
 

21 oktober 1918 

Londen, 20 oktober. Officieel Belgisch legerbericht. In de gevechten 
van heden hebben de Belgische, Engelse en Franse legers onder 
bevel van de koning der Belgen de in de laatste zes dagen behaalde 
resultaten uit kunnen breiden. 

Het Belgische leger heeft Zeebrugge en Heist bezet en nam 
stormenderhand de stad Brugge. Elders zijn de Belgische troepen 
het kanaal van Brugge naar Gent overgetrokken en bereikten op 
hun linkervleugel de Nederlandse grens, op hun rechtervleugel 
Aalter, halverwege tussen Brugge en Gent. Het Franse leger in 
Vlaanderen is er in geslaagd Aalter en het hoge terrein in de buurt 
te veroveren. 

Ondanks de hardnekkige tegenstand van de vijand die de weg naar 
de Leie trachtte te versperren, bereikten de Fransen op het einde 
van de dag langs de Leie Grammene, Gottem en Wielsbeke. 

Het tweede Britse leger zuiverde Kortrijk volkomen en bracht zijn 
eerste linie vooruit tot 6 km ten oosten van de stad. Naar het zuiden 
bereikte het de weg van Kortrijk naar Doornik. Ondanks het feit, dat 
alle verbindingen vernield zijn slaagden de Engelsen erin, tot bij de 
Schelde op te rukken. 

Sedert het begin der operaties in Vlaanderen vorderde de 
legergroep 50 km over een front van meer dan 60 km. 

De kust is volkomen bevrijd evenals geheel West-Vlaanderen. 

Londen, 21 oktober. Officieel Belgisch bericht: De opmars van de 
legergroep, die onder bevel van de koning der Belgen staat, is 
gisteren (zondag) de hele dag voortgezet. 



 

Het tweede Belgische leger is, ondanks krachtige tegenstand van de 
vijand en de moeilijkheden die het gevolg waren van de 
verwoesting van de verbindingslijnen, op zijn gehele front de Leie 
overgetrokken en heeft zijn rechterflank vooruit gebracht door de 
westelijke buitenwijken van Pecq (ten oosten van Roubaix) in het 
dal van de Schelde. De linie van het tweede leger loopt nu ten 
Westen van Pecq-St.-Leger-Dottignies-Rollegem-Vichte-Deerlijk-
Dries. 

Sedert 14 oktober heeft dit tweede leger 6209 gevangenen en 169 
kanonnen genomen. 

We hebben aanzienlijke buit gemaakt. Onder meer is ons 
kustgeschut in handen gevallen. Daar is het stuk bij, dat Duinkerken 
zo vaak heeft beschoten. 

Berlijn, 20 oktober. Officieel middagbericht. In Vlaanderen hebben 
wij in voortzetting van de op 18 oktober gemelde bewegingen 
Brugge, Tielt en Kortrijk ontruimd, en nieuwe stellingen ingenomen. 

Voor deze had een hevige voorterreingevechten plaats. 's Avonds 
stond de vijand ten zuidoosten van Sluis aan de Belgisch-
Nederlandse grens, ten westen van Maldegem-Ursel, bij Poeke en 
Waregem. 

Ten noordoosten van Kortrijk drong hij met afdelingen over de Leie. 
Ten zuiden van Kortrijk heeft hij de straatweg Kortrijk-Doornik 
bereikt en was aan weerskanten van Douai tot ten oosten van de 
linie Orchies-Marchiennes gevolgd. 

Berlijn, 20 oktober. Officieel avondbericht. Ten oosten van Kortrijk 
duren hevige gevechten voort. 



 

Berlijn, 21 oktober. Officieel. Legergroep Rupprecht: In Vlaanderen 
is voor en om het Leievak tussen Ursel en Kortrijk hevig gevochten. 
De in Zomergem tijdelijk binnengedrongen vijand hebben we in een 
tegenstoot teruggeworpen. Aan weerszijden van Deinze heeft de 
vijand zich op de westelijke oever van de Leie genesteld. 
Vijandelijke troepen, die ten zuiden van de stad de rivier waren 
overgestoken, zijn voor het grootste deel gevangen genomen. Een 
Frans nest handhaaft zich op de oostelijke oever. Ten oosten van 
Kortrijk is de vijand over Deerlijk en Zwevegem aanvallend 
opgerukt; op de hoogten ten westen en ten zuidwesten van Vichte 
hebben we zijn aanvallen tot staan gebracht. 

Ten noorden van de Schelde hebben wij de vijand voor onze linies 
teruggedreven. Ten noorden van Doornik heeft de vijand de 
Schelde bereikt. Ten zuiden van Doornik staan we met hem in 
gevechtscontact op de linie St.-Amand, ten oosten van Denain en 
op de hoogten ten oosten en ten noordoosten van Haspres. 

Londen, 21 oktober. De correspondent van Reuter aan het Britse 
front meldde gisteren: Het gehele Engelse leger valt aan en rukt op 
van Kortrijk uit en ook ten noorden van die stad tot ten zuiden van 
Le Cateau. Het tweede, vijfde, eerste, derde en vierde leger stuwen 
alle op. We hebben nooit zo'n uitgebreid gevechtsfront gezien. De 
vijand klampt zich vast aan alle stellingen, die maar te verdedigen 
zijn. Op ten minste 65 km van het front woedt een geregelde slag 
en elders worden achterhoedegevechten geleverd. Een nieuwe 
aanval op een front van 15 km lijkt nu niet meer dan een episode. 

In het noorden is het tweede leger de Leie over en heeft Kortrijk 
ontzet, waar dertigduizend burgers achtergebleven waren, die acht 
dagen lang in de gevechtslinie vertoefd hadden. 



 

Ik heb geen voorbeeld gehoord van verwoestingen op grote schaal. 
Natuurlijk zijn er grote ontploffingen. Ik heb er een aantal tussen 
Oostende en Brugge waargenomen. Overal liggen helse werktuigen 
verdekt opgesteld. Hele steden en dorpen en zelfs kerken zijn in 
sommige gevallen zo goed als ongerept. 

Londen, 20 oktober. Reuter verneemt: over de hele afstand tussen 
Harelbeke en Desselgem is de overgang over de Leie geforceerd. 

Uit het bevrijde Vlaanderen. 

Londen, 21 oktober. De correspondent Jerry Robinson schrijft na 
een reisje door Oostende, Brugge, Torhout en andere plaatsen, die 
tot kort geleden onder Duits bestuur zijn geweest, dat hem het 
meest heeft getroffen, hoe buitengewoon veel slag de Duitsers 
ervan hadden, om zich overal gehaat te maken. De hele bevolking 
van alle standen heeft een afkeer van de Duitsers. Het slechte 
gedrag van de Duitsers heeft het Belgische volk hecht aaneen 
gesmeed. 

Oostende is niet ernstig gehavend, gaat de correspondent voort. De 
wijk van het station, de haven, de dokken en de batterijstellingen 
vertonen tal van sporen van rake schoten van de vliegers en 
marinekanonnen van de geallieerden, maar deze wisten hun doel 
zo goed te treffen, dat het grootste gedeelte van de stad 
onbeschadigd is. 

Philip Gibbs beschrijft hoe de eerste Engelsen Brugge binnen 
rukten. De stad, zegt hij, was vol vlaggen. Union Jack's en Belgische 
vlaggen. Alle vrouwen en kinderen kwamen met banieren en 
bloemen in de hand. Duizenden juichten dat het een aard had: 
"Daar zijn de Engelsen!". Jong en oud drukte de Engelsen de hand, 
vrouwen kusten hen en betuigden Engeland hun dankbaarheid, 



 

terwijl de tranen uit  hun ogen stroomden. Ze zegden: "De Engelsen 
zijn onze redders!" Zo was het te Rijsel, Roubaix Tourcoing, en zo 
was het ook te Brugge. 

Londen, 19 oktober. Officieel. Op 18e oktober deden onze vliegers, 
laag vliegend, een zeer geslaagde aanval op het 
spoorwegknooppunt van Doornik, op troepentransporten en op 
Duitse vliegkampen in de buurt. Er werden veel manschappen 
gedood door het machinegeweervuur van onze vliegers. Een 
munitietrein werd viermaal getroffen. Het station en de 
vliegkampen werden in brand gezet. 

Van de Zeeuws Vlaamse grens. 

Een van onze correspondenten, die gistermiddag te Brugge was, 
meldt ons: 

Heden, zondagmiddag, sprak ik te Brugge met een Canadese 
vlieger, die mij mededeelde, dat volgens zijn observatie de 
Belgische cavalerie tot Eeklo gekomen was en de Belgische bereden 
voorposten voor Gent lagen. 

Inmiddels werd gistermiddag bij Ede, aan de Zeeuws Vlaamse grens, 
door een Duitse achterhoededekking met twee machinegeweren 
op de Belgische voorposten geschoten, waarna de Duitsers langs 
onze grens terugtrokken. Volgens een mededeling is de eerste 
plaats, waar ze weer even front maakten, St.-Laureins. Een ernstige 
tegenstand verwacht men bij het kanaal van Gent, terwijl de 
Duitsers reeds nu de daarachter gelegen kanalen volstuwen om ter 
verdediging van Antwerpen een overstroming te verwekken. 

Intussen zegde men in Brugge, dat de geallieerden zware druk 
oefenen op de spil, waar de Duitsers hun front in België op het 



 

ogenblik op doen draaien, zodat het heel goed mogelijk is, dat al 
deze plannen in duigen vallen en het ook hier uit zou lopen op een 
vlug terugtrekken der achterhoeden. 

In Brugge was de gehele stad in volle vreugde. We troffen de heer 
van der Haert, de Nederlandse consul, in goede welstand aan. 's 
Morgens vlogen de koning en de koningin der Belgen over de stad. 
Het koningspaar werd spoedig te Brugge verwacht. 

De grens over. In vrij België. 

Men meldt ons uit Sluis: 

De weg naar België is dus vrij. 

De lange stemmige kassei van Sluis naar Brugge, dik bedekt door 
modder, lag in zijn eindeloze gestrektheid troosteloos verlaten in de 
druilerige avond. Een naargeestige regen daalde zachtjes, toen we 
de Hollandse posten passeerden. Niemandsland door, de 
elektrische draad langs. De eerste stappen op vrij Belgisch 
grondgebied … Wel waren we 's morgens reeds ten westen van Ede 
over de draad gegaan en hadden de angst doorvoeld van de vraag 
of de stroom nog zijn dodelijke schok zou geven of niet. Nat gras op 
de onderste draad, dat anders heftig vonkte, bleef dood liggen. 
Groene takken, die, als ze met kracht gesmeten werden, grote 
brommende vlammen ontlokten, sloegen nu met een dood geluid 
op de ijzerdraden. 

De weg was dus veilig. 

We kropen door de draden, met nog onmiskenbaar menselijke 
angst, en stapten dan, bang voor achtergebleven Duitsers en hun 
kogels, langs een diep liggend slootje het Belgenland in naar 



 

eenzame huizen, verlaten door de boerengezinnen. Toch scheen 
dat stuk langs de grens nog enig leven te hebben, iets "je ne sais 
quoi" ondanks de eenzaamheid. Maar deze lange weg in de trieste 
regenavond leek omgeven door geheimzinnigheid. Links en rechts 
doemen loopgraven met hoge aarden wallen en donkere 
uitgegraven fundamenten dreigend naast ons op. Wegen, vroeger 
niet bestaande, kruisen nu elkaar als glimmende modderbanen 
door het groene land, dat doorploegd is van de verse karrensporen 
waar een dag geleden de Duitse konvooien langs wegtrokken. 

Thans zijn deze getuigenissen van het krijgsleven doods en 
mysterieus. Toch stapten hier gisteren nog de feldgrauen als heer 
en meester en klonken hun bevelen. 

De hemel, wonderbaarlijk licht voor een regennacht, overspant 
grijswit dit verlaten landschap. We stappen door, voet voor voet, 
kilometer na kilometer. Daar staat een Vlaams huis, omhuld van het 
nachtelijk duister, maar met een verlicht bovenraampje boven de 
nederige deur. Misschien wonen daar mensen, die nog iets weten 
te verhalen van de aftocht van de Duits. Maar toch, die mensen te 
storen, die in de nacht nog bijeen zitten, misschien vervuld van de 
angst, die heerst in een land, waar vijanden wegtrekken en een 
bevriend leger oprukt? We kloppen aan en treden binnen. 

We kloppen aan, en treden binnen … Daar staat, als middelpunt; 
geen Duitser, maar een Belgische piot, grauwig in kaki, met rode 
afzetting vóór aan de kraag. Om hem heen, staande en op stoelen 
zittend, een grote Vlaamse familie, met blije ogen brieven 
overlezend, die juist gelegd zijn uit de portefeuille van de piot. De 
Belg, een Vlaming met een rossige, dikke snor, staat glunderend te 
kijken naar een oud moedertje, dat dicht zich opdringt aan zijn 
rechterarm, een murmelend peetje. Een grootvader tuurt met zijn 



 

in rimpels verscholen ogen op een brief. Dat zijn de brieven, 
geschreven door deze zelfde mensen aan de piot, die nu als de held 
het Vlaamse stulpje heeft betreden. Meer achteraf, vallend buiten 
de kring van het licht, zitten de jongere vrouwen en mannen, 
bewonderend opziend naar de soldaat, kersvers van de IJzer 
gekomen, via Roeselare en Brugge. Met vreugde worden we 
ontvangen. De Belg schudt onze hand en vertelt geestdriftig, dat hij 
recht toe recht aan naar zijn moeder gekomen is als eerste van de 
vier zonen, die tegen de Duits vochten. Wat moeten deze mensen 
voelen, die vier jaar lang elkaar niet zagen, die vier jaar lang in hoop 
en vrees leefden over welzijn en zelfs dood van de ander! We weten 
niet in staat te zijn te doorvoelen, wat zich hier in de harten van de 
mensen voltrekt. 

Het grauwe geschilderde tafeltje, de rieten stoelen steken wel 
armelijk af bij een glimmende eiken Vlaamse kast, gesierd met 
sierlijk snijwerk en bezet met blauwe kommen; maar toch, dat alles 
straalt niet als die ene piot, de held van peetje en meetje, van vader 
en moeder, van broers en zusters. Maar toch dringt het tot ons 
door, dat hier zich iets geweldigs voor ons afspeelt, dat dit het 
moment is, waar vier jaar voor werd gevochten en geleden. Dit 
weer tevreden en gelukkig samenzijn in het kleine huisje, dat is 
alles, wat deze mensen wensen en vroegen. En de waanzin van de 
afgelopen vier jaar kon zich niet sterker doen gevoelen, dan nu wij 
staan te midden van deze eenvoud, onbekend met wereldbelangen 
en politiek en invloed in het oosten. 

Maar de Belg, fonkelend van oogopslag, spreekt ons toe. Ze zijn 
weg, de Duitsers, we hebben ze volop gegeven, de laatste weken; 
maar meer zal hij hebben, nog veel meer, tot hij België uit is! Die 
paar woorden, in de volle Vlaamse klanken gesproken, klinken 
vreemd aangrijpend in het stille kamertje, waar alles plechtig zwijgt 



 

en luistert naar de woorden van de held. Als we afscheid nemen, 
weer de nacht ingaan, schudt de Vlaming krachtig onze hand en 
zegt warm en als veelbetekenend: "Dag, makker". 

Tot Westkapelle zijn we doorgelopen, het Vlaamse land in, waar de 
uitgezette posten ons voor de keuze stelden terug te gaan of naar 
de hoofdwacht gebracht te worden. We zijn teruggekeerd langs de 
sombere donkere weg, maar met in ons als een lichtend beeld, het 
kleine kamertje, de gelukkige Vlaming en de Vlaamse held. 

Men meldt ons daarna nog uit Sluis. 

Als in 1914 word er weer getracht door velen om de grens over te 
komen. Er zijn er, die van België in Holland willen, maar meer nog 
die proberen, naar België te gaan. Veelal zijn het Belgen, die graag 
hun huis terugzien, die familieleden hopen weer te vinden. Maar 
ook nu zijn er maar al te dikwijls, als in 1914, luidjes waarvoor de 
Duitsers de typische naam "Slachtenmummler” bedacht hebben. Ze 
komen soms volledig uitgerust aan de grenzen, steken hun hoofden 
vooruit wanneer ze over vechten, doden en gewonden horen 
praten en zijn doodgelukkig als ze er in slagen over de grens te 
komen en iets meemaken om van te griezelen. De schildwachten 
over en weer houden wel het oog op die op sensatiebelusten, maar 
toch sluipen ze er nog dikwijls door en maken het werk van de 
verslaggevers moeilijk, omdat die meteen lijden onder de strenge 
grensbepalingen. Zo stond hier bij St.-Anna-ter-Muiden al spoedig 
een Belgische post, die welwillend maar streng iedereen de toegang 
naar België weigerde. Er bleef voor mij, die Brugge wilde bereiken, 
de vraag op te lossen, hoe daarin te slagen. Ik kende echter het land 
hier nog van 1914 en had een lichte hoop, dat ook nu weer evenals 
toen, de weg langs het kanaal van Sluis naar Brugge heel slapjes 
bewaakt zou worden. Teleurgesteld werd ik niet, want heen en 



 

terug heeft geen enkele soldaat mij naar papieren gevraagd noch 
mij aangehouden. Diezelfde onverklaarbare lichtzinnigheid der 
militairen hadden de Duitsers. Vier jaar geleden, toen alle wegen 
van en naar België reeds zwaar bewaakt werden, wandelden wij 
nog ongemoeid langs het stille kanaal tot in Brugge en weer terug, 
en nu hetzelfde. Met onze kaart van het commando Zeeland 
speciaal afgestempeld voor de journalisten, passeerden wij de 
Hollandse grens, om, zoals de kaart vermeldt, zich op eigen risico 
naar België te begeven. De militaire autoriteiten hebben hiermee 
de meest welwillende houding tegenover de journalisten 
aangenomen en hen zodoende niet in hun werk belemmerd. 

Het kanaal van Sluis naar Brugge heeft bij Sluis aan beide zijden 
dubbele rijen zware bomen staan, die trots hun hoge kruinen 
verheffen boven het stille water. Enkele kleine boerenhuisjes 
groepen hier en daar bijeen, soms is het een gehucht, maar meestal 
zijn het grote streken rustig water, die met een enkele bocht liggen 
door de lage Vlaamse landen. Daarlangs heb ik 18 km lang gefietst 
over een weg, dik bedekt met modder en die in de vier jaar 
bezetting in een deplorabele toestand is geraakt. Het eerste teken 
van de elektrische draad van de tot het verleden behorende 
overheersing is een zware prikkeldraadversperring met daarachter 
een enkele linie loopgraven, haast salonfähig van aanleg, keurig 
afgeschoten met gevlochten teenwerk. Verderop zijn het de 
gesprongen bruggen, die wijzen op het weggetrokken leger en de 
kleine huisjes eromheen staand hebben zwaar beschadigde muren 
en daken. Voor het overtrekken van de bruggen moet ik met mijn 
fiets op mijn schouder afdalen naar en klauteren over de 
ineengestorte overblijfselen. De zware pijpen, die vroeger het gas 
van Brugge naar Sluis voerden, steken nu verbroken omhoog en 
meteen is het raadsel van de afgesneden gastoevoer verklaard. 
Soms klopt dichtbij, in de richting van het Belgische Middelburg, 



 

een mitrailleur, knallen geweerschoten en verderop naar het zuiden 
gromt van tijd tot tijd het aangevoerde zware geschut der 
geallieerden. 

Brugge naderend, zie ik de eerste Belgische soldaten in hun kaki 
uniformen en het hoofd gedekt met ijzeren helmen. Vrienden, 
vrouwen, alles zwermt heen, en op ieders borst, van de soldaten 
incluis, prijkt het Belgisch rood-geel-zwart. De eerste huizen van 
Brugge hebben uit ieder venster een vlaggetje, verderop zijn het 
statige driekleuren, die haast tot op de grond neerhangen. Andere 
reiken van huis tot huis. Etalages zijn versierd met de 
vlaggenkleuren, op paardenkoppen en rijtuigen, aan lantaarns en 
poorten, overal wappert en zwaait de nationale kleur. De mensen 
lopen met blije gezichten, groeten elkaar opgewonden, roepen: "De 
Duits, de Duits is weg!". 

Bij de vlaggentooi spant de Hallentoren op de Grote Markt de 
kroon. In stijgende lijnen, van de Halle op naar de toren, is die met 
vlaggen gesierd. Is dan ook niet het Belgisch koninklijk paar deze 
zondagmorgen in vliegtuig over de stad komen zweven en worden 
ze niet heden of morgen in de stad zelf verwacht? 

We gaan een restaurant binnen: Le Panier d’or op de Grote Markt, 
en bestellen een warme lunch – eigenlijk met een bezwaard hart, 
want wat zal Brugge kunnen bieden, waar Holland al zo schaars in 
zijn voedsel zit. Om te beginnen worden bij ons bord gedeponeerd 
een paar sneetjes van zuiver wit, kruimig brood, waarbij een 
schoteltje boter. En de soep, het kalfsvlees, de bloemige patatten, 
de sperzieboontjes, de fles Graves – wat is het alles superieur! En 
met wat genoegen serveerde madame haar rijke gaven. In het hotel 
ontmoetten we gezond en wel de Hollandse consul, de heer Van der 
Haert, die ons welkom heet in het oude Brugge. In een andere 



 

eetzaal vinden we een groot gezelschap Franse journalisten. Allen 
keurig gekleed in officiersuniform, met groene band om de arm. 
Met spontane hartelijkheid wordt kennis gemaakt en de galante 
collega's zijn vriendelijk genoeg onze journalistieke escapade als 
interessante reportage te betitelen. Daar is Le Temps, L’Illustration, 
Le Matin, Le Figaro – ja, wie is er al niet. 

Aan de hand van de kaart worden wederzijdse  wederwaardigheden 
uitgewisseld en getoetst en de terugtocht der Duitsers nagegaan. 
Maar alweer is er nieuwe emotie. Op de markt staat een jong 
aviateur, een Canadees, misschien 18, 20 jaar, heel slank, heel 
jeugdig, met een fijn, haast meisjesachtig profiel. Hij heeft op Gent 
bommen laten vallen, daar hij militaire verzamelplaatsen ontdekte. 
Hij zegt geconstateerd te hebben, dat de Belgische ruiterij in Eeklo 
en voor Gent stond. Ondertussen klopt dit niet veel met de 
waarnemingen bij Eeklo, waar de Duitse achterhoede met twee 
mitrailleurs de Belgische pioniers bestookte, teneinde de schuine 
achterhoedelijn Middelburg-Eeklo-Gent niet in gevaar te brengen. 
Zo praten wij nog een beetje na in het restaurant met de Canadees, 
nemen hartelijk afscheid van hem, van onze Franse collega's en van 
de Nederlandse consul en ondernemen de zware, maar emotieloze 
terugtocht langs de slappe modderwegen uit het land van 
wittebrood en kalfsvlees naar de oorden van brood- en boterkaart. 

22 oktober 1918 

Londen, 21 oktober. De Gazette bevat een rapport van Haig, van 20 
dezer, dat de krijgsverrichtingen van de eerste week van december 
ll. af behandelt. Daarin zegt Haig onder meer het volgende: 

In de slag bij de Leie vóór 30 april zond de vijand tegen de Britse 
strijdmacht bij elkaar 42 divisies in het vuur, waarvan er 33 uit verse 



 

soldaten bestonden en negen al vroeger aan de Somme hadden 
gevochten. Tegen deze 42 Duitse divisies stelden de Britten er 25, 
waarvan er 8 de vuurdoop nog niet hadden ondergaan, terwijl 17 
een belangrijk aandeel in de slag aan de Somme hadden genomen. 
In zes weken van schier gestage strijd, van 21 maart tot 30 april, 
kwamen alles bij elkaar 55 divisies Britse infanterie en 3 van de 
cavalerie tegen 109 Duitse divisies te staan. In deze tijdspanne 
werden in het geheel 141 Duitse divisies tegen de Britse en Franse 
strijdkrachten bij elkaar ingezet. 

Haig brengt verder hulde aan het Franse en het Belgische 
opperbevel voor hun hulp in de slagen bij de Somme en de Leie. De 
plannen voor samenwerking tussen het Britse en het Franse leger 
werden volkomen te goeder trouw uitgevoerd. De bijstand der 
Franse troepen ten zuiden van de Somme en ten noorden van de 
Leie, alsmede van de Belgische, die een groter stuk der linie ten 
noorden van Ieper voor hun rekening namen, was van onschatbare 
waarde. 

Londen, 21 oktober. De Duitsers zetten hun terugtocht van de 
Nederlandse grens tot bezuiden Valenciennes nog voort. In België 
zijn ze goed op weg naar Eeklo en Gent, door de geallieerden dicht 
achtervolgd. Van de Leie is het Britse tweede leger, na Kortrijk te 
hebben gezuiverd, over vier mijl langs de spoorweg naar Brussel 
opgedrongen. Het staat dicht bij de Schelde, waar de vijand wellicht 
zal beproeven de opmars tot staan te brengen. 

Havre, 21 oktober. Ik ben in Torhout gekomen met het regiment, 
dat de stad het eerst is binnengetrokken, de muziek voorop op de 
krijgshaftige tonen van de Leeuw van Vlaanderen. Als in de goede 
tijd van vroeger gingen kinderen dansend en zingend voor de 
troepen uit. Toen het regimentsvaandel voorbijtrok, bogen alle 



 

inwoners of knielden neer en weldra weerklonk een donderend 
gejuich. Het is onmogelijk de diepe ontroering te beschrijven, die 
ons allen beving. 

Een kenschetsende zin komt telkens weer op de lippen der 
inwoners; ze herhalen tot de soldaten: ge moet nu naar hen toe 
gaan; we hebben zo lang geleden, dat we nog enige weken meer 
zullen lijden, indien het nodig is. Doch onze soldaten moeten naar 
Duitsland gaan om ons allen te wreken. Het moet. 

Ik heb een bezoek gebracht aan de grote Bertha, het vermaarde 28 
cm kanon, dat op meer dan 40 km Duinkerken en de De Panne heeft 
beschoten. Het is een geweldige inrichting op een bolwerk van 
beton van verscheidene meter dikte, dat onder een ontzaglijk 
pantser verdwijnt. Het geheel is een klein, krachtig fort met een 
elektrische centrale en tal van andere inrichtingen. In de nabijheid 
was een onecht stuk opgesteld, onder een opzettelijk onvoldoende 
maskering. Doch deze misleiding heeft niemand bedrogen, hetgeen 
wordt bewezen door de talrijke trechters, die het werkelijke stuk 
omgeven, hetwelk ongeschonden door de Belgen is buitgemaakt. 

Londen, 21 oktober. Reuters correspondent bij het Franse leger 
seint op 21 oktober: de geallieerde troepen zijn gisteren en 
hedenochtend in België een goed eind vooruit gekomen. Het 
tweede Britse leger staat over een front van ongeveer 6000 yards 
voor de Scheldelinie. De aanval werd gisterochtend over het gehele 
front ingezet en in tal van plaatsen werd krachtig gevochten. Het 
voornaamste succes werd door de Britten bij Kortrijk behaald, waar 
de hardnekkige tegenstand ten slotte werd gebroken. Toen de strijd 
gisteravond was geluwd, dreven wij een grote uitspringende hoek 
in het Duitse front van Sluis tot Bellegem, tot de nabijheid van 
Knokke, met een diepte van 8 tot 9000 yards. In de loop van de slag 



 

werden 700 man gevangen genomen en een goed aantal 
veldkanonnen buitgemaakt. Drie volledige batterijen, één ervan 
volkomen gemonteerd met al het personeel, vielen in onze handen. 

Meer noordelijk hadden onze bondgenoten een voortreffelijke dag. 
Hedenochtend liep hun linie noordoostelijk van Damme en 
Moerkerke, juist zuidelijk van Vake, ten oosten van Maldegem, de 
westelijke rand van Maasboom en vervolgens met een diepe 
saillant langs het Leiekanaal naar Zomergem. 

De Vlaamse kust en de torpedoboten. 

Londen, 21 oktober. In het Lagerhuis heeft Macnamara in antwoord 
op vragen medegedeeld: de admiraliteit gelooft, dat de Duitse 
torpedojagers en torpedoboten, die hun bases in Oostende en 
Zeebrugge hadden, naar Duitse havens zijn gevlucht. Het aantal is 
niet nauwkeurig bekend. Alle mogelijke maatregelen werden 
genomen om ze te onderscheppen, maar met het oog daarop, dat 
de Duitse vaartuigen in het donker weg konden komen en ze van de 
Nederlandse territoriale wateren gebruik konden maken, bestond 
niet de zekerheid, dat enige maatregel doel zou treffen. 

Houston vroeg, of de admiraliteit bericht heeft gekregen, dat de 
Duitse torpedojagers de Schelde op naar Antwerpen zijn gevlucht. 
Macnamara antwoordde ontkennend. 

Tegenspraak. 

Berlijn, 20 oktober. In het draadloos telegram uit Lyon van de 17e, 
's middags om 7 uur was beweerd, dat de Duitsers bij hun 
terugtocht uit Izegem bommen hadden gegooid in kelders, waarin 
Belgische inwoners waren gevlucht. Die bewering is totaal 
ongegrond. 



 

Daarentegen dient ons sinds kort aangelegde verwoestingtabel met 
nog enkele opgaven te worden aangevuld. 

Op de 13e werd Tourcoing voor de eerste maal beschoten; op de 
17e wierpen Engelse vliegers bommen op de stad, waardoor 
vrouwen en kinderen werden gedood. 

Het Belgische koninklijk paar te Brugge. 

Het Belgische koninklijk paar is, door prins Leopold vergezeld, naar 
men ons uit Sluis seint, gistermiddag te Brugge gekomen en daar 
overweldigend ontvangen. 

Van andere zijde meldt men ons nog, dat de koning, de koningin en 
prins Leopold om half twee per automobiel onverwachts 
aankwamen. Toen het volk de vorstelijke familie herkende barstte 
het in geestdriftige toejuichingen uit. De koninklijke bezoekers 
gingen naar het stadhuis, waar ze zich op het balkon vertoonden. 
Na een oponthoud van 20 minuten verlieten ze de stad weer. 

Een Engels bericht meldt dat Koning Albert van België bij zijn bezoek 
aan Oostende door geestdriftige burgers een eind weegs op de 
handen door de stad is gedragen. De koningin werd omstuwd door 
een grote menigte vrouwen en kinderen. 

Onze correspondent te Havre, die een bezoek aan het bevrijde 
Torhout heeft gebracht, verhaalt een toneeltje, dat hij heeft 
bijgewoond. Een der Belgische soldaten, die uit deze stad afkomstig 
is en in vier jaar niets van zijn vrouw en kind had gehoord, had aan 
zijn meerderen verlof gevraagd de zijnen op te zoeken. Het verlof 
werd toegestaan en de soldaat smaakte de onbeschrijflijke vreugde 
zijn vrouw weer te zien. 



 

Londen, 21 oktober. Officieel bericht over de operaties in 
Vlaanderen. 

De legergroep onder de koning der Belgen heeft de druk op het 
gehele front gehandhaafd. 

Tijdens hun overhaaste terugtocht in de zone van het Belgische 
leger zijn de Duitsers genoodzaakt geweest al hun kanonnen tot 
verdediging van de kust achter te laten. Sommige daarvan zijn 
onbeschadigd, zo bijvoorbeeld het 38 cm kanon bij Leugenboom, 
dat tot op het laatste Duinkerken heeft beschoten. 

De Franse afdelingen die over de Leie waren gekomen, hebben 
hevige tegenaanvallen afgeslagen en zijn er in geslaagd hun 
bruggenhoofden op de oostelijke oever te verbeteren. 

Het tweede Britse leger heeft tussen Bailleul en Helkijn de Schelde 
bereikt en is, niettegenstaande krachtige tegenstand van de vijand, 
tussen de Schelde en de Leie 1500 m vooruit gekomen. 

Berlijn, 22 oktober. Officieel: Legergroep Rupprecht: aan de Leie en 
de Schelde infanteriegevechten. Herhaaldelijk heeft de vijand 
getracht met grotere en kleinere afdelingen over deze rivieren te 
komen. Ten noordoosten van Kortrijk drong hij met tanks, ten 
zuidoosten van Kortrijk met sterke strijdkrachten tegen onze linies 
op. Hij is overal met grote verliezen teruggedreven. De 
onderwachtmeester Müller van het 221e regiment veldartillerie 
heeft hier zes tanks vernietigd. De Engelsen hebben de door ons 
gespaarde kerktorens van St.-Amand met machinegeweren bezet. 

Londen, 22 oktober. Reuters bijzondere correspondent meldt uit 
alle berichten gisteren de indruk te hebben gekregen, dat de 
tegenstand van de vijand toeneemt. 



 

De burgerlijke bevolking van Belgisch en Frans Vlaanderen wordt 
voortdurend in een tempo van tienduizenden per dag bevrijd, nu de 
Duitsers de burgers niet meer uit de door hen ontruimde plaatsen 
verdrijven. De maatregelen om in de onmiddellijke noden van de 
burgers te voorzien, worden bewonderenswaardig uitgevoerd door 
de opererende legers. Het blijft nat weer, maar de geallieerden 
vechten nu in het terrein, dat zo goed als niet gehavend is door de 
oorlog en hebben daarom niet veel last van de regen. 

Londen, 21 oktober. De Engelsen bereikten bij hun voortgang van 
heden de Scarpe en de Schelde, feitelijk de gehele weg van St.-
Amand naar Doornik. We zijn op vier of vijf mijl van Gent. 

Van de Zeeuws Vlaamse grens. 

Van de Zeeuws Vlaamse grens wordt gemeld: ten zuiden van Brugge 
zouden zich 30 à 40.000 vluchtelingen bevinden. Ze kunnen echter 
niet wegkomen. Naar wij uit goede bron vernemen, worden er 
onderhandelingen gevoerd over Nederlands spoorwegmateriaal 
voor deze ongelukkigen, waaronder grote sterfte heerst. 

Bij Ede staan honderden vluchtelingen gereed, om het 
Leopoldskanaal over te trekken. 

Uit Aardenburg wordt gemeld: Te Brugge is de Brugeoise, de grote 
fabriek, waar voor de oorlog tenders en wielen bestemd voor de 
staatsspoorwegen in België werden gemaakt, door de Duitsers kort 
voor hun vertrek door middel van mijnen in de lucht geblazen. De 
fabriek werd totaal vernield. 

Tot begin januari 1918 werd nog door de Belgen in de fabriek 
gewerkt. Toen werden ze weggestuurd door de Duitsers, die in de 
fabriek hun kanonnen repareerden. De directie schat de schade op 



 

23.000.000 F. De daken zijn weggeslagen en de verwoesting is 
enorm. 

23 oktober 1918 

Berlijn, 22 oktober. Officieel avondbericht: Krachtige aanvallen in 
Vlaanderen ten zuidwesten van Deinze en ten oosten van Kortrijk 
hebben de vijand slechts plaatselijke terreinwinst opgeleverd. 

Van een Nederlander die te Brugge is geweest hoorde ik, dat in het 
oude Brugge niet veel is vernield, alleen de buitenwijken hadden 
nogal geleden. Mijn zegsman had nog een Duitse vrouw, die zich 
verborgen gehouden had, onder het gejouw der menigte naar het 
politiebureau zien vervoeren. De musea waren intact, de beiaard 
speelde. Levensmiddelen waren er goedkoper en overvloediger dan 
in Holland. Alleen zeep- en melkgebrek was er in hoge mate. Met 
eigenaardige humor had een antiquair, die al zijn oud koper 
verstopt had gehad, het onmiddellijk weer uitgestald, tot groot 
vermaak van het publiek. Over de Nederlanders was men niet echt 
te spreken. De zand- en grindkwestie zat de Bruggelingen zeer 
hoog. Mijn zegsman bracht mij ook de eerste Brugse krant terug 
mee, in vrijheid gedrukt. "Het Brugsch Dagblad". "De dag der 
vrijheid is aangebroken. Ons dapper Belgisch leger heeft de gehate 
vijand uit de stad verdreven", zo vangt het hoofdartikel aan, dat met 
grote letters gedrukt de gehele eerste pagina vult. En misschien is 
nog merkwaardiger de zin – of zoek ik er wellicht teveel in – "Leve 
Vlaanderen! Leve Wallonië! Leve het ene België!" Een opstel "Wat 
we niet kunnen vergeten" vermeldt de feiten, die we grotendeels in 
Nederland al weten: het fusilleren van mannen en jongelieden, het 
gebruiken van Belgische werklieden om versterkingen te bouwen 
tegen hun vaderland, het weghalen der metalen, het in beslag 
nemen van huizen, het stelen van kunstwerken, het zich mengen in 



 

de Belgische taalkwesties, het wegvoeren der mannen – enkele 
dagen geleden nog slechts – van 17 tot 45 jaar, enz. enz. Verder 
vermeldt de krant nog, dat de bruggen, sluizen en spoorwegen 
gedurende de laatste dagen van hun verblijf door de Duitsers 
opgeblazen zijn, tot zelfs de Sluizenbrug op de Guldenvlieslaan. 
Verder, dat er bij het vertrek der Duitse troepen ook danig 
geplunderd is. 

Maar … De beiaard heeft weer blij gejubeld, zo staat er, en de oude 
beiaardier Dupon, sedert jaren reeds gepensioneerd, heeft weer de 
Hallentoren beklommen en de eerste vrije liederen over de stad 
Brugge laten weergalmen. 

Uit Sluis seinde men ons als gisteravond: 

Zoals het zich nu laat aanzien, zal de Duitse achterhoede, die van 
het Leiekanaal wegtrekt, zich niet behoeven te laten interneren. Er 
blijft voldoende gelegenheid om tenminste voorlopig kalm terug te 
trekken. 

Het Belgische koninklijk paar. 

Men meldt ons uit Sluis: 

De intocht van het Belgisch koninklijk paar met prins Leopold, de 
oudste koningszoon, heeft tot een geweldige uitbarsting van 
geestdrift te Brugge geleid. Om 11 uur reden enige auto's, door 
ruiters voorafgegaan, door de Steenstraat naar het stadhuis op de 
Burg, waar de burgemeester en de bisschop de hoge gasten 
ontvingen. De Burg was te klein voor het volk, dat samen was 
gestroomd en het gejuich, dat opging is niet in woorden te brengen. 
De koningin was getooid met Rode Kruiskap. Het bezoek duurde 



 

kort. Terwijl het volk zich in dichte hagen opstelde, reden de auto's 
weg over de grote markt door de Steenstraat en de stad uit. 

Ten oosten van Kortrijk zijn wij van de westrand van Vichte naar de 
oostrand teruggedrongen. Aan weerskanten van de plaats zijn 
sterke vijandelijke aanvallen mislukt. 

In verbitterde gevechten heeft het 20e Sleeswijkse reserveregiment 
infanterie de hoogte bij Keiberg tegen een viermaal herhaalde 
stormloop van de vijand gehouden. 

Gedeeltelijke gevechten in het Scheldedal aan weerszijden van 
Kortrijk en Valenciennes. 

Brugge, 23 oktober. Onder de bevrijde gevangenen, behorende tot 
de Duitse arbeidersafdelingen, die werden tewerkgesteld achter 
het thuisfront, hebben de Belgische troepen veel Russische 
soldaten aangetroffen, die ten tijde van de Russische terugtocht van 
drie jaar geleden waren gevangen genomen. Deze arme kerels 
hadden nooit gehoord van de Russische revolutie, van de dood van 
de tsaar of van het verdrag van Brest-Litovsk. De Duitsers hielden 
hen zorgvuldig in onwetendheid, ten einde van hun werkkracht te 
kunnen profiteren. Deze Russen waren uiterst hardvochtig 
behandeld. 

De oorlogstoestand. 

Ten noorden van Condé staan de Britten overal langs de Schelde tot 
Helkijn. Bij Pecq richtten zij een bruggenhoofd in op de 
rechteroever. Van Helkijn af gaat de linie noordwaarts naar de Leie 
toe. De geallieerden staan enige kilometers ten oosten van Kortrijk. 
In de buurt van Deinze is nogal wat gevochten. Daar zijn de Fransen 
over de rivier komen. 



 

Van dat punt af volgt de linie noordwaarts de loop van het 
afwateringskanaal van de Leie. Op enkele punten zijn de Belgen dat 
kanaal overgetrokken. Hoe verder naar het noorden, hoe geringer 
het gevechtscontact. Aan onze grens zwakke 
achterhoedegevechten. De Duitsers schijnen zich op Sint-Laureins 
te hebben teruggetrokken. 

24 oktober 1918 

Berlijn, 23 oktober. Officieel avondbericht: gedeeltelijke gevechten 
in Vlaanderen. 

Koning Albert. 

Parijs, 23 oktober. Koning Albert, die op het Belgische front door 
een vertegenwoordiger van Havas is geïnterviewd, heeft verklaard: 
de huidige overwinningen zijn de beloning voor het vertrouwen, dat 
nooit is verzwakt. De laatste dagen heeft men kunnen vaststellen 
hoezeer de bevrijde bevolking haar vertrouwen in onze soldaten 
had bewaard, hoewel zij alles van hun lijden wist en van dat van hun 
Franse broeders, in wie wij allen, met de gehele wereld, het 
voorbeeld zien van onwrikbare heldhaftigheid en offervaardigheid. 

Deze successen zullen worden voortgezet tot de volledige 
overwinning, welke niet lang meer zal uitblijven. Doch laten wij de 
benen van onze soldaten niet vergeten, ze kunnen niet zo snel als 
onze harten gaan en Brussel is nog op 80 km afstand. 

Uit bevrijd België. 

Havre, 23 oktober. Officieel. De postdienst met geheel West-
Vlaanderen is thans hersteld. 



 

In verband met de wederbezetting van de gehele provincie West-
Vlaanderen en van een deel der provincie Oost-Vlaanderen en 
Henegouwen, heeft de Belgische regering, die op de beste wijze aan 
de behoeften der bevrijde landgenoten tegemoet wil komen, 
besloten voorlopig te Brugge de noodzakelijke diensttakken in te 
richten voor de gestage ontwikkeling van een goed bestuur. 

Londen, 24 oktober. Engels-Belgisch officieel bericht: Er valt niets te 
melden van het front van de legergroep, die in Vlaanderen 
opereert, behalve, dat de Fransen het dorp Waregem en 200 
gevangenen hebben genomen. 

Berlijn, 24 oktober. Officieel: in het Leiedal duren de gedeeltelijke 
gevechten voort. Ten zuidwesten van Deinze heeft de beproefde 
52e reservedivisie nieuwe aanvallen van de vijand aan de spoorlijn 
Deinze-Waregem afgeslagen. Aan weerszijden van Vichte hebben 
wij ons in de voorlaatste nacht ietwat van de tegenstander 
verwijderd en de vijand, die gisteren in de streek van Kattestraat 
aanviel, teruggedreven. Belgische burgers hebben aan de kant van 
de vijand aan deze strijd deelgenomen. 

Men meldt ons uit Sluis: 

Het kanaal van Sluis naar Brugge is aan het leeglopen. Door het 
springen van de bruggen is namelijk ook de waterkering tussen het 
kanaal en het Leopoldskanaal beschadigd, zodat het water 
langzaam in het Leopoldskanaal loopt. In het gedeelte dicht bij Sluis 
blijft het water nog staan, omdat er bij Damme een waterkering is 
maar toch sijpelt het water ook daar zachtjesaan door. 

Uit Duinkerken wordt gemeld, dat de koning en de koningin van 
België van daar uit per vliegtuig een tocht naar Brugge gedaan 
hebben. In twee uur tijd waren ze uit en thuis. 



 

25 oktober 1918 

Berlijn, 25 oktober. Officieel: legergroep Rupprecht: in Vlaanderen 
duren de gevechten in het Leiedal voort. De vijand, die het 
zuidwestelijk deel van Deinze was binnengedrongen, is er in een 
tegenstoot weer uit gegooid. Ten zuidwesten van Deinze hebben 
wij gedeelten van het door de Fransen over de Leie 
vooruitgeschoven bruggenhoofd genomen. 

Ten oosten van Sint-Eloois-Vijve hebben wij een sterke aanval, 
tussen Leie en Schelde en aan de Schelde gedeeltelijke aanvallen 
afgeslagen. 

De verwoesting van plaatsen in het Scheldedal door de 
tegenstander houdt aan. Ook de binnenstad van Doornik is door de 
Engelsen beschoten. De uittocht der bevolking uit deze gebieden 
naar het oosten neemt toe. 

De Fransen hebben het bos van Waregem bezet en er meer dan 200 
gevangenen gemaakt. 

Zeebrugge. 

Havre, 24 oktober. Zeebrugge biedt een indrukwekkend 
schouwspel. Deze hoofdbasis van de Duitse duikboten, die in de 
Noordzee en in het nauw van Calais opereerden, was herhaalde 
malen aangevallen. Op 23 april was de uitgang versperd geworden 
door de Engelse aanval van die dag. De vuurtoren, de kantoren van 
de Compagnie Maritime en de Solvayfabrieken liggen in puin. De 
gebouwen voor de douane, de posterijen en de telegrafie hebben 
verbazend geleden. In andere gebouwen van de haven hebben de 
Duitsers alles weggenomen, zelfs de zinken daken. Op het zeehoofd 
zijn alle installaties en kranen vernield. Sedert de aanval van 23 april 



 

hadden de Duitsers twee grote kanonnen opgesteld, die de 
uitgangen van het zeehoofd bestreken. 

Voor de ingang van het kanaal ligt een Brits vaartuig. Nog twee 
andere boten zijn daar gezonken. De Britse zeelieden zijn bezig de 
mijnenvelden op te ruimen. De hele Belgische kust was zeer 
versterkt en men vindt tal van kanonnen, waarvan de lopen vernield 
zijn, terwijl men ook overal de loopgraven met al hun versterkingen 
en beschietingen ziet. Die zijn alle nog in goede staat, maar alle 
bruggen, bruggetjes en sluizen zijn door de Duitsers vernield voor 
hun terugtocht. Blankenberge, Wenduine, De Haan hebben weinig 
geleden. Alleen de villa's voor op de dijk, die door de Duitsers bezet 
geweest waren, zijn in jammerlijke staat, daar de Duitsers er alles 
uit meegenomen hebben. Te Brugge heeft de beroemde kapel van 
het Heilig Bloed gelukkig weinig geleden. De crypte is 
ongeschonden. De hoofdstraat van Brugge is van naam veranderd 
en bedraagt thans de naam van burgemeester Visart de Bocarmé. 

Maandag aanstaande zal Janssens, burgerlijke gouverneur van 
West-Vlaanderen, zijn ambt te Brugge weer opnemen. De 
permanente afgevaardigden zullen worden opgeroepen, evenals de 
provinciale raad. 

26 oktober 1918 

Londen, 25 oktober. Officieel Engels bericht over de operaties in 
België. De operaties van de legergroep in Vlaanderen blijven zich 
gunstig ontwikkelen. Op het front van het Belgische leger 
ontwikkelt de vijand enige levendigheid met geschut en 
machinegeweren. 



 

Vanochtend hebben de rechtervleugel der Fransen en de 
linkervleugel der Engelsen een gedeeltelijke aanval uitgevoerd 
tussen de Leie en de Schelde ten oosten van Kortrijk. 

Niettegenstaande verwoede tegenweer van de vijand, bezetten zij 
de hoeve Blauwpoort en bereikten de weg tussen Waregem en 
Anzegem. De Britten hebben het dorp Ingooigem genomen en 
zetten hun opmars in de richting van de Schelde voort. 

Berlijn, 26 oktober. Officieel: Een geweldige strijd op vele gedeelten 
van het front is dank zij de schitterende dapperheid van onze 
troepen voorspoedig afgelopen. 

Legergroep Rupprecht: in het Leiedal ten zuidwesten van Deinze en 
tussen de Leie en de Schelde heeft de vijand na hevig vuur sterke 
aanvallen gedaan. Van de noordelijke aanvalsvleugel tot de 
spoorlijn Kortrijk-Oudenaarde hebben wij ze voor onze linies 
afgeslagen. Hierbij hebben zich het 6e garderegiment aan de Leie, 
de 40e Saksische infanteriedivisie bij het Spitaalsbos en het 113e 
Hessische regiment infanterie aan de Schelde bijzonder 
onderscheiden. 

Ten noorden van de Schelde hebben wij de vijand, die aanvankelijk 
enig terrein wist te winnen, zeer spoedig tot staan gebracht. De 
nieuwe linie tussen Ingooigem en Avelgem hebben we 's namiddags 
tegen herhaalde stormlopen gehouden. Op het gevechtsveld heeft 
de vijandelijke artillerie de gehele dag de achter het front liggende 
plaatsen, die tot dusver van de oorlog niet hadden geleden, onder 
vuur gehouden. Ze zijn thans voor het grootste deel vernield en de 
Belgische bevolking heeft zware verliezen aan doden en gewonden 
geleden. 



 

Havre, 26 oktober. De Belgische generaal Andringa is bevestigd in 
zijn ambt van militair gouverneur van West-Vlaanderen. Generaal 
Franco zal benoemd worden tot gouverneur van Oost-Vlaanderen, 
kolonel Vinquier is benoemd tot plaatselijk commandant van 
Brugge en kolonel Delmaere tot plaatselijk commandant van 
Oostende. De krijgsauditeur Rémy is tot directeur van de openbare 
veiligheidsdienst benoemd en de substituut van de officier van 
justitie te Brussel Parmentier is tot zijn adjunct aangewezen. 
Parmentier is kort geleden uit Duitsland ontsnapt. Hij had de 
verrader August Borms, lid van de raad van Vlaanderen gevangen 
doen nemen. 

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de gouverneur van West-
Vlaanderen, baron Janssens de Bisthoven, in zijn ambt hersteld. De 
permanente deputatie is gisteren bijeengekomen en heeft dadelijk 
maatregelen getroffen voor de goede gang van het openbare leven. 
De provinciale raad zal weldra bijeenkomen. 

De oorlogstoestand. 

Op het noordelijk deel van het westelijk front, in de richting van 
onze grens, is alles bij het oude gebleven. 

Tussen Leie en Schelde, ten oosten van Kortrijk, hebben Fransen en 
Engelsen in zware gevechten terrein gewonnen. Tengevolge 
daarvan loopt de linie nu van Zulte af aan de oostzijde van de Leie 
en is zij ten zuiden daarvan de Schelde enige kilometer dichter 
genaderd. Als tevoren bereikt ze deze rivier echter eerst bij Helkijn. 

Eerst ten zuiden daarvan wordt weer verandering gemeld. Tussen 
Valenciennes en le Cateau, dat is tussen Schelde en Samber, hebben 
de Britten namelijk hun offensief, waarvan we gisteren de mogelijke 
gevolgen bespraken, voortgezet. 



 

Het succes van hun aanvallen wordt echter van dag tot dag minder. 
Ze zijn gisteren slechts ten noordwesten van Le Quesnoy ietwat 
gevorderd. 

Evenwel is het nu de beurt der Fransen geweest om met een groot 
offensief voor de dag te komen. Dit offensief heeft zich uitgestrekt 
over een zeer breed front tussen Oise en Aisne (ongeveer 60 km). 
Ofschoon de Fransen hun aanvallen lieten voorafgaan door zwaar 
artillerievuur, en een ruim gebruik maakten van tanks, zijn de 
resultaten zo voorlopig niet meegevallen. Slechts op het oostelijk 
deel van het aanvalsfront wisten de Fransen een kilometer vooruit 
te komen, en konden ze Petit St. Quentin bezetten (ten oosten van 
het dorpje La Saive). 

Ook de Amerikanen hebben in de streek van de Maas, ondanks 
hevige strijd, slechts weinig terrein kunnen winnen. Zelfs werden zij 
op een plaats wat teruggeslagen. 

Men meldt ons uit Vlissingen: 

Op de zeeboulevard hier is in zuidelijke richting een zware brand 
zichtbaar. Dichte rookwolken stijgen op. 

27 oktober 1918 

De intocht van koning Albert te Brugge. 

Havre, 26 oktober. Vrijdag jongstleden was Brugge feestelijk 
versierd. De koning, de koningin en prins Leopold deden hun 
plechtige intocht in de stad, aan het hoofd der Belgische troepen. 
Er was een ontzaglijke menigte op de been. Het carillon speelde de 
Vlaamse en nationale volksliederen. De beiaard dreunde gedempt 
en zong het lied der overwinning. 



 

De soevereinen werden met geestdriftige toejuichingen ontvangen. 
De koning, de koningin en prins Leopold zitten te paard en rijden 
voor de generale staf, waarbij zich de Franse generaal Degoutte, 
generaal Gillain, hoofd van de generale staf van het Belgische leger 
generaal Delobbe, sous-chef van de generale staf bevinden. Op het 
moment dat de koning het standbeeld van Breydel en de Coninck 
voorbijtrekt, groet hij dit met een breed gebaar. De soevereinen 
blijven vervolgens voor het defilé der infanterie en cavalerie 
stilstaan. De menigte juicht de troepen eindeloos toe. 

Na afloop van de wapenschouw begeeft de koninklijke familie zich 
naar het gebouw van het provinciale bestuur, waar ze door de 
autoriteiten, de bisschop van Brugge, de gouverneur, senatoren, 
een deputatie van de provinciale raad, alsmede door 
vertegenwoordigers der rechterlijke macht, de burgemeester, de 
gemeenteraad, leraren van het atheneum, advocaten enz. 
geestdriftig worden ontvangen. 

De gouverneur de provincie, Janssens de Bisthoven begroet in 
ontroerende bewoordingen de koning, de "ridder zonder vrees en 
zonder blaam", de koningin, de moeder van alle soldaten en van alle 
Belgen, die onder het vreemde juk hebben geleefd, en de hertog 
van Brabant, de hoop der natie. 

Burgemeester Visart de Bocarmé geeft uiting aan het geluk der 
Bruggenaren, die eindelijk bevrijd zijn van de gruwelijke 
onderdrukking en thans, in deze onvergetelijke uren hun geliefde 
vorsten terugzien. 

De koning herinnert er in zijn antwoord aan dat Brugge gedurende 
vier jaar dapper het juk der dwingelandij heeft gedragen. Gij hebt 
bewezen, aldus de koning, dat een volk, dat de vrijheid als zijn 



 

kostbaarste goed beschouwt en bereid is het met de wapens in de 
hand te verdedigen, niet kan worden onderworpen. Bruggenaren, 
ik dank u, ge hebt u uw voorvaderen waardig getoond. 

Deze redevoeringen, die in het Vlaams werden uitgesproken, 
werden met geestdriftige toejuichingen ontvangen. 

Hierna verliet de koninklijke familie en haar schitterend gevolg de 
stad onder het daverend gejuich der bevolking. 

Van de grens. 

Men meldde ons vrijdag uit Aardenburg: 

Vandaag was het een zeer kalme dag. Slechts enkele malen 
kanonschoten, die de militaire deskundigen afkomstig verklaren 
van het inschieten van Duitse kanonnen. Wel brengen de Duitsers 
licht veldgeschut vooruit. Van deze zijde der grens zag men ze met 
Belgische boerenpaarden bespannen. De bruggen ten zuiden van 
St.-Laureins zijn alle opgeblazen, slechts die bij het plaatsje is er nog. 
De bekende straatweg was vanochtend terug door de Duitsers 
bezet, een Duits kapitein wandelde er al overheen. In de omtrek van 
St.-Laureins foerageren de Duitsers druk koeien, varkens en 
schapen. Ik hoorde er door de bevolking over klagen, dat ze er niet 
voor betaald worden. Het stukje België over de brug van St.-
Laureins, waarop een vrij groot aantal vluchtelingen vertoefde, 
heeft gebrek aan voedsel. Men is doende hen van Nederland uit te 
helpen. 

Van andere zijde meldt men ons uit Aardenburg: 

Heel de dag (zaterdag) vooral in de middag en tegen de avond, is er 
heftige actie in de lucht geweest. Op een gegeven ogenblik waren 



 

13 kabelballons in de lucht zichtbaar. Aviateurs van beide partijen 
deden verkenningen en beschoten troepjes van de tegenpartij met 
machinegeweren. Twee Duitse vliegers deden een aanval op een 
kabelballon, zuidwestelijk van Ede. De bemanning van de ballon, 
twee personen, daalden, zoals van de grens duidelijk 
waarneembaar was, in een parachute. De ballon werd daarna 
ingehaald. Later deden aviateurs der geallieerden een aanval op 
een Duitse ballon, die in brand werd geschoten en in vlammen 
gehuld daalde. Ook de bemanning van deze ballon schijnt zich te 
hebben kunnen redden. Bij schermutselingen aan de grens tussen 
Duitsers en Belgen werd er een zwaar in de rug gewonde Belg naar 
de Nederlandse grens overgebracht. Hij stierf spoedig. Het lijk 
wordt naar Belgisch Middelburg overgebracht. 

De Grondwet ontvangt uit zeer betrouwbare bron de volgende 
mededeling: 

Antwerpen zal worden verdedigd door een miljoen soldaten, 
waaronder het 2e, 17e, 24e en 77e landstormbataljon, afkomstig uit 
Keulen, Mannheim, Düsseldorf en Wezel. 

Bovendien zijn er zeer veel marinetroepen afkomstig van 65 
duikboten uit Zeebrugge, die thans te Antwerpen liggen. 

28 oktober 1918 

Berlijn, 27 oktober. Officieel. Legergroep van kroonprins Rupprecht. 
In Vlaanderen hadden geen bijzondere operaties plaats. De vijand 
zette de vernieling der Belgische plaatsen achter het front door. In 
Otegem en Ingooigem kwam het grootste deel van de in kelders 
gevluchte bevolking om. 



 

Londen, 28 oktober. De Engelsen zijn nu naar het noorden toe tot 
aan Waarmaarde naar de Schelde opgerukt. Dit dorp, dat ten 
noordoosten van Avelgem ligt, is echter blijkbaar nog niet in hun 
handen. 

De Engelsen rukken ook op op het hoge terrein, in de buurt vlak ten 
noorden van het kanaal van Kortrijk, dat enige dagen lang de 
opmars in die buurt had opgehouden. Nu is zowat de helft van het 
hoge terrein ingenomen en waarschijnlijk zullen de Duitsers ook de 
rest ervan opgeven om achter de Schelde terug te gaan. 

29 oktober 1918 

Uit bevrijd België. 

Havre, 28 oktober. Ik heb Segers, minister van spoorwegen, op 
heroverd gebied ontmoet. Hij zegde: in bevrijd Vlaanderen wordt 
de dienstregeling geheel omgewerkt. Het hoofdbestuur, te talrijk 
om het makkelijk te kunnen verplaatsen, zal voorlopig te Havre 
blijven, maar een delegatie is zoeven te Brugge gevestigd. Men is 
begonnen met de agenten hun plaatsen aan te wijzen, welke op 
bevrijd gebied werden teruggevonden, alsmede de werkplaatsen 
en stallingen, het materiaal en de lijnen weer in bezit te nemen. Een 
bijzondere afdeling is ingericht om de terugkeer der Belgen mogelijk 
te maken, die op het ogenblik in Frankrijk, Groot-Brittannië en 
Nederland vertoeven. Ze zal met de spoorwegmaatschappijen en 
de repatriëringbureaus in nauwe betrekking blijven. De agenten der 
militaire genie hebben met een verbluffende snelheid aan het 
herstel van de lijnen gewerkt. 

Laatstleden woensdag reden de treinen tot Torhout. Vrijdag kwam 
de eerste te Brugge; donderdag ging het eerste telegram van 
Brugge naar Havre. Er is evenwel belangrijke schade aangericht en 



 

vóór de dienst op bepaalde netten weer op gang is zullen enige 
dagen verstrijken. 

Wat de post aangaat, men kan in Vlaanderen en van het niet-
Vlaamse deel van het bevrijde gebied uit met Vlaanderen en het 
buitenland brieven wisselen. 

De directie van de zeevaart wordt binnenkort te Oostende 
gevestigd. 

Daar zullen, zodra de schepen, tussen de havenhoofden gezonken, 
zijn gelicht, de postboten kunnen aanleggen en zal men de 
Belgische vluchtelingen in Groot-Brittannië methodisch naar hun 
vaderland beginnen terug te voeren. 

Onder de talrijke berichten van het agentschap Wolff over de 
verwoesting, die in de plaatsen van Noord-Frankrijk en België 
aangericht wordt door de artillerie der geallieerden, komt ook deze 
mededeling voor: "Ingooigem, de verblijfplaats van Stijn Streuvels, 
de belangrijkste der levende Vlaamse dichters, is ook ten offer 
gevallen aan de vernielingswoede der Engelsen." 

30 oktober 1918 

Londen, 29 oktober. Officieel: de luchtafdelingen in samenwerking 
met de vloot hebben van 19 tot 26 dezer 5 ton bommen op 
vijandelijke spoorwegknooppunten in België geworpen. Daarbij 
vloog een trein in brand. Onze laagvliegers hebben de troepen vele 
verliezen berokkend. 

Naar gemeld wordt, heeft het in Nederland vertoevend personeel 
van de Belgische spoordienst aanschrijving gekregen, zich voor een 
spoedige herindiensttreding gereed te houden. Vermoedelijk zal 



 

bedoeld personeel eerst werkzaam worden gesteld in het thans 
bevrijde gebied van West-Vlaanderen. 

Londen, 30 oktober. Officieel: De geallieerde legers in Vlaanderen 
hebben tussen 14 en 27 oktober 18.493 gevangenen gemaakt 
(onder wie 331 officieren). Van dezen namen de Belgen er 7962, het 
tweede Engelse leger 5354, de Fransen 5177. Het gehele aantal 
gevangenen in Vlaanderen bedraagt sedert 28 september meer dan 
30.000. De buit is zo groot, dat het tot dusver onmogelijk is geweest 
hem te tellen. Het gehele aantal kanonnen, dat tussen 14 en 27 
oktober genomen is, bedraagt 509, waaronder 351 veldstukken, 
honderd en tien zware kanonnen en 48 kustverdedigingkanonnen 
van groot kaliber. Hiervan hebben de Belgen er 247, de Britten er 
211 genomen. Het gehele aantal machinegeweren, dat genomen is, 
bedraagt meer dan 1200. 

De Nieuwe Courant schrijft: 

Nu Ingooigem beschoten wordt, heeft menigeen zich ongerust 
gemaakt over Stijn Streuvels en Verriest. Naar ons van welingelichte 
zijde wordt gemeld, is de eerste naar Antwerpen gegaan – een 
ander bericht wil weten, naar Nederland, maar dat is niet bevestigd 
– Verriest evenwel was ernstig ziek en zal dus helaas niet hebben 
kunnen vertrekken voor de beschieting. 

31 oktober 1918 

Havre-Brugge. 

Havre, 30 oktober. De eerste trein van Havre naar Brugge zal 
binnenkort in het verkeer worden gebracht. Hij zal de ambtenaren 
der ministeriële kabinetten vervoeren. 



 

1 november 1918 

Londen, 31 oktober. Officieel Amerikaans bericht: wij hebben de 
vijand uit het dorp Brieulles ten westen van de Maas geworpen. Op 
het Leiefront hevig artillerievuur. 

Berlijn, 1 november. Officieel: Legergroep Rupprecht: in Vlaanderen 
heeft de vijand zijn grote aanvallen hervat. 

Tussen de Nederlandse grens en Deinze tastten Belgen en Fransen 
het Leiefront, en met name onze bruggenhoofdstellingen op de 
westelijke oever der rivier, aan. Aan weerszijden van Zomergem 
heroverden wij de tijdelijk verloren gegane bruggenhoofden in een 
tegenaanval. Aan het overige front sloegen wij de vijand voor onze 
linies terug. 

De hoofdaanval deden Engelsen en Fransen tussen Deinze en de 
Schelde. Ten zuiden van Deinze, bij Zulte en Anzegem drong de 
vijand onze linies binnen. Ten zuiden van Deinze wierpen onze 
troepen de over de weg Deinze-Kruishoutem doorgedrongen vijand 
terug. Aan weerskanten van Anzegem brachten achterwaartse 
gevechtstroepen de vijand voor onze artilleriestellingen tot staan. 
Onze ten noorden van de spoorweg Kortrijk-Oudenaarde strijdende 
troepen, die de vijand voor hun linies afweerden, zijn in de loop van 
de dag – teneinde hun aansluiting bij de naburige troepen te 
behouden – op de hoogten aan weerskanten van Nokere 
teruggetrokken. De gevechten zijn tegen de avond geëindigd; onze 
linie loopt thans ten westen van de weg Deinze-Kruishoutem en op 
de hoogten in de linie Nokere-Kerkhove, zomede 1 tot 3 km ten 
oosten van onze oude voorpostlinie. 

Aan een particulier schrijven naar België ontleent het Handelsblad 
het verheugend nieuws, dat Hugo Verriest en Stijn Streuvels aan de 



 

verwoesting van hun dorp Ingooigem ontkomen en in veiligheid 
zijn. 

5 november 1918 

Uit Zeebrugge. 

Te 's-Gravenhage is aangekomen de heer P. H. van der Haert, consul 
van Nederland te Brugge. 

Blijkens door hem gedane mededeling is hij in de eerste plaats in 
het bezit van twee scheepsjournaals, een van de Hollandia, K. W. 
169, en een van de Neerlandia III, K. W. 38, die hij heeft 
aangetroffen in een woning te Brugge en die wellicht van belang 
kunnen zijn voor belanghebbenden. 

Verder deelde de heer van der Haert mede, dat te Zeebrugge de 
schepen Zaanstroom, Gelderland en Niobe door de Duitsers voor de 
ontruiming van die plaats tot zinken zijn gebracht. Wellicht kunnen 
deze schepen echter nog gelicht worden. 

Vervolgens heeft hij nog een en ander medegedeeld omtrent de 
tjalkschepen Roelfina en Agina en de vissersvaartuigen K. W. 72 en 
K. W. 84. 

Daar wellicht door belanghebbenden nadere inlichtingen gewenst 
worden, heeft de heer van der Haert zich bereid verklaard, 
woensdag van 10 tot 12 uur in een der lokaliteiten van het 
departement van buitenlandse zaken eventuele belanghebbenden 
te woord te staan. 

Het eerste kamerlid de heer van Kol is gisterenmiddag in Zeeuws 
Vlaanderen over de Belgische grens getrokken om zich naar Brugge 
te begeven. 



 

6 november 1918 

Onze correspondent Emanuel de Bom meldt ons uit Antwerpen: 

Volgens betrouwbare inlichtingen meen ik u te mogen melden, dat 
Stijn Streuvels met vrouw en kinderen op het laatste ogenblik 
Ingooigem heeft kunnen verlaten. Pastoor Hugo Verriest heeft 
geweigerd zijn dierbaar dorp te verlaten. Zijn nicht is met huisraad 
in Oudenaarde toegekomen. Ze is nog teruggegaan en heeft de 
oude, heldhaftige grijsaard nog levend en in kalme berusting 
aangetroffen. Heel ons volk hoopt, dat de eerbiedwaardige man 
ook verder moge gespaard blijven. 

7 november 1918 

Uit Brugge. 

Brugge, 6 november. Heden heeft de eerste zitting van de 
provinciale raad te Brugge plaats gehad. De voorzitter brandmerkte 
de misdaden van de Duitsers, bracht hulde aan de koning, het leger, 
de regering en de geallieerden en nam een reeks vraagstukken in 
behandeling, die zich voordoen in deze provincie, welke, volgens de 
president, door de IJzer wordt besproeid en daarom het meest 
heeft geleden. 

De raad besloot de regering te verzoeken de terugkeer der 
landbouwbevolking te vergemakkelijken en tot het aankopen van 
vee en paarden over te gaan, die voor de landbouw noodzakelijk 
zijn. Er zullen dringende stappen in deze richting worden gedaan. 

De minister van spoorwegen, Segers, heeft een nieuwe 
treinverbinding tussen Brugge en Adinkerke ingesteld, welke van 
morgen af in werking zal treden. 



 

8 november 1918 

Uit bezet België. 

Brugge, 6 november. De Belgische regering heeft uit Brussel 
vernomen, dat er in weerwil van de Duitse bezetting tal van 
geestdriftige betogingen zijn gehouden. 

De parlementsleden hebben een commissie benoemd, die heeft 
besloten, de regering geluk te wensen met haar weldadig optreden 
en zich intussen met alle lopende zaken bezig te houden. 

Ze bestaat uit vier Walen en vier Vlamingen, onder wie de 
oppositieleiders Anseele en Masson. 

Londen, 8 november. In antwoord op een vraag zegde minister 
Hope, die belast is met de zorg voor de krijgsgevangenen, in het 
Lagerhuis dat er aan het Britse westelijk front van 6 januari tot 5 
november 200.000 gevangenen waren gemaakt. Hij was niet in 
staat om nauwkeurige cijfers te verstrekken over het aantal 
gevangenen door de geallieerden gemaakt. Doch het waren er 
ongeveer 140.000 door de Fransen, 50.000 door de Amerikanen en 
15.000 door de Belgen. 

9 november 1918 

Uit Vrij België. 

Brugge, 8 november. De ministerraad is bezig met het treffen van 
maatregelen ter bevoorrading. Hij heeft Louis de Brouckère tot 
levensmiddelencommissaris voor Henegouwen benoemd. Deze zou 
zich te Valenciennes vestigen zolang Bergen nog niet bereikt is. 

De vlieger Coppens is het rechterbeen afgezet. 



 

Eerlang zal het besluit verschijnen, dat de militiewetten op het 
heroverde gebied toepassend, alle Belgen van 19 tot 40 jaar 
oproept. 

Brugge, 7 november. De levensmiddelencommissie onder leiding 
van Poland en Brown, directeur te Rotterdam, is te Brugge 
aangekomen, evenals de Engelse commissie. Ze zullen zich met de 
bevoorrading en het herstel van België bezighouden. De koning zal 
de leden morgen ontvangen. Men kondigt voor zaterdag het bezoek 
aan van Poincaré. 

10 november 1918 

Van de Zeeuws Belgische grens. 

Uit Aardenburg wordt ons gemeld: 

De eerste vredesduif is ons stadje binnengevlogen! Zo heel 
ongemerkt, alsof ze geen vier jaar weggebleven was, reed 
hedenmiddag de Brugse tram weer binnen, de locomotief met een 
aanhangwagen, zonder enig versiersel; dezelfde machinist en 
dezelfde conducteur, hetzelfde locomotiefje en dezelfde 
bruingrauwe aanhangwagen. Slechts droeg de conducteur een 
grote Belgische kokarde op de opslag van zijn jas. En het treintje 
rangeerde over onze beslijkte kaai tussen zijn oude 
najaarskennissen, de suikerbietenwagens, alsof de vorige jaren 
maar een droom waren. 

Passagiers bracht het niet mee en mocht het ook niet meenemen. 
Alleen de directeur en de chef van de weg zaten er in, ze kwamen 
inspecteren, of alles nog in orde was aan de lijn. Want maandag 
aanstaande begint hierover het vervoer van de reliefgoederen voor 
Brugge. Maar spoedig stroomde al wat Belg is en hier woont, er 



 

naartoe. Alleen het zien van het oude, bekende trammetje gaf hen 
een blijde lach op het gelaat, alsof de grootste veldslag door hun 
leger was gewonnen. En de directeur en de lijnchef, genietend weer 
van hun eerste Hollandse borrel, hadden geen tijd genoeg, om alle 
vragen naar kennissen en huizen en soldaten en toestanden en 
prijzen te beantwoorden. Hartelijk werd soms gelachen om de 
dwaasheden, die aangaande het afgesloten België hier in Nederland 
de ronde gedaan hadden. Reeds lang door het gerucht gestorven 
kennissen stonden weer plotseling uit het graf op en anderen, die 
men nog in het land der levenden waande, bleken jaren dood en 
soms al vergeten. 

Eindelijk gleed het trammetje weer weg, stil, zoals het gekomen 
was. Het hek van de grens stond open. En weldra zal ook het grote 
hek, dat ons van België scheidt, weer voorgoed openstaan. 

11 november 1918 

Onze correspondent te Brugge seint ons, dat president Poincaré 
daar zaterdag een bezoek gebracht heeft. Hij werd ontvangen door 
koning Albert en prins Leopold. De koning en de president werden 
hartelijk toegejuicht. Ze begaven zich daarna naar Oostende. Daar 
had een noenmaal ter ere van Poincaré plaats. Alle Belgische 
ministers waren er bij tegenwoordig. 

12 november 1918 

De bevrijde steden in Vlaanderen. 

(Van onze correspondent in het Engelse grote hoofdkwartier). 

In Vlaanderen, 23 oktober. 



 

De vlaggen waaien over Vlaanderen, zwart geel en rood, heel het 
bevrijde Vlaamse gebied over! Ze wapperen in de schamelste 
Vlaamse dorpjes, waar "de Duits" uit vertrokken is, ze wapperen 
van de hoogste torens van het heerlijke Brugge. En de dankbaarheid 
van het volk, de opluchting van deze mensen, die 's ochtends 
wakker worden en – de Duitser is weg! Maar er is een ander gevoel 
dat als een beklemming over dit Vlaamse land ligt, dat ik nu sedert 
twee dagen met de auto aan het doorkruisen ben. Het is de haat 
jegens de vijand, de meedogenloze vijand, die vier jaar lang de 
meester is geweest in deze streek en er de haat, de beklemmende 
haat heeft achtergelaten. Met vele mensen hebben ik hier 
gesproken. Uit twee monden heb ik iets gehoord, dat niet 
uitsluitend minachtende haat voor de vertrokken vijand was. Uit 
een vrouwenmond heb ik een woord van medelijden gehoord met 
de beklagenswaardige toestand van vele Duitse soldaten; een man 
zegde mij: "de Duitse soldaat verdient dikwijls een betere 
behandeling dan hij van zijn meerderen ondervindt". Maar laat ik u 
nu eerst een geregeld verslag trachten te geven van mijn ervaringen 
van deze laatste dagen. 

Gisteren in de vroegte verlieten wij het vreedzame huis, waar de 
Engelse regering haar onzijdige gasten herbergt, om naar het 
bevrijde gebied van Vlaanderen te gaan. Onze weg voerde door de 
velden van Vlaanderen. Ik noem u slechts de namen van enige 
dorpen vermaard uit de oorlog. Drie Grachten, Merkem, Woumen, 
Klerken, Passendale. Puinhopen zijn het, ontembare puinhopen 
met een nieuw bordje bij geplaatst, dat met zwarte letters op een 
wit plankje de naam aanduidt voor het verkeer, puinhopen, waar 
hier of daar een tragische ruïne uit opsteekt. Tussen deze dorpen 
onbegaanbare wegen, goten van modder tussen hun bermen en 
langs deze verbrijzelde wegen de slagvelden in een terrein, dat 
gedeeltelijk moeras is, met ruwe ruigten van riet en struweel 



 

begroeid. Eindeloze velden van prikkeldraadversperringen, spaanse 
ruiters en dan de loopgraven, nu vol water. Elke mijntrechter een 
poel. Het oorspronkelijk als een tafel zo vlakke terrein bestaat nu 
uit miniatuurbergen en dalen. 

In Torhout, dat, zoals u weet, de 16e dezer aan de Duitsers 
ontnomen is, grote bedrijvigheid van doortrekkende bereden 
Belgische troepen. En terug treft het, dat deze mannen er niet 
vermoeid, uitstekend doorvoed en bijzonder goed in de kleren 
uitzien. De mooie kerk van Torhout hebben de Duitsers de dag voor 
hun vertrek opgeblazen. En ziehier nu een van de redenen, waarom 
het Vlaamse volk zo'n innige haat tegen "de Duits" koestert. Deze 
kerk, zo heeft de opperbevelhebber van het Belgische leger, 
generaal Gillain, die wij op onze tocht naar het noordwesten 
mochten ontmoeten, ons uitgelegd, is opgeblazen omdat hij een 
uitzichtpost zou opleveren. Maar ieder huis, iedere boom, een 
ladder is dat ook. En tegenover de zeer godvruchtige bevolking van 
Torhout noemde generaal Gillain het opblazen der kerk een grove 
"psychologische fout". Laat ik u verder van het onderhoud met de 
opperbevelhebber nog vertellen, dat hij de verovering van het bos 
van Houthulst door de Belgische troepen een van de schoonste, zo 
niet het schoonste wapenfeit uit de oorlog noemde. De Duitsers zelf 
hadden dit gruwelijk versterkte bos steeds als onneembaar 
beschouwd. De veroveraars van het bos moesten soms tot hun hals 
door het water gaan. En zeker, voegde de generaal aan deze 
mededeling toe, zal men naderhand lijken vinden. De grootste 
moeilijkheid, zo heeft generaal Gillain verder uitgelegd, was om de 
Belgische troepen bij hun wondersnelle opmars naar Brugge te eten 
te geven. Maar het is gelukt en het gehele Belgische leger staat nu 
in het noorden. 



 

Na het onderhoud met de Belgische opperbevelhebber brachten 
onze snelle auto's ons naar Oostende. Aan het herstel van de 
vernielde bruggen, die de Duitsers bij hun aftocht bijna allemaal 
opgeblazen hebben, werd hard gewerkt, ook de mijngaten in de 
wegen werden hersteld zodat zonder grote moeite Oostende 
bereikt werd. 

Oostende maakte een doodstille indruk, alsof er weinig mensen in 
de stad waren. Echter verzekerde men ons, dat dat niet zo was. Huis 
aan huis hing inderdaad de vlag uit en in allerlei opschriften werd 
hulde gebracht aan Belgen en bondgenoten. Laat mij hier dadelijk 
vaststellen, dat de stad niet van betekenis door het oorlogsgeweld 
beschadigd is. Ze staat vrijwel ongeschonden. 

Een kijkje in het Kurhaus overtuigde er ons van, dat de Duitsers er 
alles uit gehaald hebben, wat ze gebruiken konden. Vrijwel alles wat 
van metaal was; de overtrekken van canapés en stoelen afgeritst, 
en het orgel in de muziekzaal hebben ze, naar ons verzekerd werd, 
onbruikbaar gemaakt. O, de gehavende hotelweelde van dit banale 
Kurhaus met zijn speelzaal en zijn marmeren trappen, maakte een 
trieste indruk. 

Het boezemde mij te Oostende vooral belang in, te weten te 
komen, wat daar bekend is van de gedwongen arbeid van vrouwen 
voor de Duitsers op plaatsen, die aan oorlogsgevaar zijn 
blootgesteld. Het gaat natuurlijk niet aan zich tot de eerste de beste 
te wenden. Niet omdat de mensen niet naar waarheid willen 
vertellen, maar omdat ze dikwijls niets weten en omdat het zo 
geweldig moeilijk is "historie" te maken. Zo heb ik mij tot de 
ambtenaren van het stadhuis te Oostende gewend en de 
wethouder van financiën, de heer Hector de Vriese, bijgestaan door 
medewerkers, heeft er mij allervriendelijkst ingelicht. Zijn 



 

inlichtingen kwamen op het volgende neer: ja, de vrouwen te 
Oostende werden gedwongen voor de Duitsers te werken, tot op 8 
tot 10 km achter het front. Ze moesten zwaar mannenwerk doen, 
betonwerken, aan bruggen, prikkeldraadversperringen, enzovoort. 
En dat op plaatsen, die aan het gevaar van beschietingen 
blootstonden. Hun werkdagen waren lang, tussen de middag 
kregen ze voedsel van de Duitsers, naar huis konden ze niet gaan. 
Het loon was slecht, gemiddeld 2,8 mark per dag. Weigerden deze 
vrouwen, dan werden zij in de gevangenis gezet, maar meestal 
gauw weer losgelaten. Veel weigeringen zullen echter niet zijn 
voorgekomen, want de wethouder deelde mede, dat vele vrouwen 
zich voor de gevaarlijke arbeid voor de vijand vrijwillig aanmeldden. 
Dat laatste is tot op zekere hoogte begrijpelijk, daar de toestand 
voor de vrouwen te Oostende bij afwezigheid der mannen 
natuurlijk slecht was. Echter was er van gemeentewege een 
vereniging tot steun in het leven geroepen, die de naam droeg van 
steun door arbeid. 

Van het grove, nodeloos grove ruwe optreden der Duitsers, van hun 
tartend minachtende houding tegenover de burgerij heeft 
wethouder de Vriese staaltjes te over medegedeeld. Zo werden er 
eens 34 Belgische deserteurs door de stad rondgevoerd, het zouden 
"activisten" zijn, volgens de Duitsers, die ten gevolge van de Duitse 
propaganda voor het Vlaams het Belgische leger ontlopen zouden 
zijn. De mensen twijfelen of het wel Belgen geweest zijn. Gläsner, 
de Duitse "Gerichts-Offizier", is er in het bijzonder in geslaagd, zich 
tot voorwerp van de haat van de bevolking van Oostende te maken. 
Van de talloze onbewezen geruchten, bijvoorbeeld dat de Duitsers 
zelf af en toe een bom op Oostende wierpen, om de schuld aan de 
Engelsen te kunnen geven, zal ik hier geen melding maken. Wel wil 
ik nog mededelen, dat wethouder de Vriese mij de namen gegeven 
heeft van drie Duitse officieren, die het paviljoen van de Belgische 



 

koninklijke familie te Oostende geplunderd hebben en het verhaal 
van de schandelijke behandeling, afranseling en opsluiting, zonder 
vorm van proces, waaraan de heer Fichofet, een inwoner van 
Oostende, heeft blootgestaan op 18 augustus jongstleden, omdat 
hij zijn hoed afnam voor drie krijgsgevangen gemaakte Engelse 
vliegers, heeft de heer Fichofet mij in het bijzijn van wethouder de 
Vriese verteld. 

De diefstallen te Oostende zijn vooral in de winter van 1917 
buitengewoon veelvuldig geweest en vooral de Beierse soldaten 
van het tweede regiment marine-infanterie, worden er op 
aangezien. Aanvankelijk – deze bijzonderheid heeft een geestige, zij 
het zeer wrange kant – hielp beklag van de burgerij bij de Duitse 
overheid over door Duitse soldaten gepleegde diefstallen niet 
alleen niet, maar de klager werd zwaar beboet, omdat hij de eer van 
het Duitse leger had durven aantasten. Later, toen de diefstallen 
zeer veelvuldig werden, liet men de beboeting achterwege. 

Te Oostende schijnt de verhouding van de Duitse politie alleen maar 
goed geweest te zijn met de vrouwen van slechte zeden. Inderdaad, 
de heldhaftige patriottische gevoelens van Boule de Suif zijn, hier in 
Vlaanderen althans, nog niet bekend geworden. De Duitse 
zedenpolitie maakte vooral van deze vrouwen gebruik om achter de 
waarheid te komen van allerlei opvorderingkwesties, die zij van de 
fatsoenlijke vrouwen niet te weten konden komen. Verklikking 
speelde te Oostende een grote rol. Niet dat aanbrengers bepaald 
betaald werden, maar ze kregen, naar men vermoedt, allerlei 
voordeeltjes, passen enzovoort. 

Gedurende deze oorlogsjaren heeft de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant over de opvorderingen uitvoerige mededelingen gedaan. 
Ik vind die geheel bevestigd en te Brugge – Brugge dat 



 

ongeschonden en schilderachtig is als voorheen – waar wij, na 
Oostende bezocht te hebben, thans vertoeven, vond ik dezelfde 
klachten over het ruwe optreden der Duitsers. 

Ge herinnert u, dat kapitein Fryatt, de kapitein van een Engels 
stoomschip, die op 28 maart 1915 gepoogd heeft een Duitse 
duikboot te rammen, daarvoor op 27 juli 1916 te Brugge is 
doodgeschoten. Op het stadhuis te Brugge heeft men mij het 
aanplakbiljet, waarmee de Duitsers aan de bevolking der stad van 
die terechtstelling kond deden, getoond en medegedeeld, dat er 
kort na de terechtstelling van Fryatt een telegram uit Berlijn is 
aangekomen waarin bevolen werd het doodvonnis niet uit te 
voeren. 

Nog een aardige bijzonderheid tot slot. De Duitse overheid heeft al 
de vier jaar lang van de bezetting van Brugge geen uitgever kunnen 
vinden, die een Vlaamse krant naar de inzichten van de Duitse 
overheid heeft willen drukken, een activistisch orgaan dus. De 
Bruggenaars is dan ook zo'n krant bespaard gebleven. Een 
activistisch blad, dat er verspreid werd, verscheen te Gent. Dat was 
natuurlijk het enige blad, dat te Brugge verspreid mocht worden. 
Over het activisme zal ik zeker nog gelegenheid hebben u te 
schrijven. Voor het ogenblik alleen dit: mijn gastheer te Brugge, de 
uitgever Beyaert, zelf schrijver in het Vlaams, wilde met mij, toen ik 
hem en zijn gezin gisteren in het van feestelijkheid gonzende Brugge 
leerde kennen, alleen maar Frans spreken. Zo groot was zijn woede 
over de activisten. Dat is, laat ons hopen een opwelling, men doet 
geen afstand van zijn taal als van een oud pak kleren, maar een 
staaltje is het tevens voor de stemming, die hier op het ogenblik in 
het opgeluchte Brugge heerst. 

15 november 1918 



 

De Belgische volksvertegenwoordiging. 

Brugge, 13 november. De koning zal morgen (donderdag) de leiders 
van alle partijen ontvangen. De volksvertegenwoordiging zal in het 
begin van de volgende week te Brussel bijeenkomen. De regering 
verlaat Brugge einde van deze week. 

16 november 1918 

Generaal Leman. 

Brugge, 16 november. Generaal Leman, de verdediger van Luik, is 
te Brugge aangekomen. Hij zal de koning vergezellen bij diens 
plechtige intocht in Gent en Brussel. 

19 november 1918 

Onder de vreugdetekens te Brugge is een verzameling Britse 
vlaggen, die van de klokkentoren van de kathedraal zijn 
uitgestoken. Ze zijn afkomstig van schepen, die door Duitse 
duikboten in de grond waren geboord en zijn bij allerlei andere buit 
gevonden, die de Duitsers bij hun haastige aftocht hadden moeten 
achterlaten. 

20 november 1918 

Onderhoud met de heer van Kol. 

De heer van Kol, die dezer dagen België heeft bezocht, is, gelijk 
gemeld, gisteren van zijn reis teruggekeerd. Hij heeft aan een 
vertegenwoordiger van het correspondentiebureau in Den Haag 
een onderhoud toegestaan. 



 

De heer van Kol deelde mede, dat hij het gehele bevrijde deel van 
België heeft bezocht, ook het front, terwijl de oorlog nog in gang 
was. Met minister van der Velde zat hij in de eerste auto der 
entente, die in Gent en enkele dagen later in Brussel kwam. 

De wapenstilstand, zo zegde de heer van Kol, werd in het algemeen 
door de Belgische bevolking vrij kalm opgenomen. Het 
economische herstel en de opbouw van België gingen haar blijkbaar 
in de eerste plaats meer ter harte. 

Koning Albert geniet, zoals de heer van Kol overal had opgemerkt, 
de populariteit van alle klassen. Aan een maaltijd van de Belgische 
regering, door de heer van Kol bijgewoond, heeft deze gemeend 
zijnerzijds ook uiting te moeten geven aan zijn sympathie voor het 
optreden van het koninklijk echtpaar. Ook de Belgische socialisten 
verklaren, dat zijn rechtvaardigheidszin hen dwingt, de edele en 
dappere rol van de koning te erkennen. Op alle volkshuizen waait 
thans, naast de rode vlag, de nationale driekleur. Werd er een 
referendum gehouden, dan zou, naar de overtuiging van de heer 
van Kol en naar die van zijn Belgische partijgenoten, tot president 
van de republiek België worden verkozen de tegenwoordige koning 
Albert. 

In dit verband zegde de heer van Kol, dat de kwestie van republiek 
of koningschap ook voor Nederland van ondergeschikt belang moet 
worden geacht. In de praktijk immers heeft Nederland een der 
meest democratische regeringen van de aardbol, ver staande boven 
die van talrijke republieken. 

Bij zijn bezoek aan Staats Vlaanderen bleek de heer van Kol de grote 
gehechtheid der bevolking aan Nederland. De annexatie daarvan 
door België was volgens hem een leuze van een kleine minderheid 



 

van activisten. Bij mannen van invloed vindt de annexatie geen 
steun. Volgens hem is ze dan ook niet in het minst te vrezen, en ze 
zou in zijn ogen een misdaad zijn, erger dan de Duitse regering 
tegenover België in 1914 heeft bedreven. 

Betreffende de toestand van het ten tijde van zijn bezoek in België 
aanwezige leger, gaf de heer van Kol als zijn indrukken het volgende 
te kennen: 

Personen, die gedurende al die jaren in nauwe aanraking waren met 
de soldaten, verklaarden hem, dat er geen haat bestaat tussen de 
Belgische en de Duitse soldaten. Ze hebben daarvoor bewijzen van 
het slagveld, de hospitalen en de gevangenissen. Wel is de wrok 
groot van de bevolking tegenover de Duitsers en dat vooral 
vanwege de deportaties, waaraan zovelen ten slachtoffer vielen. 

Wat het Duitse leger betreft, hem trof het grote verschil tussen de 
mannen aan het front en die daarachter. Bij de eersten was alles 
geregeld en heerste blijkbaar nog steeds een flinke discipline. Bij de 
troepen achter het front, waar de heer van Kol op zijn reis van 
Brugge naar Brussel doorheen reed, was veel wanorde merkbaar. 
De heer van Kol bevestigde het vermelde feit, dat de Duitse 
soldaten alles verkochten wat ze bezaten of hun in handen viel. De 
quasi verbroedering van de Duitse soldaten met de Belgen gold 
meer het gespuis dan de geordende bevolking van die stad. 

5 december 1918 

Ieper. 

De bijzondere medewerker van Het Laatste Nieuws, het Brusselse 
blad, geeft de volgende beschrijving van het vernietigde Ieper. 



 

Diep ontroerd sta ik hier te Ieper… 

Een groot plein … Dat is de markt. Een stomp stuk toren, aan 
weerskanten een brok muur en daarachter een reusachtige stapel 
stenen. Dat is die wonderbare halle met haar kloek belfort. 

Nog een stuk toren en een brok muur met een gehavend portaal, 
en weer ook een geweldige hoop puin. Dat is de kathedraal, Sint 
Maartenskerk, eens de schoonste gotische tempel van België. 

En verder wat stukken nog van huizen, waar tussen ruïnes het gras 
is opgeschoten. 

Zo is Ieper! 

De dood van Ieper. Ge weet, hoe in de middeleeuwen Ieper in een 
ongezonde omgeving lag. Nu en dan werd de stad door de pest 
zwaar geteisterd. Men sprak over de dood van Ieper en zegde van 
iemand, die er slecht uitzag: "hij is als de dood van Ieper". 

Dit was zelfs in een schilderij op de halle voorgesteld, door de 
uitbeelding van een pestlijder. 

Maar Ieper was heel gezond geworden en lag daar in zijn kloeke 
schoonheid te midden van een heerlijk gewest met de Kemmelberg 
in het verschiet, met welige akkers, schone bossen en lachende 
dorpen tot onder de muren. 

Thans hebben we weer de dood van Ieper gezien. De bomen zijn 
dode stokken als in de grond gestoken. De dorpen liggen in puin. 

– Ik moet hier toch wel te Zonnebeke zijn, vroeg ik aan een Engelse 
soldaat. 



 

– Yes … this is Zonnebeke. 

Maar ik zag zelfs geen puin meer. 

– Look! en Tommy wees naar een plank en daarop las ik de naam 
van het dorp. Dat was het enige wat ons aan Zonnebeke herinnerde. 

Zo zijn de dorpen rond Ieper. En het land is een woestenij, met 
granaatput naast granaatput vol vuil water, en waar nog wat grond 
ligt groeit hoog wild gras en daartussen staan kruisjes met namen 
van gevallenen, en liggen gebroken wagens, neergeschoten tanks, 
lege of nog volle granaathulzen, kogels, ransels, stukken geweer, 
bajonetten, veldflessen, prikkeldraad, eetbakjes, zelfs kadavers van 
paarden, waarop vogels azen. 

Duitse krijgsgevangenen ruimen die chaos op, en waar de troepen 
van de keizer eens meenden de weg naar het kanaal en naar 
Engeland te banen, herstellen soldaten van die troepen nu de 
wegen van Vlaanderen. 

Maar ons schoon Ieper, dat ze met hun dom grof geweld 
vernielden, kunnen ze niet terugschenken. 

Ieper is dood, doch zijn dood bracht België nieuw leven. De stad, die 
zo heerlijk was in haar oude koninklijke mantel, door de vaderen 
met wonderbare kunstzin geweven, is als martelares gevallen gelijk 
al die duizenden welke om Iepers ruïnes sluimeren. 

11 december 1918 

Koning George en koning Albert. 

Brussel, 10 december. De koning van Engeland, vergezeld van de 
prins van Wales en prins Albert, heeft een bezoek aan Zeebrugge 



 

gebracht, om zich daarna naar het kasteel Loppem bij Brugge te 
begeven, waar hij door koning Albert werd ontvangen, die per auto 
was gekomen. De soevereinen hebben een langdurig onderhoud 
gehad, waarna een middagmaal plaats had. 

Londen, 10 december. De koning en de prins van Wales hebben de 
schuilplaatsen voor Duitse duikboten te Brugge bezichtigd. Met 
vice-admiraal Keyes bezochten ze Oostende. Daar namen ze de 
schade in ogenschouw, aan de zeekant door granaatvuur 
berokkend evenals de Vindictive, die de Britten hebben laten 
zinken. Vandaar togen ze naar Leugenboom, waar hen in een bosje 
het emplacement voor het 420 mm kanon werd getoond, waarmee 
de Duitsers Duinkerken beschoten. Hier nam de prins van Wales van 
zijn vader afscheid. Hij ging naar Brussel, terwijl de koning naar 
Duinkerken en Calais doorreisde. 

Londen, 18 december. In verband met het bezoek van de koning 
aan Frankrijk en België is Reuter gemachtigd tot de mededeling, dat 
zijne majesteit het bezoek buitengewoon belangwekkend heeft 
gevonden. Hij is innig getroffen door de warmte van zijn ontvangst, 
niet alleen van onze troepen, maar insgelijks van de bewoners in 
Frankrijk en België. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling, het 
bezoek van de koning tot Brussel uit te breiden, maar in zijn plaats 
is de prins van Wales daarheen gegaan. 

Engeland. 

Koning George met zijn twee zoons is op zijn reis door Noord-
Frankrijk en België, naar Reuter's correspondent nog meldt, van 
Rijsel over Menen, Roeselare, Torhout naar Brugge en 
Blankenberge getuft. Te Zeebrugge wachtte koning Albert, gelijk 
gemeld is, hem op. Het gezelschap nam daarna de hoofden en de 



 

haven onder geleide van admiraal Keyes in ogenschouw, ook de 
Iphigenia, die daar tot zinken gebracht is en de haventoegang 
verspert. 

's Middags begaven de koningen zich naar Knokke en bezichtigden 
daar de overblijfselen van de Duitse kustverdedigingswerken. 
Koning George bracht de nacht door in een mooi, met grachten 
omringd kasteel, dat op 10 km van Brugge ligt. 

13 december 1918 

Reuter seint heden uit Londen: vice-admiraal Sir Roger Keyes, de 
commandant van de patrouilleringsdienst met basis te Dover, 
heeft, in een daar ter stede gehouden rede het feit onthuld, dat met 
niet minder dan 39 Duitse duikboten was afgerekend in het kanaal 
alleen, tussen januari en september 1918. 

Verder vertelde sir Roger nog dat, toen hij met koning George en 
koning Albert op de pier te Zeebrugge stond, hij aan koning Albert 
gevraagd had om een souvenir voor Dover. Koning Albert had hem 
toen een bel aangeboden, die 300 kg weegt, en die op de pier 
gebruikt werd om te waarschuwen tegen aanvallen uit zee en uit de 
lucht. 

27 december 1918 

De Vlaamse kust. 

Brussel, 26 december. De Vindictive en de andere oorlogsschepen, 
die de Engelsen in de havens van Oostende en Zeebrugge hebben 
laten zinken, zullen begin januari zijn opgeruimd. In de eerste helft 
van de maand zullen Belgische schepen vluchtelingen in de haven 



 

van Oostende aan land zetten. Het geregeld verkeer met Dover zal 
men echter eerst in mei kunnen hervatten. 

De weduwe Tack is, ondanks haar hoge leeftijd, een kloeke en 
moedige vrouw. Ze is 88 jaar oud en is gedurende de oorlog langer 
dan drie jaar in haar huisje te Nieuwkapelle, in de vuurlinie, dicht bij 
Diksmuide, blijven wonen. De oude vrouw verkeerde te midden der 
soldaten, die zij aanmoedigde en verzorgde. Alle soldaten kenden 
haar. Sedert korte tijd is de weduwe Tack bij haar kinderen te 
Brussel in gaan wonen en nu heeft ze, we lezen het in de Libre 
Belgique, dezer dagen een bezoek van koning Albert gehad, die haar 
de orde van Leopold heeft gebracht. 

  

 


