
12 oktober 1918 

De Duitsers aan de Belgische kust. 

Londen, 11 oktober. De laatste verkenningen (in de lucht) hebben 
uitgewezen, dat de Duitsers op het ogenblik doende zijn met de 
havens van Oostende en Zeebrugge te versperren. 

Vrij België van elf dezer schrijft: 

Alle inlichtingen wijzen op een ontruiming van de Vlaamse kust door 
de Duitsers. Te Brugge zijn de duikboten uiteengenomen en 
opgeladen. Enige werven aan Brugge’s dokken zijn in brand gestoken. 
Van Knokke heeft men zwaar geschut weggevoerd. Onder toezicht 
van soldaten hebben burgers allerlei werktuigen moeten vernielen, 
als pompen, leidingen, benodigdheden voor bouw- en smeedwerk, 
enz. Het werk bij Zeebrugge is stilgelegd en de burgers zijn er 
afgedankt. 

Uit alle kustgemeenten en ook verder het land in hebben de Duitsers 
de weerbare jongelingen en mannen weggevoerd. Tragisch zijn de 
tonelen die zich afspelen in de beproefde landstreek. 

Men meldt ons uit Sluis: 

Langzaam aan neemt de spanning toe onder de bevolking hier langs 
de grens van Zeeuws-Vlaanderen. De harten der Belgen, Hollanders, 
Fransen en een enkele Engelsman worden ongedurig door de wilde 
geruchten, die telkens opduiken. De oorlog is het een ogenblik uit, 
om het volgend ogenblik weer volop aan de gang te zijn. Wat ik zelf 
kon constateren is dat de Duitsers klaar zijn om op het eerste teken 
Belgisch Vlaanderen te ontruimen. Langs de grens hebben de weinige 
troepen de kanonnen weggehaald en het vee op enkele koeien na 
weggevoerd, en de enkele malen dat een geallieerde vlieger boven 



Zeebrugge komt, zijn er maar enkele afweerkanonnen die spreken, 
in plaats van de vele vuurmonden van kort geleden. Dat alles geeft 
groeiende hoop in de harten van de vreemdelingen hier. De 
eerstkomende dagen zullen die hoop versterken, misschien geheel in 
vervulling doen gaan. 

Uit Sluis meldt men ons: 

Het wegvoeren van de burgerbevolking uit West-Vlaanderen 
oostwaarts gaat nog geregeld door. Deze dagen trokken bijvoorbeeld 
grote troepen Belgen onder militair geleide naar de Nederlandse 
grens, bij het Vlaamse dorp Middelburg, onder het zingen van 
vaderlandslievende liederen. De enorme hoeveelheden 
telefoonmateriaal namen de Duitsers zorgvuldig, onder toezicht van 
officieren, weg. 

Parijs, 11 oktober. Officieel Belgisch bericht. Na een hevige 
voorbereiding door de artillerie hebben de Duitsers vanochtend 
vroeg een aanval gedaan op onze linies voor Roeselare. Deze aanval 
is volkomen afgeslagen. 

Enige patrouilles, die ten zuidoosten van Zarren onze linies trachtten 
te naderen, zijn tot de aftocht gedwongen. Ze lieten talrijke doden 
en gewonden achter. 

14 oktober 1918 

Havre, 13 oktober. Officieel Belgisch weekbericht: op het gehele 
front zijn er van de week hevige artilleriegevechten gehouden. 
Meermaals heeft de vijand gebruik gemaakt van vergiftigde 
granaten. 

Alle vijandelijke aanvallen zijn afgeslagen. De bloedige verliezen van 
de vijand waren zwaar. Hij liet gevangenen in onze handen. 



In de richting van Hooglede en Roeselare hebben we onze linies 
vooruit gebracht. 

Uit Terneuzen meldt men ons: 

In de afgelopen nacht was gedurig zwaar kanongebulder te horen aan 
de Belgische kust. Van de zuidergrens zijn aanvallen uit de lucht 
waargenomen, nog hedenmorgen op de stad Gent, van nooit 
gekende hevigheid. 

15 oktober 1918 

Berlijn, 14 oktober. Officieel avondbericht. In Vlaanderen heeft de 
vijand op een breed front tussen Diksmuide en de Leie aangevallen. 
Wij vingen de stoot op. 

Londen, 14 oktober. Reuter verneemt: de Britse, Franse en Belgische 
troepen zijn een grote aanval in de richting van Kortrijk begonnen. De 
beweging loopt uitstekend van stapel. 

Reeds is te Londen bekend geworden, dat de geallieerden Roeselare 
hebben ingenomen en achter zich gelaten. 

Londen, 14 oktober. Reuters correspondent bij het Britse leger 
seinde vanochtend: Vanochtend bij het grauwen van de dag heeft het 
tweede leger der Britten in België de slag ingezet. Het had daarbij de 
medewerking der sterke geallieerde strijdkrachten, die daartussen 
en de IJzer aan de slag zijn. Het front van onze aanval strekt zich van 
de Leie bij Wervik tot Sint-Pieter aan de weg Roeselare-Menen uit. 

We mogen veilig aannemen, dat de Duitsers verwachtten, dat 
generaal Plumer zou toeslaan, ofschoon in dit stuk niet zoveel 
mannen aan het front staan als tussen Kamerijk en St. Quentin, is het 
buiten twijfel, of de vijand heeft alles tewerkgesteld, voor zover zijn 



verminderende hulpmiddelen hem dat veroorloven, om zijn bedreigd 
front te versterken. Gelukkig is het weer ons mee geweest en ook het 
terrein is gunstig. De vijand heeft een openingsspervuur erg tam 
beantwoord. Dit komt ten eerste, doordat de Duitsers in deze streek 
een heleboel kanonnen hebben verloren en dan, omdat ze de 
artillerie, zelfs ten koste van de infanterie, proberen te sparen. 

Tegen 8 uur 's ochtends waren we gemiddeld over 3 km gevorderd 
en waren er ongeveer 600 gevangenen achterwaarts gevoerd, terwijl 
er nog meer zouden volgen. De Belgen weerden zich uitstekend. Op 
dat ogenblik hadden ze de weg van Rollegem naar Kapelle genomen 
en waren ze die van Roeselare naar Ledegem in de buurt van De Aap 
overgestoken. De "hazewinden" werken met het beste gevolg mee, 
maar geen tanks. De slag loopt goed voor ons en kan zich weer tot 
een van die grote successen ontwikkelen, waaraan we gewoon zijn 
geraakt. Terwijl ons tweede leger zijn grote naam prachtig gestand 
doet, zullen onze bondgenoten de slag noordwaarts uitbreidend, een 
voornaam deel in de resultaten hebben. Het schijnt niet overdreven 
om te voorspellen, dat een dikke buit een deel van de vruchten der 
overwinning zal blijken. 

Londen, 14 oktober. Reuter verneemt: De nieuwe aanval in 
Vlaanderen is op een front van 30 km tot nu toe tussen de 3 en 5 km 
opgeschoten. Tot dusver namen we drieduizend gevangenen. 

Londen, 14 oktober. Reuter verneemt vanmiddag: Om 2 uur liep de 
linie in Vlaanderen pal ten noorden van Diksmuide, terwijl Kortemark 
binnen onze linie ligt, dan ten oosten van Roeselare naar ongeveer 
een mijl oostelijk St.-Eloois-Winkel, vlak ten oosten van Moorsele en 
ongeveer 500 m ten noordwesten van Menen. De tegenstand van de 
vijand was ten zuiden van Roeselare erg slapjes, maar heel krachtig 
in de richting van Tielt, ten noordoosten van Roeselare. De 
uitwerking van de opmars zowel op de Duitse bezetting van de 



Belgische kust, die nu ernstig gevaar loopt als op de uitspringende 
fronthoek bij Rijsel, die nog sneller van het noorden uit wordt 
aangevallen, laat zich geducht gelden en zal ongetwijfeld ingrijpend 
zijn. Het Britse tweede leger en de Franse krijgsmacht opereerden 
onder leiding van het Belgische hoofdkwartier. De vloot werkte mee 
door een bombardement in de richting van Oostende. 

Londen, 14 oktober. Reuters bijzondere correspondent bij het Britse 
leger seint: de Britse vooruitgang in Vlaanderen had hedenmiddag 
vroeg een maximum diepte van 8 km en een gemiddelde diepte van 
5 km bereikt. De Britten hebben 1200 gevangenen gemaakt en elf 
kanonnen bemachtigd. 

De Belgen veroverden St.-Eloois-Winkel en Bosmolen en staan op 
minder dan 2 km ten westen van Izegem. De Belgen hebben 
verscheidene duizenden gevangenen gemaakt en enige complete 
batterijen ingenomen. Om 1 uur waren Zandhoek, Wijnendale, het 
station van Kortemark en Handzame in handen der geallieerden. 

Londen, 14 oktober. Volgens niet bevestigde berichten is een Britse 
monitor rechtstreeks op de ingang van de haven van Oostende 
afgestevend en heeft de vijandelijke stellingen krachtig 
gebombardeerd. 

Ontwikkelingsavonden in het Belgische leger. 

Hoe de strijd ook woedt, hoe de uitslag ook zij van de thans zich 
afspelende gebeurtenissen, vast is, dat het Belgische leger nog deze 
winter te velde zal staan. Ook werden er reeds maatregelen getroffen 
om van deze dagen, die de soldaten naar binnen jagen, gebruik te 
maken voor de ontwikkeling der IJzerjongens. Het plan is om lezingen 
in te richten over Vlaamse en Nederlandse bouw-, sier- en 
schilderkunst; niet minder dan 300 kunstavonden zouden op het 



front en op de achterlinie worden ingericht. Reproducties en platen 
heeft men nodig; en boeken over kunstgeschiedenis. 

De geldmiddelen zijn echter beperkt; zonder steun of hulp van buiten 
kan aan het plan geen gevolg worden gegeven. Wie wil zijn 
reproducties van Vlaamse of Nederlandse kunst (schilder-, sier- en 
bouwkunst) afstaan of enige van zijn boeken, die daarover handelen? 
Auteurs en uitgevers, heeft u nergens meer een presentexemplaar 
liggen? Of wie stuurt ons een gift in geld om het nodige materiaal te 
laten aankopen? 

Laten de vele Nederlandse bewonderaars van het Belgische 
heldenlegertje hun giften sturen aan ons secretariaat, Rijn- en 
Schiekade 27, of aan onze penningmeester, de heer Th. J. van 
Heereveld, Rijn- en Schiekade 113, Leiden. 

Doe het dadelijk, om het niet te vergeten. 

Het programma comité S. K. V. H. voor de vak- en wetenschappelijke 
boekerij ten dienste van het Belgische veldleger, 

De voorzitter 

Mr. A. De Groeve 

Londen, 14 oktober. Officieel: De Engelsen hebben vanochtend een 
aanval gedaan in de richting van Kortrijk. Ze namen belangrijke 
dorpen en bereikten de noordelijke buitenwijken van Menen. 

De Belgen en Fransen namen ook veel belangrijke dorpen. 

Het gehele aantal gevangenen gaat drieduizend man te boven. Er 
werden zes volledige batterijen met bespanningen genomen. 



De geallieerde vliegers bestookten vijandelijke concentraties en 
treinen met bommen en beschoten met machinegeweren de 
infanterie. 

De Britse monitors hielpen mee. 

Men meldt talrijke branden achter de Duitse linies. 

Londen, 14 oktober. Officieel Belgisch bericht: Vanochtend om half 
zes hebben Belgische troepen, in nauwe samenwerking met de 
Fransen, aangevallen op een front van ruim 20 km tussen het kanaal 
van Handzame en de weg Roeselare-Menen, waarbij zij de 
tegenstand van de vijand braken en op het gehele front aanmerkelijk 
vorderingen maakten. 

Ze bevrijdden de dorpen Handzame, Kortemark, Geite, Sint-Jozef, 
Hooglede, Beveren, Rumbeke, Beitem, Oekene en Sint-Eloois-
Winkel. 

Tegen 12 uur 's middags veroverden de Fransen de stad Roeselare 
stormenderhand. 

Meer naar het oosten rukten de Belgen ruim 10 km op, waarbij ze 
Izegem innamen en de buitenwijken van Lendelede bereikten en tal 
van burgers bevrijdden. 

De vorderingen van de Belgen wisselen tussen 4 en 10 km. 

De geallieerde vliegers verrichtten zeer nuttig werk. 

Reeds zijn zesduizend gevangenen geteld, waarvan de helft door de 
Fransen en de andere helft door de Belgen genomen is. Voorts zijn 
zes volledige batterijen, een aantal nog niet getelde kanonnen en een 
aanmerkelijke verdere buit veroverd. 



De vijand had branden gesticht te Roeselare, Kortemark, Hooglede 
en Gits en te Roeselare ook een aantal ontploffingen veroorzaakt. 

Londen, 14 oktober. Officieel avondbericht van het Vlaamse front 
(volledig): de Vlaamse groep van de legers onder bevel van de koning 
der Belgen heeft vanochtend om 5 u 35 een aanval gedaan. 

Het tweede Britse leger rukte ongeveer 7 km op in de richting van 
Kortrijk, de belangrijke dorpen Rollegem-Kapelle, Ledegem en 
Moorsele werden ingenomen en de noordelijke buitenwijken van 
Menen werden bereikt. 

Het Belgische leger rukte ongeveer 8 km op in de richting van 
Ingelmunster en Torhout en nam de dorpen Rumbeke, Sint-Eloois-
Winkel, Oekene, Izegem, Kortemark en Handzame. 

Het Franse leger viel met de Belgische troepen op beide flanken aan 
en bezette de plateaus van Geite, Hooglede en Gitsberg alsmede de 
dorpen Beveren, Hooglede, Geite, Sint-Jozef en de stad Roeselare. 

Het aantal gevangenen dat tot dusver geteld is, overtreft de 3300 
voor de Belgen, 2500 voor de Fransen, 2200 voor de Engelsen. 

Het juiste aantal kanonnen dat genomen is, is nog niet bekend. Zes 
volledige batterijen met hun bespanningen zijn genomen. 

De Britse, Belgische en Franse vliegers speelden een grote rol in de 
slag, daar ze vijandelijke concentraties en treinen in beweging met 
bommen bestookten en op de vijandelijke infanterie met 
machinegeweren schoten. 

Bij het vallen van de avond liep de linie over Pereboom (ten 
noordwesten van Kortemark), de westelijke rand van Gits, verder 



over Gitsberg, Beveren, Izegem, westrand van Gullegem, 
noordwestrand van Wevelgem en de buitenwijken van Menen. 

Er worden tal van branden achter de Duitse linies gemeld, met name 
te Lichtervelde, bij Menen en Tielt. 

Berlijn, 15 oktober. Officieel: legergroep Rupprecht: in Vlaanderen 
heeft de vijand zijn aanvallen op een breed front tussen Zarren en de 
Leie hervat. Het gelukte hem tot voorbij onze voorste stelling door te 
dringen. Tegen de middag kwam de strijd tot staan op de linie 
Kortemark tot ten oosten van Roeselare, dat na harde strijd de vijand 
in handen viel, – ten zuidwesten van Izegem – ten noordoosten van 
Menen. In Menen en Wervik hebben wij ons tegen sterke aanvallen 
gehandhaafd. Pogingen van de vijand om bij Komen de Leie over te 
steken zijn verijdeld. 

Bij nieuwe aanvallen, die 's namiddags loskwamen zijn Handzame en 
Kortemark verloren gegaan. Sterke aanvallen met tanks aan 
weerskanten van Gits zijn mislukt. Tussen Izegem en Menen heeft de 
vijand 's middags nog slechts weinig terrein kunnen winnen. 

Londen, 14 oktober. Het voornaamste kenmerk van de gevechten 
van vanochtend, zo seint de heer Gibbs, is de kracht, waarmee de 
vijand in de laatste gevechten zijn frontlinie verdedigde. Toch 
gebruikte hij voor de bezetting daarvan slechts geringe 
strijdkrachten. 

Toen hij onze aanval zag aankomen, werden er versterkingen naar 
voren gezonden. De manschappen hadden instructie zich tot de dood 
te verdedigen. De Duitsers gaven staaltjes van grote 
onverschrokkenheid. Op het noordelijk deel van ons front liepen 
mannen met machinegeweren door ons spervuur heen, om de onzen 
in het open veld te bestoken. De eerste Beierse reservedivisie strijd 



tussen Egem en Kezelberg met grote moed. Een bataljon, dat deze 
divisie ter hulp kwam, had de tweede linie aan de spoorweg 
Roeselare-Menen moeten bezetten. Maar onze mannen waren hen 
te vlug af en waren er het eerst. Eerst na de krachtige tegenstand in 
de eerste linie te hebben overwonnen, konden onze troepen, nu heel 
wat makkelijker, optrekken naar de Heule in de buurt van Kortrijk. 
Hier kwamen ze te staan tegenover de rivier, slechts 11 voet breed, 
maar door de Duitsers als een verdedigingslinie ingericht. 

Op enige andere plekken vochten de Duitsers niet goed, en één van 
hun officieren zegde: wat kunnen we verwachten van troepen, die 
een wapenstilstand in het vooruitzicht menen te hebben? 

Een Duitse officier, die keurig gekleed was, kwam naar ons toe, 
zeggende, dat hij alvast zijn vredeskostuum had aangetrokken. 

16 oktober 1918 

Londen, 15 oktober. Officieel Belgisch stafbericht: de Frans-Belgische 
troepen hebben hun vooruitgang langs het gehele aanvalsfront 
voortgezet. Aan de linkerkant zijn de Belgen verscheidene kilometer 
vooruit gekomen noordelijk van de spoorweg Handzame-Kortemark. 
In het centrum hebben de Fransen het gehele plateau van Hooglede 
ingenomen en Gits en Gitsberg bezet. De Franse ruiterij overschreed 
de weg Roeselare-Torhout en vorderde in de richting van 
Lichtervelde. Aan de rechterzijde werken de Belgen met de Britten 
samen. Ze namen Winkelhoek en Lendelede in en bereikten de 
spoorweg van Kortrijk naar Ingelmunster. 

Berlijn, 15 oktober. Officieel. Op het gevechtsfront in Vlaanderen 
heeft de vijand zijn aanvallen voortgezet. Hij vermocht enige 
terreinwinst, in beperkte omvang, te bevechten. 



Westelijk van de Maas hebben plaatselijke gevechten een voor ons 
gunstig verloop. 

Havre, 15 oktober. Zonder geschutvoorbereiding hebben de 
Belgische en Franse troepen de 14e oktober een nieuwe en 
zegevierende stormaanval op de Duitse linies ten uitvoer gebracht. 
De vijand werd overal overhoop geworpen, ondanks zijn hardnekkige 
en waarlijk wanhopige tegenstand. Handzame, Kortemark, Geite, 
Sint-Jozef, Hooglede, Beveren, Rumbeke, Beitem, Oekene en Sint-
Eloois-Winkel vielen in onze handen. Terwijl de Franse troepen zich 
van Roeselare meester maakten, veroverden de Belgische soldaten 
Izegem, 7 km zuidoostelijk daarvan. De bevrijde burgerlijke bevolking 
in de heroverde steden en dorpen bedraagt duizenden personen. 

In de avond van 14 oktober werd een vooruitgang van 10 km 
gemaakt. Het aantal gevangenen bedraagt verscheidene duizenden 
en neemt gestaag toe. De Belgische troepen hebben er op die dag 
3500 gemaakt, waaronder een kolonel en een heleboel generale staf. 
Eveneens is een ontzaglijke hoeveelheid materiaal in onze handen 
gevallen, onder andere zes bespannen batterijen. 

Londen, 15 oktober. Reuter verneemt: de Belgen staan nu op de rand 
van Menen en op minder dan 2 mijl van Kortrijk. 

Londen, 15 oktober. De Britten hebben Menen bezet. 

Londen, 15 oktober. Om 3 uur in de middag liep onze linie van het 
noordoosten van Menen, dat wij hebben ingenomen tot een mijl ten 
noordoosten van Kortrijk, daarna naar Izegem en Turkije, tot midden 
de weg Roeselare-Torhout, dan tot een mijl ten zuiden van Torhout 
en vervolgens westelijk tot Kortemark. 

Dit brengt ons tot dicht bij de spoorlijnen Kortrijk-Torhout en 
Torhout-Tielt-Gent. De Duitsers moeten zich verlaten op zijdelingse 



verbindingswegen om hun voornaamste frontlijn Oostende-Brugge-
Gent-Brussel, hetgeen hun positie zeer ongemakkelijk maakt. Onze 
vooruitgang in de richting van Torhout bedraagt 2 mijl. 

Londen, 15 oktober. Reuters correspondent bij het Britse leger seint 
op 15 oktober: Gisteren was het Koning Albert's dag te velde. De 
overwinning begon op schitterende wijze. Tegen gisteravond hadden 
de Belgen en Fransen meer dan zesduizend man gevangen genomen 
en zes gehele batterijen, talrijke andere kanonnen en een groot 
aantal machinegeweren buitgemaakt. De troepen van generaal 
Plumer hadden 131 officieren en 3592 mannen van andere rangen 
gevangen genomen en de berichten van verscheidene delen van het 
gevechtsterrein melden dat ze meer dan 50 kanonnen hebben 
buitgemaakt. 

Het aanvalsfront der geallieerden bedraagt ongeveer 40 km en tegen 
de avond had de vooruitgang een diepte van 10 km bereikt. Een groot 
aantal burgers zijn reeds bevrijd. De Belgen beschieten op 
doeltreffende wijze de zeer belangrijke spoorlijn van Rijsel, via 
Kortrijk naar Torhout. Dit is feitelijk de voornaamste verbindingslijn 
tussen de Duitsers in het vak van Rijsel en in het Belgische kustvak. 

Gisteren zijn 20 Duitse vliegtuigen neergeschoten. 

Parijs, 15 oktober. Hutin schrijft in de Echo de Paris: de edele koning 
Albert der Belgen, die zondag zijn ministers in zijn hoofdkwartier had 
samengeroepen om te beraadslagen over de eerste maatregelen, te 
nemen ter bevrijding van het gebied, heeft gisterochtend persoonlijk 
het nieuwe Belgische offensief geleid. Deze schitterende dag heeft 
een overwinning van de allereerste rang opgeleverd, die in de 
richting van Vlaanderen de ontruimingsvoorbereidselen der Duitsers 
grotelijks belemmert. Indien deze vooruitgang in de richting van 
Kortrijk aanhoudt, waar de Engelsen tegen het einde van de dag maar 



7 km vandaan stonden, in wat een hachelijk parket zullen de Duitse 
legers te Brugge en Gent, te Rijsel en Doornik dan niet komen. Een 
rampzalige hoek is tussen deze ingebeukt en de grendelstelling zal 
het opgeven, indien de Duitsers niet hals over kop de biezen pakken. 

Roeselare. 

Havre, 15 oktober. De Belgische troepen zijn na de Franse troepen, 
die Roeselare hebben veroverd, deze stad binnengetrokken. 
Alvorens haar te ontruimen hebben de Duitsers verscheidene 
branden veroorzaakt en pleinen ondermijnd, waarvan een zeker 
aantal is ontploft. De burgerlijke bevolking, die in de stad was 
achtergebleven, snelde de bevrijders tegemoet en wezen hen de 
kelders aan, waarin groepen Duitsers zich hadden verborgen. Wij 
waren de eerste Belgen, die onze landgenoten sedert de Duitse 
bezetting terugzagen. Ze bereidden ons een geestdriftige ontvangst. 
Vrijdag laatsleden hadden de Duitsers de hand gelegd op de 
levensmiddelenvoorraden van het voedingscomité van Roeselare, 
voor een waarde van 500.000 F. In enige schuilplaatsen in de stad 
heeft men opslagplaatsen met meel en levensmiddelen 
aangetroffen, die waren vernield. Na de burgers te hebben 
gedwongen hun woningen te ontruimen, hebben de Duitsers de 
huizen geplunderd en de meubelen weggenomen om naar Duitsland 
te vervoeren. Vervolgens hebben ze de burgerlijke bevolking 
verenigd en haar naar de weg van Roeselare naar Menen gebracht, 
waar ze haar gedurende twee dagen zonder voedsel en zonder enige 
schuilplaats hebben achtergelaten. Een goed aantal van deze 
ongelukkigen slaagden er in te ontkomen en de stad weer te 
bereiken. Een 1000 personen begroetten de bevrijders met 
onbeschrijflijke vreugde. Belgische vlaggen, die gedurende vier jaar 
voor de overweldiger verborgen waren gehouden, werden ontplooid 
en de Fransen trokken een versierde stad binnen. Toen de Belgische 
troepen verschenen, werd de geestdrift uitbundig. 



Roeselare is geducht gehavend, doch niet geheel vernietigd. De 
vijand heeft, uit woede te zijn verslagen, de stad tegen 4 uur 's 
middags heftig beschoten. 

Men meldt ons uit Sluis: 

Een eskader geallieerde vliegtuigen deed gisteravond, na een 
rustpauze van weken, weer eens een aanval op Zeebrugge. Tegen 9 
uur zwaaiden opeens de wieken van de zoeklichten langs de door de 
maan beschenen lucht, zodat het schijnsel maar zwak terugkaatste 
tegen een enkel wazig wolkje. Daar moesten dus vliegtuigen zijn, 
maar al hoorde men een zwak gebrom, aan de hemel te zien was er 
geen enkel. Plotseling schoten de groene en rode lichtseinen omhoog 
die statig in de lucht bleven zweven, gevolgd door helwitte 
lichtkogels en meteen barstten in vurige ballen de eerste shrapnels 
van de afweerkanonnen uiteen, pas lang daarna gevolgd door de 
doffe slagen. Soms was er een witte felle lichtontploffing vlak boven 
de grond, alsof een bliksemstraal zich van de aarde trachtte omhoog 
te werken, telkens als een aerobom beneden barstte. In 5 minuten 
was alles voorbij, om zich nog twee keer daarna te herhalen. Duidelijk 
demonstreerde deze aanval dat slechts het hoogstnodige 
afweergeschut nog rond Zeebrugge is opgesteld, want stond vroeger 
op deze aanvalsavonden de hemel aan een stuk door in een felrode 
gloed, deze keer waren de springende kartetsen te tellen als 
evenzoveel vuurpunten. 

Als bewijs van de gisting in bezet Vlaanderen mag ook nog gelden, 
dat de Duitse grensposten gisteravond om half negen getelefoneerd 
werden zich gereed te houden voor eventuele evacuatie. Tien 
minuten later kwam het tegenbericht. Een en ander werd hier al in 
verband gebracht met de duidelijk waarneembare verhoging van 
actie op het front van Roeselare, doch het bleek tenslotte ook alweer 



niet anders te zijn dan een van de vele vervlogen verwachtingen aan 
de grens. 

Havas wijst naar aanleiding van het offensief in België op de nieuwe 
uitspringende hoek in het front der Duitsers, die daardoor is ontstaan 
en waar Rijsel, Roubaix en Tourcoing in liggen. Kortrijk is een 
belangrijk knooppunt der Duitse spoorlijnen. De linie der 
geallieerden strekt zich nu een tiental kilometer ten oosten van Rijsel 
uit. De verbinding tussen de rechter- en linkervleugel van von Arnim’s 
leger is bijzonder ingewikkeld door de diepte van de zak. Ten oosten 
van Ieper blijft de Duitsers maar één bruikbare linie, de zeer sterke 
van de Schelde, maar de Duitsers zullen wijkend de Belgische 
kuststreek dienen op te geven alsmede de duikbotenoorlog. 

Londen, 14 oktober. Officieel. De strijdkrachten der geallieerden 
onder de koning der Belgen hebben hun aanval voortgezet. 

De Belgen vorderden tot de rand van het bos van Wijnendale, en de 
nabijheid van Torhout. De Fransen bereikten de buitenwijken van 
Lichtervelde. Meer naar het zuiden, ondanks levendige tegenstand, 
kwamen de Fransen over de spoorweg Roeselare-Lichtervelde heen. 

Ten zuiden van het kanaal namen de Belgen Lendelede. 

Het tweede Britse leger bereikte De Kat, nam Gullegem en bereikte 
de buitenwijken van Kortrijk. 

Menen en Wervik zijn bezet. We hebben in die streek voet gekregen 
op de rechteroever van de Leie. 

Sedert de 14e hebben de geallieerden 12.000 gevangenen gemaakt 
en ruim 100 kanonnen veroverd. 



Berlijn, 16 oktober. Officieel: legergroep Rupprecht: In Vlaanderen 
heeft de vijand zijn aanvallen voortgezet. De sterkste stoot was 
gericht tegen Torhout en de spoorlijn Izegem-Kortrijk. Ook tegen het 
overige front deed de vijand, op veel plaatsen door tanks 
ondersteund, hevige aanvallen. Op enkele punten hebben onze 
troepen hun linies gehandhaafd, op andere zijn ze al vechtend 
uitgeweken en hebben de vijand in achterwaartse steunpunten, 
veelal door tegenstoten, afgeweerd. Op de noordelijke 
aanvalsvleugel is Torhout in onze handen gebleven. 

Pogingen van de vijand om tussen Werken en Torhout in noordelijke 
richting voorwaarts te komen, zijn verijdeld, in hoofdzaak door 
troepen van de 38e landweerdivisie. Ten zuiden van Torhout hebben 
wij de linie Lichtervelde-Izegem gehouden. Ten zuiden van Izegem 
gelukte het de vijand over de spoorweg Izegem-Kortrijk door te 
dringen. Ten oosten van de lijn hebben wij hem tot staan gebracht. 

17 oktober 1918 

Berlijn, 16 oktober. Officieel avondbericht. Noordoostelijk van 
Roeselare zijn vijandelijke aanvallen mislukt. 

Havre, 16 oktober. De zegevierende krijgsverrichtingen zijn 
gedurende de nacht en de dag van 15 oktober voortgezet. Ondanks 
de hardnekkige vijandelijke tegenstand en de ongunstige 
weersgesteldheid, de mist en de regen, die de taak der aanvallers 
niet alleen moeilijk hebben gemaakt, doch de werkzaamheid der 
vliegers aanmerkelijk hebben belemmerd, zijn er niettemin 
belangrijke vorderingen gemaakt. 

Onze troepen hebben evenwel een ongelijke strijd moeten voeren, 
daar de Duitsers een gedeelte der bevolking hadden gedwongen om 
in de door de Belgische troepen aangevallen plaatsen te blijven. Deze 



konden dus hun toevlucht niet nemen tot het gebruik maken van de 
hun ter beschikking staande wapens om de vijandelijke tegenstand 
te verwerken. De Duitsers hebben opnieuw van de 
tegenwoordigheid der met geweld in de dorpen achtergehouden 
Belgische bevolking gebruik gemaakt om hun eigen verdediging te 
vergemakkelijken. Deze praktijken hebben de haat van onze soldaten 
nog doen toenemen. 

Berlijn, 16 oktober. Door de nieuwe aanval der ententetroepen in 
Vlaanderen is de reeds sedert enige tijd begonnen vlucht van de 
inwoners, namelijk in het dichtbevolkte België, buitengewoon 
toegenomen. Deze vlucht is begrijpelijk voor zover het in het bereik 
van het ver dragend geschut der entente liggende steden Torhout, 
Tielt en Kortrijk, alsmede Rijsel en Roubaix betreft, doch zij plant zich 
op schrikbarende wijze voort naar het meer achterwaarts gelegen 
gebied. Ook al geschiedt alles om het lot van de uit hun woonsteden 
verdreven Belgen, die op de door het water doorweekte straatwegen 
lange afstanden moeten afleggen, te verzekeren, toch brengt deze 
vlucht op grote schaal, waarop de verkeersmiddelen en de verzorging 
niet berekend zijn, ontzaglijke ellende met zich. 

Gisterenmiddag werden te Sluis uit de richting Zeebrugge enige 
zware ontploffingen gehoord. Naar het soort geluid te oordelen, 
waren ze waarschijnlijk van opblazingen door de Duitsers zelf 
afkomstig. 

Staking van de verwoestingen. 

Berlijn, 17 oktober. De Duitse bladen bevatten het volgende 
communiqué: 

De Duitse legerleiding heeft de militaire maatregelen in 
overeenstemming gebracht met de stappen voor de vrede. 



De Duitse legers hebben bevel ontvangen om alle verwoestingen van 
plaatsen te staken, tenzij men daartoe door de militaire toestand, als 
het verdedigingswerken geldt, volstrekt gedwongen mocht zijn. 

Desniettemin is te verwachten, dat, bij het wijken stap voor stap, 
waarden zullen verloren gaan, die niet door geld zijn te vervangen, 
voor zover namelijk de verwoesting inherent is aan de oorlogvoering 
zelf, in het bijzonder bij de beschieting van Duitse stellingen door de 
artillerie van de tegenstander. 

Londen, 16 oktober. Officieel Brits bericht van het Vlaamse front. 

Op de 15e oktober hebben de troepen onder de koning der Belgen 
hun aanvallen tussen Diksmuide en de Leie voortgezet. 

Ze kwamen over een gemiddelde afstand van 6 km vooruit. De Belgen 
gingen ten noorden van Diksmuide over de IJzer en bereikten 
Schoorbakke. 

De Britten staken de Leie over en drongen tot verscheidene kilometer 
voorbij Menen voorwaarts. 

De Belgen hebben Torhout genomen. De Fransen Lichtervelde en 
Ardooie. De Britten hebben Menen bezet. 

Naar wordt gemeld zijn ze Kortrijk binnengerukt. 

Meer dan 20 dorpen zijn bevrijd. 

Londen, 16 oktober. Officieel Belgisch bericht: op het gehele front 
hebben wij verder vooruitgang gemaakt. 

Bij Schore zijn wij over de IJzer getrokken, en we hebben vooruitgang 
gemaakt in de richting van Schoorbakke. Keiem hebben we genomen. 



We hebben Praetbos bereikt en omvatten Torhout. We hebben het 
station van Wijnendale bezet, en Hoge aan de weg Torhout-Brugge. 
We komen vooruit tussen Torhout en de Mandel. De Fransen hebben 
Turfhauwenhoek bereikt en Lichtervelde bezet. Ze bereikten de 
buitenwijken van Koolskamp. Ten zuiden van de spoorweg 
Lichtervelde-Tielt kwamen wij voorbij Ardooie. 

De Belgen zijn verder ook meer zuidwaarts aanzienlijk vooruit 
gekomen, en ze hebben bij Bavikhove de Leie bereikt. Ze hebben het 
station van Ingelmunster in handen. 

Er zijn vandaag enige honderden gevangenen gemaakt. De vijand 
heeft de hele dag Duinkerken en De Panne beschoten. 

Op verschillende punten hebben de vijandelijke achterhoeden 
scherp met onze voorhoedeafdelingen gevochten. We hebben enige 
gevangenen gemaakt. 

Het tweede Britse leger van generaal Plumer heeft in samenwerking 
met de Belgische en Franse strijdkrachten in Vlaanderen in de 
afgelopen drie dagen een vooruitgang van meer dan acht mijl 
gemaakt. 

In deze tijd heeft dit leger, ondanks krachtige tegenstand, de steden 
Komen, Wervik, Wevelgem, Heule en Kuurne veroverd en het 
noordelijke deel van Kortrijk bezet. 

De linkeroever van de Leie is thans naar het noordoosten tot 
Harelbeke van vijanden gezuiverd. Heden staken onze troepen de 
Leie tussen Armentières en Menen over. 

In de steden en dorpen, welke door ons tweede leger in Vlaanderen 
veroverd zijn, werden veel burgers gevonden en van de Duitse 



overheersing bevrijd. Meer dan 4000 gevangenen en over de 150 
kanonnen vielen ons reeds in handen. 

Bij deze geslaagde operaties heeft de negende divisie, die deel 
uitmaakt van het commando van generaal Jacobs, zich terug zeer 
onderscheiden. Ook zijn er goede diensten bewezen door de 29e, 35e, 
36e en 41e divisies, alsmede door de andere in de strijd gebrachte 
divisies. 

Berlijn, 17 oktober. Officieel: Legergroep Rupprecht: op het slagveld 
in Vlaanderen hebben wij ons front teruggetrokken naar de linie van 
ten oosten van Torhout-Koolskamp-Ingelmunster en in aansluiting 
daaraan achter de Leie. Na een uiterst sterke beschieting van het 
door ons ontruimde terrein is de vijand onze nieuwe stellingen 
omzichtig genaderd. Aan weerszijden van Koolskamp heeft hij 
daarop met sterke strijdkrachten, bij Torhout en Ingelmunster in 
plaatselijke voorwaartse bewegingen, aangevallen. Ook tegen het 
Leiefront bij Kortrijk en Menen heeft de vijand hevige aanvallen 
gedaan. Hij is overal teruggeslagen. 

Londen, 16 oktober. Gibbs seint woensdag uit het Britse 
hoofdkwartier in België: 

"Nu de Duitsers weten, dat hun teruggaan vanuit dit westelijk 
gedeelte van België onvermijdelijk is, zijn ze niet van zins hier een slag 
op grote schaal aan te nemen. 

Hun achterhoeden worden opgeofferd om tijd te winnen voor de 
terugtocht van de hoofdmacht. De Duitse regering heeft de 
verklaring afgekondigd, dat de inwoners van de Belgische steden in 
opwinding raken door de vrees voor een bombardement, maar wij 
gaan snel aan die steden voorbij, en ze zullen in onze handen kunnen 
vallen door de vlucht van hun garnizoenen, die zich 



noodzakelijkerwijze reeds moeten gereedmaken om af te trekken. Ze 
verlaten op het ogenblik kleine steden en dorpen, die gisteren en 
vandaag door onze manschappen genomen zijn, zonder dat er hard 
voor behoefde te worden gevochten. Het scherm van 
machinegeweerbedienaars wordt overal langs de linie 
teruggenomen, indien er nog tijd is om aan dood of gevangenneming 
te ontkomen, zo snel rukken onze manschappen op. Zo is het thans 
gesteld met de toestand van de aanvallende beweging der 
geallieerden in Vlaanderen; en de vijand is bezig met een wijd 
uitgestrekte achterhoedeactie, waarbij een slag wordt vermeden, 
behalve op plaatsen, die van levensbelang zijn voor zijn terugtocht. 
De gevangenen, die de laatste tijd zijn gemaakt, ontkennen elk plan 
tot algemene vernieling en zeggen, dat hen is opgedragen, enkel 
gebouwen van militair belang te vernielen. Maar die bewering kan 
niet opgaan voor de door mij waargenomen vernielde gebouwen, en 
die onmiddellijk voor de Duitse terugtocht waren vernietigd aan de 
zuidkant van Kamerijk en Le Cateau. Daarentegen verkeert Roeselare 
nog in vrij goede staat; en behalve dat beddengoed en linnen er uit 
zijn meegenomen is het niet op zo grondige wijze geplunderd als 
Kamerijk en andere plaatsen. 

In onze linies komen vele gevangenen aan, die in het bezit zijn van 
strooibiljetten betreffende het Duitse voorstel tot een 
wapenstilstand. Deze biljetten waren hen van overheidswege ter 
hand gesteld; en er was hen verzocht de moed erin te houden, omdat 
de oorlog spoedig gedaan zal zijn. 

Londen, 17 oktober. Het Central News zegt, dat er maar weinig twijfel 
is, dat Rijsel zal vallen en dat Roubaix en Tourcoing dat lot zullen 
delen. 



De vijand moet nu haastig de Belgische kust ontruimen. De Belgisch-
Franse troepen bedreigen zijn verbindingen over Brugge, waarover 
hij zijn materieel in veiligheid brengt. 

De geslaagde operatie is geenszins de laatste onderneming die Foch 
zich voorneemt. 

18 oktober 1918 

Oostende door de Duitsers ontruimd. Geallieerde afdelingen zijn 
daar binnengerukt. 

Londen, 17 oktober. De admiraliteit maakt bekend: afdelingen van de 
koninklijke luchtdienst van de vloot, die vandaag te Oostende zijn 
geland, hebben gerapporteerd, dat er geen vijanden meer zijn. 

Schout-bij-nacht Keyes heeft vandaag te Oostende voet aan wal 
gezet. 

Londen, 17 oktober. De Evening News verneemt: een bereden Franse 
patrouille is bij een verkenning Oostende binnengetrokken en 
teruggekeerd met het bericht, dat er geen Duitsers meer zijn. 

Parijs, 17 oktober. Officieel avondbericht: De Franse troepen, die met 
de Brits-Belgische troepen samenwerken, hebben zich heden, na de 
voorafgaande dagen te hebben deelgenomen aan de schitterende 
vooruitgang, welke op het front in Vlaanderen is bevochten, van 
Pittem, Meulebeke en Wingene meester gemaakt, ondanks de 
krachtige tegenstand der Duitsers. 

Londen, 17 oktober. Officieel Belgisch bericht. De aanvallen, welke 
de Frans-Belgische troepen sedert 14 oktober hebben ondernomen, 
zijn volkomen geslaagd. Het gehele front in Vlaanderen is verbroken 



en de vijand zet zijn terugtocht voort, door de troepen der 
geallieerden dicht achtervolgd. 

Op de linkervleugel hebben de Belgen de IJzer overschreden, ze 
hebben de vijand achtervolgd en onze infanterie is hedenmiddag 
Oostende binnengetrokken. 

Verder oostelijk bereikten wij de linie Oudenburg-Zedelgem-
Ruddervoorde. De Belgische cavalerie, die de vijandelijke 
achterhoede opjaagt, bereikte de buitenwijken van Brugge. De 
vijandelijke colonnes, die op Eeklo terugtrekken, werden met 
granaatvuur bestookt. 

In het centrum zijn de Fransen aanzienlijk vooruitgekomen, vooral bij 
Zwevezele en Pittem; ze hebben Wingene ingenomen en bereikten 
de buitenwijken van Tielt. 

Meer zuidelijk hebben de Belgen het verenigingspunt van het 
Mandelkanaal en de Leie en de buitenwijken van Harelbeke bereikt. 

Er heerst een onbeschrijflijke geestdrift onder de burgers in het 
heroverde gebied. 

Berlijn, 17 oktober. Officieel avondbericht. In Vlaanderen slechts 
plaatselijke gevechten. 

Parijs, 17 oktober. Marcel Hutin zegt in de Echo de Paris: Kortrijk, het 
hoofddoel van ons offensief in Vlaanderen, was gisteren geheel 
omsingeld. Britse troepen bezetten reeds de noordelijke 
buitenwijken en het hoofdstation. 

Kortrijk is een spoorwegknooppunt van kapitale betekenis. 
Kroonprins Rupprecht heeft nauwelijks meer de tijd zijn terugtocht 



te organiseren. De laatste schoten met verdragend geschut op 
Duinkerken zullen weldra gelost zijn. 

Binnen de acht dagen zullen Oostende en Brugge vallen. De Engelsen 
staan voor de poorten van Tourcoing en Roubaix. Hutin zegt, dat men 
morgen de herovering van Rijsel zal vernemen. Het gehele 
industriegebied van Roubaix, zal dan weer in ons bezit geraken. 

Havre, 17 oktober. Berryer, minister van binnenlandse zaken, die van 
Roeselare is teruggekeerd, heeft mij medegedeeld, dat 1500 burgers 
in de stad zijn aangetroffen. Het stadsbestuur bestond uit een 
ambtenaar, die als burgemeester fungeerde, een predikant, een 
dokter en twee politieagenten. De bevolking had nog voor 14 dagen 
voedsel. Een coöperatieve bakkerij was nog in werking. De burgers 
zijn in de stad achtergelaten en alle maatregelen zijn getroffen om 
hen het leven te vergemakkelijken. 

Londen, 17 oktober. Reuters correspondent bij het Britse leger in 
Frankrijk seint: hedenochtend roffelden de Britse trommen door de 
straten van Rijsel, terwijl de Britse gevechtspatrouilles, die oostelijk 
van de stad verder oprukten, voeling met de terugtrekkende Duitsers 
hielden. Het was een der meest dramatische gebeurtenissen uit de 
oorlog. Om 4 uur 's ochtends had de Duitse kommandantur alle 
inwoners order gegeven zich te verzamelen. Toen ze door de duistere 
straten kwamen aansnellen, zagen ze dat het Duitse garnizoen werd 
opgeroepen. Hen werd gezegd zich naar de Britse linies te begeven 
om hun vrienden te ontmoeten. Daarna hoorden ze de ritmische stap 
der infanteriecolonnes regelmatig wegsterven en de Duitsers waren 
vertrokken. Geen enkele brand, geen ontploffing kenmerkte hun 
vertrek. 

Bij het ochtendgloren vlogen Britse vliegers laag over de stad en 
zagen een schouwspel, dat hen zal hebben verbaasd. Enige burgers 



dwaalden in de westelijke buitenwijken der stad, doch de meesten 
bleven in de straten. Ze wuifden met zakdoeken en de vliegers 
hebben door het geraas der motoren het gejuich gehoord. 
Onmiddellijk nadat het nieuws in onze linies bekend was, trokken 
onze vooruitgeschoven patrouilles de stad binnen. 

De enige plaats op het noordelijk deel van het front, waar, naar ik 
verneem, hedenochtend is gevochten, is Kortrijk, dat een spil was 
voor de dubbele Duitse terugtocht noordwaarts naar Oostende en 
zuidelijk door het industriële gebied van Noord-Frankrijk. Hier werd 
door de Duitsers gevochten, ten einde de terugtocht van hun flanken 
te dekken. Het schijnt een methodisch goed georganiseerde 
terugtocht te zijn, doch men heeft gezien hoe snel hij gaat. 

Parijs, 17 oktober. De legers der geallieerden in Vlaanderen, onder 
aanvoering van koning Albert, hebben over de vijand gezegevierd. Na 
in een hardnekkige strijd van twee dagen over het gehele 
aanvalsfront te zijn teruggeduwd, zijn de Duitsers teruggetrokken, 
verontrust door de infanterie en artillerie der geallieerden, die hen 
verhinderen zich te herstellen. Meer dan 20 Belgische dorpen zijn 
reeds bevrijd. Ondanks het slechte weer en het doorweekte terrein 
hebben de Belgen de IJzer aan de benedenloop bij Diksmuide 
overschreden en zijn verscheidene kilometers op de rechteroever tot 
Keiem en Schoorbakke vooruitgekomen, dat ze bezet hebben. Zij 
hebben eveneens Torhout ingenomen, aan het kruispunt van de 
spoorlijnen van Roeselare naar Oostende en Brugge. Deze dubbele 
vooruitgang maakt de positie der Duitse marinedivisies op het front 
van de IJzer en de kust uiterst hachelijk. 

Meer oostelijk hebben de Fransen zich van Lichtervelde en Ardooie 
meester gemaakt en hebben de rand van Koolskamp, op minder dan 
5 km van Tielt bereikt, een gewichtig knooppunt tussen Kortrijk, en 
Gent. Verder hebben de Engelsen vaste voet in Kortrijk gekregen, 



waar verwoede straatgevechten worden geleverd. De Leie is tussen 
Armentières en Menen overschreden en ze zijn door Halluin, aan de 
Belgisch-Franse grens getrokken. 

De inneming van Kortrijk en het overschrijden van de Leie leggen het 
uitgestrekte nijverheidsgebied van Rijsel-Roubaix-Tourcoing, aan de 
noordzijde volkomen open, terwijl in het westen en zuidwesten de 
Engelse patrouilles, die het kanaal van de Deule hebben 
overschreden en tot Loos (zuidwestelijk van Rijsel) zijn vooruit 
gekomen, de omsingelingsbeweging van het leger van Plumer 
steunen. 

Gevangen genomen Duitse officieren hebben medegedeeld dat de 
Duitse legeraanvoering reeds tot de ontruiming van België besloten 
had, doch dat het in het plan lag haar in drie afdelingen te verrichten, 
met een stilstand op achtereenvolgende verdedigingslinies. De 
eerste van deze linies werd de kerstlinie genoemd, hetgeen 
aanduidde dat ze tot 25 december moest stand houden; de tweede 
heette de paaslinie; de derde de pinksterlinie. Deze derde linie zal in 
slechts weinige dagen zijn bereikt, vermits de andere twee reeds zijn 
ingedeukt,. 

De verwoestingen in bezet gebied. 

Londen, 17 oktober. Lord Robert Cecil heeft in het parlement 
medegedeeld, dat de kwestie van schadevergoeding voor de 
brooddronken vernieling van Franse en Belgische steden bij de 
geallieerden in behandeling is. 

Van de grens wordt gemeld: de Duitse militairen zullen nog deze 
week alle polders ten zuiden van de Schelde, onder water zetten en 
hebben de bewoners van deze polders al aangezegd om aanstonds 
have en goed in veiligheid te brengen en hun woningen te verlaten. 



Draadloos wordt gemeld dat het Britse tweede leger, hetwelk aan 
het Belgisch offensief in Vlaanderen deelneemt, in drie dagen tijd 
4000 gevangenen heeft gemaakt en meer dan 150 kanonnen heeft 
veroverd. 

Terwijl er van officiële Duitse zijde voortdurend is op gewezen, dat 
de verwoestingen der steden en dorpen in België en Noord-Frankrijk 
aan het geschutvuur der geallieerden en geenszins aan de 
terugtrekkende Duitse legers zou zijn te wijten, schrijft thans de 
Frankfurter Zeitung, als argument ten gunste van een 
wapenstilstand, dat het staken der vijandelijkheden daar een einde 
aan zou maken. Het blad zegt: het is duidelijk, dat het Duitsland geen 
zelfoverwinning zou kosten, om de schuldigen te straffen, indien er 
werkelijk dingen zijn gebeurd, die door geen legerleiding mogen 
worden geduld. Dit zou algemeen als een vanzelfsprekende eis van 
het recht worden beschouwd. 

Wat de duikbootoorlog betreft, zegt de Frankfurter Zeitung, dat 
Duitsland wel reeds vóór een wapenstilstand van de duikbootoorlog 
kan afzien, doch op voorwaarde, dat deze dan tot stand komt. Doch 
men moet het helaas betwijfelen, of zulk een concessie tot het einde 
van de oorlog zou voeren. 

De militaire medewerkers van de Berliner Zeitung am Mittag schrijft, 
dat mogelijke ontruiming van het bezette gebied in Noord-Frankrijk 
en België geruime tijd, enige maanden wel, kan duren. Want niet 
alleen moeten de troepen worden teruggenomen, doch ook moet al 
het krijgstuig, dat vier jaar lang daar was opgesteld, in veiligheid 
worden gebracht. Het hele militair bestuur moet ontbonden en het 
beheer weer aan de Belgen worden overgedragen. De spoorwegen 
hebben slechts een beperkte capaciteit. Er dienen natuurlijk 
waarborgen te worden gegeven, dat het vervoer van mensen en 
materiaal ongestoord in zijn werk zal kunnen gaan en dat er 



voldoende tijd zal overblijven om het Duitse leger achter de Duitse 
grens op te stellen. 

Zeebrugge in brand? 

Men meldt ons uit Sluis: 

Gisteren zijn hier verschillende branden in de richting van het front 
waargenomen, waarvan een waarschijnlijk te of bij Brugge. Het 
aantal ontploffingen nam nog toe, terwijl 's middags een smaldeel 
geallieerde vliegers, door acht grote tweedekkers gevolgd, langs de 
grens koerste en over het Duitse front heen verdween. De 
afweerkanonnen knalden onophoudelijk, doch zonder succes. 

De Duitse posten aan de grens houden vol, dat ze gereed staan om 
te vertrekken en volledige instructies daartoe hebben. Wat wel op te 
verwachten gebeurtenissen wijst, is, dat Sluis, dat zijn gas van Brugge 
ontvangt, gisteren zonder gas zat, zonder enige aankondiging van 
Duitse kant. 

Om 6 uur brak een geweldige brand aan de Vlaamse kust uit, 
waarschijnlijk te Zeebrugge. De gloed laaide tot de hemel op. 

Nader seint men uit Sluis: 

De brand van Zeebrugge neemt hand over hand toe, zodat geheel de 
stad in vlammen schijnt te staan. Zelfs is er blijkbaar brand in 
Blankenberge, grote ontvlammingen, niet door ontploffingen 
gevolgd, schieten er herhaaldelijk op. 

Uit Vlissingen wordt ons geseind: 

Gistermiddag werden meermaals zware ontploffingen gehoord en 
aan de Belgische kust branden waargenomen. Dikke rookwolken 
stegen op, wat aan het uitbranden van benzinetanks deed denken, 



terwijl de ontploffingen vermoedelijk van in de lucht gevlogen 
munitievoorraden afkomstig zijn. 

Londen, 17 oktober. Officieel avondbericht: Onder de 
onweerstaanbare druk van de legergroepen, onder bevel van de 
koning der Belgen, heeft de vijand vandaag zijn terugtocht langs het 
gehele front tussen de Noordzee en de Leie voortgezet. 

Tegen de avond was de opmars tot een diepte van ruim 20 km over 
een front van meer dan 50 km voortgegaan. 

De Belgische ruiterij heeft Ingelmunster bezet, het tweede Britse 
leger heeft de Leielinie ten noorden van Kortrijk bezet. 

Verder naar het zuiden zijn de Britse troepen de rivier overgetrokken 
en hebben de buitenwijken van Tourcoing bereikt. 

Berlijn, 18 oktober. Officieel: de laatste dagen hebben wij gedeelten 
van Vlaanderen en Noord-Frankrijk, met de steden Oostende, 
Tourcoing, Roubaix, Rijsel en Douai ontruimd en achterwaartse linies 
betrokken. 

Tussen Brugge en de Leie is de vijand ons gisteren op vele punten met 
sterke strijdkrachten gevolgd en heeft aanvallen gedaan die we 
hebben afgeslagen. Engelse compagnieën die ten noorden van 
Kortrijk over de Leie vooruitdrongen, zijn in een tegenaanval 
teruggeworpen. Ten oosten van Rijsel en Douai bestaat slechts los 
gevechtscontact met de vijand. 

Londen, 18 oktober. Van Reuters correspondent bij het Britse leger 
in Frankrijk: Wij trokken op langs de weg van Torhout naar Brugge. 
We stonden in de namiddag van donderdag op vijf mijl van 
laatstgenoemde stad. Cavaleristen kregen wat vuur uit 
machinegeweren. Overigens werd er haast niet gevochten. 



Izegem heeft viermaal van bezitter gewisseld. Voor de Duitsers het 
definitief verloren wierpen zij talrijke handgranaten in kelders, 
waarvan zij veronderstellen, dat er zich burgers verborgen hielden; 
ze doodden en verwondden verscheidene van deze ongelukkige 
schepsels. 

We houden een derde deel van Kortrijk, tot aan het kanaal, bezet. 
Het oude gedeelte van de stad is nog in het bezit van de Duitsers. We 
houden de plaats evenwel omvat. Een groot deel van de mannelijke 
bevolking, die de Duitsers wilden wegvoeren, is ontsnapt. 

Londen, 18 oktober. Gibbs seinde woensdag: Tussen Izegem en Tielt 
en Kortrijk is er geen huis, dat geen teken van de oorlog vertoont. 
Desniettemin zijn er verscheidene kleine winkeltjes. In Kortrijk is 
geen enkel spoor van verwoesting. 

Londen, 18 oktober. Generaal Maurice zegt in de Daily News te 
verwachten dat de Duitsers zullen trachten, de rechtervleugel naar 
de Hollandse grens ten noorden van Gent terug te trekken en tussen 
Gent en Doornik achter de Schelde te gaan, welke hun een waterlinie 
tegen de tankaanvallen zou verschaffen. Ze zouden waarschijnlijk 
proberen de linie over Orchies en Denain met hun tegenwoordige 
front bij Le Cateau te verbinden en zullen daar dan vermoedelijk 
stand kunnen houden tot Foch hen hun volgende zet voorschrijft. 

De vijand blijft genoodzaakt zijn front te verkorten en dat is hem 
voortdurend verhinderd, omdat zijn linie voortdurend weer uitgerekt 
wordt door de uitspringende hoeken, die de geallieerden erin 
gemaakt hebben. Voor hij er in slaagt het front te verkorten, moet hij 
telkens de terugtocht voortzetten. 

Foch heeft zeer handig het oogmerk van de vijand verijdeld, om de 
geallieerden te dwingen Rijsel met hun kanonnen te vernielen. Meer 



dan 10 dagen geleden hebben de Duitsers hun de stellingen ten 
westen en ten zuidwesten van Rijsel gelaten, waaruit het geschut der 
geallieerden de stad volkomen kon bestrijken. De Duitser bleef op de 
binnenste verdedigingslinie staan, die de oude Franse forten 
verbond, in de hoop dat de geallieerden een rechtstreekse aanval op 
de stad zouden doen, waardoor ze zwaar beschadigd zou zijn. In 
plaats hiervan is hij door koning Albert's opmars naar Gent uit Rijsel 
weg gemanoeuvreerd. 

Parijs, 17 oktober. Men kan zich de geestdrift voorstellen van de 
bevolking uit het noorden, die naar Parijs was uitgeweken. De latere 
vruchten van deze overwinning zullen nog belangrijker zijn dan de 
onmiddellijke. Eerst zal de gehele Belgische kust ontruimd worden en 
dan zal vermoedelijk de hele Duitse verdedigingslinie teruggetrokken 
worden op de linie Antwerpen-Namen-Maas. De nieuwe Frans-Britse 
aanval, die vandaag begonnen is, zal de vijand nopen de verdediging 
van de Serrelinie snel op te geven en zijn gehele centrum naar de 
grens terug te trekken. 

De ontruiming van de Vlaamse kust. 

Parijs, 17 oktober. De vliegtuigen die boven Gistel en Oostende 
vlogen, hadden er zich van vergewist, dat de wegen naar Oostende 
open waren en dat een opmars mogelijk was, zonder dat met 
machinegeweervuur tegenstand geboden werd. 

De vliegtuigen daalden tot op geringe hoogte en zagen dat de 
bewoners, die hun zondagse kleren hadden aangetrokken, hen met 
grote geestdrift toewuifden. Een vlieger die in de straten van 
Oostende neerstreek, werd in triomf door de stad rondgedragen. 

Terwijl de laatste Duitsers de stad verlieten, verscheen de Britse vloot 
en daarna kwam admiraal Keyes onder gejuich aan land. 



Ofschoon de wegen opgebroken, het land onder water gezet en de 
bruggen afgebroken zijn, rukte het Belgisch leger dadelijk in de 
richting van Oostende op en enige uren later trok een Belgisch 
bataljon met vliegend vaandel de stad binnen. 

Parijs, 18 oktober. De koning en de koningin der Belgen zijn 
gisteravond naar Oostende gegaan. 

De stad vlagt, tal van vliegtuigen zijn op het strand van Oostende 
neergestreken. 

Parijs, 18 oktober. Aan het Vlaamse front hielden de Engelse en 
Franse oorlogsschepen de wacht op zee, terwijl de troepen die langs 
het strand en verder uit het zuiden oprukten, Oostende zonder slag 
of stoot bezetten. 

De Tirpitz-batterij is met een ontzaglijke hoeveelheid materieel, dat 
niet meer meegevoerd kon worden, genomen. 

De koning en de koningin der Belgen en admiraal Ronarch werden 
door de burgemeester ontvangen. In de stad heerst geweldige 
geestdrift. Ten oosten van Oostende hoorde men sterke 
ontploffingen, waaruit men opmaakt, dat de vijand de batterijen grof 
geschut, die hij niet heeft kunnen meevoeren, verwoest heeft. 

Parijs, 17 oktober. Laten we hopen dat mijn telegrammen naar 
Nederland weldra niet meer over Engeland zullen behoeven te gaan. 
De jongste opmars van de Belgisch-Frans-Britse legers heeft een heel 
stuk van het Belgische gebied bevrijd. 

Van onze stellingen ten zuidwesten van Brugge tot Sluis en van 
Waardamme tot Ede, in Zeeuws Vlaanderen, is het nog maar een 
goede 15 km. Door die nauwe gang moet de vijand alle troepen 



wegvoeren, die nog tussen Oostende en Zeebrugge staan. Ze zullen 
zich moeten haasten, om aan een ramp te ontkomen. 

Londen, 18 oktober. Reuter verneemt, dat Brugge door Belgische 
infanterie is bezet. De achtervolgende artillerie bestookt de 
terugtrekkende vijand krachtig. Tevens verneemt Reuter dat een 
gedeelte van de in Oostende liggende Duitse troepen krijgsgevangen 
is gemaakt. 

Parijs 18 oktober. De opmars door België kan nu snel zijn. Koning 
Albert is niet meer ver van zijn hoofdstad verwijderd. De Petit Journal 
schrijft ook: "De weg naar Brussel is open." 

Men seint ons uit Sluis: 

De Duitse grensposten zijn van de grens weggetrokken. 

Uit Oostburg meldt men ons: 

Gisteren donderdagnamiddag vlogen boven Zeeuws Vlaanderen 
zeven vliegtuigen van de geallieerden. Op de kust werden ze door 
onze wachten beschoten. 

Te Cadzand kan men zien, dat de noodverbinding op de pier bij 
Brugge zeehaven opgeruimd is. Telkens worden er zwakke 
ontploffingen gehoord. Vermoedelijk is men bezig met enige 
opruiming van aangebrachte verdedigingswerken. 

De oorlogstoestand. 

Voor het ogenblik bestaat er in Vlaanderen – bij ontstentenis van een 
tegenpartij – geen gevechtslinie meer. 

De linie van gisteren liet de boog zien, die de geallieerden tegenover 
Ieper in de Duitse stellingen hadden gemaakt, die vertoonde reeds 



uitwijkingen naar links en naar rechts, een bewijs, dat het Duitse 
front aan het zwichten was. 

Maar de eerste stormloop had de geallieerden slechts tot voor 
Roeselare gebracht. Die vooruitgang moest de Duitsers al tot het 
besluit brengen de Vlaamse kust te ontruimen, en ze hebben er de 
tijd voor gehad. Het blijft uitpersen door het dreigen met 
omvattende bewegingen weliswaar, maar die omsingelingen blijven 
iets potentieels. De vijand krijgt telkens de tijd om ze door 
terugtrekken te vermijden. Volgens de laatste berichten, staat de 
Belgische infanterie in Oostende, Oudenburg, Zedelgem 
Ruddervoorde, de Franse in Wingene en Tielt. Aan het zuidoostelijk 
deel van Kortrijk hebben de Duitsers wat langer vastgehouden, om 
hun terugtrekkende bewegingen ordelijker te kunnen uitvoeren. Ten 
zuiden daarvan hebben ze de grote steden Roubaix, Tourcoing, Rijsel 
en Douai ontruimd. 

Het Duitse hoofdkwartier zegt uitdrukkelijk, dat in deze buurt de 
gevechtssamenwerking zeer gering is. De terugtocht is geregeld en 
ordelijk, maar gaat desniettemin zeer snel in zijn werk. De 
geallieerden hebben de meeste steden en dorpen, waar zij 
binnentrekken, ontruimd en onbeschadigd gevonden. 
Onbeschadigd. Dit is door de Britse correspondenten bevestigd en is 
in volmaakte overeenstemming met onze berichten van gisteren, 
volgens welke de Duitse legerleiding bevel heeft gegeven, de 
verwoestingen, die niet volstrekt door allerdringendste militaire 
noodzakelijkheid worden geboden, te staken. 

Naar men weet heeft Wolff gistermiddag geseind, dat dit bericht van 
ons blad alle grond miste. De ontkenning van Wolff is onjuist. 



Want niet alleen is dat bevel door de legerleiding gegeven, het is 
gisteravond nog eens draadloos herhaald. Een draadloos telegram, 
dat gisteren door de ether gezonden is, luidt: 

Aan alle legergroepen van het westen. 

Ik verwijs nogmaals naar de door mij en de kwartiermeester-generaal 
herhaaldelijk gegeven bevelen, dat bij de ontruiming van bezet 
gebied slechts militaire vernielingen uitgevoerd moeten worden, die 
door de krijgsverrichtingen aangewezen zijn. 

Von Hindenburg, 
Generaal veldmaarschalk. 

Het dementi kan dus – zoals wij in ons avondblad van gisteren reeds 
bij telegram hebben aangetekend – alleen aldus te verklaren zijn, dat 
men op het laatste ogenblik er op teruggekomen is, het in de bladen 
te plaatsen. Op grond daarvan te beweren, dat het bericht alle grond 
mist, is, zoals men aan bovenstaande bewijzen ziet, even vergeefs als 
huichelachtig. Als men er van terug gekomen is, het bevel in de Duitse 
bladen weer te geven, is dat mogelijk geschied uit overweging, dat 
het een bekentenis inhoudt, dat tot nog toe wel zonder volstrekte 
noodzakelijkheid, verwoestingen hebben plaatsgehad, juist zoals 
Wilson in zijn laatste nota heeft gezegd, en zoals het bureau van 
Wolff en dergelijke altijd naarstig hebben tegengesproken. Voor het 
overige is de militaire noodzakelijkheid een zeer rekbaar begrip. 

Hoe het ook zij, we mogen ons in alle geval verheugen, dat ten minste 
het westelijk deel van België van opzettelijke verwoesting is gespaard 
gebleven. 

Hoe ver zal de Duitse terugtocht nu dadelijk gaan? De cavalerie van 
de geallieerden is de infanterie ver vooruit, en was gisteren al in de 
buitenwijken van Brugge. Het enige, wat men hieromtrent in 



voorspellende zin kan doen, is de eerste linie naar het oosten aan te 
wijzen, die geschikte verdedigingsstellingen aanbiedt, en die in alle 
geval wel, al is het maar als achterhoedelinie, althans gedurende 
enige tijd weerstand kan bieden. Het is de linie van het kanaal van 
Terneuzen van Zelzate naar Gent en verder langs de loop van de 
Schelde, over Doornik en Valenciennes naar de linie verder 
zuidwaarts. Op die linie verder zuidwaarts hebben Britten en Fransen 
een krachtige aanval gedaan, die op krachtige tegenstand stuitte, 
maar toch aan de Fransen, op de zuidelijke helft van het aanvalsfront, 
enige vooruitgang verzekerde. 

Van de Vlaamse grens. 

Men seint ons uit Sluis: 

Het is overweldigend de machtige dingen te aanschouwen, die het 
Zeeuws Vlaamse land op het ogenblik aan zijn deur ziet voltrekken. 
Er schuift iets naderbij, dat machtiger is dan wij mensen zijn. Daar 
rolt een vuurmuur op ons toe, die alles verteert, verplettert en 
versplintert wat in de weg staat en niet om bepaalde redenen gered 
mag worden. Wij in dit gemoedelijk klein hoekje Holland, waar het 
nog een landje van kaas en boter is gebleven, wij staren naar het 
zuiden en zuidwesten en voelen dat daarginds een dreiging is, die ons 
in stomme verslagenheid doet toezien. Men krijgt het trieste gevoel, 
alsof vleugels zich daar uitspreiden over het Vlaamse broederland, 
vleugels waarvan de wiekslag smeulend vuur is, dat langs de grond 
voort kruipt en aanlaait tot opschietende vlammen,. Het is of het 
gegrom van het kanon anders klinkt dan de vorige maanden, dan 
vorig jaar. Niet alleen omdat het machtige geluid van dichterbij komt, 
maar omdat het is of de toornige stem ons zegt, dat de verwoesting 
nadert, langzaam, maar met zekere schreden. Telegram na telegram 
komt binnen en bekende namen van plaatsen staan er op, plaatsen 
die tot voor vier jaar behoorden bij de grote gemeenschap van dit 



bloedbroederlijk Vlaamse land en meededen in de kermissen, de 
processies, de boogschutterfeesten en de markten. Ledegem, 
Wingene, Roeselare, Torhout ontruimd, bezet, op verschillende 
plaatsen brandend. Dit is niet langer nieuws van de oorlog, dit zijn de 
huizen uit de eigen buurt die branden. 

Daar vluchten en sterven zeker ook mensen, waarvan de gezichten 
die van oude bekenden zijn en steeds dichter schuiven de 
gebeurtenissen op ons toe. Ze gaan zozeer een deel van ons bestaan 
vormen, ze tasten zozeer ons bestaan aan, dat we stil en bedrukt tot 
elkaar de feiten zeggen. Want waar is het einde? We weten wel, dat 
de vuurmuur niet verder zal schuiven, dan tot aan de grens, maar het 
is onmogelijk te geloven, dat juist bij die grens alle ellende dood zal 
lopen in een plotselinge rust. 

In alles tekent zich af wat komt. Het Duitse afweergeschut spreekt 
minder sterk, want het wijkt voor de bevrijding. De Duitse posten aan 
de grens lopen zwijgend op en neer, het geweer met de loop omlaag 
aan de schouder hangend. Ze kijken ernstig op als ze aangesproken 
worden of er iets nieuws is, en wat ze van de stand van de oorlog 
denken. Stug spreken ze hun woorden over de draad heen, die de 
moordende elektriciteit geleidt: "Wir wissen hier nichts. Haben eben 
gestern und heute keine Zeitungen bekommen. Man hat uns nur 
gesagt in Bereitschaft zu stehen um nach Antwerpen zu ziehen". 

"Und der Krieg?" 

"Alles reiner Wahnsinn. Wofür haben wir vier Jahre gekämpft? Alles 
Elend und Unsinn und nicht bloss für uns, aber auch für die armen 
Franzosen ". 

Dat laatste, die "arme Franzosen", wordt telkens herhaald. Niet, "die 
Engländer" of "die Belgier", maar "die Franzosen". Het klinkt oprecht, 



alsof de tegenslag van de laatste maanden tot veel nadenken heeft 
gebracht. 

De menselijke gedachte zal wel eerlijk uitgesproken worden, maar 
wij, die vier jaar geleden mee optrokken met het alles neerslaande 
Duitse leger, wij vragen ons telkens weer af waarom men vier jaar 
eerder uit zoveel monden niet datzelfde menselijke geluid sprak. 
Toen was het steeds en vooral: "Jetzt gehts drauf jegen die ganze 
Welt und wir werden siegen ". Maar toch, ondanks die overdenking, 
wekt het in ons de hoop, dat dit menselijke geluid dat hoe dan ook 
gekomen is, niet mag wegsterven, maar zal groeien in kracht en 
overtuiging. Eens toch zal het de geluiden van oorlog, haat en ellende 
moeten overstemmen. 

De avond komt. Aan de gezichtseinder ziet men een vale grijsheid van 
dezelfde effenheid als de gehele lucht en de nevelen over de landen, 
maar dieper en triester. Daaruit schieten op de plaats waar 
Zeebrugge moet zijn, witte stralen op, gevolgd door vuilbruine 
rookmassa’s. Er breken plotseling vlammen uit, hier, ginder, in een 
lange rij. Bij Zeebrugge is er brand, gloed, er smeult iets. Van de toren 
van het stadhuis van Sluis zie ik met een kijker zwarte 
muurgeraamten afsteken tegen een vurige achtergrond, soms 
plotseling wegvallen in de vuurpoel. Dof rollen van het front bij 
Roeselare de stemmen der kanonnen. 

Zo wordt de vrijheid gebracht aan het stille, mooie Vlaanderen wiens 
vrijheid en geluk eens ingeluid werden op de dag aan de 
Guldensporenslag. Een gloeiende, brandende vrijheid welke stille 
ontzetting draagt naar onze harten, die de klacht overnemen: 
"Wofür, wofür?" 

 



 

Later meldt men ons uit Sluis: 

Merkwaardig stil is de afgelopen nacht geweest. Geen schot werd 
gevuurd op het front in Vlaanderen. 

Twee Duitse deserteurs die hedenmorgen over de grens kwamen, 
verhaalden hoe ze gisteren Oostende verlieten, nadat ze eerst mee 
hadden geholpen om de haven te versperren, de vliegtuigdepots te 
verbranden en de petroleumtanks te verwoesten. In Zeebrugge is 
hetzelfde gebeurd wat zich hier demonstreerde in de gemelde 
ontploffingen en branden. Ook de haven van Zeebrugge werd 
versperd. 

Volgens de deserteurs, lag het in de bedoeling voorlopig vechtend 
terug te trekken op Eeklo. De officieren trachten een ijzeren tucht 
onder de ontmoedigende troepen te handhaven. 

Hier aan de grens was de stroom vannacht van de draad zodat de 
deserteurs onverlet konden passeren. 

Uit Zeeuws Vlaanderen wordt gemeld: 

Hedenmorgen werd voortdurend geweervuur en licht veldgeschut 
gehoord vlak aan de Zeeuwse grens. Nu en dan hoort men zware 
slagen van bommen. Algemeen vermoedt men, dat de gevechten 
plaats hebben dicht bij de grens. Hedenmorgen omstreeks half tien 
kwamen zeven geallieerde vliegers uit het westen in de richting Gent. 
Ze werden hevig beschoten door het Duitse afweergeschut. 
Omstreeks 10 uur keerden ze terug. Men had opgemerkt, dat er 
nieuwe Duitse troepen bij de grens aangekomen zijn, alleen voorzien 
van geweer aan ransel. De andere troepen zijn van de grensplaatsen 



vertrokken. Nog steeds kan men hier de branden, welke in Zeebrugge 
woeden, duidelijk waarnemen. 

Men meldt ons uit Vlissingen: 

Hier zijn zuidwaarts branden waar te nemen aan de Belgische kust, 
met name in de richting van Knokke en Heist. 

19 oktober 1918 

Londen, 18 oktober. Officieel Belgisch bericht: de Belgen hebben de 
algemene linie Oostende-Oudenburg-Ettelgem-Varsenare-St.-
Andries-St.-Michiels bereikt. De tegenstand is krachtig. Na harde 
strijd bereikten zij de oostelijke buitenwijken van Oostkamp en 
Ringbeek, namen Oostrozebeke in en vorderden anderhalve 
kilometer. Heden zijn ongeveer 200 gevangenen gemaakt. De 
cavalerie heeft bij haar vooruitgang in de richting van Brugge 304 
man gevangen genomen. 

Berlijn, 18 oktober. Officieel avondbericht. In Vlaanderen, noordelijk 
van de Leie zijn hevige vijandelijke aanvallen afgeslagen. 

Londen, 18 oktober. Reuter verneemt dat de Fransen Tielt hebben 
bezet. 

Parijs, 18 oktober. Franse dragonders hebben in een schitterende 
charge Lichtervelde veroverd, waarbij ze honderden Duitsers 
neersabelden, duizenden anderen de pas afsneden, bij Gullegem een 
heel konvooi overwonnen en met Belgische ruiters Duitse 
mitrailleurs neerhouwenden, die de toegang tot de weg naar 
Oostende versperden. Zodoende maakten ze ruim baan voor de 
infanterie der geallieerden. Op tal van punten bestormden bereden 
pelotons in galop vurende batterijen, waarbij ze de kanonniers 
doodden en de stukken bemachtigden. 



De Belgische kust. 

Londen, 18 oktober. 

Naar Reuter verneemt hebben de geallieerden Zeebrugge en 
Blankenberge bezet. 

Londen, 18 oktober. De admiraliteit maakt het volgende rapport van 
de vice-admiraal te Dover openbaar: 

in de ochtend van de 17e was de militaire toestand tussen 
Nieuwpoort en Oostende onduidelijk. Het stond niet vast, of de 
vijand al van de kust was geweken. Te Oostende noch Middelkerke 
hadden ze de lichten ontstoken. Een divisie torpedojagers verkende 
de kust, door onze eigen luchtdienst bijgestaan. Ze kwamen om 11 
uur 's ochtends ter hoogte van Oostende, waar een van onze 
vliegtuigen neerstreek. Op het strand was een drom inwoners 
bijeengekomen. Ik stevende naar de haven, waar ik ongeveer om half 
twaalf voet aan wal zette en werd feestelijk ontvangen. De vijand had 
de stad toen nog niet gans ontruimd. Een lichte batterij in De Haan 
opende het vuur tegen de schepen. 

Twee granaten vielen op het strand vlakbij de groep inwoners. Toen 
brandde een zware batterij van vier kanonnen uit de richting van 
Zeebrugge tegen de torpedojagers los en aangezien de mogelijkheid 
zich voordeed, dat de aanwezigheid van een zeemacht aanleiding 
werd tot het bombarderen van Oostende of enige overval op de stad, 
waar dientengevolge het leven der burgers in de waagschaal zou 
worden gesteld, die op straat slenterden, werd besloten, de 
zeemacht weer het ruime sop te doen kiezen en aldus de vijand geen 
verontschuldigingen aan de hand te doen om in de richting van de 
stad te vuren. 



Ik ging daarom weer schip en de torpedojagers koersten, hevig 
beschoten, tot pal ten westen van Middelkerke. Vier motorbarkassen 
werden bij Oostende gelaten, daar de bewoners bang waren, dat de 
Duitsers zouden terugkomen. 

De koning en koningin der Belgen gaven hun wens te kennen, 
Oostende langs de zee- of luchtweg te bezoeken. Wegens het 
bezwaar met het landen en de onzekerheid van de toestand voeren 
ze in de Britse torpedojager Tarmagart, onder Belgische vlag, naar 
een punt in de buurt. De oudst aanwezige officier der Britse 
motorbarkas-patrouille ter hoogte van Oostende, door Franse 
barkassen versterkt, rapporteerde, dat de laatste uren alles rustig 
was. Het koninklijk paar ging dus aan wal en naar het stadhuis. Overal 
werden ze met ongelooflijke geestdrift ingehaald. 

Ongeveer om 10 uur 's avonds keerden ze naar Duinkerken terug. 

Londen, 18 oktober. De admiraliteit heeft vanochtend een uitvoerig 
en schokkend relaas gegeven van de krijgsverrichtingen aan de 
Belgische kust. Het gerucht was hier doorgedrongen, dat de Duitsers 
hun kustbatterijen van marinegeschut hadden weggehaald, maar 
toen een verkenning werd uitgevoerd, herleefde het ene na het 
andere zware kanon. 

Granaten van alle kalibers van 6 tot 11 duim raasden van de kust af 
aan, plonsden in het water, barstten en spoten fonteinen omhoog. 

Maar één ontplofte zo dicht bij een schip dat een scherf daarvan aan 
boord neerkwam. De vaartuigen manoeuvreerden doodbedaard en 
de bemanningen leunden over de verschansing en keken naar de 
vissen, door de ontploffingen gedood. 

's Avonds stevenden de kleinste motorboten op Zeebrugge aan. Ze 
vonden daar de oude passagiersboot Brussels liggen. 



De vaartuigen koersten daarna naar het strand van Heist. Op een 
afstand van 700 meter stak de romp van de Brussels duidelijk tegen 
het havenhoofd af, daar de maan scheen, met de twee schoorstenen 
voor de grote vliegtuigloods. 

Toen begon een beschieting en werden de eerste torpedo's 
afgevuurd. De waarneming van een officier op een uitstekende post, 
wees uit, dat een torpedo het doel dicht bij de achtersteven trof. Van 
de boten werden er geen getroffen en er werd niemand gedeerd. 

De Belgen weer te Brugge. 

Londen, 18 oktober. Reuter verneemt, dat Brugge door Belgische 
infanterie is bezet. De achtervolgende artillerie bestookt de 
terugtrekkende vijand krachtig. Tevens verneemt Reuter dat een 
gedeelte van de in Oostende liggende Duitse troepen krijgsgevangen 
is gemaakt. 

Men seinde ons gisteren uit Sluis: 

De Duitse posten hebben zich van de Belgische grens van de zee af 
tot aan het kanaal van Sluis naar Brugge teruggetrokken. Ze 
verzamelen zich de Eeklo. Hiermee is niet gezegd dat het Duitse leger 
reeds West-Vlaanderen heeft ontruimd, wel dat de terugtocht geheel 
is voorbereid. Gelukkig geschiedt die terugtocht tot nu toe zonder de 
verwoestingen, die men hier zozeer vreesde. 

Alles in de laatste dagen wees erop, dat die terugtocht zou beginnen: 
het wegzenden van de zware stukken, het deporteren van de 
mannelijke Belgen, het wegdrijven van het vee, de vermindering van 
de troepen en ten slotte het in brand steken van de voorraadplaatsen 
in Oostende en Zeebrugge. 



Aan de grensposten te St.-Anna-Ter-Muiden bij Sluis verscheen om 3 
uur iemand van het "Hochspannungscommando", die glimlachend de 
telefoondraad doorknipte en het telefoonkastje wegnam. De 
honderden Belgen die zich achter de Nederlandse wachtposten 
hadden verzameld, sloegen met begrijpelijke ontroering deze 
gebeurtenissen gade en toen de laatste mannen van de Duitse wacht 
wegtrokken, ging er een donderend gejuich op. Aan deze zijde van 
het kanaal naar Brugge kwamen verschillende compagnieën Duitsers 
bijeen die bij bootjes vol tegelijk werden overgezet om dan in de 
richting van Eeklo af te marcheren. De laatsten schoten eerst met 
enige geweerschoten het veerbootje in de grond en nu wachten we 
op de komst van de eerste geallieerde soldaten aan de Zeeuws 
Vlaamse grens. 

De Belgische consul te Oostburg verspreidde communiqués, waarin 
hij zijn landgenoten aanraadt in de eerste opwindende dagen kalm 
te blijven. 

Gisteren liepen te Vlissingen geruchten over de komst van 
vluchtelingen, de laatste boten van Terneuzen en Breskens brachten 
echter geen vluchtelingen mee. Onze correspondent daar ter stede 
vernam, dat in Zeeuws Vlaanderen tot gistermiddag evenmin 
vluchtelingen over de grens zijn gekomen. Wel worden er te 
Vlissingen maatregelen getroffen voor het geval er in de volgende 
dagen mochten komen. 

Van zeer betrouwbare zijde vernam onze correspondent verder dat 
er gisteren nog Duitse grensposten waren bij Cadzand, 
Retranchement en Sluis. 

Londen, 18 oktober. Officieel avondbericht. 



De dag van heden is gekenschetst door hardnekkige vijandelijke 
tegenstand langs de linie Brugge, Oostkamp, Wingene, Tielt en 
Oostrozebeke. Wij slaagden er echter in de vijandelijke tegenstand 
ten oosten van Oostkamp, tussen Wingene en Tielt en ten oosten van 
Oostrozebeke te breken. 

Ten zuidwesten van Brugge heeft het Belgische leger aanzienlijke 
vooruitgang gemaakt. Het is op verscheidene plaatsen het kanaal 
Brugge-Oostende overgetrokken. De Belgische infanterie heeft 
Oostkamp bezet en de toegangen tot Brugge bereikt. 

Het tweede Britse leger heeft zijn linie ten zuiden van de Leie 
verbeterd en de spoorweg Kortrijk-Moeskroen op een aantal punten 
overschreden. 

Berlijn, 18 oktober. Officieel: Tussen Brugge en de Leie hebben wij 
verscheidene vijandelijke aanvallen afgeslagen. Ten noordoosten van 
Kortrijk hebben wij vijandelijke afdelingen, die zich sedert de laatste 
gevechten op de oostelijke oever van de Leie staande hielden, over 
de rivier teruggeworpen. Ten zuidwesten van Kortrijk hebben wij 
vijandelijke pogingen om de rivier over te steken verijdeld. 

Londen, 19 oktober. Reuters bijzondere correspondent bij het 
Engelse leger in Frankrijk seinde gisteren: de Duitsers gaan nu zo 
algemeen en gestaag achteruit voor de grote klopjacht der 
geallieerden in noordelijke richting, dat de krijgsverrichtingen 
eenvoudig bestaan in het onderhouden van de aanraking met de 
vijand. 

Vanochtend werden de operaties bij gunstig weer hervat. Er werd 
bevredigende vooruitgang gemaakt. Het verzet was betrekkelijk 
gering, waaruit blijkt dat wij de kracht van de vijandelijke verdediging 
gefnuikt hebben. In Belgisch Vlaanderen schijnt de opmars in 



hetzelfde tempo voort te gaan, waarin de troepen vooruit kunnen 
komen. Het land is doorsneden met waterwegen en de vijand heeft 
op de terugtocht alle bruggen en overgangen vernietigd, die 
natuurlijk eerst vervangen moeten worden. Daarbij komt dat de 
wegen kronkelen, zodat een opmars van bijvoorbeeld 5 km in 
vogelvlucht dikwijls betekent dat tweemaal die afstand afgelegd 
moet worden. Toch rukken de geallieerden aldoor op. Het is duidelijk 
dat de opmars van de grote krijgsmacht niet bepaald wordt door de 
snelheid van de infanterie, maar door de behoorlijke aanvoer van 
voorraden langs de verbindingslijnen, welke de vijand op alle 
mogelijke manieren heeft trachten te vertragen. De mislukking van 
de Duitse offensieven met macht en geweld is altijd verklaard uit het 
feit, dat de vijand te ver vooruit kwam bij zijn aanvoer. Toch zijn de 
Duitsers nooit veel sneller gevorderd dan wij in deze dagen. 

Londen, 18 oktober. In de loop van de namiddag van gisteren trokken 
de Belgische troepen Oostende binnen. Terzelfder tijd bereikte 
Belgische cavalerie Brugge, maar ze vond de brug opgebroken, en, 
daar er enig machinegeweervuur uit de stad kwam, trok ze terug. 
Later kwam de infanterie, en deze trok, te midden van de 
geestdriftige toejuichingen van de bevolking, de stad binnen. In de 
buurt van Kortrijk bieden Duitse achterhoeden nog enige tegenstand, 
maar voor het overige ontmoeten de troepen der geallieerden weinig 
of geen tegenstand in Vlaanderen. Het weer is goed, het regent niet. 

De laatste beschieting van De Panne. 

Havre, 18 oktober. Bij de beschieting van De Panne door de Duitsers 
zijn eergisteren twee rechters, mr. Rutsaert en mr. Van der Ghote, 
alsmede de conciërge (van de rechtbank? – Redactie) en diens zuster 
gedood. 

Minister Carton de Wiart zal bij de begrafenis tegenwoordig zijn. 



Uit Oostende. 

Havre, 18 oktober. De eerste soldaat der geallieerden is gisteren door 
de lucht in Oostende aangekomen. Het was een Franse vlieger, die 
gewond werd bij het neerkomen. Daar de Duitsers nog in de stad 
waren, verborgen de bewoners de vlieger, die niet door de vijand 
lastig gevallen werd. Om 3 uur ontruimden de Duitsers de stad 
geheel, na het zeestation en de voornaamste pleinen in de lucht te 
hebben doen vliegen. Om half vier streek de majoor van de Belgische 
genie Bremaecker aan het strand neer in een vliegtuig, dat bestuurd 
werd door de kapitein-vlieger Joumotte. De bevolking kwam in dichte 
menigte aangelopen en juichte deze eerste Belgen, die aankwamen, 
eindeloos toe. De beide officieren werden daarna op het stadhuis 
ontvangen door de waarnemende burgemeester. Kort daarop kwam 
uit Duinkerken overzee een majoor van het Engelse leger aan. In de 
loop van de middag kwamen ten slotte de koning en de koningin der 
Belgen met een torpedojager. Ze werden met het uitbundigste 
gejuich ontvangen. Allen werden tot tranen toe bewogen. De stad 
Oostende heeft betrekkelijk weinig geleden. De kursaal is ongeveer 
ongeschonden. Vandaag wordt er gevlagd. Er heerst algemene 
vreugde. Alvorens te vertrekken hebben de Duitsers uit Oostende het 
laatste stuk gesmeed ijzer weggenomen. Het befaamde 38-cm-
kanon, dat bij Leugenboom opgesteld was en dat onder meer op 
Duinkerken schoot, is gepakt. 

Havre, 18 oktober. De berichten uit Oostende over het bezoek van 
de koning en de koningin hebben hier grote geestdrift gaande 
gemaakt, zowel onder de Belgische als onder de Franse bevolking. 

De oorlogstoestand. 

Reuters correspondent merkt terecht op, dat de krijgsverrichtingen 
eenvoudig bestaan in het onderhouden van contact met de vijand. 



Iets anders kan tenminste voorlopig het doel niet zijn, en dat doel 
wordt, naar uit de berichten blijkt, niet overal en altijd bereikt. Zo 
meldde onze correspondent te Sluis gisteren, dat de Duitse posten 
zich van de zee tot het kanaal van Sluis naar Brugge hadden 
teruggetrokken en men wachtte nog op de aankomst van de eerste 
soldaten der geallieerden aan de Zeeuws-Belgische grens. Op de 
linie, die van Brugge zuidwaarts loopt (over Tielt) tot aan de Leie wat 
schermutselingen met Duitse achterhoeden. 

Krachtiger achterhoedegevechten langs de Leie in zuidwestelijke 
richting, tot even voorbij Kortrijk. Vandaar gaat de linie weer vrijwel 
rechtstreeks naar het zuiden, zodat Tourcoing en Roubaix aan de 
zijde der geallieerden liggen. Rijsel ligt, evenals Douai, daar reeds 
enige uren lopen achter. 

Men meldt ons uit Sluis: 

Afgaande op hetgeen ik hier aan de grens kan constateren, is de 
terugtocht uit Vlaanderen door de Duitsers wonderlijk goed 
voorbereid en geschiedt hij voor hen zonder grote verliezen. De 
elastische terugtocht langs het gehele westelijk front bracht hier nog 
de grote moeilijkheid te voorkomen dat troepen tegen de grens van 
West Zeeuws Vlaanderen gedrongen werden. Dagen en dagen is de 
gevaarlijke zak die West-Vlaanderen ging worden, leeggezogen van 
troepen en waarschijnlijk hebben we gisteren gezien en vannacht 
gehoord de aftocht van het leger. Deserteurs zijn er nog maar 
weinigen overgekomen. Vanochtend twee als burger geklede 
marinesoldaten, vannacht een vergeten pionier bij St.-Anna-ter-
Muiden, die kordaat het schildwachthuisje tegen de elektrische 
draad zette en zo veilig Holland wist te bereiken. En vannacht bij Ede 
kwam er een kok over de grens. 



De Duitse wacht bij Ede, zo snood door de ratsbereider verlaten, 
informeerde met haast onbegrijpelijk warme belangstelling, of zij de 
man weer terug zou kunnen krijgen. De Duitsers werden er stil van, 
toen ze hoorden dat dit onmogelijk ging, maar nader onderzoek wees 
uit, dat de kok een zak vol levensmiddelen en drie kazen van de 
compagnie naar Holland had meegebracht en begrijpelijk is het dat 
de bedrogen Duitsers daar verlangend naar over de draad keken. 

We dachten gisteren, dat de eerste halte van het Duitse leger zou zijn 
achter het kanaal, dat loopt van Sluis naar Brugge. Maar toen we 
vannacht bij Ede stonden, demonstreerde het zich anders. In de 
eerste plaats trokken troepen Duitsers in volledige veldbepakking 
met kisten en pakken in de handen langs de grens weg naar het 
oosten, maar de grenspost bleef. Het bericht kwam, dat onmiddellijk 
over de draad naar ons geroepen werd: Heute Nacht um drei Uhr 
ziehen wir ab! 

Het vlakke mooie land van Zeeuws Vlaanderen met zijn kreken en 
kanalen, zijn slingerende bomenrijen was overvloeiend van een lage 
lichte nevel die alles wat 200 m weg stond verdoezelde en opslorpte; 
en toch, boven in de lucht dreef door nevelen omfloerst de maan, die 
wat zichtbaar was, half tekende met parelmoeren schijn. Zo stil was 
de nacht dat de voetstappen van de Duitse en Hollandse wachten 
samen klonken. Achter andere Hollandse posten stonden groepen 
dorpelingen, dicht opeen gedrongen, met de hoofden bijeen, te 
fluisteren, ook vervuld van het geweldige dat daarginder gebeurde. 
Want door de nevelen heen drong door de plechtige, haast 
wonderlijke nacht duidelijk waarneembaar het geratel van 
honderden wielen. Met lang aangehouden kreten zetten de 
karrenvoerders de paarden soms aan, autohoorns toeterden, 
commando's werden geschreeuwd. Niets, niets was te zien, alleen 
maar het gedreun der wielen. Het is of de grond er licht van beeft, 



zacht meetrilt en langzaam dringt de aangrijpende gedachte pas tot 
ons door: dat is een leger, een enorm leger in aftocht. 

Hebben we niet gistermiddag als triest terneergeslagen figuren de 
bepakte Duitsers zien terugtrekken over het Brugse Kanaal? En nu 
hier, nu dreunen hier de konvooien voorbij, marcheren troepen af 
met vreemd aandoende geluiden. Dreunend komt het verzwakt 
geratel der honderden wielen tot ons. Waar, waar was het ook weer, 
dat wij ook troepen hoorden trekken in de nacht, ook wielgeratel en 
karrengedreun zich hoorden mengen met kreten en commando's? 
Dat was vier jaar terug bij de Mescherberg in Zuid-Limburg. Maar is 
het verbeelding of was het werkelijk zo? Klonk toen het 
karrengedreun anders, blijer, alsof het in zijn geratel de klank droeg 
van de victorie van een overwinnend leger? Joelden de menselijke 
stemmen niet vrolijker, overmoediger? 

Neen, dat is geen verbeelding in dit geluid, in die herrie die nu zich 
voortplant tot de Hollandse grenzen, dreunt somber mee het mineur 
van het verslagen leger, van het terugtrekken. De troepen trekken 
langs ons, op een half uur lopen afstand, langs de weg Brugge, 
Maldegem, Eeklo, Gent en nog dringt er een gedachte tot ons door; 
op die weg hebben zich vier jaar geleden onze voeten gezet, toen wij 
mee retireerden met het Belgische leger waarvan we bij Leuven de 
trieste terugtocht meemaakten op Antwerpen en Oostende. De 
eerste Belgische overkomers uit het bevrijde land komen mijn 
venster voorbij, waaronder de burgemeesters van Lapscheure en 
Hoeke. Het begin van het herlevend verkeer, want de stroom is van 
de draad. 

20 oktober 1918 

Havre, 19 oktober. Officieel Belgisch weekbericht van 12 tot 18 
oktober. De laatste dagen, die voorafgingen aan het tweede bedrijf 



van de slag in Vlaanderen, waren gekenmerkt door een grote 
zenuwachtigheid van de vijand. De Duitsers poogden zonder succes 
overrompelingen te doen en lieten elke keer gevangenen in onze 
handen achter. 

De 14e oktober zijn de Belgische en Franse troepen, met de Britten 
ter rechterzijde, tot de stormaanval overgegaan over een front van 
20 km ten zuiden van het kanaal van Handzame. De vijand bood 
tevergeefs een wanhopige tegenstand; het elan van onze troepen 
was dermate, dat de bevochten vooruitgang aan het eind van de dag 
over het gehele aanvalsfront 4 tot 10 km bedroeg. De dorpen 
Handzame, Kortemark, Geite, Sint-Jozef, Hooglede, Beveren, 
Rumbeke en Sint-Eloois-Winkel werden bevrijd. 

In het centrum heroverden de Fransen Roeselare stormenderhand. 
In de loop van de dag van 15 oktober vorderden de Belgen 
verscheidene kilometer noordelijk van de linie Handzame-
Kortemark. De Fransen maakten zich van het plateau van Hooglede, 
alsmede van Gits en Gitsberg meester. Meer naar het zuiden namen 
onze infanteristen Lendelede en bereikten de spoorweg Kortrijk-
Ingelmunster. De buit bedroeg voor deze gevechtsdagen meer dan 
7000 gevangenen en 80 kanonnen, terwijl de volledige generale staf 
van een regiment door de Belgen werd gevangen genomen. 

Vóór de 16e had het aanvalsfront zich ten noorden van het kanaal van 
Handzame uitgebreid, was de IJzer bij Schoorbakke overschreden, 
waren de troepen Keiem voorbij, was Torhout overvleugeld, en onze 
linie tot het station van Wijnendale opgeschoven. Lichtervelde en 
Ardooie vielen de Fransen in handen en verder zuidwaarts nestelden 
onze dapperen zich in schitterende aandrift te Bavikhove. 

De 17e week de verslagen vijand voor onze druk en blies hij, door de 
onzen op de hielen gezeten, de aftocht. Onze infanterie trok 



Oostende binnen en bereikte verder naar het oosten de linie 
Oudenburg-Zedelgem-Ruddervoorde. De Belgische ruiterij stond 
voor de poorten van Brugge. In het centrum stonden de Fransen vlak  
voor Tielt. Wij werkten bij Harelbeke ten nauwste met de Britten 
samen. Overal hadden de bevrijde Belgen de vlaggen uitgestoken en 
ontvingen ze de geallieerde soldaten met onbeschrijflijke geestdrift. 

De oorlogstoestand. 

Begrijpelijkerwijze zijn de Duitse toestandschrijvers niet scheutig met 
toelichtingen bij de stafberichten, nu hun troepen op het westelijk 
front bezet gebied ontruimen, vooral wat de Belgische kust aangaat. 
De Koelnische Zeitung schrijft daaromtrent: 

De geslaagde voorwaartse beweging der Belgisch-Engelse legers van 
de boog van Ieper uit werd tot een toenemend gevaar voor de Duitse 
troepen tussen de zee en Diksmuide. Men moest rekening houden 
met de mogelijkheid, dat een opdringende tegenpartij over Torhout 
op Brugge aan weldra hun verbindingslijnen en zodoende de 
terugtocht zouden afsnijden. De aanvoering had derhalve bijtijds 
bevel tot ontruiming van dit vak gegeven en ook de Duitse 
strijdkrachten ter zee waren al lang aan hun steunpunten aan de 
Vlaamse kust onttrokken zonder dat de vijand van die bewegingen 
lucht had gekregen of ze had gedwarsboomd. De tegenstand der 
Duitsers op de linie Diksmuide-Torhout strekte in de eerste plaats tot 
dekking van de aftocht van troepen en materiaal. 

Gevoelsoverwegingen mochten bij de koele bestudering van de 
toestand geen gewicht in de schaal leggen en het marinekorps, dat 
zo lang trouw de wacht bij het kanaal had gehouden en alle aanvallen 
afgeweerd, moest zich neerleggen bij het bevel, de stelling op te 
geven. 



Voor het opperbevel blijft de hoofdzaak, het front te verkorten, de 
tegenstander te dwingen, telkens weer frontaal storm te lopen en 
hem daarbij zware bloedige verliezen te berokkenen, terwijl de onze 
zo gering mogelijk dienen te blijven. In het nauwste verband met het 
prijsgeven van de kust staat de terugtocht uit Rijsel, Tourcoing, 
Roubaix en Douai op verder oostwaarts gelegen linies. Natuurlijk 
leggen de ententeberichten de overgang van deze steden in handen 
van hun legers als een rechtstreeks tactisch succes, ofschoon daarvan 
allerminst sprake is. Het besluit tot ontruimen werd al genomen en 
in een daad omgezet, toen de tegenpartij nog lang niet aan dit vak 
toe was. Het betreft bij die botsingen dan ook enkel gevechten met 
Duitse achterhoeden, die zwichtten voor de vijandelijke druk, zodra 
ze hun taak, de aftocht der hoofdmacht te dekken, hadden vervuld. 

Aan de grens bij Sluis zijn nog geen ententetroepen te zien, maar wel 
de laatste Duitse patrouilles, die zich ter internering aanmelden. 
Gisterochtend bewogen zich veel vliegtuigen boven België. Hevig 
schieten evenals ontploffingen werden gehoord. Belgen kwamen 
over de grens en vertelden geen Duitsers meer te hebben gezien. 

De Belgen en Engelsen, die al in Brugge zijn, herstellen op het 
ogenblik de bruggen om verder op te kunnen rukken. De geallieerden 
rukken blijkbaar zeer voorzichtig op. Vliegtuigeskaders worden hier 
en daar nog gezien en soms beschoten, zodat het Duitse eskaders 
moeten zijn. Enkele ontploffingen worden nog te Sluis gehoord, 
blijkbaar van depots, die nu pas de lucht ingaan. 

 


