
7 september 1915 

Berlijn, 7 september. Officiële mededeling uit het grote 
hoofdkwartier: 

Bij een geslaagde aanval tegen de vijand ten noorden van 
Diksmuide zijn enige Belgen gevangen genomen en is een 
machinegeweer buitgemaakt. 

De Vlaamsche Stem schrijft: 

Al wat van Diksmuide nog overblijft zijn enige muren. De Duitsers 
hebben zich zeer versterkt op het kerkhof en in het omliggende 
Woumen en Esen. Het kapelletjes van O. L. V. Troost in nood bestaat 
nog. Het is een wonder. 

8 september 1915 

Duinkerken, 7 september. Dertig à veertig schepen van de Engelse 
vloot hebben vanochtend de gehele Belgische kust beschoten. 

Parijs, 7 september. Avondcommuniqué: 

Onze artillerie heeft in de streek van Nieuwpoort samengewerkt 
met de Engelse vloot, die de Duitse kustbatterijen bij Westende 
beschoot. 

Mededeling van het Belgische gezantschap te ’s Gravenhage van 7 
dezer: 

De zeer bedrijvige vijandelijke artillerie heeft de verschillende 
sectoren van het front beschoten. Pervijze en Kapelle werden 
gebombardeerd. 



9 september 1915 

Parijs, 8 september. Officieel bericht van vanmiddag: 

De afgelopen nacht heeft zich gekenmerkt door enkele 
artilleriegevechten in België, ten noorden van Ieper. 

Berlijn, 8 september. Officieel bericht uit het grote hoofdkwartier: 

Een aantal vijandelijke oorlogsschepen zijn gisteren voor 
Middelkerke verschenen en hebben ’s ochtends Westende en ’s 
middags Oostende beschoten. Zij hebben zich teruggetrokken voor 
het vuur van onze kustbatterijen. Militaire schade is niet aangericht; 
te Oostende zijn twee Belgische ingezetenen gewond en een 
gedood. 

10 september 1915 

Parijs, 10 september. Levendig kanonvuur in België. 

13 september 1915 

Berlijn, 12 september. Officiële mededeling uit het grote 
hoofdkwartier: 

Vijandelijke vliegers wierpen gisterenochtend bommen op 
Oostende, zonder schade aan te richten. 

Men meldt ons uit Vlissingen: 

Hier en op geheel Walcheren is heden bijzonder hevig gebulder van 
kanonnen gehoord, zoals in lange tijd niet het geval is geweest. 

Berlijn, 13 september. Officiële mededeling uit het grote 
hoofdkwartier: 



De toestand is onveranderd. Een vijandelijk vliegtuig is bij Kortrijk 
neergeschoten. De inzittenden werden gevangen genomen. 

14 september 1915 

Van het westelijke gevechtsterrein. 

Parijs, 13 september. Officiële mededeling van hedenavond elf uur: 
Het artillerievuur duurt aan de IJzer en ten noorden en zuiden van 
Atrecht voort. 

16 september 1915 

Londen, 15 september. Maarschalk French meldt: 

Grote bedrijvigheid der wederzijdse artillerie, met name ten 
zuidoosten van Armentières en in de nabijheid van Ieper. 

Drie vijandelijke vliegtuigen zijn tot landing gedwongen, twee door 
treffers van ons antiluchtvaartgeschut. Er zijn in een week tijd 21 
luchtgevechten boven de Duitse linies geleverd. In elf gevallen zijn 
de Duitse vliegers tot landen gedwongen. 

Men meldt van de Zeeuws-Vlaamse grens aan De Tijd: 

Gedurende de laatste week is dag en nacht het kanongebulder niet 
van de lucht. Bijna over het gehele westelijke front schijnen de 
Duitsers het offensief te hervatten, zo althans vertelde mij een der 
weinige koeriers, die nog kans zagen over de grensversperring te 
komen. Volgens zijn mededelingen is het Duitse leger in de laatste 
twee of drie weken, en na de grote overwinningen in het oosten, 
wel met een paar honderdduizend man versterkt, waarvan de 
meesten via Brussel naar verschillende delen van het front 
vertrokken. De Duitse aanvallen in Argonne staan dus blijkbaar niet 



op zichzelf. Een en ander schijnt echter, als steeds, met groot verlies 
voor de Duitsers gepaard te gaan, wat aan de voortreffelijke 
werking der nieuwste artillerie der geallieerden te danken is. Elke 
nacht komen er meer treinen met gewonden van het 
operatieterrein, die naar verschillende steden in het etappegebied 
doorrijden. Volgens genoemde koerier zijn de hospitalen Brussel en 
Gent weer overvol met gewonden, na de gevechten der laatste 
dagen. 

Uit Maastricht aan het zelfde blad: 

Volgens volstrekt betrouwbare berichten uit Aken, gaan de Duitsers 
nu al twee weken voort, vooral ’s nachts, talloze treinen met 
militairen en oorlogstuig naar de westelijke grens te vervoeren. Ook 
andere, te Aken waar te nemen verschijnselen, wijzen op een groot 
Duits herfstoffensief op het westelijk oorlogsterrein, waar getracht 
zal worden een beslissing te verkrijgen. 

Zondag is Ieper, volgens een mededeling uit het Engelse 
hoofdkwartier, buitengewoon zwaar beschoten. Er vielen ongeveer 
300 granaten in de stad. Maandag was het vuur zwakker, maar een 
van de projectielen was er een van 42 cm. 

20 september 1915 

Uit Terneuzen meldt men ons: 

De gehele zondagavond is hier zwaar schieten aan de Belgische kust 
waargenomen, waardoor de ramen der woningen trilden. 

21 september 1915 

Berlijn, 20 september. Officieel bericht uit het grote hoofdkwartier: 



Vijandelijke schepen, die Westende en Middelkerke, ten 
zuidwesten van Oostende tevergeefs beschoten, hebben zich voor 
ons vuur teruggetrokken, nadat er treffers waren waargenomen. 

Op het front geen gebeurtenissen van betekenis. 

22 september 1915 

Wij hebben onlangs uit het Belgisch Staatsblad een koninklijk 
besluit overgenomen, waarbij het burgerlijk ereteken, ingesteld tot 
beloning van schitterende daden van moed, van zelfopoffering of 
menslievendheid, verleend is aan mevrouw de weduwe Deboeuf, 
genaamd “ de Joconde” van Oudekapelle. 

Dit burgerlijk erekruis van eerste klasse kan, volgens het koninklijk 
besluit van 18 mei 1915, gedurende de oorlogstijd alleen 
geschonken worden voor buitengewone toewijding aan het 
vaderland. De vrouw, die er nu mee vereerd wordt is, zo deelt men 
ons mede, een gewone oude volksvrouw, die haar huisje aan de 
IJzer niet heeft willen verlaten. Slechts nog een kelder heeft zij om 
er in te schuilen tijden de hevige bombardementen. In die kelder 
ontvangt zij “haar jongens” en trakteert ze op koffie. Steeds blijft zij 
van goed humeur en haar opgewektheid en hartelijkheid heeft van 
deze vrouw het moedertje gemaakt van een hele legerdivisie. 

23 september 1915 

Van het westelijk gevechtsterrein. 

Parijs, 22 september. Officieel bericht van hedenmiddag: 

Op het front in België vrij hevig geschutvuur in de streek van 
Boezinge. 



Franse vliegtuigen hebben vijandelijke kantonnementen bij 
Middelkerke en een trein tussen Brugge en Torhout 
gebombardeerd. 

25 september 1915 

Men meldt ons uit Sluis: 

De actie op het front in Vlaanderen is weer sterk verlevendigd. Van 
alle zijden van het front is kanongebulder hier hoorbaar. 

Vijandelijke vliegtuigen komen iedere dag boven de kust. 
Gistermiddag hebben ze bommen op Brugge geworpen. Ook van uit 
zee wordt hevig geschutvuur gehoord in de richting van Westende. 

Van het westelijke gevechtsterrein. 

Sluis, 25 september. Hedenmorgen wordt Zeebrugge beschoten 
door Engelse oorlogsschepen. Om ruim zes uur is het 
bombardement begonnen. De Duitsers antwoorden met hun zware 
geschut. Duidelijk is soms de ontploffing van de granaten te horen. 
Alles davert en dreunt. 

Het schieten aan de IJzer blijft voortgaan; de ganse nacht door 
weerklonk het, ook nu nog steeds. 

Hedennacht heeft in de elektrische draadversperring weer iemand 
de dood gevonden, naar men meent een Duitse marinesoldaat, die 
in burgerkleren trachtte uit te wijken. 

Vlissingen, 25 september. Bij het zeer hevige kanongebulder van 
hedenmorgen waren op de zeeboulevard duidelijk de vuurstralen 
waarneembaar van de Engelse schepen, die vermoedelijk op 
Zeebrugge vuurden. 



Oostburg, 25 september. Aan de beschieting van Zeebrugge wordt 
door vijf Engelse oorlogsschepen deelgenomen. Boven de haven 
van Zeebrugge zag men een drietal vliegtuigen. Daar er hevig op 
werd geschoten, vermoedt men, dat deze bij de vloot behoorden. 
Omtrent de uitwerking van het bombardement, dat totnogtoe – 
half elf – voortduurt, kan men niets gewaar worden. 

Cadzand, 25 september. Hedenmorgen, ongeveer half zeven, heeft 
een Engels eskader, bestaande uit 5 grote en ongeveer 25 kleine 
schepen, het vuur op Zeebrugge geopend. Van dit eskader werd 
slechts door 2 grote schepen vuur gegeven, waarschijnlijk uit 28 cm 
kanonnen. De Duitse batterijen aan de kust antwoordden met 
lichter geschut, waarmee zij eerst tegen 10 uur begonnen. 

Om 7 uur steeg boven Zeebrugge een zware rookkolom op. 
Vermoedelijk werd deze rook ontwikkeld door granaten, die van de 
Engelse vloot waren afgeschoten om een betere trefkans te 
hebben. 

De Engelsen gebruikten ook licht geschut, dat de kust niet bereikte 
en vermoedelijk tegen Duitse onderzeeërs werd gebruikt. 

Een Duits vliegtuig vloog heen en weer van Zeebrugge naar de 
Engelse vloot, terwijl ook een kabelballon boven Zeebrugge 
opsteeg. 

Tegen half 11 stoomde het Engelse eskader weg. 

Londen, 23 september. De Morning Post verneemt uit Parijs: Wat 
betreft de staat van zaken aan het Franse front, deelt de 
Intransigeant mee, dat de resultaten van de onafgebroken actie der 
Franse artillerie steeds beter worden. Het is duidelijk – betoogt het 
Franse blad – dat op verscheidene punten van de linie het systeem 



van aanvoer is verbroken. Het zou geen verwondering baren indien 
zekere gedeelten van het vijandelijke front absoluut onhoudbaar 
werden door gebrek aan munitie. Woensdag merkten wij op, dat 
een Duitse post moest worden ontruimd als een gevolg van de 
beschieting door ons geschut. Op deze wijze zou het er toe kunnen 
komen, dat ons geschut het zo ver brengt, dat onze artillerie op 
eigen hand veldslagen wint. Niettemin moet de infanterie het 
laatste woord hebben, wil volledig partij worden getrokken van de 
behaalde voordelen. En de infanterie moet zich blootstellen aan het 
vuur van de vijand. 

26 september 1915 

Berlijn, 25 september. Officieel bericht uit het grote hoofdkwartier: 

Op het gehele front van de zee tot aan de Vogezen is het vijandelijk 
vuur in kracht toegenomen; ten oosten van Ieper, tussen het kanaal 
van La Bassée en Atrecht, alsmede in Champagne van Prosnes tot 
Argonne, heeft het de uiterste hevigheid bereikt. 

Na een zeer krachtige voorbereiding door de artillerie, die hier en 
daar 50 uur aan één stuk duurde, begon de verwachte aanval. 
Tussen de spoorwegen van Ieper naar Roeselare en naar Komen 
gingen de Engelsen vanochtend vroeg tot de aanval over. Op de 
noordelijke vleugel kon deze eerst na een gevecht van man tegen 
man voor en in onze stellingen afgeslagen worden 

27 september 1915 

Berlijn, 26 september. Officiële mededeling van het grote 
hoofdkwartier. Als gevolg van het sedert maanden voorbereide 
offensief van de Fransen en de Engelsen zijn de gevechten over een 



groot deel van het front voortgezet zonder dat de aanvallers hun 
doel noemenswaard genaderd zijn. 

Aan de kust hebben ook Engelse schepen geprobeerd in het 
bijzonder Zeebrugge onder vuur te nemen. Zij bereikten geen 
resultaat en nadat er een schip gezonken was en twee andere 
schepen beschadigd waren, trokken zij zich terug. 

In de sector van Ieper heeft de vijand grote verliezen geleden; 
voordelen heeft hij niet bevochten. De Engelsen hebben twee 
officieren en honderd man en zes machinegeweren in onze handen 
gelaten. 

28 september 1915 

Berlijn, 27 september. Officieel bericht uit het grote hoofdkwartier: 

Aan de kust is het rustig geweest. Alleen hebben ver in zee liggende 
vijandelijke oorlogsschepen enkele schoten op de omgeving van 
Middelkerke afgevuurd, zonder schade aan te richten. 

In de sector van Ieper heeft de vijand zijn aanvallen niet hervat. 

Drie vijandelijke vliegtuigen, waaronder een groot Frans 
gevechtsvliegtuig, zijn gisteren in luchtgevechten ten noordoosten 
van Ieper, ten zuidwesten van Rijsel en in Champagne 
neergeschoten, en twee andere vliegtuigen zijn door ons geschut- 
en geweervuur neergeschoten. 

Van Belgische zijde. 

De Belgische legatie te ’s Gravenhage heeft van het front het 
volgende bericht ontvangen: 



De vijandelijke artillerie was weinig actief. Slechts enkele 
kanonschoten werden op verschillende punten van het front 
gehoord. In de avond van de 25e hebben onze troepen een Duitse 
luisterpost genomen, waarvan zij de bezetting, 15 man en een 
onderofficier, krijgsgevangen maakten; één bomwerper werd 
buitgemaakt. De bezetting van de post door onze troepen dwong 
de Duitsers 200 meter loopgraven langs de IJzer te ontruimen. 

Het Belgische gezantschap te ’s Gravenhage verstrekt het volgende 
communiqué van 27 september: 

Gedurende de nacht van de 26e op de 27e dezer zijn onze 
vooruitgeschoven posten zwak beschoten. Onze vliegers hebben 
met succes onder een hevig geschut-, geweer- en mitrailleurvuur de 
vijandelijke kantonnementen te Klerken, Esen, Keiem en de 
barakken te Paepbos met bommen bestookt, die overal hevige 
branden veroorzaakten. 

Heden is Ramskapelle zwaar gebombardeerd en zijn er enkele van 
onze vooruitgeschoven posten te Oostkerke en loopgraven ten 
zuiden van Diksmuide beschoten. 

1 oktober 1915 

Het communiqué van de Belgische generale staf van 29 september 
luidt: 

De nacht van 28 op 29 dezer, is evenals de dag van de 29e, slechts 
gekenmerkt door artilleriegevechten van weinig betekenis. 

Parijs, 1 oktober. De officiële kennisgeving van gisteravond luidt als 
volgt: 



Ons zwaar geschut in België ondersteunde de Britse vloot tegen de 
Duitse kustbatterijen. 

Berlijn, 1 oktober. Officiële mededeling uit het grote hoofdkwartier: 

Vijandelijke monitors hebben zonder uitwerking de omtrek van 
Lombardsijde en Middelkerke beschoten. 

Een nieuwe aanval beproefden de Engelsen gisteren niet meer. 

2 oktober 1915 

Berlijn, 1 oktober. Officiële mededeling uit het grote hoofdkwartier. 

Vijandelijke monitors hebben zonder uitwerking de omtrek van 
Lombardsijde en Middelkerke beschoten. 

Een nieuwe aanval beproefden de Engelsen gisteren niet meer. 

De Belgische generale staf meldt op 30 september: 

Op verscheidene punten van het front onderhoudt de vijand bij 
tussenpozen geschutvuur. Ramskapelle, Kaaskerke en Reninge 
worden gebombardeerd. 

3 oktober 1915 

De Belgische generale staf meldt op 1 oktober: In de nacht van 30 
september op 1 oktober is Ramskapelle gebombardeerd. Vandaag 
heeft de vijandelijke artillerie enige meerdere activiteit betoond 
dan de voorgaande dagen. Ramskapelle en Oostkerke zijn 
gebombardeerd. Verscheidene punten van ons front zijn met zware 
artillerie beschoten. In de streek van Diksmuide is een gevecht met 



bommen geleverd. Onze artillerie heeft krachtdadig geantwoord en 
militaire arbeiders ten zuiden van Diksmuide verstrooid. 

4 oktober 1915 

Parijs, 2 oktober. Officiële mededeling van hedenavond: 

Onze zware artillerie in België werkte met de Engelse vloot samen 
tot beschieting van de Duitse batterijen te Westende. 

Berlijn, 3 oktober. Officiële mededeling uit het grote hoofdkwartier: 

Vijandelijke monitors hebben vanmiddag een vuur, dat geen 
uitwerking had op de omtrek van de badplaats Westende gericht. 

Berlijn, 3 oktober. Officieel: op 2 dezer zijn twee Engelse monitors 
voor De Panne door bommen van onze watervliegtuigen 
beschadigd (was getekend) de chef van de marinestaf. 

Men meldde ons gisteren uit Cadzand: 

Hedenmorgen om 6 uur bombardeerden Engelse oorlogsschepen 
weer de Belgische kust. Nadat zij een aantal schoten hadden 
afgevuurd, zijn ze vertrokken. Door de mist kon men de schepen 
niet zien. Bij het optrekken van de mist, bemerkte men boven 
Zeebrugge een zware rookkolom. 

Op de kust vlogen ook enige vliegtuigen. Deze werden heftig door 
de Duitsers beschoten. Een ervan, een Franse tweedekker, gemerkt 
8460, die bemand was met een Engelse officier, moest, door de 
nood gedwongen, in de Antwerpse polder onder de gemeente 
Zuidzande landen. De officier gaf dadelijk zijn wapens aan een 
korporaal van de landweer, die daar in de buurt was, en liet zich 
interneren. 



Van Belgische zijde. 

Het Belgische gezantschap deelt het volgende bericht mede van 2 
oktober: 

De nacht ging kalm voorbij. Hedenochtend hield de vijand een 
demonstratie voor Diksmuide, welke zich kenmerkte door een zeer 
hevig geschut- en bommenvuur. Op één gedeelte van onze 
loopgraven voor Diksmuide kwamen meer dan 400 bommen neer. 
De vijand die er in geslaagd was vaste voet te krijgen in een deel van 
een der sappen, werd er dadelijk daarna weer uitgejaagd. Het 
overige deel van het front werd zwak beschoten. In de namiddag 
ontwikkelde de Duitse artillerie weinig activiteit. Wij hebben het 
vuur der vijandelijke batterijen flink en afdoende beantwoord. 

5 oktober 1915 

Communiqué van de Belgische generale staf van 3 oktober: Hier en 
daar zijn op het Belgische front artilleriegevechten geleverd. 

Ongeluk bij de elektrische draadversperring. 

Gisteravond omstreeks 11 uur zijn door een noodlottig toeval twee 
Nederlandse militairen van de grenswacht te Sint-Kruis, in Zeeuws 
Vlaanderen, met de elektrische draadversperring aan de grens in 
aanraking gekomen en gedood. Beiden waren afkomstig uit 
Friesland; een van hen was gehuwd. 

De beide gedode militairen zijn de 27-jarige J. de Jong, van 
Heerenveen, die een jonge weduwe achterlaat, en de 24-jarige F. 
Reitsma, van Sexbierum. De verslagenheid onder hun kameraden is 
groot. 



Hedenmorgen werden de lijken van de draad verwijderd en naar 
Oostburg overgebracht. 

De strijd bij Ieper. 

Karl Rossner meldt op 1 oktober in de Lokalanzeiger: 

De pogingen van de Engelsen om door de boog bij Ieper, die 
tengevolge van de terreingesteldheid een gevoelige plek in het 
Duitse front is, door te breken, vonden de Duitse bevelhebber niet 
onvoorbereid. Lange dagen van hevige beschieting waren aan de 
aanval voorafgegaan. Van ’s morgens af hadden de kanonnen over 
de hele linie gebulderd zoals sedert de strijd in mei niet meer het 
geval was geweest. Spoedig bleek duidelijk, dat twee punten vooral 
het doel van de aanval der Engelsen waren, namelijk Hoge en de 
heuvel 60, waar in de loop van deze oorlog reeds duizenden 
vijanden gevallen zijn. Onze stellingen waren door het werk van 
maanden zo aangelegd, dat zij ook na een hevige voorbereiding met 
artillerie uiterst moeilijk te genaken waren. Daarom probeerde de 
vijand zijn aanvallen met grote mijnontploffingen in te leiden. 
Ofschoon wij ook daartegen uitvoerige maatregelen getroffen 
hadden en enige mijngangen van de vijand waren vernield, sprak 
het toch vanzelf dat de vijand, die het gehele gebied gedurende de 
winter in bezit had gehad, hier en daar nog onderaardse gangen 
bezat die wij niet kenden, en dat hij dit voordeel trachtte te 
gebruiken. Nadat zaterdag de 25e september ’s morgens om kwart 
voor vijf weer een hevig trommelvuur begonnen was, gelukte het 
hem twee diepgelegen mijnen te laten ontploffen. Onmiddellijk 
daarop volgde de aanval. In golven, die elkaar opvolgden, 
stroomden zijn colonnes vooruit en al werd ook deze meervoudige 
overmacht op de meeste plaatsen met bloedige verliezen 
afgeslagen, toch gelukte het de Engelsen binnen het gebied der 



ontploffingen in onze eerste en tweede stelling binnen te dringen. 
Eerst hier kon beslist tegenstand geboden worden. Merkwaardige 
tonelen kwamen daarbij voor. Een batterijcommandant gelukte het 
zijn vuur achter een troep aanvallende Engelsen te richten. Hij 
verkortte zijn vuur en dreef de Engelsen steeds meer naar de Duitse 
stellingen tot zij zich daar moesten overgeven. 

Toen de vijand een Duitse stelling bezette bleef een jonge 
telegrafist bij zijn toestel in een hol. Hij telefoneerde aanhoudend 
met gedempte stem wat de Engelsen deden. Hij hield het op deze 
wijze uit tot de stelling teruggenomen werd. Het terugnemen van 
de opgegeven stellingen was zeer moeilijk, daar de aanvallers over 
het open veld moesten en de Engelsen machinegeweren 
meegebracht en onmiddellijk opgesteld hadden, waarmee zij het 
terrein bestreken. 

Onze troepen moesten dus door de loopgraven voorwaarts, waarbij 
de strijd met handgranaten een hoofdrol speelde. Nog dezelfde 
morgen was het grootste gedeelte van de verloren stellingen 
teruggewonnen en toen de avond kwam waren alle loopgraven 
weer in ons bezit. Geen voetbreed grond was verloren gegaan. De 
Engelsen hebben de herinnering, dat zij een paar Duitse stellingen 
enige uren bezet hebben kunnen houden, met ontzaglijke verliezen 
aan doden, gewonden en gevangenen zeer duur betaald. 

Verder vertelt Rossner van een mijnaanval ten zuiden van de weg 
Menen-Ieper, waarbij een door twee Engelse compagnieën bezette 
stelling in de lucht vloog. Het punt ligt 500 meter ten zuiden van de 
weg waar de Duitse linie het verst naar het oosten buigt en een 
vooruitgeschoven punt van de vijandelijke stelling de Duitse 
loopgraven nadert. Deze vijandelijke stelling was voor de Duitsers 
zeer hinderlijk, omdat de waarnemers in een gedeelte van de Duitse 



loopgraven konden kijken. Daarom moest hier opruiming worden 
gehouden. De aanval was tegen woensdag 29 september om half 
zes ’s avonds bepaald. Met grote voorzichtigheid waren alle 
toebereidselen getroffen. De vijand moest in een terrein, waar hij 
vier dagen geleden nog mijnen had laten springen en een aanval 
gedaan had, geheel overrompeld worden. Van een heuvel, die een 
overzicht geeft over het wijde, golvende terrein, waarin bosjes 
heide, akkers en verdronken weideland in elkaar schuiven, zag 
Rossner de strijd aan. 

De horizon werd door de heuvelzoom begrensd, waarop de voorste 
loopgraven lagen en waar de vijanden elkaar vaak op tien meter 
afstand naderden. De regen had opgehouden. Een regenboog stond 
boven een bosje. Met de ogen op hun horloge stonden hij en zijn 
begeleiders te wachten. De stilte was onverdraaglijk drukkend, 
vertelt hij. “Drie minuten nog”. Een vlucht zwarte vogels trekt 
voorbij. “Twee minuten nog”, de wijzer wil bijna niet voorwaarts. 
Wij trillen van opgewonden verwachting. Half zes! Op hetzelfde 
ogenblik barstte een dreunend gedonder uit, als een woedekreet 
van de aarde. Een torenhoge vuilgele rookwolk stijgt omhoog en als 
uit een opengebroken krater spuiten modder, leem en water in de 
lucht. Wat boven de diepe mijngangen lag is vernietigd. Op dit 
ogenblik barst een ware hel los. Over een breedte van twee 
kilometer bulderen de kanonnen, werpen hun gloeiende hagel, 
richten spervuur achter de ontzaglijke pasgevormde kraters, opdat 
onze troepen die kunnen bezetten en de vijand de gelegenheid tot 
een tegenaanval afgesneden zou worden. Aan de overzijde 
antwoorden de batterijen van de Engelsen. Als wilde dieren zijn ze, 
die zich met hun klauwen verweren. Hun inslaande granaten 
dreunen. Geweerschoten en wild geratel van machinegeweren 
mengt zich in het doffe, bulderende gedonder, verhogen het tot een 
hels orkest dat striemt, knalt, rommelt, dondert, dreunt en huilt. In 



het terrein verborgen batterijen beginnen te schieten. 
Granaatkartetswolken bloeien plotseling aan de hemel op. Gele 
rookwolken van valse kleur rollen langs de horizon. Zo gaat het 
zonder ophouden, aanzwellend tot een verdovende hoogte en dan 
weer verzwakkend wijkend, alsof men nieuwe krachten moet 
verzamelen. Een uur lang horen wij dit aan; als het vuur 
gelijkmatiger wordt, gaan wij naar het telefoonstation. Wij horen 
goed nieuws. De geweldige krater, die de ontploffingen gevormd 
hebben, is door onze mannen stormenderhand bezet. Zij houden 
hem, hebben meegenomen Spaanse ruiters, schilden en 
zandbakken opgesteld en naar beide kanten een verbinding tot 
stand gebracht met onze stellingen. Ook zijn een aantal Engelsen 
gevangen genomen en drie machinegeweren buitgemaakt. 

11 oktober 1915 

Te Vlissingen is gisteren weer bijzonder hevig kanongebulder uit de 
richting van België gehoord. 

Men meldt ons uit Oostburg: 

Gisteren, zondagnamiddag, is er van het westelijk front tot 
omstreeks zeven uur zwaar kanonvuur gehoord, waartussen zware 
slagen klonken. Ook op de kust werd weer enige levendigheid 
venomen. Om half 5 trok een hevig kanonvuur de aandacht der 
wandelaars en men zag verschillende granaten hoog in de lucht 
uiteenspatten. Kort daarop hoorde men duidelijk het geronk van 
motoren van vliegmachines en men zag er eerst twee en daarna nog 
een verschijnen. Zij vlogen zeer ver over Nederlands grondgebied; 
later verdwenen zij in zuidwestelijke richting. 



De (Belgische) Legerbode doet onder het opschrift: Hoe een boertje 
twee uhlanen ving, het volgende verhaal, “een eenvoudige 
geschiedenis van wat een jaar geleden gebeurde:” 

Boertje N … woonde bij Tielt op een schilderachtige hoeve, wel wat 
alleen in die roerige tijd, maar toch was het te zeer aan het eigen 
erf gehecht, om het te verlaten. 

Elke morgen raapte boertje N … de peren op, die ’s nachts van een 
boom voor zijn huis gevallen waren. 

Reeds verscheidene ochtenden vond ons ventje niets, en hij miste 
ook eieren. 

Zou er gestolen worden? Misschien mensen, die van de troebele 
tijden gebruik maakten, om hun slag te slaan. 

Ons boertje waakte … maar ontdekte niets. Op een morgen moest 
hij wat stro van een schelf schieten. En het ging hem als in de 
verlossing van Lochem, hij voelde een schoen … Verschrikt week de 
man achteruit. Met bonzend hart trok hij in huis. Geen twijfel 
mogelijk … Er zat iemand in zijn strohoop verborgen. Misschien wel 
een der gevluchte uhlanen. En tevens begreep hij het mysterie van 
de verdwenen peren en eieren. 

Onze boer besloot naar de commandant der gendarmen te gaan. 
Deze hoorde vrolijk het verhaal aan. N … had zeker gedroomd. Of 
de vrees speelde hem parten. Iedereen zag tegenwoordig uhlanen. 
Maar de buitenman hield zijn bewering staande en de commandant 
besloot met enige van zijn manschappen mee te gaan. 

Weldra stonden ze bij de schelf. 

“En waar zitten nu die Duitsers?” vroeg de bevelvoerder fluisterend. 



N … sloop stil naar het beruchte plaatsje, stak zijn hand in het stro … 
en sprong weer achteruit. 

“Mijn ziele God … hij zit er nog”, zegde hij gans ontdaan. 

De commandant tastte ook eens … Dadelijk veranderde hij. 

“Wapens gereed!” gebood hij zijn mannen. En dan luider: “Er uit! 
Ge zijt ontdekt. Handen omhoog!” 

Twee armen verschenen als smekend uit het stro … Dan dook een 
hoofd op en waarlijk, een uhlaan worstelde zich los uit de hoop. 

Maar dan kwamen er nog twee armen te voorschijn … en een 
tweede uhlaan kroop uit de schuilplaats. 

Zitten er nog? vroeg de commandant. 

Neen … 

De schelf zelf werd toen onderzocht, maar bleek verder zo 
onschuldig mogelijk. 

De uhlanen waren overtuigd geweest, dat het Duitse leger ook tot 
hier zou oprukken en hadden het in hun schuilplaats willen 
afwachten, terend op eieren, vruchten en ander voedsel, dat ze ’s 
nachts verzamelden. Maar boertje N … had aan hun avontuur een 
gans andere wending gegeven. De uhlanen werden eerst naar Tielt 
en dan naar Brugge gevoerd. 

Nadien heeft boertje N … wel ergere dingen meegemaakt. Maar 
toch … over zijn vangst vertelt hij altijd met trots. 

15 oktober 1915 



Berlijn, 14 oktober. Officieel bericht uit het grote hoofdkwartier: 

Terwijl een aantal vijandelijke monitoren kustgedeelten ten 
westen, en vijandelijke artillerie onze stellingen ten noorden van 
Ieper zonder gevolg officieel hebben beschoten, zijn de Engelsen 
bijna over het gehele front tussen Ieper en Loos onder dekking van 
rook- en gaswolken tot een aanval overgegaan, die volkomen 
mislukte. Op verscheidene plaatsen sloegen de rookwolken in de 
vijandelijke loopgraven terug. 

Londen, 15 oktober. Officieel wordt medegedeeld: Maarschalk 
French meldt, naar aanleiding van de mededeling in het officiële 
Duitse communiqué van 14 dezer, volgens hetwelk wij bijna het 
gehele front tussen Ieper en Loos hebben aangevallen, dat geen 
andere aanvallen, welke ook, ondernomen zijn dan die welke in zijn 
vroeger rapport zijn beschreven. 

16 oktober 1915 

Bij een gevecht in Noord-Frankrijk of België – de juiste plaats wordt 
niet medegedeeld; maar het was aan het Britse front – schijnt zich 
de volgende episode te hebben afgespeeld. Acht bommenwerpers, 
behorende tot een bekend regiment, verlieten op een avond hun 
loopgraaf, doch waren bij het aanbreken van de dag nog niet 
teruggekeerd. Het was een barre nacht geweest, pikdonker, koud 
als in het noorden en met een regen, die in zijn felheid aan de 
tropen herinnerde. Toen het later in de morgen werd, begonnen de 
achtergeblevenen in de loopgraaf hoe langer hoe meer ongerust te 
worden bij het denkbeeld dat hun makkers ergens buiten gewond 
en stervend, of toch minstens lijdend in de modder lagen te 
wachten. Daar het volle dag was, en de Duitse scherpschutters in 
de tegenovergelegen loopgraaf op de loer lagen, kon er zelfs niet 



aan worden gedacht, dat een Engelse soldaat zijn hoofd boven de 
verschansing zou uitsteken om eens goed rond te kijken. De rooms 
katholieke priester, die het regiment vergezelde, vroeg nu 
vergunning om te gaan kijken, om in ieder geval te trachten 
mogelijke lijken te zoeken en de gesneuvelden te identificeren. Zijn 
verzoek werd, na enige aarzeling, toegestaan, en de priester, in 
ambtsgewaad en met een kruisbeeld in de hand, verliet de 
loopgraaf. De Engelse soldaten volgden vol angst zijn bewegingen 
in de periscoop, terwijl hij langzaam de Duitse linie naderde. Geen 
schot werd op hem gelost. Plotseling zag men hem, nabij de 
prikkeldraadversperring der Duitsers, neerknielen en bidden. Na 
een pauze keerde hij met kalme, vaste stap naar de Engelse 
loopgraaf terug. Hij bracht vier identiteitsplaatjes mee en vertelde, 
dat de Duitsers vier kakipetten op geweren boven de loopgraaf 
hadden gehouden om aan te duiden, dat de andere vier Engelse 
soldaten zich als gevangenen in hun handen bevonden. 

17 oktober 1915 

De Bien Public schrijft: Een aanplakbiljet te Harelbeke bij Kortrijk 
zegt dat de Duitse overheid werklieden voor arbeid aan de wegen 
gevraagd had en 29 inwoners zich hadden aangemeld, nadat hun 
beloofd was een schriftelijke verklaring waarin stond dat zij niet 
vrijwillig maar op formele rekwisitie werkten, dat zij met gereed 
geld betaald zouden worden en dat zij niet voor militaire werken 
zouden gebruikt worden. Op de vastgestelde dag kwam er niemand 
werken. De gemeente is verantwoordelijk gesteld en de volgende 
straffen zijn bij aanplakking bekend gemaakt. 

1. De bedoelde werklieden worden naar Duitsland gezonden, om 
daar tot het einde van de oorlog te blijven. 



2. Het is aan het Hulp- en Voedingscomité van Kortrijk verboden 
nog iets naar Harelbeke te zenden. 

3. Alle taplokalen worden gesloten, uitgezonderd één, dat voor 
de militairen zal geopend blijven. 

4. Van 4 uur ’s namiddags tot 7 uur ’s morgens mag niemand zijn 
huis uitgaan, behalve geestelijken, geneesheren, veeartsen en 
vroedvrouwen. 

5. Alle paspoorten der inwoners moeten terug worden gegeven. 
Elders zullen er geen naar Harelbeke worden uitgegeven; 
briefverkeer is verboden. 

6. De gemeente zal nog binnenkort tot een boete veroordeeld 
worden. 

Alle overtredingen zullen volgens de krijgswetten gestraft worden. 

19 oktober 1915 

Een van onze correspondenten is zondagmiddag te Cadzand getuige 
geweest van de stoutmoedigheid van een vlieger. Omstreeks vier 
uur – schrijft hij – werd onze aandacht plotseling getrokken door 
hevig vuur en ontploffingen van granaatkartetsen, hoog in de lucht 
tussen Zeebrugge en Knokke. Weldra hoorde en zag men de stoute 
vlieger-verkenner op grote hoogte komen aanzweven, omringd 
door de wolkjes van de ontplofte granaatkartetsen. In het geheel 
werden er zeker een paar honderd van deze projectielen door de 
Duitsers of afgevuurd, waar tussen door telkens ook mitrailleurs 
ratelden. Nooit tevoren was er zo lang boven dit terrein gevlogen 
als thans. Nu eens zag men de vlieger plotseling dalen, dan weer 
even vlug omhoog stijgen. Soms leek het, als de motor niet 
doorsloeg, of het vliegtuig omlaag zou storten, maar dan sloeg de 
motor weer aan en steeg de vlieger met een gemak, of het 
kinderspel was. Toch omringden hem steeds de granaatkartetsen. 
Nadat dit een groot half uur geduurd had, zag men het vliegtuig 
langzaam over zee naar het westen stevenen en werd het weer stil. 



Uit Cadzand wordt ons gemeld, dat zondagmiddag van twee uur 
tot ’s avonds omstreeks half zeven onophoudelijk zware schoten 
zijn gehoord uit de richting van Westende en de IJzer. 

20 oktober 1915 

Berlijn, 20 oktober. 

Bij Middelkerke is een Engels vliegtuig neergeschoten. Die erin 
zaten, werden gevangen genomen. 

23 oktober 1915 

Van het westelijke gevechtsterrein. 

Parijs, 22 oktober. Officiële mededeling van heden (vrijdag) avond: 

De Duitsers hebben de omstreken van Lombardsijde beschoten en 
bereidden een aanval voor. De vijandelijke troepen werden echter, 
toen zij zich verzameld hadden, door ons vuur uiteengedreven. 

25 oktober 1915 

In de (Belgische) Legerbode vinden wij het volgende vers van Fritz 
Francken op het Groot Noordhuis, een “hoeve aan het front bijna 
dagelijks door de vijand beschoten”: 

Hier vloot het nijv’rig leven een kloek gezin 
En spoot de melk uit rozige uiers in de stopen, 
Hier ging de hagedoorn in ’t meilicht geurend open 
En at men brei van melk en brood – lijk in ’t begin 
Hier werd viool gespeeld, op bruiloften en dopen 
En klonk de zang der dorsers schallend als hun min 
Of bracht de priester ’s nachts ’t heilig oliesel in 



En is, bij feest en ambacht, ieder jaar verlopen … 
Maar de oorlog brak daarop ’t orkaan van zijn ellenden 
En kwam het heiligdom van oogst en erve schenden: 
‘t Groot-Noordhuis sloeg in brand en ’t vee de stallen uit! 
En as en puinen keld’ren nu verkoolde krengen … 
Al staat daar nog wat moes en onkruid te verzengen, 
Geen vogel die daar nog de dagen wakker fluit … 

 

29 oktober 1915 

Parijs, 28 oktober. Officiële mededeling: 

Hevige, aanhoudende artillerieactie in België op het front Het Sas-
Steenstrate. 

J. Demaegt doet in Vrij België mededeling van een brief van een 
jonge Belgische vrijwilliger. Ter inleiding van die brief schrijft hij, de 
oom van de briefschrijver, o.m. dit: 

Zou hij achttien geweest zijn, toen hij vertrok? Ik denk het niet. In 
alle geval, op de dag dat hij heenging als vrijwilliger, kwam hij me 
voor als een teer jongske, schier een kind, met snorloze lip, blauwe 
zachte ogen, bedeesde gebaren. 

Ik geloof zelfs, dat telkens hij per fiets door Antwerpens straten 
trok, zijn moeder beefde voor “haar kleine”. Hij mocht eens onder 
een tram geraken of in de dokken tuimelen! Nog een beetje, en ze 
zou hem verboden hebben in juli op het ijs te gaan. Zo 
doorverzorgde, doorvertroetelde, doorbedierf zij haar enig kind. Hij 
was voor haar de kleine, onbeholpen kleuter gebleven, die moeders 
rok niet mocht verlaten. 



Maar die kleuter was – ondanks moeders bange, omslachtige, al te 
voorzichtige opvoeding – opgegroeid tot een kerel, tot een Belg. 
Nauwelijks had hij vernomen, dat het land zijn zonen riep, of hij 
stond klaar bij de eerste ploeg vrijwilligers. 

Een jaar en meer is sedertdien verlopen. Nu verbeeld ik mij Rafaël 
– zo heet hij – als een struise, stevige, potige jongen, lenig en fris, 
ongerept, onverzwakt, vlamvurig – een Belgische soldaat van het 
klaarste water … 

Van de brief van Rafaël nemen wij het volgende over: 

… Langs een zijweg kwam een boer, met drukke gebaren, naar mij 
toegelopen en vertelde mij met veel omslag, dat een gekwetste 
Duitser zich in een herberg bevond tegenover het station van B. en 
er bewaakt werd door een Duitse officier. 

Zonder na te denken, dat ik alleen was en ver van mijn peloton, 
volgde ik mijn zegsman, doch dicht bij het station poetste hij de 
plaat … Een andere boer kwam daar juist voorbij. Onwillig deed hij, 
toen ik hem vroeg, waar de Duitsers zich bevonden. Ik bedreigde 
zijn kuiten met mijn bajonet. Toen ging hij … Onderweg wisten 
schichtige lieden mij te zeggen, dat er wel drie Duitsers waren … een 
beetje verder waren er vier. Onverschrokken trok ik voort en kwam 
aan het station. Hier dacht ik er om, dat wat diplomatie niet kon 
schaden. 

“Verwittig de Duitsers dat zij buiten komen! Zoniet, dat korte 
metten zullen gemaakt worden!” beval ik de boer. 

Deze aarzelde, weigerde beslist. Ik nam mijn geweer … Dat hielp. 
Bibberend, trillend trok hij de herberg binnen en kwam terug met 



de boodschap, dat ik zou binnenkomen. Een tweede maal legde ik 
aan op de stumper … 

Hij verdween, om een minuut later weer te verschijnen met een 
geweer. 

“Terug!”, gebood ik, “haal het tweede.” 

Nieuwe weigering. Ik moest hem even in de kuiten prikken. 
Vloekend liep hij weer de herberg binnen. Ik was juist op het punt 
hem te volgen, toen, tot mijn groot genoegen natuurlijk, een der 
Duitsers, de officier, zelf buiten kwam. 

Ik legde aan. Dadelijk gingen zijn handen omhoog “Nicht schiessen! 
Kamerad!” smeekte hij. 

Ik nam hem gevangen. Ik ken tamelijk goed Duits. Met enkele 
woorden stelde ik hem gerust en verklaarde voor zijn vriend te 
zullen zorgen. Ik trok de herberg binnen, ontkleedde de gewonde, 
opdat hij niet aan vluchten zou denken en ging beladen met kleren 
en wapens, in gezelschap van mijn gevangene naar de post terug, 
die slechts 3 km (!!) verwijderd lag … Onderweg wou de Duitser mij 
doen drinken. Ik weigerde halsstarrig, iets waarover ik mij nog 
heden verheug. Wat verder vertrouwde de gevangene mij toe, dat, 
ware ik wat later gekomen, een auto hem en de gewonde had 
weggehaald. Nauwelijks had hij me dat gezegd of ik gaf hem mijn 
ongeladen geweer te dragen en dwong hem, willens of niet, te 
lopen zo hard hij kon … Hijgend kwamen we op onze bestemming 
aan. Voor de voeten van mijn verbaasde kolonel, die intussen was 
aangekomen, legde ik mijn last neer. De kolonel wenste mij hartelijk 
proficiat en beloofde mij het daarbij niet te laten. 



Bij het verhoor diende ik als tolk. Mijn gevangene legde zo’n 
belangrijke verklaringen af, dat mijn luitenant mij genoeglijk op de 
schouder klopte. 

Later vernam ik, dat enkele ogenblikken na B. verlaten te hebben 
een Duitse auto aankwam om de Duitsers weg te halen … Het geluk 
is voor de roekelozen! 

Ik vergat haast u te zeggen, dat, na met mijn gevangene wat 
gesproken te hebben, ik in hem een oud-klant van mijn ouders 
herkende! 

Dat is de historie van mijn eerste gevangene … tevens de eerste van 
het vijfde vrijwilligerskorps. 

1 november 1915 

De (Belgische) Legerbode vermeldt onder het opschrift “Roemrijke 
bladzijden” “enige heldendaden van het 2e Belgische regiment 
jagers te voet”. Aan hetgeen de Legerbode in haar nummer van 23 
oktober mededeelt, ontlenen wij het volgende: 

Het was rond 10 uur ’s avonds, op 6 oktober (1914), nadat de 
mannen om zo te zeggen sedert 26 september geen ogenblik rust 
meer genoten hadden, dat het 2e regiment jagers Bouchout verliet, 
om te ontsnappen aan die hel, waarin het reeds sedert tien 
eindeloze dagen had geleden en gestreden. 

De 7e ’s morgens bereikte het de oevers van de Schelde, in een staat 
van uitputting die men zich wel verbeelden kan, en trok om 5 uur 
langs de brug te Burcht de stroom over. Geschokt en dooreen 
gehost, met de hoop die zich langs die smalle overgang samendrong 
om zich daarna over de wegen uit te breiden, kwam het regiment 



na tien uur uitputtende mars te Melsele, dicht bij Beveren-Waas: 
om 8 uur ’s avonds kantonneerde men daar. De vermoeide 
manschappen vielen in een zware slaap, geheel gekleed, het 
geweer in het bereik van de hand, te midden van al het gewoel dat 
er nu in die anders zo vreedzame Vlaamse plaatsje heerste. 

Het was nauwelijks 3 uur, op donderdag 8 oktober, toen de reveille, 
in de donkere nacht, de mannen weer op de been riep. 

Verstompt, uitgeput door de vermoeienis, laten zij zich leiden door 
de officieren, die vruchteloos beproeven ze uit hun verdoving te 
wekken. Onverschillig voor alles, gaan zij naar het onbekende, en 
begrijpen slechts dat zij een dreigend gevaar ontvluchten, daar men 
geen minuut mag verliezen. 

En zo gaan zij langs de Hollandse grens, op slechts enkele kilometers 
daarvan verwijderd, in de richting van het westen, zonder te weten 
waar of wanneer men zal halt houden. Zij gaan langs de smalle 
wegen, nog versperd door de onafzienbare rijen caissons, 
kanonnen of daverende auto’s die voorbij rijden, te midden van al 
de verwarring, van de kreten en de vloeken die overal weerklinken. 

Onze jagers trekken steeds verder: mijlen volgen op mijlen, dorpen 
op dorpen. Soms blijft men staan om een tijdlang halt te houden. 
Dan strekken zij zich neer in de velden langs de weg, in de hoop een 
ogenblik rust aan hun versteven ledematen te gunnen. Een 
fluitsignaal klinkt en de lijdensweg herbegint. Tot zelfs de 
dappersten slepen zich weldra nog slechts uitgeput voort; zij 
kunnen niet verder. Het duurt nu reeds tien uren lang dat men 
marcheert; het worden er vijftien, de avond valt en nog gaat men 
steeds vooruit. Nu wordt het nacht; pijnlijk strompelen zij verder. 



Anderen kreunen van vermoeienis; hier en daar valt er een in zwijm 
en stort neer in een gracht langs de weg. 

Eindelijk, na twintig uren mars, na meer dan vijftig kilometer ineens 
te hebben afgelegd, bereikt het 2e regiment jagers, een weinig voor 
middernacht, het einde van deze verschrikkelijke etappe; men is te 
Assenede. Men zal hen er, gelukkig, de ganse volgende dag 9 
oktober laten rusten, en de volgende dag, bij het eerste grauwe 
morgenlicht, zal het regiment in het kleine station van Assenede in 
de wagens stappen, die langs Eeklo en Brugge, onze jagers naar 
Torhout zullen brengen. 

In het kleine Vlaamse stadje dat nu van troepen krioelt, en dat 
langzamerhand verwonderd en ongerust wordt, volgt een nieuwe 
rust op het ontschepen. Dan, op maandag 12 oktober, zet het 2e 
regiment jagers de aftocht voort naar Vladslo, langs een baan die 
nog steeds belemmerd is door lange stoeten ongelukkigen die voor 
de aanval vluchten. 

En toch, het schijnt hier zo lachend en zo kalm, in dit vruchtbare, 
groene landschap, dat door een bleke herfstzon wordt beschenen, 
dat de zenuwen langzamerhand minder overspannen worden. De 
angst, die de kelen dichtschroefde, neemt af. Plots merkt men dat 
men vrijer de frisse lucht inademt, die van de zee tot hier overwaait. 
Men eet naar hartenlust, met razende appetijt; de vermoeienis 
vermindert. 

En daar de officieren met hun manschappen lachen en praten, daar 
zij vol vertrouwen schijnen en zeker van de toekomst, begint men 
te geloven dat, als bij mirakel, het grote gevaar dat ons leger 
bedreigde nu afgewend is. 



In ieder geval schijnt het wel dat de aftocht ten einde is. Want op 
dinsdag, de 13e, krijgen de jagers bevel Vladslo in staat van 
verdediging te stellen. Zij vorderen het materieel op dat hun 
ontbreekt – er was er zoveel in de loopgraven voor Antwerpen 
gebleven, - en zetten zich aan het werk. Die zelfde dag verneemt 
men dat de aftocht inderdaad een einde heeft genomen, dat het 
leger op de IJzer zal stand houden, ten einde de hand te reiken aan 
de bondgenoten en zo eens te meer front te maken tegen de vijand. 
Zij zullen niet langer alleen staan. Allen samen nu, Fransen en 
Engelsen en Belgen, gaat men de Duitse stormloop tegenhouden. 
De koning bevestigt het. De koning geeft een bevel. Een daverende 
toejuiching weerklinkt, en al de hoop en al de strijdlust die weer 
trillen in de ziel van onze kleine jagers, zoekt een uiting in die 
daverende kreet. 

En daar men dus nogmaals gaat strijden, worden er onmiddellijk 
maatregelen genomen, om aan de verzwakte eenheden, waarvan 
vooral de kaders vreselijk zijn gedund, weer wat nieuwe kracht te 
geven. De 11e besluit men dus, voor het aanstaande gevecht, het 2e 
en 5e jagers tot één regiment samen te smelten: deze 
broederregimenten hadden tot nu toe, naast elkaar, hun bloed in 
dezelfde gevechten vergoten. 

Het is alsof het dappere regiment zo nieuwe kracht gekregen heeft. 
Men voelt zich zo veiliger, schouder aan schouder. Men weet dat 
men oversten heeft, vol ondervinding, die hun nieuw gevormde 
eenheden in de geweldige strijd zullen voeren. Met de groep 
Reynaert, die hen niet verlaten heeft, vormt het 2e jagers voortaan 
de 16e gemengde brigade, onder de bevelen van kolonel Sults. 

Op het ogenblik dat het Belgisch leger op de IJzer stelling nam, was 
het tot op 80.000 man gekrompen, waarvan slechts 48.000 



geweren. Ondanks zijn zwakheid was het eerst verplicht een front 
van 36 kilometer te bezetten, dat zich uitstrekte van de zee tot aan 
Boezinge, waar het met de Franse territorialen in verbinding stond. 

Van 13 tot 18 oktober zal de 5e divisie het gedeelte van dit front aan 
de Ieperlee, ten zuiden van Diksmuide bezetten. Het 3e jagers zal 
zich eerst naar Werken begeven, daarna naar de noordelijke zoom 
van het bos van Houthulst, waar het op 15 oktober te Jonkershove 
zal verbroederen met de Franse marinefuseliers. Franse en 
Belgische soldaten juichen elkaar toe, de lach op de lippen, en 
denken op dit ogenblik niet dat zij enige dagen later samen hun edel 
bloed zullen vergieten in de loopgraven voor Diksmuide. 

De volgende dag, de 16e, liet de vijand voor het eerst zijn 
aanwezigheid voelen. In de eerste uren van de nacht werd de 
wielrijderscompagnie van de 16e brigade, die onder de bevelen van 
kapitein Demart als hoofdwacht dicht bij het bos had stelling gevat, 
door een Duitse auto-mitrailleuse op verkenning, aangevallen. Een 
levendig geweervuur jaagt ze spoedig op de vlucht. 

Nauwelijks was dit kleine alarm voorbij of het 2e jagers trekt terug 
op de Ieperlee, om daar, in de nabijheid van Luigem, een 
bruggenhoofd aan te leggen. Twee dagen lang werken de mannen 
uit al hun macht om loopgraven te delven die zij overigens zelf niet 
zullen moeten verdedigen. Want, daar op zondag de 18e de 
algemene toestand had toegelaten de 5e divisie in reserve naar het 
noorden te roepen, verliet het 2e jagers Reninge, waar het 
gekantonneerd was geweest, om zich langs Lampernisse en Loo 
naar Oostkerke te begeven. 

De mannen hadden tot dan toe nog niet veel van de vijand gezien. 
Die dag kregen zij als het ware een voorgevoel van de dreigende 



storm. Reeds sedert de morgen donderde het kanon ten noorden 
van Diksmuide. Keiem werd aangevallen en met vertwijfeling 
verdedigd. De Slag aan de IJzer ging beginnen. 

2 november 1915 

Londen, 1 november. Maarschalk French meldt: 

De vijand heeft de 29e oktober de streek ten oosten van Ieper hevig 
beschoten. 

Overigens is de artillerie aan beide zijden de laatste dagen wegens 
het mistige en natte weer minder bedrijvig geweest. De 
mijngevechten duren over en weer voort. Uit de opgaven omtrent 
de verliezen van zeven Duitse bataljons, die er aan hebben 
deelgenomen, blijkt dat zij gemiddeld 80 procent van hun sterkte 
hebben verloren. 

Aan de Belgische kust. 

Brussel, 29 oktober. 

Egyptische priesters vertelden aan de Griekse Solon sagen over een 
geheimzinnig land, Atlantis geheten, dat ver in het westen gelegen 
was en slechts een heel enkele maal door vreemdelingen was 
bezocht. Deze geschiedenis bleef eeuwen in het brein der ouden 
rondspoken en niemand minder dan Plato vond het de moeite 
waard deze verwarde berichten in samenhang op schrift te stellen, 
en de enkele bladzijden van de grote wijsgeer zijn het enige wat de 
geleerden hebben om hun vernuftige veronderstellingen op te 
bouwen. 

Dit alles is heel oude geschiedenis, maar ook zij herhaalt zich weer; 
hoor maar. In vroegere tijden, zo luidt de legende, welke men hier 



vertelt, werd België aan de westgrens bespoeld door een zee, die 
sommigen de Noordzee, anderen de Duitse zee noemen. De kust 
bestond uit fijn wit zand en het land werd tegen de woede der 
golven beschermd door een rij heuvels, duinen geheten, welke door 
de dorheid van de bodem slechts met kleine, maar eeuwig groene 
plantjes, voornamelijk grassen, begroeid waren. De toenmalige 
volkeren, welke België bewoonden, zo gaat de legende voort, 
plachten zich op sommige tijden van het jaar, vooral in de warme 
zomermaanden, in groten getale naar deze kust te begeven, om zich 
te verlustigen in het grootse schouwspel, dat de zee hun bood, rust 
te genieten op strand en duinen of te baden en te zwemmen in het 
frisse water. Zelfs zouden vele vreemden uit verre streken, 
aangetrokken door de roep, waarin deze kusten zich verheugden, 
zich dan eveneens daarheen begeven hebben, hetgeen aanleiding 
gaf tot spel, muziek en vrolijkheid, en allerlei soort gebouwen, 
sommigen zo groot als paleizen, deed verrijzen, waardoor het er 
een en al leven en vertier was. Geloofwaardige personen van hoge 
leeftijd verzekeren dit alles zelf nog te hebben bijgewoond of van 
hun ouders daaromtrent verhalen te hebben gehoord. 

Doch hoe dit zij, zeker is het, dat heden ten dage de juistheid van 
deze verhalen niet meer vastgesteld kan worden; door bijzondere, 
onverwachte en zeer vreemde omstandigheden kan deze kust door 
geen sterveling bezocht worden. Hoe dit komt zou te lang vallen om 
hier uit te leggen. Wellicht vind ik daar later de gelegenheid eens 
toe, maar voorlopig zal men mij hieromtrent wel op mijn woord 
willen geloven. 

En kijk, nu zijn er plotseling, bijna tegelijkertijd, een paar reizigers 
gekomen, die deze kust opnieuw hebben ontdekt en daarover 
reisverhalen hebben uitgegeven, zo wonderbaarlijk, dat ik het mijn 
plicht acht ze meer algemeen bekend te maken. Dat deze drie, vier 



reizigers toevallig juist tot de Duitse en Oostenrijkse naties behoren, 
zal wellicht verwondering wekken, maar is, in verband met de 
bijzondere omstandigheden, waarover ik boven sprak en die ik later 
eens hoop uiteen te zetten, zeer goed te verklaren; in ieder geval 
behoeft het bij de lezer geen twijfel op te wekken aan hun 
geloofwaardigheid. Het is een toevallige coïncidentie, meer moet of 
mag men er niet achter zoeken. 

De Belgische kust van een punt tussen Lombardsijde en Westende 
tot aan onze grens is nu het rijk der Duitse marinedivisie. Toen het 
nl. in september 1914 bleek, dat het westelijk front zich weldra tot 
de zee zou uitbreiden, werd het natuurlijk noodzakelijk, de uiterste 
punt van dit front tegen aanvallen van de zeezijde te dekken. Dit 
werd toevertrouwd aan een nieuw gevormde marinedivisie, welke 
op 2 september uitkwam, eerst deelnam aan gevechten in de 
omstreken van Leuven tegen de Belgen, die toen een uitval uit 
Antwerpen deden, daarna tijdens het beleg van de vesting ijverig 
meehielp en zich veel roem verwierf bij de gevechten rond 
Mechelen en de bestorming van het fort Walem. Nadat zij daarop 
een tiental dagen als bezettingstroepen van Antwerpen gediend 
hadden, rukten zij op 20 oktober 1914 Brugge binnen, waar tot op 
dit ogenblik het hoofdkwartier der divisie gevestigd is. 

Aan de kust vond de divisie nu volop werk; zij moest hier het terrein 
zo verdedigen, dat een vijandelijke landing onmogelijk werd, of, 
zoals een der reizigers het uitdrukt, de heerlijke duinenreeks moest 
een onneembare reuzenwal worden, waarvan de zee de gracht 
vormde. Hier was reeds een natuurlijk verdedigingswerk aanwezig, 
dat alleen maar door mensenhand nog wat verbeterd behoefde te 
worden. Zware stukken moesten hier verdekt in batterijen gesteld 
worden en dekkingen voor de manschappen worden gegraven. Een 
werk, waartoe het terrein zich bijzonder leende, al had men vaak 



met het verraderlijke zand te worstelen. Doch het doel werd in 
hoofdzaak bereikt, aan een landing op deze kust valt niet te denken, 
alleen werden enkele vaste steunpunten, als Westende en 
Zeebrugge, van zee uit onder vuur genomen, met, naar men zegt, 
weinig strategisch resultaat. En de vele mijnen, die nu de plaats der 
vredige vissersboten hebben ingenomen, zijn gevaarlijke 
waakhonden, waartegen menig vijandelijk schip het heeft moeten 
afleggen. Van dit reusachtige kustfort uit, dat ik u nu ga beschrijven, 
worden ook de acties van de landzijde, vooral tegen Nieuwpoort, 
ondersteund, en in november 1914 bij Lombardsijde en in mei bij 
St.-Juliaan en Steenstrate trad de marinedivisie mee in het vuur. 

De gehele 46 kilometer lange kuststreek is bedekt met ingegraven 
batterijen en bewoonbare stellingen, welke laatste de woonhuizen, 
die als doelpunten dienend, opgeruimd werden, moeten 
vervangen. Men vindt er fraai gemeubileerde vertrekken voor de 
officieren, naast bomvrije kazematten. Hier is een uitgebreid 
telefoonnet aangelegd, evenals de leidingen voor het elektrisch 
licht, dat zelfs tot in de onderaardse keukens te vinden is. In grote 
slaapzalen hangen de hangmatten op lange rijen, want in een bed 
slaapt geen zeeman. Buiten bloementuinen en bedden met 
groenten, salade, bonen, asperges, tomaten. Wat verder hokken 
met kippen, konijnen, eenden, en vaak een of meer varkens; de 
hond ontbreekt bijna nergens. Elders ziet men weer grote 
werkplaatsen, waar de timmerlieden en andere handwerklui druk 
bezig zijn. Zo ziet deze streek van hout, ijzer en beton er uit. 

Onderling hebben deze woonplaatsen achter de duinen verbinding 
met elkaar door de destijds door Leopold II aangelegde grote 
automobielweg, welke nu door de Duitse zeelieden op een 
eigenaardige wijze versierd is. De kolossale lege hulzen van mijnen 
prijken langs de weg op hoge voetstukken en doen, met bloemen 



gevuld, dienst als bloemvazen! Verder is er ook nog de bekende 
elektrische tram, welke de ganse kust langs loopt, maar nu niet 
bediend wordt door Belgische bemanning, doch door de Duitse 
“Jantjes”, die ook op dat gebied hun werk nauwgezet en keurig 
blijken te kunnen verrichten. De passagiers zijn natuurlijk alleen 
militairen, maar toch zijn plaatsen als Oostende ver van 
uitgestorven. Alleen de badgasten ontbreken, al beweert een der 
reizigers, dat er in Knokke nog een paar zijn overgebleven; een 
bewering, die ik voor zijn rekening zal laten. 

In de beroemde Kursaal van Oostende huizen de Duitse zeelieden. 
En meen niet, zegt een der reizigers, dat zij de boel daar ook maar 
in het minst verontreinigd of beschadigd hebben, dat is geen 
zeemansaard. De vloed der badgasten zou elk ogenblik weer in de 
zaken kunnen terugkeren. Het beroemde oude tapijt wordt netjes 
geborsteld en onderhouden en de speeltafels, waarover in gewone 
tijden de duizenden rollen, zijn keurig langs de wanden 
opgestapeld; de kandelabers, de marmeren trappen, de bronzen 
beelden, alles is met stofvrij linnen bedekt en mevrouw A. Galli-
Curci “du Théâtre Colon de Buenos Aires”, die op 1 augustus 1914 
hier moest optreden, maar daarin door de bekende 
omstandigheden verhinderd werd, zou binnen een kwartiertje 
alsnog op het toneel kunnen verschijnen. 

5 november 1915 

Van het westelijke gevechtsterrein. 

Parijs, 4 november. Officiële mededeling van heden 
(donderdag)avond: 

Onze batterijen in België hebben gedurende geruime tijd de 
stellingen van de vijand in de streek van Lombardsijde beschoten en 



de pogingen van de Duitsers om het vuur te beantwoorden 
verhinderd. 

6 november 1915 

De (Belgische) Legerbode gaat voort, onder het opschrift Roemrijke 
Bladzijden “enige heldendaden van het 2e Belgische regiment jagers 
te voet” mede te delen. Wij ontlenen er het volgende aan: 

Het bombardement van Diksmuide was de 20e oktober ’s morgens 
begonnen en werd met klimmende hevigheid voortgezet. Het 12e 
linieregiment, dat over de loopgraven van de oostelijke oever was 
verdeeld, had eerst in de voormiddag, met de steun van onze 
prachtige kleine kanonnen, een poging tot aanvallen doen 
mislukken, die tegen de noordelijke en noordoostelijke sectoren 
van het bruggenhoofd gericht was. 

Voorafgegaan van een hageljacht schroot, was de vijand tegen 13 
uur weer vooruit gerukt. Daarop ontstond er een hardnekkig 
gevecht dat tot tegen het vallen van de avond duurde, en kolonel 
Jacques verplichtte de compagnieën van het 11e linie, die hij in 
reserve hield, ook in de strijd te brengen. Ondanks deze eerste 
versterking was op een zeker ogenblik de toestand hachelijk. Onder 
een dodelijk enfileervuur genomen, dat alle officieren buiten 
gevecht had gesteld, hadden de verdedigers van een loopgraaf 
langs de weg naar Beerst, moeten wijken. De vijand stortte zich op 
de stellingen en de linkerkant van het bruggenhoofd bevond zich zo 
in groot gevaar. 

Om de toestand te herstellen was het nodig dat de zes laatste 
compagnieën van het 11e linieregiment ingrepen. Onder het bevel 
van luitenant-kolonel Leestmans waren zij toegesneld, in stormpas 
over de brug op de IJzer getrokken waarop het schroot hagelde, dan 



door het gebombardeerde Diksmuide gelopen om zelf, zonder één 
ogenblik rust, door een zegevierende tegenaanval in het heetste 
van het gevecht te storten. Vier compagnieën mariniers waren 
insgelijks door admiraal Ronarc’h naar Diksmuide gestuurd, zodat 
nog voor de nacht de toestand hersteld en de vijand verslagen was. 

Maar het alarm was dringend en het gevecht bloedig geweest. De 
bataljons van het 12e, die reeds gedurende de vorige dag op de 
eerste linie ontplooid waren in hun kleine loopgraven zonder 
beschutting en bovendien door het bombardement even zwaar 
beproefd waren als door het gevecht, moesten noodzakelijk 
afgelost worden. 

Daar kolonel Meiser geen reserves meer tot dit doel beschikbaar 
had, kreeg de 5e divisie, in de nacht van de 20e op de 21e, het bevel 
haar troepen tot de beschikking van admiraal Ronarc’h te houden. 
Deze roemrijke opdracht viel aan het 2e regiment jagers te beurt. 
Men zal zich herinneren dat het 1e bataljon ervan naar 
Nieuwkapelle vertrokken was; de twee andere, onder majoor 
Lefèvre, die ad interim regimentscommandant was sedert kolonel 
Sults over de 16e brigade bevel voerde, bevonden zich te Oostkerke 
in alarmkantonnement. 

Twee compagnieën van het 3e bataljon, die van de kapiteins 
Deudon en Hans, verlaten het eerste, bij het aanbreken van de dag, 
de 21e, de Groot-Cambronhoeve en, daar het bombardement van 
Diksmuide herbegint, bereiken zij langs de grote baan de nabijheid 
van het kerkhof. 

Het is nu helemaal dag geworden, en de ganse streek, die men moet 
doortrekken om de loopgraven te bereiken, wordt als door de 
granaten doorploegd. Toch moet men er door; de twee laatste 



compagnieën van het 3e bataljon – commandant Dupuis – zetten 
zich op hun beurt in beweging, zonder zelfs maar een aarzeling. 

Het is eindelijk nog geen 11 uur als majoor Lefèvre bevel krijgt zich 
met zijn laatste bataljon, het 2e, onder majoor Leblanc, in die gloed 
te storten. Langs dezelfde weg, waarover de vorige dag de 
heldhaftige compagnieën van kolonel Leestmans trokken, rukken 
onze jagers met flinke, lenige stap voort. Zij weten, dat de troepen 
die zij moeten aflossen, uitgeput zijn en dat men met spoed moet 
handelen. Heldhaftig en onbewogen stappen zij onder dat geweld 
van projectielen, te midden van een voortdurend gedonder als van 
in razende vaart voorbij stuivende treinen. En, daar er juist op hun 
rechterzijde, niet ver van de spoorweg, een grote “marmit” 
ontploft, roept een spotvogel: “Diksmuide! Alleman afstappen! …” 

Toch maakt de ontroering zich een ogenblik van de harten meester 
wanneer men aan de brug komt waar de ontploffingen met hels 
geraas op elkaar volgen. Maar met een paar vlugge sprongen is men 
er over, onder de geestdriftige toejuichingen van de 
marinefuseliers. Zonder zich te bekommeren om de wrede 
verliezen, bezetten de twee bataljons jagers, die middag 21 
oktober, in de zuidelijke sector van het bruggenhoofd, de stellingen 
die hun aangewezen zijn. 

Het 3e bataljon aan het station van Diksmuide, en op de weg naar 
Woumen, aan de grote herberg In ’t Tafelrond, bevinden zich de 1e 
en de 4e compagnie van het 2e bataljon, onder de bevelen van 
kapitein Favier en van commandant Labiau. De staf van het 2e jagers 
(majoor Lefèvre, commandant Willame en kapitein Tasnier), zal 
gaan plaats nemen aan het kruispunt, op ongeveer 300 meter ten 
zuiden van de Grote Markt van Diksmuide. 



De twee andere compagnieën van het 2e bataljon, de 2e 
onderkapitein De Troy, en de 3e ondercommandant Delmotte, heeft 
men naar het noorden van de stad moeten sturen, naar de plaats, 
genaamd Keizershoek, om er eenheden van het 12e linieregiment 
te vervangen. Majoor Leblanc vergezelt ze. Om de aangeduide 
plaats te bereiken, hebben deze twee compagnieën zich in die 
verschrikkelijke hel Diksmuide moeten wagen, dat geweldig wordt 
gebombardeerd, terwijl overal de brand reeds woedt. Maar met 
bewonderenswaardige, bovenmenselijke moed zijn de mannen er 
nochtans volstrekt in orde doorgetrokken, in colonnes van vier man, 
met het geweer op de rug. Zij zijn over de Grote Markt getrokken, 
waar er als een hevige storm woedt, terwijl de granaten van 15 en 
21 onophoudelijk de grond doorploegen. Vastberaden en kloek van 
hart zijn zij de dodelijke streek doorgegaan, onder een regen 
schroot, pannen en bakstenen, terwijl zij ieder ogenblik een van de 
hunnen, dodelijk getroffen, badend in zijn bloed, zien neerstorten, 
het lichaam opengereten of de schedel verbrijzeld. Toch gingen zij 
verder. En terwijl de laatste jager over de weg naar Beerst stapt, 
doet een onbeschrijflijk lawaai hen een ogenblik opschrikken; het is 
het stadhuis, dat, door een monsterachtig grote granaat getroffen, 
ineenstort te midden van wolken stof en rook. 

In het weekblad Vrij België doet, naar wij reeds vroeger vermeld 
hebben, “een Belgisch hoogleraar-krijgsdokter”, onder de titel: De 
oorlog en de geneeskunde, mededeling van de ondervinding, die hij 
in een Belgisch noodlazaret in het bezette gebied heeft opgedaan. 
Aan hetgeen hij in Vrij België van 5 dezer vertelt ontlenen wij het 
volgende omtrent het verplegingspersoneel van het Belgische Rode 
Kruis: 

De Rode Kruislieden verleenden ons de kostbaarste hulp, doch wij 
moesten tot ons leedwezen ondervinden, dat hun opleiding in 



zekere opzichten al te veel verwaarloosd wordt. Een paar 
voorbeelden willen wij aanhalen. 

Toen wij ons midden in de nacht met de vijftig eerst meegebrachte 
gekwetsten in ons kloosterlazaret bevonden zonder één verband en 
er steeds nieuwe gekwetsten aankwamen, werd het duidelijk, dat 
wij zelf alles tot een noodinrichting moesten voorzien en wij niet 
mochten wachten op wat wij in de apotheken van Tienen zouden 
vinden. Ik vroeg onmiddellijk pleegzusters te mijner beschikking te 
hebben, om gezamenlijk tot de eerste voorbereidselen over te 
gaan. 

Twee juffrouwen, die de eerst aangebrachte gekwetsten aan het 
oppassen waren, boden zich aan, doch één deelde mij aanstonds 
mede, dat haar vriendin geen diploma van het Rode Kruis had, 
terwijl zij integendeel wel gediplomeerd was. Dientengevolge hield 
ik de niet-gediplomeerde bij mij, terwijl ik de gediplomeerde op 
eigen hand liet werken; zij moest zuiver lijnwaad in lapjes van 
verschillende grootte snijden, daarvan kleine pakjes vormen en 
alles gedurende een kwart uur in water met een weinig soda in 
grote ketels laten koken, het water afgieten in kiemvrije kannen en 
het zo gekookt verbandmateriaal in gedekt gebleven ketels laten 
afkoelen. 

Een eerste maal kwam zij weer, zonder te weten hoe ver de arbeid 
stond, die zij reeds eerder aan anderen had opgelegd. Een tweede 
maal kwam zij bij mij zonder te weten wat voor lijnwaad men aan 
het snijden was, wat zij tot kiemvrije kannen zou kunnen 
voorbereiden, enz. Ik legde haar nogmaals, mij beroepend op haar 
diploma, uit, dat het nodig was persoonlijk dat werk te verrichten, 
doch zonder aarzelen antwoordde ze mij, dat ik van haar te moeilijk 



werk verlangde, dat ik haar zaken vroeg, die niet in haar boeken 
stonden. 

Na een paar dagen reeds hadden wij onze lichtgekwetsten wat te 
samen gelegd; tegelijkertijd hadden wij ook de meer ontwikkelden 
samen gebracht, opdat ieder zich min of meer in zijn midden en 
thuis zou gevoelen. Enige zalen en gangen waren dan ook 
uitsluitend voor zwaargekwetsten voorbehouden, die veel meer 
oppas vergden. Strenge bevelen werden gegeven, die aan elke 
ziekenverpleegster voor bepaalde dagen een bepaalde zaal 
aanwezen. Sommige der verpleegsters konden er zich niet van 
overtuigen, dat aan deze bevelen moest gehoorzaamd worden en 
één was er maar volstrekt zeker van, toen zij met een paar ernstige 
woorden voor haar diensten, die slechts wanorde stichtten, 
bedankt werd. 

Menige andere bevinding zou ik kunnen aanhalen, die op hetzelfde 
gebrek aan opleiding van onze Rode Kruislieden wijzen: gebrek aan 
zelfstandige beredenering en echt praktisch begrip van de zaak, 
soms zelfs gebrek aan ware objectieve belangstelling. 

De studies en examens van het Rode Kruis dienden zo ingericht, dat 
alle loutere liefhebberij uit de weg zou worden geruimd en dat in 
oorlogstijd de gediplomeerden aan een bepaalde discipline zouden 
onderworpen zijn. 

8 november 1915 

Parijs, 7 november. Officiële mededeling van heden (zondag)avond: 

In België levendige gevechten met loopgraafmortieren in de streek 
van Het Sas. 



10 november 1915 

De (Belgische) Legerbode deelt onder het hoofd “Roemrijke 
bladzijden – Enige heldendaden van het 2e (Belgische) regiment 
jagers te voet” het vervolg mede van de beschrijving van het 
bombardement van Diksmuide, waar wij enige dagen geleden ook 
reeds een gedeelte van overgenomen hebben. Wij ontlenen thans 
aan De Legerbode het volgende: 

Ofschoon minder tragisch dan op het stadhuis, was de toestand niet 
minder hachelijk in de zuidoostelijke sector van het bruggenhoofd, 
waar onze jagers de loopgraven bezetten, gedolven tussen de 
wegen naar Esen en naar Woumen. Een voortdurend en 
stelselmatig bombardement, op het front en in de flank, deed een 
regen granaten neerkomen op de nauwelijks beschermde 
stellingen, die men, volgens het bevel gekregen toen men de 
makkers kwam aflossen, kost wat kost moest behouden. 

De 21e oktober, vanaf het begin van de namiddag, was een eerste 
aanval van de vijandelijke infanterie, die langs Esen was 
doorgebroken, op de hardnekkige weerstand komen stuiten van de 
2e compagnie van het bataljon Dupuis. Het goed gemikte 
geweervuur van onze kleine jagertjes, het wel geregelde schieten 
van onze kanonnen en enige dodelijke vlagen van de 
machinegeweren die de weg schoonveegden, hadden de Duitsers 
al spoedig zodanig neergemaaid dat hun ijver gauw begon te 
verminderen. Zodat luitenant Poignard, de jeugdige en dappere 
adjudant van commandant Dupuis, die zich op het ogenblik van de 
aanval ter plaatse had begeven, weldra aan zijn overste kon 
melden: 



“Onze mannen houden zich prachtig, mijn commandant: ik geloof 
dat de Moffen daar hebben geweten aan welke prijs.” 

Maar dat was slechts een begin. De voortdurende hevigheid van het 
kanonvuur, de overdadigheid waarmee het projectielen van allerlei 
kaliber regende, bijzonderlijk in de omtrek van het kerkhof, de 
troepenbewegingen die men wel kon raden, dat alles deed voor 
binnenkort een geweldige aanval voorzien. 

In hun kleine loopgraven neergedoken, beschutten onze mannen 
zich zo goed als het gaat tegen de hevigheid van het 
bombardement. Ondanks alles kwam er van tijd tot tijd een granaat 
een verschrikkelijke slachting in de ene of andere groep verdedigers 
aanrichten. Noch bij de jagers, noch in de compagnie 
marinefuseliers, die tussen hun linies ingelast waren, kon iemand er 
aan denken met enig nut een schot te lossen op de talloze 
vijandelijke patrouilles, die ronddwaalden in de omstreken der 
banen naar Woumen en Klerken. 

11 november 1915 

Parijs, 10 november. Het officiële bericht van heden 
(woensdag)avond luidt: 

Onze artillerie heeft in België de vijandelijke werken op de duinen 
en in de Boezingesector krachtdadig beschoten. 

12 november 1915 

De (Belgische) Legerbode deelt onder het hoofd roemrijke 
bladzijden het vervolg mede van “Enige heldendaden van het 2e 
Belgische regiment jagers te voet”. Wij ontlenen er het volgende 
aan: 



In de door onze jagers bezette loopgraven ten zuiden van 
Diksmuide, zette men, zoals wij gezegd hebben, de arbeid voort met 
koortsige haast, en dat ondanks het bombardement, want men kon 
er niet aan twijfelen of de vijand, op nauwelijks enige honderden 
meters van daar verschanst, zou bij de eerste gelegenheid zijn 
aanvallen herbeginnen. 

Men stelde er om zo te zeggen ook zijn eer in om, onder de neus 
van de vijand weg, de buit in te zamelen die de Duitsers 
achtergelaten hadden. Sergeant Gilmon, van de compagnie van 
kapitein Hans, vergezeld door enige jagers en een patrouille 
marinefuseliers, bracht zo twee Duitse machinegeweren mee welke 
dr. Van der Ghinst, terwijl hij vijandelijke gewonden ging oprapen, 
had ontdekt onder een stromijt waar zij verborgen waren. Ook 
werden er meer dan 250 geweren opgeraapt, voor het front van de 
compagnie Hans alleen, zonder zelfs de helmen, ransels en nog 
volgepropte patroontassen te rekenen. Deze overvloedige oogst 
van trofeeën verheugde het hart van onze mannen genoeg om hen 
voor een ogenblik al het hachelijke van hun toestand te doen 
vergeten, die weldra nog pijnlijker zou worden. 

Want de jagers begonnen honger en dorst te lijden. Men had tot 
dan toe het ravitailleren in levensmiddelen, en vooral in drank, niet 
kunnen inrichten; men had reeds wonderen moeten verrichten om 
aan de strijdende eenheden de nodige patronen te brengen. 

De mannen hadden dus niets te eten gehad sedert de 24 uur dat zij 
zich in de loopgraven bevonden, dan de reservelevensmiddelen, die 
sommigen van hen nog in bezit hadden. Zij deelden ze als broeders 
onder elkaar en dreven zelfs de spot met hun armoede. Achter een 
graf neergehurkt op het kerkhof van Diksmuide, waarboven de 
granaatkartetsen voortdurend ontploften, was een kleine jager 



bezig met de punt van zijn bajonet een doos “Plata” te bewerken, 
die hij nog in zijn zak gevonden had. Plots hoorde men hem een 
lustige vloek slaken: “Nonde … dat is niet in orde; daar hebben ze 
nu blauwe bonen bij gestopt!” En vrolijk ging hij aan zijn kapitein 
het vleesblikje tonen waar twee kartetskogels in zaten. 

Daar, ondanks alles, de geringe middelen waarover men beschikte 
nog veel hongerige magen overlieten, gingen enige dapperen op 
zoek of er niets meer te vinden was in de meest nabije en door 
granaten half stuk geschoten huizen. Tussen de Duitse linies en de 
onze stonden nog de berookte muren van een voor drie kwart 
vernielde hoeve. 

Om tot daar te sluipen met de listen van een Indiaan die zich op het 
oorlogspad bevindt, was niet meer dan een spel voor een van onze 
patrouilles, onder leiding van een officier. Zonder de aandacht van 
de Moffen te hebben op zich getrokken, kwamen zij tot daar en 
begonnen de puinen te onderzoeken. Men vindt een valdeur die 
naar de kelder voert; bij het licht van een lucifer zet men de 
ontdekkingsreis voort. Maar de Moffen moesten reeds hier zijn 
geweest, want eerst was er niets te vinden. 

Plots, bijna verborgen achter een hoop stro, trok een reusachtige 
aarden pot de blikken van de officier. Men kan denken hoe 
verheugd hij was toen, met de hand in de pot tastend, hij uit het 
grote ding enige stukken gezouten varkensvlees aan het licht 
bracht, die daar ongetwijfeld, als wintervoorraad, door de pachter 
zorgvuldig waren gewaard. 

Bij deze ontdekking kon een der jagers, een Vlaamse boer uit de 
omstreken van Poperinge, een kreet van overwinning niet 
onderdrukken. Vlug zijn kapotjas uitgeschoten en de hemdsmouw 



tot tegen de arm opgestroopt, spoedde hij zich naar de luitenant en 
duwde hem in zijn haast bijna terzijde: “Lâ mi maor ne kier doen, 
lutenant, wulder, wi kenne, wee-je” En met de gehele rechter arm 
in de reusachtige pot delvend, zodat hij er bijna helemaal in 
verdween, bracht hij triomfantelijk een grote hesp voor de dag, 
uitroepend “Hè je ‘k het ulder nie gezeid! Bi oens thuus stekken ze 
ik uuk altid het beste van oendere …” Het is niet nodig te zeggen 
hoe er die avond gesmuld werd in de compagnie! 

Men schrijft aan Vrij België: 

Hoe zonderling het ook moge klinken: het gebruik van stikgassen en 
gloeiende stoffen in de loopgravenoorlog is geen uitvinding van de 
huidige tijd, al moeten wij toegeven, dat onze voorvaderen er niet 
op zo’n grote schaal mee werkten als het thans aan de verschillende 
gevechtsfronten het geval is, en de Duitsers het waren, die aan de 
vergetelheid oorlogsmiddelen ontrukten, welke best tot het 
verleden waren blijven behoren. 

In 1579 werd Maastricht door de Spanjaarden, onder de prins van 
Parma, belegerd. Malahiaz van Zwartsenburg voerde het bevel over 
de Nederlandse troepen binnen de stad; onder hem stond de 
hopman en vestingbouwkundige Sabtappin, blijkbaar een Luiker 
Waal. Trouwens, tijdens de tachtigjarige oorlog, welke door de 
Republiek der Verenigde Nederlanden tot afwerping van het 
Spaanse juk gevoerd werd, was het hier te lande bestaande korps 
Mineurs (geniesoldaten) meestal uit Luiker Walen samengesteld, 
onder het bevel van een meester-mineur, die “de mijnen 
ordineerde”. 

De Spanjaarden vielen Maastricht aan op de Tongerse en op de 
Brusselse poort. Aan de zijde der Tongerse poort werden de 



loopgraven der Spanjaarden door tegenmijnen der belegerden 
vernield. Alsdan werd door de belegeraars voorgenomen een mijn 
tot onder het bij de Brusselse poort gelegen ravelijn te brengen, om 
zo mogelijk een gedeelte daarvan te doen springen. De belegerden 
echter hielden een oog in het zeil, en de onderaardse werken van 
de vijand bleven hun niet verborgen, zodat zij, door middel van een 
tegenmijn, de Spanjaarden op hun onderaardse wandeling 
ontmoetten. 

De Nederlandse mineurs gebaarden te ontvlieden, maar zohaast de 
vijand in menigte met veel moed naar de plaats doordrong en zich 
als het ware betwistte, wie het eerst de poort der overwinning zou 
openen, was men gereed hem te verwelkomen. 

Aan het binnenboord van de gracht hadden de belegerden in grote 
ketels kokend water, olie, pek en andere fel brandende stoffen 
bereid, welke eensklaps, op het juist gekozen ogenblik, in de – naar 
de diepte hellende – mijngang als een lavastroom werden 
uitgestort: vuur, rook en zwaveldamp kostten menige Spanjaard het 
leven of verbrande ledematen. Zij, die het noodlot nog konden 
ontvluchten, wierpen de wapens weg en verlieten met schrik de 
vreselijke moordspelonk. 

Parma koos nu een zeker aantal vrijwilligers, om een nieuwe poging 
te wagen. De voorsten werden voorzien van grote houten schilden 
van 5 à 6 duim dikte en met kleine schietgaten, waarmee zij, 
gewapend met lange pistolen, de onderaardse strijd opnieuw 
gingen aanbinden. Doch, aangezien de belegerden, door middel van 
orgelpijpen, die zij daartoe uit de kerken gehaald hadden, de rook 
van groene takkenbossen en zwavelachtige dampen in de galerij 
dreven, werd de vijand nogmaals verhinderd in het verder 
doordringen. De aanvallers, uit vrees in deze galerij te worden 



afgesneden, verlieten de voor hen noodlottige en geheel nutteloos 
geworden onderaardse stelling. 

14 november 1915 

Parijs, 13 november. Avondcommuniqué: In de sector van Boezinge 
heeft onze artillerie de stellingen van de vijand onder 
geconcentreerd vuur genomen, een stoommolen vernield en 
batterijen tot zwijgen gebracht. 

Op tal van andere punten van het front artilleriegevechten. 

16 november 1915 

Aan het verhaal, dat de (Belgische) Legerbode onder het opschrift 
Roemrijke bladzijden voortzet van “Enige heldendaden van het 2e 
(Belgische) regiment jagers te voet”, ontlenen wij terug het 
volgende: 

De weinige levensmiddelen, die men zich aldus hier en daar wist te 
verschaffen, waren helaas slechts een mager kostje voor de 
verscheidene honderden jagers, die daar in hun loopgraven 
gedoken zaten, en waarvan al de zenuwen steeds gespannen waren 
door de hevigheid van het voortdurende bombardement en het 
wrede schouwspel van de doden en gewonden, die overal rondom 
lagen uitgestrekt. 

Bovenmenselijke pogingen waren door majoor Lefèvre en zijn 
moedige adjuncten aangewend om in dit gebrek aan voedsel te 
voorzien. Men had enige ravitailleringsvoertuigen tot in Diksmuide 
kunnen brengen. Maar de paarden lagen neergeschoten op de 
grond; de voertuigen waren aan splinters geschoten en versperden 
de straten. Anderzijds veegde een stormvlaag schroot voortdurend 



het terrein schoon, dat begrepen was tussen de stad en de bezette 
stellingen. Ook waren er echte wonderen van wilskracht en 
opoffering nodig om enige blikken conserven of enige beschuiten 
tot aan de loopgraven te brengen. Dat was alles wat de uitgeputte 
jagers te verorberen kregen. Onze jagers toonden dus een stoïcijnse 
houding, want ondanks de folteringen van de oorlog bleven zij 
onwrikbaar in deze hel, gereed om de steeds dreigende aanvallen 
van de vijand af te slaan. 

Maar nog meer dan de honger veroorzaakte de dorst 
onuitstaanbare folteringen aan onze manschappen. Een wrange en 
stikkende atmosfeer, vol van de rook der granaatontploffingen, 
verdroogde de kelen en verschroeide de longen. In deze niet in te 
ademen lucht, voelden de soldaten soms de indruk van een 
langzame verstikking, en men zag jagers die probeerden hun dorst 
te lessen aan de kleine modderplasjes, die op de bodem van de 
loopgraven stonden, of zelfs het stilstaande en bedorven water van 
de naburige sloten te drinken. 

Noch de ontberingen, noch de koude konden hun moed doen 
zakken. Om, zoveel mogelijk alle nachtelijke verrassingen die in de 
gewoonde van de vijand lagen te vermijden, nam men de 23e 
oktober, bij het vallen van de avond, het besluit de talrijke 
stromijten in brand te steken, die daar nog in het midden van het 
veld stonden, op 300, 400 en zelfs 500 meter afstand van onze 
linies. 

De onderneming was gevaarlijk; commandant Dupuis vroeg enige 
vrijwilligers om ze tot een goed einde te brengen, tienmaal meer 
dan hij nodig had stelden er zich voor. En zo er, bij de gekozen 
mannen, ook enkelen nooit van die tocht terugkwamen, weldra zag 
men, de een na de andere, de reusachtige toortsen in de nacht 



flakkeren, die heel het omgevende terrein met hun akelige gloed 
beschenen. 

Achter onze jagers had het schouwspel van de brand van Diksmuide 
een tragische grootheid, met niets te vergelijken. De brand had zich 
over de gehele stad voortgezet; nieuwe brandstapels voegden ieder 
ogenblik hun nieuwe klaarten bij die van de naburige vuurgloed; en 
van overal stegen, te midden van de stormwolken zwarte rook die 
schitterden van de opflakkerende gensters, de reuzenvlammen 
naar de hemel, bij wiens licht de verminkte overblijfsels van oude 
pronkjuwelen, het stadhuis en de kerk van Diksmuide, zich scherp 
op de rode hemel aftekenden, gelijk bloedige stompen die genade 
afsmeekten. 

Dank aan de voorzorgen die men genomen had, om alle 
verrassingen te voorkomen, ging de nacht betrekkelijk kalm voorbij. 
Het bombardement zweeg stil; van tijd tot tijd slechts vloog een 
granaat voorbij met het zware gedonder, dat in de halve stilte van 
de nacht nog akeliger klonk en die, met een nieuwe mokerslag, nog 
enige waggelende muren geheel ging neerslaan in de in as gelegde 
stad. Daarop volgde weer een tijd stilte, plots onderbroken door het 
knetteren van een razend geweervuur, gericht op het een of ander 
objectief, dat men plots heeft waargenomen. Het was in het begin 
van deze akelige nacht dat een groep Duitsers, door een trouweloze 
list die gelukkig werd verijdeld, er in gelukt was de loopgraven van 
de 2e compagnie te naderen. Men bemerkte er enkele die, met 
lantaarns voorzien, onbeschut vooruit kwamen, al roepend; 
“Belgen, schiet niet, heb medelijden met de gewonden die wij 
komen oprapen.” De onzen echter, die op hun hoede waren, kregen 
achterdocht. Het kwam hun goed te staan, want plots verbrak het 
goed onderhouden vuur van een machinegeweer de nachtelijke 
stilte. Het goed gemikte antwoord van onze jagers legde hun weldra 



het zwijgen op. Tegen 11 uur ’s avonds werd een poging tot aanval 
insgelijks onmiddellijk verijdeld door ons dodelijk vuur. De vijand 
hield niet verder aan; zijn troepen gaven zichtbare tekens van 
vermoeienis. 

Maar de kruisweg van de jagers was nog niet ten einde. Versteven 
van koude, meer en meer lijdend van honger en dorst, hadden zij 
de ochtend van de 23e oktober zien aanbreken, terwijl zij zich 
angstig moesten afvragen wat deze nieuwe dag hun ging brengen. 
Ze zouden het spoedig vernemen. Vanaf 8 uur deed een kanonvuur, 
waarvan de hevigheid weldra tot het uiterste steeg, geheel de 
omgeving daveren onder haar geweld. En bij honderden, gelijk een 
ware stortvlaag, kwamen de granaten van allerlei kaliber opnieuw 
neer op de loopgraven van het bataljon Dupuis, met een 
schrikwekkende juistheid. De aan stukken geschoten 
borstweringen brokkelden uiteen of stortten in elkaar gelijk door 
een aardbeving. De projectielen, midden in de loopgraven zelf 
ontploffend, velden ganse groepen mannen neer, terwijl zij stuk 
gereten lichamen in de verte slingerden; lijken die men de vorige 
dag ter aarde had besteld, werden door de hevigheid der 
ontploffingen ontgraven en kwamen terug neervallen te midden 
van de overlevenden, die door afgrijzen waren aangegrepen. 

De verschrikkelijke toestand ziende waarin zijn uitgeputte mannen 
zich bevonden, had majoor Lefèvre moeten vragen dat men ze 
zonder aarzelen zou komen aflossen. In afwachting, om hun moed 
wat op te beuren, begaf hij zich persoonlijk naar de loopgraven; het 
is toen dat hij door een granaatscherf getroffen werd, terwijl hij 
over de weg naar Esen kwam. 

Gekwetst lijk hij was op een zo hachelijk ogenblik, had de dappere 
overste slechts één bekommering: “Als ze maar houden!”. Gelukkig 



voerde hij bevel over mannen die hem waardig waren, en zijn 
bewonderenswaardige jagers hielden ook stand, ondanks al het 
lijden en al de verliezen, gedurende heel de dag nog van de 23e 
oktober. 

Want het kanonvuur nam eerst af tegen het vallen van de duisternis 
en dan eerst werd het mogelijk voor de liniesoldaten van de brigade 
Meiser om de compagnie van commandant Dupuis af te lossen. 
Zestig uren lang achter elkaar hadden deze dapperen in de 
loopgraven gestaan, en de laatste uren waren een echte foltering 
geweest. Een foltering van honger en dorst, terwijl de soldaten 
rilden van koorts en al de angsten moesten doorstaan van een 
bombardement van ongekende hevigheid. Zwaar getroffen 
kwamen zij uit deze hel, bedekt met bloed en slijk, met hun 
uniformen aan flarden gescheurd; maar zij hadden geen voetbreed 
prijs gegeven. En zo, gelijk zij ze kwamen bezetten ’s morgens op 21 
oktober, zo gaven zij de stellingen, die zij de opdracht gekregen had 
kost wat kost te behouden, desnoods tot de dood, ’s avonds, de 23e, 
over aan hun opvolgers. 

Afgemat, beslijkt, ziek van uitputting, bereikten onze jagers laat in 
de avond Oostkerke. Daar vonden zij de compagnieën van het 
bataljon Leblanc terug, die dezelfde morgen waren afgelost in hun 
loopgraven van Keizershoek. In het kantonnement was het hun 
eindelijk mogelijk hun honger te verzadigen; bovendien liet men 
hen weten, dat hen, als loon van hun bewonderenswaardige 
dapperheid en voor al de geleden vermoeienissen, achtenveertig 
uur rust zouden worden toegestaan. Dan, blij te moede, de honger 
bevredigd en met het rooskleurige vooruitzicht, dat het hun 
eindelijk toegelaten was eens flink uit te slapen, strekten onze 
soldaatjes zich neer op het stro van hun legerplaatsen, waar een 
loden slaap hun weldra de ogen dicht drukte. 



De jagers meenden bijna, dat hun lijden ten einde was. En toch, 
reeds bij het aanbreken van de volgende dag, zou men van hen 
nieuwe en verschrikkelijke offers moeten vragen, en ze nogmaals, 
voor drie dagen lang, in het heetste van de strijd werpen. 

De Belgische regering heeft besloten om alle Belgen, woonachtig 
buiten Frankrijk en Engeland, die geboren zijn tussen 1 januari 1890 
en 31 december 1896, onder de wapens te roepen tegen nader 
bekend te maken tijdstip en voorwaarden. 

Het 2e Belgische regiment jagers te voet. 

Aan de (Belgische) Legerbode ontlenen wij het volgende: 

Alvorens het 2e en het 3e bataljon van het 2e regiment jagers te voet 
weer aan het werk te zien, moeten wij ook een woord reppen over 
het 1e bataljon, dat wij op de 21e oktober, in de loopgraven van St.-
Jacobs-Kapelle gedaan hebben, waar het, onder de bevelen van 
majoor Delbauve, het 3e regiment jagers was gaan versterken. 

Het zou er niet lang blijven. Inderdaad op de 22e oktober, had er 
aan de IJzer een gebeurtenis van uiterst belang plaats gegrepen. De 
vijand, waarvan al de pogingen om zich meester te maken van 
Nieuwpoort en Diksmuide waren verijdeld geweest, was er in 
gelukt, na de verdedigers van Tervate onder een samentrekkend 
vuur te hebben verpletterd, op een punt op de linkeroever door te 
dringen. Gevechten van ongehoorde hevigheid, waarin onze 
soldaten blijken gaven van bijna bovenmenselijke dapperheid, 
werden vanaf dit ogenblik geleverd over het gehele front, dat van 
Schoorbakke tot Oud Stuivekenskerke loopt, om een dam op te 
werpen tegen de Duitse stortvloed, die langs de bocht van Tervate 
binnen stroomde. Het commando riep alle beschikbare reserves 
naar de zo zwaar bedreigde streek. 



Het is zo dat op de 22e oktober, om 11 uur ’s avonds, het bataljon 
Delbauve in alle haast van St.-Jacobs-Kapelle naar Schoorbakke 
werd gestuurd, waar het bij het aanbreken van de 23e plaats nam in 
de loopgraven, die aan een hels bombardement blootgesteld 
waren. Toen de toestand meer naar het zuiden nog ernstiger 
geworden was, kreeg het bataljon een weinig later het bevel zich 
naar Pervijze te begeven. Tot de 28e zal het daar strijden, met 
bewonderenswaardig uithoudingsvermogen, zijde aan zijde met 
heldhaftige eenheden der 1e en 6e divisies. Door al deze troepen die 
uitblinken door hun dapperheid, zal er daar een niet te 
overschrijden dam opgeworpen worden, waartegen al de 
ontzaglijke stormlopen van de verbitterde vijand zich zullen komen 
breken. In deze epische gevechten oogstte het 1e bataljon van het 
2e jagers een aanzienlijke roem. Het verduurde er onuitsprekelijk 
lijden, en bij zoveel andere smartelijke verliezen, viel dat van zijn 
dappere aanvoerder bijzonder pijnlijk. Majoor Delbauve werd 
gedood te Pervijze, aan het hoofd van zijn troepen, de 24e oktober. 

Door het buiten gevecht stellen van majoor Lefèvre, was aan 
majoor Leblanc de roemrijke last te beurt gevallen het bevel te 
voeren over de groepering die te Oostkerke opnieuw was ingericht 
door de 2e en 3e bataljons, waarvan de manschappen, vroeg in de 
morgen op zaterdag 24 oktober, uit hun zware slaap werden gewekt 
door het kanongebulder, dat zich opnieuw, ten noorden van 
Diksmuide, geweldig liet horen. 

Het duurde niet lang of onrustbarende geruchten waren in omloop 
in de kantonnementen, waar onze jagers bezig waren een weinig 
orde te herstellen in hun lelijk gehavende uitrusting en hun 
voorraad patronen te vernieuwen. Het gerucht liep dat de Duitsers 
over de IJzer waren getrokken, dat zij in grotere en grotere massa’s 



aanrukten en onze uitgeputte mannen onbekwaam waren ze langer 
tegen te houden. 

Deze geruchten waren helaas maar al te waar. In de streek die zich 
ten noordwesten van Diksmuide uitstrekt, was de toestand 
inderdaad ongemeen hachelijk geworden. Het bruggenhoofd, dat 
aan de meest woedende aanvallen zo dapper had weerstaan, was 
in gevaar langs het noorden te worden omtrokken. Want terwijl zij 
aan gene zijde van Tervate naar de spoorweg oprukten, 
voorafgegaan door een storm van vuur, maakten de Duitsers meer 
en meer vorderingen. 

Maar het was gezegd dat zij tot het einde toe op de 
bovenmenselijke wilskracht van de verdedigers zouden stuiten. 
Terwijl de gebeurtenissen aldus een bijna hopeloos uitzicht namen, 
besloot het commando kost wat kost een menselijke dam op te 
werpen, en er desnoods onze laatste krachten op te offeren, 
alvorens aan de vijand de doortocht over te leveren, langs waar hij 
trachtte door te breken. 

Al de reserves die nog ten westen van Diksmuide beschikbaar 
waren, werden zo spoedig mogelijk naar de plaats van het gevaar 
gezonden. Door een tegenaanval zou men trachten, zo niet de 
vijand geheel terug te dringen, dan toch zijn poging tenminste 
genoegzaam te breken om het verschrikkelijke gevaar af te wenden 
dat zijn vroegere vorderingen had doen ontstaan. 

En het is daarom dat de twee bataljons uitgeputte jagers, in plaats 
van de rust te genieten die men gemeend had hen te kunnen 
beloven, die morgen van de 24e oktober, zullen terugkeren in de 
geweldige veldslag, die een der hachelijkste ogenblikken 
doormaakt. Zij kregen bevel zich te begeven naar Oud 



Stuivekenskerke, waarvan de zware vierkanten toren, ginder ver 
naar de hemel uitstak als een herkenningsteken: en, daar 
aangekomen, op te rukken naar de hoeves Den Toren en Van de 
Woude, die op de linker IJzeroever, ten westen van mijlpaal 14, tot 
steunpunten van de Duitse aanvallen dienden. 

Tezelfdertijd werd majoor Leblanc verwittigd dat troepen van het 
11e linieregiment, alsook marinefuseliers de aanval van de jagers 
aan de rechterzijde zouden steunen en dat onze kanonnen de 
beweging zouden voorbereiden. Voor het overige luidde het bevel 
kost wat kost vooruit te rukken, zonder een ogenblik te verliezen. 

De compagnie van kapitein Tavier, als vooruitgeschoven wacht, 
zette zich op hetzelfde ogenblik in beweging. En zo groot was bij 
onze mannen het verlangen om met die gehate Duitsers 
handgemeen te worden, dat bij het vernemen, dat men nieuwe 
offers van hen ging vergen, als een siddering van trots door de 
rangen van de jagers liep. “De moffen dachten zeker dat wij dood 
waren,” zegde een van hen, “dan zou het wel nodig zijn dat zij ons 
een tweede maal doodden”. 

 


