
 

De commandant en zijn paladijnen 

Kapitein-commandant Georg von Wick 

Kapitein-commandant Georg von Wick van Hannover was 
gedurende meer dan drie en een half jaar de commandant te 
Gent. Hij speelde daar, naast de etappeninspecteur, de rol 
van de Indische Nabab en was de almacht in de ogen der 
Gentse bevolking. Van zijn goede of kwade luim hing het 
immers af of de Gentenaars het goed of slecht zouden 
hebben. Gedurende de gehele tijd, dat miljoenen Duitsers 
thuis en aan het front honger leden en vrouwen en kinderen 
stierven van ellende en ontberingen, leefde de commandant 
als een echte Lucullus. Het beste en fijnste eten, dat hij in 
vredestijd nooit kreeg, werd aan de rijk gedekte tafel van het 
officierencasino opgediend. De lekkerbeten, die het 
moeilijkst te krijgen waren, had hij daar steeds in overvloed 
en nooit ontbrak de grote taart, die door de Saksische 
patissier Roedel gereed gemaakt werd. Roedel maakte ten 
slotte zijn taarten zo goed, dat hij door iedere 
"Moordcommissie" als ongeschikt aangegeven werd en niet 
naar het front hoefde te gaan, alhoewel hij in zijn bloeiendste 
tijd was en er buitengewoon goed uitzag. 

Het eetmaal werd steeds met een goede drank overgoten. De 
rijk voorziene kelders van de kommandantuur leverden de 
uitmuntendste wijnen, likeuren en champagnes, de beste 
Franse merken, die natuurlijk bij de Belgen gestolen waren. 



 

De talrijke liefdeseetmalen, die in het casino voor officieren 
te Gent gehouden werden, deden de uitgenodigden steeds 
het water in de mond komen. Zelden ontbrak daarbij het 
eeuwig vrouwelijke, dat door de commandant steeds 
ridderlijk en met voorkomendheid behandeld werd. 

De generaal der cavalerie en etappeninspecteur van het 
vierde leger, Wolfgang von Unger van Charlottenburg, die 
veel meer het uitzicht en figuur van een fijnbesnaarde en 
menslievende geleerde had, dan dat van een harde, oude, 
gemilitariseerde Pruis, had op zekere dag beloofd, aanwezig 
te zullen zijn bij een feestmaal der kommandantuur. Daar zijn 
soberheid bekend was, ging men zeer voorzichtig te werk en 
het avondmaal werd zo eenvoudig mogelijk opgevat. Wat de 
commandant voor "eenvoudig en sober" hield gedurende de 
lustige oorlogstijd zullen we zien. Hij trok aan het verkeerde 
eind, von Unger was niet weinig verwonderd over het 
Spartanendom van de vette etappencommandant; hij was in 
zulke mate verbolgen, dat hij het "sobere" maal "koninklijk" 
vindend, rap van tafel opstond en zich verwijderde zonder 
ook maar geproefd te hebben. 

Dat gebeurde in het hongerjaar 1917! 

Het zalige nietsdoen was von Wick’s zwakke zijde. Zijn 
kwartieren had hij opgeslagen in het rijke huis van de 
kunstschilder Baertsoen op de Recollettenlei. 
Niettegenstaande zijn Duitsgezindheid, was Baertsoen toch 
naar Engeland gevlucht en had zijn kostbare galerij 



 

schilderijen onder de hoede gelaten van de veldgrauwe 
soldaten. In hetzelfde huis woonde de bekende Berlijnse 
operazanger Alexander Flessburg, die aan de grote 
Schouwburg te Gent optrad als gast. 

Von Wick voelde zich zeer behaaglijk in deze schone kamers. 
Hij sliep lang en ontbeet op vorstelijke manier met altijd 
voortdurende appetijt, bediend en verzorgd door zijn 
gewetensvolle knecht Moses. Een dagelijkse rit langs de 
oevers van de Leie of Schelde moest voor de goede 
spijsvertering van de vette commandant zorgen, eer deze zich 
met zijn zware dienst inliet. Langer dan een uur per dag bleef 
hij niet bij zijn werk. Wat daarboven ging, was von Wick een 
gruwel, en hij werd duidelijk zenuwachtig, wanneer een 
officier binnentrad en meer dan zes handtekeningen van hem 
verlangde. Daarbij koesterde hij een onverzoenlijke haat 
tegen de telefoonbel, die hem tijdens zijn dienst meer dan 
eens deed opschrikken uit de warmte van zijn zachte 
clubzetel. De telefoon was voor hem een uitvinding van de 
duivel die slechts diende om tevreden en rustige mensen 
nerveus te maken. 

Met grote voorliefde voerde hij zijn opvallende smeerbuik op 
de Kouter ten toon, waar de dartele meisjes heen en weer 
liepen. Dan glansde zijn dik, rood gezicht, waarop een blauwe 
dronkaardsneus stond te prijken. Hij wandelde iedere middag 
van half één tot één uur. De bekende majoors Vogel von 
Falkenstein en Wunder wandelden rechts en links van de 
lichtende afgod. Iedere avond moesten twee van zijn 



 

officieren met hem urenlang "Doppelkopf" spelen. Dat 
behoorde zo bij de dienst. De luitenants wisselden elkaar bij 
dit spel af. 

Ze speelden echter niet graag mee, daar zij anders gedurende 
die tijd het aangename met het nuttige hadden kunnen paren 
bij het meisjes. De officieren vervloekten de lamme 
gewoonte van de oude pruik, die zij in het geheim slechts "het 
levende lijk" noemde. 

Niettegenstaande zijn zware arbeid vergaat von Wick nooit 
zijn lieve familie uit de schone stad Hannover. Hij bleef een 
trouwe echtgenoot en liefhebbende vader. Standvastig 
waren er ordonnanssoldaten van de kommandantuur op weg 
naar Hannover, om echtgenote von Wick pakketjes te 
brengen, waarin al de heerlijkheden gesloten waren. Daar 
waren boter, eieren, hesp, smout, spek, gerookt vlees, worst, 
peulvruchten, conserven, zeep, kleerstoffen, enz. En daar 
deze schone en nuttige waren steeds zonder moeite te Gent 
gestolen waren bij de brave Gentenaars, was de goedige 
commandant discreet genoeg, om zijn ondergeschikten nooit 
te ondervragen omtrent de herkomst van deze smakelijke 
artikelen. 

In een opzicht was de oude kapitein der Elisabethers en de 
toenmalige commandant von Wick onverbiddelijk. Hij eiste 
strenge tucht voor de onderofficieren en manschappen, die 
hij echter met het oog op zijn eeuwige luiheid, altijd met rust 
liet. 



 

De misdaad van commandant von Wick, die persoonlijk een 
treffelijk man kon genoemd worden, was zijn te groot 
vertrouwen in de officieren; hij placht namelijk te zeggen: 
"Het woord van een officier staat voor mij boven alles!" 

Deze eigenschap werd door enige van zijn officieren op de 
smerigste wijze misbruikt. In 1918 viel hij van zijn hoog 
voetgestel als slachtoffer van zijn verregaand vertrouwen in 
de eer van de Duitse officier. 

Het dankbare Duitse vaderland vergat echter de verdiensten 
van commandant von Wick niet. Verschillende 
onderscheidingen vielen hem te beurt, onder andere het 
IJzeren Kruis van eerste klasse. 

Hij zou zeker ook nog wel eens ridder van "Pour le Mérite" 
geslagen geworden zijn, wanneer dat lamme Ganszert-proces 
hem en zijn gezellen niet de zeer burgerlijke hoge hoed 
meegebracht had, waarmee onze kloeke von Wick sedertdien 
als commandant in ruste rondwandelt op de Eilenriede te 
Hannover. Daar koestert hij zich nu in de weldoende 
zonneschijn, terwijl zijn gedachten teruggaan naar de zoete 
vervlogen dagen van Aranjuez, waar hij troonde als 
almachtige etappencommandant van Gent. 

Wanneer hij het tijdelijke met het eeuwige zal verwisseld 
hebben, zullen wij zijn gebeente rust in vrede toewensen. 

 



 

Kapitein Max Henz 

Kapitein Max Henz van Charlottenburg, de vroegere Berlijnse 
politieofficier, was gedurende 1914 en 1915 adjudant der 
etappenkommandantuur te Gent, en dus de rechterhand van 
commandant von Wick. Men noemde hem de pasja, omdat 
hij niettegenstaande zijn betrekkelijk kale kop, nog geluk had 
bij veel meisjes en vrouwen, en omdat hij ook het echte type 
van de vrouwenjager was. Naast een vieze dikke, zwartharige 
Belgische, die eerst kranten verkocht op de Kouter en later in 
het Sint-Pietersstation handelde in klompjes en souvenirs uit 
Gent, had hij nog een zwak voor de kleine Yvonne Ingels, zijn 
trouw wijfje, die in de stad zeer bekend was als "Vonneken" 
en tot dan toe de maîtresse was van de Gentse advocaat 
Fierens, die op de Coupure woonde. Deze Fierens heeft het 
vrouwtje na de oorlog weggevoerd naar het azuren Spanje en 
vergat niet om 250.000 frank, die hem toevertrouwd waren, 
mee op reis te nemen. 

Deze Ingels was van groot nut voor de Belgische 
spionagedienst, want dank zij de liefde van kapitein Henz en 
vele andere Duitse officieren, die met haar het bed deelden, 
had ze toegang tot alle Duitse militaire burelen, en daar vond 
ze altijd mededeelzame vrienden. Ze werd door de geheime 
politie niet eens belaagd en kon zich volkomen vrij naar 
goeddunken in het gebied van het vierde leger bewegen. Dit 
gebeurde dan ook niet zelden. 



 

Ze had een auto tot haar beschikking, waarop te lezen stond: 
"De commandant van Gent". De Gentenaars noemden haar 
madame Henz. 

Ze bleef ook nog bij deze kapitein, toen hij te Sint-Niklaas 
etappencommandant werd, en verliet hem zelfs niet toen hij 
naar Moeskroen verplaatst werd. Hier kon kapitein Henz haar 
niet meer zo vrij laten rondkuieren, want deze stad behoorde 
tot het zesde leger. Daar echter de ware liefde nergens 
hinderpalen in ziet, reisde "Vonneken" naar Kortrijk, dat tot 
het leger der beide Vlaanderen behoorde, en liet zich daar op 
de kaai van het station aanhouden door een Duits geheim 
politieagent. De ijverige man bracht "Vonneken" naar de 
kommandantuur van Moeskroen vlak in de open armen van 
de naar liefde dorstende kapitein Henz. 

Het schoonste avontuur van de pasja was echter dat met 
zuster Friedel Zonneschijn; ze was een verouderde en 
ongetrouwde dochter van een rechter, die te Gent bij het 
krijgsgerecht dienst deed. Ze fungeerde in hospitaal nr. 123 
te Roeselare als vrijwillige verpleegster, en kwam iedere zon- 
en feestdag naar Gent om officieel "Papa de rechter" en in 
werkelijkheid kapitein Henz te bezoeken. 

In het begin scheen het zo, of de goede papa, die zo graag 
wijn zoop en een heerlijk slampamperleven leidde, maar een 
onverbiddelijke aanklager was van arme soldaten, niet 
absoluut met alles akkoord was. Men mompelde en 
fluisterde, dat kapitein Henz om deze reden reeds aan zijn 



 

verplaatsing dacht en dat hij papa zelfs zou doen vertrekken 
naar een plaats, die ver van het Gentse paradijs afgelegen 
was. 

Maar toch bleef papa de rechter te Gent en door de 
voorspraak van kapitein Henz ontving hij zelfs het IJzeren 
Kruis. De dochter toonde zich dankbaar en ze werd steeds 
ongedwongener met de pasja, zodanig, dat "Vonneken" 
reeds ernstige redenen had om jaloers te worden. 

Friedel Zonneschijn, die in het werkelijke leven natuurlijk een 
andere naam had, dineerde iedere zondagnamiddag aan de 
rechterzijde van kapitein Henz in het officierencasino en trok 
zich dan met hem terug in het behaaglijk ingerichte bureel, 
dat buiten alle andere schone meubelen ook een royale 
ligzetel had, waarop men zeker heerlijk kon uitrusten. Een 
ordonnans moest natuurlijk de gordijnen van de kamer 
zorgvuldig dichtschuiven en de telefoononderofficier Wilke 
had bevel gekregen, gedurende de "rustpauze" niemand 
binnen te laten. 

Alleen papa de rechter mocht binnen. Hij had echter verstand 
genoeg, om eerst aan de deur te kloppen, wanneer de 
gordijnen opengeschoven en de vensters geopend werden. 
Hij klopte dikwijls en luid, tot de pasja vrolijk "Binnen!" riep. 
Dan opende hij voorzichtig en stak zijn grijze kop door de 
spleet naar binnen, boog voor de kapitein als een knipmes en 
lachte zijn gloeiend-rode dochter toe met de woorden: 

"Ei, wat doet mevrouw de "commandeuse"? 



 

En dan presenteerde de pasja de kist met geïmporteerde 
sigaren en een glaasje cognac, en mevrouw de 
"commandeuse" liep weg om zich gedurende lange tijd op te 
houden in de toiletkamer. 

Onderofficier Wilke, die zeer stipt de orders uitvoerde en zijn 
IJzeren Kruis wilde verdienen, vatte dan post voor de deur van 
het toiletkamer en hield er trouw de wacht, tot mevrouw de 
"commandeuse" haar intieme aangelegenheden geheel in 
orde gebracht had. Daarbij verdreef hij de tijd met af en toe 
door het sleutelgat te loeren. Op deze manier wist hij 
tenminste bij de vieruur-boterhammen altijd het 
reinheidsgevoel van Friedel Zonneschijn te prijzen. Hierin was 
hij trouwens zeer bevoegd, daar hij zelf gezien had, dat zij de 
meest verdoken plaatsjes een strenge reiniging deed 
ondergaan. 

De tijd vervloog, maar de idyllische verhouding tussen onze 
kloeke kapitein en de flinke zuster van "liefde" bleef 
onverminderd voortduren. De eerste zond haar het 
muziekkorps en het theater der kommandantuur in het 
hospitaal te Roeselare, en een onderofficier van de 
kommandantuur, het "pastoorke" genoemd, moest op zijn 
bevel een "kritiek" schrijven die aan de "Belgische Koerier" te 
Brussel gestuurd werd en waarin de beminnelijkheid van 
Friedel Zonneschijn dichterlijk vereeuwigd werd. 

Wie zou dat allemaal gedacht hebben van kapitein Henz, die 
toch altijd een werker en een rechtvaardig officier was, 



 

wanneer men hem nu met zijn aktenbundel onder de arm, 
dromend over de Keizerdijk ziet lopen terwijl hij heel, heel 
zachtjes neuriet: "O schone, o zalige tijd" 

Luitenant Averdunk 

Luitenant der reserve Averdunk van Duisburg, die lange tijd in 
de etappenkommandantuur te Gent in dienst was, roemde 
zich op de studentenlittekens en officiersepauletten, en 
gebaarde zich vrijgevig en breed. Aangezien hij in het 
burgerleven jurist was, werd hij door commandant von Wick 
aangesteld als leider van het aanmeldingsbureel, dat op de 
Kouter ingericht was om de weerplichtige Belgen te pesten. 

Hij behandelde de Gentenaars zonder onderscheid van 
maatschappelijke stand op de grofste wijze en brulde hen 
slechts toe in de derde persoon. De burgers, die een weinig 
te laat in zijn bureau kwamen, verwelkomde hij met het 
weerzinwekkende geschreeuw: 

"Hij krijgt drie dagen pot!" 

Zijn hond Ajax beet eens de nieuwe broek van een Belgische 
werkman stuk. De arme duivel, die het kledingstuk pas de 
vorige dag met zijn laatste vijftig mark betaald had, durfde het 
wagen de luitenant om schadevergoeding te vragen, daar hij 
nog zo naïef was, aan het sprookje der Duitse "gerechtigheid" 
te geloven. 



 

Luitenant Averdunk, die door de manschappen slechts de 
"Fatzke" genoemd werd, ontving de man met een vreselijk 
gebrul en dreigde met oorvegen en gevangenisstraf. Ten 
slotte gaf hij de man toch twee mark en liet hem door een 
soldaat buitengooien. 

Luitenant Sievers 

Het "varken", – dat was de soldatennaam van de 
Wurtembergse luitenant Sievers, – die ongehoord dik was en 
die zich op dit ogenblik weer ergens als advocaat of rechter 
moet genesteld hebben. Hij was van middelbare gestalte, had 
een echt dronkaardsgezicht en was aanvoerder van het 
landstormbataljon II. Dikwijls moest hij ook de adjudant der 
etappenkommandantuur Gent vervangen. 

Als zodanig bekommerde hij zich niet in het minst om de 
dienst en ondertekende, zonder ze te lezen, alle stukken, die 
men hem voorlegde, daaronder ook zijn eigen doodvonnis, 
dat men eens voor de aardigheid tussen de stukken 
geschoven had. 

Zijn gedachten gingen uitsluitend naar de voorraden, de 
keuken en de wijnkelder der kommandantuur. Hij was 
nieuwsgierig, levendig en ijverig. Na de maaltijden, waarbij 
maag en keel echte manoeuvres te doormaken hadden, 
placht hij in te slapen aan tafel en met diep afhangende 
onderkaak snurkte hij zodanig, dat de ruiten trilden. 



 

Hem werd met voorliefde de taak opgedragen, als 
"verdediger der Belgen" te treden, die aangeklaagd waren 
wegens spionage, en die natuurlijk reeds bij voorbaat 
veroordeeld waren. Niet alleen volgde hij daarbij zonder de 
minste belangstelling de argumenten van de aanklager, doch 
meestal moest men hem uit zijn sluimer wekken, wanneer de 
tijd voor zijn pleitrede gekomen was. Hij pleitte dan ook altijd 
zo kort, dat noch hij, noch de andere officieren, die als 
rechters de zittingen van het krijgsgerecht bijwoonden, nooit 
te laat bij het middagmaal kwamen. 

Het Duitse vaderland vergat dan ook deze trouwe en zware 
verdiensten niet. Het onderscheidde "het varken" met het 
IJzeren Kruis en andere dergelijke dingetjes. 

Luitenant Pulkowski 

Luitenant Pulkowski, die door Alfred Richard Meyer in zijn 
"Vlaamse etappe" als "Orchideeënofficier" vereeuwigd werd, 
was in vredestijd een nederige bankbediende te Halle aan de 
Saale. Bij de etappenkommandantuur te Gent deed hij dienst 
als opeisingsofficier en verenigde het aangename met het 
nuttige, terwijl hij lonende zaakjes voor eigen rekening deed. 

Hij verbond zich met dit doel met de weduwe van de Duitse 
officier Opitz, die voor de oorlog van de ene stad naar de 
andere trok met een “schommelmolen” of "montagne russe" 
en dan later werd hij de associé van twee oude 
jongedochters, die in de Cataloniëstraat recht tegenover het 
Belfort handel dreven in zakmessen en zeep. 



 

Daarna knoopte hij intieme betrekkingen aan met de 
echtgenote van de bekende Gentse vishandelaar L… in de 
Koestraat, die een onverhoopte uitslag opleverde. Hij 
verschafte de man het monopolie van de visleverantie voor 
de Duitse troepen in Vlaanderen. Hij deed dit natuurlijk niet 
alleen om de schone ogen van madame L… De man moest 
hem als vennoot erkennen en hem een deel van zijn winst in 
contanten uitbetalen. 

Madame L..., die in de stad veelal Madame Pulkowski 
genaamd werd, was tot over de oren verliefd op de niet 
onaangename vennoot van haar echtgenoot. 

Ze verliet iedere dag in alle vroegte van de morgen het 
echtelijk bed, wierp zich een mantel om de schouders en 
vloog ongekamd over de straat naar het kwartier van 
luitenant Pulkowski, om daar aan zijn zijde nog een zoet 
uurtje door te brengen. 

Ze vergat ook niet zijn zeer prozaïsche wederdiensten door 
uiterst waardige geschenken en geld standvastig wakker te 
houden. Zo gaf ze hem onder andere een kostelijke 
kravatspeld en verscheidene briljantringen. 

Ze droeg ook bijzonder goed zorg voor zijn onderkleding; 
kocht hem het beste en duurste, wat er aan ondergoed voor 
heren te Gent te krijgen was. Alle Gentse zakenlieden kenden 
haar smaak en de hospita van luitenant Pulkowski wist zeer 
goed, van waar zijn hemden, onderbroeken, en kousen 
kwamen, en hoeveel de beminnelijke visvrouw er voor 



 

betaald had. Heel Gent wist echter ook, dat de koninklijke 
Pruisische luitenant der reserve Pulkowski met haar liefde 
niets inzat, en dat hij haar hysterie slechts stilde, omdat ze 
hem niet losliet. 

In de lente van 1918 moest de "orchideeënofficier" echter 
naar het front en hij zegde het lustige leven te Gent vaarwel. 

De ronde visvrouw, wiens schoonzuster Germaine de 
bekende "boterofficier" Nowak van Breslau getrouwd had, 
kocht voor Pulkowski nog een dozijn zijden hemden in de 
winkel "Aux 100.000 chemises" rechtover de Bodega en daar 
weende ze aan zijn hals hete afscheidstranen. 

Luitenant Pulkowski was dus in ieder opzicht de echte 
vennoot van de brave heer L… 

Luitenant Erich Prosch 

Dr. Jur. Erich Prosch, die sedert het einde van de oorlog te 
Hamburg zit en daar het bestaan rekt met zijn beroep van 
expert in scheepsaverijen, was gedurende de "grote tijd" 
luitenant van de landsweer, en kwam in de herfst van 1916 
naar Gent. Daar werd hij door commandant von Wick 
aangesteld als hoofd van de strafafdeling der 
etappenkommandatuur. De kleur van zijn haren was, wat de 
volksmond noemt "blond maléfice" en waarvan men zegt, dat 
degenen, die zulke haren hebben, van de duivel bezeten zijn. 
Hij was absoluut geen adonis en de spottende Gentenaars 
noemden hem "de duiver", dit om zijn lelijke kop, de 



 

zonderlinge neus en de kleine ogen. Hij trok zijn hoofd steeds 
tussen de hoge kraagopslagen van zijn slecht gesneden 
wapenrok. 

In schijn was hij een brave vent, die aan ethiek deed maar in 
werkelijkheid had hij een karakter, dat niet slechter, niet 
ploertiger, niet gemener kon zijn. Als de orders van boven 
kwamen, kroop hij als een geslagen hond, en voor zijn 
soldaten was een echte beul. Zijn hoofdbezigheid bestond 
hierin, dat hij zeer streng was op straat. Dagelijks maakte hij 
jacht op onderofficieren en manschappen, die van het front 
kwamen, en die een paar uurtjes in het schone Gent mochten 
rondkijken. Zo stonden eens een paar arme, uitgehongerde 
Duitse verdedigers van het lieve vaderland in hun 
bemodderde en op de draad versleten uniform te kijken naar 
de uitstalramen van de grote Gentse magazijnen van 
eetwaren. Hij schoot als een sperwer naar een duif opeens 
snuivend en briesend vooruit recht naar de arme duivels en 
snauwde hen aan, omdat ze niet goed gegroet hadden. 

Als regelmatige lezer van de Duitse "Tageszeitung", toonde 
hij zich een echte hoofdman van de Jodenvervolging, en 
daarbij een al-Duitse chauvinist. Bij zijn wandelingen op de 
Kouter deed hij zijn bekenden onder de officieren vast bij de 
knopen van hun jas, om hen een voorlezing over Duitsland’s 
minimumeisen te houden. Volgens hem moest Ludendorff 
zeker geheel het gebied van Belfort, de ertsbassins van Briey 
en Longwy, de kuststreek van Calais en het hele koninkrijk 
België bij ons lieve vaderland aanhechten. De overwonnenen 



 

zouden ook een oorlogsschade van 150 miljoen goudmark te 
betalen hebben. Daar dr. Juris Prosch bovendien nog de 
duikbootoorlog als het beste wapen roemde, en beweerde, 
dat dit het perfide Albion in hoogstens drie maanden tijds 
zeker op de knieën zou doen vallen, maakte commandant von 
Wick van Prosch een "ontwikkelingsofficier" voor de 
onderofficieren en manschappen der 
etappenkommandantuur Gent. Daar voelde de man zich 
eerst in zijn vaarwater, en hij hield er tal van gewichtige 
voordrachten, waarbij hij uitpakte met een tragisch gezicht 
en veel romantische bewegingen. 

Zijn toehoorders laafden zich intussen met het tisbier, dat 
hen met Kommandantuursmiddelen geschonken werd om er 
de echte onvervalste vaderlandse stemming in te brengen. 

Prosch verklaarde steeds met pathos, dat hij na de oorlog niet 
meer naar Duitsland zou terugkeren, doch naar Zwitserland 
zou gaan wonen, wanneer men het niet zo lang zou 
uithouden, tot de "zegerijke" vrede bevochten was. 

Hijzelf zou het wel zo lang in de etappe uithouden. Zijn 
waanzinnige angst voor het front weerhield hem ervan, zijn 
eigen leven op het spel te zetten. Hij meende voor het Duitse 
vaderland genoeg te doen, wanneer hij zijn lieve naaste 
mensen verplichtte, ja ertoe preste, naar het front te gaan. 

Toen de grootsprakerige "duiver" echter eindelijk zelf en met 
recht voor frontdienst geschikt verklaard werd, wandelde hij 
dag en nacht met asgrauw gelaat door de straten van Gent en 



 

verloor daarbij zelfs zijn spreekwoordelijk geworden eetlust. 
Hij liep zwetend van Pontius naar Pilatus, om toch te 
verkrijgen, dat de levensgevaarlijke veroordeling weer 
veranderd werd in "geschikt voor garnizoensdienst". En daar 
hij de objectiviteit van dr. Freund vreesde, liep de "duiver" 
naar dr. Tänzer, van het krijgshospitaal, die hem ten slotte het 
genoegen deed, hem opnieuw te onderzoeken en hem 
slechts voor garnizoensdienst geschikt verklaarde. 

Zo bleef de "duiver" tot vreugde van zichzelf en tot schrik van 
de anderen weer in de etappenkommandantuur te Gent, en 
deed zich weer heel gewichtig voor bij de tafel van het 
officierencasino met zijn dagelijkse prijsvraag: 

"Wat is een paradox?" 

Ten einde echter alle gebeurlijkheden met betrekking tot de 
gevaarlijke loopgrachten te vermijden, deed hij zijn best voor 
"werkzame en onontbeerlijke kracht” te spelen, 
niettegenstaande hij een echt luiaardsbestaan voerde, en de 
hele dienst der strafafdeling op de schouders laadde van de 
onderofficier Max Hegele, die in het burgerlijk leven rechter 
was de Stuttgart en in alle omstandigheden het hart op de 
rechte plaats droeg. 

De strafafdeling, waarvan Prosch de leider was, moest de 
straffen uitvoeren, die op grond der ontelbare en 
ongehoorde verordeningen, door het opperste legerbestuur, 
het legercommando van Tielt, de generaal-kwartiermeester 
West, de etappeninspectie van het vierde leger en de 



 

etappenkommandantuur Gent opgelegd werden. Voor de 
toepassing der straffen was enkel commandant von Wick 
bevoegd. Maar daar deze geen jurist was, liet hij alles over 
aan de willekeur van luitenant Prosch, en ondertekende ieder 
oordeel zonder het te lezen, wanneer het maar voorzien was 
van een "Pr.". Zo was Prosch, niettegenstaande hij het later 
stellig loochende, in werkelijkheid verantwoordelijk voor de 
toepassing der onzinnige straffen, die destijds door de 
strafafdeling uitgesproken werden. Om zijn 
onontbeerlijkheid te bewijzen, verzon hij nog meer drastische 
straffen voor de arme Belgen. De ongelukkige sukkelaars 
moesten voor kleinigheden, waarvoor geen wettelijke 
sancties bestaan, dikwijls ongehoorde boetes betalen en 
wanneer dat niet ging, soms weken- en maandenlang in het 
gevang zitten. 

Daarbij was luitenant Prosch ook inspecteur van de Gentse 
gevangenissen. Hij is dus verantwoordelijk voor de vreselijke 
toestanden, die daar tijdens de oorlog heersten. Belgen die 
daar vastgezet werden in voorarrest, moesten er 
verschrikkelijke uren doorstaan. Men hitste politiehonden 
tegen hen op, en sloeg de arme gevangenen met 
gummistokken om ze te doen bekennen. Het eten, dat ook de 
soldaten in deze holen te slikken kregen, was in ieder opzicht 
ongeschikt om tot voeding te dienen voor menselijke wezens. 
Alleen op het laatste ogenblik trof Prosch de nodige 
maatregelen, om de arme Duitse soldaten tenminste wat 
beter te verzorgen. Ze moesten van nu af niet meer die 
ontzettend slechte kost naar binnen werken, die nog steeds 



 

de Gentse mannen, vrouwen en kinderen te slikken gegeven 
werd. 

De cellen waren altijd zodanig overvol, dat er soms 15 tot 20 
mensen in een hok opeengepakt zaten, en dat duurde zo lang, 
totdat er een pestreuk luitenant Prosch zelf deed 
opschrikken. Er werd geen onderscheid gemaakt; de meest 
onbeschaamde straatdeerne werd met de deftige 
burgervrouw, die de grenzen der Kommandantuur had 
overschreden, of levensmiddelen voor een ziek familielid, 
zoals boter, eieren of melk gesmokkeld had, samen op een en 
dezelfde brits te slapen gelegd. Dat gebeurde ook met 
dertien- en veertienjarige meisjes uit de beste Gentse 
families, die de Brabançonne gezongen hadden of de misdaad 
begingen, de arme Russische, Franse of Italiaanse 
krijgsgevangenen een stuk brood toe te steken bij hun 
doortocht te Gent. Luitenant Prosch kende geen medelijden, 
zelfs niet als de vertwijfelde ouders genade voor hun kind 
kwamen afsmeken. Hij rekte zijn lange hals nog hoger, 
maakte een fiere beweging en wees op de bevelen van zijn 
oversten, precies gelijk alle lafaards doen, die zich in het bezit 
weten van een ongewone macht. 

De bevelen en bepalingen van zijn meesters konden hem 
echter niets schelen, wanneer zijn eigen belangen gold. De 
plooibaarheid van zijn trouw geweten kende geen grenzen. 
Het kwam niet bij hem op, de levensmiddelen, die de Duitse 
politiemacht bij de Belgen in beslag nam, aan het 
etappenmagazijn in het Zuidstation af te leveren, zoals dat 



 

bevolen was. Hij had altijd een groot en welgevuld 
levensmiddelenmagazijn te zijner beschikking in de burelen 
der strafafdeling. Door een persoonlijke beschikking stelde hij 
voor de gestolen waren, zeep, tabak en al het andere, meer 
dan willekeurige prijzen vast, die zelden meer dan twee 
derden van de maximumprijs bedroegen. En wanneer hij nu 
slechts zoveel naar zijn vrouw en zieke dochter gestuurd had, 
dat ze daarmee rijkelijk konden leven, dan zou geen 
verstandig denkend mens er iets op weten aan te merken 
hebben. Maar hij voorzag ook heel zijn familie en vrienden 
met levensmiddelen, die bij de troep en in de eerste plaats 
dikwijls van de armste Gentenaars gestolen werden. 

Dat, wat hij voor zichzelf, zijn familie en bekenden niet naar 
Duitsland zond, stelde hij ter beschikking van de invloedrijke 
officieren van de etappeninspectie en andere lichamen. Hij 
telefoneerde zelf naar de heren in kwestie en zegde, dat ze 
dit en dat bij hem mochten komen afhalen. En alhoewel hij 
toch reeds meer dan genoeg uit het magazijn der 
strafafdeling perste, toch was hij nog zo onbeschaamd, ook 
de landbouwafdeling van de etappenkommandantuur voor 
zijn zaakjes aan te spreken. 

Vooral deze redenen werd hij dan ook te Gent door militairen 
en manschappen gehaat, en zijn eigen kameraden-officieren 
hadden slechts nog verachting voor hem over. Toen de 
revolutie uitbrak, zag hij hoe hij de liefde rondom zich kwistig 
gezaaid had. Hij werd klein, o zo onbeschrijfelijk klein, en had 
krampen. Hij stelde zich zo beklagenswaardig aan, dat zelfs 



 

de hardste landskecht het niet over het hart kreeg, hem bij de 
terugtocht te Mechelen het pak slaag toe te dienen, dat hij 
als Gentse tuchtmeester, leider der strafafdeling en 
bestuurder der gevangenissen, duizend maal verdiend had. 

Maar aangezien hij altijd een grote lafaard geweest was 
leefde hij nog vele maanden lang in doodsangst. Zijn slecht 
geweten zegde hem, dat de Belgen hem op de lijst der 
oorlogsmisdadigers gesteld hadden, en toen het 
middagnummer van het Hamburgse blad "Correspondent" de 
14e september 1919 het nieuws publiceerde, kreeg hij bijna 
een aanval. Bevend liep hij naar het hotel, waar toen de 
Gentse oorlogscorrespondent woonde, en interpelleerde 
hem over het geval van uitlevering, waar dan later toch van 
afgezien werd. 

En daar de opsteller van het artikel een mens was met een 
hart, vergat hij, dat deze man, die er nu zo beklagenswaardig 
uitzag, hem destijds het leven te Gent zo lastig gemaakt had, 
wanneer hij hem op straat wegens niet groeten in het 
openbaar beledigde. 

Hij bood de lafaard een stoel en een sigaar aan, maar de 
ongelukkige kon ze in zijn angst niet aannemen. 

Met bevende knieën sloop de oude etappenheld Prosch na 
dit onderhoud weer uit het "Parijzer hotel", en wankelde op 
de trappen, terwijl hij zich frisse lucht verschafte met zijn 
wuivende zakdoek. Zijn verstoord gezicht viel zelfs de 
hotelhouder Ortmann op, die meende, dat de vroegere 



 

Gentse musketier Prosch zijn terdoodveroordeling 
bekendgemaakt had. 

Zo onbeschrijfelijk laf was de vent, die zich vroeger, – van zijn 
macht bewust – steunde op zijn vergulde epauletten en 
zoveel honderden weerloze mensen op de gemeenste wijze 
pestte, terwijl het zelf zo gemakkelijk had in de schone stad 
Gent, en daar het IJzeren Kruis en het Hamburgse 
Hanseatenkruis ontving. 

Luitenant Willy Wendling 

Kapitein Max Henz, de vroegere Berlijnse politieluitenant, 
had één deugd: een onbuigbare ruggengraat. Alhoewel hij 
gewoonlijk te Gent rondliep in hoge laarzen en in een 
houding, die deed veronderstellen, dat hij een lange stok had 
ingeslikt, kroop hij toch nooit voor zijn oversten. Hij had een 
eigen idee en een vaste mening, en deed deze overal gelden, 
ook bij de hoogste afgoden van het legerbestuur vier en de 
etappenkommandantuur Gent. Voor menigeen van deze 
hoge omes, die aan blinde gehoorzaamheid gewend waren, 
was hij een doorn in het oog, en niettegenstaande zijn goede 
diensten, werd hij van de ene plaats naar de andere 
verzonden. Van Gent ging hij naar Sint-Niklaas, van daar naar 
Moeskroen, dan naar Roemenië enz. 

Gedurende de zomer van 1915 nam hij afscheid van het 
schone Gent en luitenant Willy Wendling werd zijn opvolger. 
Eigenlijk was als plaatsvervanger kapitein Wentrup uit 
Westfalen aangeduid; deze was een bezonken, deftig en 



 

rechtvaardig mens, en men wist van hem geen ander kwaad 
te vertellen, dan dat hij zeer godsdienstig was aan de 
officierentafel van de Kommandantuur en dat hij onder het 
eten geen schunnige moppen en verhaaltjes duldde. 

Maar eens ging kapitein Wentrup in verlof en dit maakte 
luitenant Wendling zich ten nutte. Hij ging bij de 
etappeninspecteur-generaal der cavalerie Wolfgang von 
Unger en maakte hem wijs, dat de nieuwe adjudant diep 
ongelukkig was omdat hij niet meer aan het front stond. 

En von Unger, die zeer tevreden was over de ijver van de 
brave Westfaalse landweerkapitein, verplaatste hem, en toen 
Wentrup, die zich in de etappe goed zou gevoeld hebben, 
gezien zijn ouderdom, nu terugkeerde uit zijn verlof, meldde 
de commandant hem, dat hij naar het front zou gezonden 
worden. Dit had hij aan de gemene intrige van Wendling te 
danken. 

Zo verdween van de Gentse kommandantuur de eerlijke 
adjudant, die voor de goedige von Wick de rechte, 
wilskrachtige steun zou geworden zijn, om de ploerterijen en 
het bedrog, die zich nu met volle kracht konden ontwikkelen, 
tegen te gaan. 

Wendling, die Wentrup verdrongen had en in zijn plaats 
adjudant werd, kwam van Offenbach aan de Main, en was 
daar reiziger voor rekening van een zeer onbekende 
leerfabriek. Men vertelde, dat hij door zijn huwelijk vennoot 
der firma geworden was. In ieder geval was hij zeer sluw, 



 

uiterst intrigant en van de echte ziel van de kruiperige 
bediende voorzien. Geesteshoedanigheden bezat hij niet, 
tenzij dat hij over een betrekkelijk uitgebreid repertorium 
vieze moppen beschikt, waarmee hij de officieren in het 
Casino en het "levende lijk" met zijn slampampers van 
paladijnen in de vereiste stemming bracht. 

Zijn karakter bracht hem ertoe, gedurende drie volle jaren 
adjudant der etappenkommandantuur te Gent te blijven, 
alhoewel dit karakter hem bij de onderofficieren en 
manschappen de zeer treffende bijnaam "gatlikker" 
bezorgde. 

Als adjudant der kommandantuur Gent gedroeg hij zich als 
een feodale kasteelheer, en, niettegenstaande de schaarste 
aan banden, reed hij bijna altijd in de auto, die de 
commandant van Gent ter beschikking stond. 

Hij woonde in de Vlaanderenstraat, nummer 29, een 
prinselijk ingericht kwartier, dat toebehoorde aan een 
voorname Franse familie. Deze was bij de aankomst der 
Duitsers te Gent gevlucht. In deze prachtige kamers gaf hij om 
de 14 dagen een uitmuntend avondmaal, dat een Lucullus 
waardig was, en waar naast de bekende Gentse officieren ook 
gewoonlijk commandant von Wick aanwezig was. 

Twee knechten moesten de heren dienen, en de knechten 
der gevluchte eigenaars moesten in hun donker-vergulde 
livrei opwachten. Natuurlijk werd bij deze gelegenheid het 
heerlijke zilverwerk der Franse familie op tafel gezet. 



 

Om zijn oversten te bevallen en ten einde met de nodige 
militaire flinke houding voor de dag te kunnen komen, 
oefende hij zich urenlang voor de spiegel van zijn kamer in het 
buigen en het samenbrengen van de hielen. Nochtans had hij 
sterk afgetekende o-benen. De onderofficieren en 
manschappen moesten tegenover hem de strengste tucht in 
acht nemen. 's Morgens vroeg, voor de dienst, moesten ze 
zich onder toezicht van luitenant Wittfeld op de Kouter 
oefenen, en voor het minste vergrijp werden de sukkelaars 
vastgezet. Soldaten, die bij hem geen wit voetje hadden, 
werden door zijn toedoen van de kommandantuur verplaatst 
en naar het front gezonden. 

Hijzelf had een dolle angst voor de loopgrachten. Iedere keer, 
dat hij lont rook, wendde hij zware en slepende kwalen voor 
en klaagde over amechtigheid, hartziekte, steken in de rug en 
hoofdpijn. Met sluipende schreden meldde hij zich dan bij de 
dokters aan, die voor het aanstaande onderzoek moesten 
aangesproken worden en hij vroeg hen om raad. De dag van 
het onderzoek nam hij steeds een grote dosis aspirine in 
mineraal water, en daarmee bereikte hij altijd een goede 
uitslag. Wanneer hij op deze wijze weer drie maanden gered 
was voor de loopgrachten, liep hij zo hard hij kon naar het 
telegraafkantoor in de Posthoornstraat, en gaf daar een 
dringend diensttelegram af aan het adres van zijn vrouw te 
Offenbach. De inhoud luidde ongeveer zo: "Gered, Willy". 

In andere gevallen pochte hij altijd op zijn ijzeren gezondheid. 
Om zijn sterk, jong lichaam op de zware dienst in de etappe 



 

voorbereid te houden, oefende hij zich in het paardrijden, 
jagen, zwemmen en roeien. Had men naar hem geluisterd, 
dan zou er iedere zondag te Gent een roeiwedstrijd 
plaatsgegrepen hebben. Maar, aangezien majoor von Wolff, 
de chef van de staf der etappeninspectie, de mening 
toegedaan was, dat de etappenkommandantuur andere 
plichten te vervullen had, dan roeiwedstrijden te houden, 
moest Wendling zich tevreden houden met twee regattas. 

Hij trachtte ook de kunstaanbidder te spelen, en scheen zich 
aldus echt te bekommeren om de operazangeressen en 
toneelspeelsters der theaterafdeling, die door de Gentse 
etappeninspectie, bij tussenpozen aangeworven werden om 
te spelen in de Grote Schouwburg. Daar hij zich echter altijd 
meer voor de onderkleding dan voor de kunstprestaties der 
vrouwelijke artiesten interesseerde, moesten de dames hem 
dikwijls terechtwijzen. Op zekere dag kon hij van louter 
genoegen niet in slaap geraken; de bekende operazanger 
Latterman, die steeds op prachtige wijze de rol van Wotan in 
de Walküre uitbeeldde, had Wendling vertrouwelijk 
toegesproken. 

Luitenant Wendling gelukte er ook in, zijn grote 
geschiktheden en verdiensten naar waarde te doen schatten 
door de hogere officieren, wiens voorspraak hij nodig had om 
te Gent te kunnen blijven. Hij had onder andere veel macht 
bij generaal Wolfgang von Unger, die zich zozeer door hem in 
de doeken liet leggen, dat de andere officieren het hoofd 



 

schudden, en zich afvroegen, waarom juist die verstandige en 
deftige generaal zo opliep met die aartsdomme windbuil. 

Wendling’s lage kruipersziel moest altijd weer nieuwe 
aangenaamheden uitdenken voor zijn oversten. Zo dikwijls 
als er een nieuwe stafofficier aan de etappeninspectie 
gehecht werd, zo dikwijls draaide Wendling om hem heen, 
bewees hem allerlei diensten en prees hem vieze Gentse 
deernen aan als zijnde fijne vrouwen. 

Luitenant Wendling zorgde ook voor de afwisseling: zijn 
oversten en anders broeders zouden zich niet vervelen, doch 
op zeer waardige wijze vermaken. Daarom werd hij een 
ijverig medestichter der Gentse officierenbordelen, en hij 
legde bijzonder veel vakkennis aan de dag bij het inrichten 
van de hoerenkast voor officieren "Hotel de la Cloche". 

Tegenover onderofficieren en manschappen der 
Kommandantuur deed hij zich enkel voor als een scherpe en 
strenge overste, en als ijverige prediker van de oorlog tot het 
"zegerijke einde". Hij benuttigde iedere gelegenheid om 
evenals luitenant Prosch, met hoera-patriottisme van de 
ergste soort te schitteren. 

Wanneer het legerbestuur uit Tielt een grote Duitse 
zegepraal naar de Gentse Kommandantuur overseinde, 
voelde hij zich in de zevende hemel. 

In een oogwenk ijlde hij naar de Kouter, sprong op de kiosk, 
en in de houding van de begeesterende volksmenner riep hij 



 

het volk en de soldaten het nieuws toe. Nooit vergat hij in 
zulke ogenblikken een soldaat mee te nemen die in alle stilte 
een foto-opname moest maken. Wanneer Wendling de scène 
van "Gross-Gent" de Grote Schouwburg of de Wintergarten 
betrad om er als verkondiger der zegepralen te verschijnen, 
mocht de fotograaf natuurlijk ook niet ontbreken. Bij zulke 
gelegenheden vergat hij ook nooit, een zekere ontroering in 
zijn kraaiend orgaan te leggen. Ja, zelfs ontbrak hem de 
traditionele zakdoek niet, die in ogenblikken van hoogste 
stijging der pathetiek, de ogen moest drogen van nooit 
geweende tranen. Zo kwam het, dat de soldaten zekere uit de 
lucht gegrepen oorlogsberichten niet eens meer met het 
gebruikelijke drastische woord: "Schijthuispraat" 
bestempelden, doch dit gebazel: "Wendlingsleugens" 
noemden. 

De tafelrede ter gelegenheid van de feestdag van de keizer of 
van gelijk welke andere Duitse vorst, was voor hem altijd een 
prachtige gelegenheid, om met zijn dichters- en 
redenaarstalent uit te pakken. Op een van zijn gedichten was 
hij geweldig fier. Hij had het gemaakt… of laten maken op de 
melodie: "Wohlauf, die Luft weht frisch und rein"… en bij 
iedere gelegenheid zong hij het lied voor. Twee strofen van 
dit lied luidden als volgt: 

Als een muur zo vast 
Staan wij in ‘t westen en ’t oosten. 
Kom vals gebroed, en storm nu maar, 
Het zal u offers kosten. 



 

Wij staan pal; wij zijn steun en stut. 
Geen doorbraak zal u gelukken, 
In uw oren zullen nog lang 
De Duitse kreten klinken: 
Hoera, hoera, hoera, hoera. 
Russen, Fransen of Engelsen, 
Belgen of Serven, ‘t is ons gelijk. 
Ze mogen komen zoveel ze willen, 
We zullen ze vernietigen. 
De heilige moed heeft ons ontvlamd. 
Wij weten waarvoor we vechten. 
Voor ons huis en voor onze haard 
Lijden wij gaarne de hoogste pijnen. 
Hoera, hoera, hoera, hoera. 

Luitenant Wendling liet dit laatste echter liefst, evenals 
luitenant Prosch, over aan de liefhebbers, de frontossen. Hij 
verkoos zijn plantrekkerijen in Gent boven de "grootste 
pijnen", en leed deze liever aan de welvoorziene tafel van het 
kommandantuurcasino. De slagen, die hij meemaakte, sloeg 
hij meestal in een officierenbordeel of in het dubbele bed van 
zijn elegant kwartier. Dat waren de zware pijnen, die hij met 
zoveel plezier leed… in zijn gedicht. 

Godsdienst is een schone zaak en bewijst de mensen veel 
dienst; dit wist Wendling, en om kapitein Wentrup in de 
schaduw te stellen kreeg hij het bij commandant von Wick 
gedaan, dat de onderofficieren en manschappen der 
kommandantuur verplicht zouden worden, iedere zon- en 



 

feestdag door een gehelmd officier naar de kerk geleid te 
worden. De soldatendiensten werden gehouden, voor de 
protestanten in de hallen van het Feestpaleis en voor de 
katholieken in de Sint-Pieterskerk. 

Wending zelf woonde deze diensten bij met de grootste ijver. 
Fier als een pauw passeerde hij aan het hoofd der 
kerkgangers, alsof het met vliegende vaan en roerende trom 
naar de grootste slag der wereldgeschiedenis ging. Hij vergat 
nooit zich in de kerk op de voorgrond te stellen, ten einde zijn 
godvruchtigheid door de machtige afgoden der 
etappenkommandantuur Gent te kunnen laten bewonderen. 
Hij deed zo deemoedig, sloeg als op bevel de ogen neer en 
bad zo luid, dat men moeite had in hem een huichelaar te 
zien. Nu en dan zuchtte hij zeer duidelijk en zo oprecht uit de 
grond van zijn hart: "God zij met ons!". Weerzinwekkende 
huichelaar. 

Daar zijn heldenmoed evenals deze der meeste andere 
etappenofficieren niet op het front beproefd werd, deed hij 
zijn best om op een andere wijze het IJzeren Kruis te 
verdienen. Hij waakte op de parades, die ter gelegenheid van 
de verjaardag van de keizer op het Sint-Pietersplein 
gehouden werden, en organiseerde met helderziende 
strategie de dwaaste apenkomedies, die ieder jaar te Gent 
gehouden werden op de naamdag van de Belgische koning. 

Hij was ook de held, die zich met Majoor Hain altijd even 
bereidwillig aanbood om de fusillades te doen, waarvoor 



 

bijna alle andere officieren, die nog een greintje karakter 
gevoel in het lijf hadden, zo bevreesd waren. Wendling 
oefende zelf het peloton, dat het doodsoordeel der Belgische 
patriotten op de stadsschietbaan aan de Godshuizenlaan 
moest voltrekken. De avond voor deze fusillades deed hij zeer 
gewichtig. Hij dicteerde de machineschrijver de bevelen aan 
de stad, aan de genezingsafdeling, en aan het 
begrafeniscommando. Hij beval hen op het Westerkerkhof 
een lijkwagen en een kist gereed te houden en een graf te 
delven. Wanneer er verscheidene personen ineens moesten 
doodgeschoten worden, werd het aantal kisten en lijkwagens 
verhoogd. Na deze zware arbeid begaf Wendling zich naar het 
casino, om daar tot middernacht wijn te zuipen en likeuren te 
slurpen. 's Anderendaags in de morgen hadden zoveel 
Belgen, mannen of vrouwen, de zon voor de laatste maal zien 
opgaan en nu mocht de luitenant nog eens zijn heldenmoed 
tonen. 

Luitenant Wendling speculeerde. Zijn diensten en zijn 
heldenmoed werden beloond. Hij kreeg de ene 
onderscheiding na de andere en pronkte op de duur met een 
hele verzameling gekleurde bandjes op zijn borst. Hij was zo 
tuk op deze strookjes, dat hij op zekere dag van zijn overste 
von Wick, het Hamburgse Hanseatenkruis wist te ontfutselen. 
Kwatongen beweerden, dat deze onderscheiding eigenlijk 
voor het levende lijk zelf bestemd was. In ieder geval, 
Wendling verscheen op zekere dag aan de tafel van het 
Casino met dit kruis op de borst. Commandant von Wick zat 
daar als een bedroefde weduwe en trok nerveus aan zijn snor. 



 

Een hoofdkenteken van Wendling’s karakter was zijn 
verregaande ijdelheid. Soms zorgde hij ervoor zijn 
heldendaden te doen bewaren voor het nageslacht. Een 
onderofficier in dienst als vertaler bij de kommandantuur, 
moest voor hem een oorlogsdagboek bijhouden, dat alle 
kleinigheden van het zware etappenleven verenigde tot een 
bundel. Daar dit cultuurdocument ook moest gelezen worden 
door de echtgenote, moest de dagboekschrijver – een 
kandidaat in de godgeleerdheid – vele bezigheden van de 
adjudant op onschuldige manier omschrijven. Zo 
bijvoorbeeld "kop gewassen" of "tanden gekuist" of "degen 
geslepen", enz. Achter deze woorden moest de aanstaande 
priester dan ook zo en zoveel "kruisjes tussen haakjes" zetten, 
om te weten hoeveel keer Wendlng die of geen dag of 
gedurende de nacht een offer gebracht had aan vrouw Venus. 

Voor zijn privaat gebruik hield hij ook een fotograaf bezig; in 
alle mogelijke houdingen te Gent en in de omgeving, op straat 
en thuis, te paard, per rijtuig of in een boot, van alles wilde hij 
een foto bewaren, die dan zorgvol in een album geplakt werd. 
Een andere Duitse vaderlandsverdediger moest dan in 
schoonschrift daaronder zetten, waar en wanneer de foto 
opgenomen was en wat ze voorstelde. De volgende 
kanttekeningen zullen genoeg zeggen van Wendling’s album: 
"Mijn knecht – mijn hond – mijn fiets – mijn boot – mijn paard 
Lotte – mijn auto – mijn feestdagbloemen – mijn kamer – mijn 
zitbad – mijn bed – mijn huis – mijn zomervilla – mijn 
zilverwerk" enz. 



 

Zijn geboortedag werd altijd op grootse wijze gevierd – 
natuurlijk op andermans kosten. Hij had het zo geschikt, dat 
al zijn onderdanen hem geschenken moesten brengen. Zijn 
kamer was dan veranderd in een tuin, en de fotograaf had de 
handen vol om Wendling midden in deze bonte flora in alle 
mogelijke houdingen te fotograferen. 

Daar hij van huis uit niet begoed was, moest hij bijtijds nieuwe 
verdiensten zoeken. Hij nam het geld waar hij het vond, 
zonder zich ooit maar in het minst te bekommeren om de 
zogenaamde officierseer. De onderofficier Max Eweret moest 
voor zijn rekening kleine leren tasjes aan de Belgen verkopen; 
dit artikel kwam natuurlijk uit de leerfabriek te Offenbach, en 
ter gelegenheid van kerstmis kregen al de manschappen van 
de kommandantuur een dergelijk leren zakje, dat natuurlijk 
met kommandantuursmiddelen rijkelijk betaald was. 

In het begin wilde hij ook meedoen aan de Jodenvervolging. 
Onderofficier Karl Mendel van Essen, die echter wist, waar 
het paard gestald was, vermeed de vervolging door 
"deponering" van een paar honderd-mark-biljetten in de 
schrijfmap van de adjudant. Deze schoof de biljetten 
heimelijk en zonder een woord te uiten in zijn brieventas. Op 
dezelfde manier kochten ook luitenant Weststein en 
onderofficier Ganszert, die goede zaken deed, zijn stilzwijgen 
af. 

Een stille liefde verbond hem lange tijd met een kleine Gentse 
kleermaakster, en hij betaalde haar diensten met boter en 



 

eieren, die hij van de officieren en manschappen der 
kommandantuur gestolen had. Hij liet haar ook de fijnste 
zijden stoffen brengen, die bij haar landgenoten en 
medeburgers in beslag genomen waren en die moesten 
verwerkt worden tot elegante bloezen… voor zijn wettige 
vrouw. 

Voor deze laatste was hij een zorgzame echtgenoot. Zijn 
knecht Preuss was standvastig op weg om mevrouw 
Wendling de vele zoete dingen te brengen, die haar 
echtgenoot bijeengeroofd had. Elk van deze talrijke 
levensmiddelen- en stoftransporten bevatte ook altijd enige 
exemplaren der allerfijnste grote taart, die de Saksische 
patissier Rödel moest bereiden met tarwemeel, dat van 
rechtswege aan de soldaten toebehoorde. 

Juffrouw Käthe, die ook tot de staf der kommandantuur 
behoorde, was nog een goede partij voor Wendling. Zij had 
een officier gehuwd en verwisselde iedere nacht van bed, om 
telkens een andere vaderlandsverdediger uit de nood te 
helpen. Ze baadde gewoonlijk 's morgens in de kamer van de 
adjudant, terwijl deze zich lui uitrekte in zijn bed. Niet alleen 
soldaten, maar ook Belgen toonden een foto, waarop 
Wendling stond, die een eerbare dame uit het bad nam en 
daarmee als een grijnzende en knorrende faun naar zijn bed 
stormde. Terwijl hij in verlof was, werd hij in zijn minnedienst 
vervangen door luitenant Rauchholz, de Duisburgse 
advocaat, waarover we later zullen spreken en die hetzelfde 
huis bewoonde. 



 

Het Ganszert-proces brak eindelijk, na drie lange jaren, ook 
de nek van Wendling. Hij kreeg niet het IJzeren Kruis van 
eerste klasse, dat reeds voor hem op weg was, doch een jaar 
gevang en een schop, die hem uit het kader van het Duitse 
officierenkorps deed vallen. 

Zijn brieven uit het gevang waren roerend; hij vertelde zijn 
vrouw, die nog te Offenbach was, van "de zware 
beproevingen" die God hem oplegde, en van "de zon, die alles 
uitbrengt". 

Luitenant Kurt Wettstein 

Luitenant Kurt Wettstein was, tot bij het uitbreken van de 
oorlog, bediende in de Guano-werken te Antwerpen, die nu 
natuurlijk reeds lang geliquideerd zijn. Wettstein behoorde 
vanaf het eerste ogenblik tot de paladijnen van commandant 
von Wick. Hij was echter een witte raaf in dit gezelschap, 
alhoewel hij door zijn collega's voor een schurftig schaap 
gehouden werd. Hij bezat geen enkele der eigenschappen, 
die de Pruisische officier en reserveofficier gewoonlijk 
kenmerken. 

Zijn graad van luitenant kon hem zo bitter weinig schelen, dat 
hij nog wekenlang na zijn bevordering tot luitenant, heel 
gemoedelijk door de straten van Gent wandelde met de 
epauletten van officier-plaatsvervanger. 

Alles wat militair was, ergerde hem. Hij verkeerde met 
onderofficieren en manschappen als met kameraden, en 



 

behandelde de Belgen in ieder opzicht voorkomend en 
beleefd. Om zijn sombere ambtsbroeders niet te ontmoeten, 
liep hij gewoonlijk een straatje om en wandelde meestal 
alleen, met gekromde rug en nadenkend gezicht. Vier jaar 
lang droeg hij dezelfde soldatenmuts, die hem altijd scheef op 
het hoofd zat, en steeds bengelde er een Massary-Caid-
sigaret tussen zijn lippen. 

Wanneer luitenant Wettstein soms urenlang in de houding 
van "Napoleon op Sint-Helena" op een bank voor de 
kommandantuur zat, die overschaduwd werd door de hoge 
bomen op de Kouter, en daar met zijn degen, die hij anders 
als wandelstok gebruikte, figuren in het zand tekende, zag 
men het hem niet aan, dat hij het beu was, en dat hij slechts 
met de wolven van het officierskorps huilde omdat hij er deel 
van maakte. 

Het werd hem ten andere zeer kwalijk genomen, de 
onderofficieren en manschappen steeds als mensen en niet 
als lummels te behandelen, en met de Belgen niet op brutale 
manier om te gaan. Daar hij sedert vele jaren in België 
verbleef en een opmerkingsgeest bezat, die hem de 
eigenaardigheid der volksziel leerde kennen en naar waarde 
schatten, en ook omdat hij vloeiend Frans en Vlaams sprak, 
zodanig, dat zijn collega's hem laatdunkend "de Belg" 
noemden, kostte het hem niet veel moeite het volle 
vertrouwen der Gentse bevolking te winnen en, wat nog 
beter was, hij wist zich in een minimum van tijd te doen 



 

aanbidden door de Gentse vrouwen, alhoewel hij nu precies 
geen adonis was. 

In ieder geval, er was in de gehele etappe Gent geen enkele 
officier, die zozeer door de "liefdedienst" in beslag genomen 
werd als onze brave luitenant Wettstein. Hij bekommerde 
zich niet om de Gentse officiersbordelen, en hij moest niet 
eens zijn toevlucht nemen tot de genegenheid der 
"mondaines". 

Het waren speciaal de Gentse vrouwen uit de hoogste 
kringen, baronessen en gravinnen, die wisten hoe het stond 
met luitenant Wettstein's lichamelijke kracht. Deze putte hij 
in zulke mate uit, dat hij niettegenstaande al de boter en de 
talloze eieren die hij in het officierencasino verorberde, zo 
mager bleef als een graat, en dat gerust op hem het 
spreekwoord kon toegepast worden: "Een goede bok is 
zelden vet!" 

Of het Duitse front door reuzenveldslagen vooruit rukte  of 
achteruit gesmeten werd, dat kon luitenant Wettstein niet 
schelen: het raakte zijn koude kleren niet! Hij voerde zijn 
oorlog, zijn lastige "campagne" gedurende al die jaren lang, 
namelijk: "la guerre en dentelle". 

In zijn oorlog tegen de met kant afgeboorde onderbroekjes 
der Gentse maagden was hij een onovertroffen meester, een 
allerbeste veldheer. De woedendste vijandinnen van 
Duitsland liepen al spoedig in zijn netten. Zijn bureel werd 
soms letterlijk bestormd door de beminnelijke vrouwtjes, die 



 

smachtten naar zijn liefkozingen. De schone ligzetel, die in 
een hoek van zijn bureel stond, werd zeer gewaardeerd en 
bijna bestendig gebruikt. En zolang luitenant Wettstein op 
deze zetel bezig was zijn tol te betalen aan de godin der liefde, 
bleven de deuren van zijn allerheiligste zorgvuldig op slot. 
Voor deze deuren werd de wacht opgetrokken door de 
bankdirecteur Frits Weinberg van Hannover, die daar stond 
precies als een cherubijn in de hemel en de toegang verbood 
met de woorden: "Pst! De luitenant wil niet gestoord worden; 
hij wordt opgehouden met een uiterst dringende zaak!" 

Wettstein, die in zijn bureel en gedurende de werkuren 
steeds gewetensvol onderzocht of zijn jonge bezoeksters nog 
in het bezit waren van hun maagdelijke onschuld, beloonde 
zijn trouwe en zeer verstandige secretaris op vorstelijke wijze. 
De jonge en kerngezonde man was immers voor al de lange 
jaren beschut tegen de gevaren en vermoeienissen van de 
loopgrachten; de luitenant zorgde voor een IJzeren Kruis, en 
bevorderde hem tot onderofficier en tot plaatsvervangend-
betaalmeester. 

Wat de dienst betrof, niemand was zo ijverig als luitenant 
Wettstein, want 's middags verliet hij altijd als eerste de 
officierentafel, en hij verontschuldigde zich bij zijn collega's 
over zijn weggaan, maar "hij moest onmiddellijk terug naar 
het bureau, waar een belangrijk dossier lag te wachten om 
bewerkt te worden!" Dat belangrijk dossier was natuurlijk 
nooit anders dan een liefdesdronken flink vrouwelijk 
wezentje, dat op dat uur voor de "bewerking" besteld was. 



 

's Middags, wanneer de beroemde Gentse patissier Louis 
Bresou in de Mageleinstraat leegliep, en de dames zich daar 
wel gedaan hadden aan koekjes en likeuren teneinde in de 
vereiste stemming te komen, steeg het getal bezoeksters, die 
luitenant Wettstein en hem alleen onmiddellijk moesten 
spreken, tot het ongelooflijke. En de brave wakkere Duitse 
officier weerde zich uit al zijn macht, om toch de eisen te 
kunnen vervullen, die al die dartele meisjes aan zijn 
"riddereer" stelden. 

Gedurende de tijd, tussen deze "diensturen" en het 
avondmaal, ging hij er op uit om zijn jachtgronden te 
inspecteren. Deze lagen in de Veldstaat, Brabantdam en 
Vlaanderenstraat, de Kouter, en de rieten stoelen voor de 
Bodega en het hotel de Termonde. De vrouwen en de 
meisjes, die verzot waren op zijn onuitputtelijke krachten, 
kenden deze wandeltochten, en natuurlijk verzuimden ze ook 
niet hem te ontmoeten. 

In het begin had hij zijn kwartier in de Van Hulthem- en later 
in de Bagattenstraat; nooit bracht hij daar de nacht anders 
door, dan in de armen van een vrouw. Ze boden zich zo talrijk 
aan, dat hij iedere nacht de liefdesdorst van een andere kon 
stillen. Ter gelegenheid van het Ganszert-proces heeft men 
eens de laden van zijn schrijftafel onderzocht, en daar 
ontdekte men honderden rozerode en fijn geurende 
liefdesbriefjes, die nog niet eens door de luitenant 
opengesneden waren, en die hem toegezonden waren door 
zijn talrijke aanbidsters. Zonder er veel doekjes om te winden, 



 

vroegen ze hem, hen ook eens zijn gunsten te willen 
schenken. 

Daar hij niet alleen "op dienst" maar ook thuis standvastig 
bezig was, gebruikte hij kolossale hoeveelheden oude 
bordeauxwijn, champagne en likeuren, alsook de meest 
voedzame levensmiddelen, teneinde zich recht te houden. De 
reeds veelbesproken patissier Rödel was ook leverancier van 
de luitenant. De patissier moest ter gelegenheid der 
liefdesnachten steeds de fijnste slagroomtaarten bereiden en 
naar huis brengen, en kreeg zijn werk goed betaald. 

Wettstein had het het kwaadst in de lente, als het sap in de 
bomen aan het stijgen gaat en in de herfst als de herten zich 
roeren. Het was vroeg donker en met het oog op het 
vliegergevaar, mocht er geen licht branden en moest de 
huisbelichting zelfs zodanig afgesloten zijn, dat de stralen niet 
op straat vielen. De aanbidsters meldden zich dan bij hopen 
aan, en, daar hij deze plichten helemaal vrijwillig op zich 
genomen had, moest hij deze nakomen in poorten, achter 
standbeelden, aan brugleuningen en achter struiken. 

Hij werd natuurlijk steeds bleker en bleker. 

In deze seizoenen beleefde hij ook zeer schone uurtjes in het 
lusthuis het "Patijntje", dat door de Duitse soldaten en de 
Vlaamse meisjes in massa opgezocht werd. Er was daar onder 
andere een zeer intiem gemeubeld kamertje, waar onze 
luitenant na een glanzend souper, met paling in het groen als 
hoofdgerecht, zich ongestoord gedurende enige uurtjes met 



 

de liefde kon bezighouden. En de verstandige en zwijgzame 
waardin was zo menslievend, de overspannen en vermoeide 
luitenant 's anderendaags 's morgens een zeer voedzaam 
ontbijt voort te zetten. Het krachtige en beroemde 
"waterzooi van kieken" waarop de Gentse vrouwen zo fier 
zijn, was de momentane redding van onze luitenant. 

Iedere landstormman, die straten bewaakte welke naar Gent 
leidden, kende de liefdesavonturen van luitenant Wettstein. 
Hij was immers die spookachtige wielrijder, die gedurende de 
malse zomernachten met een brandende sigaret in de mond, 
flink en vlug als de duivel, onder de lommerige bomen langs 
de eenzame veldwegen reed, om hier of daar voor de poort 
van een dier wonderschone adellijke kastelen aan de Leie te 
blijven staan, en dan als een dief binnen te dringen in het 
grote park, dat omzoomd was met hoge populieren en een 
zilverwitte wal. Daar zat een oud vergrijsd wachtpaviljoen 
verdoken in het diepe groen; en in dat paviljoen wachtte dan 
de slotdame in licht gewaad om met luitenant Wettstein het 
zachte bijeenzijn en de poëzie van een ideale Florentijnse 
nacht te genieten. De echte "Grande fine Napoleon 1806" die 
zij uit een sierlijke fles schonk, en de dikke havanna's, die uit 
de voorraad van mijnheer de baron gelicht werden, zorgden 
voor de vereiste stemming. En dan de geur der bloemen en 
het snerpen van de krekels… 

Van ver echter weerklonk als een koor bazuinen, die het 
laatste oordeel aankondigden, de donder der kanonnen, 
dewelke aan de IJzer zonen van Duitse moeders in stukken 



 

schoten, terwijl luitenant Wettstein hier intussen bezig was, 
de hete liefkozingen van een Belgische edelvrouw te 
genieten. 

Luitenant Wettstein bekommerde zich echter niet in het 
minst om dit laatste oordeel. Zijn leuze was "Na mij de 
zondvloed!" 

's Morgens in de deemstering van de dag, reed hij weer naar 
Gent terug. Maar de invloed van alcohol en het verlies van 
zijn krachten maakten, dat hij zijn "ijzeren paard" niet meer 
machtig was. Af en toe sprong het vooruit en sloeg het om, 
en de luitenant kwam dan heel onzacht met de kasseien in 
aanraking. Dan hield de plichtbewuste landstormman hem 
een blinkende bajonet voor de neus, en riep: "Halt! Wie 
daar?" Maar luitenant Wettstein antwoordde op vaste toon: 
"Gentse Kommandantuurofficier op dienstronde!" 

Eens echter kwam de lieve luitenant te laat op zijn dienst. 
Tijdens zijn liefdesdienst had een laffe Belg zijn rijwiel 
gestolen, dat hij in de struiken verborgen had. Nu moest hij 
natuurlijk te voet naar Gent wandelen en daarbij nog stilletjes 
zwijgen, om geen schandaal te veroorzaken. 

Er zijn een hele reeks echtgenoten te Gent, zelfs uit de beste 
kringen, die door de luitenant een paar flinke hoorns op de 
kop gezet werden, en de Vlaamse hoofdstad mag hem nu 
alvast verantwoordelijk maken voor het vaderschap van een 
ganse boel nieuwe spruiten. Daar intussen zijn naam niet op 
de uitleveringslijst stond, schijnen de “oorlogsdaden” van 



 

Wettstein geen gevaarlijke gevolgen na zich te zullen slepen. 
Voor het rijksgerecht te Leipzig noch voor het forum der 
entente zal hij verschijnen. 

Eens heeft heel Gent hartelijk gelachen. Er werd namelijk 
verteld, dat men luitenant Wettstein op heterdaad betrapt 
had. Namelijk met de vrouw van de Fransman, die op de hoek 
van de Savaanstraat en de Nederkouter een muziekwinkel 
had. De beledigde echtgenoot had zijn flinke, doch ontrouwe 
vrouw laten bewaken, en alle maatregelen getroffen, ten 
einde haar te doen snappen op het ogenblik dat ze in een 
kamer van een bekend Gentse hotel met haar lieveling een 
offer bracht aan Venus. 

Toen de strenge commissaris, begeleid door een Duitse 
militair en een Belgische politieagent, op plechtige wijze, met 
glacé-handschoenen, hoge hoed, gekleurde sjerp en streng 
uitzicht, de plaats van de echtbreuk binnenkwam, werd hij 
door de man, die juist tijdens zijn intiemste liefdesuiting 
gestoord werd, zeer slecht ontvangen. De vrouwenverleider 
weigerde niet alleen zijn naam te laten kennen, doch 
inviteerde de commissaris het deel van zijn lichaam te kussen, 
waar de rug van naam verandert. Daarop verliet hij echter 
toch het warme bed, trok zijn uniform aan en vloekend, 
sabelslepend en met opgericht hoofd verliet hij de kamer der 
zonde, waar hij zijn wederhelft van enige ogenblikken 
achterliet onder de hoede van onze zeer verbaasde 
commissaris. 



 

Maar de gehele stad Gent had zich vergist. De Duitse officier, 
die in dit geval de Fransman een paar hoorns aan zijn kop 
gezet had, was niet Wettstein, doch een kapitein der 
artillerie, die eens van Brugge naar hier gekomen was om zich 
te amuseren. 

Ter gelegenheid van het proces tegen deze vrouw was heel 
de advocatenwereld van Gent tegenwoordig. Ze werd 
schuldig bevonden en van haar man gescheiden, die naar het 
scheen, niet meer in staat was zijn huwelijkse plichten te 
kwijten. De verdediging gebruikte tevergeefs als argument, 
het feit, dat men niet eens de naam van de bedrieger 
vastgesteld had. De voorzitter, die zelf meende, dat de 
bedrieger niemand anders kon geweest zijn dan de door de 
vrouwen zeer gezochte Wettstein, zegde toen droogweg: 
"Wat de naam betreft, daarover zullen wij nu maar liever 
zwijgen!" 

Het proces dat veel opzien baarde, kwam natuurlijk ook aan 
de oren van de etappeninspectie. De toenmalige adjudant, de 
reusachtige luitenant von Kalm, moest op bevel van de 
etappeninspecteur, generaal der cavalerie Wolfgang von 
Unger, luitenant Wettstein laten komen en hem vragen of hij 
het weer was, die de Pruisische "officierseer” verkracht had, 
hetgeen natuurlijk betekende, dat hij niet zo dom mocht 
geweest zijn, zich te laten vangen door een Belgische 
commissaris. En daar nu luitenant Wettstein, heel toevallig, 
voor deze maal een zuiver geweten had, mocht hij de 
adjudant op zijn erewoord verzekeren, dat hij nu niet de 



 

officier geweest was, die met de vrouw van de Fransman in 
het bed der zonde betrapt was geworden. 

Na deze vaststelling van de feiten was het zware incident 
gesloten, en zekere dag spelde dezelfde generaal von Unger 
eigenhandig een IJzeren Kruis op de borst van luitenant 
Wettstein. 

Voor zijn trouwe en lastige diensten! 

Luitenant Emil Haarman 

Luitenant Emil Haarman, die onder zijn bijnaam 
"kommandantuurzwijn" of "de slanke Emil" beter bekend 
was, werd van het begin af aanj de kommandantuur Gent 
verbonden, en was de leider van het garnizoensbestuur. In 
het burgerlijk leven was hij een kleine drogist te Annen aan 
de Roer, en daarbij bediende in de ziekenkas van deze plaats. 
Gedurende de oorlog muntte hij uit in het organiseren van 
liefdadigheidsinrichtingen en herstellingsoorden, die in het 
bezette gebied ingericht werden ten bate van de soldaten. 
Zijn talent ontplooide zich echter nog meer op het gebied van 
het inrichten der soldatenkringen en officierscasinos, 
bidplaatsen voor de manschappen en officierenbordelen. 

Die dienst was zo goed voor hem geschikt, dat hij op de duur 
zo dik werd als hij groot was en wonderwel geleek op een 
wandelende bierton, en zijn geweldige lichaamsomvang 
werkte op de frontsoldaten zo tergend, als het rode doek op 
een stier. Zijn onbeschrijflijk dikke balg kon geen gordelriem 



 

meer verdragen, en commandant von Wick zag zich verplicht 
de "slanke Emil" te ontslaan van de verplichting de 
officiersbajonet te dragen. 

Luitenant Haarman, die de onderofficieren en manschappen 
altijd in vrede liet en nooit zijn kalmte verloor, was niet alleen 
een onovertroffen inrichter van allerlei herstellingsoorden, 
die hun weerga niet vonden in gelijk welke andere 
etappenplaats, doch ook een sluwe handelaar, die altijd het 
profijt van zijn portemonnee in de gaten hield. Hij was het 
type van de smokkelaar in uniform, die reeds vanaf 1915 een 
fijn berekende sluikhandel dreef. Bij middel van zijn talrijke 
ordonnansen, die door zijn tussenkomst voorzien werden van 
spoorwegbiljetten, deden die soldaten standvastig lange 
reizen naar het operatiegebied, in de etappe en naar 
Duitsland, om daar levensmiddelen, zeep, kleerstoffen en 
dergelijke artikelen te verhandelen. 

Hij propte te Gent hele wagons vol met allerlei waren, onder 
voorwendsel, dat het versleten materiaal was, dat van het 
Sint-Pietersstation naar Duitsland teruggevoerd moest 
worden. De nieuwsgierigen, die soms te weten kwamen, dat 
er levensmiddelen in de wagons opgestapeld lagen, kregen 
echter voor antwoord dat die levensmiddelen het eigendom 
waren van het Rode Kruis. Hij was zakenman tot in de toppen 
van zijn vingers; zo liet hij zich door Duitse, Belgische en 
neutrale leveranciers, die voor het leger opkochten, een 
flinke commissie betalen op al de geleverde waren. Dit trucje 
bracht hem gedurende de oorlogsjaren verscheidene 



 

miljoenen op. Hij verdiende met zijn zaken "en gros" zodanig 
veel geld, dat hij zelfs geen acht meer sloeg op de kleine 
zaakjes, en deze ten slotte slechts deed voor zijn plezier. Dit 
plezier bestond in het "beminnen" van kleine Gentse meisjes, 
die zo mogelijk nog niet lang hun eerste communie gedaan 
hadden en waarvan hij zeker kon zijn, dat ze nog maagd 
waren. Exemplaartjes van dat slag waren hem zeer welkom. 

De Rijnlandse schoolmeester Esser was hem bij al zijn taken 
een zo trouwe helper, dat hij deze op de duur niet meer kon 
missen en er voor zorgde, dat hij de gehele duur van de oorlog 
te Gent bleef, alhoewel hij een flinke onderofficier der jagers 
was, die best aan het front zou gestaan hebben, aangezien hij 
een ijzeren gezondheid had en zijn gezicht straalde. 

Toen het Ganszert-proces in de lente van 1918 de etterbuil 
openstak en de corruptie der Duitse officieren klaar aan de 
dag kwam, voelde onze "slanke Emil" een zware 
onbehaaglijkheid. Immers het grootste deel der Gentse 
zwendelaars-officieren liepen treurig en teneergeslagen de 
stad rond. Het open, lachende gezicht en de dubbele kin, 
alsook de uitdrukking van volmaakt gelukkig zijn, die over zijn 
volle maan lag, verdwenen als bij toverslag. Emil perste de 
lippen samen, was gierig met zijn woorden, en reed niet meer 
zo dikwijls met zijn rijtuig door de straten van Gent. Dit deed 
hij echter niet om zijn paard het vervoeren van een steeds 
toenemende last te besparen, doch om zo weinig mogelijk in 
het oog te springen. Daar hij de hogere officieren van de staf 
der etappeninspectie steeds goed gesmeerd had, door hun 



 

iedere week aanzienlijke pakken smakelijke waren te zenden, 
bleef men hem van hogerhand goedgezind; hij werd niet in 
de kas gedraaid, zoals dit gebeurde met luitenant Herman 
Hummel en andere Gentse ploerten-officieren. 

Hij bleef dus op zijn vette post tot aan het einde van de 
oorlog. De grote verdiensten, die hij het vaderland bewezen 
had, werden beloond met het IJzeren Kruis. Hij keerde uit 
diezelfde oorlog, die miljoenen doden en verminkten en 
evenzoveel weduwen en wezen gemaakt had, terug als een 
rijk en vermogend man. Hij zegde vaarwel aan zijn klein 
winkeltje en zijn plaatsje van bediende bij de ziekenkas, en 
kocht zich een schone villa te Annen aan de Roer. Urenlang 
staat het kleine dikke ventje daar nu soms aan het venster en 
tuurt met dromende en weemoedige blikken door de rook 
der fabrieken te Essen, naar de verre zonnige vlakte, die 
Vlaanderen heet, en waar zich de drie torens der schone stad 
Gent in de wolken verheffen; en dan denkt hij ook nog eens 
aan de kleine, schone meisjes, die met trippelende schreden 
wandelden in de schaduw der hoge bomen, die de Kouter 
omzomen. 

En de "slanke Emil" zucht: "er was eens…" 

 

 

 



 

Krijgsauditeur dr. Heinrich Hanfft 

De rechter dr. Heinrich Hanfft van Hamburg-Harvestehude 
was gedurende de "grote tijd" krijgsauditeur bij de 
etappenkommandantuur te Gent, waar hij zich in het 
bijzonder bezighield met de rol van "spionagerechter". Hij 
was klein en dik, en lachte steeds als een bosgod. Iedere 
zondag kon men hem zien wandelen met zijn vredesuniform 
en in de week liep hij altijd met een oude versleten rijbroek, 
die eigenaardig rook. 

Toen hij 's middags het gebouw der kommandantuur ging 
verlaten, stonden er altijd een troep Gentenaars gereed om 
hem te zien. 

Hij kwam steeds glimlachend buiten uit de poort, en speurde 
eens vlug links en rechts in de straat; dan koos hij de richting, 
van zohaast hij een meisje in het oog had, zetten zijn korte 
dikke beentjes zich zenuwachtig in beweging en, uit de 
plooien van zijn smerige officiersrok, haalde hij een nog 
smeriger papiertje tevoorschijn, waarop in het Frans 
geschreven stond: 

"Mijn lieve kleine gazelle; waar kan ik u ongestoord spreken?" 

Wanneer krijgsauditeur dr. Hanfft, die door de Belgen de 
"Clown" genoemd werd, nu eindelijk, na veel zweten en 
hijgen, het meisje ingehaald had, begon hij haar te groeten en 
lachte nog vriendelijker, terwijl hij zich diep boog en zijn 



 

rechterhand bij de klep van zijn muts hield. Dan trachtte hij 
haar het biljetje te overhandigen. 

Maar nooit gaf die "kleine gazelle", die natuurlijk steeds een 
bejaarde en beruchte publieke vrouw was, zich de moeite het 
briefje te lezen. Heel Gent wist van buiten, wat er op 
geschreven stond, en iedere Gentse schone wist ook, dat de 
"Clown" steeds gevolgd werd door een menigte 
nieuwsgierigen, die zich natuurlijk op barbaarse wijze 
amuseerden, als ze het bewuste briefje, zonder het te lezen, 
op de grond liet vallen. 

Maar de manie van de "Clown" beterde niet. 

Hij bleef steeds buigen en vriendelijk lachen voor iedere 
Gentse deerne, en altijd weer raapte hij geduldig het vuile 
briefje van de grond op, om het aan de volgende "kleine 
gazelle" te presenteren. 

Iedere namiddag zat hij in de patisserie Van Aise op de 
Vogelmarkt met een tas koffie, en daar loerde hij, als een spin 
in haar web, op de kleine Gentse meisjes. Wanneer er nu 
eindelijk een vuile publieke vrouw naar hem luisterde, was 
het feestdag voor de "Clown" en heel Gent wist het. Bij Van 
Aise kocht hij dan een heel kartonnetje vol lekkere koekjes, 
en bij Robelus in de Brabantdam een grote schitterende 
bloemtuil; steeds vriendelijk lachend trok hij daarmee naar 
zijn kwartier. 



 

Daarbij moest onderofficier Kadden, de leider van de 
huiszoekers, hem zo rap mogelijk een paar flessen van de 
beste wijn of van de fijnste likeuren brengen, die kort tevoren 
bij Belgen gestolen waren, en die feitelijk moesten dienen om 
de stervende zieke en gekwetste soldaten te versterken. 

De "Clown" volgde steeds als een gek alles wat een onderrok 
droeg, en daarbij keek hij niet zo gauw op de ouderdom noch 
toonde hij enige smaak. In de Korte Dagsteeg moest het 
ouderwetse en lelijke dienstmeisje van de bakker hem iedere 
morgen het ontbijt aan zijn bed brengen, en telkens 
verklaarde hij haar zijn liefde. Heel Gent kende deze 
ongelukkige genegenheid van de "Clown" voor de 
bakkersmeid, en men lachte natuurlijk uit volle keel en volle 
borst. 

Krijgsauditeur dr. Hanfft, die ten gevolge van zijn zotte 
houding algemeen "de Clown" genoemd werd, was echter als 
spionagerechter absoluut niet belachelijk. Daar, op het 
krijgsgerecht, velde hij terdoodveroordelingen bij de vleet, 
die volgens de beweringen van zijn collega, dr. Lent – 
tegenwoordig rijksadvocaat te Koblenz – evenmin menselijk 
als juridisch te verrechtvaardigen waren. 

 

 

 



 

Krijgsauditeur dr. Lent 

De rijksadvocaat dr. Lent van Koblenz was, naast de rechter 
dr. Hanfft en advocaat Mey, de derde in de bond der 
krijgsauditeurs, die binnen het bestek van de Gentse 
etappenkommandantuur, de onderzoeken leidde tegen 
soldaten en Belgen, en de aanklagers waren. Hij was zeer 
stipt, wanneer het Belgische burgers of doodgewone Duitse 
soldaten waren, die voor zijn vierschaar gedaagd werden. 
Dan was hij steeds het echte type van de Pruisische 
rijksadvocaat, die er voor zorgde, dat er door de voor rechters 
fungerende officieren streng geoordeeld werd. Hij was het 
ook, die een oude eerlijke landstormman tot verscheidene 
dagen gevang veroordeelde wegens diefstal. Deze 
"misdadiger" had namelijk een ganse wagen wijn die voor 
commandant von Wick en zijn paladijnen bestemd was en bij 
de Belgen gestolen werd, naar de kommandantuur laten 
brengen… Van deze wagen nam hij drie flessen die hij weggaf 
aan vier arme en uitgehongerde frontsoldaten, die in lompen 
gekleed, moe en afgemat met treurig gezicht de rijke 
wijnzegen nastaarden, toen deze verdween in het 
achterpoortje in de Korte Meer, om de luie etappenheren te 
verkwikken. 

Maar wat de medelijdende landstormman voor diefstal 
aangerekend en met gevangenis bestraft werd, dat was voor 
de krijgsauditeur dr. Lent natuurlijk rechtvaardig. Hij vond het 
niet meer dan billijk, als men hem de in beslag genomen 
wijnen toezond als geschenk. Daarom ontstak hij eens in 



 

geweldige toorn tegen de onderofficier Kadden, die in het 
huis der Tweebruggenstraat, waar dr. Lent woonde, een 
ingemetselde wijnkelder ontdekte en in beslag nam. De 
onderofficier handelde volgens de voorschriften van zijn 
oversten, en liet heel de voorraad wijn, champagne en 
likeuren naar het magazijn brengen. Dr. Lent noemde de 
gewetensvolle en voorbeeldige handelswijze van de  
onderofficier Kadden "onbeschaamd" en hij telefoneerde 
onmiddellijk aan luitenant Haarmann, die de overste was van 
de onderofficier, ten einde een deel der in beslag genomen 
waren voor zijn gebruik te mogen behouden. En de "slanke 
Emil", die de krijgsauditeur graag een plezier zou gedaan 
hebben en wilde gerust gelaten worden, was zo menslievend 
zijn ondergeschikte Kadden dringend aan te zetten een 
honderdtal flessen uit de in beslag genomen voorraad te 
nemen, en deze naar krijgsauditeur Lent te dragen. 
Niettegenstaande Kadden wist, dat de strenge rijksadvocaat 
hem voor dit geschenk niet zou veroordelen "wegens 
diefstal" zoals het gebeurde met de oude landstormman, was 
hij toch niet zo vrijgevig als men van hem verwachtte. Dr. Lent 
moest zich met negen flessen tevreden stellen. Maar 
sedertdien had Kadden het bij de krijgsauditeur verkorven! 

Verder was dr. Lent nog "de man met de thermometer". Hij 
droeg dit instrument daarna bij zich, en bij ambtsbezigheden 
of maaltijden stak hij het gewoonlijk onder zijn oksels of op 
een plaats, die minder appetijtelijk was. Honderd keer per 
dag werd het ding uit zijn verdoken hoekje gehaald, en 
angstig keek de dokter om te zien of er niet een kleine 



 

verandering naar boven plaats gegrepen had. Wanneer dit 
dan toch gebeurde voelde hij zware kwalen naderen; hij 
wankelde naar huis toe en legde zich te bed. 

Dank aan deze voorzorgen kon hij trots alles de 
vermoeienissen van het zware etappenleven doorstaan, en 
zelfs genoot hij steeds een betrekkelijke gezondheid op het 
ogenblik, dat zijne excellentie het IJzeren Kruis op zijn 
heldenborst spelde. 

Luitenant Blum 

Luitenant Blum was gedurende lange tijd leider der 
levensmiddelen- en genotsartikelen, die bij de Gentenaars 
gestolen en in het magazijn der kommandantuur bewaard 
werden. Hij had tot plicht, dat magazijn gewetensvol te laten 
bewaken, zo, dat de manschappen niet konden stelen. Deze 
plicht werd door hem trouw gekweten, daar hij het door de 
scherpste controle voor de onderofficieren en manschappen 
onmogelijk maakte, de voorraden van het magazijn aan te 
spreken. Hij zelf stal echter enige duizenden eieren en 
verscheidene honderden kilo koffie. 

Alhoewel deze diefstal door zijn opvolger, onderofficier 
Kadden vastgesteld en aangegeven werd, nam commandant 
von Wick geen maatregelen tegen de dief, daar hij officier 
was. 

 



 

Luitenant Eberhard Wittfeld 

Gedurende de lente van het jaar 1913 kwam Eberhard 
Wittfeld van de Kadettenschool Groot Lichterfelde bij Berlijn 
als vaandeldrager van de derde compagnie van het vierde 
Silezische voetvolkregiment 157 naar Brieg bij Breslau. Hij 
werd daar spoedig bevorderd tot luitenant en moest zich 
bezig houden met het vormen der rekruten. Hij was toen 
nauwelijks 19 jaar oud en bleef in alle opzichten, uitgenomen 
bij de tedere vrouwtjes, absoluut onbekwaam. Reeds van die 
tijd af was hij een sadistisch aangelegde mensenbeul, die met 
de beklagenswaardige rekruten omging als met slachtvee, en 
die de oude en ervaren onderofficieren en manschappen op 
onwaardige wijze gedurig mishandelde. Zijn uitgezocht 
genoegen bestond in het streng bewaken der kamers voor 
onderofficieren en manschappen. Hij lette er bijzonder op, 
dat er geen vrouwspersonen binnen de kazerne kwamen, 
zonder zich eerst op de wacht aangemeld te hebben, zoals 
het bepaald was door de voorschriften van het reglement; 
het uur van hun aankomst en vertrek moest heel juist 
ingeschreven worden op de registers van de wacht. 

Luitenant Wittfeld, die zo streng was in dit opzicht tegenover 
zijn ondergeschikten, bekommerde zich echter niet in het 
minst om deze bepalingen. De meest loense vrouwspersonen 
mochten bij hem in de kazerne komen, zonder zich in het 
bureau van de wacht te moeten aanmelden. Hij liet deze 
vrouwen soms binnenbrengen door zijn ordonnans, de 
musketier Minol, en dan bracht hij er de nacht mee door op 



 

zijn kamer. De onderofficier, die het zou gewaagd hebben iets 
dergelijks te beginnen, ware het slachtoffer geworden van de 
ontembare woede van de snotneus. 

De 8e augustus 1914 werd het regiment, waarbij Wittfeld 
diende, naar het westerfront gezonden. Tijdens de lange 
marsen door Luxemburg en België, waarbij men de grootste 
eisen stelde aan de manschappen, reed Wittfeld gedurig 
langs zijn compagnie om de ongelukkige sukkelaars, die daar 
liepen met gewonde, bloedende voeten en bijna ineenzakten 
van vermoeienis, op de gemeenste wijze te beschimpen. Het 
was dus geen wonder, als de soldaten tandenknarsend 
fluisterden: "Mijn eerste kogel is voor hem!" 

Toen zijn compagnie de 20e augustus 1914 voor l’Eglise in 
België op bivak lag, voerde luitenant Wittfeld, die een zeer 
slecht schutter was, zijn eerste en beste "heldendaad" uit. 
Men was daar bezig verdwaald vee te vangen om het te 
slachten, en Wittfeld stelde zich voor de dieren en schoot er 
op met zijn revolver. De schoten troffen slecht en Wittfeld 
barstte uit in een wilde lach, toen de ongelukkige dieren zich 
tengevolge der wrede pijnen met geweldig gebrul losrukten 
en als een gek in een kring rondliepen tot ze afgemat 
ineenstortten en in de zwaarste smarten stierven. 

Twee dagen nadien stond zijn compagnie bij Rossignol, in 
Belgisch Luxemburg in het gevecht. Wittfeld was de eerste 
gekwetste en zijn soldaten vertelden dat een kogel van zijn 



 

eigen manschappen hem getroffen had. Hij was echter niet 
dood, wat de soldaten erg speet. 

Nadat hij weer hersteld was dook de jonge mensenbeul te 
Gent weer op en werd daar verbonden aan de 
etappenkommandantuur. Hij trachtte er onontbeerlijke 
kracht te spelen om niet meer naar het front te moeten gaan. 
Hij liet zich daarbij nog in alle mogelijke burelen van de 
kommandantuur en in de etappe als "plaatsvervanger" 
aanstellen en had zeer graag de rode strepen van de generale 
staf op zijn broek gekregen. De soldaten noemden hem nog 
slechts de "citroenperser", omdat hij op zon- en feestdagen 
steeds als een paraderende pauw rondliep met zijn blauwe 
interimuniform, en het IJzeren Kruis op de borst en 
gedurende de week in zijn bonte vredesuniform, met 
gewichtig gezicht op de Kouter en in de straten van het 
schone Gent rondslenterende. 

Hij deed zich liefst voor als een wilskrachtige en flinke actieve 
Pruisische officier, alhoewel hij in werkelijkheid slechts een 
zeer lichtzinnig en onbeduidend snotjongetje was. Hij vond er 
een waar genoegen in, de landstormmannen, die soms drie 
keer zo oud waren als hijzelf, wegens slecht groeten staande 
te houden, en hen op straat, waar iedereen het hoorde, aan 
te snauwen. Hij zorgde er dan ook voor, dat ze daarbij op 
arrest gezet werden. 

Zijn hond, Mungo, waarvan men onmogelijk het ras kon 
vaststellen, werd daarentegen met grote toewijding 



 

behandeld. Hij liet hem verzorgen in de keuken van het 
officierencasino en benoemde het dier tot onderofficier. Zes 
weken nadien verleende hij zijn hond de herkenningstekens 
van de onderofficier, en zijn ordonnans moest de streepjes 
net en volgens de voorschriften aan de halsband van de hond 
naaien. 

Het was slechts nadat de hond Mungo het IJzeren Kruis 
gekregen had, dat de manschappen der kommandantuur aan 
de beurt kwamen om bevorderd te worden tot onderofficier. 

In het begin gebaarde hij zich zeer leergierig, en de 
onderofficier-vertaler Ernst Lindenborn moest hem 
onderwijzen en voorbereiden op een examen. Na korte tijd 
echter wijdde hij nog slechts zijn aandacht aan het vrouwelijk 
geslacht. Het eerste meisje, dat zijn leergierigheid in dit 
opzicht moest stillen, was de jonge dochter van zijn hospita 
in de Metdepenningenstraat. 

De lauweren, die zijn heer en meester, de galante kapitein en 
adjudant Max Henz, die hem dikwijls in aanwezigheid der 
manschappen uitschold voor schooljongen, op het gebied van 
de minnedienst plukte, maakten de jonge luitenant afgunstig. 
Hij probeerde de kapitein na te doen, en als hij jonge meisjes 
op straat tegenkwam, deed hij ze onder een of ander 
voorwendsel bij zich komen. Indien de meisjes geen gevolg 
gaven aan zijn militaire bevelen, werden ze op bevel door zijn 
ordonnans met geweld in zijn bureel gesleept. Maar het 
gesprek, dat dan tussen vier muren en onder vier ogen 



 

gevoerd werd, was allesbehalve "dienstlich". Zijn pogingen 
om meisjes te verkrachten zijn zelden gelukt. Op zekere dag 
had hij ook zijn gewone pasjahouding aangenomen om een 
jongedame in de St-Pietersnieuwstraat te bekoren, doch het 
gevolg was, dat hij een flinke oorveeg kreeg, die hem met 
gezwollen en bebloede kaak naar zijn dienst joeg. 

Daar hij een geboren lafaard was moest hij zijn "heldenmoed" 
op de weerloze Belgen botvieren, en hierin was hij zeer 
ijverig. De Belgen moesten voor een nietigheid bij hem op de 
kommandantuur komen. Hij sloeg hen in het gezicht met 
gebalde vuist en mishandelde ze ook dikwijls met de rijzweep 
en stampte hen met de hielen van zijn laarzen. Dikwijls 
verscheen dan de nochtans niet fijnbesnaarde kapitein Henz 
als "redder" van deze Belgen, en hij moest het sadistisch 
snotjongetje tot de orde roepen. 

De "citroenperser" was natuurlijk bang van deze stoornissen 
en, teneinde deze te omzeilen verlegde hij het toneel van zijn 
genoegens tot achter de dikke muren der gevangenis aan de 
Coupure. Met voorliefde wandelde hij daarheen, wanneer hij 
niets te doen had. Na een krachtig ontbijt ging hij naar de 
gevangenis met de rijzweep in de hand om daar zijn wrede 
lusten bot te vieren op de gevangen meisjes, vrouwen en 
mannen. 

De 21e juli 1915, ter gelegenheid van de nationale feestdag 
der Belgen, waarover wij verder spreken, lukte het hem als 
"held" op bijzondere wijze te schitteren. Talrijke Gentse 



 

meisjes, vrouwen en mannen werden door hem zodanig 
mishandeld, dat kapitein Henz het zelf niet meer kon zien. De 
onmenselijk wrede luitenant sloeg een gebrekkige grijsaard 
vlak in het gezicht, noemde hem "schurfthond" en trok hem 
een decoratie van de borst. 

Tenslotte werd luitenant Wittfeld als leider der afdeling voor 
fotografie bij de Kommandantuur te Gent aangesteld. Daar 
trachtte hij weer een aureool rond zich te scheppen, terwijl 
hij weer zeer gewichtig deed en wilde doorgaan voor 
onontbeerlijk. In plaats van twee ordonnansen had hij nu een 
hele staf onderofficieren en manschappen te zijner 
beschikking. 

  



 

 

Een aantal officieren die in dit boek beschreven worden. Van 
links naar rechts luitenant Gruber, luitenant Wettstein, 

dominee Orthmann, luitenant-kolonel von Wick, 
krijgsauditeur Lent, eerste luitenant Prosch, krijgsauditeur 

Mey en luitenant Pulkowski. 

 


