De plunderingen

De 4° augustus veranderde opeens geheel de stemming. Het
werd bekend, dat de Duitse troepen tegen het volkenrecht in,
Belgié aangevallen hadden. ledere deftige Belg was het eens
met zijn regering, die open verklaarde, haar neutraliteit met
alle middelen te zullen verdedigen. Er was slechts één roep:
"Het vaderland is in gevaar!" Alle klassen der bevolking waren
eensgezind.

Belgie¢ en dus ook het aan Duitsland stamverwante
Vlaanderen bevond zich van nu af in volle oorlogstoestand,
en nu was Duitsland de vijand en verscheen Frankrijk als
vriend en beschermer, want nog dezelfde dag had de regering
te Parijs uitdrukkelijk verklaard de Belgische onzijdigheid
onder alle omstandigheden te zullen handhaven.

Gepeupel en twistzoekers, die men overal vindt, verschenen
nu ook te Gent.

Een woeste bende bewoog zich de 4€ augustus 's avonds door
de hoofdstraten der stad. De bende bestond meestal uit
halfwassen jongemannen en het gespuis van de bevolking,
die met de eigenlijke arbeidersbevolking niets te maken
hadden. De ganse reeks grote hotels aan het Zuidstation,
waarvan enige een Duitse patroon hadden, vormden het doel
van dit samengestroomde gemene ras. Bijvoorbeeld het hotel
"Telegraaf" op het Graaf van Vlaanderenplein, dat de heer
Meyer, en het hotel "Klaus" in de Vlaanderenstraat, dat toen



aan de heer Cornelius Mulleneisen behoorde. Het gespuis
beweerde, dat de patroons spionnen waren, drong binnen en
sloeg de gehele inrichting kort en klein. Daarna wierpen ze de
stukken op straat en wanneer er echte stukken van waarde
bij waren, namen ze deze mee.

De volgende voorwerpen van de plunderaarswoede waren:
het degelijke en welbekende hotel "Ganda" in de
Brabantdam, dat behoorde aan de gebroeders Wilhelm en
Heinrich Stenger, die dan later te Brussel onder de oorlog het
"Kaiserhof" en te Gent het hotel "Klaus” en de "Ewige Lampe"
openhielden.

De oudste der Stengers redde de "Ganda" voor de vernieling
door een toespraak te houden vanaf zijn balkon en door zijn
gehele voorraad sigaren bij kisten uit het venster in de
roofzuchtige troep te gooien.

Maar het hotel "In de drie Zwitsers" op de Korenmarkt,
waarvan de eigenaar Wilhelm Mulleneisen was, werd
onbarmhartig stukgeslagen. Dan moest het Concordiahotel
aan de beurt komen, doch de Duitse eigenaar Schaich, die
later als landstorman binnengeroepen werd, redde de
toestand door zijn nationaliteit te verloochenen, want hij gaf
zich voor een neutrale Zwitser uit, en voornamelijk door op
alle vensters in grote letters te schilderen: "Weg met de
Duitsers! Leve Belgié!"

De plunderingen van de Duitse winkels werden voortgezet tot
in de late nacht. De burgerwacht, die opgeroepen was en dan



later de politie, waren machteloos. Ze stonden trouwens
onder de indruk van de Duitse inval, de grootste misdaad van
de Duitse staf, die de gehele bevolking tegen Duitsland
gekeerd had.

Het grote magazijn "A I'Innovation" in de Veldstraat, dat
toebehoorde aan de heer Salomo en de winkel van de
haarkapper Schreiner aan het Sint-Pietersstation hadden
dezelfde avond hun beurt. En overal, waar de plunderaars
een Duits schild of een Duitse reclame ontwaarden, werd er
gefloten en gejouwd en onder dreigementen werden de
Duitse kentekens buiten gehaald.

Voor alle vreemde consulaten bleef de bende staan en
verlangde onder de roep "Leve Frankrijk! Leve Belgié! Weg
met de Duitsers!" het hijsen der Belgische vlag.

Het hotel "Kulmbach" op de Kuiperskaai, dat toebehoorde
aan de Duitser Pfeiffer, werd voor deze avond nog door de
burgerwacht beschermd. Maar in de vroegte van de volgende
morgen, de 5° augustus, brak de bende door het cordon van
de brave burgerwachtjes waarvan er zeker wel een paar
leden gewapend waren, en stortte woedend in het lokaal,
waar ze hun vandalisme begonnen bot te vieren. Al de
meubelen met de piano erbij werden stukgeslagen en op
straat geworden, van daar wierp men alles in de Schelde.

De heer Pfeiffer en zijn familie hadden juist de tijd gehad, om
zich in een kamertje onder het dak te verstoppen. Enige



dagen lang zijn ze daar blijven zitten tot ze half verhongerd
waren.

Maar nu greep de politie en de burgerwacht in en 35
plunderaars werden aangehouden. Ze werden gevangen
gezet en zo kwam het uit, dat men te doen had met oude
bekenden van politie en gendarmerie.

De Gentse pers veroordeelde de plunderingen van Duits
eigendom op de scherpste wijze en de sociaaldemocratische
"Vooruit" drong er bij het volk op aan, dat het kalm en
bezonnen moest zijn, "Geen gewelddaden" zo sloot het zijn
artikel — ze zouden tegen ons zelf keren.

De manifestatie tegen de oorlog, die de 5° augustus moest
plaatshebben, kon niet doorgaan.

De Gentse sociaaldemocraten rustten zich nu ook uit om hun
vaderland tegen het willekeurige Pruisische militarisme te
verdedigen.



