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Voor de oorlogsverklaring 

Het was einde juli 1914. In Gent dacht niemand erom, dat zijn 
vaderland reeds in de volgende dagen zou overvallen worden 
door de gruwelen van de oorlog. De moord van Sarajevo had 
de gemoederen der Gentenaars lang niet zozeer opgejaagd 
als bij ons in Duitsland. Daardoor handelde de pers weinig 
over de gebeurtenis, die voor de al-Duitse ophichtsers zulke 
schone aanleiding was, om van de vredige Duitse bierdrinkers 
de meest schaamteloze chauvinisten te maken. 

Te Gent hield het proces van madame Caillaux nog iedereen 
bezig. Het grootste gedeelte der burgerlijke bevolking 
smaakte met welgevallen het prikkelende in dit proces: in de 
grote cafés op de Kouter en aan het Zuidstation vormde dit 
het thema der gesprekken. 

De 27e juli ontving men voor het eerst een oorlogsbericht. Er 
werd gemeld, dat de Belgische regering evenals de 
Nederlandse en de Zwitserse een gedeeltelijke mobilisatie 
bevolen had. De aankomst van de gemobiliseerden en het 
vervoer der troepen bracht een ongewone beweging in de 
stad. Anders bleef de stad haar uitzicht behouden. Geen 
mens dacht erom, dat het grote Duitsland, dat zich bij de 
Vlamingen in een ware sympathie mocht verheugen, en dat 
zoveel mensen telde, die het in Vlaanderen sedert tientallen 
van jaren goed hadden, de grote misdaad zou begaan België 
te overrompelen en er te komen moorden en branden. 



 

Alle gesprekken, die gevoerd werden over een grote 
Europese oorlog, betoogden dat België zeker neutraal zou 
blijven, en slechts troepen naar de grens zou sturen om zich 
te beschutten voor het geval er tussen Frankrijk en Duitsland 
oorlog zou uitbreken. 

Daarbij was de stemming van de Gentse bevolking, afgezien 
van haar liberale Fransgezinde burgerij, in het geheel niet 
gunstig voor Frankrijk. De gelovige katholieke inwoners, die 
de vervolging der geestelijkheid in Frankrijk tijdens de 
scheiding van kerk en staat aldaar nog niet vergeten hadden, 
waren Duitsland meer genegen. De Gentse geestelijkheid 
predikte dan ook openlijk tegen het Franse volk, zeggende, 
dat er een tijd aangebroken was, die dit zou straffen met een 
nieuwe oorlog. Frankrijk zou zeker overwonnen worden door 
de godsdienstige Duitse soldaten, die de kreet "Gott mit uns" 
op de gordel droegen. 

Al degenen, die bepaald Vlaamsgezind waren en nog jaarlijks 
met begeestering de Guldensporenslag herdenken, verdoken 
hun gezindheid voor het Duitse broedervolk niet. 

De kleine Vlaamse dagbladen spraken zich hierover ook rond 
uit. 

Het sociaaldemocratisch georganiseerde proletariaat, 
waarvan Gent het brandpunt is, was er vast van overtuigd, 
dat het de Duitse sociaaldemocraten met hun 110 
vertegenwoordigers in de Rijksdag zou lukken, de deelname 
van Duitsland aan de oorlog te verhinderen. Het proletariaat 



 

ging akkoord met de rode internationale en zag vol hoop de 
grote manifestatie tegemoet, die op donderdag 29 juli in het 
circus te Brussel moest gehouden worden. Dat was de laatste 
maal dat de oude internationale in een machtige en 
indrukwekkende manifestatie voor het aanschijn der wereld 
trad en tegen de oorlog betoogde. Naast Vandervelde 
(België) riepen Haase (Duitsland), Chaureuse (Frankrijk), Keir 
Hardie (Engeland), Obanowitch (Rusland), Norgari (Italië), en 
Troelstra (Nederland), het internationale proletariaat op 
tegen de mensenslachting, die de bourgeoisie ging 
bewerkstelligen. Het was ook bij die gelegenheid, dat de 
moedige strijdster Rosa Luxemburg, die door onpasselijkheid 
niet kon optreden, met geestdrift gevierd werd. 

Talrijke leiders der sociaaldemocraten zoals Ad. De Bakker, 
Paul de Graeve, Rudolf Vercammen hadden met de 
tegenwoordige minister van arbeid, Edward Anseele, die 
meeting bijgewoond en verzekerden hun kameraden, dat de 
aanhitsing tot de oorlog dood zou lopen op het vast 
aaneengesloten internationale proletariaat. 

Nog dezelfde avond werd besloten op 4 augustus in de beurs 
op de Kouter ook een meeting te houden tegen de oorlog. 

Op 31 juli kwam intussen het bericht, dat er te Brussel lange 
bijeenkomsten plaats hadden van de ministers en dat de 
Belgische regering vijf klassen binnengeroepen had. 

De omgeving van het Sint-Pietersstation die voor de 
troepenbewegingen in Vlaanderen het belangrijkste 



 

kruispunt is, kreeg een oorlogsachtig uitzicht. Van alle kanten 
van Oost-Vlaanderen kwamen binnengeroepenen met pak en 
zak aangerukt. Op het Belfort, van waaruit de reusachtige 
klokke Roeland de Gentse burgers reeds vóór 600 jaar te 
wapen klepte, en op alle officiële gebouwen van de stad werd 
de vlag gehesen. De kazernes hadden geen plaats genoeg om 
de gemobiliseerden onderdak te brengen. Een hele reeks 
scholen werd bezet zoals het Sint Barbaracollege in de 
Savaanstraat, het Sint Amandusgesticht op de Oude Houtlei, 
en het ruime Casino op de Coupure. Tezelfdertijd werd de 
burgerwacht, de bespottelijke Belgische "Landsturm" 
binnengeroepen. De prijzen van de levensmiddelen stegen, 
de winkels waren spoedig leeggekocht en de angstige 
mensen bestormden de spaarkassen en banken om hun 
tegoeden terug te eisen. 

De 1e augustus kwam, maar nog geloofde niemand, dat België 
oorlog zou voeren. Een reeks grote feesten, die in deze 
maand zouden plaatshebben, werden niet afgesteld en de 
begoede Gentse burgers die zoals altijd nog aan het strand 
waren, keerden niet terug. Maar er hing een onweerszwoelte 
in de lucht. 

De straten zagen er steeds ongewoner en koortsachtiger uit. 
Troepen marcheerden in en uit. Muziek en gezang weerklonk. 
De Brabançonne werd populair. Het Pathétheater had met 
zijn film "Vervloekt weze de oorlog"! een uitverkochte zaal. 



 

Midden in deze stemming barstte de bom; men vernam de 
vreselijke moord van de grote vijand van de oorlog – Jaurès. 
Deze moord versterkte de revanchegeest van het 
imperialistische Frankrijk. De arbeiders keerden de rug toe 
aan de gewetenloze machthebbers van aan de Seine, die deze 
moord zoniet bewerkstelligd, dan toch in de hand gewerkt 
hadden. 

De Fransgezinde "Flandre libérale" schreef nog de 2e augustus 
met verontwaardiging, dat een bekend Brussels blad de 
Belgische neutraliteit geschonden had, door in een 
hoofdartikel met het opschrift: "Honte à la barbarie! Vive la 
France" open voor Frankrijk partij te trekken. 

Toen in de ochtend van de 3e augustus 200 Franse reservisten 
in het Gentse Zuidstation naar het vaderland terugkeerden, 
hadden er, niettegenstaande de talrijke toeschouwers, geen 
anti Duitse betogingen plaats. De dag, die overigens 
regenachtig en droef was, bracht aan de Gentenaars het 
nieuws, dat de oude generaal Morel de Boucle de St. Denis 
tot commandant van de Gentse burgerwacht benoemd was, 
en dat de Kouter ‘s zondags gedurende het concert niet meer 
verlicht mocht worden. 

Nog altijd stonden in de Gentse dagbladen de berichten der 
Duitse en Franse consuls, die de weerplichtigen en de te Gent 
wonende landgenoten tot de mobilisatie opliepen, 
vreedzaam naast elkaar. 



 

En nog altijd hing er aan iedere hoek van de straten een 
bericht, waarbij burgemeester Braun alle samenscholingen 
en betogingen ten gunste van een of andere oorlogvoerende 
mogendheid verbood. 

De Kouter was leeg en het Graaf van Vlaanderenplein 
stonden honderden nieuwsgierigen te wachten op de 
geruchten, die de reizigers uit Brussel in de onheilzwangere 
atmosfeer slingerden. 

Sterke militaire patrouilles doortrokken de stad en 
langzamerhand werd het volk zich ervan bewust, dat het 
oorlogsonweer, dat reeds brandend rood aan de hemel 
opflakkerende, ook de vaderlandse velden zou verschroeien. 

 


