16 mei 1916
Memoranda (Karel Van de Woestijne).
Brussel, 4 mei.

Wij hebben niemand niets meer te benijden: wij hebben bijna
hondenvlees gegeten. En het is dan nog zo heel zeker niet, of ik dat
“bijna” niet in de pen had mogen houden!

Men vertelt namelijk, en er bestaat geen reden om het niet te
geloven, voor ons, die anders sceptisch hebben leren worden, - men
vertelt, dat de politie de sluiting van een spekslagerij heeft bevolen
(en die inderdaad gesloten is: ik heb het met eigen ogen gezien),
omdat men er vier prachtige honden had zien binnen gaan, die er
nooit meer buiten waren gekomen. Men is, schijnt het, gaan zien,
waar de beesten toch mochten vertoeven: men heeft, helaas, nog
alleen hun lijk mogen ontdekken; wat zeg ik: hun lijk?: hun
gevierendeelde ledematen, hun stukgesneden ingewanden, klaar om
tot worst gemalen of gehakt te worden, om dan verder, zoals men
licht vermoedt, met een beminnelijke glimlach, zij het dan ook tegen
hoog geld, aan de menselijke consumptie te worden overgeleverd.

“Nous l'avons cette fois, Marquis, échappé belle! ” zou Madame de
Sévigné hebben uitgeroepen. En ik herhaal erbij, dat het dan nog zo
heel zeker niet is, dat wij aan mopsenvlees vooralsnog en geheel zijn
ontsnapt. Want zou het niet waarlijk verwonderlijk, en haast niet te
denken zijn, dat de politie juist bij dat éérste, dubbel cynisch vergrijp,
de hand op de schuldige legt? Dat zijn wij zowaar van haar niet
gewoon ...

Ik voor mij zal dan nooit aarzelen te verzekeren, een jaar of twintig
na het sluiten van de vrede, dat men te Brussel onder de bezetting
hondenvlees at. Het is de glorie van de oudere inwoners van Parijs,



dat zij onder het beleg van 1870-71 allerlei viezigheden verorberden,
en er dan nog om lachten op de koop toe. Tot op heden kon Brussel
dit aan Parijs benijden; nu echter mogen wij op beide onze oren
slapen: wij hebben onze culinaire legende, die, wie weet, misschien
alleen de zuivere waarheid is.

En die mij, terwijl ik dit zit te schrijven, met niet veel minder dan walg
vervult ...

6 mei.

“Ik ben alle welsprekendheid beu!”, moet Carson hebben gezegd; en
zie, dat is een woord dat mij onmiddellijk naar het hart is gegaan:
geen dat beter het gevoel weergeeft van wie de juiste waarde der
woorden weet te appreciéren, en zich al de woorden herinnert die,
officieel en niet officieel, deze oorlog heeft uitgelokt.

Deze oorlog heeft alle wapens gemobiliseerd, ook de menselijke
tong, volgens Esopus de Phrygiér het beste en slechtste der dingen.
Over al de andere wapens mogen wij nu deze éénentwintig maanden
heel wat hebben geleerd: wij blijven niet te minder onbevoegd over
hun ware betekenis, en men kan er ons heel wat over blijven wijs
maken. Wat echter het woord aangaat, gesproken of geschreven,
naakt of omkleed met retoriek: daar heeft de gewoonte en het eigen
gebruik ons een zuiverder inzicht in gegeven; men kan ons er niet
mee bedotten dan als wij daar in toestemmen; toegeving of niet,
moeten wij eindigen met er de waarde en de dracht van in te zien. Ik
hou het er dan ook voor, dat de grootste verbluffing van de geleerde,
die in latere tijden de geschiedenis van de oorlog schrijven zal, zal
zijn: eerst dat ganse volkeren er waarlijk in toegestemd hebben zich
door woorden te laten bedriegen die het tegendeel zegden van wat
zij met hun ogen zien en met hun oren horen konden; daarna dat
zoveel bloed vergoten werd voor leuzen en beginselverklaringen,



waar ieder van kon inzien kon dat zij niets dan lege woorden, of zelfs
leugen inhielden. Eenmaal de oorlog gedaan, dan zullen wij, ik twijfel
er geen ogenblik aan, elkaar in de ogen kijken en zeggen: wat heb ik
mij moedwillig laten bedriegen en hoe heb ik mezelf bedrogen, - zo,
dat de oorlog er telkens door verlengd werd. Maar zulke vaststelling
zal dan wel wat laat komen, vrees ik ...

Intussen is een der leidende mannen in Engeland alle
welsprekendheid beu, - buiten de zijne allicht. Maar zelfs als ieder
met welgevallen nog slechts naar die eigen stem bleef luisteren, doch
de oren sloot voor die der anderen: zou het ons niet reeds een stapje
verder brengen? Wie in de woestijn preekt, kan al niet heel veel
kwaad meer berokkenen. De meest paradoxale verklaringen worden
er de onschuldigste bij. En misschien zouden de verwoedste
redenaars, overtuigd dat hun schittering slechts ijdelheid is, zich gaan
tevreden stellen met handelen, in de enige zin waar heil van te
verwachten is; die van het recht.

Helaas, zover brengen wij het niet, zo lang het woord blijft dienen
“pour déguiser la vérité” ...

8 mei.

Belgié, hoewel voor het overgrootste deel bezet, hoe dan ook
economisch verlamd en ten dele gedood, kon niet nalaten in de
algemene beweging, die dringt naar het voorzien in de eigen
behoeften, die tracht naar de eigen economische onafhankelijkheid,
mee te willen doen. Wij zien hier kleine industrieén ontstaan, die
geen karakter van tijdelijkheid dragen, en, is het de nood vooral, die
deugden deed ontwaken, waarvan wij niet bewust waren, dat zij in
ons te sluimeren lagen. Wij hebben ons in vele gevallen moeten gaan
behelpen met eigen producten, waarvan wij niet vermoedden, dat
wij ze bezaten of zelf maken konden. Wij zien verder dan de



tegenwoordige omstandigheden, en het is niet alleen om wat werk
te verschaffen aan werklozen, dat sommige nijverheidstakken in het
leven zijn geroepen.

Zo, bijvoorbeeld, de poppenfabricage: een allerliefste vak, voor
hetwelke wij als de gehele wereld van Duitsland en van Frankrijk -
meer bepaald van Leipzig en van Parijs - afhingen, en dat nu reeds
inheemse voorbeelden heeft voortgebracht, waar men zich waarlijk
niet voor schamen moet. In een winkel der Koninklijke Plaats heb ik
ze uitgestald gezien: vergelijkingen wil ik niet maken, gesteld dat ik
daartoe in staat zou zijn. Maar ik mag zeggen dat die poppen, heel
goed uitgedost, iets bijzonders hebben, dat ze weldra zal doen
onderscheiden zo ze op de markt komen, en waarvan ik niet twijfel
of het bezorgt hun bijval.

Een andere nijverheid, die niet nieuw is, maar uitbreiding schijnt te
willen nemen: de messenmakerij. Ge weet, dat onder de Belgische
huisnijverheid de wapenmakerij der omstreken van Luik onder de
meest bloeiende was. Die wapenmakers nu, het spreekt van zelf,
zagen zich onder de oorlog van hun broodwinning beroofd: zij
hebben niet lang geaarzeld, en zijn messenmakers geworden.
Enkelen smeden zelfs luxemessen, waar allerlei versieringen op
gegraveerd worden: een ander groot magazijn der stad toont daar
stalen van, die zeer geslaagd zijn. Worden nu, met en door de vrede,
de bewapeningen der onderscheidene naties beperkt (en waarom
zou ik voor een ogenblik die illusie, waar ik trouwens niet overdreven
in geloof, niet koesteren), dan hebben die nieuwe messenmakers een
blijvende broodwinning, die weer aan de nationale nijverheid ten
goede komt.

Aldus bereiden wij, niettegenstaande dat alles, de toekomst voor.
Het is zeker niet zo heel veel. Maar het heeft niet te minder
betekenis.



Men meldt ons uit Maastricht:

Er kunnen geen aardappelen met vergunning meer ingevoerd
worden in Belgié. Het generaal-gouvernement weigert daarvoor
spoorwegmateriaal af te staan, omdat het beweert, dat nodig te
hebben voor militaire doeleinden.

Zo wachten ook reeds weken lang aanvragen voor kleine zendingen
naar in Belgié wonende Nederlanders op Genehmigung van het
generaal-gouvernement te Brussel, zonder welke al deze pakjes niet
per spoor mogen verzonden worden.

De begroting van bezet Belgié voor 1916.
Brussel, 15 mei.

Voor de tweede keer reeds tijdens de oorlog verscheen een door de
Duitse overheden samengestelde begroting: ditmaal van de gelden,
waarover men in 1916 zal kunnen en moeten beschikken. En hoewel
de eindcijfers door Wolff reeds enkele dagen geleden geseind
werden, wil ik hier, evenals verleden jaar, bij de begroting over 1915,
bij verschillende posten en hoofdstukken enkele kanttekeningen
maken. De cijfers zijn afgerond in miljoen franken; het getal tussen
haakjes duidt het overeenkomstige bedrag voor het vorige jaar aan.

De ontvangsten worden dan becijferd op 248,5 (175), de uitgaven op
274,5 (198), zodat er een tekort is van rond 26 (23) miljoen frank, dat,
zoals eveneens in 1915 werd bepaald, door bijzondere middelen te
verschaffen bij verordening zal gevonden worden. Onder de
vermeerderde ontvangsten noteren wij vooreerst de directe
belastingen, welke van 61,5 tot 74 miljoen gestegen zijn, waarvan
grondbelasting 29 (25), belasting op de inkomsten op winsten
behaald door vennootschappen enz. 15 (8) miljoen. De
buitengewone belastingtoeslag ten laste der afwezigen, vorig jaar op



1,5 miljoen geraamd, is nu pro memorie geboekt. De opbrengsten
der invoerrechten worden begroot op 29,5 (14,5), die der accijnzen
op 75 (66,5), der registratie op 10 (2), der successie op 16 (13)
miljoen. Het aandeel van de staat op de winsten der Nationale Bank
daalde van 4.6 op 2,5 miljoen.

Onder de uitgaven verdelen zich over de verschillende ministerie
aldus: openbare schuld 35 (id.), dotatién 0,75 (0,5), justitie 29 (26,5),
binnenlandse zaken 6,25 (4), wetenschappen en kunsten 43,5 (34),
nijverheid en arbeid 15,5 (11), financién 114 (60), landbouw en
openbare werken 29 (25) en onwaarden en terugbetalingen 1,5 (id.)
miljoen. Gaan wij deze hoofdstukken na, dan vinden wij de volgende
belangrijke verschillen.

Bij justitie zijn vooral de posten voor jaarwedden,
weldadigheidsinrichtingen en gevangenissen hoger geworden: het
drukken van het Wet- en Verordeningsblad van 100.000 F op 140.000
F gebracht.

Bij binnenlandse zaken is de gezondheidsdienst van 794.000 tot
2.399.000 F gestegen, waaronder bv. de post gezondheidsdienst der
grenzen en zeehavens, voorzorgsmaatregelen tegen besmettelijke
ziekten en kosteloze levering van serum tegen difteritis verhoogd is
met 360.000 F, die voor bestrijding der tuberculose met 85.000 F.
Aanmoedigingen ter verbeteringen, die voor de openbare
gezondheid van nut zijn, werden van 100.000 F op 1.300.000 F
gebracht.

In het hoofdstuk wetenschappen en kunsten werden de posten voor
het historisch instituut te Rome (5512 F) en reisbeurzen (28.000 F)
geschrapt; verhoogd werden: jaarwedden personeel
staatshogescholen 1,5 (1,4), jaarwedden middelbaar onderwijs,
terwijl het hoofdstuk lager onderwijs van 23 op 31,3 werd gebracht.



Ook de posten uitgetrokken voor musea en andere wetenschappelijk
instellingen werden verhoogd.

Bij nijverheid en arbeid treffen we eveneens voor het onderwijs
vermeerdering van subsidies aan: de deelneming van de staat in de
instelling van ouderdomspensioenen steeg van 7,9 op 11,5.

Onder financién verdienen deze posten vermelding: officieel kantoor
voor handelsinlichtingen en voortdurende tentoonstelling te Laken
84.000 F (vorig jaar nihil), beheer der spoorwegen 8,4 (7,3), aandeel
van Belgié in de kosten van het Duits bestuur der posterijen en
telegrafen in Belgié 20 (idem), kosten van het Duits bestuur in Belgié
9 (4,5), renten en aflossingen der leningen door de provincies
aangegaan voor de betaling van de oorlogsschatting, dienstjaren
1915 en 1916, 45.466.667 F, aanmoediging van de staat tot
heropbouw van door de oorlogsgebeurtenissen vernielde of
beschadigde gebouwen (nieuwe post) 2 miljoen.

Bij openbare werken zijn ook verschillende verhogingen voorgesteld.
Wegen komen op 7,5 (2,25), werken aan rivieren en vaarten op 2,8
(1), havenwerken op 2,25 (1,5): voorts werden nieuw uitgetrokken
200.000 F voor de voltooiing van het gebouw van het provinciaal
bestuur te Brugge en 10.822.200 F voor openbare werken onder
toezicht van de Duitse overheid uitgevoerd.

Ons bruinbrood in Belgié.
Onze correspondent schrijft uit Brussel op 13 mei:

Dat met name te Gent het uit ons land ingevoerde bruinbrood
aanleiding gaf tot klachten berichtte ik u voor enkele dagen. De
Gentse Bien Public komt nu vandaag hierop terug in het volgend
artikel:



Gedurende enkele dagen reeds wordt er geen Nederlands
bruinbrood meer verkocht in de gemeentelijke winkel. Reden hiervan
is, dat het gemeentebestuur er voorlopig van heeft afgezien een
koopman beschikbaar te stellen, welke men zonder overdrijving
smerig kan noemen. De kleine bruine broden, welke voor 62
centiemen verkocht werden en in het begin betrekkelijk voldoende
werden geoordeeld, waren inderdaad sedert enkele dagen niet meer
dan een bol schimmel geworden. De heer Borres, directeur van de
gemeentelijke winkel, heeft ons in staat gesteld kennis te nemen van
een dossier, waaruit o.m. blijkt dat de stad en de colperatieve
vereniging Groothandel, die als tussenpersoon dient tussen ons
gemeentebestuur en de Nederlandse bakkers, alles in het werk
hebben gesteld om aan deze toestanden een einde te maken. De
broodjes uit Nederland, die gebakken worden door een groot aantal
kleine bakkerijen uit het grensgebied, zijn zeer zeker geen broden van
eerste kwaliteit, maar, wanneer zij op tijd afgeleverd werden, zouden
zij toch voldoening kunnen geven aan de verbruikers. Evenwel
worden zij, een dag reeds oud, opgeladen in hermetisch gesloten
wagens, en nu heeft, tijdens de vroege warmte, welke wij gehad
hebbe, het brood gedurende het lange transport gebroeid, zodat het
volstrekt ondeugdelijk voor de consumptie is geworden. Schepen de
Weert, die persoonlijk naar de grensstreken is gegaan, en de
vereniging Groothandel van haar kant hebben alles in het werk
gesteld, opdat het bakken en verzenden van het brood zou
geschieden op een wijze, die verdere teleurstellingen voorkomt. Men
moet nl. niet vergeten, dat de bevolking bij deze broden een
betrekkelijk belangrijk supplement vond (6000 broden per dag) op de
onvoldoende voeding, waartoe zij genoodzaakt is.

Indien wij, gaat het blad voort, hierover meenden te moeten
uitweiden, is dit vooreerst met het oog op de voeding van onze
bevolking, maar ook om te antwoorden op een bericht, dat dezer



dagen in het algemeen Handelsblad verscheen ..! En hieromtrent
heeft de heer Borres ons een bijzonderheid medegedeeld, die haar
belang heeft. Hoe slecht het brood ook was, de eerste dag, waarop
men de koopwaar geweigerd had, smeekten arme vrouwen de
directeur nog hun het brood toch maar te geven, hoe het ook was,
“want” zegden zij “onze kinderen hebben niets te eten.”

Dit is, wel te verstaan, niet het geval voor de meerderheid, want ten
eerste bevinden zich een grote menigte mensen, die van de publieke
armenzorg moeten leven, in de onmogelijkheid 62 centiemen voor
een klein bruinbrood te geven, terwijl anderzijds zij, die nog wat geld
hebben dank zij hun werk of hun spaarcenten, zeker geen koeken
vragen, maar de broden uit Nederland, zoals die de laatste dagen in
Gent aankwamen, zullen hun niet kunnen bekoren voordat elk ander
voedingsmiddel verdwenen zal zijn. Dit is de reden dat honderden
broden onverkocht zijn gebleven, zoals het Algemeen Handelsblad
berichtte.

Tot zover het Gentse blad, dat een weerklank vindt in een opmerking
van de hier ter stede verschijnende Belgique van heden. Dit blad
vermeldt, dat schepen Hallet, die zich hier met de volksvoeding
bezighoudt, besloten heeft het Nederlandse brood niet meer over de
gemeenten van Groot-Brussel te verdelen, maar het in slechts vier
winkels tegen 60 centiemen per brood voor iedereen te koop te

! Het bericht, waarop de Bien Public hier doelt, verscheen in het
Handelsblad van 4 mei, avondblad, kwam uit Sas van Gent en luidde:
Dat het oorlogsbrood niet overal in de smaak valt, is bekend, maar
dat de Belgen weigeren te eten, is wel een bewijs, dat de honger, die
rauwe bonen zoet maakt, daar toch nog niet zo nijpend wordt
gevoeld. Te Gent liggen honderden kilo’s bruin brood, sedert 10
dagen opgespaard. Wat ermee gebeuren zou, was mijn zegsman
echter onbekend.



stellen. En het blad voegt er dan aan toe: Het is zeker, dat het
bruinbrood uit Nederland zich tot nu toe niet verheugt in de gunst
der huismoeders, die het te zwart vinden, donkerder dan het
Brussels. In de gemeentelijke winkels boden de verkopers het aan
alle klanten aan, met weinig bijval echter ...

Mij dunkt dat hier van Nederlandse zijde een onderzoek gebiedend
noodzakelijk is. De Hollandse naam heeft hier in de laatste tijden al
genoeg te lijden gehad van onverdiende verdachtmakingen, en
bovendien ... men helpt goed of men helpt niet, nietwaar?

Goederenvervoer naar, in en uit Belgié.
Onze correspondent schrijft uit Brussel:

Reeds meermaals heb ik hier ter plaatse de lezers opmerkzaam
gemaakt op de zeer uitvoerige bepalingen, welke het
goederenverkeer uit en naar Belgié, alsook binnenlands, regelen. Zo
komt nu een verordening van 15 april jl. (bekendgemaakt 7 mei)
vastleggen bij welke kantoren men zich moet vervoegen om
vergunning van vervoer in het binnenland te bekomen voor alle
mogelijke koopwaren. De lijst is te lang om hier overgenomen te
worden, maar belanghebbenden mogen er op voorzien zijn, dat zij bij
niet opvolgen van de zeer nauwkeurige voorschriften boeten tot
30.000 mark of gevangenisstraf tot drie jaar kunnen oplopen.

Een verordening van 2 mei, eerst nu bekend gemaakt, bepaalt dat
voor het verlenen van in- en uitvoervergunning een recht van één
procent van de in de aanvraag aangegeven waarde moet worden
betaald. Dit recht komt niet in aanmerking bij aanvragen voor een
bedrag beneden 100 frank en moet betaald worden voordat de
vergunning verleend wordt.

18 mei 1916



Uit Belgié.

De Duitse gouverneur-generaal in Belgié heeft de volgende

verordening uitgevaardigd betreffende werkverschaffing aan

werklozen.

Werken, die rechtstreeks of onrechtstreeks voor doel hebben,
werklozen tegen vergoeding onledig te houden (werken voor
werklozen), moeten bij de burgemeester der gemeente, op
wiens gebied zij ondernomen worden, voor het ten uitvoer
leggen aangemeld worden. De burgemeester is verplicht de
aanmelding aan de burgerlijke commissaris (Zivilkkommissar)
van het kanton over te maken. De burgerlijke commissaris zorgt
voor de beslissing vanwege de president van het burgerlijk
bestuur van de provincie.

De uitvoering van werken door werklozen zonder goedkeuring
is verboden. Werken voor werklozen waarvan de uitvoering bij
het van kracht worden van deze verordening reeds
aangevangen werd, moeten ten laatste op 1 juni 1916
aangemeld zijn.

Wie werken voor werklozen, die nog niet goedgekeurd werden,
laat uitvoeren of er de uitvoering van bewerkt, wordt met ten
hoogste drie jaar gevangenisstraf en met ten hoogste 20.000
mark boete of met één van beide gestraft. De burgemeester die
verzuimt de aanmelding bij de burgerlijke commissaris te doen
of het aanvangen van niet goedgekeurde werken toelaat,
ondergaat dezelfde straf.

Uitzonderingen op de bepalingen van § 1 worden door de
Generaal-Gouverneur toegelaten.

. Bevoegd zijn de Duitse krijgsrechtbanken en de Duitse

krijgsoverheden.



De Duitse gouverneur van de vesting Antwerpen heeft het volgende
ter kennis van de Belgische bevolking gebracht:

Daar het verschaffen van de voor de Belgische bevolking nodige
aardappelhoeveelheden moeilijkheden oplevert, wordt de
verordening van de Gouverneur-Generaal in Belgié betreffende de
verzekering van de bevoorrading van de Belgische bevolking met
aardappelen, als volgt gewijzigd:

a) De aflevering van een dagelijks aardappelrantsoen van 3 kg is
nog slechts toegelaten voor mestvarkens van ten minste 3
maanden oud;

b) Waar klavergronden, velden, wouden of rapen in voldoende
hoeveelheid beschikbaar zijn, is het voederen van teelt- en
loopse varkens met aardappelen volstrekt verboden; waar dit
niet het geval is, kan de burgemeester de aflevering van een
dagelijks aardappelrantsoen tot 2 kg voor elk teeltvarken en tot
1 kg voor elk loops varken toelaten.

De gemeenten moeten tot op 15 mei 1916 aan de Zivilkommissar te
Antwerpen opgeven, welke hoeveelheden aardappelen door de
besparing in de hierboven aangeduide zin bij benadering voor de
voeding van de bevolking beschikbaar komen.

Hierbij wordt er nogmaals de aandacht op gevestigd dat volgens art.
2 van de verordening van 29/01/1916 maar alleen kleine en zieke
aardappelen aan varkens als voeding mogen gegeven worden. Wat
de voedersurrogaten voor varkens betreft, wordt naar de in “De
Landman” verschenen verhandelingen verwezen.

19 mei 1916

Een correspondent van De Tijd in Belgié meldt:



Terugkerend van een vormreis in het aartsbisdom, werd kardinaal
Mercier op het grondgebied van Mechelen aangehouden door een
Duitse wachtpost, die oordeelde, dat zijn papieren niet in orde
waren, en zijn auto niet naar de stad liet doorrijden. De kardinaal
weigerde daarna zich naar de kommandantur te begeven, om
verantwoording voor zijn papieren af te leggen.

Een van de kommandantur gezonden officier kwam toen de papieren
verifieren en liet de kardinaal ongehinderd naar het
aartsbisschoppelijk paleis rijden, waar later een hooggeplaatst Duits
militair hem verontschuldigingen kwam aanbieden, daar de kardinaal
sinds het laatste incident bijzonder wordt ontzien.

20 mei 1916
Wederopbouw.

Gedurende de maanden mei, juni en juli wordt — naar we reeds
hebben medegedeeld — te Parijs een tentoonstelling gehouden, die
de naam draagt van tentoonstelling van de herstelde stad. De
tentoonstelling is het werk van de vereniging van gemeentelijke
ambtenaren in Frankrijk voor bouwkunst en hygiéne. President
Poincaré heeft er het beschermheerschap over aanvaard en tal van
Franse ministers en andere autoriteiten steunen de tentoonstelling,
die tot doel heeft alles te verenigen wat kan strekken tot verbetering
van stad en dorp, wat betreft de volkshuisvesting enz.

Onze correspondent te Havre meldt ons, dat Belgié officieel aan de
tentoonstelling zal deelnemen, want ondanks de moeilijkheden waar
Belgié zich in bevindt, hoopt men van de Belgische inzending een
belangrijke afdeling te maken. Men zal op de tentoonstelling allerlei
inlichtingen kunnen vinden omtrent de pogingen, die er zowel van
overheidswege als door particulieren reeds gedaan zijn, ten einde



terstond na de oorlog te kunnen beginnen met de wederopbouw der
verwoeste Belgische provincies.

“Gezien de besluitwet van 1 maart 1916, het contingent van het leger
voor 1916 vastleggende, voor de duur van de oorlog”, heeft de
Belgische regering besloten:

“De datum voor het sluiten van de inschrijving der Belgen, geroepen
in het door de vijand niet bezette gedeelte van Belgié, in Frankrijk en
in de Britse Eilanden, om deel uit te maken van hoger gemeld
contingent, wordt overgebracht op 25 mei aanstaande”.

22 mei 1916
Memoranda (Karel Van de Woestijne).
Brussel, 9 mei.

Gevolg van het voorjaar en de nieuwe, blije werkzaamheid, die het
meebrengt? Sedert één mei en het driedubbele uur, die het ons
schonk, beleven we te Brussel verrassing na verrassing. De
winterdommel is blijkbaar uit: bij elk levensverschijnsel genieten wij
als van iets nog nimmer beleefd, iets onbekend dat ons met vreugde
vervult, of althans ons goed humeur prikkelt waar het werkelijk
aangenaam, en kittelt waar het onaangenaam kon zijn, en er niet in
slaagt, in geen geval, het te verstoren. Vo6r een maand, om een
voorbeeld te noemen, stegen de eieren tot vijfentwintig centiemen:
wij zuchtten als versleten blaasbalgen. Nu gaan, sedert een paar
dagen, diezelfde eieren tweeéndertig centiemen, en de kruidenier,
die een ernstig man is, verwittigt ons dat zij weldra vijftig centiemen
zullen doen; maar nu is het voorjaar, nietwaar?, zodat wij om die
klimmende prijzen lachen, niet zozeer “de peur d'en devoir pleurer”,
dan omdat wij iets fantastisch, “en haast komisch” zijn gaan vinden
aan het feit, dat een nietig ding als een ei zulke reusachtige prijzen



gaat bereiken. - In de laatste dagen is het weer niet zo bijster mooi;
maar verleden week is de lente zo plots en zo oppermachtig
ontwaakt, dat wij er een portie levensmoed en levensvreugde bij
opgedaan hebben, die nu heel goed tegen een paar regendagen
kunnen. En wie nu nog klagen, doen het alleen uit gewoonte, en
omdat het goed staat.

Maar niet dat geestdriftwekkende weer alleen is het, dat ons
optimistisch stemt en onze miséres lichter om te dragen maakt; er
zijn nog andere verrassingen, waar men buiten Brussel, of beter:
buiten Belgi€, de volle betekenis en waarde niet geheel van beseffen
kan, en die in gewone tijd ook ons niets zo heel buitengewoons
zouden bieden, maar die ons dit jaar vervullen met dankbaarheid, -
hetgeen het nut der ontbering bewijst (ge ziet dat ik zelf in de milde
stemming deel). Er is, bijvoorbeeld, dat wij sedert ettelijke dagen
weer terrassen aan de cafés hebben, hetgeen voor ons zoveel als een
terugkeer tot de vredestijd betekent.

Verleden jaar, deze tijd, was hier een Hollandse vriend, die ik
onmiddellijk gebruikte als toetssteen van de eigen, en de algemeen
Brusselse gewaarwordingen. Een goed middel daartoe is: niets te
zeggen, zodat uw slachtoffer zich uit beleefdheid genoopt ziet en
gedwongen acht, aldoor maar te praten. Daartoe scherpt hij
natuurlijk zijn opmerkingspotentie, dewelke hij daarna uitwringt tot
bij het laatste dropje impressie en reflectie toe. Welnu, één der
eerste indrukken van mijn vriend was: Brussel doet mij aan Pompei
denken; en toen ik hem daar de verklaring van schuldig bleef, vond
hijzelf de reden: er waren geen terrassen meer aan de koffiehuizen.
Gij allen, die het zo prettig vond, 's avonds na het diner voor een der
grote cafés van de boulevard een sigaar te zitten roken in een rieten
zeteltje, en de gangen na te gaan van de lichte dametjes met de lange
ogen in het angstig bleke gelaat met het glimlachvertrokken
bloedrode mondje: stel u voor, o gij Nederlandse reiziger, die van



dergelijke grootsteedse, zij het verderfelijke pikantheid in het eigen
land doorgaans gespeend zijt en er te Brussel gaarne de prestaties
van gadesloeg, - stel u voor dat de zalige zomeravondterrassen bij
hoger bevel afgeschaft waren, en bedenk daarna hoe Brussel er uit
moest zien, bij voor de helft verminderde straatverlichting dan nog,
een algemene sluiting om elf uur, Belgisch! ... Ik moet zeggen: wij
Belgen, die van zulke schouwspelen geblaseerd zijn, gaven daar nog
het minst om, en ik stel mij heel goed voor, dat de Duitse officieren
er in de eerste plaats onder leden. Maar het feit bleef: Brussel, dat al
zo stil geworden was, zoo geprovincialiseerd, werd er nog wat
doodser door, en dat is iets waar de meest huishokkende Brusselaar
zelf onder lijdt.

Waarom ons dit verbod had getroffen? Eerst zegde men, dat het
gevaarlijk was voor de troepen: men mocht er eens van uit zo'n terras
op schieten! Daarna heette het voor onze eigen veiligheid te zijn: nu
en dan kwamen weleens Engelse of Franse vliegtuigen over Brussel
zwieren, die ons dan bedachten met de gebruikelijke granaten, die
heel goed midden in zo'n terras konden terecht komen, al was hun
bestemming dan ook anders. Hoe het ook zij: de tafeltjes en de
stoeltjes moesten binnengehaald, wie zin had in een bom moest
maar zien er op andere wijze aan te komen; en de troepen kregen er
de zekerheid bij, eerder in een loopgraaf kapot gemaakt te worden,
dan op het Brusselse voetpad. - Wij, Brusselaars, wij verloren er aan
heldhaftigheid bij: een heldhaftigheid, die lang geen snoeverij was.
Immers, heel in het begin van de oorlog had wijlen Von der Goltz-
pasja het echt Turkse middeltje bedacht om ons de benarde
toestand, waarin wij verkeerden, en die wij anders hadden kunnen
vergeten, in de gedachten te prenten. Aan het Noorderstation, waar
zich de drukst bezochte cafés der stad bevinden, had hij twee
mitrailleurs laten plaatsen; de terrassen waren nog niet afgeschaft:
zo kon men daar, wekenlang, zijn aperitief gebruiken op enkele



meters afstand van die steeds dreigende vuurmonden, waar vaardige
en ijvervolle kanonniers de wacht bij hielden, bereid tot prompt
uitvoeren van het minste bevel. - Met de terrassen verdwenen de
machinegeweren ... die de Brusselaars ter zelfgeruststelling
telescopen hadden gedoopt. Tevens verdween er een aanleiding tot
heldenmoed mee. Wij werden, binnen de tabakwalmige, zwoele
muren der cafézalen, kleinstedelingen van het ergste soort:
kleinstedelingen, die zich van hun minderwaardigheid bewust zijn ...

De goden dank: nu is dat veranderd: wij hebben de terrassen weer!
Of het eigenlijk mag, weet ik niet; moet ik de lopende geruchten
geloven, dan heeft niemand gevraagd of het mocht. De
koffiehuishouders, bewaarders der vroegere Orde, hebben allen
samen, op de gewone tijd van het jaar, en gelijk toen het nog geen
oorlog was, de marmeren tafeltjes en rieten stoeltjes buiten laten
brengen. De verbruikers, daar helemaal niet op voorbereid, hebben
gretig gebruik gemaakt van het geboden buiten zitten onder de
borrel, - ook zonder mitrailleurs. Het is of Brussel weer een grote stad
gaat worden. En niemand protesteert, ook de politie niet, en ook het
Duitse bestuur niet. Zou het allicht eveneens de charme ondergaan?
Of zijn vrees voor gewapende Brusselaars en dito vliegmachines
verloren hebben?

11 mei.

lk ken hier in Brussel een aantal mensen, die sedert enkele dagen
rondlopen met een lijkbiddergezicht. Terwijl andere lieden,
ambtgenoten nochtans der eersten, er triomfant en haast uitdagend
uitzien, vooral als zij de eersten ontmoeten. Deze heren zijn
volksvertegenwoordigers. De enen verblijven te Brussel; de anderen
wonen doorgaans in de provincie. Dit verschil is het, dat hun humeur
uitmaakt en vaststelt. Niet omdat het leven in de provincie zooveel
aangenamer zou zijn, voor kamerleden vooral. Ik heb weleens het



tegendeel horen beweren door lieden, die zeer deftig zijn en daar
geenszins om liegen zouden. Maar omdat het mandaat van de helft
der afgevaardigden aan het zieltogen is, en zij dus eigenlijk dienden
herkozen; terwijl het tweede soort zich in de gunst der bevolking
rechtmatig gehandhaafd kan achten, tot einde mei 1918, tijd waarop
men vermoedelijk reeds aan vrede zal kunnen denken. - Dus lopen
een aantal leden van ons parlement met lange, een ander aantal met
eerder ronde gezichten; terwijl de kleur navenant is.

Aan herkiezing valt er op dit ogenblik natuurlijk niet te denken: o! de
gejaagde dagen voor 24 mei 1914! O, mijn brief van 26 mei 1914,
waarin ik u “de oude en de nieuwe kamer” mocht voorstellen! Het
was de tijd, dat men de Heer Woeste graaf geslagen had als troost
voor geleden nederlagen, die overwinningen waren geweest voor de
vooruitgang, hoe dan ook verminkte overwinningen ... - Gr kunt mij
geloven als ge wilt, maar niets vervult mij met weemoed als de
herinnering aan mijn gejaagde, maar blije journalistenarbeid van
toen, aan dat bewustzijn van meedoen aan de gebeurtenissen, die
wel zo heel belangrijk niet waren, maar binnen de traditie van het
land toch streefden naar het welzijn van het land; toen elk zijn best
kon doen, zij het ook met kleine middeltjes en onder naijver en
geringschatting! - Wij hebben het thans helemaal niet zo druk;
feitelijk hebben wij niets te doen, vermits er niets gebeurt. Maar het
is juist wat in ons knaagt als een wroeging: Het is ons of wij in onze
plicht te kort kwamen, niettegenstaande alle inspanning ...

Om tot onze wanhopige kamerleden terug te komen: één heb ik
ontmoet die onder het feit, dat het uit was met zijn kamerlidschap,
al het leed van zijn gezamenlijke lotgenoten op zijn schouders getorst
scheen te hebben. Ik troostte hem met het vooruitzicht, dat
vermoedelijk te Havre reeds een werkelijkheid was, waarbij zijn
mandaat tot bij het sluiten van de vrede, of althans voor zolang de
uitvoerende macht buiten den lande vertoeven zou, zou worden



verlengd. — “Ja, dat is het juist!”, was het jammerende antwoord.
“Parlementslid zal ik nu nog wel zijn en blijven, maar misschien
zonder instemming van mijn kiezers. Willen zij van mij nog weten?
Achten zij niet dat ik als hun vertegenwoordiger niet meer deug? Van
de bezetter heb ik nooit last gehad, maar had ik dat wel, dan had ik
mij nog altijd kunnen troosten met de gedachte, te lijden voor een
deel der bevolking: datgene dat mij naar de kamer heeft gestuurd, en
waar ik één mee ben. Gesteld nu dat men mij een of ander kwalijk
gaat nemen, zelfs als volksvertegenwoordiger; zal ik dan nog kunnen
zeggen dat ik voor het volk geofferd heb, - het volk dat mij niet heeft
verkozen om in zijn plaats te handelen? ... Er is iets anders, dat
misschien nog grievender is: ja, de regering zal in mij vertrouwen
blijven stellen; bij gebrek aan de kiezers van het algemeen stemrecht,
zal ik mij voorlopig voor de gekozene van een oligarchie mogen
achten, hetgeen toch ook iets vleiends inhoudt en feitelijk een vorm
van democratie kon heten. Maar zal ik juist daarom bij het Duits
bestuur niet alle gezag verliezen? |k koester geen illusies: ik weet wel
dat dit gezag niet groot is, en dat ik nooit onder de bezetting
gelegenheid heb gehad mij daar op te beroepen. Maar gesteld dat
daar verandering in komt, dat het volk mijn oude rechten erkent, mij
op mijn oude plichten wijst, en eist dat ik bij een of ander geschil
tussenkom: wat dan, als het Duits beheer mijn gezag ontkent, en mij
misschien aan den lijve bewijst dat zij het vervallen acht?”

Ik kon hem onmogelijk tot meer opgewekte gevoelens brengen: dit
was inderdaad een gewetensvol volksvertegenwoordiger ... gelijk zij
het trouwens allen zijn, ook buiten bezettingstijd. En aldus moogt gij
leren dat wij niet alleen materiéle zorgen hebben. Die van ons
innerlijk wezen, waar goed en kwaad, recht en onrecht met elkaar
kampen, zijn soms heel wat ingewikkelder. Ik heb daar nog heel wat
drastischer voorbeelden en bewijzen van: ik bewaar ze voor een
andere gelegenheid, als de omstandigheden ze mij in het geheugen



zullen brengen. Vandaag was het mij alleen te doen om aan de
Belgische Kamerleden, die in Holland verblijf houden, te tonen, wat
hun collega's, die te Brussel bleven, in deze dagen, die
verkiezingsdagen moesten zijn, lijden onder de twijfel of zij nog
werkelijk volksvertegenwoordiger mogen heten, en er nog meer
onder lijden dan eventueel onder de zekerheid van ... een buis!

13 mei.

De vijf zes laatste dagen hebben wij weer vertoningen gehad in de
Muntschouwburg; Duitse vertoningen natuurlijk, en ditmaal van een
gezelschap, hetzelfde misschien wel dat Nederland dezer dagen
heeft aangedaan, en dat de “Ring” vertoonde.

Naar dergelijke uitvoeringen gaat het Belgische publiek doorgaans
niet. Gij zult u herinneren hoe kwalijk het een hoogleraar van de
Brusselse universiteit genomen werd, dat hij het wel had gedaan. Die
afkeer is bij een groot deel der Brusselse burgerij blijven bestaan: bij
dat deel wvooral dat men vroeger juist bij dergelijke
gastvoorstellingen, deze o.m. van de uitnemende Duitse zangers die
ieder jaar een Wagnerreeks kwamen geven, in de eerste plaats en op
de eerste plaats aanwezig zag. Of andere Brusselaars er wel naartoe
gaan, kan ik niet zeggen, omdat ik mijzelf onthoud. Ik moet trouwens
bekennen dat er weinig gedaan wordt om het publiek naar de
schouwburg te lokken. Niet dat er gebrek aan, drietalige, plakbrieven
zou zijn. Of dat ons de naam der vertolkers, die wij van vroeger
kennen als onder de allerbesten, zou zijn onthouden. Maar omdat op
de avonden van zulke vertoningen de schouwburg zo bewaakt wordt
door politie en krijgsmacht, dat iemand alle lust zou vergaan door het
kordon heen te breken, en het esthetische genot bij voorbaat te niet
wordt gedaan door dat onaangenaam machtsvertoon, dat wel
indrukwekkend is, maar in de zin dan van wrevelig makend.



In 1914 was dat misschien te billijken: die eerste concerten op een
ogenblik dat de angst nog lang niet geweken was en dat men telkens
vernam van gevechten waar vooral onze eigen dapperen in
betrokken waren, leken hier wel een uitdaging. Er liepen trouwens
allerlei vreemde geruchten, van luchtschepen die er wel voor zouden
zorgen dat de vertoningen niet onopgemerkt zouden voorbij gaan,
en andere geheimzinnigheden meer, die in zekere zin de
politiemaatregelen konden wettigen. Die politiemaatregelen
zorgden er intussen voor, dat de uitvoeringen een echt Brussels
succes zouden worden, een “succés d'hilarité” namelijk, waar de
Brusselse politie trouwens zelf een aandikkende rol met alle
mogelijke overtuigende middelen bij speelde. Stel u voor: al de
straten, die tot het plein voor de Muntschouwburg van uit de vier
windstreken en wijken der stad toegang geven, waren op ruim
driehonderd meter afstand door kordons soldaten, bajonet op de
loop van het geweer, afgezet, zo dicht dat er geen denken aan kwam
daar doorheen te glibberen. Het was zelfs zo goed als onmogelijk tot
die vervaarlijke hoeders der schoonheid met hun gezaagtand wapen
door te dringen: eerst moest men de Thermopylen door van de
Brusselse politiemacht, die u in schilderachtige bewoordingen en
hoogst deftige mimiek vroeg wat je hebben wou, en haar verbazing
niet meester kon worden, als uw argeloos antwoord luidde dat ge
over de Muntplaats heen moest. Wilde het ongeluk dat uw woning
juist op bewust plein was gelegen, dan werd ge behandeld met een
argwaan, opgedreven tot bij de uiterste kimmen van het ongeloof.
Wie immers woont op de Muntplaats tijdens een Duitse vertoning?
Had ge echter voldoende bewijzen overgelegd, dan werd ge door de
krijgsmacht naar uw huis als naar een kerker gebracht; ge werd er
binnen gegrendeld; een schildwacht zorgde er voor dat ge het niet
verliet; intussen was het u toegelaten een ballade te dichten op uw
gevangenschap, zo ge daar zin in had ...



Aldus ging je naar de comédie, onder de eerste maanden der
bezetting. En in de comédie zat ge al de tijd onder de indruk van al
het geweld dat ge als een nieuwe Sigurd had moeten overwinnen,
véor ge mocht genieten wat u geboden werd. Stel u dan de kwaliteit
der genieting voor!

Latere tijd verbeterde het nauwelijks. Zag men, 's avonds tegen
zessen, aan de onderscheiden politieposten der stad abnormale
beweging van agenten die geschouwd werden, van agenten die in rij
en gelid werden gesteld, van agenten die elkaar een geheimzinnig
ordewoord toefluisterden, en dan, bij twintigtallen, rechtsomkeert,
en avant'arche! zich in beweging stelden: dan moest ge niet twijfelen
aan het doel van de ongewone tocht: er was een groot Duits concert,
of het was een grote Duitse vertoning. Dan stonden u twee dingen te
doen: ofwel ging je vluchten, ver van het oord dat je toch niet zou
betreden; ofwel spoedde je je naar een der kleine cafétjes die dicht
bij de Muntschouwburg zijn. Wel te verstaan werd je daar in
opgesloten totdat het gordijn zou worden gehaald voor het eerste
bedrijff. Maar intussen zag je al de grote en opperste
bezettingskoppen voorbij komen en met gezette deftigheid het
schouwburgperron betreden; iemand, die hem goed scheen te
kennen, zou u met opgewondenheid Gouverneur-General Freiherr
von Bissing hebben getoond. En tenslotte zou je je misschien niet
méér verveeld hebben dan onder de vertoning zelf, waar het
verschrikkelijk stijf moest toegaan, te oordelen naar de buitenzijde,
en - waar er toch wel enigszins gebrek aan dames moest wezen ...

En nu is daar nog altijd, na éénentwintig maanden bezetting, maar
weinig verandering in gekomen. |k bedoel wat politie betreft (de
dames nl. zijn er sedertdien bijgekomen, en er bestaat geen reden,
voor zover ik weet, dat zij niet naar de schouwburg zouden gaan). Nu
is nog alleen de Muntplaats zelf afgespannen, niet zozeer meer door
soldaten, maar door Brusselse agenten die goedmoedig zijn, voor wie



echter het nieuws er af is, zodat zij door niets meer bewijzen het
geval buitengewoon te achten. Men kan dus vrij lopen langs al de
straten die naar het plein leiden; op het plein zelf is zelfs rondom een
smalle strook voor de voetgangers voorbehouden; waar het echter
verboden is te blijven staan. Voor de Duitsers bestaat dus blijkbaar
nog het gevaar, na al die tijd; het gevaar, dat mij, indien ik, naar zo'n
vertoning gaan wou, al het genot bederven zou, hoe denkbeeldig ik
het ook weten zou. Voelen de schouwburgbezoekers het anders? Des
te beter voor hen! Moest men echter een vrije Brusselaar vragen
waarom hij nog altijd niet verkiest naar de Muntschouwburg te gaan,
dan heeft hij als reden, dat hij daar liefst niet gevangen zit, als hij, wel
te verstaan, de andere redenen voor zich wil houden ...

24 mei 1916
Nieuwe verordeningen in Belgié.
Onze correspondent schrijft uit Brussel:

De laatste dagen hebben ons weer een lange reeks nieuwe besluiten
en verordeningen gebracht, waarvan de meeste echter voor de lezer
maar zeer matig belang zullen hebben. Onder deze laatste reken ik
bv. een verhoogde belasting op de publieke vermakelijkheden en een
verhoging van het briefport, waardoor o.a. onze briefkaarten van vijf
op acht centiem worden gebracht. Alles wordt duurder!

Van groter gewicht is de op 5 mei uitgevaardigde verordening
betreffende het vermogen van onderdanen van vijandelijke staten,
welke aldus luidt in de VIaamse tekst, welke ik zo vrij ben enigszins te
verbeteren (het ambtelijk vertaalwerk laat in de laatste tijden heel
wat te wensen!):

Art. 1. Het in Belgié aanwezige vermogen van personen, die tot een
vijandelijke staat behoren, kan, onverminderd verder strekkende



beschikkingen van de krijgsbevelhebbers, enkel met toestemming
van de commissaris-generaal voor de banken in Belgié vervreemd,
afgestaan of belast worden. Hiermee in strijd zijnde besluiten, die na
het in kracht treden van deze verordening genomen worden, zijn
nietig; vroeger, evenwel na 9 oktober 1915 genomen besluiten
kunnen door de commissaris-generaal voor de banken ongeldig
verklaard worden, indien zij genomen werden om vermogens aan de
toepassing van deze verordening te onttrekken.

Tot het in Belgié aanwezige vermogen in de zin van deze verordening
behoren o.a. ook aandelen in een onderneming, die in Belgié haar
zetel heeft, evenals vermogenrechterlijke schuldvorderingen van
allerlei aard, indien deze ten laste komen van personen, die in Belgié
woonachtig of gevestigd zijn.

De uitvoering van een voor 9 oktober 1915 verworden pand- of
retentierecht blijft door deze verordening onaangetast.

Art. 2. De onder het vorig artikel aangeduide beperkingen gelden niet
voor besluiten, die in een geregeld uitgeoefend handels-,
nijverheids-, land- of bosbouwbedrijf of ter voorziening in de
dagelijkse levensbehoeften genomen worden, voor zover het een
rechtszaak betreft tussen personen, die in Belgié voortdurend verblijf
houden.

De onder het vorig artikel aangeduide beperkingen gelden verder
niet voor het onder een toezicht of beheer in de zin der
verordeningen van 26 november 1914 en 17 februari 1915 (in de
bewoording van 18 februari 1916) staande vermogen, voor zover de
besluiten met goedkeuring van de toezichthebbende of van de
dwangbeheerder genomen worden.



Art. 3. Het is verboden zonder goedkeuring van de commissaris-
generaal voor de banken in Belgié zaken, aan onderdanen van
vijandelijke staten toebehorende, o.a. waardepapieren, rechtstreeks
of onrechtstreeks naar het buitenland te brengen, voor zover het niet
gaat over het meenemen van reisgoed. De commissaris-generaal
voor de banken kan in nadere bepalingen aangeven wat onder
reisgoed moet worden verstaan?.

Art. 4. De verderstrekkende voorschriften van de verordeningen
betreffende de betalingsverboden tegenover Engeland en Frankrijk,
Rusland en Finland van 3 november en 28 november 1914 in de
bewoording der verordening van 12 augustus 1915, evenals het
betalingsverbod tegenover Egypte en Frans Marokko van 29 oktober
1915 blijven door deze verordening onaangetast.

Art. 5. Als vijandelijke staten in de zin van deze verordening gelden
Groot-Brittannié en lerland, Frankrijk, Rusland, Finland en Portugal?,

2 De commissaris-generaal heeft dit gedaan bij de volgende

uitvoeringsbepaling van 6 mei: Op grond van art. 3 en 8 van de
verordening van 5 mei 1916 over het vermogen van onderdanen van
vijandelijke staten, bepaal ik het volgende: Onder reisgoed moet
worden verstaan allerlei gebruiksvoorwerken, die reizigers tot
persoonlijk gerief of tot het uitoefenen van hun beroep op reis bij
zich hebben, of die hun te dien einde vooruit- of nagezonden worden.
3 Op dit land heeft betrekking de volgende verordening betreffende
verbod van betaling tegenover Portugal, door de gouverneur-
generaal op 16 mei jl. getekend: De Bepalingen der verordening van
3 november 1914 betrekkelijk verbod van betaling aan Engeland en
Frankrijk, in de bewoording der verordening van 12 augustus 1915,
worden bij wijze van vergelding ook toepasselijk verklaard op
Portugal, zijn kolonién en buitenlandse bezittingen. De toepassing is
aan de volgende bepalingen onderworpen: 1°. Voor de vraag of het
verbod van betaling en de schorsing tegen de overnemer geldt of niet
(art. 2, al. 2 van de verordening), komt niet in aanmerking de



de kolonién, beschermde gebieden en buitenlandse bezittingen van
deze staten, evenals het Britse bezettingsgebied in Egypte en de
onder Franse beschermheerschappij staande gewesten van
Marokko.

Met personen tot vijandelijke staten behorend staan gelijk de
Belgische staatsburgers, die

1. Na het uitbreken van de oorlog Belgié vrijwillig hebben verlaten
en zich buiten het Duitse rijk of Belgié bevinden, of

2. In vijandelijke staten wonen of verblijven, tenzij het militairen
of staatsbeambten betreft, die tengevolge van hun dienst
gedwongen werden Belgié te verlaten.

Art. 6. Met onderdanen van vijandelijke staten staan verder gelijk
elke in het niet-vijandelijke buitenland gevestigde onderneming,
waarvan de gezamenlijke eigenaars onderdanen zijn van vijandelijke
staten.

Art. 7. Met ten hoogste 5 jaar gevangenis en met ten hoogste
100.000 mark, of met een van beide, wordt gestraft al wie de
bepalingen onder art. 1, 2 of 3 van deze verordening overtreedt of
aan een overtreding deelneemt. De poging tot overtreden is
strafbaar. Bevoegd zijn de krijgsbevelhebbers en krijgsrechtbanken.

Art. 8. De commissaris-generaal voor de banken in Belgié wordt met
de uitvoering van deze verordening belast.

woonplaats of zetel van de overnemer, maar alleen of de overdracht
na of voor 9 maart 1916 plaats gehad heeft; 2°. De aanduidingen
omtrent de tijdsbepaling van het in kracht treden der verordening
van 3 november 1914 wordt vervangen door de tijdsbepaling van het
in werking treden van deze verordening.



Art. 9. Deze verordening is alleen voor het Belgisch gebied van het
generaal-gouvernement in Belgié van toepassing. Zij wordt van
kracht op de dag van haar afkondiging, de bepaling onder art. 3
echter eerst de tweede dag na de afkondiging.

Het weren van de Duitse economische invloed uit Belgié.

Naar uit Belgié aan de B. B. C. wordt gemeld, doen daar de grote
kredietinstellingen pogingen om over de met Duits, Oostenrijks en
Zwitsers kapitaal gestichte banken de controle te verwerven. Het
schijnt voornamelijk te gaan om de Banque Internationale de
Bruxelles, de Banque Centrale Anversoise, de Crédit Anversois en tot
op zekere hoogte de Banque de Bruxelles. De Belgen kopen de
aandelen van deze banken op, met de bedoeling de meerderheid van
de aandelen te verwerven. De directeur van de Banque
Internationale de Bruxelles, de Oostenrijker Victor Weil heeft reeds
het veld moeten ruimen.

25 mei 1916
De Banque Internationale de Bruxelles.

Naar de Frankfurter Zeitung uit Brusselse bankkringen verneemt, zijn
op het ogenblik onderhandelingen aan de gang betreffende een
samensmelting van de Banque Internationale de Bruxelles met een
Belgische geldinstelling. Waarschijnlijk zal dit wel in verband staan,
naar onze mening, met de pogingen van de Belgische bankkringen
om zich onafhankelijk te maken van het vreemde kapitaal en
vreemde invloed.

27 mei 1916

Geen uitbreiding van dienstplicht bij de Belgen.



In het voornaamste Belgisch dagblad, L'Indépendance belge, dat te
Londen verschijnt, is in het nummer van 20 mei Ill. een artikel
geplaatst, waarin op scherpe toon een klacht geuit wordt over het
feit dat de Engelsen, nu zij zelf dienstplicht hebben, een
perscampagne voeren, om de Belgische regering er toe over te halen,
al de weerbare Belgen op te roepen voor het front. De Daily Express
en de Daily News slaan daarbij een hoge toon aan en reeds drukten
zij grote opschriften: Scandal of Allies of military age in England.
Daarop antwoord L'Indépendance belge in naam van de Belgen, dat
de Belgische regering zich in een te bijzondere toestand bevindt, om
tot zulk een beslissing over te gaan. Zij verblijft niet in haar land, zij
zou door zulke oproeping tegen de grondwet handelen en kan niet
eens haar eigen volksvertegenwoordiging raadplegen, om zulk een
daad van belang te verrichten. Wat zoveel moeite en tijd gekost heeft
om het van het Engelse parlement en het Engelse volk te verkrijgen,
waarom zou men het moeten verkrijgen door één pennentrek van de
regering?

Dit wil niet zeggen dat de Belgen weigerachtig zouden zijn om hun
land te dienen. Er was geen dwangwet toe nodig, om nog een 20.000
jonge vrijwilligers uit het bezette gebied te doen komen, op gevaar
van hun leven. “Wij mogen dan wel luidop bevestigen, zegt
L'Indépendance, dat de natie, die de heldhaftige strijders van Luik,
Halen en van de lJzer voortbracht, welke bij duizenden neergeveld
werden door het Duits geschut, terwijl zij nog steeds wachtende
waren op de Britse en Franse hulp en die nu zoveel van haar zonen
de dood ziet trotseren om hun burgerplicht te vervullen, geen natie
van zwakkelingen en lafaards is.

“Men moet die moedige Belgen des te meer bewonderen, daar zij in
deze oorlog slechts huns ondanks werden betrokken. Ze hadden bij
de tegenstand tegen Duitsland niets te winnen en alles te verliezen.
Zij hadden de voorrang van hun handel niet te verdedigen, zij hadden



zich niet te ontdoen van een vreselijk gevaarlijke concurrent, zij
waren niet in de noodzakelijkheid te verpletteren of verpletterd te
worden. Zij hebben gestreden, die Belgen, alleen voor het recht en
voor de eer; de heren juryleden van Bethnal Green vergaten dit.

“En in deze tijd hebben de Belgen alles verloren: hun land werd
verwoest, hun landgenoten gedood, hun steden vernield, de
werktuigen van hun nijverheid weggenomen, hun oude
monumenten in as gelegd en de Belgen moesten vluchten en zijn in
den vreemde zonder een centiem, ten laste van de openbare
liefdadigheid. Ja, die helden leven nu van hulp, die men elke dag nog
tracht te verminderen.” Het blad wijst er verder op, hoe moeilijk het
is, zich in den vreemde werk te verschaffen en welk pijnlijk leven het
is in ballingschap. Het vergelijkt daarenboven de geldelijke toestand,
waarin de Engelse soldaat en de Belgische soldaat verkeren, en de
hulp die door hun beider regeringen verleend wordt aan hun
huisgezin tijdens hun afwezigheid en in geval zij sneuvelen. “Als de
Belg naar het front gaat, heeft hij juist genoeg om te leven, en weet
hij dat hij de zijnen in de ellende achterlaat.”

28 mei 1916
Over volksuithongering (Karel Van de Woestijne).
Brussel, 25 mei.

Meer dan u misschien lief was; meer in elk geval dan ik het had
gewenst; maar ertoe genoopt door de pijnlijkste en blijkbaar de
meest onafwendbare der omstandigheden, moest ik u hier herhaald
schrijven over de verarming, de fysiologische vermindering van ons
volk. Niet alleen ging, tengevolge van werkgebrek en economische
achteruitgang, het geld meer en meer ontbreken, de meeste
eetwaren worden schaarser en schaarser, soms op onbegrijpelijke,



soms op helaas al te begrijpelijke wijze; daardoor werden zij ook
natuurlijk duurder en duurder, zelfs in een mate, die niet langer
natuurlijk was. Ondervoeding van het volk, op een ogenblik, dat men
juist moest kunnen denken aan het aanleggen van reserves van
wilskracht, was daar het noodzakelijke gevolg van; uitbreiding der
tuberculose bij volwassenen, van sommige oogziekten bij kinderen,
van besmettelijke en endemische ziekten in het algemeen en bij
iedereen, waren er onder meer de nasleep van; de nood drong zich
op, ten dringendste te zorgen voor de toekomst van het ras, door
bijzondere aandacht te wijden aan de jonge moeders uit de
volksklasse; zwakke kinderen werden afzonderlijk en doelmatig
verpleegd. Aldus trachtte men te redden wat nog te redden was.
Helaas, de ondervoeding van het Belgische volk ten gevolge van de
oorlog blijft niettemin een feit, dat de toekomstontwikkeling in de
weg zal staan en waarvan wij niet dan langzamerhand genezen
zullen.

Maar er is niet alleen ondervoeding: er is uithongering. Er is, dat
willekeur en opzet die ondervinding bewerken en bestendigen; die
volksarmoede, die lichamelijke waardevermindering van het ras
uitbuiten. Hoe dikwijls heb ik u al niet geschreven over prijsverhoging
van waren, die door geen enkele natuurlijke wijze te verklaren, laat
staan te billijken was! En het ergste van al: de onnatuurlijke redenen
waren zo dikwijls niet na te speuren, dat de gissingen elkaar
tegenspraken en dat het opnemen, van overheidswege, der
voorraden heel dikwijls het tegenovergestelde resultaat opleverde
dan men ervan verwachtte. Aan wie de schuld der opdrijverij van de
prijzen? Wie zijn de ware schuldigen in de moedwillige
volksverarming, in de uithongering van dezen, die juist het best tegen
totale ondergang dienden beschermd, aangezien zij er het slechtst
tegen gewapend zijn? Ik beschik over sommige gegevens, waarvan ik
weet, dat zij absoluut betrouwbaar zijn, en die op zulke vraagstukken,



op enkele althans, een eigenaardig licht werpen. Zonder mij te
moeten verlaten op veronderstellingen of vage aanwijzingen, kan ik
u een en ander mededelen over de wijze, waarop de, reeds zozeer
getroffen, Belgische bevolking door sommige Belgen geéxploiteerd
wordt. Om de zekerheid van mijn informatie durf ik het vraagstuk in
enkele zijner zijden weer maar eens aan: velen mogen erdoor
geholpen zijn. Daar is dan in de eerste plaats

De Suikerkwestie

Einde verleden maand nam baron von Bissing, als gouverneur-
generaal over het bezette gebied, een nieuw besluit: al de
beschikbare suiker zou, te beginnen met 1 mei, aan de gemeentelijke
overheden worden overgemaakt, en aan de bevolking a rato van
ieders recht en behoefte tegen normale prijzen uitgedeeld worden.
Sedert enkele dagen hebben wij dan ook weer in de
gemeentemagazijnen suiker en zijn wij zeker er ook in de toekomst
te vinden, zolang de voorraad strekt; wij weten tevens, dat hij
strekken zal tot einde der campagne 1915-16, dus tot midden
oktober; er bestaan goede redenen om te geloven, dat ook na die tijd
de suikerbezorging zonder hinderpalen een normaal verloop zal
kunnen nemen; zodat wij op het gebied suiker voortaan gerust
kunnen zijn: wel zal ons rantsoen wat kleiner zijn dan in vredestijd,
maar het is ons verzekerd, en dat is het allermeeste wat wij in deze
benarde tijden wensen kunnen.

Die gerustheid gunt ons de gelegenheid, met kalmte na te gaan, wat
belet kan hebben, dat het onder de bezetting niet altijd zo is geweest.
ledereen kent de voedingswaarde van suiker, en hoe nodig zij in de
menselijke voeding is, vooral in tijden, waar gebrek geleden wordt
aan aardappelen, aan vlees, aan vetstoffen, aan melk. ledereen
moest dan ook inzien, en in de eerste plaats de producenten, hoe
nodig het was in suiker te voorzien: hier lag een nationale plicht te



vervullen voor ieder, die in de zaak betrokken kon zijn, zonder dat die
plicht trouwens maar de minste opoffering zou kosten. Helaas het is
gebleken, dat menigeen in plichtsbetrachting tekort is geschoten ...

Hoe immers deed zich de zaak voor?

De suikerproductie gaf voor de campagne 1915-16 ongeveer
95.000.000 kg. Daarvan eiste de Duitse overheid 40.000.000 kg op.
Bleven dus voor de burgerbevolking van het bezette gebied over:
55.000.000 kg. Die bevolking bedraagt tegenwoordig 5.500.000
inwoners. Het geeft dus 10 kg per inwoner. In normale tijd verbruiken
wij 14 kg per hoofd: de vermindering was dan ook zo heel groot niet,
althans niet in schijn; wij konden het met onze 10 kg doen. Wij
werden echter van meet af bedreigd door een eerste gevaar: het
suikerverbruik voor industriéle doeleinden; men vertelt het geval van
distillateurs, die tegen zeer hoge prijs siroop opkochten om ze in
alcohol om te zetten. Het huiselijk gebruik werd erdoor verminderd:
de Duitse overheid trof dan ook maatregelen en verbood het gebruik
van inlandse suiker in de nijverheid.

Dit niettegenstaande zou de suikerhoeveelheid voldoende, of
nagenoeg voldoende zijn geweest, indien men de noodzakelijkheid
van systematische en gelijke verdeling had ingezien en deze verdeling
had bewerkstelligd. Dit had veel minder moeilijkheden meegebracht
dan bv. het geval was met de aardappelen. Suiker is zo goed als
gemonopoliseerd; het door de regering ingestelde toezicht van de
fiscus laat de overheid toe, met stiptheid de bestaande
hoeveelheden te kennen, in alle suikerfabrieken, in elke
raffineerderij. De suiker kan deze niet verlaten zonder bijzondere
machtiging: eerst dienen daartoe de rechten betaald. Dit zou hebben
toegelaten, van aanvang af de suikerbevoorrading veel doelmatiger
te organiseren dan het geval was met welke waar ook. Men heeft het
niet zo onmiddellijk gedaan; men heeft zelfs tot het uiterste gewacht



voor men het deed: daar hebben de suikerproducenten en zij, die
met hen gelijk gesteld kunnen worden, gebruik van gemaakt; in de
plaats der algemene hebben zij hun eigen belangen verzorgd; daar
ligt de oorsprong van alle wantoestanden.

De suikerproducenten hebben naast zich makelaars, die weinig talrijk
zijn en in gewone tijd tussen de fabrikant en de raffineerder, en
anderdeels de verkoper, de handelaar staan. De taak van deze
makelaars, indien zij hun vaderlandse plicht hadden begrepen, had
heel eenvoudig kunnen zijn: zij waren aangewezen voor de verdeling,
a rato, der beschikbare hoeveelheid, onder de voortverkopers en
naar de gewone behoeften van deze voortverkopers, en konden zo
nodig een gelijkmatige vermindering instellen, zodat niemand
schade, dan gelijk verdeeld, geleden zou hebben.

De prijzen, die wij voor kort voor suiker betaalden, bewijzen, dat daar
maar heel weinig van gekomen is. De normale prijs der suiker werd
bij officieel besluit voor de tegenwoordige campagne als volgt
vastgesteld: kristalsuiker aan de fabriek de 100 kg 45 F, voor de zak
2,50 F, voor de Zentrale 1 F, accijnsrechten 20 F, samen 68,50 F;
courtage (5 % van de waarde) 3,42 F, verzendingskosten 1 F, winst
van de kleinhandelaar 10 F, totaal 82,92 F.

Eén kilo suiker moest dus normaal kosten 0,83 F; zij kostte tot voor
kort 1,50 F, 2 F, ja, tot 3 F toe! En ga nu maar de kruideniers niet
verdenken: de meesten hadden niet de minste voorraad; enkelen
weliswaar maakten gebruik van de hoeveelheden en hebben er nog
steeds, die zij bezaten om de verkoop ervan, natuurlijk tegen de
hoogste prijzen, afhankelijk te maken van het kopen van andere
waren. De groenteverkopers waren hen hierin voorgegaan: wilde
men aardappelen hebben, dan moest men ook, meest dure, groente
erbij nemen; hetzelfde nu voor de suiker: men kreeg er geen, zonder
er bv. koffie bij te kopen tegen tien frank per kilo! Zelfs de grote



verbruiksco6peratieven waren niet meer dan onvoldoende bij
machte, hun klanten te gerieven: de Samenwerkende Maatschappij
“Het Volkshuis” ontving sedert november voor haar 46 bijhuizen
slechts 27.000 kg, terwijl zij er ongeveer 125.000 had moeten
ontvangen. Waar bleven de overige 100.000 kg, waarvan men
immers wist, dat zij bestonden? Het antwoord is gemakkelijk: bij de
speculanten!

In de wintermaanden heeft hier grote, zij het schijnbare, schaarste
aan suiker geheerst. Het belette echter niet, dat al, die er de hoge
prijs, welke ervoor gesteld was, betalen kon, voorraden vermocht te
bemachtigen van vijftig, honderd, en meer kilo's. Ik weet van een
stapelplaats, waar duizenden kilo's lagen, die de makelaar er
zorgvuldig bewaarde, tot hij nog wat duurder verkopen kon ...
natuurlijk op valse factuur. En nochtans won die makelaar een reeds
hogere courtage dan in normale tijd: 5 procent, zoals ik zegde, terwijl
hij zich vroeger tevreden stellen moest met 0,25 F per zak, zodat een
zak suiker van plus minus 8 F, in plaats van 0,25 F, thans 4 F opbrengt.
Slechts gegoeden dus konden suiker kopen en ... ophopen. Niets
immers belette hen daarenboven in de gemeentemagazijnen hun
deel te gaan eisen, zo daar suiker voorhanden was. En wie waren de
slachtoffers? Dezen, die fysiologisch aan suiker de meeste behoefte
hadden ...

Moeilijk te bewijzen valt dat niet. Hoe immers komen zij aan suiker?
Wij hebben gezien, dat de kruideniers er geen hebben, tenzij bij
zeldzaamheid, en dan weleens bovenmatig duur. Rechtstreeks bij de,
terecht achterdochtige, makelaar kopen, gaat niet aan, zelfs niet in
groep. Blijft dan alleen het gemeentemagazijn. Welnu, weet ge
hoeveel suiker de gezamenlijke gemeentemagazijnen van Gross-
Brussel in vijf maanden tijd hebben kunnen bemachtigen? 780.000
kg, hetgeen uitmaakt: tweehonderd grammen per maand en per
inwoner! Waar die schaarste aan toe te schrijven? De



gemeentemagazijnen kopen natuurlijk niet dan tegen de officieel
vastgestelde prijs; zij zijn dus slechte klanten; men verkoopt niet aan
zo'n volk dan noodgedwongen en uit vrees voor hogere
tussenkomst ...

Het is nog niet al: de producenten hadden zich de laatste maanden
ontfermd over de verbruikers: zij stelden voor sommige categorieén
burgers, het genus ambtenaar nl., zekere hoeveelheden suiker ter
beschikking, tien a vijfentwintig kilo, tegen de normale prijs, maar
vermeerderd met de tien centiemen, die de voortverkoper
toekomen. Aldus wordt alweer een privilegie ingesteld ten voordele
van mensen, die er heel goed buiten konden; maar tevens wordt er
de kleinhandel eenvoudig mee vermoord. Terwijl aldus weer
belangrijke hoeveelheden aan het gemeen worden onttrokken ...

Dat aan zo'n onrechtvaardige en voor de volkswelstand gevaarlijke
toestand een einde moest komen, heeft het generaal-gouvernement
begrepen: ik zegde u op welke wijze er een einde aan gebracht werd.
Het is zeker jammer, in beginsel althans, dat de vrije handel erdoor
lijdt: er bestond echter geen ander middel om de speculatie tegen te
gaan en verder onmogelijk te maken. In tijden, als die wij beleven,
dient in de eerste plaats gezorgd, niet voor de eenling, maar voor het
gehele volk, en in de eerste plaats voor de meest behoeftigen ...

Deze maand krijgen wij reeds zeshonderd gram per hoofd. De
volgende maanden zal de hoeveelheid groter zijn. En ziedaar een
hoofdvraag van onze volksvoeding in het klare getrokken, - voor
enkele maanden althans. Hoe zal het met de campagne 1916-17
gesteld zijn? Daar staat nog niets bepaalds van vast, voor zover men
weet. Maar wat er voorbereid wordt, zal ik u in een volgende brief
kunnen mededelen.

29 mei 1916



Het leven te Antwerpen.

De barmhartige Samaritaan (Van onze correspondent Emanuel de
Bom).

Antwerpen, 27 mei.
Lucas, hoofdstuk X, vers 33-34:

“Maar een zeker Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem
ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen;

“En hij, tot hem gaande, verbond zijne wonden, gietende daarin olie
en wijn; en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de
herberg, en verzorgde hem”.

En herinner u de ets van Rembrandt: de weg was ver, en de goede
man is aan de herberg aangeland met zijn paard, waarop “een zeker
mens”, “die kwam af van Jeruzalem naar Jericho, en onder de
moordenaars gevallen was, welke hem ook uitgetogen en daartoe
zware slagen gegeven hebbende”, heen waren gegaan en hem half
dood hadden laten liggen. En de barmhartige Samaritaan langde
twee penningen uit en gaf ze de waard, opdat die zorg voor hem zou
dragen, en beloofde het andere later nog te bekostigen, als hij
terugkwam ...”

De weg was ver, en hulp dringend nodig. De uitgeschudde reiziger,
schier naakt geplunderd, wordt moeizaam van het paard getild,
terwijl de Samaritaan met de waard, een oude die er vol zorgen
uitziet, het geval bespreekt. Een jongetje, met een pluim op zijn
fluwelen baretje, houdt parmantig de teugel vast, en de hond, die
gezapig meegelopen is, gaat even opzij en ontlast zich ... De weg was
ver ...



Maar dan het sublieme schilderij uit het Louvre: herinnert ge het u,
van lang geleden (ik zag het te Parijs, even voor de oorlog nog): het
is nog donker, als de man met de tulband en het zachte gelaat voor
de drempel der waardschap staat en nog eens met stil meewaren
omkijkt naar de ongelukkige, die hij langs de weg half doodgeslagen
heeft gevonden, en die nu, in elkaar gezakt, door twee jongelieden
vertild en binnengedragen wordt. Het is een innig werk van deemoed
en mildheid, en het is van het hoogste dat de grote kunstenaar
schiep.

... Dat ik aan de heerlijke gelijkenis en aan de Rembrandtse vertolking
moest denken, dank ik aan een woord op een brief, die mij dezer
dagen werd toegezonden. Er is hier een vereniging gesticht “voor
bescheiden hulp”, die voor doel heeft de nood te lenigen van een
klasse van mensen, die voor deze harde tijd nimmer of zelden van
nood hebben geweten: “onder deze ongelukkigen zijn er, die, door
hun vroegere maatschappelijke stand weerhouden, hun benarde
toestand aan het oog der menigte trachten te onttrekken en hier
slechts gedeeltelijk in lukken door zich de hardste en wreedste
ontberingen op te leggen; door een misschien misplaatste, doch
steeds loffelijke opvatting van eergevoel, menen zij inderdaad, dat
het hun mogelijk is hun vernederende toestand bekend te maken,
zonder een vlek te werpen op de naam, die zij steeds smetteloos
hebben bewaard. Dit soort personen vindt men helaas zeer veel in
de bijzonder beproefde klerkenwereld en onder de kleine
nijverheidsbazen. Om genoemde redenen durven zij zich niet tot de
openbare liefdadigheid wenden, en verduren daarom ontberingen,
die alle gedacht te boven gaan. Staaltjes van dezer ontberingen zijn
ons bij toeval bekend geworden, zo jammerlijk en aan het
ongelooflijke grenzend, dat deze bij ons het denkbeeld deden
ontstaan, dat hier goed en degelijk werk te verrichten is, door te



trachten deze zwaar beproefde personen op te zoeken om hen op
kiese en beleefde wijze hulp en steun te verlenen.”

Ziedaar een edel werk, dat ik van harte durf aanbevelen. Want, het is
nu wel algemeen geweten: indien onze arbeidersstand werkelijk
zwaar onder de druk der tijden lijdt, voor hen werd toch van de
eerste dag af door uitmuntende organisaties zo goed mogelijk
gezorgd, zodat men haast mag zeggen, dat velen onder hen nooit zo
goed hebben gehad, stoffelijk gesproken, als nu. Maar er is een
verdoken ellende, er zijn “schamele armen”, die moeten bijgestaan
en op de been geholpen worden. En juist voor hen is het, dat deze
nieuwe vereniging, die zich met de zinrijke naam van “de
Samaritanen” heeft gedoopt, iets wil doen.

Het is terug een van die uitingen van de Antwerpse liefdadigheid, die
haast onuitputtelijk blijkt, en dit is wel gelukkig, want ze is er nog hard
nodig. Wie dus wil steunen, en kan, zal het doen, en zich wenden tot
de voorzitter, raadsheer Verrept, of de secretaris, de heer M. Croes,
die aan de Paternosterstraat 6 woont. Het werk staat onder de
bescherming van schepen Strauss, voorzitter van de Hoge Raad van
Handel en nijverheid van Belgié.

Er is nog veel nood te lenigen, zegde ik. Maar er zijn ook vele
Samaritanen, die zich daardoor tot meer toewijding genoopt voelen.

Zo de onderwijzers van Diesterweg, waar ik al eens meer over
schreef. Een maand geleden werd het eerste honderdtal kleine
jongens en meisjes, die er het dringendst behoeft aan hadden, door
hen naar een schoolkolonie te Heide gestuurd. Ik heb die kolonie een
van deze zondagen bezocht, in gezelschap van de volijverige en
verkleefde dr. Goyens: ik heb zelf gezien hoe die knapen en meisjes
door de gezonde lucht der heide en der mastbossen voor een goed
deel opgeknapt waren. Wat een vreugde op die gezichtjes en hoe ze



er van genoten: dat zijn er dan toch weer enkelen die een tijd buiten
de oorlogsatmosfeer gehouden worden. En die ook alweer gesterkt
en steviger tijden kunnen afwachten. Nu vertrekt morgen een
tweede ploeg, terwijl de eerste terugkeert: want langer dan een
maand kan men eenzelfde honderdtal niet herberen, wil men allen
die in aanmerking komen zoveel mogelijk helpen.

”

“Hoe ruimer de steun der liefdadige bevolking is”, aldus de
vermanende stem van de voorzitter, de heer Huib. Serneels (Lange
Yperstraat 41), hoe meer het comité het werk der schoolkolonién
hoopt uit te breiden.”

Men moet dan ook nog weten, dat Diesterweg’s Hulpkas voortgaat
de kosten te vergoeden voor de schoolsoep van 1100 a 1200
schamele behoeftige leerlingen der kindertuinen, die dagelijks voor
haar rekening een eetmaal ontvangen.

Hoef ik aan mijn medeburgers, die wat kunnen doen te herhalen; doe
het?

Maar er zijn niet alleen Samaritanen die voor de leniging van
lichamelijke noden het hunne willen doen. Er zijn er ook, die ons, van
geestelijke hulp verstoken volk, onvermoeibaar tegemoet komen.
Maar over die Samaritanen een volgende keer.

31 mei 1916

Uit Belgié. In Het Vlaamsche Nieuws treffen wij een besluit aan van
generaal von Bissing, de Duitse gouverneur-generaal in Belgié,
waarbij de wetgeving inzake rechtstreekse belastingen wordt
gewijzigd.

De wijzigingen betreffen de grondbelasting, het patentrecht, de taks
op de werkelijke inkomsten en winsten.



1juni 1916
Briefwisseling met Belgié.

Brussel, 31 mei. De Duitse postadministratie in Belgié heeft thans ook
de briefwisseling met Spanje weer toegelaten en wel voor
Antwerpen, Brussel, Hasselt, Luik, Turnhout en Verviers, de
voorsteden en de naburige plaatsjes meegerekend, verder ook voor
Leuven. In het verkeer met Spanje is de Duitse, Vlaamse,
Nederlandse, Spaanse en Franse taal geoorloofd.

2 juni 1916
De suikerkwestie (Karel Van de Woestijne)
Brussel, 29 mei.

Na u in mijn vorig schrijven aangetoond te hebben wat gedaan was
geworden om de suikerbevoorrading te regelen voor de overige duur
der campagne 1915-16, zo, dat ieder een gelijk deel in wat nog
overblijft zal krijgen, vroeg ik wat men had beslist voor het volgende
suikerjaar. Ge weet reeds dat ik u een bepaald en afdoend antwoord
schuldig zal blijven, - zo goed, trouwens, als al wie je daarover zou
raadplegen. Niet omdat uw nieuwsgierigheid misplaatst is, maar
omdat, geloof ik, nog geen definitieve beslissing is gevallen. Ik kan
intussen de verwachting enigszins korten met de voorspelling dat, zo
de jongste uitdeling, die ieders portie voor de maand april moest
betekenen, ons vierhonderd grammen per hoofd heeft bezorgd, de
volgende uitdeling, deze voor mei, zeshonderd gram zal bedragen, en
dat men ons, naar het schijnt, voor juni daarenboven vijf kilogram per
gezin verstrekken zal, tot het maken van confituur. Deze laatste
mededeling is niet voorbarig: er zal, naar ik uit goede bron verneem,
het nodige gedaan worden om te beletten, dat het zo gewenste
buitenkansje ons ontgaat.



Dit alles is, voor het ogenblik, zeer geruststellend; en wij zijn het zo
gewoon geworden, alleen nog van en voor het ogenblik zelf te leven,
als echte armen, die wij zijn, dat wij ons daarmee tevreden zouden
stellen.

Dat dit echter voor ons het allergrootste gevaar zou zijn, hebben
gelukkig klaarziende geesten ingezien, zij hebben nagegaan, wat de
mogelijkheid van het vasthouden der voorraden suiker betekent en
ten gevolge heeft.

Zo danken wij aan senator Emile Vinck een verslag over het
vraagstuk, dat, voor zover ik weet, nog geen officiéle sanctie van het
Duitse beheer ontvangen heeft, maar geheel uitgaat in de lijn van de
nu onlangs voor de lopende campagne getroffen maatregelen, zodat
het dan ook maar heel logisch zou zijn, het aan te nemen en de
besluiten ervan toe te passen.

Hoe doet de zaak zich voor de campagne 1916-17 voor, voor zover
daar reeds iets over gezegd kan worden?

Men schat de opbrengst van die campagne op 110.000.000 kg voor
de zeven bezette provincies, het etappegebied dus niet inbegrepen.
Zoals ik u in mijn vorige brief schreef, bracht 1915-16 aan bruto suiker
95.000.000 kg op. Er komt dus een vermoedelijke vermeerdering van
15.000.000 kg. Anderdeels heeft het Duits bestuur verleden jaar
40.000.000 kg opgeéist; onlangs echter heeft het Generaal-
Gouvernement het besluit genomen, alle uitvoer, elke opeising, alle
aankoop voor de bezettingstroepen van elke inlandse voedingswaar
te verbieden. Dus ook van suiker. Daar nu voorlopig geen reden
bestaat om te menen, dat deze maatregel zal ingetrokken worden
véor met de verdeling van de nieuwe suikervoorraad begonnen
wordt (tegen midden oktober dus), kunnen wij het er voor houden,
dat de 40.000.000 kg, verleden jaar opgeéist, dit jaar voor de



Belgische bevolking zullen behouden blijven, en wij aldus onze volle
opbrengst zullen genieten.

Deze voorraad is ruim voldoende voor het normale gebruik van ons
volk, welk gebruik, zoals ge reeds weet, veertien kilo per hoofd en
per jaar bedraagt. Hij zal ons vermoedelijk toelaten, af te zien van de
invoer der 12.000.000 kg, die wij dit jaar voor nijverheidsdoeleinden
uit Holland moesten betrekken.

Deze gunstige toestand moet ons echter niet verleiden tot al te grote
gerustheid; hij moet ons vooral niet doen verlangen naar de
verkoopsvoorwaarden van voor de oorlog; normale opbrengst
brengt niet gedwongen normale exploitatie mee. Ziehier waarom.

Men dient eerst en vooral rekening te houden met de prijs. Daar is in
de eerste plaats af te rekenen met de prijsverhoging van de
suikerbieten. Van 35 F is deze tot 55 F gestegen. Dit heeft natuurlijk
een eerste weerslag op de suikerprijs, te meer, omdat men moet
aannemen, dat het suikergehalte van 1000 kg bieten, vroeger 150 a
160 kg, ditmaal om allerlei redenen vermoedelijk niet meer bedragen
zal dan 130 kg, hetgeen de suikerprijs vermeerdert met 15,33 F de
honderd kilo, en de prijs der gekristalliseerde suiker van 45 op 60,33
F brengt. Daaraan dienen toegevoegd de 20 F rechten, zodat de prijs
al 80,33 F wordt. Ik heb u in mijn vorige brief verteld, dat de courtage
van 25 centiemen per baal op 5 procent van de waarde was gebracht,
dus. 4,01 F per 100 kg, tegen 80,33 F hetgeen de prijs per 100 kilo
opvoert tot 84,34 F. De kleinhandelaar heeft daarenboven recht op
10 centiemen winst: onze suiker zal ons dus 95 centiemen het kilo
kosten, wat twaalf centiemen meer is dan tegenwoordig.

Weliswaar kunnen de twee laatste prijsopdrijvende posten geheel
worden afgeschaft, en het zijn de fabrikanten zelf, die ons daar het
middel van aan de hand doen: immers zijn zij, zoals gemeld,



rechtstreeks hun productie aan de verbruiker gaan verkopen, zonder
tussenkomst der makelaars; aldus werd er op de courtagekosten
bespaard. Nog steeds heffen zij hierbij de winst, die aan de
kleinhandelaar toekomt; maar een paar regels reglement kan aan die
wederrechtelijke handeling een einde stellen. Aldus zou de
verbruiker de suiker aan 85,33 F (95,33 F geraffineerd) komen te
staan: de tegenwoordige prijs dus, op weinig na. Op één grote
voorwaarde echter: dat wij aan speculatie ontsnappen. Want,
gesteld dat wij aan de exploitanten van tegenwoordig, de makelaars
nl, ontsnappen door het generaliseren van rechtstreekse verkoop
van producent aan verbruiker, niets zal de fabrikant beletten, naar
willekeur de middeltjes aan te wenden van die makelaars; hetgeen
natuurlijk en zo mogelijk afdoend, dient vermeden.

Daar heeft senator Vinck dan ook het volgende op gevonden: alle
suiker, in welke toestand ook, wordt van meet af en zonder
tussenpersoon opgekocht door een centrale organisatie, hetzij het
Nationale Comité, hetzij een centraal bureau, de
gemeentemagazijnen, of verder elk ander organisme dat voor de
fabrikanten enerzijds, voor de verbruikers anderdeels alle mogelijke
waarborgen oplevert, zo financieel voor de eersten, als inzake
rechtmatige verdeling voor de anderen. Om alle ophopen en
vasthouden te beletten, wordt de suikerkaart ingevoerd. Daar de
gehele voorraad zal zijn opgekocht en men zich alleen in vastgestelde
magazijnen van suiker zal kunnen voorzien, is alle bedrog uitgesloten.

Financieel worden de operaties zeer eenvoudig: men zou betalen bij
maandelijkse afkorting, zodat de opbrengst der ene maand de schuld
der volgende dekt. De fiscus eist slechts na twee maand betaling der
verschuldigde rechten: deze zouden dus ook reeds door het publiek
zijn opgebracht tegen de vervaldag.



Het voorgestelde centraal organisme zou niet alleen de suiker voor
de dagelijkse mondbehoeften opkopen: ook de suiker, bestemd voor
nijverheidsgebruik, zou onder haar bevoegdheid vallen. Dit geheel in
het voordeel van die nijverheid. Wij hebben immers gezien, dat men
verleden jaar gedwongen is geweest, gebruik van inlandse suiker
voor nijverheidsdoeleinden te verbieden. De fabrikanten hebben zich
dan ook suiker moeten aanschaffen in Holland, - natuurlijk aan
prijzen die het normale cijfer ver te boven gingen. Nu nog kunnen zij
geen suiker krijgen dan tegen 185 F de 100 kg. Het spreekt vanzelf,
dat de verbruiker daar in de eerste plaats de last van te dragen kreeg,
en dat anderdeels de productie er onder leed, tot schade van de
werkkrachten, anders al ruim genoeg getroffen. - Dit jaar, wij zagen
het, zal de eigen, Belgische opbrengst groot genoeg zijn, om niet
alleen alle invoer onnodig te maken, maar om de nijverheid, naar
dezer behoeften, van inlandse suiker ruimschoots te voorzien tegen
normale prijzen.

Aldus zou de suikerkwestie een volledige oplossing vinden, die
geheel overeenstemt met de tegenwoordige noden. Het nieuwe
ervan kan sommigen afschrikken: de heersende toestanden hebben
echter al zoveel nieuws noodzakelijk gemaakt, waar wij thans
dankbaar voor zijn! Ik toonde aan, dat het voorstel van de heer Vinck
in de lijn ligt van de voor de tegenwoordige campagne getroffen
maatregelen: er bestaat dan ook maar weinig twijfel, of men zal het
aannemen, na beraadslaging, natuurlijk, met de producenten, die bij
de regeling trouwens geen schade lijden kunnen. Alleen de
uithongeraars van hun eigen landgenoten verliezen erbij: dat men
hun de kop in kan drukken is echter maar heel gelukkig! ...

Het leven te Antwerpen;

Geestelijke noden. (Van onze correspondent Emanuel de Bom).



Antwerpen, 29 mei.

We hadden het over Samaritanen —en dat er ook een barmhartigheid
is die zich om geestelijke noden bekommert.

Ja, hetis zo: primum vivere. Wat wilt ge al filosoferen, als ge het moet
stellen zonder spek, reuzel, patatten, ja met een minimum brood,
zonder te gewagen van al de vettigheid van deze aarde, die thans,
niet al te graag, maar zoveel mogelijk met gelatenheid, gederfd
wordt? Maar men kan toch niet altijd van aardappelen spreken, en —
men leeft niet bij al zulke ingrediénten, als ik daar even opsomde,
alleen.

Wij hebben geestelijke noden. We lijden bittere geestelijke nood.
Ons volk is helaas vele jaren aan dat lijden gewoon, gewoon in
pathologische mate, dat het er zich geen rekenschap meer van geeft.
Dit volk moet dus eerst van die nood bewust worden gemaakt, en als
het die nood terdege heeft leren kennen, dan moet daaraan worden
voldaan. Nog op verre na niet genoeg weten onze mensen dat met
hun volle bewustzijn, maar deze grote, droeve tijd is er een die tot
inkeer noopt, die velen, ook zij, die er eertijds het minst aan deden,
dwingt tot nadenken en buitenstoffelijke overweging. En dan het
stille verdriet, erger dan lichamelijke ellende, dat in stilte
voortwoekert, de karakters aantast, een volk ondermijnt in zijn beste
kracht, in zijn volharding, zijn zelfzin, in zijn zedelijk leven ...

Is het een gering onderwerp? Wie durft te zeggen, dat, naast de
kwestie der voeding, die van geestelijke hulp, van zedelijke bijstand
niet minstens even belangrijk is?

En van waar gaat ons volk die steun, die opmontering, die
hartversterking, waar nu iedereen behoefte aan heeft, krijgen?
Velen, ook die vroeger aan geen kerk dachten, zoeken en vinden nu



heil en baat in “de vertroosting der gelaten mensen”, de godsdienst.
Ik ken allerdroevigste gevallen van zielen, zozeer ontredderd, dat zij
alleen in de haven van een mystieke devotie hun evenwicht en
zielenrust meenden terug te vinden. Proselietenmakers zijn
overigens in geen tijd met meer ijver doende geweest om de
verdwaalde schapen in de eigenlijke stal te lokken. Dergelijke
toestanden zag men ook in vroegere tijden, toen oorlog, pest en dure
tijd de mensen uit hun gewoonteleven rukten en tot boetedoening
en versterving deden neigen. Nooit heb ik hier meer dan vorige
winter de kerken weten bezoeken. Het was ’s avonds, bij het vroege
duisteren, een dagelijkse begankenis van mannen en vrouwen, die
de drempel van de tempels in- of uitstroomden. Beroemde predikers
deden boven de hoofden van de “vernederden en beledigden” zoals
Dostojewsky ze zou noemen, stromen van kanselwelsprekendheid
vloeien. En zeer zeker zullen daar onder die duizenden wel enige
honderden zijn, die niet aan een reflexbeweging van angst alleen
hebben gehoorzaamd, die onder de huivering van de loerende dood
niet alleen tot de godsvrees waren gekomen, maar die werkelijk diep
in zich bevrediging hebben gevonden van een tot dan toe
ongeneeslijk moreel leed. Maar velen ook, thans reeds, nu de
oorlogspsychose haar acute periode door is, velen keren reeds tot
hun normale onkerksheid terug, (zonder daarom in het minst
slechtere mensen te zijn geworden), velen beschouwen het
oorlogswee, dat over ons is gevallen, niet langer als een straf, die ons,
vanwege onze talloze zonden terecht (zo heette het in vele
predicaties bij de aanvang) werden toegemeten! De toon van die
preken is nu niet meer dezelfde, want — uit de mond van een
buitenman hoorde ik het nog dezer dagen — het had ook vele
gelovigen geschokt, dat hun dat harde woord uit herderlijke mond
was toegeslingerd toen. “Want, in Gods naam, wat hebben wij toch
misdaan?” vroegen zij zich af. Waarvoor die straf, voor ons? En dan,
in alle landen wordt toch dezelfde God aanbeden, en ieder vraagt



hem in zijn eigen taal bijstand om de vijand te vernielen ... Velen gaan
daar nu over nadenken, en — komen uiteindelijk tot een berusting,
die meer wijsgerig dan godsdienstig moest heten.

Maar laat ik zwijgen van die geestelijke noden — de allerteerste, de
allerindividueelste, waar men onder verstandige mensen (zoals
Frederik van Eeden ergens gevat schreef) liefst het stilzwijgen over
bewaart ...

Ik herinner me geen tijd, dat de leeszalen van onze bibliotheken
zoveel aantrek hadden. Er is hier te Antwerpen een mij tamelijk wel
bekende instelling, de stedelijke hoofdbibliotheek op het
Conscienceplein. In 1913 werd de leeszaal, meestal door
studerenden of gestudeerden, bezocht door 16.169 personen, die er
34.623 boekdelen raadpleegden; in 1914 daalde dat aantal in geringe
mate (denk aan de maanden augustus en volgende), namelijk tot
15.486 personen, die 32.890 delen lazen; in 1915 kwamen er niet
minder dan 25.857 personen, die 49.619 — dus zowat 50.000
boekdelen — ter lezing hadden. Zowat 15.000 meer dan twee jaar
geleden; zulke cijfers zeggen toch wat.

Maar cijfers, ik weet het, zijn dor, en onaangenaam voor de lezer.
Lang geleden heb ik een statistiekje (ik hou daar anders niet meer van
dan volstrekt nodig) gemaakt met opgaven van de soort werken, die
bij voorkeur werden gevraagd in de oorlogsperiode. Ik haal daar een
paar regels uit aan, ter meerdere volledigheid.

“De fluctuaties augustus-september-oktober (1914), met het climax
september, zijn tekenend genoeg. Augustus, begin van de oorlog,
weinig lezers, althans minder dan in 1913. In september, maand van
vakantie, van mensen zonder betrekking, van militairen die
opzoekingen te doen hebben, van staatsambtenaren met de regering
naar Antwerpen gekomen, van studenten en scholieren die



verstrooiing zoeken. Eindelijk de oktobermaand: beschieting,
inneming door de Duitsers en bezetting, vlucht van het merendeel
der bevolking.”

Wat nu de aard van het gelezene betreft. Toen gaf ik die over de drie
eerste oorlogsmaanden; thans ben ik in staat dat overzichtje tot de
jaren 1914-15 uit te breiden.

Zo raadpleegde men in de leeszaal:

1914 1915
Nederlandse 4696 werken 9679 werken
letterkunde
Franse 4696 werken 12.448 werken
Duitse 625 werken 1203 werken
Engelse 266 werken 1176 werken

In 1914 kwamen daarvoor 10.302 lezers, in 1915, 22.036.

Maar genoeg cijfers. Het enige wat ik er nog moet bijvoegen, is dat
er in 1914 1429 uitleners waren, tegen 2296 in 1915.

Welsprekender nog dan deze cijfers zijn die van de Volksbibliotheek
(Blindestraat 19) met haar 4 hulplokalen, nl. in de Verdussenstraat
42, de Violetstraat 65, de Abdijstraat (Kiel), de Provinciestraat 112.
(Nu is er nog een bijgekomen op de Katelijnevest). Maar hier zal ik u
niet met onderverdelingen vermoeien. Verneem dan, dat van januari
tot en met december 1915 in onze volksboekerijen aan gezonde en



degelijke ontspanningslectuur (dit is letterkunde, populaire
wetenschap, enz.) werden in bruikleen gegeven

In 1913: 174.407 boekdelen;
In 1914: 181.783 boekdelen
In 1915: 415.323 boekdelen

Een half miljoen boekdelen ongeveer in 1915!

En als ik u zeg, dat onze Vlaamse bevolking in 1915 niet minder dan
158.762 Nederlandse letterkundige werken heeft te lezen gehad,
tegen 38.012 in 1913 en 62.766 in 1914, dan zult ge zeker wel
gelukkig zijn en, aan cijfers zat, deze krant met een zucht — ik hoop
van voldoening? — opzij leggen.

Wat bewijst echter dit alles?

Dat ons volk honger heeft — niet alleen lichamelijk, maar ook
geestelijk.

Het bewijst ook, dat de stad Antwerpen georganiseerd is,
voorbeeldige georganiseerd, om althans een goed deel van die nood
te lenigen. En het mag een eretitel zijn voor de Antwerpse schepen,
die deze instellingen onder zijn bewind heeft, dr. Victor Desguin —en
ook wel voor het personeel van die boekerijen, nietwaar? — dat dit
fraaie resultaat is bereikt.

En dan vergat ik nog te zeggen, dat er in vele wijken een hele reeks
leeszalen bijgekomen is door de zorgen van het Nationaal Comité
voor Hulp en Voeding, waaromtrent ik voorlopig — gelukkig voor u! —
over geen cijfers noch andere gegevens beschik.

Oproeping van Belgen.



Havre, 1 juni. De Belgische regering heeft vandaag besloten, dat de
Belgen van 18 tot 40 jaar, die in het buitenland of in een niet bezet
gebied vertoeven en die voor de militaire dienst goedgekeurd
worden, hetzij bij het leger zelf in dienst gesteld zullen worden, hetzij
bij de nijverheid die in het belang van de nationale verdediging
werkzaam is. Bij de verdeling van deze dienstplichtigen zal rekening
gehouden worden met de beroepen, de familieomstandigheden, de
leeftijd en de behoeften van de geallieerde landen, waar die Belgen
zich bevinden. Een koninklijk besluit op dit stuk is in voorbereiding.

3juni 1916

Het leven te Antwerpen.

Het goede zaak. Van onze correspondent Emanuel de Bom.
Antwerpen, 31 mei.

Van menigerlei en diverse zaken heb ik u al geschreven onder deze
rubriek. Van rampen allerhande en noden vele. Ik sprak van
behoeften naar den lijve en van geestelijke ellende. Maar ik wees u
ook op wat er gedaan wordt om die miserie te keren: onze handen
doen immers wat ze vinden om te doen? En ze vinden zoveel om te
doen!

Laatst had ik het over sport — een vak waar ik niet in thuis ben. En ik
vroeg me af, of de duizenden, die naar de meest uitbundige
oefeningen en wedstrijden van lichamelijke gevatheid hijgen, ook
zouden te vinden zijn om naar “hogere zangen” te luisteren, als het
geluk wou, dat we, in deze geteisterde dagen, de weldaad van enig
harmonisch intermezzo te genieten kregen? “Van bevoegde zijde” —
van bokserszijde — wordt mij twijfel beaamd en het gemis mede
betreurd. Maar — il faut, voyez-vous, nous pardonner bien des
choses, zoals de dichter zegt.



Maar — die intermezzo’s, ze worden ons geschonken, dat geestelijk
genot kan men zich verschaffen: er is, goddank, nog in ons gezond
gebleven vaderland weldadig initiatief en veerkracht te over, en het
faalt niet aan goede gelegenheid voor allen, die er de behoefte aan
voelen om zich aan hoger geestesleven, aan het goede woord te
jeunen en op te richten.

En ik heb vandaag het oog op de werkzaamheid, de schone en
verbazende werkzaamheid van een van onze meest gewaardeerde
dichters en voormannen, die onverdroten doende is, sedert zovele
weken reeds, om voor zijn volk het geestelijk brood te breken. De
nooit verouderde dichter, op wie ik doel — ge hebt het geraden- is
dezelfde, die ik in vroeger tijd hier eenmaal, half schertsend, maar
met volle eerbied en sympathie, genoemd heb “de eeuwige
student”, Pol de Mont.

Onze conservator van het Koninklijk Museum van Schone Kunsten,
die de tempel, waar hij officieert, geen ogenblik ontrouw is geweest,
is de vorige winter begonnen aan een reeks kunstpredikaties, waar
een ruime schare ontzaglijk van genoten heeft. Men weet, dat, nadat
de verkwikking van onze nationale kunstwerken ons meer dan een
jaar onthouden was gebleven, eindelijk “op hoger verzoek”, de zalen,
waar de levende meesters tot onze stichting “opgehangen” zijn — veel
later ook een deel der oudere — werden opengesteld. Was er niet de
vrezen dat de Antwerpenaars, die anders de weg naar het Museum
zo goed kennen (is het niet jammer, dat het alleen zondags en
donderdags mag zijn, en, waarom, om de liefde Gods, het Museum
niet elke dag wagenwijd openstellen voor iedereen, kosteloos?) hem,
na de grote schok van de oorlogsgruwel, de weg naar het lauwe
zuiden (de 8° wijk) zouden verleerd hebben? Maar de uitstekende
redenaar, die Pol de Mont is, was dit toevertrouwd. Moesten de
mensen nu uitsluitend nog geestesverheffing gaan zoeken in de
ontelbare cinema’s, waarmee wij gezegend zijn (en waar ik u dezer



dagen een boekje zal over open doen)? Of waren zij al genoeg
beweldadigd, als ze in de scala de (geenszins te misprijzen) geneugtes
van la Mascotte en andere lichte versnaperingen te verorberen
kregen? Of moesten zij het allen hebben van hondenkoersen, van
tingeltangels of verwoed kaart- en dominospel aan de biertafel?

Er is te Antwerpen niet zo heel veel te doen, waar men nu zijn hart
en zijn geest enigszins aan kan opfrissen. Als men leest, dat te
Londen, te Berlijn en te Parijs—om van de neutrale landen te zwijgen
— toneel en concert onverdroten voortgaan, en zo tegen de
aangroeiende verdwazing van het menselijk geslacht een, zij het dan
zwakke, dam oprichten, waarom moeten wij dan hier, verweesd en
verlaten, zonder enige vertroosting van hoger leven blijven hokken?
lk behoor tot degenen, die beweren geen verstrooiing nodig te
hebben: deze ernstige, donkere tijd noopt integendeel tot een
zwaarder gedachteleven dan we ons ooit durfden veroorloven —
maar kunst is niet enkel een verzet, kunst is niet daar om ons te
amuseren, wij vragen ernstige uiting van machtig geest- en
gemoedsleven, en daar kunnen we ons aan opbouwen, onze
“verstrooide zinnen” (zoals, meen ik, Hooft dat noemt) gezonder te
maken.

Dat echt vaderlandse, mensen minnende werk heeft Pol de Mont
met het grote talent dat wij kennen sedert jaar en dag, met een nooit
versagende toewijding, aangepakt. En hij sprak achttien zondagen na
elkaar over onze moderne meesters, daarna over onze oude
meesters, 0.a. over Bruegel, twee of drie zondagen. |k heb de eerste
van die voordrachten bijgewoond; het was een feest voor het oor en
voor de geest, zoals het woord van De Mont daar voor ons levendig
deed oprijzen de onafzienbare schare van onze vaderlandse glories
van het penseel, onze puurste, de glories die pleiten voor ons bestaan
als volk tegenover heel de wereld. Want, ga in het verste stadje van
Australig, of ergens in het verste westen, zou men daar niet weten,



dat er een Vlaamse schilderschool is geweest? De grote voorzaal,
waar de Keyser’s groepen van Vlaamse kunstenaars de wanden
bevolken, was in een ommezien, onder het toverwoord van de
redenaar, rumoerig van het artiestenvolk uit vroeger eeuw — en, ik
overdrijf niet, als ik u verzeker dat ik tranen gezien heb in het oog van
meer dan een die daar stond te luisteren. Is dit ook niet ons land? Zijn
die daar niet de wortelen van ons eigen bestaan? Zijn ze niet
verbonden aan onze grond, aan onze hemel, aan onze landschappen,
aan ons geliefd vaderland, al deze kostelijke zangers die op hun
doeken de weelde van deze gewesten hebben uitgezongen?

Maar daarbij heeft Pol de Mont het niet gelaten. Hij acht niet, dat
men thans onder water moet duiken, vreesachtig en bedeesd, alsof
men zich inbeeldde, dat spreken tot zijn volk in zijn eigen taal ooit
een zonde tegen dit volk of tegen dit land kon zijn! Als het schip in
nood is moeten de kapitein en de stuurman niet naar het vooronder
en de taak niet aan de bescheiden manschappen overlaten. Hun
plaats is op de commandobrug, en zij redden het schip in nood.
“leder Vlaams woord is een soldaat aan de grens” heeft Jan van
Rijswijck vader eenmaal gezegd: en er kan nu geen Vlaams genoeg
gesproken worden. Laten wij ons daar allen van doordringen,
vrienden van mij?

Behalve zijn voordrachten in het Museum werd door dezelfde
spreker in het koninklijk atheneum een reeks lezingen (of liever:
voordrachten, want lezen doet hij eigenlijk niet) gehouden over de
moderne Vlaamse dichters sedert 1830. Morgen houdt hij de
vijftiende, en er komen er nog wel een vijf- of zestal, naar ik meen.
Deze hebben plaats in de grote zaal van het koninklijk atheneum, en
enige honderden aandachtige toehoorders luisteren er iedere
donderdagnamiddag naar die zeer persoonlijke, zeer boeiende,
waarlijk stichtende lezingen. Ik ben er ook aanwezig geweest en heb
bewonderd hoe het woord van de dichters niets van zijn oude kracht



heeft verloren. Met welke ontroering hoorde ik hem vertellen van
zijn oude makker, wijlen Albrecht Rodenbach, en hoe dikwijls hebben
wij het de spreker zelf aangezien, dat hij moeite had zijn eigen
aandoening te overmeesteren. Want alles wat we daar te horen
krijgen grijpt zo diep in onze innigste bekommeringen.

Pol de Mont wordt de 15° april 1917 zestig jaar oud! Wie hem hoort
spreken denkt aan een drukfout: daar is een tientje teveel bij, niet
waar? Maar dit zal hem nu weer te veel plezier doen — en ik zal de
“eeuwige student” liever niet vleien. Zijn wij wel dankbaar genoeg
voor dit vaderlandse werk, dat zo zonder enige reclame naar buiten,
maanden lang, en geheel belangloos, zich wijdt aan de geestelijke
opbeuring van onze medeburgers?

Dit wilde ik toch eens zeggen, want, behalve een goed dichter en een
prachtig redenaar, is deze man ook een barmhartig Samaritaan voor
zijn zwaar lijdende volk.

Dienstplichtige Belgen.

Havre, 3 juni. Het officiéle koninklijk besluit is verschenen, waarbij
alle Belgen van 18 tot 40 jaar, die in het buitenland of het niet door
de vijand bezette gedeelte van Belgié vertoeven, opgeroepen
worden om het land te dienen in het leger of in de oorlogsindustrie.

5juni 1916
James Hill en de Belgen.

Havre, 3 juni. Er is bekend gemaakt, dat de onlangs overleden
Amerikaanse spoorwegmagnaat James Hill, die een bewonderaar en
vriend was van koning Albert der Belgen, vijfentwintig miljoen frank
heeft nagelaten voor het herstel van Belgié.



Belgische dienstweigeraars.

Het Belgisch Staatsblad van 20-26 mei bevat het volgende besluit van
koning Albert der Belgen:

Art. 1. De militairen der contingenten geroepen binst de oorlog,
hebben, ten allen tijde, de verplichting zich ter beschikking te stellen
van de wervingsburelen en van de diplomatische en consulaire
agenten van de Belgische regering, ten einde er over hun geval kan
worden beslist door de wervingscommissies.

Art. 2. Degenen onder hen, die, ondanks een afzonderlijke
waarschuwing, gegeven hetzij aan hemzelf, hetzij aan hun vader en
moeder, hetzij een van dezen, zich halsstarrig onttrekken aan hun
militaire verplichtingen, zullen door de diplomatische en consulaire
agenten aan de regering worden aangeduid.

Art. 3. De namen en voornamen van deze militairen en, zo mogelijk,
de andere inlichtingen die hen aangaan (geboortedatum, beroep,
woonplaats, verblijf, enz.) zullen worden aangetekend door onze
minister van binnenlandse zaken in een bijzonder register genaamd
“Register der dienstweigeraars”.

Dit zal worden in orde gehouden door schrappingen en bijvoegingen.

De vermeldingen er in voorkomend zullen worden afgekondigd in het
staatsblad en aangeplakt ter zetelplaats der regering, in de lokalen
der burelen en van de wervingscommissies alsook in de kanselarijen
der legaatschappen of consulaten.

Art. 4. De miliciens aangeduid door de artikelen 2 en 3, die zich niet
zullen ter beschikking hebben gesteld van de wervingsburelen en
commissies of der Belgische diplomatieke of consulaire agenten, in
een tijdsverloop van een maand, aanvang nemend de dag der



afkondiging van hun naam in het staatsblad, zullen als deserteurs
worden aanzien en onderworpen aan de straffen voorzien bij het
militair  strafwetboek, onverminderd de toepassing der
bekrachtigingen en strafbepalingen ingesteld ten opzichte der
weerspannigen en der nalatigen, door de wetten op de militie.

Art. 5. De inbreuk aangeduid door artikel 4 van de huidige besluitwet
wordt gevonnist door de militaire rechtsmacht.

Art. 6. Al de bepaalde beslissingen der militaire rechtsmachten of
wervingscommissies, waardoor zou uitschijnen dat een persoon ten
onrechte is ingeschreven geweest op het “Register der
dienstweigeraars”, zullen aan onze minister van binnenlandse zaken
worden medegedeeld. Deze zal de schrapping van de
belanghebbende bevelen in het register. Melding ervan zal worden
gemaakt in het staatsblad en bij middel van aanplakbrieven.

Art. 7. Het tegenwoordig besluit zal kracht van wet hebben vanaf de
dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Dit koninklijk besluit is genomen, nadat de Belgische ministers van
oorlog, justitie, binnenlandse zaken en buitenlandse zaken het
volgende verslag aan koning Albert hadden uitgebracht:

Opbeurend is het vast te stellen dat de Belgen aangeduid door de
besluitwetten van 1 maart en 6 november 1915, met grote geestdrift
deze oproepingen hebben beantwoord. Zij die deze oproep nog niet
hadden voorafgegaan, waren gelukkig en fier te zijn toegelaten om
plaats te nemen in de rangen van het roemrijke leger door uwe
majesteit aangevoerd.

Enigen nochtans van deze jonge lieden, hebben hun plicht nog niet
verstaan.



Hun houding steekt smartelijk af tegen de vaderlandsliefde door de
overgrote meerderheid der militairen betuigd.

Maatregelen dringen zich op.

Het schijnt van nut dat een plechtige verwittiging aan deze
verdwaalden zou worden gegeven. Weinigen zullen de droevige
moed hebben er doof aan te blijven.

Halsstarrig aan het bedreigde en lijdende vaderland de hulp weigeren
van een krachtige arm, is een fout van een uiterst gewicht.

Indien sommigen ze durven bedrijven, zal hen een strenge tuchtiging
worden opgelegd.

De veroordelingen tegen hen uitgesproken zullen onverbiddelijk
worden uitgevoerd, hetzij onmiddellijk, hetzij op het ogenblik dat, de
vijandelijkheden geéindigd, de schuldigen het nationaal grondgebied
opnieuw zullen willen betreden.



