
 

30 juni 1915 

Het postwisselverkeer tussen Zweden en België wordt van 1 juli af 
hersteld. 

Van de Zeeuws-Vlaamse grens wordt gemeld, dat de grens voor 
onbepaalde tijd zal worden gesloten. Alle passen die eergisteren 
zijn uitgereikt zijn gisteren weer ingetrokken met teruggave van het 
gestorte geld. 

1 juli 1915 

Men meldt ons uit Sas van Gent: 

De grens is gedeeltelijk heropend. De Belgische arbeiders, die in Sas 
van Gent op de fabrieken werken, mogen weer passeren. 

5 juli 1915 

Wederopbouw – I - Brussel, 29 Juni (Karel Van de Woestijne). 

Het is vandaag juist tien maanden geleden, dat wij de eerste, grote 
verschrikking, de eerste geweldige, onherstelbare ramp van deze 
oorlog vernamen: een derde van Leuven lag platgebrand; de St. 
Pieterskerk was voor een deel verwoest; de universiteitsbibliotheek 
was niets meer dan as. 

En nog weten wij niet, hebben wij niet met eigen ogen mogen 
vaststellen, hoe het staat met wat eens Diksmuide was, wat 
overblijft van Ieper, wat Veurne eigenlijk geleden heeft, of men 
spreekt al, te allen kante, van heropbouw. 

Reeds in September werd Geheimrat von Falcke naar België 
gestuurd met een onderzoeksmissie: ge kent zijn rapport, dat op 25 



 

september door de Norddeutsche Allgemeine Zeitung gepubliceerd 
werd: troostend en vol zalving kwam daarin als een refrein terug: 
dat alles kan nog heel goed gerestaureerd worden. 

In november was het de Belgische “Koninklijke Commissie der 
Monumenten en Landschappen”, die haar voorzitter, de heer 
Lagasse de Locht, bijgestaan door de architect Saintenoy, belastte 
met een verslag, waarin vooral de rechtskwestie aangaande 
wederopbouw van België besproken wordt. Sedertdien heeft deze 
commissie, in overeenstemming, met de “Unie van Belgische 
Steden en Gemeenten” en de “Nationale Commissie tot Verfraaiing 
van het Landelijke leven” alle studie van, alle werken over de 
heropbouw onder auspiciën van het “Nationale Steun- en 
Voedingscomité” gesteld, dat ook een nieuw opbouwend lichaam: 
de “bijzondere Commissie voor het wederoptrekken van 
pachthoven, landelijke woningen en dorpen”, onder zijn 
bescherming nam. 

Nog geen maand geleden gaf daarop een bouwkundig tijdschrift, 
dat sedert het begin van de oorlog opgehouden had te verschijnen 
(zoals trouwens al de Belgische periodieken, op één na: de “Revue 
Générale”, het tijdschrift van de heer Woeste), gaf, zeg ik, “Le 
Home” weer een nummer uit, dat gewijd is aan “La reconstruction 
des cités détruites.” 

Verder wordt in een der kleine brochures, die, men weet niet door 
wie geschreven, tegen lage prijs op straat verspreid worden - en er 
zijn er over al de onderwerpen van de dag - hetzelfde onderwerp 
behandeld. 

En, terwijl intussen een “Internationale Commissie van Hulp aan de 
Belgische Unie der Steden en Gemeenten bij het bestuderen van 



 

het vraagstuk van België’s heropbouw” blijkt tot stand gekomen, 
klinkt thans ook uit Holland een stem - zij het dan ook een 
ingeweken Belgische, deze van de stedenbouwkundige Louis van 
der Swaelmen, die wij anders beter kenden als tuinaanlegger en ook 
als schilder -, dewelke het eveneens, in het juninummer van 
“Elseviers” over de wederopbouw van België heeft. 

Heel die literatuur heb ik doorgemaakt. En ik zal er op terugkeren. 
Niet echter zonder een opmerking te hebben gemaakt, een 
opmerking van principiële, van psychologische orde, die mij heeft 
gevoerd langs andere wegen tot hetzelfde besluit als waar senator 
Coppieters - één der grootste bouwmeesters van het land, die o.m. 
de haven van Oostende heeft verwezenlijkt, - uiting aan gegeven 
heeft in de schoot van hoger genoemde “Union des Villes”, en dat 
luidt: laat ons vooral niet overijld te werk gaan! Bouwen wij liever, 
daar waar de onmiddellijke nood dringt naar een spoedige 
oplossing, voorlopige schuilplaatsen voor de daklozen, liefst buiten 
de eigenlijke, terug op te bouwen steden! Het zal ons de tijd 
gunnen, het vraagstuk langs alle zijden te bezien, en voorkomen, 
dat onherstelbare flaters worden begaan. (Intussen is een “Section 
des Abris provisoires” der Stedenunie reeds volop aan het werk, 
wat dringend nodig blijkt, daar in sommige streken de inwoners 
sedert september nog steeds in kelders en krochten wonen). 

Vooral niet overijld te werk gaan! 

Ik ben van nature geen treuzelaar, en hou van kordaat en flink 
aangepakte arbeid. Toch heb ik versteld gestaan over de gejaagde 
geestdrift, over de haast, waar zo goed als alle hierboven gemelde 
geschriften getuigenis van afleggen. Het gevaarlijke woord 
“restaureren” bloeit op de lippen met een koortsige ijver; het 
woord “wederopbouw”, vol geheimnissen en dreigementen, 



 

wappert in de wind als een labarum. En dat kan ik wel heel goed 
begrijpen: schrijvers van genoemde rapporten en opstellen zijn, op 
een paar uitzonderingen na, ofwel architecten, ofwel archeologen: 
mensen, die in deze een loffelijke liefde voor hun beroep, een te 
waarderen enthousiasme voor een nieuw arbeidsveld bewijzen. 
Denk er eens aan: een geheel land is te allen kante getroffen 
geworden; zowat overal dienen historische monumenten hersteld, 
zal men naar nieuwere opvattingen van hygiëne en bouwkundige 
esthetica terug op kunnen bouwen! Bewaren enerzijds en 
anderdeels vernieuwen, en bij die dubbele opgave de eenheid van 
het Vaderland, in haar onderscheiden geledingen, verzekeren, 
versterken, louteren! - Het is, ge geeft het toe, een buitenkansje, 
dat haast tot dankbaarheid zou stemmen, indien het niet 
verwoesting en smart en rouw tot grondslag had. 

Die geestdrift, die bouwvervoering zou dan ook niet zo gevaarlijk 
zijn, indien de heren oudheidkundigen en bouwkundigen niet zulke 
onderling verschillende, soms diametraal tegenovergestelde 
opvattingen huldigden. 

Ook hier kom ik later op terug: intussen kan ik bevestigen, dat ik, na 
al wat ik over het onderwerp gelezen heb, nog geenszins zie, hoe 
het België van morgen uit de handen der wederopbouwers komen 
zal. Elk der opstellen is als een rad, dat voor mijn ogen draait. En 
daar zijn wel twintig onderscheiden raderen! Tracht daar nu eens 
een klaar beeld in te zien! De heren Lagasse de Locht en Saintenoy 
hebben, hoe men moge denken over de door hen voorgestelde 
maatregelen, dan ook gelijk, als zij menen, dat de wederopbouw 
van België vooral een administratieve rechtskwestie is; en ik juich 
senator Coppieters toe, als hij zijn medecommissieleden toeroept: 
zorgt er eerst voor, dat de daklozen een dak krijgen, en denkt er 
eerst daarna aan, dat het “festina lente” in het onderhavig geval 



 

meer dan ooit en meer dan waar ook een deugd is! - In waarheid: 
alle geestdrift is schoon. Maar er is geestdrift, die huiveren doet ... 

Want: waar gaat het om? Het gaat er om, in een betrekkelijk korte 
tijdspanne een nieuw België op te trekken, dat esthetisch een 
grotere, dat ethisch een minstens even grote waarde moet hebben 
als het vroegere België, zoals eeuwen het langzamerhand hadden 
gevormd. 

Hiermee is ineens het esthetisch probleem gesteld: het nieuwe bij 
het oude aanpassen, zo, dat het een nieuwe harmonie vormt, die 
ons even vertrouwd kan worden als de eenheid, die het geduldige 
en zekere, het wel steeds wisselende maar steeds gebonden leven 
verwezenlijkt heeft door de tijden heen. Ik druk op het woord: een 
“nieuwe” harmonie. Juist omdat architectuur, als alle kunst, 
idealiserende levensuiting is, architectuur van thans dus 
levensuiting van thans moet zijn, en dat dienvolgens alle 
archaïseren, zelfs onder voorwendsel van nationaal of lokaal 
karakter, een esthetische ketterij zou zijn. 

En ook voeg ik eraan toe: een ethische ketterij. - In geen land der 
wereld misschien heeft de stedenschoonheid een even diepe 
morele betekenis, als in België. En dat is zeer goed te begrijpen, 
omdat wij een diepere traditie, een bewijs van gevestigde cultuur, 
een getuigenis van reeds oude beschaving alleen in onze 
monumenten vermogen te vinden. - Slechts Frankrijk kan bogen op 
een volledige, een volkomen adequate literaire overlevering: zelfs 
Dante en Boccacio halen het niet bij een Lafontaine, waar, 
onmiddellijk na zijn dood, honderden verzen tot lopend 
spreekwoord van werden. En ik spreek niet eens van Racine en 
Molière. - Duitsland zou tot in de 19e eeuw moeten wachten op een 
wisselwerking tussen schrijver en publiek, die even sterk en even 



 

organisch vergroeid zou heten. Een Lafontaine heeft het niet, en de 
invloed van Goethe op de Duitse geest kan zeker niet vergeleken 
worden bij de invloed van Racine op het Franse gemoed. 

Doch, Duitsland had zijn liederen: de Duitse overlevering bouwt 
voor een goed deel, het sterkste, het innigste deel, op het volkslied. 
Berust de Franse klassiciteit op louter geest in literair abstracte 
uiting: de klassieke uiting van Duitsland heeft haar grondslag 
voornamelijk in de muziek, in het lied van eigen bodem. En daarom 
is ze ook, naar de vorm althans, meer nationaal dan de Franse. 

En wij? Wij moesten tot de tweede helft der 19e eeuw, en op 
Hendrik Conscience wachten, om “te leren lezen”; ziedaar onze 
letterkundige ondergrond. Veel later nog werd ons bekend 
gemaakt, dat wij een vaderlandse liederenschat bezaten, die tegen 
die der Duitsers opwegen kon: ziedaar hoe de muziek ons aan het 
verleden verbindt. En de geschiedenis, zult gij vragen? Maar, 
gesteld dat wij ze kenden: was zij niet, hoe ook doortrokken met 
heldenmoed, hoe doordesemd met weergaloze levenstaaiheid, - 
was zij niet een geschiedenis van slaven? 

Gelukkig bezaten wij iets - en hier kan ik ook van de Walen spreken 
- dat ons met fierheid mocht vervullen, omdat het bij voortduring, 
sedert eeuwen het onontwortelbare van de raseigenschappen, van 
het volkskarakter bewees; het waren onze bouwkundige 
monumenten. Wel hebben wij daarbij onze opeenvolgende 
schilderscholen: om ze echter te doorvoelen en te smaken is een 
opleiding, een ontwikkeling nodig ... die slechts weinigen ten onzent 
bezitten. De huizen echter en de gebouwen: zij werden gemaakt 
naar de maat en gedaante van ons lichaam en van onze geest. 
Onmiddellijk voelen wij of zij ons niet te wijd of niet te eng zullen 
zijn. Waar zij het waren, of dreigden te worden, gingen wij ze 



 

uitzetten of verinnigen. Wij bouwden bij; wij smeten af; wij 
vervormden: het was het leven, het was de tijd, die ons de maat 
namen voor het houten of stenen habijt, dat ons, naar de juiste 
verhoudingen, beschutten en kleden moest. Waren wij rijk en 
modieus: het was toch steeds onze eigen gedaante, die onder de 
juwelige versierselen uitkwam. Waren wij arm: onze trotse eenvoud 
toonde te beter hoe spierig en pezig wij gebouwd waren en hoe 
breed en koppig wij dachten. 

Kijk: dat was de nationale traditie, zo van Walen als van Vlamingen. 
Iedere dag, hoe anarchistisch of onvrij de tijden ook waren, werkte 
eraan mee. En daarom: voelt gij hoe restaureren-“à-outrance”, 
restaureren à la Viollet le Duc, ons soms pijn kon doen? Hoe wij er 
kunnen toe komen, restauratie te haten, en, sommige dagen, 
walgen voor een juweel als Brugge, eenvoudig omdat men er al te 
veel een levenloze museumstad van gemaakt heeft? Hoe expositie-
“Oud-Antwerpen's” en –“Oud Vlaanderen's”, zij wezen nog zo goed 
bedoeld en nog zo knap uitgevoerd, ons aandoen als een kaakslag 
aan ons volk, ons levend volk, dat waarlijk allesbehalve in het 
verleden leeft? 

En eindelijk: begrijpt ge waarom wij archaïserende wederopbouw 
van het geteisterde land houden, eenvoudig voor een aanslag op de 
Vlaamse of Waalse zede? 

Zeker, die maakt de vraag van het herbouwen niet gemakkelijker. 
Maar waar zich die enige gelegenheid voordoet, nu eens met 
tactvolle gemoedslogica, zo in esthetisch als in ethisch opzicht het 
België van morgen, dat zijn eigen leven hebben zal, te mogen 
verbinden aan het België van gisteren, waar alle eeuwen de 
eigenschappen in hebben gerijpt, die het leven der toekomst 



 

bevruchten moeten: zou het niet doodjammer zijn, dat overijling 
bederven kwam, wat nooit genoeg overdacht kan worden? 

7 juli 1915 

Wederopbouw - II – Brussel, 30 Juni. (Karel Van de Woestijne). 

En om te beginnen: wat doen wij met de oude gebouwen, die de 
oorlog heeft verminkt? 

Laat ik ze u, aan de hand van Geheimrat von Falcke, en verder naar 
de opgaven van na zijn bezoek aan België, even en in 't beknopt 
opsommen. 

Luik: de hoofdkerk getroffen door een bom die een modern 
glasraam vernietigd heeft; Dinant: O.L.V.-Kerk: toren ingestort, dak 
opgebrand; Eppegem: parochiekerk geheel vernietigd; Mechelen: 
de hoofdkerk door het geschut aan haar toren zeer gehavend, 
verder door verschillende bommen ook langs binnen zwaar 
getroffen; Leuven: St. Pieterskerk voor een goed deel vernield, 
Universiteitsgebouw (oude Lakenwevershalle) uitgebrand; 
Dendermonde: Begijnhofkerk vernield (de rest van het Begijnhof is 
behouden), O.L.V.-kerk door verschillende bommen sterk 
beschadigd, stadhuis met Belfort (XVIe eeuw) alsook Justitiepaleis, 
Tekenacademie, archief- en bibliotheekgebouwen, enz., geheel 
vernietigd; Lier: de St. Gommaruskerk heeft zwaar geleden, de 
kapel van dezelfde naam (XIIIe eeuw) is, evenals vele oude huizen, 
vernield; Antwerpen: geringe schade; Diksmuide: St. Nikolaaskerk 
in puin geschoten, zo goed als heel de stad vernietigd; Ieper: St. 
Martinuskerk zwaar beschadigd; Hallen en Nieuwwerk (een 
Renaissancegebouw naast de Hallen) vernietigd; Nieuwpoort en 
Veurne: zwaar beschadigd; Poperinge: beschoten. - Natuurlijk kan 
op dit ogenblik nog niemand met beslistheid zeggen hoe het met 



 

steden als Diksmuide, Ieper, Nieuwpoort, Veurne en Poperinge, die 
achter het front liggen en dus ongenaakbaar zijn, eigenlijk gesteld 
is. Misschien en waarschijnlijk werden zij veel meer getroffen dan 
wij menen. In elk geval worden hier slechts welbekende 
hoofdgebouwen opgesomd: oude burgerhuizen, zo talrijk in 
Brabant en in Vlaanderen, - sommige zijn van onschatbare waarde, 
zijn eveneens en in groten getale zowat overal voor eeuwig verloren 
gegaan. En op het platteland zijn verder een aantal kerken meer of 
min beschadigd, die nu wel geen grote artistieke betekenis hadden, 
maar merkwaardig waren in opzicht van stijl of van ligging. Hoe het 
- om te sluiten - aan de zeekust gelegen is, weten wij niet; zijn de 
torens van Lissewege en van Koksijde bewaard gebleven? Men kan 
het tegendeel vrezen ... 

Gij ziet het: het lijstje is niet kort. Het is zelfs lang genoeg om dezen, 
die niet als wij in hun dierbaarste bezit, in de overgeleverde 
grootheid, schoonheid en kracht van hun ras, gekrenkt zijn, ernstig 
te stemmen en te vervullen met afschuw. 

Maar het is de tijd niet voor Jeremiasklachten: er dient in de nood 
voorzien. - Wat zal, wat moet met de gehavende gebouwen 
gebeuren? 

Heropbouwen, zeggen de meesten met overtuiging. Ik voor mij hou 
het echter met de minderheid die voorzichtig meent: bewaren. 

Want kijk: de getroffen monumenten zijn van tweeërlei slag: deze 
waar nog slechts een paar muren van overblijven; en de andere die, 
naar de von Falcke-formulering, nog heel goed kunnen 
gerestaureerd worden. Nu is de vraag: gaan wij de gebouwen van 
de eerste soort geheel nieuw en in stijl optrekken? - Deze 
gebouwen waren ofwel antiquiteiten die niet goed meer waren te 



 

gebruiken en die men, om ze niet geheel leeg te laten, zo goed als 
het ging tot een of ander doeleinde (bibliotheek, archief, enz.) had 
ingericht; ofwel hadden ze een vaste bestemming, met de nodige 
geschiktheid daartoe (kerk, raadhuis, enz.). Gaat men, in het eerste 
geval, weer opbouwen, dan doet men, in utiliteitsopzicht, onnodig 
werk, en in esthetisch opzicht begaat men hetgeen ik de 
expositiezonde zal noemen: men geeft toe aan de manie van het 
archaïseren; wie weet: men zal het gebouw dat men nabootst 
misschien zelfs willen verfraaien, verbeteren, in meer zuivere stijl 
optrekken; men zal een lesje geven aan de tijd, die blijk had gegeven 
de bouworders niet goed uit elkaar te kunnen houden. In elk geval: 
het zal namaak zijn, fonkelnieuwe namaak zonder ziel, 
architectonische maskerade zonder nut en vaak zonder echte 
schoonheid. En nu rijst de vraag: zo de puinen enig karakter 
vertonen, als zij werkelijk nog evocatief zijn, als zij vermogen ons te 
ontroeren, waarom ze niet als dusdanig behouden, zonder er aan 
te raken, tenzij, misschien, om ze steviger te maken, om te beletten 
dat ze geheel in gruis zouden vallen? Zeggen de puinen der St. 
Baafsabdij te Gent, zeggen die van het klooster te Villers niet meer, 
hebben ze voor ons gemoed en onze verbeelding, bezitten ze zelfs 
voor onze geschiedenis geen grotere betekenis, dan indien men 
abdij en klooster weer zorgvuldig en met de meest eminente 
archeologische kennis in nieuwe steen had opgetrokken? En vooral: 
zijn zij, die grootse overblijfselen, niet duizendmaal schoner dan 
wat men, zij het dan ook met de meest uitnemende knapheid, als 
een operadecor in de plaats zou hebben gesteld? Waarom dan zou 
men de puinen, die de oorlog maakte, voor zover ze als puin 
belangwekkend zijn, niet als puin eerbiedig bewaren? En, waar nog 
slechts enkele stenen op elkander bleven: zou men niet beter doen 
ze eenvoudig te verwijderen om plaats te maken voor schoonheid 
van deze tijd? - Ja maar, zegt gij, die puinen waren eens 



 

toonbeelden van stijl. Ik antwoord: als zij dit werkelijk waren, 
bestaan er ongetwijfeld uitstekende foto's van. En aan zo'n foto zal 
de kunstminnaar meer hebben, dan aan een wederopbouw. 

Weliswaar kan het gebeuren, dat men bewust tot puin vervallen 
gebouwen voor een of ander doeleinde nodig heeft. Ik denk hier bv. 
aan het vroeger zeer schone kerkje van Eppegem, aan het stadhuis 
van Dendermonde. Hier zou heropbouw natuurlijk te billijken zijn. 
Doch, waar weer slechts een paar muren overblijven, bestaat er wel 
een reden om alles opnieuw steen voor steen naar het oude model 
op te trekken? Te meer dat kerk zowel als stadhuis niet steeds 
beantwoordden aan moderne eisen! En de vraag rijst opnieuw: 
ware het niet logisch, de puinen te behouden zo zij het waard zijn, 
en ernaast een gebouw te plaatsen dat voor hetzelfde doeleinde 
beter geschikt zou zijn? Ik weet wel dat ik hier oude Belgische 
gewoonten schok, dat ik hier afbreek met een nationale 
overlevering die voor velen een dogma is. Maar als mijn dogma nu 
eens beter is dan het uwe? 

Er zijn ook monumenten, die onder de oorlog minder geleden 
hebben, en dan ook zonder al te groot esthetisch bezwaar en mits 
eerbiedige en tactvolle behandeling wel te restaureren zouden zijn. 
Zal dit echter overal en in alle gevallen nodig zijn? Is het zelfs voor 
sommige gebouwen gewenst? 

Kijk, de oorlog, deze lange afschuwelijke oorlog is een 
levensverschijnsel. Het is, in deze droeve tijd, de openbaring van 
een afgrijselijke ziekte, die leven betekent. Wat wij nu in 
architectuur liefhebben, het is juist de weerspiegeling van het 
leven, zoals het zich door de eeuwen heen heeft voorgedaan, in zijn 
afgetrokken strengheid of in zijn gezonde weelderigheid, in zijn 
behaagziek gespeel of in al zijn walgelijke plutocratie. Het 



 

wisselende leven, in al zijn verschijnselen van bloei of verval: wij 
herleven, wij belijden het in onze monumenten, en tot in de 
geringste bouwkundige uiting die de tijd ons heeft nagelaten. De 
oorlog nu, levensverschijnsel, heeft zijn stempel geprent op onze 
gebouwen: waarom zouden wij hem per se willen uitwissen? In 
november ll. heb ik Mechelen bezocht, heb ik de gekrenkte, de 
gekwetste hoofdkerk gezien, mijn geliefde Romboutstoren 
doorpokt van het nijdige schroot. Wel, ik zeg het u: nooit is de 
Romboutstoren mij zo schoon voorgekomen, en ik bemin hem meer 
dan ooit, nu hij geleden heeft, - geleden als wij ... De oorlog eenmaal 
gedaan, de vrede eenmaal gesloten, zullen wij wellicht, onder de 
nieuwe, blijde werkzaamheid die de toekomst van ons vergen zal, 
al gauw vergeten wat wij in deze barre maanden van lijden hebben 
afgezien en afgebeten. En dat is maar beter ook: wie tobt, gaat 
onder. Het is echter goed, het is echter nodig, dat onze kinderen 
weten, als een vermaning, wat wij hebben doorgemaakt; voor 
onszelf is het goed, dat wij er nu en dan aan worden herinnerd. Wij 
zijn een luchtig volk, en, al ben ik een vijand van alle zwartgalligheid, 
wij zijn het wel eens al te zeer geweest. Wij moeten uit de oorlog 
het morele voordeel halen, dat er uit te halen is. En daarom hebben 
wij in de toekomst getuigen nodig, getuigen als wij van deze harde 
gebeurtenissen, getuigen die niet vergeten. In St. Rombout zie ik 
dergelijke getuige, een “martyros”, gelijk dat woord luidt in het 
Grieks; een “belijder”, zouden wij kunnen zeggen en denken aan het 
lijden dat in het woord is vervat. Hij kan ons de bestendige 
herinnering, de steeds aanwezige waarschuwing worden, die wij 
morgen nodig kunnen hebben; voor onze zonen zal hij lering, zal hij 
zedenles zijn. 

Als men hem, wel te verstaan, niet al te zorgvuldig gaat 
restaureren ... 



 

Versta mij niet verkeerd: ik kant mij niet onvoorwaardelijk tegen 
alle herstelling. Waar het dak van een kerk is doorgebrand, moet 
het natuurlijk vervangen worden. Is de kerk, is het gemeentehuis, is 
de bibliotheek langs binnen onbruikbaar geworden, dan moet een 
verkeerd begrepen piëteit ons natuurlijk niet beletten, daarin te 
voorzien. Maar waar één pijler instort is het niet nodig al de pijlers 
door fonkelnieuwe te vervangen. En het is minder nodig nog, al de 
putjes, die de schrootbrakers sloegen, zorgvuldig met cement te 
gaan stoppen. Want ik herhaal het: ook de oorlog is leven, is 
geschiedenis. En daar moeten onze gebouwen van kunnen 
vertellen, hoe pijnlijk het ook mag zijn ... 

Met dat al is het vraagstuk van het restaureren natuurlijk niet 
opgelost. Daar had ik trouwens geen opdracht toe. En ik beken 
gaarne, de nodige bevoegdheid te missen. Het was mij dan ook 
alleen te doen, weer tegen overijling te waarschuwen. Men ziet, 
hoe ingewikkeld, hoe kies het probleem is. Wij, die weten wat wij 
aan onze nationale monumenten als educatief, als 
karaktervormend middel danken; wij, die smartelijk weten, wat 
onze kinderen bij de vernieling ervan zullen missen: wij hebben tot 
plicht niet alleen de esthetische, maar ook de ethische betekenis 
van onze gebouwen te redden. En daarom: duizendmaal liever 
welsprekende puinen dan zielloze namaak; daarom: liever 
schroomvallig bewaren en behoeden dan luchthartig, zij het dan 
ook ijvervol, restaureren. Het ergste wat ons kan gebeuren is, dat 
men van België een architecturale expositie zou maken. Men denke 
eraan! 

9 juli 1915 

Een landgenoot schrijft ons: 



 

Ik heb in België kennis gemaakt met het werk “Cantine du soldat 
prisonnier belge”. In het kort is het doel pakjes eetwaren en 
versnaperingen te zenden aan Belgische krijgsgevangenen in 
Duitsland. Er zijn pakjes van 2 en 5 frank. Een pakje van twee frank 
bevat 500 gram militair brood, 1 pakje chocolade, 1 doosje sardines, 
1 pakje sandwiches, 1 pakje biscuit, 2 pakjes suiker, een stuk zeep, 
1 pakje pastilles en 1 pakje tabak of sigaretten. Een doos van 5 frank 
is natuurlijk ruimer voorzien en bevat ondermeer een doos vlees 
van 250 gram, een saucisse de Boulogne van 500 gram, militair 
brood 750 gram, biscuit 250 gram, 125 gram tabak of enige sigaren, 
50 stuks sigaretten, zeep, suiker en Mentha pastilles, alles 
superieure waar. 

Het werk heeft zijn centraal bureel te Brussel op de 
Brouckèreplaats. Een der bestuursleden, de heer Vexelaire, was zo 
vriendelijk mij nadere gegevens omtrent dit werk te verstrekken. 

Iedereen kan een kistje van 2 of 5 frank aan een krijgsgevangen Belg 
in Duitsland toezenden. Wenst men een pakje te zenden aan een 
krijgsgevangene aan wie nog niets is toegezonden, dan kan men dat 
op een lijst op het bureau nagaan. Aan een en dezelfde persoon 
mag maar eens per maand een pakje gezonden worden. Ook zijn er 
verschillende winkeliers, die zich met de verzending, onder controle 
van het hoofdbureau, belasten. Men vindt zulke winkels op alle 
belangrijke punten der stad Brussel. 

Bij mijn bezoek aan het bureau bleek mij, dat de administratie zeer 
ingewikkeld was, doch niettemin zeer correct. 

De resultaten zijn buiten verwachting. Zoals de heer Vexelaire mij 
mededeelde, zijn er sinds de oprichting van het bureau op 12 april 



 

1915, tot 15 juni niet minder dan 46.997 dozen van 2 en 5 frank 
verzonden. 

Onder de talrijke dankbetuigingen, die aan het bureau gezonden 
zijn, bevindt er zich ook een van burgemeester Max uit de vesting 
Glatz. 

Men ziet hieruit, dat het werk zich niet alleen beperkt tot de 
krijgsgevangen soldaten, maar zich ook uitstrekt tot de 
krijgsgevangen burgers. In zoverre is de naam “Cantine du soldat 
prisonnier belge” dus niet juist gekozen. 

Voorzitter van het werk is de heer Levie, directeur der Belgische 
buurtspoorwegen, terwijl de heer Jadot, directeur der Société 
Générale, mede tot de ijverigste leden van dit werk behoort. Dit 
laatste zal er zeker voor een deel toe bijdragen, dat dit werk de 
sympathie heeft van de Duitsers. 

10 juli 1915 

Met 1 juli zijn in België nieuwe bepalingen nopens de paspoorten in 
werking getreden, die vaak afwijken van de vorige. Het gebied waar 
men zich zonder pas mag bewegen is uitgebreid. De nieuwe 
bepalingen hebben betrekking op alle vervoermiddelen, behalve op 
auto’s en motorfietsen, die in het hele gouvernement voorzien 
moeten zijn van een vergunningsbewijs, en behalve ook op fietsen, 
die een “laissez-passer” moeten bezitten om de grens van hun 
woonplaats te overschrijden. Voetgangers hebben voortaan geen 
paspoort meer nodig. De verplichting om een paspoort te hebben 
geldt nog alleen voor een smalle strook langs de Nederlandse grens 
en de etappegebieden. De grenszone zal men niet per rijwiel mogen 
passeren. Kaarten, waarop de grenszone is aangegeven, zullen 
verkrijgbaar worden gesteld. Op de buurtspoorwegen zullen alle 



 

reizigers gecontroleerd worden voor de grenszone wordt bereikt. 
Zij die niet het vereiste paspoort bezitten, mogen de reis niet 
voortzetten. Wie in de grenszone zonder paspoort reist of een vals 
paspoort heeft, wordt gearresteerd en ter bestraffing naar de 
dichtstbijzijnde troepencommandant geleid. 

De gelegenheid om paspoorten te verkrijgen is verruimd; ook 
plaatselijke autoriteiten zullen die kunnen verstrekken. Het besluit 
eindigt met het uitspreken van de verwachting dat de nieuwe 
faciliteiten, verleend in het belang van kooplieden, industriëlen en 
van de werkende stand, ertoe zullen bijdragen dat het economische 
leven in België wordt hervat en weer tot bloei komt. 

L’Echo de la Presse, een Belgisch blad dat te Brussel verschijnt, 
drukt een besluit van de Duitse gouverneur-generaal in België af, 
dat aan het onderwijspersoneel verbiedt om gedurende de Duitse 
bezetting anti-Duitse betogingen te dulden, te begunstigen, uit te 
lokken of op touw te zetten. Er staat een straf van ten hoogste een 
jaar gevangenis op. De Duitse overheid heeft ingevolge ditzelfde 
besluit het recht alle scholen in België binnen te treden om het 
onderwijs te controleren, ten einde eventuele tegen Duitsland 
gerichte kuiperijen tegen te gaan. Wie in een en ander de overheid 
tegenwerkt, kan met geldboete van 10 tot 1500 frank worden 
gestraft of met gevangenis tot 6 maanden toe. Krijgsraden zullen 
dergelijke zaken berechten. 

Het leven te Brussel (Karel Van de Woestijne). 

Brussel, 6 Juli. 

Wij hebben weer, een week lang, grauw brood gegeten, dat lang 
niet smakelijk was ... 



 

Men leze mij, bid ik, niet verkeerd. Als ik schrijf “wij hebben”, dan 
bedoel ik daar geenszins mee: “heel Brussel heeft”. Ons geval is een 
uitzonderingsgeval, gelijk het een uitzonderingsgeval is als, in 
sommige wijken en lokalen, de Volkssoep op sommige dagen 
mislukt is. Men zou ongelijk hebben, zich om de, niet dan als 
informatie bedoelde, vermelding van het feit te ergeren. Men zou 
zich vooral schromelijk vergissen, er een beschuldiging in te zien 
tegen het “Nationaal Steun- en Voedingscomité”. Dit comité is niet 
meer aansprakelijk voor de misdaden van deze of gene bakker, dan 
het Duits Generaal-Gouvernement schuld zou dragen aan het 
gedrag der plichtvergeten beenhouwers, die, niettegenstaande alle 
reglementering, hun vlees boven de prijs blijven verkopen. Zelfs de 
wijkcommissarissen, de dames en heren, die zich met onvolprezen 
ijver in de onderscheiden delen van het werk verdienstelijk maken, 
vaak zonder ander loon dan ondank, kunnen er niet aan doen, zo 
een en ander soms niet heel en al uitvalt gelijk zijzelf zouden 
wensen. Die kleine, meestal onvermijdelijke gebreken doen niets af 
van de grootsheid van het doel en van de bereikten algemene 
uitslag. Stel u eens goed voor wat het is, niet alleen de voeding, 
maar heel het leven, in al zijn geledingen, van een geheel volk te 
verzekeren; te beletten dat dit volk ook moreel ondergaat - want 
nooit meer dan in de omstandigheden die wij doormaken, hangt de 
morele gesteltenis van de massa af van de stoffelijke toestanden 
waarin zij verkeert -; te zorgen dat de vrede ons paraat vindt tot 
onmiddellijk hernemen van de taak, die morgen beter moet maken 
dan gisteren. Het Nationaal Comité heeft zulk een werk op zich 
genomen. Hoe het niet dankbaar te bewonderen! En als men ziet 
wat het niet al bereikt, wat het niet al verwezenlijkt: hoe het dan 
niet te vereren als de hoogste weldaad die welk volk ook ooit 
genoot! - De werking van het Nationaal Comité is een economisch 
verschijnsel, dat in de toekomst ongetwijfeld naleven zal; wie weet. 



 

Zij is misschien nieuwe maatschappelijke vormen aan het scheppen. 
Daarom juist kan zij onze aandacht nooit genoeg boeien, en dient 
zij gevolgd in iedere nieuwe vertakking van haar grenzeloze 
werkzaamheid. 

Ik nam u mee naar de lokalen van Volkssoep en Volkskleding; ik 
vertelde u van Volksrestaurants en Gemeentemagazijnen; ik sprak 
u van zuigelingenverpleging en geneeskundige dienst; nu weet gij 
eveneens dat het comité zijn steun en gezag verleent aan de 
wederopbouw van ons vaderland. Maar dat is nog niet alles: er is 
nog, onder meer - onder veel meer! -, “la Cantine des petites 
Abeilles.” 

Wat die mooie naam betekent? Er werd hier reeds gesproken over 
“les petites Abeilles,” een vereniging die, onder erevoorzitterschap 
van ons schoon prinsesje Marie-José, ook voor de oorlog liefdevol 
zorgde voor de voeding der heel jonge kinderen van arme ouders. 
Nu hebben, sedert het losbreken van de treurige gebeurtenissen, 
“les petites abeilles”, die zich bij het grote Nationaal Comité hebben 
aangesloten, hun werkzaamheid zeer uitgebreid. Naarmate de 
armoede steeg, werd belangrijker de uitdeling van melk, van 
fosfatine, van brood; werd ook helaas de geneeskundige hulp 
dringender. En toen in dit alles voorzien was; toen met onschatbare 
ijver en nooit genoeg volprezen toewijding de noden, die binnen de 
grenzen lagen van de werkzaamheid die de “Bijtjes” zich hadden 
voorgesteld, waren gelenigd, - toen merkte men, dat er nog iets 
anders, iets even belangrijks en nodigs te doen was. En met nieuwe 
moed, met iets zelfs als opgetogenheid, trok men maar weer aan 
het werk. En zo werd “la Cantine des petites Abeilles” gesticht. 

Ziehier waar het om gaat. De hele kleintjes vinden al wat zij nodig 
hebben, ook hulp van de dokter, en zelfs luiers en kleertjes, in de 



 

“petites Abeilles”. De grotere, die al school gaan, zijn deelachtig in 
de soep en in de kleding. Maar daar tussenin zijn de belangrijkste 
van al dezen, die voor de “petites Abeilles” te groot zijn, en aan de 
volkssoep niet genoeg hebben: de ziekelijke, de zwakke kinderen, 
gelijk er zo veel zijn onder het volk. Wel worden zij van 
gemeentewege kosteloos verpleegd. Maar dat is, het spreekt 
vanzelf, niet voldoende; bij zulke kinderen is zo heel veel aan de 
voeding gelegen. Goed gevoed, weerstaan zij aan de ziekte, komen 
zij de ziekte te boven. Voor dat onontbeerlijke voedsel nu wil de 
“Cantine des petites Abeilles” zorgen. Zij hangt af van de “bijtjes”, 
van het Nationaal Comité, en ook natuurlijk van de private 
weldadigheid. Maar waar kon deze beter besteed? ... 

Ik heb een lokaal der “Cantine” bezocht. Het is gelegen in een 
voormalig restaurant, even buiten de stad, waarvan, kort nog voor 
de oorlog, de terecht beroemde keuken door een vooral zeer 
mondain publiek op hoge prijs werd gesteld. Dikwijls ben ik hier te 
dien tijde voorbijgelopen. In de tuin, de schone, oude tuin, vol 
dromende bomen, voor het kalm opwittende Empiregebouw, 
brandden, onder hun roodzijden kapjes, de elektrische lampjes over 
de matte blankheid der tafeltjes waar de “belles dineuses” 
aanzaten met hun dienende ridders. Thans vind ik in de tuin bleke 
kindertjes met smeekblikken. Zij zien er allen zeer proper uit. Maar 
het ene mankt, het andere lijdt aan rachitis, velen hebben zieke, 
roodgerande oogleden. Ik vind er ook sjofele vrouwen, die een 
erbarmelijk gezicht zetten, - iets wat ik volslagen onnodig vind. Het 
zijn de moeders van kinderen, die te ziek zijn om zelf te komen en 
die hun portie thuis krijgen. Ik begeef mij naar de keuken, kraaknet 
ingericht. Ik herinner mij de bolle kok met de gezwollen, veegbleke 
kop, die ik hier vaak in dat deurgat zag staan. Thans zijn het, in 
lange, witte schorten, jonge dames uit de hogere burgerij, die met 
virtuoze gratie vóór de fornuizen hun kookkundig talent staan te 



 

bewijzen. Aan de muur, het lijstje van de, iedere dag zorgvuldig 
afwisselende, menu's voor heel de week. Menu van de dag: een 
spiegelei, jonge erwtjes, rijstpap, een halve pint melk. De 
dampende ketels geuren. Ik voel mij in herinnering verplaatst naar 
de dagen van mijn kindsheid; ik lag, herstellend, in mijn blank bedje; 
ik rook het middagmaal dat men voor mij klaar maakte; het 
vervulde mij met een dankbare weemoed ... 

De vriendelijke, witte juffrouwen uit de keuken leveren mij, die 
beschaamd ben over mijn onbescheidenheid, over aan de even 
vriendelijke en witte juffrouwen van de eetzaal. “On dine” - als ten 
tijde van het mondaine restaurant – “on dine par petites tables”: 
hagelwitte tafeltjes, met, zowaar, bloemen er op. Het restaurant, in 
“cantine” herschapen, behoudt aldus zijn reputatie van elegantie. 
De kindertjes, heel braaf, zitten voor hun bord op groene stoeltjes. 
En zij eten zeer ordentelijk, met trage wijsheid. “Men heeft 
sommigen moeten afleren met hun vingers te eten”, vertelt 
glimlachend de juffrouw die mij rondleidt; “maar nu gaat het al heel 
goed: zij onteren onze tafel niet meer.” 

Een andere juffrouw verschijnt met een grote ketel: “Wie verlangt 
nog wat rijstpap?” Vingers gaan omhoog, als op school. Weer wordt 
aandachtig gegeten. 

Zij zijn klaar, staan op, groeten diep. Een nieuwe ploeg mag binnen: 
zij hebben elk hun kaart, die aan de deur wordt gemerkt. De smalle, 
witte gezichtjes met de zieke ogen glimlachen: zij gaan lekker eten. 
Ook een dikke blozerd treedt aan: die ziet er waarachtig niet 
ziekelijk uit. Een beetje bedremmeld, verklaart hij: “Ik kom eten in 
de plaats van mijn zus. Mag ik?” - Ja, mag het? De juffrouwen 
raadplegen elkander. Maar Pascal heeft gezegd: “Le coeur a ses 
raisons...” De blozerd zal aan tafel zijn dood broertje vervangen ... 



 

De kinderen hebben, wachtend, de heerlijke middagtuin zitten 
instaren. Maar daar wordt de grote, witglimmende schotel, met 
schone, gele spiegeleieren aangedragen. Alle ogen gaan, boven 
reikende halzen, van tuin naar bedienende juffrouw. Een blij 
gegons; en dan: stilte. Men eet ... 

En zo is het hier iedere dag. De juffrouwen, elk om beurt, 
wedijveren in kookkunst. En de kinderen genieten ... 

Zeker, het vervult met schrik, al de kinderen te zien, wiens ziekte, 
bijna zonder uitzondering, te wijten is aan armoede. Maar het 
vervult tevens met dankbare bewondering, te merken met welke 
wijding en liefde gepoogd wordt, de miserie te lenigen. 

Nog iets dat na de oorlog maar moest blijven bestaan, die “Cantine 
des petites Abeilles.” 

11 juli 1915 

Wederopbouw – III - Brussel, 3 juli (Karel Van de Woestijne). 

Het vraagstuk van de wederopbouw der ten dele of geheel 
vernielde steden - Dinant, Andenne, Leuven, Lier, Aarschot, 
Dendermonde, Diksmuide -, kan belangwekkender heten dan dat 
van het restaureren der gebouwen die er de historische betekenis 
van aangeven. Inderdaad, een stad ontleent haar eigen esthetisch 
karakter, weerspiegeling van haar ethisch wezen, meer nog aan het 
geheel complex van aanleg en opbouw, dan aan de onderscheiden 
eenheden van haar monumenten, hoe representatief deze laatste 
ook wezen mogen. Waar nu hele wijken door de oorlog 
weggemaaid zijn en dienen heropgebouwd, beseft gij het belang 
daarvan, met het oog vooral op stadsgeheel en op traditie. 



 

Hoe zij ook in opvatting mogen verschillen, zijn al de architecten het 
erover eens, dat, bij wederopbouw, rekening moet worden 
gehouden met de jongste eisen der hygiëne en der openbare 
wegen. Men is de noodwendigheid gaan inzien van beplantingen: in 
de nieuwgebouwde Belgische steden van morgen zullen veel 
bomen, zal veel groen zijn. Bij het gemakkelijk verkeer langs ruime 
openbare wegen zal gezorgd worden voor rustige woningen, liefst 
midden in tuinen. Bij het ontwerpen van de gehele stads- of 
wijkenaanleg, waarbij men zich de jongste werken over Town 
Planning of Städtebau zal herinneren, zal men het vraagstuk der 
arbeiderswoningen niet uit het oog verliezen. Over alle deze 
punten, is men het, zoals ik zegde, vrij eens, althans in beginsel. 
Daar ligt dan ook de knoop niet van het probleem. Hij ligt in het 
behoud van wat ik noemen zou het geestelijke wezen der stad. 

Laat ik beginnen met te erkennen, dat men het weer in principe zo 
goed als eens is waar het gaat om het behoud van het eigen 
karakter van iedere plaats, en de inschakeling van dat bijzonder 
karakter in het algemene van de streek. Er is, onbetwistbaar, een 
architectuur der Maasvallei, waar men onbewust aan vasthoudt, zo 
in het Waalse Namen als in het Vlaamse Maaseik. Sommige 
gebouwen van het Waalse Doornik bewijzen ten overvloede de 
handelsbetrekkingen die sedert de middeleeuwen, en in de 
middeleeuwen vooral, bestonden tussen deze stad en het Vlaamse 
Gent. Het eigenaardige van sommige stadjes, gelegen even over de 
taalgrens, en die volkomen Waals zijn - ik denk hier meer bepaald 
aan Ath -, ligt hierin, dat de Vlaamse invloed er architectonisch zeer 
duidelijk naleeft, maar dat er sommige gebouwen dan weer wijzen 
op de - kerkelijke of burgerlijke - macht, die een grotere Waalse 
stad, Bergen bv., er eens bezat. Ge beseft wat zulke toestand 
betekent, niet alleen in esthetisch en ethisch, maar ook in 
geschiedkundig opzicht. Dit zijn redenen, meer dan goed genoeg 



 

om er over te waken, dat de wederopbouw daar, althans naar de 
geest, geen verandering in brengen zou. Men lijkt dan ook zo goed 
als eensgezind over de vraag: behoud van plaatselijke en regionale 
traditie. Of dit regionale nu berust op ligging langs een stroom of 
een weg, ofwel steunt op meer geestelijke of economische 
gronden. 

Het antwoord geven op die vraag is echter niet zo gemakkelijk. Voor 
de enen, - en zij zijn niet weinig talrijk, en zij hebben de best 
tastbare argumenten -, is traditie synoniem van verleden. Wat wij 
van de bouwkundige traditie van een volk weten, zo zeggen zij, het 
is hetgeen wij van die traditie zien. Willen wij dus in de lijn van die 
traditie blijven, dan moeten wij bouwen naar het uitzicht van de 
gebouwen die het verleden ons heeft nagelaten. Natuurlijk zullen 
wij binnenshuis zorgen, dat alle voorschriften der gezondheidsleer 
worden nageleefd. En wij zullen er ons zelfs niet tegen verzetten dat 
de straten breder aangelegd worden, dat er squares en plantsoenen 
talrijk voorkomen. Wij hebben ook niets tegen Garden Cities. Maar 
wij houden vooral het oog op het uiterlijke van onze huizen. Wij 
hebben voorbeelden genoeg, om niet voor eentonigheid te hoeven 
vrezen. Van houten puntgeveltjes uit de vroege middeleeuwen tot 
de weidse gebouwen van het Empiretijdvak: zie toch wat al moois 
ons op eigen bodem, als getuigenis dus van eigen leven, ter 
navolging wordt geboden! - Er zijn er die zelfs verder gaan: Paul 
Saintenoy, architect van de koning, schrijft: “Dinant, si 
adorablement placée dans un site admirable, devrait renaître en 
ville wallonne, en musée de construction d'autrefois. - Louvain, 
vieille ville du moyen-âge intellectuel, centre d'études savantes, 
doit renaître dans un cadre monumental flamand brabançon, digne 
des Layens, des Wagemakere et des Keldermans.” En al deze heren, 
die men de archaïsanten kan noemen, schijnen tot het besluit te 
komen dat men eindelijk de gehele 19e eeuw, die stijlloos is, zal 



 

kunnen vergeten, dat men ze zal moeten doen vergeten, om weer 
de traditie bij het einde der 18e eeuw aan te knopen. 

Heel mooi, antwoorden hierop de modernen. Wij bezitten vanaf de 
13e eeuw tot de Empireperiode inderdaad een aantal voorbeelden, 
die het bezien, en zelfs het bewonderen waard zijn. Wij nemen 
zelfs, als u, aan, dat dit of geen “hotel” in Louis XVI-stijl, zoals er 
talrijke zijn in onze Vlaamse steden, lang niet kwaad doet, afgezien 
van zijn eigen en soms zeer grote schoonheid, naast dit of geen 
stoer gebouw van de 15e eeuw, al is het tweede van karakter 
nationaal en het eerste zo goed als onverwerkt Frans, dus 
antinationaal, import. Wij gaan verder: wij zien, neen, wij voelen 
evenals u de eenheid die al die gebouwen onderling verbindt, hoe 
onderscheiden zij in stijl mogen wezen, hoe meer of minder groot 
hun betekenis als oorspronkelijk inlands monument ook is. 
Waarom? Omdat die verbindende eenheid is: het leven. Het leven, 
bewerkt, bemachtigd door het plaatselijk karakter, door de 
stedelijke of regionale personaliteit. Maar daarom juist willen wij 
van uw archaïseren niet weten. Het leven, dat op een gegeven 
ogenblik ophoudt, is geen leven meer: men noemt dat de dood. - 
Natuurlijk heeft men het recht, liever achteruit dan vooruit te zien; 
maar wie naar achteren kijkt terwijl hij naar voren moet lopen, zal 
onvermijdelijk vallen ... Neen, de traditie, zij is niet een verzameling 
voorbeelden uit onderscheiden tijdvakken, niet meer dan 
geleerdheid een collectie steekkaarten zou zijn. Traditie: het zijn de, 
soms onbewust ondergane, grondeigenschappen van een volk, van 
een ras, van een streek, en die, als wij wel degelijk levend zijn, ons 
naar de toekomst stuwen; als wij wel degelijk gezond zijn, ons 
onvermijdelijk stuwen naar de toekomst waar de traditie in 
uitbloeien zal ten minste even sterk, schoon en oorspronkelijk als in 
de grote tijden van Gotiek en Renaissance. 



 

Zeker, wij geven het toe: er zijn algemene karaktertrekken, die 
dieper en sprekender zijn naar sterker en inniger het volkskarakter 
is in die stad; die karaktertrekken dienen behouden te worden, zo 
zuiver en zo volledig mogelijk. En waar de wetenschappelijke logica, 
waar de “eerlijkheid” van het moderne gebouw ze vervangen 
zouden, ze te niet kwamen doen, dan dient, ten koste misschien van 
die eerlijkheid, desnoods een vergelijk gevonden. Al zal dit voor een 
architect, die werkelijk tot zijn ras behoort, met zijn ras meevoelt, 
niet nodig zijn. Anderdeels zult gij toegeven, dat gij niet in François 
1e stijl bouwt, zonder ruime concessies aan het moderne leven te 
moeten doen. Zodat gij fataal tot bastaardij, althans tot 
verbastering moet komen, zelfs waar gij alleen nog uiterlijk “in stijl” 
bouwt. Want wie zou in een modern huis, nog willen weten van de 
kleine raampjes, bv. der 15e eeuw? Neen ge vergist u, als ge meent 
dat de toekomst het uitzicht van het verleden zal hebben: laat de 
tijd, laat het leven, laat zelfs de traditie kalm begaan: zij zullen de 
bouwformule van de toekomst wel vast weten te leggen! 

Ziedaar de twee pleidooien naast mekaar: weer zal ik maar geen 
partij kiezen. 

Waar echter het tot in uiterste consequenties gedreven archaïseren 
toe leidt: tot expositienamaak, tot begoochelende evocatie veel 
meer dan tot levende werkelijkheid. Reeds hoorde ik een zeer 
bekend bouwmeester ex cathedra verklaren: “Eindelijk zullen wij de 
Statiestraat te Leuven kunnen oriënteren op het Stadhuis, dat 
geheel ontmanteld zal worden; die Statiestraat herbouwen wij in de 
stijl van het Stadhuis. Zo krijgen wij een prachtig bouwkundig 
“ensemble”. Diezelfde dag vertelde mij een vriend, die, nota bene, 
geen artiest, geen pittoreske hoekjesspeurder wil zijn: “Ik kom van 
Leuven terug. Wat ziet dat Stadhuis, nu het daar mooi alleen staat, 
er kleintjes, popperig, juwelerig uit: net een relikwieschrijn. En hoe 



 

goed ziet men, dat men het naar waarde niet schatten kan, dan als 
het half verdoken zit in een heel huizencomplex, waar men het als 
het ware moet gaan zoeken, waaruit men het ontdekken moet!” - 
Ander geval: Diksmuide was een oud, aanminnig stadje, dat 
inderdaad de lieflijke weelderigheid van de streek, waar het het 
centrum van uitmaakt, opmerkelijk juist weergaf. Nu is, heet het - 
en het zal helaas wel waar zijn - het stadje totaal vernield, met de 
grond gelijk gemaakt. Zal men het heropbouwen geheel gelijk het 
vóór den oorlog geweest is? Het ware komedie spelen met het 
leven, waarbij het argument der traditie waarlijk wansmakelijk 
klinken zou. Neen, de logica eist hier wederopbouw, die rekening 
houden zal met de ligging van het Diksmuide der toekomst, en waar 
de - trouwens betrekkelijk zeer eenvoudige - geest van die streek 
uit spreken zou. En, mits goed bestudeerd door een gevoelig 
architect, die de materialen aan de streek eigen gebruiken zal, en 
denken meer aan bestemming dan aan pronkerig uitzicht der 
gebouwen, zal een ensemble kunnen worden verwezenlijkt, dat 
evenzeer aan de eisen der traditie zal beantwoorden als het 
verwoeste Diksmuide van gisteren, en even liefelijk zal zijn; hoe 
node wij er veel uit het verleden, het betekenisvolle verleden (en ik 
denk hier met weemoed aan het Begijnhof) in missen zullen ... gelijk 
wij na de oorlog vele vrienden zullen moeten missen ... 

Daar, en niet elders, zou, onzes inziens, de oplossing van het 
probleem van de wederopbouw liggen: in het navoelen, met het 
oog op de noodwendige en onontkoombare evolutie gericht, van 
heel de traditie, in haar hoofdkenmerken. - Indien wij nu juist niet 
leefden in zo'n anarchistische tijd. 

Want daar ligt het struikelblok voor het heropbouwen in meer 
moderne richting: de traditie ligt voor velen gebroken. Terwijl men 
niet hopen kan, dat de herwonnen wereldvrede ons een nieuwe 



 

bouwstijl zal opleggen, zoeken wij rondom ons naar architecten, die 
geen archaïsanten zouden zijn, en ons, in hun werk van thans, een 
beeld bieden van wat het België van morgen wezen zal, het België 
waar de overlevering, het nationale karakter in zijn geledingen en 
verschijnselen sterker zal moeten spreken dan gisteren nog het 
geval was. En ik beken het: vele namen zou ik niet kunnen noemen. 
Al geef ik gretig toe, niet al de bouwmeesters van mijn land te 
kennen. 

Ik geloof dan ook, dat de hoedanigheid van de wederopbouw zal 
afhangen van goed begrepen samenwerken. 

Hierover meer in mijn volgende brief. 

Het Belgische Rode Kruis. 

De Rode Kruisgedelegeerde van de gouverneur-generaal in België 
heeft onlangs aan de ondercomités van het Rode Kruis de volgende 
brief verzonden: 

“De algemene ellende maakt de stichting van een grote organisatie 
nodig, met vertakkingen in alle landen en bekend met de noden der 
verschillende streken. 

Een dergelijke organisatie kan slechts met succes haar taak 
volvoeren indien zij samenwerkt met de Duitse autoriteiten. Dat is 
ook de wens van zijne excellentie de gouverneur-generaal. 

Artikel I van de statuten van het Rode Kruis legt het de verplichting 
op, alle slachtoffers van de oorlog te hulp te komen. Dit artikel kent 
geen onderscheid tussen militaire en burgerlijke slachtoffers van de 
krijg. Hetzelfde artikel erkent, dat het Rode Kruis, ook in vredestijd, 
de middelen waarover het te beschikken heeft, aanwenden moet 



 

om slachtoffers van een ramp hulp te bieden en om andere 
gelijksoortige verenigingen de vervulling van hun taak te 
vergemakkelijken. De internationale conferenties te Wenen, Sint 
Petersburg en Londen hebben bovendien bevestigd, dat het Rode 
Kruis in die zin behoort te handelen. 

Men kan het grootste gedeelte van België op het ogenblik 
beschouwen als levend in vredestijd; en de werkzaamheid van het 
Rode Kruis in België is dientengevolge beperkter geworden. Dus 
heeft de vereniging thans de plicht ook te werken in het belang van 
dat gedeelte der bevolking, dat door de oorlog zwaar beproefd is. 

Het is met die bedoeling, dat zijne excellentie de gouverneur-
generaal in België mij bij het Belgische Rode Kruis gedelegeerd 
heeft, en dat ik, nu sedert meer dan twee maanden zitting heb in 
de vergaderingen van het hoofdcomité. 

Oorspronkelijk verklaarde het hoofdcomité zich onmiddellijk 
bereid, al het mogelijke te doen in het belang der noodlijdende 
klassen, doch weldra bleek het, dat de middelen geenszins 
toereikend waren. 

De slechte economische toestand en de heersende werkloosheid 
hebben een groot gedeelte van de vrouwelijke bevolking in 
armoede doen vervallen, gebrek doen lijden. Om aan die treurige 
toestanden een einde te maken, heeft zich op mijn initiatief een 
damescomité gevormd getiteld: “Hulp en bescherming voor de 
vrouw en het werk”. Eveneens op mijn initiatief had men reeds 
100.000 frank bijeengebracht. Intussen, om met vrucht te kunnen 
werken, moest dit comité zich in verbinding stellen met een grote 
organisatie, die vertegenwoordigers in het gehele land bezit, dus tot 
het Belgische Rode Kruis. 



 

Alle pogingen in die geest aangewend, hebben schipbreuk geleden. 
Het hoofdcomité namelijk weigerde het nieuwe comité te 
erkennen, zich beroepende op een enghartige interpretatie van de 
statuten van het Rode Kruis. 

Wanneer men rekening houdt met de toestand der 
hulpbehoevenden, de juridische zijde van het geval beschouwt en 
zich de aanvankelijk gegeven toestemming van het hoofdcomité 
herinnert, zal men moeten toegeven, dat de tegenwerking van het 
hoofdcomité niet te rechtvaardigen is. Daarom heeft zijne 
excellentie de Gouverneur-Generaal, in zijn machtsbevoegdheid 
gebruik gemaakt van het recht dat hem de statuten en de 
beschikkingen van de wet van 22 januari 1892 verschaffen: hij heeft 
het hoofdcomité van zijn functies ontheven en mij de algemene 
werkzaamheden van het Rode Kruis toevertrouwd. 

Zo wordt het hoofdcomité thans vervangen door de “Centrale 
administratie van het Belgische Rode Kruis”, rue Royale 93 te 
Brussel. 

Ik breng deze verandering te uwer kennis en hoop dat het comité 
uit uw stad zijn taak zal begrijpen en zal bijdragen in het bieden van 
hulp aan ongelukkigen, in afwachting dat een nieuw hoofdcomité 
gevormd zal worden door personen die zich gewoonlijk met werken 
van openbare liefdadigheid bezig gehouden hebben. De 
commissaris, die ik in uw district als mijn vertegenwoordiger 
aangesteld heb, zal u natuurlijk de nodige inlichtingen verstrekken.” 

De Rode Kruisgedelegeerde van de 

Gouverneur-Generaal in België. 



 

Het Antwerpse comité van het Rode Kruis in België heeft het 
volgende geantwoord: 

“Het Antwerpse comité van het Belgische Rode Kruis heeft 
onmiddellijk van het begin van de oorlog af zijn plicht in algehele 
zelfstandigheid vervuld. Voordat de stad ingenomen was heeft het 
comité, dank zij de edelmoedigheid der Antwerpse bevolking, meer 
dan vierentwintig ambulances, tellende ruim vijftienduizend 
bedden, ingericht. Een belangrijk aantal gewonde en zieke 
militairen is verpleegd geworden, die samen 300.000 dagen van 
gastvrijheid genoten hebben. Dit alles is het werk geweest van 
edelmoedige mensenvrienden. 

Sedert de verovering van de stad heeft het comité de slachtoffers 
van de oorlog gesteund overeenkomstig hun behoeften. Het heeft 
alle binnen de forten gelegen gemeenten opgedragen voor een 
behoorlijke begrafenis van gesneuvelde soldaten te willen zorgen, 
alsmede voor het opvissen van de lijken van hen die verdronken 
zijn, teneinde epidemieën te voorkomen. Het heeft de Nete doen 
reinigen toen de publieke dienst er nog niet gereorganiseerd was. 
Talloze kadavers van paarden en andere beesten zijn verwijderd, en 
op die wijze is het uitbreken van besmettelijke ziekten voorkomen. 

Toen echter, ondanks alle voorbehoedsmiddelen, tyfusgevallen te 
Lier, Willebroek en Boom geconstateerd waren, zijn er door de 
zorgen van het comité vijftienduizend inspuitingen met serum 
gegeven. Maatregelen voor desinfectie werden overal toegepast. 
Een aantal toevluchtsoorden werd ingericht voor de ongelukkigen, 
die door het bombardement have en goed verloren hadden. Er is 
aan vierenvijftigduizend vluchtelingen huisvesting verleend. In 
verschillende gemeenten van de provincie heerste er groot gebrek 
aan linnengoed en dekens; het comité heeft voor toezending 



 

daarvan zorg gedragen. Een groot aantal apotheken in steden en 
dorpen zijn verwoest, doch door de waakzaamheid van het comité 
zo spoedig mogelijk gereïnstalleerd geworden. Om kort te gaan, 
overal waar hulp en liefdadigheid nodig was, is het comité 
tussenbeide gekomen. Wij hebben dus de overtuiging, dat wij niet 
op vreemde tussenkomst gewacht hebben voor het vervullen van 
onze plicht, en zijn bereid op de ingeslagen weg voort te gaan. 

Maar in dit werk van toewijding en zelfopoffering, gesteund door 
onze penningen en die van onze leden en inschrijvers, zijn wij niet 
geneigd onze volkomen onafhankelijkheid op te geven. 

Bovendien kunnen wij de statuten van het Belgische Rode Kruis niet 
schenden, noch ingrijpen in die taak welke bestemd is voor de 
burelen van weldadigheid aan de ene, voor de filantropische 
verenigingen aan de andere kant. Wij zouden zonder twijfel het ons 
gestelde doel voorbijstreven, indien wij ons bijvoorbeeld zouden 
gaan bemoeien met de strijd tegen de tuberculose, met de 
bescherming van kinderen, met werkloosheid. Indien deze werken 
van liefdadigheid verwaarloosd werden, zou uw tussenkomst 
volkomen begrijpelijk zijn, maar met genoegen mogen wij 
constateren, dat alle lichamen, die zich met de bestrijding van die 
maatschappelijke kwalen belast hebben, voortreffelijk 
georganiseerd zijn, en in alle opzichten functioneren, zonder dat 
enige tussenkomst van wie ook gevraagd is. De 
liefdadigheidsinstellingen, de civiele toevluchtsoorden, de talrijke 
filantropische verenigingen, de toewijding en de opofferende geest 
der Belgische bevolking hebben in alles voorzien. En toen de 
hulpbronnen voor het ogenblik niet toereikend waren, zijn neutrale 
volkeren met grote offervaardigheid ter hulp gekomen. De talrijke 
pogingen van de commissie “For Relief in Belgium”, van het 
“Nationale comité van hulp en levensmiddelenvoorziening” golden 



 

in het bijzonder het doel in deze circulaire aangegeven, en waarvoor 
geen andere regeling bestond, of waarvoor de bestaande 
regelingen gedesorganiseerd waren. 

Bovendien begrijpen wij niet in hoeverre het voor het Belgische volk 
nuttig zou kunnen zijn, alle bestaande organisaties omver te 
werpen. In plaats van goed te doen, zal men daardoor een groot 
aantal hulpgevenden verwijderen en onvruchtbaar maken de 
pogingen van allen die zich vrijwillig in het belang van hun 
landgenoten nuttig maken. 

Onze waardigheid en onze vaderlandslievende gevoelens verbieden 
ons een houding aan te nemen, die een kritiek zou doen vermoeden 
op de door het hoofdcomité van het Rode Kruis genomen besluiten, 
ter bevestiging waarvan men ons verzoekt: het grootste gedeelte 
van België te beschouwen als zijnde in staat van vrede, en wat in 
strijd met de waarheid zou doen veronderstellen dat in het land 
onze vrienden, onze landgenoten en wijzelf niet voldaan hebben 
aan de eisen van armenzorg. Welke ook onze rampen zijn, gij zult 
begrijpen dat wij de trots en het verlangen koesteren er zelf voor te 
zorgen”. 

Uit Havre wordt aan het Belgisch informatiebureau gemeld: 

Over de houding van de Belgische spoorwegarbeiders heeft 
minister Segers – Belgisch minister van spoorwegen, marine, post 
en telegraaf – belangrijke verklaringen afgelegd, die officieel de 
berichten komen bevestigen, welke sinds geruime tijd van Duitse 
dwang gewaagden. 

“De Duitsers”, verklaart minister Segers, “plaatsen onze 
spoorwegarbeiders en bedienden voor dit dilemma: verraad of 



 

honger; ofwel de vijand dienen, ofwel onthouding van alle hulp en 
steun, zo goed in geld als in voeding. 

“Allen, zonder aarzelen, hebben de weerstand gekozen. Deze 
plichtsbetrachting is een van de meest bewonderenswaardige 
feiten van deze oorlog. Ik had, nog voor mijn vertrek uit Brussel, een 
dienstorder uitgevaardigd, waarbij ik al de bedienden – 85.000 aan 
de spoorwegen en 25.000 aan de andere diensten van het 
departement – verbood zich ten dienste van de vijand te stellen, 
onder dit voorbehoud echter, dat zij moesten buigen voor dwang. 
Dat zij nu, ondanks dwang en geweld, standvastig blijven in hun 
weerstand, is het edele van hun houding. 

“Het doel van de Duitsers is tweeledig. De Duitse regering zou vrije 
beschikking willen krijgen over de 40.000 à 45.000 man, die nu door 
de spoorwegdienst worden in beslag genomen. Zij zou ook de 
dienst willen verbeteren. De exploitatie is haar niet meegevallen: 
verscheidene ongelukken heeft het Duitse bestuur al te boeken, 
veroorzaakt door zijn onbekend zijn met ons seinstelsel; 
ontsporingen aan de voet van hellingen dwingen haar de aflopende 
baanvakken te vermijden en grote omwegen te maken. 

“In werkelijkheid verlangen de Duitsers van ons 
spoorwegpersoneel, dat het door zijn medeplichtigheid een Duits 
legerkorps vrijheid van actie geeft en terzelfder tijd een snellere 
transportdienst voor de troepen verzekerd. 

“Op zulk een openhartige wijze spreken echter de afgevaardigden 
van generaal von Bissing niet, wanneer zij van ons personeel de 
hervatting van het werk eisen. Zij beginnen met slechts het 
hernemen van de arbeid in de werkplaatsen te verlangen. Dit is het 
geval te Gentbrugge, te Luttre en te Mechelen. Zij beweren, dat het 



 

materiaal, dat zij willen laten herstellen, uitsluitend voor de 
behoeften van de civiele bevolking zal dienen. Maar de arbeiders 
weten wat die verklaringen waard zijn. Trouwens een lid van mijn 
personeel, in wie ik het meeste vertrouwen heb, heeft mij 
verzekerd, dat namelijk te Luttre de machines, die men door onze 
werklieden wilde laten herstellen, juist van het type waren van 
diegene, welke voor zware transporten gebruikt worden. Daarbij 
bekennen de Duitsers zelf, dat het hervatten van de arbeid in de 
werkplaatsen slechts een eerste stap is, en dat zij hun 
soldatenpersoneel naar het front willen zenden. 

“Dit optreden van het Duitse bestuur is een nieuwe en 
onmiskenbare inbreuk op het internationaal recht. Met 
verontwaardiging en met de meeste energie protesteren wij 
ertegen. Ik hoop, dat de neutralen er niet ongevoelig voor zullen 
blijven. 

“Ik ben overtuigd, dat ons personeel zal volharden in zijn weigering, 
ondanks alles. In sommige steden, namelijk te Brussel, heeft de 
Duitse overheid verboden, niet alleen aan de spoorwegarbeiders 
hun salaris of enige geldelijke steun uit te betalen, maar zelfs hun 
de soep voor werklozen uit te delen. Men wil ze uithongeren! Het 
is niet te ontkennen, dat de Duitsers zodoende een gevaarlijk spel 
spelen: men drijft niet ongestraft een 100.000 arbeiders tot 
hongersnood. 

“In ieder geval geven de spoorwegarbeiders, die in het land 
gebleven zijn, een prachtig voorbeeld van waardigheid, van 
standvastigheid en van morele grootheid, die de weerga is van de 
heldenmoed van ons leger.” 

12 juli 1915 



 

Wederopbouw - IV. – Brussel, 4 juli (Karel Van de Woestijne). 

Het is onmogelijk, in deze reeks brieven, het probleem van België's 
wederopbouw in zijn geheel te behandelen, zij het zelfs alleen maar 
de gegevens van wat over het onderwerp tot op heden geschreven 
werd. Ontbloten van grote gebouwen; herinrichten van dorpen en 
hoeven; zelfs de dringende vraag van de voorlopige woonplaatsen: 
het zijn alle punten die ik voor 't ogenblik voorbij ga, tot de 
actualiteit mij noopt, er uitvoeriger op terug te keren. Laat ik voor 
heden sluiten op de beschouwingen van zuiver administratieve aard 
uit het rapport, voor de “Commission Royale des Monuments” 
uitgebracht door de heren Lagasse de Locht en Saintenoy, zoals zij 
op uitstekende wijze door de hoofdredacteur van “Le Home” 
werden samengevat; tevens aangevend hoe, volgens sommige 
medewerkers van dit tijdschrift, bestuurlijke samenwerking met het 
oog op de wederopbouw dient begrepen te worden. 

De heren Lagasse de Locht en Saintenoy menen, dat het er vooral 
op aankomt, de openbare macht inzake bouwrecht beter te 
wapenen tegenover de eigenaars, wiens rechten in 
overeenstemming dienen gebracht met de belangen van de 
gemeenschap. De eigenaars zijn in deze de betrekkelijke anarchie; 
de gemeenschap vertegenwoordigt het ras, de traditie; aan de 
gemeenschap behoren de monumenten van historie en kunst, zo 
niet in feitelijk eigendom, dan toch naar de geest. Zij moet dan ook 
in zekere mate prohibitieve rechten bezitten tegen de eigenaars. (Ik 
gebruik hier, wel te verstaan, niet de woorden van het rapport, dat 
ik tot mijn spijt niet onder de ogen heb.) - De bestaande 
bouwreglementen beantwoorden hier niet aan, dan in 
onvoldoende, althans onvolledige mate. Zo stuiten de 
prerogatieven van de regering, waar de volksvertegenwoordiging 
op bouwen kan, op de gemeentelijke autonomie. In voorkomend 



 

geval zou de staat het eerste en het laatste woord moeten hebben; 
hij alleen is bij machte, of beter: zou bij machte dienen te zijn, 
maatregelen te treffen, die, boven particuliere belangen uit, de 
nieuwe schoonheid, die morgen aan gisteren verbinden moet, 
kunnen verwezenlijken. En dit is het geval vooral in kleinere steden 
en dorpen, waar het bouwrecht niet dan zeer onvoldoende 
gereglementeerd is, en de persoon heel wat meer vermag dan het 
principe. Het zou dus, bij wederopbouw van België, en niet alleen 
bij het behoud van historische monumenten, de rol, een morele 
plicht zelfs, van de staat zijn, een centraliserend gezag, een 
vetorecht te bezitten, die in laatste instantie zou beslissen, en ook 
over alle voorbereidende werk toezicht zou hebben en er zelfs de 
leiding van op zich zou gaan nemen. 

Zou de gemeentelijke autonomie daar zozeer door worden 
gekrenkt? Maar die autonomie heeft ook inzake fiscus, inzake 
onderwijs, inzake openbare werken en wegenis, inzake politie aan 
restrictie van algemene orde te gehoorzamen. Het lijkt dan nogal 
logisch, dat zij er ook bij het grootse en ernstige pogen tot de 
heropbouw van het vaderland zich aan te onderwerpen had. 

Hoe die restricties bepaald en opgelegd? 

Door de wet. 

Het is een feit: de gemeentewetten van 30 maart 1836, 1 februari 
1844, 15 augustus 1897 en 28 mei 1914, waar aan steden en 
gemeenten het recht tot het bouwen langs de openbare weg wordt 
voorbehouden, staan thans de nieuwe toestanden in de weg. Deze 
toestanden zijn weliswaar uitzonderingstoestanden. Maar daarom 
juist billijken zij een uitzonderingswet. 



 

De Belgische geaardheid is er echter niet naar, zonder meer de 
rechten van het individu op te geven, zelfs waar het hogere 
belangen der gemeenschap aangaat. Die tucht bezitten wij niet, - 
bezitten wij nog niet. Vooral waar het niet dan esthetische belangen 
betreft, die niet iedereen zo onmiddellijk aanspreken. En dan, de 
grote steden, die trouwens beter dan wie hun behoeften kennen en 
voor dewelke een algemene regel niet kan bestaan dan die zeer 
rekbaar en goed op elk bijzonder geval aan te passen zou zijn, 
kunnen geen katten worden genoemd, die men zonder 
handschoenen zou aanpakken. Een nieuwe wet diende dan ook zo 
liberaal te zijn, dat zij er onmogelijk bij zou worden. 

Wel mogelijk is het, samenwerking van staat, provincie en steden 
te bevestigen. Reeds bestaat die samenwerking wat betreft 
monumenten en landschappen, voor welker behoud de staat, op 
advies van de verschillende onderafdelingen van de “Commission 
Royale des Monuments et des Sites”, adviserend en ook financieel 
tussenkomt. Het zal wel niet geheel onmogelijk zijn samenwerking 
in eenzelfde zin te verzekeren, wat betreft het heropbouwen van 
private eigendommen; aanleggen van nieuwe, gemakkelijker 
wegenis in verwoeste steden en dorpen, ook waar die wegenis niet 
van de staat afhangt, enz. 

Daar het overigens zo goed als geen twijfel lijdt, of de staat zal 
pecuniair bij dit alles hebben tussen te komen, is het maar billijk dat 
hij er ook zijn woordje in te zeggen krijgt. En zo komt men geleidelijk 
tot de stelling: gemeenten noch particulieren (die onder de oorlog 
in hun eigendom hebben geleden en dus gerechtigd zijn op officiële 
tussenkomst te rekenen) hebben recht op staatstoelagen, dan 
wanneer zij zich onderwerpen aan een bijzondere reglementering. 
Deze reglementering zou, weliswaar, de sanctie der wet ontberen. 
Gemeenten als particulieren zouden er dus aan kunnen 



 

ontsnappen, binnen de beperking natuurlijk van de wegenispolitie. 
Maar daartegenover staat de macht van het geld. 

De macht nu van het geld, die na de oorlog nog wel rijzen zal, liet 
zich ook vóór de oorlog reeds in voldoende mate erkennen, waar 
het bouwen van huizen betrof. Toen reeds kon men geen huis 
optrekken, dan nadat het gevelontwerp er gemeentelijk van 
goedgekeurd was. Als echter bleek, dat dit uiterst banale, ja zelfs 
foeilelijke gevels geenszins uitsloot, ging men in sommige 
gemeenten premies, geldelijke toelagen stemmen voor gevels die 
aan zekere eisen van schoonheid en degelijkheid voldeden. En aan 
enkele voorsteden van Brussel kan men het merken, dat het stelsel 
heel goede vruchten heeft afgeworpen. Niets nu belet het uit te 
breiden in deze zin, dat ook de staat zou tussenkomen waar het er 
om gaan zou, bepaalde gevels als model op te leggen. Men zou 
verder – voorstel Brunfaut - de thans bestaande “Concours de 
Façades” uitbreiden tot het huis als geheel, d.i. premies uitreiken 
aan huizen die, na voltooiing, beantwoorden aan sommige 
voorwaarden van logische indeling en goede smaak. En ook hier 
konden staat, provincie en gemeente met goed gevolg 
samenwerken, tot groter schoonheid niet alleen van het land, maar 
tot meer materieel welzijn van de bewoners. Want er zijn werkelijk 
nog mensen, aan dewelke men welzijn moet opdringen ... 

Wie trouwens mocht vrezen voor gevaarlijk innoveren, wordt door 
het rapport van de heren Lagasse de Locht en Saintenoy naar een 
“précédent” verwezen. En welk “précédent”! - Na de beschieting 
van de grote markt te Brussel door maarschalk de Villeroy, kwamen, 
bij het heropbouwen, niet alleen de stad, maar ook het 
staatsbestuur tussen. Een aantal percelen werden onteigend, wat 
toegang tot de plaats gemakkelijker maakte. Tot tweemaal toe, in 
1695 en in 1696, kwam de Raad van Brabant tot verfraaiing met 



 

reglementen tussen. Een gemeentedecreet van 24 april 1697, dat 
streng prohibitief was, zou eindelijk aan heel de beschaafde wereld 
het bouwkundig wonder schenken, dat ieder in de grote markt van 
Brussel erkent en waardeert. 

Aan wie echter de zorg toevertrouwd, die de architectonische 
toekomst van België moet verzekeren? - Ik noemde u reeds talrijke 
commissies en subcommissies, die zich moedig voor het werk 
hebben gespannen, en aan de waarde waarvan, niet meer dan aan 
hun ijver, te twijfelen valt. Maar een deel daarvan missen officiële 
sanctie, hoe dan ook geplaatst onder de bescherming van het 
“Steun- en Voedingscomité”. En dan: behalve, misschien bij het 
bouwen van toevluchtsoorden voor daklozen, kunnen zij 
vooralsnog niet veel meer doen, dan ontwerpen. Om uit het vage, 
het voorlopige van de toestand te komen, zou ons het voorstel van 
de architect Achille Dumont reeds een stap vooruitbrengen. Hij 
schrijft: ”Il y a lieu à notre avis de confier les projets de tracés de 
villes à des commissions spéciales, composées de techniciens 
capables et d'artistes, les constructions à des architectes de talent 
reconnu, nommés dans chaque commune par les autorités locales. 
Les techniciens et les artistes ainsi nommés assisteraient de droit à 
toutes les réunions, ayant pour objet l'examen des plans, des 
règlements, des servitudes, avec les commissions d'examen - telles 
qu'il en fonctionne déjà une à Bruxelles - avec les délégués de l'état, 
de la province et de la commune. ” 

Ik zeg u niet, dat dit dé oplossing zou wezen. Ik had immers in deze 
brieven geen ander doel, dan u het vraagstuk van wederopbouw in 
België onder ogen te brengen, althans in zijn hoofdlijnen. Ben ik erin 
geslaagd? Hoe het zij: ge zult inzien, dat het belangrijk genoeg was, 
om u onderworpen te worden. 



 

13 juli 1915 

Verplicht onderwijs voor ondersteunde werklozen te Brussel. 

Aan het Belgisch informatiebureau wordt uit Brussel gemeld: 

Het Brusselse gemeentebestuur heeft, volgens een uitgebreid 
verslag, ingediend door Camille Huysmans, socialistisch 
gemeenteraadslid en volksvertegenwoordiger, het verplicht 
technisch onderwijs voor de ondersteunde werklozen ingevoerd. 

Dit initiatief, waarvan de verwezenlijking voor Brussel alleen zeer 
omvangrijk is, werd terstond overgenomen door het Nationaal 
Steuncomité, met het doel het verplicht technisch onderwijs, dat 
een grote invloed zal hebben op de vermeerdering van de 
vaardigheid van de Belgische arbeider en tevens het dreigend 
gevaar zal keren dat beroepsbedrevenheid zou verloren gaan door 
langdurige werkloosheid, uit te breiden over het ganse land. 

Als grondbeginsel van de merkwaardige instelling werd 
aangenomen: Alle werklozen, mannen en vrouwen, van 14 tot 40 
jaar, zijn verplicht om de lessen van het nieuw ingericht onderwijs 
te volgen, willen zij kunnen genieten van de 
werklozenondersteuning. 

Het statistisch onderzoek, dat geheel belangeloos door de 
ingenieurs aan de Belgische staatsspoorwegen werd ingesteld, 
stelde vast dat er te Brussel 57.000 werklozen zijn, waarvan 73 
procent aan de kleding-, bouw-, metaal- en houtindustrie horen; 
deze duizenden zijn volgens geslacht, ouderdom, beroep, in 
verschillende categorieën ingedeeld; de ongeletterden werden 
naar de lagers scholen gezonden, de technisch best onderlegden 
naar de bestaande nijverheidsscholen en de overblijvenden, de 



 

grote meerderheid, werden naar het nieuw ingesteld vakonderwijs 
verwezen. 

Dit laatste wordt in de twee talen, Nederlands en Frans, gegeven. 
Het bevat drie leergangen: 

Beginselen der technologie of beroepstekenen; arbeidshygiëne; 
arbeidsrecht. De stof van deze leergangen wordt op de meest 
praktische wijze behandeld. 

Het leraarskorps voor de eerste leergang, de elementaire 
technologie bestaat merkwaardigerwijze uit arbeiders en patroons 
uit de 16 verschillende ambachtsgroepen; op dit ogenblik zijn er 
reeds 400 leraars, arbeiders – meestal werklozen – en patroons, 
aangesteld. De arbeidshygiëne wordt onderwezen door dokters en 
het arbeidsrecht door de leden der “jonge balie”. De medewerking 
van al deze elementen is volkomen belangloos. 

Alle leergangen van eenzelfde ambacht worden in één lokaal 
gegeven. Deze maatregel heeft dit voordeel, dat de leraars elkaar 
aantreffen, een algemene pedagogische richting kunnen vaststellen 
en zich zelf op de hoogte kunnen brengen van de behoeften van het 
vakonderwijs, en ook dat de technische collecties in één lokaal 
verenigd zijn. Er zijn 16 scholen; in elke klas zitten 30 leerlingen voor 
leergang 1, en 60 voor leergang 2 en 3. 

Het hoofdbestuur bestaat uit 16 leden; 4 schepenen, 4 
gemeenteraadleden, 4 leden van de godshuizen en 4 notabelen. 
Het uitvoerend comité bestaat uit vijf leden, o.a. schepen Jacqmain 
en Camille Huysmans. Zes inspecteurs, 2 ingenieurs, 2 dames, 1 
advocaat en 1 dokter vormen het consultatief lichaam voor het 
uitvoerend comité. De directeur van de school wordt voorgesteld 



 

door de leraars. Naast iedere leraar is er iemand aangesteld, die 
moet nagaan of de werklozen op de lessen aanwezig zijn. 

Deze instelling is in een paar weken opgebouwd; ook de onderdelen 
zijn praktisch geregeld. Zo werden bv. de handelsbedienden in drie 
categorieën verdeeld, waarvan de derde, waartoe de meest 
bekwame behoorden, met de boekhouding der 16 scholen zijn 
belast. 

Het Nationaal Comité heeft nu een bestuur benoemd, waarvan o.m. 
deel uitmaken dr. Barnich, Camille Huysmans, Jacqmain, prof. 
Mahain, om in heel België het onderwijs voor werklozen in te 
voeren. Om de onkosten van deze enorme onderneming te delgen 
– er zijn op het ogenblik meer dan 700.000 ondersteunde werklozen 
in België – heeft het Nationaal Comité 1.000.000 frank gegeven, 
waarbij de bekende filantroop Ernest Solvay een tweede miljoen 
gevoegd heeft. 

14 juli 1915 

Belgische Rode Kruis. 

Het comité van het Rode Kruis van België in Nederland heeft van 
iemand, die onbekend wil blijven, 15.000 gulden ontvangen voor 
het aankopen van een volledige autoambulance, bestemd tot hulp 
op het slagveld. 

Deze schenking doet het getal door de in Nederland uitgeweken 
Belgen naar het front gestuurde ambulances tot zeven stijgen. 

De eerste vijf voertuigen zijn op het ogenblik aan de gevechtslinie, 
waar zij reeds onschatbare diensten hebben bewezen. De zesde 
ambulance, waarvan de uitrusting is voltooid, zal weldra te Calais 



 

aankomen om ten behoeve van het vervoer van de gekwetsten 
gebruikt te worden. 

15 juli 1915 

Onze correspondent schrijft uit Brussel: 

De Duitse gouverneur-generaal in België heeft een besluit bekend 
gemaakt, waarbij de landbouwvoortbrengselen van dit jaar voor het 
uitsluitend gebruik der burgerlijke bevolking van België bestemd 
worden. Daarom wordt op de gehele voorraad beslag gelegd; dit 
beslagleggen moet het opjagen der prijzen, waardoor de broodprijs 
zou stijgen, verhinderen en tevens een billijke verdeling van 
graanoogst en meel over de behoeften van het gehele land mogelijk 
maken. 

Hiertoe wordt alle binnen het generaal-gouvernement verbouwde 
graan (rogge, tarwe, gerst, enz.), zodra gemaaid, aangeslagen; na 
het dorsen wordt het stro teruggegeven. 

De bezitter der aangeslagen voorraden is verplicht de voorraden te 
bewaren en moet zelf voor het dorsen zorgen. 

Op het verbergen, verhandelen of vernielen van deze voorraden 
wordt een straf van ten hoogste vijf jaar gevangenis of 20.000 mark 
boete gesteld. 

Het aangeslagen graan zal tegen gereed geld door een te benoemen 
oogstcommissie aangekocht en voor de bevolking beschikbaar 
worden gehouden. 

16 juli 1915 



 

Het Belgische Staatsblad geeft het verzoek van de koningin der 
Belgen weer, dat men alle feestelijkheden, die men op haar 
aanstaande verjaardag wil houden, wegens de rouw in zoveel 
Belgische gezinnen, tot later zal uitstellen. 

22 juli 1915 

De Tijd bevat de volledige tekst van de officiële verklaring, namens 
de Heilige Stoel door de kardinaal-staatssecretaris Gasparri nopens 
de gebeurtenissen in België afgelegd aan de Belgische gezant bij de 
Heilige Stoel, de heer Van den Heuvel. Wij ontlenen er het volgende 
aan: 

“Ik zal u verbaasd doen staan. Kardinaal Mercier is nooit in 
hechtenis genomen geweest; hij kan zich in zijn bisdom bewegen, 
zoals hij wenst.” Indien de heer Latapie nauwkeurig had willen zijn, 
had hij aldus moeten spreken: 

“Kardinaal Mercier is inderdaad niet in hechtenis genomen 
geweest, als men dit woord in zijn eigenlijke betekenis neemt. De 
Heilige Stoel werd verleid dit te geloven, en om deze reden haastte 
hij zich, door een officiële nota, de 10e januari ll. gericht aan de 
gezant van Pruisen, te protesteren. Maar sedert moest hij 
erkennen, dat dit protest niet gegrond was, in zover dit op een 
eigenlijk gezegde arrestatie van kardinaal Mercier sloeg. 

Werd zijne eminentie de kardinaal tenminste gedetineerd, of 
vastgehouden, of in zijn paleis onder huisarrest geplaatst? De 4e 
januari ll. ’s morgens bracht de heer von Strempell, adjudant van de 
gouverneur-generaal van Brussel, een brief van de gouverneur aan 
kardinaal Mercier; hij had order op het antwoord te wachten. 
Volgens goed recht behield de kardinaal zich de bevoegdheid voor 
om later te antwoorden, tegen de avond, om tijd tot nadenken te 



 

hebben. Ondanks het dringende, maar hoffelijke verzoek, hem door 
de kardinaal gedaan, om zich te verwijderen en vervolgens terug te 
komen, ten einde het antwoord in ontvangst te nemen, bleef de 
officier in het gelijkvloerse gedeelte van het bisschoppelijk paleis, 
terwijl hij zijn auto op de binnenplaats liet staan. Tegen het uur van 
het dejeuner begaf hij zich terug naar de stad. Vervolgens kwam hij 
in de namiddag terug, nam de brief in ontvangst en vertrok. Zo is 
min of meer het feit. Of men het detentie, hechtenis, aanhouding, 
huisarrest wil noemen, is voor de Heilige Stoel van weinig belang; 
zeker is, dat de Heilige Stoel, op de hoogte gebracht van hetgeen 
gebeurd was, niet in gebreke bleef zijn opmerkingen te maken bij 
de gezant van Pruisen. 

“Het valt niet te ontkennen, dat men tegenover kardinaal Mercier 
niet die eerbied in acht heeft genomen, die men aan een prins der 
kerk verschuldigd is, en dat men hem niet altijd die vrijheid liet, 
waarop hij tot de uitoefening van zijn bisschoppelijk ambt recht 
had. Telkens is de Heilige Stoel als ijverig bewaker van de eer en de 
rechten van het Episcopaat, en bijzonderlijk van het Heilig College, 
niet te kort geschoten, op deze feiten de aandacht te trekken van 
het Duitse gouvernement, daarbij volgende de meest passende 
manier in deze omstandigheden, vooral waar het gold een 
kardinaal, zo rechtzinnig en heilig als de aartsbisschop van 
Mechelen. 

“In verband hiermee is het nodig eraan te herinneren, dat in de 
morgen van de 3e januari, een zondag, een telegram van het Duitse 
gouvernement kardinaal Mercier verzocht, zich in de namiddag niet 
naar Antwerpen te begeven, waar hij een godsdienstige 
plechtigheid in de kathedraal moest voorzitten. Zijne eminentie had 
reeds besloten om niet naar Antwerpen te gaan, maar hij 
beschouwde de ontvangen uitnodiging terecht als een belediging 



 

der vrijheid van zijn herderlijk ambt. Op de bemerkingen van de 
Heilige Stoel antwoordde de Pruisische gezant, dat de uitnodiging 
of het verbod het gevolg was van redenen van openbare orde, die 
in de bijzondere omstandigheden van het ogenblik geboden waren. 

“Het moet vermeld worden dat, terwijl alle Belgische bisschoppen, 
die buiten het oorlogsgebied waren en zich vrij konden bewegen in 
hun diocees, zijne eminentie kardinaal Mercier wegens zijn hoge 
waardigheid een bewijs had verkregen om zich vrij te bewegen, ook 
buiten zijn diocees, behoudens zekere punten, aangegeven als zone 
der militaire operaties, punten, waarvoor men van ieder, de leden 
van het corps diplomatique niet uitgezonderd, een speciaal verlof 
eist. Toen hierop bovengenoemd bewijs werd ingetrokken, bracht 
de Heilige Stoel bezwaren in bij het Duitse gouvernement, dat aan 
kardinaal Mercier daarop onmiddellijk weer het privilegie der vrije 
beweging, voorheen genoten, teruggaf.” 

Swets en Zeitlinger’s Boekhandel te Amsterdam zendt ons een 
brochure toe: Les refugiés belges taxés par les Allemands, waarin 
de schrijver, de advocaat H. Anthonis, op verschillende gronden 
betoogt, dat de belasting, waarmee de Duitsers de uitgeweken 
Belgen treffen in strijd is met de Haagse conventie. 

Voorts is de schrijver van mening, dat het protest van de Belgische 
regering gesteund moet worden door de onzijdige staten, ten einde 
aan de staat, die België bezet houdt, te doen begrijpen, dat hij, door 
aldus openlijk de internationale conventies te schenden, onder de 
toepassing valt van de bepaling, die er op zijn eigen verzoek in de 
Conventie van Den Haag van 1907 is ingelast: “De oorlogvoerende 
partij, die de bepalingen van dit reglement zal schenden, zal 
gehouden zijn al de veroorzaakte schade te vergoeden.” Meer dan 
veertig volkeren, zo besluit de schrijver zijn brochure, hebben deze 



 

bepaling ondertekend; meer dan veertig protesten moesten er 
uitgebracht worden om de bannelingen te beschermen. 

23 juli 1915 

Wegens gebrek aan grondstoffen is in de vlasnijverheid te Gent de 
werktijd van 24 uur tot 18 uur per week verminderd. Men zegt zelfs 
dat hij tot op twaalf uur verminderd zal worden. Vroeger werkten 
in deze nijverheid 14.000 arbeiders en nu slechts 1300. Het ziet er 
dus niet rooskleurig uit voor de komende winter. 

Het Belgisch Staatsblad bevat een koninklijk besluit, waarbij in 
België “zijn verlengd voor de duur van de oorlogstijd de mandaten 
van de consulaire magistraten, de onderzoeksrechters, de 
kinderrechters en, in het algemeen, al de mandaten van rechterlijke 
of administratieve aard, afhangend van het ministerie van justitie, 
waarvan de hernieuwing een koninklijk of ministerieel besluit zou 
vereisen en die zouden ten einde lopen tijdens de duur van de 
oorlogstijd.” 

24 juli 1915 

Onze correspondent schrijft uit Brussel: 

Van de in de laatste tijd afgekondigde besluiten mogen de volgende 
hier vermeld worden. 

Een verordening van 11 juli, waarbij de gouverneur-generaal zegt: 
“Ter aanvulling van mijn bekendmaking van 26 januari 1915 over de 
gevolgen voor de dienstplichtige Belgen van het ontwijken naar 
Nederland bepaal ik: 

Art. 1. Wie het beproeft, in de ouderdom van 16 tot 40 jaar België 
zonder de voorgeschreven toelating te verlaten en wie het beproeft 



 

België te verlaten om in de dienst te treden van een het Duitse Rijk 
vijandige staat of van een onderneming in het buitenland, waarvan 
aan te nemen valt dat ze voor staten, die in vijandschap zijn met het 
Duitse Rijk, krijgsbehoeften vervaardigt, wordt, voor zover door de 
wetten van het Duitse Rijk geen zwaardere straffen opgelegd 
worden, met ten hoogste 5 jaar gevangenis of met een geldboete 
van ten hoogste 10.000 mark of met beide straffen tegelijk gestraft. 

Art. 2. Dezelfde straf treft diegene, die tot een poging als bij art. 1 
bepaald aanspoort of deze begunstigt. 

Art. 3. Bevoegd zijn in deze de krijgsgerechten. De verordening 
wordt met de afkondiging van kracht. 

Een andere verordening tracht een reeds meermalen voorgekomen 
rechtskwestie te regelen; zij is gedagtekend van 10 juli en luidt als 
volgt: Beslag of verzet (art. 557 en volgende der Belgische 
burgerlijke rechtspleging) mag onder handen der Duitse overheden 
niet gelegd worden. Wil een schuldeiser op een vordering, die zijn 
schuldenaar tegen een Duitse overheid bezit, beslag leggen, dan 
moet hij, op grond van een verlof, dat hem door de voorzitter der 
rechtbank van eerste aanleg uit de woonplaats van de schuldenaar, 
na onderzoek van het geding, vergund wordt, een verzoek bij die 
overheid indienen. De Duitse overheid zal dan, in de door haar billijk 
bevonden gevallen, het voor beslag vatbaar bedrag der vordering in 
de Consignatiekas neerleggen. Daarna is het bij deze kas dat 
overeenkomstig de bepalingen van art. 557 en volgende het beslag 
moet geschieden. 

In de Brusselse dagbladen doet de Duitse overheid het volgende 
bekend maken. 



 

“Een bericht, dat onlangs in de Nederlandse pers is verschenen en 
door de Belgische bladen is overgenomen, zou er toe kunnen leiden 
betreurenswaardige verwarring te stichten. 

Dit bericht meldde dat voor uitvoer naar Nederland men zich had 
te wenden tot de Nederlandse Overzee Trustmaatschappij. 

Het gouvernement-generaal in België herinnert er de 
belanghebbenden aan dat het slechts zijn politiek departement 
(Politische Abteilung) is, welke de bevoegdheid bezit vergunning te 
verlenen tot de uitvoer van goederen van België naar Nederland. 
Dit departement alleen beslist in elk afzonderlijk geval of de 
goederen, waarvoor de aanvraag is ingediend, wel degelijk voor 
Nederland bestemd zijn en op welke wijze de nodige waarborgen 
voor de bestemming, waaronder goederen aan de Nederlandse 
Overzee Trustmaatschappij geconsigneerd begrepen zijn, te 
verkrijgen zijn.” 

Een feestdag (Karel Van de Woestijne) 

Brussel, 21 Juli. 

Het is eigenlijk gisteren al begonnen. 

's Avonds om zeven uur, werd gebeld. - Het gaf een opschrikking. 

Want 's avonds, om zeven uur, wordt nooit gebeld. Dat is 
uitgesloten. Het ligt geheel buiten onze gewoonten. En de oorlog 
heeft nu eens van ons gemaakt zeer binnenhuizige, zo niet steeds 
huiselijke mensen, die leven met de regelmatigheid van een 
hangklok, bij vaste bezigheden op vaste uren, gestelde bezoeken op 
gestelde tijd, en die rust of onrust regelen naar de meer of minder 
grote stiptheid van zich iedere dag herhalende gebeurtenissen als: 



 

om half tien en om half vier, de brievenbesteller; om acht uur de 
groentevrouw; om twee uur een fonograaf die ons tuintje vervult 
met neusklanken. Elke stoornis in deze regelmaat wordt iets 
hachelijks: wij hebben een zeer gevoelig hart gekregen, - gevoelig 
in medische zin. En, waar wij doorgaans afgezien hebben van 
werelds vermaak, en trouwens wonen in een zeer rustige, zij het 
dan ook aanminnige wijk, doet het ons werkelijk pijn, gestoord te 
worden op een ogenblik, dat wij er ons niet aan verwachten. 

Er werd dus, om zeven uur van de avond, gebeld: het was de 
melkvrouw. Gisterenochtend was zij gekomen, zoals het betaamde, 
om kwart over acht, op het sukkeldrafje van haar blind schimmeltje. 
Wat kwam zij 's avonds, ten tweeden male op één dag, haar diertje 
tot een herhaalde oefening dwingen? Zij maakte ons zowaar 
ongerust. 

Maar zij verhaalde: “Men vertelt, dat het morgen gevaarlijk zal zijn, 
naar de stad te komen. Een mens weet nooit wat gebeuren kan. Dan 
breng ik de melk voor morgen vanavond maar. Maar gij moogt niet 
vergeten nog te koken: anders keert ze.” ... 

Zij is nog niet weg: weer gaat de bel over. Nieuw hartgeklop: wat 
gaat ons ditmaal overkomen? Het is niets anders dan de 
beenhouwer. Wij moeten vanavond maar bestellen, verzekert hij. 
Morgen sluit hij, - als iedereen. En ik denk erbij, dat ik morgen 
ongeschoren zal lopen: mijn kapper sluit ook. In de keuken ligt een 
bloemkool - eveneens voor morgen: want ook de groentevrouw zal 
op 21 Juli onvermurwbaar haar deur gesloten houden. En 's 
ochtends (elf uur) heeft de bakker al vermaand: “brood voor twee 
dagen, want morgen kom ik natuurlijk niet.” 



 

Want morgen - dit is: vandaag - is het nationale feestdag in België. 
Men herdenkt de revolutie van 1830. Andere jaren is het voor het 
volk een dag van luidruchtige en bierzware vermoeienis, en, voor 
dezen, die “het volk” niet zijn, een dagje buiten of het begin van een 
verblijf aan zee. Maar de zee, helaas, bestaat niet meer voor ons. 
En wat volksfeesten betreft, reeds werd de Brusselse kermis, die 
verleden week moest beginnen, dit jaar officieel afgezegd. Waarna 
het Duitse bestuur kwam te vermanen: geen betogingen op 21 Juli. 

De Brusselse winkelbevolking had op het vermaan niet gewacht: 
sedert een paar weken al stond het op zo goed als alle ramen 
uitgeplakt: “Fermé le 21 juillet”. Het zou vandaag stil zijn: een 
rouwdag. En - is het werkelijk een rouwdag geweest? 

Ik ben vanochtend om tien uur buitengekomen, en naar de stad 
gewandeld. Alle winkels gesloten. En ook alle cafés. Slijterijen, 
waarvan alleen onverbeterlijke nachtraven - een uitgestorven ras: 
wie gaat nog 's avonds na negen uur uit? - deuren en blinden ooit 
dicht hebben gezien, lijken wel sterfhuizen. Over straat, weinig volk. 
Het is, bij uitzondering, mooi weer en warm. Maar daar schijnen 
alleen flanerende honden met bewustzijn van te willen profiteren. 
Zelfs de meeste burgerhuizen houden de luiken toe, doen doods. 
Daar het echter in zo'n potdicht en angstwekkend donker huis bij 
de zeldzaamheid van heus zomerweer niet goed is uit te houden, 
liggen de bewoners over het balkon der onderscheiden etages. - 
Beneden niemand. Boven: die zeer rustige mensen, die op iets 
schijnen te wachten, een cavalcade, een optocht, een processie, die 
natuurlijk niet komt. Zij vinden het blijkbaar zelf grappig, de 
wachtende mensen op het balkon. Over straat knikken en 
glimlachen ze mekaar tegen: het is of ze aan iemand, die het nooit 
zal weten, de grappigste poetsen aan het spelen waren. Ikzelf, ik 
denk aan zomerse zondagmiddagen, zo tussen twee en vijf, in een 



 

stille provinciestad: men zit aan tafel; men vereet de tijd; daarna 
dut men. Buiten ligt de stad dood. Er zijn zelfs geen flanerende 
honden ... Ik denk ook aan de aanvanghexameters van “Hermann 
und Dorothea”; maar zal ik nu, zelfs aan mezelf, Duits gaan 
citeren? ... 

Zo nader ik het Noorderstation. Hier, meer nog misschien dan in de 
stille en voorname voorstad en langs de burgerlijke winkelstraten, 
hangt de zondagatmosfeer. Wij hadden gedacht: 21 juli zal een 
weekdag zijn met gesloten huizen; maar een feestdag is nu eenmaal 
een feestdag, en laat, ook in pijnlijke omstandigheden, zijn rechten 
gelden. Het zijn dezelfde rechten als van rok en geklede jas: men 
moet oberkelner of professor zijn om aan de suggestie der 
feestelijke plechtigheid hiervan te ontsnappen, zelfs bij de 
vervelendste begrafenissen. - En nochtans is het hier, langs het 
station heen, alles behalve de zondagdrukte. O, de julidagen van 
vóór de oorlog: iedere zondagochtend golfden hier schreeuwerige 
scharen van koperen muziekinstrumenten torsende mijnwerkers in 
hun beste kleren, of uitgelaten en reeds halfdronken Vlaamse 
boeren de herbergen in en uit. Nu zijn al die herbergen, zijn de meer 
of minder schunnige hotelletjes eveneens gesloten. Maar er is de 
massa uit de dichtbijgelegen volkswijk, die het in de blinde en dove 
huizen niet heeft uitgehouden. Niemand werkt, behalve 
politieagenten en brievenbestellers. Men heeft zelfs de afleiding 
niet, naar de Volkssoep, de dagelijkse kost te gaan afhalen. Want 
juist in die wijk - ik bedoel Molenbeek - wordt vandaag geen soep 
gemaakt: de verbruikers krijgen pecuniaire vergelding (twintig 
centiemen per mens). Nu lopen zij over de straat, de verbruikers, 
met zondagtraagheid en het gebrek aan geestdrift dat de 
onmogelijkheid van vertier meebrengt. Ze spreken niet. Ze sleuren 
de armen uit van de kinderen die niet goed meewillen. De kinderen 
huilen ... 



 

Ik zie van ver, dat het om het station wel druk wordt. Er bevangt mij 
voor die drukte een zekere schrik. Ik sla dan ook een straat in, een 
hete en blinkende, maar kale en armzalige straat. Ik kom voorbij een 
sjofele kerk; daar stroomt het volk binnen. - Het nationale feest is 
anders geen kerkelijk feest. Wel wordt op andere jaren in Sint-
Goedele een plechtig Te Deum gezongen, en de rechtgeaarde 
Brusselaar stroomt daar in dichte drommen heen, om achter de 
barelen, rode rechters, gouden officieren en zilveren senatoren de 
kerk binnen te zien gaan. Maar daarbij bepaalde zich, voor de 
menigte, het religieuze bestanddeel van de feestdag. Nu gaan er 
velen naar de mis, meer zelfs dan op een gewone zondag. Weer een 
oorlogsverschijnsel: het schijnbaar toenemen van het godsdienstig 
gevoel, dat natuurlijk niets is dan een gevolg van opwinding of 
drukkende neerslachtigheid. “Wanneer dan, zo niet nu, zullen wij 
grijpen naar de gebeden?” jammeren de maagden in Aischulos' 
“Zeven op Thebe los.” Vele Brusselaars zijn, onder oorlog en 
bezetting, vooral op panische of kritieke ogenblikken, als Thebaanse 
maagden, naar de gebeden gaan grijpen. En zij doen het vandaag 
ook. 

Ik weer naar het station toe. Het loopt er werkelijk vol. Vóór de 
grote hotels, waar talrijke Duitse officieren logeren, houden 
groepen in uitdrukkelijk feestgewaad om beurten stil. Zij dragen 
echt Brusselse kokardes, groen en rood (de stadskleuren) met een 
gouden Sint-Michiel (de stadsheilige) die onder zijn 
vlammenzwaard de duivel bedwingt. Voor iedere gelegenheid 
blijven zij staan, onmiddellijk ziet men daar de schaarse verbruikers 
buitenkomen; de luiken worden toegedaan, de deuren gesloten. En 
zo gaat het ook op den binnenboulevard, waar het van zondagse 
wandelaars zwart ziet. 



 

Naar de menigte, de trouwens uiterst rustige menigte te zien, is dit 
heden wel werkelijk een feestdag. Op geen 21 juli is ooit, op dit uur, 
zoveel volk over straat gekomen. Maar dat volk zwijgt. Brussel heeft 
zijn klank verloren. Het is of al die mensen gingen naar de begrafenis 
van een zeer geliefde volksheld. Men zegt geen woord. En 
trouwens: geen krantenventers, nergens. Niet het minste geluid, 
opgewekt of klagend. En ik loop als met watten in mijn oren ... Tot 
ik, in de volte, twee zeer deftige dames voorbij zie gaan. Zij zijn 
doofstom: de ene gesticuleert zeer druk en zeer stipt met hare 
rechterhand, de andere knikt wijs en als neerslachtig, zij zijn als het 
symbool van deze hermetische menigte, die beweegt als een zware, 
geluidloze Sargassozee. 

Verder maar. Bekende restaurants hebben er aan gehecht, te tonen 
dat zij vandaag geen klanten wensen: door de ramen ziet men de 
stoelen op de tafels staan. Ik loop over de Muntplaats, waar Post en 
Schouwburg zijn, en ook een station is van huurrijtuigen. Een dikke 
vrouw gaat van koetsier tot koetsier, blijkbaar de hospita van een 
der omliggende kroegjes. Ik hoor haar zeggen: “Ik ga sluiten. Als gij 
lust hebt naar iets, dan komt gij maar op het keldervenster 
kloppen” ... 

De Nieuwstraat door nu, de grote winkelstraat. Maar ook hier is 
alles gesloten, zelfs het Warenhaus Tietz, zelfs de magazijnen van 
bekende Duitse ondergoedverkopers; behalve het druk bezochte, 
“restaurant Automatique”: een buitenkansje, nu voor geen geld ter 
wereld een glas bier te koop is, - dat men hier voor halve prijs krijgt, 
ook in gewone tijd. “De camelots” lopen rond met "souvenirs du 21 
juillet": pensee bloemen en madelieven met een zwart hart. En er 
wordt gekocht; want de Brusselaar houdt van decoraties. 



 

Zo kom ik langs het Martelarenplein, het gewone oord van 
pelgrimage dezer dagen, waar ieder jaar de helden van 1830 
officieel en buiten de publieke aandacht worden gecelebreerd. 
Maar dit jaar laat zich de publieke aandacht terdege gelden: zij 
hangt over de afsluiting van het “Patria” gedenkteken, dat de crypte 
bekroont waar de dappere vaderen in rusten. En zij ziet dat het 
marmeren plaveisel ervan vol rozen en anjers ligt... 

Ik keer naar huis terug. Men veegt het plein voor het 
Noorderstation leeg: het brengt heftiger beweging mee in de 
aanpalende straten. Maar het volk wordt niet zenuwachtig. Men 
vertelt dat de Duitsers met mitrailleurs door de stad rijden: de 
Brusselaars halen hun schouders op ... 

Weer nader ik de voorstad, - nader ik de geluidloze, de even 
beklemmende vrede. Een paar dronkaards: zij hebben de twintig 
centiemen van hun soep opgezopen, en die van vrouw en kinderen 
erbij ... 

Middaguur. Niemand meer op straat. Een hond flaneert, ruikt met 
kennersneus aan de kiosk, waar ik gewoonlijk mijn bladen koop, en 
die natuurlijk gesloten is; heft dan smalend zijn rechter achterpoot 
op ... - Ik kom voorbij een banketbakker - eveneens gesloten; maar 
uit het keldergat walmt de geur van warme honing op. Rust der 
zomerse zondagmiddagen ... 

26 juli 1915 

Economische plannen der Belgische regering. 

De achterstallige Belgische coupons zullen te Parijs betaalbaar 
worden gesteld, zo luidt een bericht in de Vossische Zeitung. 



 

Verder wordt over de economische samenwerking van België met 
zijn bondgenoten aan het blad het volgende gemeld: België wil 
twee bureaus oprichten, een te Londen en een te Parijs, ter 
behartiging van zijn economische belangen. De drang hiervoor gaat 
uit van de Belgische parlementaire raad voor de handel, welke weer 
het bestendig bureau vormt van de Conférence interparlementaire 
du commerce, waarin Engeland, Frankrijk, Rusland en een Italiaanse 
groep zijn vertegenwoordigd, en die op 19 juni 1914 werd 
opgericht. 

Het Belgische bureau heeft nu het plan in oktober 1915, hetzij te 
Parijs, hetzij te Havre, een algemene vergadering bij elkaar te 
roepen, ten einde gemeenschappelijke maatregelen te treffen en te 
trachten de grondslagen te leggen voor een economische 
samenwerking tussen de verbonden mogendheden. Ook Servië zal 
worden uitgenodigd. 

Wij willen er even aan herinneren, dat in de bovenbedoelde 
conferentie van juni 1914 ook Duitsland, Oostenrijk en Nederland 
vertegenwoordigd waren. 

Uit België. 

Onze correspondent schrijft uit Brussel: 

Zoals wij reeds gemeld hebben, is door de Duitse overheid besloten 
de gehele graanoogst van het gouvernement-generaal te 
reserveren voor de burgerlijke bevolking en werd er daartoe beslag 
op gelegd. 

Bij verordening van 14 juli heeft nu de bevelhebber van het 
etappegebied een soortgelijk bevel uitgevaardigd, evenals dit reeds 
met het hooi gebeurd was. Alle rogge, haver en tarwe wordt 



 

genaast; het deel dat hiervan voor militaire doeleinden bestemd 
wordt, zal later bekend worden gemaakt en met opeisingsbons 
betaald. 

De gerst wordt niet in beslag genomen en mag vrij vervoerd 
worden, doch alleen binnen het etappe- en operatiegebied en 
uitsluitend ten dienste der brouwers. 

Om speculatie en prijs opdrijven te voorkomen, worden alle kopen 
en andere contracten nietig verklaard; alle overtredingen op dit 
besluit worden gestraft met inbeslagneming en 500 mark boete. 

Onze correspondent schrijft uit Brussel: 

In de Gentse Bien Public leest men het volgende: 

Zoals men weet gaan reeds sedert vele jaren West-Vlamingen naar 
de Verenigde Staten om daar een levensonderhoud te vinden; velen 
van hen laten voorlopig vrouw en kinderen achter en zenden dezen 
dan geregeld geld toe. 

Daar nu deze geldzendingen met de oorlog onmogelijk waren 
geworden, vreesden de achtergebleven gezinnen zeer voor de 
komende winter en waren ook de mannen in Amerika bezorgd voor 
de hunnen. 

Aan deze moeilijkheden is een einde gemaakt door de bemiddeling 
van de heer Sioen, pastoor te Detroit, Michigan, en geboortig uit de 
buurt van Diksmuide. Deze is naar België overgekomen, heeft de 
gezinnen te Pittem, Roeselare, Tielt, Torhout en elders bezocht en 
met deze overleg gepleegd, hetgeen ten gevolge had dat 150 
kinderen en 40 vrouwen dinsdag vanuit Roeselare over Gent, 
Antwerpen en Nederland de reis naar de nieuwe wereld hebben 



 

ondernomen. Als bijzonderheid wordt vermeld, dat op het buisje 
van een der kinderen, een jongen van acht jaar, wiens ouders 
beiden in Amerika zijn en die hem aan een kostschool hadden 
toevertrouwd, een adres was genaaid, waarop stond: Hendrik 
Casteleyn, Stephenson Court, Detroit, Michigan, Noord-Amerika. 

De Matin verneemt uit Havre, dat de secretaris van kardinaal 
Mercier, kanunnik Vrancken, door de Duitse overheid gevangen 
genomen is. De kardinaal heeft, volgens het Parijse blad, vergeefs 
aangeboden een borg te storten, om de invrijheidstelling van zijn 
secretaris te verkrijgen. Volgens de Matin beweert de Duitse 
overheid in België het bestaan van een complot ontdekt te hebben, 
waarvan Vrancken een der leiders zou zijn. 

27 juli 1915 

Boeken voor Belgische soldaten aan het front. 

Door de zorgen van de heer dr. Frans van Cauwelaert is een comité 
gevormd voor de aankoop van Nederlandse boeken voor de 
Belgische soldaten, die aan het front zijn. Van dit comité zijn, 
behalve hij, nog lid de heren Julius Hoste, professor Leo van 
Puyvelde en Léonce du Castillon. 

Voor de aankoop van Franse boeken bestaat in Frankrijk een 
commissie onder de leiding van de heer Jules Destrée. 

 


