
 

26 juni 1917 

Havre, 25 juni. Onderluitenant Jan Olieslagers, bekend als de 
“Antwerpse Duivel” heeft de volgende eervolle vermelding voor 
legerdienst gekregen: 

Bestuurder van een jachttoestel van buitengewone 
hoedanigheden, vliegt al sinds het begin van de oorlog, is voor mijn 
kameraden een voorbeeld van toewijding, moed en tucht, velde na 
elkaar twee vijandelijke vliegtuigen, is al ridder van de Leopoldsorde 
en versierd met het oorlogskruis, werd verscheidene malen bij 
legerorder vermeld. 

30 juni 1917 

Uit Oosthoven (België) wordt aan het Eindhovensche Dagblad 
gemeld: 

Naar wij reeds lange tijd geleden gemeld hebben, werd de heer 
Alphonse Emssens met zijn boswachter in hechtenis genomen en 
naar Turnhout overgebracht. 

De heer Emssens, een grootgrondbezitter, werd veroordeeld tot 8 
jaar gevangenisstraf. Zijn boswachter kreeg 9 maanden hechtenis. 

Waarvoor beiden gestraft zijn, is onbekend. 

Verleden week verschenen beiden voor de krijgsraad in Antwerpen. 

De straf van de heer Emssens werd met 3 jaar verminderd en nog 
dezelfde dag werd de veroordeelde naar Duitsland overgebracht. 

In de omtrek van Postel is men op straf van hoge boete of 
gevangenis verplicht alle schoenen en leer aan te geven. 



 

Aan dat besluit moest voor 29 dezer voldaan zijn. 

Een besluit van de Belgische regering van 4 dezer heeft de Nationale 
Gendarmerie in België opnieuw ingericht. De verdeling van het 
korps over het land is naar een beter plan doorgevoerd dan voor de 
oorlog het geval was. Deze maatregelen zijn volgens de 
overwegingen die aan het besluit voorafgaan genomen, “om de 
taak te vergemakkelijken van de overheden, gelast de rechten van 
onze landgenoten te doen eerbiedigen in geval van algehele of 
gedeeltelijke vrijmaking van het grondgebied” en reeds zijn twee 
betrekkingen van kapitein in het leven geroepen, om door de 
minister van oorlog aangesteld te worden in het gedeelte van het 
grondgebied dat het eerst zal vrij komen. 

24 augustus 1917 

In een door de Revue Internationale d’Economie Politique et des 
Finances uitgegeven brochure, “La guerre et les intérêts 
économiques belges” wordt de volgende beschouwing over de 
toestand van de Antwerpse haven na de oorlog gehouden. 

Voor Antwerpen wordt de strijd steeds ernstiger en dit legt het land 
de verplichting op, niets te doen wat deze strijd nog moeilijker zou 
kunnen maken. De bedreiging door Rotterdam is direct. In 1910 
bedroeg de inkomende en uitgaande tonnenmaat van Rotterdam 
9.228.000 registerton, die van Antwerpen 10.756.000 registerton. 
In 1912 waren de cijfers voor Rotterdam 11.548.000, voor 
Antwerpen 11.963.000 registerton. Daar het hier gaat om een 
kwestie, waarbij vals nationalisme noodlottig zou kunnen worden, 
kunnen wij onszelf rustig bekennen, dat Rotterdam Antwerpen 
reeds overvleugeld kan hebben. Afgezien van het feit, dat de 
Belgische statistiek zekere scheepsgedeelten, die elders als bruto 



 

tonnenmaat worden beschouwd, bij de netto tonnenmaat rekent, 
bevat de Antwerpse statistiek een vrij teleurstellende 
bijzonderheid. 

De meeste stoomschepen der grote, vast scheepvaartlijnen op 
Midden-Amerika, Azië, Afrika, Oceanië, enz., leggen tweemaal in 
Antwerpen aan: eerst als ze naar hun Duitse of Engelse havens gaan 
en de tweede maal, als ze van deze havens uitvaren. De eerste maal 
lossen ze hun overzeese lading, de tweede maal laden ze de 
producten voor de uitvoer. Op deze wijze komt hun tonnenmaat 
tweemaal in de statistiek van onze handelsmetropool, terwijl hij in 
de statistieken van Hamburg, Bremen, Liverpool, enz., slechts 
eenmaal wordt geteld. Daar heeft laden en lossen in één keer 
plaats. Te Rotterdam doet dit verschijnsel zich ook in veel mindere 
mate voor. 

Wat het Rijnverkeer betreft, dat voor de beide concurrerende 
havens zo belangrijk is, zijn ontwikkeling blijkt uit de volgende 
cijfers (in miljoenen ton): 

 Antwerpen Rotterdam 

1890 1,2 2,5 

1900 2,6 7,8 

1913 9,0 23,0 

Daar Rotterdam 115 km dichter bij de grote Duitse Rijnhavens ligt 
dan Antwerpen, is het voordeel van de Nederlandse haven 
duidelijk. 



 

Tot nu toe vond Antwerpen zijn voornaamste verdediging in de 
spoorwegen. De directie van onze nationale spoorwegen 
beschermt Antwerpen systematisch, wat voornamelijk merkbaar is 
in de transitotarieven. Deze zijn zodanig vastgesteld, dat ze het 
voordeel, dat Rotterdam, tengevolge van de Rijn, boven Antwerpen 
heeft, neutraliseren. Nederland is niet bij machte, dit 
protectionisme, waarover het zich steeds ernstig beklaagde en dat 
alleen zou te breken zijn door voorkeurtarieven naar Rotterdam op 
de Duitse spoorwegen, tegen te werken. De voorkeurtarieven 
bestaan slechts voor Hamburg en Bremen, terwijl de voor 
Rotterdam bestemde handelsartikelen het volle tarief betalen. 
Daardoor heeft de politiek van onze spoorwegen ten gunste van 
Antwerpen in de directie van de Duitse spoorwegen een 
voortdurende bondgenoot gevonden. Maar de toestand zou 
onmiddellijk geheel veranderen, als wij Duitsland bijzondere 
redenen gaven, om Rotterdam te bevoordelen ten koste van 
Antwerpen. 

3 oktober 1917 

Berlijn, 2 oktober. De 30e september heeft in de Thaliazaal te 
Antwerpen een vredesbetoging van de Bond voor de Wereldvrede 
(afdeling Antwerpen) plaatsgevonden, waaraan ongeveer 2000 
personen deelnamen. Met algemene stemmen werd een resolutie 
aangenomen, waarin voor een vrede zonder annexatie en 
schadevergoeding wordt opgekomen en die zich tegen de 
voortzetting van de oorlog tot het bitter einde keert. 
Redevoeringen werden gehouden door de afgevaardigden 
Hendrikx (katholiek), Augusteyns (liberaal), Joris 
(sociaaldemocraat) en een vertegenwoordigster van de 
vrouwenbeweging. 



 

6 oktober 1917 

Te Puurs, Bornem en Willebroek in de provincie Antwerpen hebben 
de Duitsers het beddengoed opgevorderd. 

29 oktober 1917 

Van de grens meldt men ons, dat gisteravond om half negen een 
vliegeraanval op Antwerpen heeft plaats gehad, en daarna nog een 
om half een ’s nachts. Het sociaal huis Hulp en Onderstand is totaal 
ineengestort. Daar alleen zijn 18 doden gevallen. Ongeveer zes 
huizen zijn getroffen. De aanvallen waren, naar het scheen, op de 
Zuider- en op de Middenstatie gericht. 

30 oktober 1917 

Omtrent de vliegeraanval op Antwerpen meldt men ons nog: 

Vier Engelse vliegers hebben gisternacht Antwerpen 
gebombardeerd. Veel schade werd toegebracht aan gebouwen op 
de Paulusplaats, aan de Zuiderstatie, aan de Schipperskapelstraat, 
de Marnixstraat en aan de Dam. Er zouden ook vele doden zijn. 

1 november 1917 

Dies irae. (Van onze correspondent Emanuel de Bom). 

Antwerpen, 30 oktober. 

Toen, op 25 augustus 1914, voor de eerste maal, ’s nachts, een 
Zeppelin over de slapende stad schrik, dood en vernieling kwam 
zaaien, heb ik aan deze krant een bericht geseind, de jobstijding 
meldend en het verhaal van de gevallen slachtoffers; ik heb er toen 
aan toegevoegd deze woorden: “het zal niet vergeten worden.” 



 

Toen, de 7e, 8e en 9e oktober 1914, het granaten en shrapnells 
regende over onze hoofden en wij, sidderend, in onze kelders ons 
onzalig einde zaten af te wachten, telkens opbevend als de luchten 
werden doorkliefd van het ijselijk gejank, of de aarde scheen te 
splijten van de vervaarlijke ontploffingen, terwijl de hemel rood 
kleurde van de branden, die onze arme stad teisterden, toen 
hebben we gedacht en ik heb toen geschreven: “dat vergeten we 
nooit!” 

Wat we van vijandelijke zijde niet konden vergeten, en niet 
vergeten, zullen we dit nu kunnen, nu deze jongste zondagavond, 
de 28e oktober 1917, terwijl de verliefde paren door de straten 
kuierden onder de gesluierde hemel, waar een doffe maan schuil 
ging, opeens, met een nooit te vergeten knal, de ijselijkste der 
rampen op ons is neergestort? In uw avondblad van gisteravond 
leest men in een hoekje, naast zovele andere moordtijdingen, zo 
dat het haast een banaal berichtje gaat lijken, dat “een 
vliegeraanval op Antwerpen heeft plaats gehad”, en daarna nog 
een, en dan van die enkele doden … 

Ik heb er dicht bij gestaan, en op enkele voetstappen van mij af, op 
de hoek der Brederodestraat, tuimelden ze vermorzeld neer, de 
ongelukkigen die aan hun deur stonden te praten over de grote knal 
en de afschuwelijke brand ginds in de Montignystraat! Er werden in 
onze stad een veertigtal onschuldige mensen gedood op de slag of 
begraven onder puin en langzaam verstikt of verplet, vrouwen, 
kinderen, mannen, oude en jonge; terwijl ze wandelden, of terwijl 
ze rustig aan tafel zaten, een oude vrouw die op haar man wachtte, 
allen goede mensjes, die broers of zonen aan het front hebben, 
Belgen, die hun vaderland lief hebben, en er voor stierven, door 
welke moorddadige hand? 



 

De eerste bom, een geweldige, die heel de stad deed opspringen, 
viel te kwart over acht. Weldra zag men de hemel in lichterlaaie aan 
de zuidkant, de steeds beproefde zuidkant. Het was vermoedelijk 
op het Zuidstation gemunt, maar er was een diepe kuil gegraven in 
de Montignystraat, een eind verder, en huizen werden verpulverd 
met man en muis; een jongen, die aan de piano zat, lag vermorzeld; 
het huis Delhaize, het socialistische Hulp en Onderstand in puin, al 
de huizen op heel de lei en het omliggende, één glasscherf, en 
overal kreten van gewonden, geweeklaag en geschrei. De vlammen 
stegen op, nadat de gasleiding ontploft was, en laaiden hoog boven 
de huizen. Maar, wat infernaal mag heten, toen de brandweer juist 
was opgetrokken om de brand te blussen, en van heinde en verre 
de mensen waren toegestroomd, uit nieuwsgierigheid, om te zien 
of er bv. niets was beschadigd aan het museum, of om een 
helpende hand uit te steken, toen viel, te midden van de menigte, 
waar ik mij met een bevriend kunstenaar onder bevond, een 
nieuwe bom, en doodde er een tiental op de slag! 

Bebloede hoofden, gekneusde ledematen, verscheurde kleren, was 
al wat men zag. 

Iedereen vluchtte weg om zijn lijf te redden, de ene links, de andere 
rechts. Toen ik de boulevard ten einde was geraakt, op de hoogte 
van de Keiserlei, hoorde ik opnieuw een knal, en terug een schelle 
klaarte naar de Scheldekant toe: ook daar was het bloedig spel aan 
gang. 

Op de Paulusplaats, hoorde ik later, was een hele steeg, door arme 
mensen bewoond, geheel in puin geslagen, de bewoners gedood! 
Maar daarmee was het niet uit! Wat had Antwerpen dan misdaan, 
dat ze ons helemaal wilden vernielen? Aan de kant van het Centraal 
Station en de Dierentuin was het nu te doen. En ik vernam, dat in 



 

de Pelikaanstraat in een Pools cafeetje, een vrouw was getroffen, 
nog een man gedood, dat er zes bommen terecht waren gekomen 
in de Dierentuin, en daar in het omliggende al de ruiten en het 
glaswerk hadden verbrijzeld. 

Daarmee was het niet uit. Toen wij tegen elf uur trachtten de vriend 
op te sporen, die wij (ten onrechte, gelukkig!) dood waanden, 
hoorden wij op de St. Jacobsmarkt, vlak bij de kerktoren, boven 
onze hoofden het onheilspellende gesnor, een vlammetje glom, en 
– pang! … een ijselijke bof klonk weer, ditmaal in de richting van de 
Falconkazerne, of, zoals later bleek, in die van het 
Stuivenbergstation. En alle doelen gemist! Geen enkele militair zelfs 
maar geraakt! Wat een misselijke droom, wat een nachtmerrie! Wij 
zagen de zoeklichten dwalen door de doffe hemel, overal de 
lichtslangetjes en pijlsignalen opgaan, als bij een vuurwerk: daar 
ging hij, de tweedekker, een van de drie, en de verwensingen van 
de mensen vervolgden hem, maar hij bleef ongenaakbaar. 

Dat is het vriendelijke bezoek van zondagavond geweest, en zo 
heeft Antwerpen opnieuw ervaren, dat men ons niet vergeet: 
maar!! of wij vergeten zullen? 

2 november 1917 

Het Nieuwsblad van Antwerpen deelt het volgende mede over de 
luchtaanval op Antwerpen van zondag 28 oktober, waarover onze 
correspondent al schreef: 

Een eerste aanval had plaats om 9 u 30 zondagavond, een tweede 
rond 12 uur (Duitse tijd), toen boven de stad zwaar geronk van 
vliegmachines hoorbaar werd en de doffe slagen van het 
afweergeschut de bevolking waarschuwend in het oor klonk. 
Weldra echoden de zware ontploffingen van vallende bommen 



 

over de gehele stad en stroomden de mensen angstig de straat op. 
Komend van het westen beschreven de vliegtuigen, waarschijnlijk 
vier in aantal, een wijde boog over de stad en strooiden uit grote 
hoogte een 40-tal bommen over verschillende wijken van de stad, 
waardoor enorme materiële schade is aangericht, maar tevens 45 
personen gedood en ongeveer 120 gewond zijn. 

De meest geteisterde wijken zijn op de Dam: de Maasstraat, 
Ekerenstraat en Vaartdijk-Zuid, waar enkele huizen vernield 
werden. 

Op de St. Paulusplaats: in de Crauwelengang, Oude Manstraat, 
Lange Schipperskapelstraat (waar bijna alle huizen verwoest 
werden), St. Pietersvliet, in deze wijk vielen ook de meeste 
slachtoffers. 

In de 6e wijk: in de Schupstraat, Ploegstraat, Pelikaanstraat, 
Hoveniersstraat. In de Pelikaanstraat werd het grote gebouw van 
de Diamantclub getroffen, dat geheel verwoest werd. 

Op het Zuid: de Brederodestraat, Jozef Liesstraat, Montignystraat, 
Zuiderlei, Cuylitsstraat, Belegstraat. De Jozef Liesstraat in deze wijk 
is het meeste getroffen, daar zijn tientallen huizen geheel verwoest. 

In de Dierentuin is het Aquarium getroffen. Juist bij het ontploffen 
van deze bom was de grote concertzaal in de Dierentuin, waarin 
thans een cinema gevestigd is, geheel met zondagspubliek gevuld, 
toen bij het springen der ruiten het publiek in dolle angst naar 
buiten stormde en honderden onder de voet geraakten, waardoor 
zeer velen min of meer ernstig gekwetst werden. In de Grote Statie 
zijn alle ruiten van de overkapping stuk geslagen. 



 

Uit alles blijkt, dat het doel van de aviateurs de Zuidstatie was, de 
Middenstatie en de grote Entrepotstatie “Dam”. De richting van het 
Schipperskwartier naar de omgeving van de Zuidstatie bleek voor 
de aanval het meest gewichtige punt, daar dit punt ligt aan het 
einde van de grote Boulevard, de Zuiderlei en in de nabijheid van de 
zuidelijke havens. Het is door een uitgebreid net met die havens 
verbonden en bezit een zeer groot emplacement. Er lopen van daar 
lijnen naar het Middenstation, naar Boom, Mechelen en Oude God, 
in aansluiting met Lier, Brussel en Gent. 

4 november 1917 

Verbetering. In ons ochtendblad van 2 dezer is, als ontleend aan het 
Nieuwsblad van Antwerpen, nog een en ander medegedeeld over 
de jongste vliegeraanval op Antwerpen. Het bericht was ons door 
een correspondent toegezonden. Deze heeft zich blijkbaar vergist 
in de naam van het blad, waaruit hij zijn mededeling geput heeft, 
want de bestuurder van het Nieuwsblad van Antwerpen bericht 
ons, dat de mededeling niet in zijn blad gestaan heeft. 

6 december 1917 

Uit Sas van Gent meldt men ons: 

Gisteren hoorden we in de richting van Antwerpen veel 
kanongebulder. Indien dit, naar veler mening, proefschieten was, 
dan is men met geweldig zwaar geschut aan de gang. 

8 december 1917 

Men meldt ons: 

Dokter Desguin, de wethouder van Antwerpen, die het onderwijs 
tot zijn bevoegdheden heeft, is dezer dagen tweemaal voor een 



 

krijgsgerecht gedaagd. Hem werd ten laste gelegd, dat hij in zijn 
kabinet tot de nieuwe leerkrachten van het lager onderwijs een 
toespraak zou gehouden hebben, waarin hij er hun aandacht op 
vestigde, dat de ministeriële voorschriften in België aan de 
ambtenaren bij het onderwijs het verbod oplegden, zich 
rechtstreeks met politieke strijd in te laten en hun dan ook 
aanraadde, zich met de activistische propaganda niet in te laten. 

De eerste maal werd Dr. Desguin vrijgesproken: men nam de 
diensten in aanmerking die hij als Belgisch officier van gezondheid 
in 1870 bewees aan de Duitse gewonden, voor welke diensten hij 
gedecoreerd werd. 

De hogere krijgsoverheden weigerden de vrijspraak te erkennen, en 
nu verscheen de wethouder voor een andere krijgsraad, die hem de 
bijstand van een Belgische advocaat weigerde. De heer Desguin 
werd ten laste gelegd, dat het Antwerps gemeentebestuur zich 
stelselmatig kantte tegen alles wat de bestuurlijke scheiding 
betreft, en dat ook dr. Desguin daaraan meewerkt. Men wilde wel 
zijn hoge ouderdom – de heer Desguin is 80 jaar – in aanmerking 
nemen, maar de Duitse overheid kon toch niet gedogen, dat het 
werk van het activisme, dat ze doordrijft, tegengewerkt werd, en de 
straf was 1000 mark boete. 

11 december 1917 

Te Antwerpen. 

Blijkens een door de Nederlandse consul-generaal te Antwerpen 
ingesteld onderzoek is bij de op 28 oktober plaats gehad hebbende 
bomaanval op Antwerpen een aan een Nederlander toebehorende 
woning beschadigd: aan de inboedels van nog vier andere 
Nederlanders werd schade toegebracht. 



 

Van deze vijf benadeelden verblijft er één in Nederland. Deze is 
vanwege het ministerie van buitenlandse zaken van het gebeurde 
in kennis gesteld. 

23 december 1917 

Frans-Zwitserse bladen hadden aan de (New York) Herald ontleend, 
dat volgens brieven Duitse vliegers Antwerpen hebben 
gebombardeerd (dus geen Engelse of Franse), ten einde de 
inwoners tegen de Entente op de hitsen door deze daarvoor 
aansprakelijk te stellen. Wolff vindt de gedachte van een stad uit de 
lucht te bestoken, waarin tal van eigen inrichtingen en soldaten zijn 
om het verwekken van een bedrieglijke opvatting zo 
onwaarschijnlijk, dat ze niet weerlegd behoeft te worden. 

25 december 1917 

De Schelde. 

In de Contemporary Review van november tracht de Antwerpse 
advocaat Smeesters op grond van een historische schets, getiteld: 
"Antwerpen and the Scheldt" de grote mogendheden aan het 
verstand te brengen, dat de Scheldekwestie bij het komende 
vredestraktaat beter geregeld zou moeten worden. 

Het betoog komt in het kort hierop neer, dat Antwerpen door 
Noord Nederland van het begin van de vrijheidsoorlogen af in zijn 
bloei is belemmerd. In het bijzonder deed de afgunst van 
Amsterdam zich hierbij gevoelen. We zullen in het midden laten, of 
inderdaad, gelijk de schrijver beweert, de inneming van Brielle en 
Vlissingen als de eerste verwezenlijking moet gelden van de politiek 
door Noord Nederland gedurende twee eeuwen gevolgd; die 
politiek zelf valt niet te ontkennen. 



 

Tenslotte werd de Schelde door de Franse revolutie vrij verklaard, 
terwijl ze, na de ervaringen van het napoleontische tijdperk, door 
de mogendheden werd vrij verklaard uitsluitend voor 
handelsdoeleinden. Voor oorlogsdoeleinden zou de rivier voortaan 
niet meer mogen dienen. Schrijver wijst er in dit verband op, dat de 
grote mogendheden zich dus steeds het recht hebben 
voorbehouden, over de toestand van de rivier te beslissen. 
Sedertdien kwam Antwerpen, vooral na afkoop van de Scheldetol 
in 1863, tot ongekende bloei. 

Thans staan de mogendheden voor de moeilijke vraag, enerzijds 
deze bloeiende handelsstad, waar steeds voor de inkomende 
schepen retourvracht te vinden was, doch waar ook 30 % van de 
hele handel Duits transitovervoer betrof, voor ondergang te 
behoeden, en anderzijds Duitsland te beletten, ooit zijn invloed te 
herwinnen. 

Dit beroep op de geallieerden betreft nu echter niet alleen de 
commerciële toestand – ze zullen ook de militaire ligging onder de 
ogen moeten nemen "as the strategical importance of Antwerp is 
second to none". De schrijver wijst op de betekenis van de uitvallen 
uit de vesting gedaan, die op het verloop van de Marneslag invloed 
hebben geoefend, en hoe de verdediging van Antwerpen ten slotte 
de redding is geworden van Calais, Duinkerken en Boulogne "en wie 
kan zeggen, welk het resultaat van de oorlog zou zijn geweest, als 
deze kanaalhavens in handen van de Duitsers waren gevallen." 

Nu zal de juiste grootte van de door de verdediging van Antwerpen 
geoefende invloed eerst na de oorlog kunnen blijken. We willen 
echter met de schrijver aannemen, dat inderdaad die invloed van 
zo verstrekkende betekenis is geweest – om dan echter een groot 
vraagteken te stellen achter zijn bewering, dat Antwerpen wellicht 



 

een belangrijker rol in deze oorlog zou hebben kunnen spelen "als 
het politieke regime op de Schelde een ander zou geweest zijn". 

Zou de schrijver inderdaad menen, dat de verdediging van 
Antwerpen ook maar één uur verlamd zou zijn geworden, omdat 
Nederland verplicht was geen oorlogstransporten toe te staan op 
de rivier, die tot het Nederlandse territorium behoort? Voor een 
dergelijke mening zou eerst ruimte zijn als de verdediging langdurig 
gerekt had kunnen worden, ook nadat de verbinding met de 
Belgische zeehavens van Zeebrugge en Oostende door de aanvaller 
was verbroken geworden. Dit geval nu heeft zich niet voorgedaan 
en daardoor heeft de schrijver allerminst in de Antwerpse 
verdediging aanleiding, om een zaak ter oplossing voor te leggen 
aan "de militaire deskundigen en de diplomaten", waarvan hij in 
gebreke blijft de mogelijkheid en de wenselijkheid ook in ander 
opzicht te overwegen. 

"In ander opzicht" omdat juist de onmogelijkheid, de Schelde met 
oorlogsvaartuigen te bevaren, van zo grote betekenis geweest is 
voor de zaak der geallieerden, die op generlei wijze op de Noordzee 
iets hebben gemerkt van de overgang van Antwerpen in de handen 
van hun tegenstander. Het zijn juist de bepalingen van het 
Scheldetraktaat, dat Nederland zo krachtig en getrouw is gestand 
gebleven, welke hebben belet, dat andermaal Antwerpen na de val 
een pistool is geworden op de borst van Engeland. 

27 december 1917 

Uit Geel wordt bericht, dat de tramlijn Geel-Turnhout, behorend 
aan de algemene maatschappij van buurtspoorwegen, zal worden 
opgebroken. Sinds enige dagen worden geen goederen ter 
verzending meer aangenomen. 



 

6 februari 1918 

Te Antwerpen achtergelaten inboedels. 

Het kamerlid de heer Mendels heeft de 3e januari de volgende 
vragen ingezonden: 

Is de minister bereid mededeling te doen van de aard en de omvang 
der maatregelen, indertijd vanwege zijn departement genomen ter 
bewaring en tot behoud van de door uitgeweken Nederlanders te 
Antwerpen achtergelaten inboedels? 

Zijn er bij het departement klachten ingekomen van of namens 
belanghebbenden omtrent het onvoldoende en ondoeltreffende 
van die maatregelen? Zo ja, op welke feiten hadden die klachten 
betrekking? 

Is daaromtrent onderzoek ingesteld? Zo ja, tot welk resultaat heeft 
dat onderzoek geleid? 

De minister van buitenlandse zaken heeft daarop gisteren 
geantwoord: 

Ter beantwoording van de vraag nopens de aard en de omvang der 
maatregelen, indertijd vanwege het departement van buitenlandse 
zaken genomen ter bewaring en tot behoud van de door 
uitgeweken Nederlanders te Antwerpen achtergelaten inboedels, 
veroorlooft ondergetekende zich te verwijzen naar wat op bladzijde 
39 en 40 van het in oktober 1915 aan de Staten-Generaal 
overgelegde oranjeboek is medegedeeld. 

Nadere mededelingen in deze zaak, alsmede de beantwoording van 
de beide overige gestelde vragen, hoopt ondergetekende zo 
spoedig mogelijk te doen volgen, zodra de inlichtingen, die hij over 



 

enkele speciale punten nog aan de consul-generaal te Antwerpen 
heeft verzocht, hem zullen bereikt hebben. 

7 maart 1918 

Brussel, 6 maart. (Nederlands Telegraaf Agentschap) De liberale 
kamerafgevaardigde van Antwerpen Louis Franck en de wethouder 
Strauss zijn in hechtenis genomen, daar zij het er op aanlegden om 
arbeidswilligen tot het neerleggen van de arbeid te nopen. De 
houding van deze beide personen is te meer opmerkelijk, daar zij 
als wethouders der stad Antwerpen alle reden hadden om het 
aantal door de nood gedwongen werklozen te verminderen, in 
plaats van te vermeerderen. Bovendien zullen zij zich voor het 
Duitse gerecht te verantwoorden hebben wegens het schenden van 
verordeningen, die de gouverneur-generaal had getroffen. 

(Het Nederlands Telegraaf agentschap, waarvan de telegrammen 
ons in het Duits bereiken, blijkt een door de Duitsers ingestelde 
onderneming te zijn. – Redactie). 

15 maart 1918 

Uit Antwerpen wordt gemeld, dat dokter Demetz, de bekende 
oogarts, is terechtgesteld en dat het doodvonnis, dat er over de 
Franse medicus, dr. Brenker en over dr. van den Wildenburg was 
uitgesproken in levenslange dwangarbeid veranderd is. 

12 april 1918 

Het spoorwegbeheer te Essen maakt bekend, dat voor het vervoer 
van lijken van gesneuvelde of gestorven strijders naar Duitsland, 
wegens de daaraan verbonden moeilijkheden gedurende de oorlog 



 

geen vrachtvermindering wordt toegestaan, doch dat voor het 
vervoer na de oorlog 50 % reductie wordt verleend. 

26 april 1918 

Havas meldt: 

Ten gevolge van de te Antwerpen voorgekomen incidenten, hebben 
er daar 63 personen voor de krijgsraad terechtgestaan; 24 van hen 
zijn ter dood veroordeeld en zeven zijn er terstond terechtgesteld. 
Onder dezen bevonden zich de gewezen consul van Bergen en de 
geestelijke Moons. Deze 7 slachtoffers zijn het Belgisch volkslied 
zingend de dood ingegaan. Onder de overige ter dood 
veroordeelden zijn een geestelijke zuster en drie priesters. Onder 
de beschuldigden zijn onder andere twee ambtenaren van het 
ministerie van buitenlandse zaken. 

Een andere ambtenaar van het departement, baron Capelle, is tot 
10 jaar opsluiting veroordeeld; wegens de staat van zijn gezondheid 
mag hij echter voorlopig in zijn eigen huis blijven wonen. Meer dan 
109 andere beklaagden moeten de volgende maand voor 
oorlogsraden verschijnen. 

21 juni 1918 

De Vlaamse Opera. 

(Van onze correspondent Emanuel de Bom) 

Antwerpen, 19 juni. 

De Vlaamse Opera, plechtiger: het Nederlands Lyrisch Toneel, zal, 
onder directie van Henri Fontaine, na vier jaar zwijgen, de volgende 
winter weer opengaan. 



 

In oktober aanstaande zal het ook 25 jaar geleden zijn, dat hier, 
onder de machtige drang van Peter Benoit, door Fontaine en 
Keurvels het Vlaamse Operagezelschap tot stand werd gebracht. 

Ons stadsbestuur heeft haar instemming met de onderneming van 
de heer Fontaine te kennen gegeven door hem het kosteloos 
gebruik van de schouwburg toe te staan. 

Naar ik hoorde, staat het vast, dat het seizoen geopend wordt met 
Paul Gilson’s Prinses Zonneschijn. Verder behoren tot de op te 
voeren werken, Jan Blockx, De bruid der zee, August de Boeck, 
Winternachtsdroom, Roels’ Pinksternacht; ook noemt men Martha 
van Flotow, Hoffmann’s vertellingen van Offenbach, Pelléas en 
Mélisande van Debussy, en andere. Van de jonge componist Jef van 
Hoof zou Meivuur vertoond worden. 

Behalve deze opera's zullen er enige concerten worden gegeven, 
gewijd aan nationale meesters, waarover naderhand meer. 

3 juli 1918 

Uit Essen wordt aan De Grondwet gemeld, dat H. Durlo, een Belg, 
bijgenaamd het Kieken, die enkele weken geleden door de 
degenbroeders over de grens werd gesleurd en door de 
Nederlandse justitie uit Duitse gevangenschap werd teruggeëist, 
door de Duitsers is doodgeschoten, nadat ze hem aan de grens een 
ogenblik onbewaakt hadden gelaten en Durlo poogde te 
ontvluchten. 

9 juli 1918 

Generaal Deguise. 



 

Havre, 8 juli. Generaal Deguise, gouverneur van de stelling 
Antwerpen, die op 10 oktober 1914 in het fort Sint Katelijne op de 
linker Schelde-oever gevangen genomen werd en gelijk men weet, 
thans uit gevangenschap teruggekeerd is, heeft mij een onderhoud 
toegestaan. Hij zegde, dat op het ogenblik van het uitbreken van de 
oorlog de stelling van Antwerpen bestond uit een gordel van 
gebetonneerde en gepantserde werken, die er op gemaakt waren 
om aan de projectielen uit 21 cm kanonnen weerstand te bieden. In 
1912 echter hadden in Rusland de beroemde proeven plaats met 
28 cm mortieren, waarbij generaal Deguise tegenwoordig was. Ze 
toonden aan, dat forten gebouwd om weerstand te bieden aan 21 
cm mortieren, tegen die 28 cm mortieren helemaal niet bestand 
waren. En tevens verklaarde op dat ogenblik de Russische 
grootvorst Serge, die de proeven leidde, reeds in het openbaar, dat 
de Oostenrijkers in het geheim in hun belegeringsbatterijen een 42 
cm kanon invoerden. 

Verder was België in augustus 1914 midden in een militaire 
overgangsperiode. Niettemin deed België dapper zijn plicht. 

Generaal Deguise heeft een volstrekt vertrouwen in de triomf der 
geallieerden. 

20 september 1918 

Bank van Lening te Antwerpen. 

Het ministerie van buitenlandse zaken brengt ter kennis van 
belanghebbenden, dat de Bank van Lening (Berg van 
Barmhartigheid) te Antwerpen op 7 oktober en volgende dagen de 
in 1913 en 1914 verpande gebruikte kleren en linnengoed zal 
verkopen. 



 

Voor hen, die hun eigendommen willen inlossen voordat de 
verkoping plaats heeft, bestaat daartoe de gelegenheid, indien ze 
zich ten spoedigste tot bovengenoemd departement werden. 

Wellicht echter is het verkieslijker, dat de verkoop plaats heeft, 
aangezien het twijfelachtig is, of de bewuste goederen uit België 
mogen worden uitgevoerd en deze goederen thans in België hoge 
prijzen zullen opbrengen. 

21 september 1918 

Geel. 

Onder voorzitterschap van doctorandus E. J. F. van Dissel is 
gisterenmiddag te Utrecht de 26e algemene vergadering van de 
vereniging in het belang van de lijdende Nederlanders verpleegd te 
Geel (België) gehouden. 

De voorzitter deelde mede, dat de geneesheer-directeur van de 
kolonie, dr. F. Meeus, door de tijdsomstandigheden verhinderd was 
de vergadering te bezoeken, hij had geen pas kunnen krijgen om de 
grens te passeren. Spreker bracht een woord van dank en hulde aan 
de heer Meeus voor de beste zorgen, welke de aan hem 
toevertrouwde patiënten ondervonden. 

Daarna deed ds. F. C. M. van Beerders verslag van de reizen naar 
Geel en van de viering van het zilveren feest der vereniging, 
waaraan het volgende is ontleend: in februari bereikte spreker het 
bericht uit Brussel, dat ds. van Dissel en hem vergunning was 
gegeven, Geel te bezoeken. Waarschijnlijk hadden zij die 
toestemming te danken aan de Duitse keizerin, tot wie spreker zich 
einde van het vorig jaar schriftelijk had gewend. Het ging de 
patiënten te Geel naar lichaam en geest zeer goed; de benodigde 



 

levensmiddelen waren er ruimschoots aanwezig, doch alles was 
peperduur. Bij zijn tweede reis (in september) kon spreker geen 
achteruitgang vaststellen in de levensmiddelenvoorraad, en de 
directie had hem medegedeeld, dat men nog ruimschoots kon 
krijgen, doch natuurlijk tegen flinke betaling. 

Tot lid van het bestuur werd bij acclamatie gekozen mejuffrouw M. 
A. Reesse. 

29 september 1918 

Vlaamse Opera te Antwerpen. 

Men schrijft ons uit Antwerpen: 

De Vlaamse Opera wordt heropend op donderdag 10 oktober, met 
Paul Gilson’s Prinses Zonneschijn, tekst van Pol de Mont. Daarna 
volgen: Martha van Flotow, de Vliegende Hollander van Wagner en 
Orpheus van Gluck. De directeur Henry Fontaine beschikt thans 
over een volledig gezelschap, waaronder – bij uitlandigheid van vele 
oude – meestal nieuwe krachten. Het zal een nieuw bewijs leveren 
van de geestkracht, die in ons volk leeft. 

15 oktober 1918 

Van de Zeeuws-Vlaamse grens wordt gemeld: 

De Duitse overheid in Antwerpen schijnt voornemens te zijn, om de 
daar in dokken liggende Duitse en Oostenrijkse zeeboten naar 
Nederland te laten vertrekken. De Duitse Lloydboot Main zou reeds 
een bemanning hebben gemonsterd. 

16 oktober 1918 



 

Van de Belgische grens. 

Roosendaal, 16 oktober. Uit België te Roosendaal aangekomen 
reizigers delen mede, dat er in Brussel en Antwerpen een feestelijke 
stemming heerst. Zodra het Duitse antwoord op Wilson’s nota 
bekend werd, werd uit verschillende huizen de Belgische vlag 
uitgestoken. Duitse officieren in burger gingen er dan binnen en 
verzochten de driekleur in te halen, omdat er nog geen reden voor 
nationaal feestbetoon zou zijn. 

Verder deelden zij mede, dat Antwerpen morgen tot etappegebied 
wordt verklaard. 

18 oktober 1918 

Uit Roosendaal wordt gemeld: 

De Duitsers hebben de polders Kallo in het westelijk gedeelte van 
de vesting Antwerpen onder water gezet, wat wijst op een 
voorgenomen verdediging van Antwerpen. 

24 oktober 1918 

Wij vernemen, dat alle Duitse burgers aanzegging hebben 
gekregen, Antwerpen vandaag te verlaten. 

27 oktober 1918 

Het Wilrijkplein in Antwerpen is veranderd in een vliegkamp; het 
Grand Hotel in de Gerardstraat heeft mitrailleurstellingen op de 
daken en verschillende zoeklichtinstallaties. 

29 oktober 1918 



 

Een Duitse zeeboot. 

De Duitse zeeboot Lipsos, van de Duitse Levantlijn, is van 
Antwerpen hier te lande aangekomen en wordt geïnterneerd. 

2 november 1918 

Als wij een bericht van de grens, dat ons zoeven wordt 
getelefoneerd, goed hebben begrepen, dan zouden zelfs de 
Duitsers niet zozeer op het kanaal van Terneuzen, maar over dat 
kanaal in de richting van Antwerpen, in aftocht zijn, een beweging 
van zo groot belang, dat ze niet rechtstreeks het gevolg kan zijn van 
hetgeen ten zuiden van Gent is gebeurd, maar in verband zou staan 
met de aanvallen der Amerikanen en Fransen in het Maasgebied, 
waarover straks. 

Ten zuiden van Valenciennes hebben de Britten een hevige aanval 
gedaan. Ze stootten hier echter op geduchte tegenstand, en ze 
waren nog slechts weinig gevorderd, toen ze met zulke krachtige en 
herhaalde tegenaanvallen te doen kregen, dat ze het behoud van 
hun stellingen als een succes konden boeken. De Duitsers hebben 
de streek Valenciennes, Condé en Bergen onder water gezet. De 
lengteas van dit overstromingsgebied loopt echter vrijwel 
evenwijdig met de opmarsrichting der Britten, die deze streek 
niettemin door omtrekking in hun macht zullen moeten krijgen. 

In deze buurt bestaat, al is Valenciennes nu ontruimd, voor de 
Duitsers nog geen onmiddellijk gevaar. 

Geheel anders is het voor hen gelegen in de streek van de Maas, 
waar de Amerikanen, bijgestaan door de Fransen op hun 
linkervleugel, een geweldige en voor het hele Duitse front 
buitengewoon gevaarlijke aanval zijn begonnen. De Fransen tornen 



 

van links tegen de bosrijke uitlopers van de Argonnen op, de 
Amerikanen trachten rechts daarvan naar het noorden veld te 
winnen. Uit de aard der zaak is de tegenstand van de Duitsers in 
deze streek bijzonder hardnekkig. Reeds hadden ze er troepen 
opgehoopt, zoveel ze konden. Thans – naar de Amerikanen 
berichten – werpen zij van alle kanten bijeengeschraapte reserves 
in het vuur, om te houden, wat er te houden valt. In geen geval zal 
het dus voor de geallieerden in dit gebied een gemakkelijke strijd 
zijn, en daarom mag de vooruitgang der Amerikanen, al bedraagt 
hij nog niet meer dan anderhalf uur lopen, aanzienlijk worden 
genoemd. Indien de Duitse stellingen ten noorden van de Argonnen 
worden omgetrokken, en daar is wel kans op, dan moeten zij in de 
streek, die tot het einde toe de spil van hun terugtochtbewegingen 
moet blijven, terug, en geen klein beetje. Ze zullen onder de druk 
van de vijandige strijdkrachten moeten afdeinzen tot aan de Maas 
in de streek van Mézières, en dat beduidt, dat ze op de rest van het 
front over zijn gehele lengte, enige etappes van hun beraamde 
ontruiming zullen moeten overslaan, althans in buitengewoon snel 
tempo op elkaar laten volgen, totdat ze van zuid tot noord op de 
Maaslinie staan. Daarom is het bericht van een terugtocht over het 
kanaal van Terneuzen in de richting van Antwerpen zo 
belangwekkend. Dit toch kan het gevolg daarvan zijn, dat de 
Duitsers inzien, dat ze het aan de Maas op de duur niet zullen 
kunnen houden. Voor het overige hebben wij op het ogenblik, dat 
we dit schrijven, uit het Maasgebied nog geen nieuwe berichten. 
Wat het Duitse hoofdkwartier daarover mededeelt, slaat alles op de 
dag van gisteren. Daarin is wel sprake van het afslaan van aanvallen, 
maar het is al eens meer gebleken, dat men een aanval op 
verschillende wijzen kan "afslaan". Hij kan zo worden afgeslagen, 
dat men stand kan houden, het kan ook in zulk een beperkte mate 
gebeuren, dat men door het afslaan alleen de gelegenheid krijgt op 



 

ordelijke wijze het veld te ruimen, dan men in geval van een 
mislukte tegenweer had moeten verwachten. 

12 november 1918 

De toestand in Antwerpen. 

Van onze bijzondere correspondent: 

In de stelling Antwerpen heeft zich de moderne onbloedige 
revolutie onder de bezetting van een 70.000 man Duitse troepen op 
voorbeeldig ordelijke wijze voltrokken, en ze heeft geleid tot een 
volkomen verbroedering met de Belgische bevolking. 
Zaterdagavond was het Duits Belgische blad Der Belgischer Kurier 
te Antwerpen verschenen met over de volle breedte in dikke letters 
het opschrift: "Abdankung des Kaisers". Een honderdtal 
marinematrozen heeft toen tot laat in de nacht vergaderd in de 
Burgerkrng en zich gevormd tot soldatenraad. Zondagmorgen in de 
vroegte begaven ze zich ten getale van enkele honderden naar het 
Statieplein, waar ook een menigte infanteristen bijeen kwam. 

Tussen de revolutionaire marinemannen en de infanterie ontstond 
aanvankelijk een heftige woordenwisseling, die even een dreigend 
karakter aannam. Maar spoedig verenigden alle Duitse militairen 
zich met het plan der matrozen. Besloten werd, 's middags om 2 uur 
op hetzelfde plein met de burgers een monstermeeting te houden. 
Duizenden en duizenden soldaten en burgers stroomden hier toen 
samen. Uit naam van de soldatenraad werd de menigte 
toegesproken. De raad nam de macht in handen; de militairen 
waren nu niet langer de onderdrukkers maar de broeders van de 
bevolking der stad. Ze wilden alles zo regelen, dat ze aanstonds, 
wanneer ze terugtrokken naar het bevrijde Duitsland, als vrienden 
van de Belgen afscheid zou nemen. 



 

Daarop werd een reusachtige stoet gevormd van soldaten en 
burgers, die de stad doortrokken. De soldatenraad bezette het 
station, en zette voor deze dag alle spoorverkeer stop. Hetzelfde 
gebeurde met de telegraafkantoren. In het hotel Weber, het 
officierscasino, traden matrozen binnen. Verreweg de meeste 
officieren verklaarden zich eensgezind met de soldatenraad en 
gaven hun wapens over; de enkele uitzonderingen werden 
gevangen gezet. 

En steeds sloten zich meer soldaten en burgers bij de machtige 
menigte aan. Alle officieren, die ze tegenkwamen, wierpen de 
keizerlijke kokarde af, – van wie dit niet deden, werd ze afgerukt. 
Militaire auto's werden in beslag genomen. De leiders van de 
soldatenraad namen de plaatsen der officieren in, plantten er een 
rode vlag op, en reden voorop. 

Inmiddels had de soldatenraad een militaire ordedienst ingesteld 
van soldaten, die rode banden droegen. Ze zorgden, de geweren 
neerwaarts, voor de rust in de koffiehuizen en op straat, die 
trouwens nergens verstoord werd. 

Inderhaast waren uit het gebouw der sociaaldemocraten, de 
Werker, een menigte rode vlaggen gehaald, die meegevoerd 
werden in de opgetogen zingende stoet. En inmiddels werden op 
verschillende plaatsen van de stad geestdriftige 
monstervergaderingen gehouden op het motief der verbroedering. 
Van de kommandantur wapperden de Duitse en de Belgische vlag, 
met de rode vlag in het midden. De militaire gouverneur, von Zwehl, 
stelde zich ter beschikking van de soldatenraad. De directeur van 
het burgerbestuur, senator Schramm, weigerde. In zijn plaats werd 
Ringwald aangesteld door de soldatenraad. 



 

Ook cavaleriepatrouilles reden rond, om iedere rustverstoring 
aanstonds tegen te gaan. En in de stoet zag men steeds meer 
soldaten met rode strikken, rode armbanden, rode bloemen op het 
geweer. Na enige tegenstand van de post, werd ook de gevangenis 
geopend, en alle militaire en politieke gevangenen werden in 
vrijheid gesteld. Onder hen bevond zich een Engelse soldaat, die de 
Duitsers in triomf ronddroegen. 

Maandag werden op verschillende plaatsen Belgische vlaggen 
uitgestoken, doch op verzoek van de Belgische autoriteiten weer 
ingehaald, om niemand te tarten. Voortdurend werden meetings 
gehouden, in de Vlaamse schouwburg, de Vlaamse opera, op het 
Stationsplein, in het gebouw van "de Werker", waar wederzijds van 
"kameraden" werd gesproken. De prijzen der levensmiddelen zijn 
aanzienlijk gedaald, en er is nog in overvloed. Voortdurend 
bezweren de Duitse sprekers hun toehoorders, dat ze als vrienden 
willen scheiden. 

In Essen bij Roosendaal heeft de bezetting zich aan de soldatenraad 
onderworpen. Hedenmorgen was alle spoorwegverkeer weer 
normaal. 

13 november 1918 

Uit Roosendaal seinde men ons gisteren: 

Vandaag was ik te Essen, dat vier jaar lang door de draad van het 
overige België gescheiden is geweest. De Duitse bezetting was er 
nog, doch liep mistroostig ongewapend, en is voornemens om zich 
in Nederland te laten interneren, wanneer ze niet bijtijds naar het 
vaderland kan worden teruggebracht. De hele plaats had een zeer 
feestelijk aanzien, daar huis aan huis vlagde en oud en jong met de 
Belgische kleuren getooid was. Ook kwamen vele sedert lang 



 

verbannen mannen vandaag terug, juichend begroet door hun 
familieleden. Alle kinderen van het pensionaat liepen met de 
nonnetjes luid de Brabançonne te jubelen. Tegen zonsondergang 
werd de draadversperring achter Essen stroomvrij gemaakt. 

Morgen is Antwerpen weer bereikbaar. 

14 november 1918 

Antwerpen. 

Men seinde ons gisteren uit Roosendaal: 

Antwerpen was inderdaad vandaag voor het eerst bereikbaar en we 
hebben er zonder moeite zonder pas de dag kunnen doorbrengen. 
Toen we vanochtend in Essen kwamen, waren de vlaggen er 
allemaal weer weg op bevel van de Duitse bezetting, die aldus voor 
het laatst haar macht deed gelden, en een uur gaans achter Essen 
aan de draadversperring scheen die macht aanvankelijk nog 
grimmig genoeg om ons de doortocht onmogelijk te maken. Een 
grote drom Belgen stond er voor het ijzeren hek te wachten, 
teleurgesteld, dat ze ook heden nog niet voorbij konden. Op onze 
vraag toonde de Duitse wacht zich wel bereid om de elektrische 
stroom uit te schakelen voor grof geld. Toen wij echter de 
commandant lieten roepen en enkele vriendelijke woorden met 
hem hadden gewisseld, haalde hij de sleutel tevoorschijn en de 
grote poort ging voor ons alleen open. Groot was de verbazing in 
het land daarachter bij de bevolking, toen ze ons kalm naar 
Antwerpen zagen fietsen en 100 maal moest we antwoorden op de 
gespannen vraag: is de grens al open? 

In Maria-ter-Heide hoorden wij van de opgewonden mensen, hoe 's 
nachts al duizenden soldaten in de richting van Turnhout waren 



 

doorgetrokken, en blij begroetten ze ons als de eerste 
Nederlanders. We pakten hier de elektrische tram naar Antwerpen. 
Door Merksem komend, zagen we een groot aantal huizen met 
gebroken vensters. Een half uur tevoren had er een ontploffing van 
dynamiet plaats gehad, een ongeluk bij het te water gooien van 
munitie, dat een vijftiental burgers het leven kostte. 

Antwerpen bleek nog propvol soldaten, onder wie zeer veel van de 
marine, nagenoeg alle met rode kokardes versierd. Alle militaire 
auto's, vrachtwagens en karretjes reden met rode vlaggen en de 
weinige officieren, die zich lieten zien, werden door de soldaten 
volkomen genegeerd. 

In het paleis van justitie zetelde de soldatenraad en van daaruit was 
het een zeer druk komen en gaan. Alles stond in het teken van het 
vertrek. Overal wagens met koffers en kisten, telkens troepen 
soldaten met pak en zak te voet de stad uittrekkend en alles rood, 
ook de vele magere paarden met rode linten versierd. De enige 
Duitse vlag, die we zagen, waaide nog hoog van de Lieve 
Vrouwentoren. Maar jullie hadden hier zondag moeten zijn, kregen 
we telkens te horen. Het was haast niet te geloven, dat de revolutie 
hier pas drie dagen oud was. 

Tegen donker terugkerend kwamen wij eerst echt onder de indruk 
van het grote wegtrekkende leger. Alles wat aan deze kant van 
Antwerpen had gelegen, kwam met hutje en mudje de weg langs, 
min of meer onordelijke benden soldaten en eindeloze rijen 
voertuigen met veel gedaver over de keien. En daarachter in het 
duister telkens het blij geroep der bevolking. Aan de 
draadversperring gekomen, vonden wij nu het ijzeren hek wijd 
openstaan. België was weer van zijn ijzeren boeien vrij. Te Essen aan 
alle huizen weer de vlag.  



 

15 november 1918 

Gisteren heeft de Belgische staat het beheer over de spoorweg van 
Essen tot Brussel van de Duitsers overgenomen. Vandaag zal men 
per spoor waarschijnlijk reeds tot Brussel kunnen reizen. 

Ontruiming van Antwerpen en Brussel. 

Roosendaal, 15 november. De Duitse troepen hebben Antwerpen 
ontruimd. In Brussel zijn er nog enkele, die morgen aftrekken en 
vervangen worden door cavalerie van de geallieerden. Belgische 
regimenten komen dinsdag in Brussel. De koninklijke familie zou 
haar intrede in de hoofdstad vrijdag doen. 

De Belgische troepen te Antwerpen. 

Parijs, 15 november. Het Franse opperbevel heeft het volgende 
draadloos bericht gezonden aan de Duitse regering, het Duitse 
opperbevel en het vierde Duitse leger: in aansluiting aan het bericht 
van het bestuur van Antwerpen zullen de Belgische troepen op 15 
november 's morgens naar Antwerpen komen om de stad te 
bezetten. Ze zullen de brug van de Burcht niet overtrekken voor 12 
uur 's middags. 

16 november 1918 

De ontruiming in het Westen. 

Berlijn, 15 november. De ontruiming van de bezette gebieden in het 
westen gaat volgens plan in haar werk. Men is er ook in geslaagd, 
tot nu toe de leeftochtvoorziening op peil te houden. Als er geen 
stremmingen op het spoor intreden, zal de terugmars vermoedelijk 
vlot van stapel blijven lopen. Manschappen, die zich voor leden van 
arbeiders- en soldatenraden in Duitsland uitgaven, maar deze 



 

integendeel tegenwerken, hebben door in wanorde naar het 
vaderland terug te stromen, de terugmars en de verzorging ernstig 
in de waagschaal gesteld. De ontruiming van de westelijke 
Rijnoever is door de aanvullende bepalingen van het geallieerde 
opperbevel dermate bemoeilijkt, dat een geregelde terugmars 
binnen de gestelde termijn hier en daar onmogelijk is. De 
aanvoering heeft dienaangaande ernstige vertogen tot het 
geallieerde opperbevel gericht, maar tot nog toe vergeefs. Volgens 
de bepalingen moeten wij van 1 tot 17 dezer 's middags hebben 
ontruimd: 

1. Het gebied tot ongeveer de lijn Antwerpen - Dendermonde - 
Aalst - Halle - Chatelet - halfweg Maubeuge - Namen - Givet - 
Neufchâteau - Virton - Longwy - Briey - Metz - Zabern - 
Schlettstadt - Neu-Braisach tot de weg Neu-Braisach-Basel; 

2. Tot 21 november het gebied ten westen van Turnhout-
Hasselt-Kanaal Diest-Tienen-Hoei tot de noordelijke grens van 
Luxemburg, heel Luxemburg-Saarlouis, Saarbrücken, heel 
Elzas-Lotharingen; 

3. Ten derde tot 27 dezer de rest van België; 
4. Ten vierde tot 1 december het gebied tot Düsseldorf-Neues 

tot de weg Düren-Keulen, verder het gebied dat onder de lijn 
Düren-Kaiserslautern-Spiers tot de Zwitserse grens; 

5. Ten vijfde tot 5 december het gebied tot Remagen en dan 
ongeveer tot de lijn Schalkenbach-Worms; 

6. Ten zesde tot 9 december de rest van de linker Rijnoever; ten 
zevende op de oostelijke oever zullen de geallieerden drie 
bruggenhoofden (Keulen, Koblenz en Mainz) met een 
middellijn tot 30 km bezetten; het bruggenhoofd van Keulen 
omvat ongeveer de lijn Solingen-Neuenkirchen, dat van 
Koblenz de lijn Rossbach-Bornich; dat van Mainz Lorch-
Frankfurt aan de Main (welke stad er zelf buiten valt) 
Darmstadt (waarvoor hetzelfde geldt). De ontruiming van dit 
gebied moet voor 13 december haar beslag hebben gekregen. 



 

De geallieerde troepen zullen telkens na het verstrijken van de 
termijn de ontruimde gebieden binnenrukken. 
 

Men meldt ons van de grens: 

De Duitsers zijn thans teruggetrokken uit Essen, Wildert, Olmshout 
en Kapellen. Te Essen zijn de voormalige stationschefs en de 
douanes weer in functie. 

Ieder, die tracht met meer dan 1000 F Belgisch bankpapier of met 
een groot bedrag Duitse bankbiljetten naar België te gaan, wordt 
aangehouden en teruggezonden naar Nederland, door op post 
staande gendarmen, die burgerkleding dragen, doch met geweren 
gewapend zijn. Twee beruchte Belgen zijn te Essen aangehouden 
en gevangen gezet, in afwachting van de aankomst van de Belgische 
overheid. 

Er rijden nog geen treinen van Essen naar Antwerpen; passen zijn 
niet meer nodig. 

17 november 1918 

Enige personen, die in België in de buurt van Antwerpen waren ten 
tijde, dat de Duitse troepen naar hun land terugkeerden en de 
geallieerden nog niet zover waren, doen verhalen van het leeghalen 
door de bewoners van spoorwagons en pakhuizen vol allerhande 
Duitse benodigdheden, waaronder dingen, die men in Nederland 
nog maar bij name kent. Men bediende zich daartoe zelfs van 
handkarren en grotere wagens. Oorlogsherinneringen als helmen 
deden natuurlijk ook opgeld. Ongeregelde Duitse troepen schijnen 
zelf het entrepot te Antwerpen te hebben leeg verkocht. Daarbij 
was bloem, cognac, sigaren, vlees, wat voor spotprijzen van de hand 
ging. Ook was er nog allerhande wapentuig. Duitse soldaten 



 

moedigden het bedrijf aan. Ze smeten zelf hun geweren weg of 
braken ze kapot. 

Men meldt ons uit Hansweert: 

Uit Antwerpen mogen sedert gisteravond geen geladen schepen 
meer vertrekken. De geallieerden zijn vrijdagmiddag om 4 uur 
Antwerpen binnengetrokken. 

18 november 1918 

De vlucht uit Antwerpen. 

Uit Hansweert wordt ons geschreven: 

Een deel der achterhoede uit Brugge van het op Antwerpen 
optrekkende Duitse leger is op schepen en sleepboten langs de 
Schelde naar ons land gevlucht. Vrijdag kwamen ze met vijf 
lichterschepen de haven van Hansweert binnen, de Rode Kruisvlag 
in top. Er waren vele officieren en feldwebels, maar er was ook een 
admiraal met zijn staf aan boord. De vice-admiraal, commandant 
van Zeeland, was spoedig ter plaatse om de schikkingen omtrent de 
te nemen maatregelen te treffen. 

Dat de meesten oorlogsmoe waren, kon men spoedig van hen 
vernemen. Het was de mannen aan te zien, dat ze blij waren uit de 
ellende verlost te zijn. En toen ze hoorden, dat ze langs de 
Nederlandse wateren naar hun heimat zouden vertrekken, uitten 
ze hun vreugde ondubbelzinnig. 

Velen waren van rode kokardes voorzien. Keizersgetrouwheid was 
bij hen niet te bespeuren. Wel waren allen nieuwsgierig om te 
horen, hoe het in hun vaderland met de revolutie was gesteld. 



 

's Ochtends werd aan boord gefeest en een hoch op Noord-
Duitsland uitgebracht. Een harmonica en een viool deden goede 
diensten; er werd gedronken op hun vrijheid. En ze waren goed 
voorzien! Het leek een entrepot, wat ze uit Antwerpen hadden 
meegevoerd. 's Zaterdags is de cognac door de douane van boord 
gehaald. Er werd wel 1000 liter van de schepen gedragen, alles 
geborgen in mandenflessen van 30 liter. De wijn is aan boord 
gebleven. 

Blikken met geconserveerd vlees waren er legio. Sigaren en 
sigaretten waren er ook een zeer grote hoeveelheid aanwezig. Onze 
Hollandse soldaten werden niet door hen vergeten. Kisten met 
sigarettendoosjes werden kwistig aan hen uitgedeeld. 

De kooplieden te Hansweert hebben goede zaken gedaan. Vooral 
Kwatta vond veel aftrek. Dit artikel scheen in Antwerpen niet 
voorhanden te zijn geweest. De chocolade werd voor een mark per 
reepje met graagte gekocht. 

Zaterdag kwam hier het laatste oorlogstuig binnen. Elf 
torpedojagers waren nog bijtijds uit Antwerpen ontvlucht. De 
kanonnen waren nog aan boord, maar gedemonteerd. De 
sluitstukken waren overboord gesmeten. Alle boten werden 
geïnterneerd en worden naar Holland gesleept. 

19 november 1918 

De bezetting van Antwerpen en Brussel. 

Parijs, 18 november. Draadloos bericht van het hoofd van de 
Belgische generale staf aan de commandant van het vierde Duitse 
leger: de Belgische troepen hebben bevel gekregen de forten van 



 

de eerste verdedigingslinie van Antwerpen te bezetten, welke de 
Duitsers hebben verlaten. 

In aanmerking genomen de toestand te Brussel zijn Belgische 
ruiterij en wielrijders naar Brussel gezonden om de stad te 
bezetten. 

20 november 1918 

Te Hellevoetsluis zijn 11 Duitse torpedojagers van Antwerpen 
aangekomen om te worden geïnterneerd. Gisteren werd de rest, 
mijnleggers, mijnenvegers en torpedo's – naar men zegt nog een 
dertigtal – verwacht tot internering. Hun aangewezen ligplaats is 
het Voornse kanaal. 

De opmars der Belgen. 

Londen, 20 november. Belgisch stafbericht: de bezetting van 
Antwerpen is voltooid. De Belgische troepen hebben gisteren bezit 
genomen van de buitenforten. Verder zijn Mechelen, Eppegem, 
Vilvoorde en Brussel bezet. De bezetting van de hoofdstad is 
geschied onder onbeschrijflijke geestdrift. 

Naar Nederland en terug. Blijde inkomsten in België. 

Brussel, 16 november. 

Een reis, gisteren naar ons land ondernomen, met het doel aan de 
grens enige berichten te verzenden, is tot een van de 
merkwaardigste geworden van die, welke ik gedurende de gehele 
oorlog heb ondernomen. 

Vrijdagochtend had Brussel nog het aspect der vorige dagen, zoals 
ge dat hier reeds hebt kunnen lezen: laatste resten van het grote 



 

leger, die in eindeloze karrenreeksen oostwaarts trokken. Tot 
Antwerpen ontmoette onze auto slechts weinig soldaten, enkele 
loslopend, maar op de kruispunten, waar wegen naar het oosten 
gaan, te Mechelen en te Kontich, geraakten we nog verward tussen 
colonnes, die ordelijk en verheugd, te midden van de grootste 
massa bagage, die men kan denken, enkele ogenblikken rust 
hielden. 

In Antwerpen was het anders; daar zagen wij in de gehele stad maar 
enkele Duitsers, en op een der grote boulevards, waar ze blijkbaar 
de nacht hadden gekampeerd, een dood paard en een hoop 
achtergelaten rommel; een echte stal. De stad Antwerpen was dus 
van de troepen bevrijd. 

Op een der spoorwegemplacementen, waar we verderop langs 
kwamen, waren de Duitsers blijkbaar bezig proviandtreinen uit te 
verkopen en de menigte arme stakkers, die bij honderden, op hand- 
en kruiwagens, vaten vet, zakken meel, kisten met pakjes gort en 
havermeel, versjouwend, was gelukkig zo plotseling voor goedkope 
prijs het lang ontbeerde voedsel naar huis te kunnen rijden. 

De weg van Antwerpen tot onze grens was vrij van Duitsers; 14 
dagen geleden zag ik hen hier nog bij honderden. En alle dorpen 
feestelijk versierd met de vaderlandse driekleur en de mensen 
vrolijk voor de huizen. Wat een verandering! 

We wierpen een minder vriendelijke blik op het nu gelukkig verlaten 
Duitse wachthuis aan de "draad", waaraan, zowel aan de één als 
aan de andere, zo weinig aangename herinneringen verbonden zijn, 
en bevonden ons plotseling te midden der kerkgangers uit Essen, 
die met hoge hoeden en talrijke decoraties blijkbaar hun verlossing 
waren gaan vieren. Een paar meter verder, voorbij de slagboom, die 



 

België en Nederland hier scheidt, begroetten ons de Nederlandse 
militairen met de hartgrondige verzekering, dat zij aan het gedoe 
van Troelstra en de zijnen zo gauw mogelijk, en met voorwaar geen 
halve maatregelen, een einde zouden maken. 

Vanochtend terug, maar met passagiers! En welke! Onze auto had 
de bijzondere eer en het grote genoegen naar hun vaderland terug 
te mogen voeren de heren van Cauwelaert en Hoste, in ons land, na 
een vierjarig verblijf, te bekend geworden dan dat zij nog aan onze 
lezers zouden behoeven te worden voorgesteld; verder een Engelse 
collega van de Daily Telegraph, die als eerste het dan toch nog altijd 
door de Duitsers bezette België zou betreden. Niet alleen voor deze 
laatste, maar ook voor ons werd de gehele tocht daardoor een 
journalistiek buitenkansje. Wel gingen er te Roosendaal verhalen, 
dat de Belgen niemand binnenlieten, maar wij, die in vier jaar reeds 
zoveel Duitse posten getemd hadden, vreesden voor mensen, 
waarmee te praten valt, helemaal niet. Bovenvermelde slagboom 
was dicht en daarachter op de weg maar enkele Belgische burgers. 
In een wip was de heer van Cauwelaert uit de auto en opende zelf 
de boom, met energiek gebaar, ons tegelijk het welkom in zijn land 
toeroepend. Een aangrijpend ogenblik. Dat daarop Hoste en van 
Cauwelaert, ballingen van vier jaar, door ons om het hardst 
gelukgewenst werden en wij hun hartelijk de hand schudden, is te 
begrijpen. 

Verder gebeurde dit: beide Belgen keken zich de ogen uit naar de in 
schitterende najaarszon liggende prachtige bossen en velden van 
Brabant en snoven de vaderlandse lucht in diepe teugen op; de 
Engelsman speurde rond naar Duitse troepen. En daarmee 
verstreek de reis tot Antwerpen, waar ons een verrassing wachtte. 
De Belgische soldaten waren er! Wij waren wel al een enkele 
verlofganger op de fiets tegengekomen, maar hier waren het 



 

soldaten in het echte veldtenue, die 's morgens waren 
binnengekomen en nu reeds, helm op het hoofd, geweer in de 
hand, de spoorlijnen en emplacementen bewaakten. Hier ook het 
eerste, nooit te vergeten familietafereeltje: twee Belgische 
cavaleristen, afgestegen en de paarden achter zich aan, in druk 
gesprek, na het weerzien met de grijze vader en de jonge vrouw, en 
op een der paarden, gelukkig als prinsen, de twee kleine zoontjes, 
op het paard van vader! 

Antwerpen was in feestroes en de De Keyserlei vol wandelaars, in 
de verwachting van de dingen, die moesten komen. En hetzelfde 
schouwspel wachtte ons te Mechelen. 

Maar toen kreeg tussen Mechelen en Vilvoorde onze Engelse 
collega zijn Duitsers te pakken. Lange colonnes in de nu reeds late 
middag, langzaam voorttrekkend, de soldaten hun weemoedige 
liederen zingend over Heimat en Vaterland. Dit is echter voor ons 
en onze legers niet nieuw meer, zodat een lezer, die er meer van wil 
weten, de Daily Telegraph zal moeten opslaan. 

In Vilvoorde waren we genoodzaakt wegens een defect onze wagen 
achter te laten en begon bij maanlicht een wandeling naar Brussel 
tussen het kanaal aan de ene zijde en de spoorlijn, waarop wagons 
in brand stonden, aan de andere kant. Voortdurend werd er in de 
verte en dichterbij met geweren en mitrailleuses geschoten. 
Waarschijnlijk dronken Duitse troepen, die op elkaar of op 
voorbijgangers paften. Zo eindigde onze reis op vrij romantische 
wijze, maar we waren toch blij toen we in Brussel veilig in de tram 
stapten. 

21 november 1918 



 

Het Belgische koninklijke echtpaar, vergezeld van de hertog van 
Brabant en de graaf van Vlaanderen, heeft dinsdag zijn 
zegevierende intocht in Antwerpen gedaan. Het weer was 
schitterend. 

Een ontzaglijke menigte was op de been. De soevereinen, die door 
de gouverneur der provincie en generaal Drubbel werden 
ontvangen, begaven zich naar het stadhuis, waar de burgemeester 
hen welkom heette, en hulde bracht aan de koning, het leger en de 
koningin, de moeder der soldaten. De koning huldigde de bevolking 
en sprak van de schitterende toekomst van de haven. 

Het defileren der troepen bood een schitterende aanblik. De 
soevereinen begaven zich daarna naar de kathedraal, waar 
kardinaal Mercier, aartsbisschop van Mechelen, de dienst leidde. 
Om half vier hebben ze Antwerpen verlaten. 

Tot bevelhebber der vesting Antwerpen is generaal Drubbel 
benoemd. Voor de oorlog voerde hij het eerste liniereglement aan. 

22 november 1918 

Men meldt ons uit Putte: 

De Belgische militaire overheid heeft besloten, dat te Antwerpen 
tot nader order kunnen verblijven alle Duitse soldaten, welke een 
armband dragen met de Belgische kleuren of die van het Rode Kruis 
zijn. 

23 november 1918 

Over de intocht van het koninklijk paar te Antwerpen schrijft een 
ooggetuige ons nog: 



 

Nadat Antwerpen zondag 17 november al in grote spanning was, of 
die dag de koning in de stad zou komen, meldde maandag het 
Handelsblad van Antwerpen, dat het koninklijk paar 
dinsdagochtend om 11 uur daar zou aankomen. Als een lopend vuur 
ging dit bericht rond. 

Dinsdagmorgen reeds vroeg is een grote menigte op de been. Het 
aanzien der stad is één en al feestelijkheid. Van elk huis wappert de 
Belgische driekleur, terwijl dwars over de straten enorme vlaggen 
zijn gespannen, die de nationaliteiten der ententelanden 
vertegenwoordigen. Langzamerhand groeit op de boulevards en 
straten, waar de koninklijke stoet langskomt, de menigte tot 
ontelbare rijen aan. De stemming is prachtig. 

Eindelijk hoort men het gejubel uit de verte aanzwellen: de koning 
komt. Voorafgegaan door Belgische ruiters en de burgemeester van 
Antwerpen, rijdt hij, gezeten naast de koningin en tegenover hem 
de kroonprins, in een gesloten auto naar het stadhuis. De muziek 
speelt de Brabançonne, terwijl de koning het stadhuis binnengaat. 
Het gevolg bestaat uit Belgische, Franse en Engelse officieren. 

Na de ontvangst door de burgemeester gaat de stoet naar de 
tribune op de Kunstlei om het defilé der troepen van de 
Amerikaanse bezetting bij te wonen. Eerst komen degenen, die 
tijdens het bombardement werden verminkt. Zij krijgen een 
ereplaats naast de koninklijke tribune. Het publiek juicht die 
slachtoffers warm toe, even zakt de stemming door de ontroering. 
Dan volgt de koninklijke familie in een open auto. Politie en 
militairen kunnen de menigte nauwelijks bedwingen. De koninklijke 
familie neemt plaats op de tribune en het defilé begint. Generaal 
Drubbel, commandant van Antwerpen, rijdt voorop. Daarna komen 
het 6e, 7e, 15e, en 16e regiment infanterie, mitrailleurs, artillerie en 



 

cavalerie. Een stoet, die bijna een uur duurt. Het is een gejubel 
zonder einde. Dan beantwoordt de koning de eerbewijzen met het 
militaire saluut. Als een vaandel voorbijkomt stijgt het gejuich, ieder 
ontbloot het hoofd, het zijn de IJzerregimenten. 

Na afloop van het defilé is een plechtige dienst in de Onze-Lieve-
Vrouwekerk, dan nogmaals rondgang door de stad, en de koning 
vertrekt weer naar Gent. 

's Avonds golft een geweldige massa door de stad, de koffiehuizen 
zijn propvol, overal wordt gejubeld en gesprongen. De cafés en 
winkels die met de Duitsers goede zaken hebben gemaakt, worden 
bestormd en totaal vernield. 

Veel mensen dragen een kleine bezem, met de haren in de kleuren 
van de Belgische driekleur. "Voor de grote schoonmaak". Op een 
cafédeur zag ik in het Frans: honden toegelaten, Pruisen niet. 

Men meldt ons van de grens: 

Zowel bij Zandvliet als bij Putte staan thans Belgische schildwachten 
op post. Volgens berichten zou in Antwerpen de staat van beleg zijn 
afgekondigd in verband met plunderingen. In Aarschot zouden 
botsingen hebben plaats gehad tussen Duitsers die niet wilden 
vertrekken en de Belgen. Ook in de dorpen bij Antwerpen worden 
plunderingen gemeld. 

Te Antwerpen is een bevel uitgevaardigd om alle personen 
gevangen te nemen, die de Duitsers werkkrachten bezorgd hebben. 

1 december 1918 

Men meldt ons uit Putte: 



 

Een groot aantal inwoners van Antwerpen hebben de gemeente 
een proces aangedaan, daar ze haar aansprakelijk stellen voor de 
vernielingen en plunderingen. De gemeente beroept zich 
daartegenover op de wet van vendemiaire, daar de stad zich in staat 
van beleg bevindt. 

2 december 1918 

De negende van deze maand zal vermoedelijk worden begonnen 
met het laten lopen van enige treinen per dag tussen Essen en 
Antwerpen. De Belgische goederenwagons, die hier te lande 
stonden, zijn voor het grootste deel reeds naar België terug gegaan. 

3 december 1918 

Men meldt ons uit Putte: 

Het gemeentebestuur van Antwerpen liet voor de rechtbank 
verklaren, dat het niet verantwoordelijk is voor de jongste 
plunderingen wegens de staat van beleg. 

Te Antwerpen zijn twee Rotterdammers aangehouden, die twee 
miljoen mark bij zich hadden. 

Op 15 december zal een grote vaderlandse betoging van 100 
verenigingen te Antwerpen plaatsvinden. 

10 december 1918 

De heer van Vollenhoven ereburger van Antwerpen. 

Uit Brussel wordt ons gemeld: 



 

Uit Antwerpen ontvang ik zopas een afschrift van de brief, waarbij 
de gemeenteraad van die stad aan onze minister-resident het 
ereburgerschap van Antwerpen aanbiedt. Daarin wordt onder meer 
gezegd: 

We herdenken dankbaar de grote diensten, die uwe excellentie aan 
ons zoveel geteisterd land bewezen heeft. Indien de bevolking met 
waardigheid de talloze en wrede beproevingen van de 
wereldoorlog heeft kunnen dragen, dan is zulks in grote mate aan 
de onbegrensde toewijding van uwe excellentie te danken. In de 
benarde dagen, wanneer de voedselvoorziening groot gevaar liep, 
wist iedere medeburger, dat door uw excellentie het onmogelijke 
gedaan werd om ons te sparen voor hongersnood en ellende. Deze 
hoge menslievende taak zal in het geheugen der Antwerpse 
bevolking bewaard en in de annalen der stad geboekt blijven. 

We vertrouwen, dat het uwe excellentie zou believen, het 
ereburgerschap, verleend door de stad Antwerpen, te aanvaarden. 
Het zal voor onze stad een grote eer zijn, een zo waardig ereburger 
onder haar zonen te tellen. 

Tevens verzoeken wij uw excellentie, onze metropool met een 
bezoek te vereren. 

16 december 1918 

Onze Brusselse correspondent seint: 

Met het aan het verkeer onttrekken van de marken zal heden 
(maandag) in de provincie Antwerpen een aanvang worden 
gemaakt. 



 

De telegrafieverbinding tussen Rotterdam en Brussel is hersteld., 
Die met Antwerpen wordt binnen enkele dagen verwacht. 

17 december 1918 

Het verkeer op de Schelde. 

Brussel, 16 december. De werkzaamheden op de Schelde, 
betreffende het plaatsen van bakens en boeien, zijn geëindigd. 
Schepen van 33 voet diepte af kunnen voor Antwerpen voor anker 
gaan. 

Havas seint uit Mechelen, dat men onder de belangrijke buit, die de 
Duitsers aan het station hebben achtergelaten, geldkistjes heeft 
ontdekt met een inhoud van zes miljoen mark. 

21 december 1918 

Rotterdam en Antwerpen. 

Het officiële orgaan van de voornaamste kamers van koophandel 
en fabrieken in Nederland bevat in zijn jongste nummer een 
uitvoerige beschouwing over de havens van Rotterdam en 
Antwerpen, waarbij vooral gewezen wordt op de betere uitrusting, 
die Rotterdam voor heeft boven Antwerpen. Intussen hebben beide 
havens natuurlijk ontzaglijk door de oorlog geleden. 

Tot op heden bereikten echter de redactie nog geen berichten uit 
België, waaruit men zou kunnen opmaken, dat de Duitsers, zoals in 
de industriebekkens in het Walenland, de installaties van de 
Antwerpse haven weggebracht of vernield zouden hebben. In dit 
opzicht is de toestand van voor 1914 dus onveranderd. 



 

Duitsland is, zo vervolgt de redactie van het genoemde blad, het 
achterland zowel voor Antwerpen als voor Rotterdam. De chaos in 
dit land opent nog geen uitzicht op een spoedig intreden van het 
vroegere economische leven. Nochtans, in dit opzicht is Rotterdam 
bevoorrecht. Wanneer de Duitse industrie, het Duitse zakenleven, 
niet meer gedrukt worden door gevaarlijke politieke stromingen, 
dan zullen ze weer zoals vroeger krachtiger actief aan het werk gaan 
en dan is er ook geen enkel bezwaar tegen, dat Rotterdam evenals 
vroeger de doorvoerhaven van de Duitse industriecentra wordt. 
Niet aldus bij Antwerpen. Hier zullen overwegingen van haat en 
verdrukking zich doen gelden. In de eerste jaren althans is het niet 
denkbaar, dat Antwerpse graanexporteurs op dezelfde voet zullen 
staan met de Duitse maalderijen als vroeger of dat Duitse 
handelaars de groothandel in handen zullen krijgen. Het besluit van 
de Brusselse gemeenteraad, waarbij voor aanbestedingen der 
gemeenten alle grondstoffen, herkomstig uit een vijandelijk land 
worden geweigerd, toont duidelijk aan hoe sterk de stroming in 
België is om Duitse producten te weren. Duitse zakenlui zullen in 
België dan ook geen bedrijfsgebied kunnen vinden. Zullen Duitse 
importeurs dan geneigd zijn hun goederen via Antwerpen te 
ontvangen? We betwijfelen het. Ondanks de beloften van 
Engeland, Frankrijk en Amerika, om alles te doen wat in hun macht 
is om de welvaart van vroeger voor België, waarvan de goede gang 
der Antwerpse haven een belangrijk onderdeel vormt, te 
herkrijgen; zullen ze niet bij machte zijn om voor Antwerpen een 
belangrijke doorvoer te scheppen zolang de Duitse handel uit de 
ententelanden geweerd wordt. Als represaille zal de Duitse import 
Antwerpen negeren ten gunste van Rotterdam en Hamburg. 

Hier wordt tegen aangevoerd, dat het afstaan van Elzas-Lotharingen 
aan Frankrijk en de stemming onder de Rijnlandse industriëlen om 
meer aanleuning te zoeken bij het westerse bedrijfsleven, 



 

waarborgen zijn voor een spoedige heropleving voor de Antwerpse 
haven. Het rijke ertsgebied in Elzas-Lotharingen en de zeer 
uitgebreide Rijnlandse industrie hebben kolossale behoeften en 
een belangrijke productie. Deze zouden hun weg vinden over 
Antwerpen. Men vergeet daarbij, dat een Frans gebied van bijna 
tweemaal zo groot als België, verwoest en vernield is. 

De industrie in Noord-Frankrijk moet van de grond af 
heropgebouwd worden, dat is de eerste taak van Frankrijk en de 
wederopbouw van het eigen bedrijfsleven primeert natuurlijk de 
heropleving van de Belgische economische welvaart. Het is dan ook 
duidelijk, dat het grote voordeel, hetwelk voor de Franse republiek 
uit de inlijving van Elzas-Lotharingen kan voortspruiten, alleen de 
Franse gewesten ten goede zal komen en Franse zeehavens van de 
ontzaglijke export van het grootste ertsgebied ter wereld zullen 
profiteren. Bovendien mag men niet uit het oog verliezen, dat, nu 
Elzas-Lotharingen Frans gebied wordt, de Belgische en Franse staal- 
en hoogovenindustrieën zich daar van de grondstoffen zullen 
kunnen voorzien, zonder dat ingrijpende maatregelen, zoals 
vroeger, de Duitse hoogovens bevoorrechten en de uitvoer naar 
België zeer bemoeilijken. 

Van deze uitvoer trekt de Antwerpse haven geen voordeel. 

Hoe het staat met de sympathieën der Rijnlandse industriëlen, 
hiervoor ontbreken de juiste gronden om logische conclusies te 
kunnen trekken. Berichten in die geest werden later ten stelligste 
tegengesproken door persorganen uit het Rijnland. Het is ten 
andere zeer wel denkbaar, dat wanneer de kaart van Centraal-
Europa naar de stellingen van Wilson mocht worden opgemaakt, de 
grote Duitse republiek én Rijnland én Duits Oostenrijk omvat, zodat 
de Rijnlandse centra worden opgelost in de algemene Duitse 



 

industrie. De vredesconferentie zal hierover beslissen en Engeland 
en Frankrijk zullen de belangrijke gevolgen van een dergelijke 
aaneensluiting ook wel overzien. 

Profetieën zijn altijd gevaarlijk, doch dit neemt niet weg, dat wij in 
de toekomst geen spoedige hervatting zien van de concurrentie 
tussen Rotterdam en Antwerpen. De heropleving van de 
bedrijvigheid in Duitsland zal volgens ons een periode van drukte 
voor Rotterdam inluiden, terwijl Antwerpen nog lang zal zuchten 
onder de naweeën van de oorlog, aldus besluit de redactie van de 
kamer van koophandel en fabrieken. 

23 december 1918 

Havas seint ons uit Brussel, dat in de buurt van Puurs een militaire 
auto in het Kanaal van Willebroek is gereden. Er zijn vier mensen 
verdronken. 

24 december 1918 

Minister Franck, is, zoals men weet, tijdens de Duitse bezetting, 
door de Duitsers uit Antwerpen naar Duitsland weggevoerd en daar 
geruime tijd gevangen gehouden. 

La Gazette zegt, dat de Duitsers in een van hun rechtbanken in 
België het strafboekje van de kloeke magistraat hebben 
achtergelaten. Het welsprekende document luidt als volgt: 

De 18e november 1914 in zijn huis aangehouden door majoor von 
Boehlen und Halwa, op bevel van de Duitse gouverneur-generaal en 
verscheidene dagen onder toezicht gehouden. Redenen: zijn 
oppositie tegen de schatting van 50.000.000 F, opgelegd aan de 
stad Antwerpen; 



 

Op 2 januari 1915 aangehouden in het militair gouvernement te 
Antwerpen en vervolgens in zijn huis opgesloten. Redenen: hij heeft 
een proclamatie tot de bevolking gericht ter ere van de Belgen, die 
aan het front gevallen zijn. Daar kwamen deze woorden in voor: 
"een land waar men weet te vechten, lijden en sterven kan niet 
verdwijnen". 

Op 7 november 1916 verschijning voor de krijgsraad te Antwerpen. 
Eis: acht maanden gevangenisstraf. Reden: dat hij een Belgische 
soldaat, die in zijn dienst was, niet aangegeven had. Vrijspraak. 

November 1917, veroordeling tot 1000 mark boete. Reden: 
vaderlandslievende redevoering, uitgesproken op 21 juli. 

4 maart 1918, aanhouding te Antwerpen, 10 maart veroordeling tot 
twee maanden cellulaire gevangenis (gevangenis te Bonn) en 
opsluiting in Duitsland (kamp van het kasteel Celle). 

Terugkeer in België 25 oktober 1918. 

27 december 1918 

De uitlevering van oorlogsschepen. 

Brussel, 25 december. De Soir meldt dat er een detachement 
soldaten in Antwerpen is aangekomen, die de bemanningen zullen 
vormen van de drie Duitse torpedojagers, waarop te Antwerpen 
beslag is gelegd en die de eerste eenheden der Belgische 
oorlogsmarine zullen uitmaken. 

28 december 1918 

In een artikel over de toekomst van de haven van Antwerpen schrijft 
de Nieuwe Gazet, het Antwerpse blad, onder meer het volgende: 



 

De oorlog werd door ons, onder de druk der omstandigheden, in 
zo'n nauw verband met de geallieerden gevoerd; onze 
bondgenoten hebben bovendien zo'n algehele beschikking over 
alles wat wij voor de economische heropbouw van ons ontwrichte 
land nodig hebben, dat wij in de komende tijden volslagen op hun 
hulp aangewezen zijn; dit is te zeggen, dat gedurende de 
overgangsperiode niets dan een opbeurende invloed op ons 
bedrijfs- en havenleven van hen kan uitgaan. 

We hebben gebrek aan grondstoffen voor onze industrie, aan oliën 
voor onze machinerieën. De meeste fabrieken werden door de 
Duitsers leeggehaald; hun machines, hun ovens, kortom gans hun 
inrichting werd naar Duitsland gevoerd. We hebben gebrek aan 
bouwstoffen voor het heroprichten van onze tot puin geschoten 
steden en dorpen, aan paarden voor onze kolenmijnen, in een 
woord een tekort aan alles. 

Alleen de entente kan ons het nodige aan de hand doen, en zal het, 
naar wij vertrouwen, ook doen. Zodra het in haar macht ligt. 

De ongebreidelde duikbootoorlog heeft echter de 
wereldtonnenmaat gevoelig doen slinken. Een groot deel der 
overgebleven schepen moet beschikbaar blijven voor 
legertransporten en benodigdheden, en zal, zelfs na afwikkeling van 
de oorlogstoestand, nog geruime tijd in beslag genomen worden 
door de demobilisatie der legers. 

Vermoedelijk zal dus de overgangstijd van langere duur zijn dan we 
dachten; toch zullen we geleidelijk naar het normale bedrijfsleven 
teruggevoerd worden en het lijdt geen twijfel of de toevoer van 
grondstoffen, die inmiddels voor een belangrijk deel over 



 

Antwerpen zullen binnenkomen, zal voor de haven een periode van 
grote drukte meebrengen. 

  

 


