
 

15 januari 1915 

De val van Antwerpen. 

De burgemeester van Antwerpen heeft aan een der Belgische 
bladen een brief geschreven, waaraan wij het volgende ontlenen: 

Ingebeelde verhalen aangaande de val van Antwerpen doen nog 
immer de ronde in het publiek en in een gedeelte van de pers. 

Ik acht het mijn plicht te bevestigen dat de volgende feiten, zonder 
mogelijke tegenspraak, uit officiële documenten blijken: 

1°. De stad Antwerpen is niet overgegeven, maar werd 
genomen, nadat zij door het Belgisch leger en de Engelse troepen 
ontruimd was. Het is dus onjuist dat de burgerlijke overheden de 
stad overgegeven hebben. 

2°. Voor wat de uiterste forten aangaat, de meeste hiervan 
werden verwoest of genomen of ontruimd, na onbruikbaar 
gemaakt te zijn. Te Stabroek heeft de bevelhebber zich met zijn fort 
laten springen. Voor wat betreft de tussenstellingen die zich 
overgegeven hebben, deze hebben zulks slechts gedaan nadat hun 
bevelhebbers van de militaire overheid schriftelijk bevel ontvangen 
hadden om zich over te geven. Het is dus onjuist dat de burgerlijke 
overheden de forten zouden overgegeven hebben. 

3°. Antwerpen heeft zich gedurende twee dagen laten 
beschieten om het leger, dat terugtrok, te redden. 

De bevolking of het bestuur hebben op geen enkel ogenblik een 
stap gedaan om zich aan dit onheil te onttrekken. Integendeel, vóór 
het bombardement had de gemeenteraad, bij algemeenheid, aan 
de militaire overheid doen weten dat slechts de nationale 



 

verdediging voor ogen diende gehouden, en geenszins het 
bijzonder belang. 

4°. Wanneer de stad ontruimd was, doch dan alleenlijk, zijn de 
burgerlijke overheden tussengekomen om een bombardement te 
doen ophouden dat voortaan van geen nut meer was voor de 
verdediging, en dat, gezien de ontstane branden, dreigde de stad te 
vernielen. Zij zijn er in gelukt. Dat was hun recht en hun plicht. 

Ongeveer 1500 huizen zijn verwoest of erg beschadigd in de 
agglomeratie. 

5°. Het gezegde, volgens hetwelk het gouvernement de 
tussenkomst der gemeentelijke overheden zou hebben gewraakt 
en staatsministers naar Holland zou gezonden hebben om de zaak 
te onderzoeken, is volstrekt vals. 

Zo ik er aan gehouden heb deze feiten nader vast te stellen, dan is 
dit niet om de mannen te verdedigen, welke hun leven waagden 
met onder de bommen tussen te komen om de stad te redden: zij 
hebben zulks niet nodig. Maar ik houd er aan volledige inlichtingen 
te geven aan mijn medeburgers die, ontroerd door de snelle val van 
een vesting, welke onneembaar heette, zouden kunnen geneigd 
zijn, geloof te hechten aan verhalen, die louter verzinsels zijn. 

Van Belgische zijde. 

De Belgische legatie alhier verzoekt ons de volgende nota te 
publiceren betreffende de aanrandingen, waaraan de Duitsers zich 
hebben schuldig gemaakt in België ten aanzien van de katholieke 
kerk: 



 

De katholieke kerk schijnt vooral van de inval der Duitsers in België 
te lijden te hebben gehad. De kerken en de godsdienstige 
instellingen zijn vernield of ontwijd in bijna alle 
plattelandsgemeenten in vele steden, waar de Duitse troepen door 
getrokken zijn; meestal zijn ze in stallen of gevangenissen 
veranderd; in verschillende gemeenten zijn heilige vaten, die niet 
naar een veilige plaats waren gebracht, geroofd. 

De geestelijken zijn in het bijzonder het mikpunt geweest van de 
aanvallen, door de Duitse soldaten bedreven. In de bisdommen 
Luik, Namen, Mechelen en Gent zijn talrijke priesters en monniken 
gefusilleerd of opgehangen, velen zijn naar Duitsland overgebracht, 
waar enigen van hen op een afschuwelijke manier schijnen te zijn 
behandeld. Velen zijn beledigd, bedreigd en schandelijk 
mishandeld. 

Te Leuven is een groep van meer dan 70 burgers, waaronder zich 
een Amerikaanse en een Spaanse priester bevonden, de 27e 
augustus voortgesleept en op alle manieren beledigd; elk ogenblik 
werden zij bedreigd te zullen worden doodgeschoten, en eindelijk 
werden zij naar de kerk van Kampenhout gebracht, waar ze werden 
opgesloten en de nacht moesten doorbrengen. 

De 21e augustus is de pastoor van Buken De Clerck gevangen 
genomen door de Duitse soldaten op beschuldiging op hen te 
hebben geschoten, hetgeen geheel en al onwaar was, daar hij 
ongesteld was en hij sedert geruime tijd geen dienst meer kon 
doen. De arme zieke werd op een kanon geplaatst, en is er 
vervolgens weer af gerukt en in een kuil geworpen. Daarna grepen 
de soldaten hem bij armen en benen en sleepten hem zo over het 
plaveisel. Op die wijze gemarteld en totaal uitgeput, zegde de 



 

grijsaard dat hij liever wilde sterven, dan langer dergelijke 
wreedheden te verdragen. Hij is toen gefusilleerd. 

De pastoor De Clerck was 83 jaar oud. 

Een getuige verklaart het volgende: 

“Ik heb de pastoor van Gelrode de 24e augustus te Aarschot met 3 
gewonden zien aankomen; de Duitsers beweerden, dat hij een 
Engelse spion was. Ze geleidden hem naar het stadhuis, waar ze 
hem mishandelden. De volgende dat heeft men hem vóór de kerk 
gebracht; hij werd eerst hevig geslagen met de geweerkolven en 
daarna doodgeschoten. Zijn lijk bleef tot de volgende morgen op de 
grond liggen, daarna werd het in de Demer geworpen.” 

Een priester, die wonderbaarlijk aan de dood ontsnapt is, verklaart 
het volgende: 

Dinsdag 15 augustus, tegen 9 uur, kwamen de Duitsers plotseling 
als een zwerm in het dorp Schaffen. Onder voorwendsel dat men 
op hen geschoten had, hetgeen geheel en al onwaar is, en waaraan 
niemand zelfs gedacht had, begonnen ze te moorden, brand te 
stichten en te plunderen. 170 huizen, waaronder het stadhuis en de 
pastorie, zijn geheel verbrand; 23 burgers, waaronder de 
notarisklerk, werden vermoord. Ik viel in handen der beulen. Ze 
hebben mij op alle manieren mishandeld; ze hebben voor mij een 
galg opgericht en zegden dat ze me gingen ophangen; ze hebben 
mij gedwongen geruime tijd in de zon te kijken. Ze hebben de smid, 
die met mij was gevangen genomen, de armen stuk geslagen en 
daarna hebben ze hem gedood. 

Op een gegeven ogenblik hebben ze mij gedwongen het brandende 
huis van de burgemeester binnen te gaan en mij er daarna 



 

uitgehaald. Dat ging zo de hele dag door. Tegen de avond hebben 
ze mij de kerk laten zien, en zegden mij, dat het de laatste keer was, 
dat ik ze zou zien. 

Tegen kwart voor zeven hebben ze mij in vrijheid gesteld, terwijl ze 
mij met ruiterzwepen sloegen. Ik baadde in mijn bloed en lag op de 
grond. Op dat ogenblik liet een officier mij opnemen en beval mij te 
vertrekken. Op een afstand van 200 meter hebben ze op mij een 
vijftigtal schoten gelost, zodat de kogels om mijn hoofd suisden. Ik 
werd niet getroffen, ik viel en bleef voor dood liggen. Dat was mijn 
geluk. Ik bleef daar de hele nacht onder een heester liggen, 
halfnaakt, met verscheurde kleren, blootshoofds. De Duitsers 
geloofden dat ze mij gedood hadden. Het gelukte mij Diest te 
bereiken.” 

De commissie van onderzoek heeft getuigenissen verzameld, 
volgens welke alleen in het bisdom Mechelen 26 priesters zonder 
enige aanleiding zijn gedood. 

Dezelfde gruwelen zijn in de andere bisdommen bedreven. 

In het bisdom Luik zijn een tiental priesters doodgeschoten, met 
name de priesters van Forêt, van Eure-le-Romain en van Blégny. 

In het bisdom Namen zijn meer dan 20 priesters gedood, met name 
de pastoors van Surice, van Anthée, van Onhaye en van Spontin; de 
abbé Grillard, leraar aan het seminarie van Belle Vue; de abbé 
Armand Scheigel, pastoor van Hastière en verder de abbé Burniaux, 
belast met het toezicht op het seminarie van Saint Louis te Namen. 

De pastoor van Spontin is opgehangen, nu eens aan de voeten, dan 
weer aan de handen; hij kreeg bajonetsteken in het hoofd en werd 
tenslotte doodgeschoten. 



 

In het bisdom Doornik is de bisschop, een grijsaard van 74 jaar, als 
gijzelaar gevangen gezet. Hij werd naar Ath gebracht, werd 
smadelijk behandeld en ’s nachts zonder bed en deken gelaten. Een 
soldaat gaf hem zelfs een vuistslag in de rug. 

In het bisdom zijn drie geestelijken doodgeschoten: de pastoors van 
Roselies en Acoz en een seminarist van Doornik. 

Niets kenschetst beter de gezindheid der Duitsers wat hun houding 
ten aanzien van de leden der geestelijkheid betreft dan de 
proclamatie, de 6e september uitgevaardigd door de Duitse 
overheid te Grivegnée: “Als gijzelaars worden in de eerste plaats in 
aanmerking gebracht de priesters, de burgemeesters en de andere 
leden van het gemeentebestuur”. 

Over de brand in de oliefabrieken te Merksem lezen wij in de 
Vlaamsche Gazet: 

Er wordt verondersteld dat het vuur ontstaan is in de vetsmelterij 
van de oliefabriek Van Gorp, die geheel is uitgebrand. De brand 
werd bemerkt kort nadat de werklieden de fabriek verlaten 
hadden. ’s Maandags werd slechts tot 5 uur gewerkt. De ketels zijn 
sedert een paar weken uitgedoofd en slechts enkele werklieden 
werden nog gebezigd, omdat de Duitse overheid de anderen had 
opgeëist. 

De oliefabriek van Kuhn en Mertens, palende aan de oliefabriek Van 
Gorp, is insgelijks grotendeels door de vlammen vernield; slechts 
enkele gebouwen bleven gespaard. 

Uit een tank heeft men aldaar 120.000 liters olie kunnen laten 
wegvloeien. 



 

Al de woonhuizen in de Vaart- en Cassiersstraten zijn gespaard 
gebleven. 

De schade, door het vuur veroorzaakt, wordt op ongeveer 600.000 
frank geschat. 

Om 3 uur ’s nachts werd het werk met de waterpomp gestopt, maar 
niettemin bleef de brandweer met de stoompomp tot 
dinsdagmorgen 5 uur ter plaatse. Het vuur was toen geheel 
uitgedoofd. 

Uit Antwerpsche Tijdingen nog het volgende: 

Hier en daar ziet men nog enkel muren van een of ander gebouw, 
waaraan nog verwrongen dwarsliggers hangen, terwijl men overal 
ten gronde hopen door de brand ineengekrompen ijzeren repen 
ziet, het enige wat er nog overschiet van de honderden vaten 
machineolie, hars, enz., enz. 

Een paard dat in de stalling stond is kunnen gered worden; doch 
een hond, wiens gebrul men lange tijd heeft gehoord, is in de 
vlammen omgekomen. 

Van de fabriek van Kuhn en Mertens is ook het grootste deel 
vernietigd, behalve enige gebouwen, welke zijn gespaard gebleven. 
Daaronder is ook nog een tank, waaruit men uit voorzorg 120.000 
liter olie heeft laten wegvloeien. 

Van beide fabrieken werd een zeer groot aantal vaten met olie 
gered, en had men nog over meer lieden kunnen beschikken, had 
er nog veel meer kunnen gered worden. 



 

De meeste mensen, die in de nabijheid woonden, waren er maar op 
uit, hun inboedel te redden, waarbij natuurlijk, zoals het gewoonlijk 
gebeurt, veel werd gebroken of beschadigd. 

Over de oorzaak van de brand is niets gekend. 

Het parket heeft zich naar de plaats van de ramp begeven om een 
onderzoek te doen. 

Alles is verzekerd door verschillende verzekeringsmaatschappijen. 

Er heerst enige ontroering in Antwerpen, omdat het meermaals 
voorkwam in de laatste dagen, dat officieren naar inkwartiering in 
particuliere woningen zochten, schrijft de Nieuwe Gazet. Zo schijnt 
het gerucht ontstaan te zijn dat de Duitse militairen in massa in 
aantocht zijn en bij de burgers gaan ingekwartierd worden. 

Dit alles zijn praatjes. 

Daar van 15 januari de rekwisities ophouden tenzij tegen betaling, 
ingevolge de voorwaarden der grote oorlogsschatting, heeft de stad 
niet meer het onderhoud der Duitse troepen te bekostigen. 
Hierdoor is bij verschillende officieren de wens opgekomen, liever 
rustig op kamers te wonen, dan in de hotels. Verscheidene 
aankondigingen waar pension gevraagd wordt, zijn verschenen. 
Maar dit is een zaak van vrije overeenkomst tussen de huisheer en 
zijn gasten. 

Van gedwongen inkwartiering is geen sprake. 

De Nieuwe Gazet van Antwerpen schrijft over het groot aantal 
afwezige geneesheren, die nog steeds in Nederland of Engeland 
verblijven. In sommige dorpen rond Antwerpen is geen enkele 
geneesheer te vinden. 



 

Te Merksem is er van de zes aldaar gevestigde dokters slechts één 
teruggekeerd; twee zijn bij het Belgisch leger. 

In Kapellen, waar drie geneesheren waren, is er eveneens slechts 
één weergekeerd. 

De geneeskundige afdeling van het Rode Kruis van Antwerpen heeft 
de inrichting beslist van verschillende leergangen van verpleger en 
verpleegster. Er zal zelfs een leergang zijn voor beginnelingen, 
alsook een leergang van herhaling voor gediplomeerden. De 
leergangen geschieden in de twee landstalen. 

Onder de vervolgingen wegens “plundering”, die voor de 
correctionele rechtbank te Antwerpen worden gebracht, was er 
gisteren een tegen een ingezetene van L…, aldaar sinds 18 jaar 
gemeenteraadslid. Hem wordt ten laste gelegd een paard te 
hebben ontvreemd! De dienstdoende burgemeester is getuige ten 
laste. Advocaat Jans, vader, verdedigt de betichte en eist dat, ten 
aanzien van de bijzondere positie van de betichte, die, zoals uit het 
bovenstaande blijkt, niet de eerste de beste is, talrijke getuigen 
gedagvaard worden, om meer licht in die zaak te werpen. De zaak 
is, schrijft de Nieuwe Gazet, door de rechtbank tot een zitting in 
februari verdaagd. 

De onderwijzers in België. 

Men meldt ons uit Antwerpen: 

In verband met de plaatselijke omstandigheden, meer in het 
bijzonder de Duitse bezetting en de voortdurende afwezigheid van 
een deel der onderwijzers, had het college van burgemeester en 
schepenen der stad Antwerpen, op 16 december aan de heer 
Poullet, de Belgische minister van wetenschappen en kunsten, 



 

gevraagd voorschriften te geven omtrent de gedragslijn, welke ten 
opzichte van het onderwijzend personeel van de staatsscholen en 
van die welke staan onder het toezicht van de staat, gevolgd moest 
worden. 

In zijn antwoord, dat 30 december uit Havre verzonden is, wijst de 
minister er nadrukkelijk op: “dat de voorschriften ten stelligste aan 
de onderwijzers opleggen te beantwoorden aan de eisen van de 
overheid waarvan zij afhangen. Die voorschriften zullen streng 
toegepast worden: elk voorschot op jaarwedde zal geweigerd 
worden aan de professor of onderwijzer, die niet in regel is 
tegenover de plaatselijke overheden.” 

De minister vervolgt: “Ik laat niet na ten stelligste persoonlijk aan te 
dringen bij de onderwijzers, die zich tot mij wenden, dat zij zich 
moedig van hun plicht kwijten. De Belgische gezinnen, die op 
vaderlandse boden gebleven zijn, hebben recht op gans de zorg en 
gans de bescherming van de overheid. De beproevingen der 
vreemde bezetting mogen niet nog verergerd worden door het 
gebrek aan burgermoed van ambtenaren wiens tegenwoordigheid 
op hun post nodig geacht wordt door de plaatselijke overheid.” 

Nagaande welke straffen het niet geven van gehoor aan de oproep 
van die overheid moeten bekrachtigen, zegt de minister dat de 
wetten daarin voorzien. Ontslag als regel komt de minister voor een 
overdreven middel te zijn, omdat in de tegenwoordige 
omstandigheden redenen mogen liggen, die als verzachtend voor 
de schuldigen moeten aangemerkt worden. Hier moeten de 
gevallen op zichzelf beoordeeld worden en de wetten zijn zo, dat 
alle belangen kunnen behartigd worden. Echter mag niet uit het oog 
verloren worden, dat het voor iedereen een dringende plicht is en 



 

een plicht van vaderlandsliefde om aan de oproep van gezinnen en 
overheid te voldoen. 

De minister schrijft verder: “Ik neem deze gelegenheid te baat om 
hulde te brengen, zowel aan de heren burgemeester en schepenen 
van Antwerpen als aan de beheerders van de vrije scholen, voor de 
pogingen, die zij doen om aan de gezinnen de weldaden van een 
regelmatige werking van het onderwijs te verzekeren. Ik geef hun 
de verzekering, dat zij mogen rekenen op mijn ijverige 
medewerking, die slechts beperkt wordt door de toestand welke 
voor de Belgische regering door de vreemde bezetting in het leven 
geroepen wordt.” 

16 januari 1915 

Arnhem, 16 januari. Een hier verblijvende Antwerpenaar, die voor 
zaken in die stad was geweest en heden hier terugkeerde, deelde 
mij mede, dat gisteren de verschuldigde oorlogsschatting van 40 
miljoen door de stad is betaald. Alles wat thans voor de Duitsers 
nodig is, wordt met contant geld betaald. Niemand behoeft meer 
bons in ontvangst te nemen. Enige officieren hebben eergisteren 
nog van hun recht gebruik gemaakt door bij Tietz verschillende 
meubelen, o.a. tien volledige bedden, te kopen voor de inrichting 
van hun kwartieren, samen voor ongeveer tienduizend frank, een 
en ander nog met bons betalend. 

De verhouding tussen de inwoners van Antwerpen en de militairen 
is uiterlijk goed. Het aantal militairen is thans weer vrij groot. Het 
zijn meest oude landweermannen, van het front teruggekeerd. 
Over het algemeen maken deze mensen geen opgewekte indruk. 
Het is hun aan te zien, dat zij veel geleden hebben. 



 

Vooral door de toevoer van levensmiddelen uit Amerika is in 
Antwerpen geen gebrek. De onbemiddelden, en dat zijn er velen, 
krijgen alles van het comité tot steun. Handel is er nog niet, terwijl 
de industrie eveneens stilligt door gebrek aan grondstoffen. Alles 
wat daarvan nog voorradig was, is door de Duitsers opgeëist en 
weggevoerd. Een kleine handel in diamanten is ontstaan in het café 
Mandel in de Pelikaanstraat, waar nu en dan Nederlanders, 
Oostenrijkers en Belgen samenkomen om stenen te kopen en te 
verkopen. Hoewel deze handel nog zeer bescheiden is, werden in 
de laatste tijd toch enkele keren zeer mooie stenen verhandeld. 

20 januari 1915 

Men meldt uit Turnhout. 

De toestand in de Kempen blijft onveranderd. De levensmiddelen 
zijn echter in prijs gestegen en van de arbeidersbevolking lijden 
velen gebrek. 

Het voedsel op het platteland in België rijst schrikbarend in prijs en 
is veel duurder dan in Antwerpen, behalve eieren en boter. De 
fabrieken staan nagenoeg stil. 

Te Turnhout is de grote tijkfabriek van de Gebroeders Vughes, die 
een 500 arbeiders werk verschafte, stopgezet wegens gebrek aan 
grondstoffen. Daar tegenover staat, dat de diamantslijperij welke te 
Turnhout gevestigd is, het werk heeft hervat met 60 man 
gedurende drie dagen per week. 

De rekwisities van het Duitse leger duren voort en deze worden 
steeds veeleisender. 



 

De in de Kempen vertoevende soldaten zijn afkomstig uit Westfalen 
en behoren tot het landstormregiment Hagen. Ze zijn bij de burgers 
ingekwartierd, waarvoor deze 1,50 mark per dag en per man 
ontvangen. 

Met de betaling van die gelden vlot het echter niet erg. Wel werden 
de pensioenen van sommige Belgische rijksambtenaren en 
beambten door het Duitse gouvernement uitgekeerd. 

De wet op de kinderarbeid, zoals deze in Duitsland geldt, is de 
vorige week ook in de Kempen ingevoerd. 

De ouders zijn nu verplicht hun kinderen beneden de 13 jaar naar 
school te zenden. 

De spoorweg van Turnhout naar Antwerpen is hersteld en de 
treinenloop voor personenvervoer geopend. 

Er wordt echter weinig gebruik van gemaakt, daar de reis zeer duur 
is. 

Balen, 19 januari. Gisternacht is een Duitse goederentrein bij Net in 
het kanaal van Hasselt naar Turnhout gereden, waarbij 14 militairen 
werden gedood. De brug, die indertijd was opgeblazen, was nog 
niet hersteld en doordat er geen licht bij de brug was geplaatst, reed 
de trein het water in. 

21 januari 1915 

De oorlog. 

Van een bijzondere correspondent van De Tijd uit Antwerpen: 



 

Maandag heeft de internationale commissie ten huize van haar 
voorzitter, de heer Franck, een belangrijke vergadering gehouden. 

Behalve burgemeester en schepenen en de stadssecretaris waren 
er een twintigtal leden aanwezig, o.a. ook de deken, mgr. 
Cleijnhens. Een uitgebreide discussie is gevoerd over het voorstel 
om een extra belasting te heffen van de afwezige inwoners. In een 
vorige vergadering was besloten het voorstel te bestuderen. Nu 
vond het echter een duchtige bestrijding. O.a. ook bij de voorzitter. 
Deze zette uiteen, dat de belasting niet mag zijn een soort straf; de 
voorgestelde belasting zou in de praktijk weinig of niets opleveren 
– hoe zou men het geld willen binnen krijgen – en ze is bovendien 
in strijd met de vrijheid. 

Ieder dient vrijgelaten al dan niet terug te keren. De correcte 
houding, tot nu toe aangenomen, dient gehandhaafd. De grote 
meerderheid was het met de voorzitter eens en het voorstel werd 
verworpen. 

23 januari 1915 

Hoe een Belgische dokter gered werd. 

Men schrijft ons: 

In uw krant las ik ongeveer 6 weken geleden deze advertentie: 

“Zij die enige inlichtingen kunnen geven omtrent de familie N. …, 
Chaussée de Malines, Antwerpen, worden beleefd, tevens 
dringend, met spoed verzocht hun adres te willen opgeven aan n° … 
van deze krant.” 

Daar nu en dan bij de familie v. L. te Tilburg een zekere mej. H. 
logeerde, die ook wel eens een bezoek te mijnen huize gebracht 



 

had, telefoneerde ik die heer L. en maakte hem op de advertentie 
opmerkzaam en op verzoek schreef hij op de advertentie, alhoewel 
hij niet dacht dat dit iets van belang kon zijn, daar zijn dochter een 
paar dagen geleden nog een brief van haar vriendin gehad had, 
waarin vermeld stond, dat haar familie niet uit Antwerpen zou 
vluchten, daar haar vader dokter was, enz. 

Per omgaande kwam op zijn schrijven op de advertentie een brief 
van een zekere heer v. P. uit Den Haag, waarvan de inhoud 
ongeveer als volgt was: 

“Bij een reis naar Duitsland voor zaken werd ik te Wezel als spion 
opgepakt en in de gevangenis opgesloten. 

Toen ik er enkele dagen was, bemerkte ik op de wandelplaats, waar 
wij met andere gevangenen een kwartiertje per dag mochten 
wandelen, iemand, die ofschoon praten streng verboden was, mij 
door tekens zijn naam te kennen gaf en na enkele dagen hadden wij 
ons voor elkaar zover verstaanbaar gemaakt, dat de eerste die uit 
de gevangenis zou komen, de familie van de ander zou kennis geven 
waar hij was. 

Daar ik al spoedig ontslagen werd, plaatste ik daarom deze 
advertentie, daar ik vermoed dat de familie H. thans als 
vluchtelingen wel in Nederland zal zijn. 

Ik kan u mededelen dat genoemde heer, toen hij als Belgisch militair 
gevangen werd genomen, in het bezit is gevonden van 2 
dumdumkogels, zodat ik voor zijn leven vrees, indien niet spoedig 
al het mogelijke voor zijn bevrijding gedaan wordt.” 

Na ontvangst van deze brief, zond de heer van L. onmiddellijk zijn 
bediende naar Antwerpen naar de familie H. Hierop kwam de heer 



 

H., vader, te Tilburg, en werd overleg gepleegd over de vraag wat 
men moest doen. 

Men kwam overeen dat men brieven voor de aalmoezenier mee 
zou nemen en zou trachten door diens tussenkomst de 
invrijheidstelling te bewerken. 

Te Wezel kon de aalmoezenier echter niet helpen. Toen naar de 
gevangenis, doch daar kon men niemand te spreken krijgen; 
tenslotte naar de generaal. Deze wilde zijn tussenkomst niet 
verlenen, daar, zoals hij zegde, een Belgisch officier en nog wel een 
dokter, die gevangen genomen was met dumdumkogels bij zich, de 
te verwachten straf maar moest ondergaan. 

De smeekbeden van de heer H. hielpen niet, de generaal was zelfs 
bruut en zegde: Wat komt ge mij vragen voor iemand, die zelf 
misschien ook mijn soldaten op het slagveld de ogen uitgestoken 
heeft, zoals de Belgen deden”, waarop de heer H. antwoordde: 

“Al deed heel België dit, dan zou dit nooit hebben kunnen 
geschieden noch door de vader H. noch door diens zoon H., die 
beiden dokters zijn.” 

Er was echter niets aan te doen en de heer H. begaf zich verder de 
stad in en wilde, bij het interneringskamp gekomen, trachten enkele 
Belgen te spreken om inlichtingen omtrent zijn zoon te bekomen. 
Hij was daar juist of hij werd bij de nek gepakt als spion, opgebracht 
en voor dezelfde generaal gebracht. 

“Ben je hier weer?”, zegt de generaal. “Geen Belg is te vertrouwen;” 

De generaal gelastte dat hij nu onmiddellijk zou gefouilleerd 
worden. Wat wil nu echter een toeval, waaraan de heer H. niet 



 

meer gedacht had? Toen de officier dokter H. een der gewonde 
Duitse officieren behandeld had in een der Belgische hospitalen en 
voordien op het slagveld, had de Duitse officier hem uit aardigheid 
2 dumdumkogels gegeven (deze waren uitgehold) en toen de Duitse 
officier uit het hospitaal ontslagen was, had hij enkele dagen daarna 
uit het interneringskamp in België een briefje geschreven aan 
dokter H. zoon, om nogmaals te bedanken voor de goede 
behandeling van hem als dokter ondervonden. Daar vader en zoon 
beiden dezelfde voornaam hebben, had de vader dit briefje 
ontvangen en in zijn portefeuille gestoken, om later, als zijn zoon 
thuis zou komen, hem dit te overhandigen. 

Toen dit briefje thans in handen van de generaal kwam, gingen 
volgens mededeling van de heer H., zijn ogen wel dubbel open en 
riep hij ineens: “Maar kerel, waarom hebt ge mij dit briefje niet 
eerder overhandigd, dit is tenminste een bewijs omtrent uw zoon!” 

Na verdere bespreking was het slot, dat de zoon onmiddellijk uit de 
gevangenis ontslagen werd en in het kamp geïnterneerd werd. Men 
zou onmiddellijk trachten hem als dokter naar België terug te 
zonden. 

Door deze advertentie dus, waarop toevallig een antwoord kwam, 
is het best mogelijk dat dokter H. van de kogel gered is. 

28 januari 1915 

In Antwerpse bladen vinden wij een reeks vonnissen, gewezen door 
het Duitse veldgerecht. Daaronder straffen van 1 en 2 maanden 
gevangenis wegens het smokkelen van dagbladen. 

Aan een bekendmaking van het Duitse bestuur in België aangaande 
het scheepvaartverkeer door de Scheldebrug bij Burcht, ontlenen 



 

wij dat de brug dagelijks, van 22 dezer af, voor het doorvaren van 
schepen, van 8 u 30 tot 9 u 30 ’s morgens en van 3 u 30 tot 5 u ’s 
namiddags geopend is, in zover dit met de krijgsbelangen 
overeenkomt. 

In een maandag gehouden zitting van de gemeenteraad van 
Antwerpen is een voorstel van het college van burgemeester en 
schepenen, om 214 leden van het stadspersoneel, die sedert de 
uittocht wegens de beschieting van de stad nog altijd afwezig zijn 
gebleven, te beschouwen als “ontslagnemers” naar geheime zitting 
verwezen. Daarin is het voorstel aangenomen. 

In dezelfde zitting is besloten het gemeentepersoneel op 
oorlogswedde te stellen, zijnde drie vierden van het gewone 
inkomen. De maatregel was in verband met de berooide toestand 
der financiën nodig, wilde men niet genoodzaakt zijn personeel te 
ontslaan. 

29 januari 1915 

Te Lier heeft men het dak van de kerk St. Gummarus voltooid. Op 
het koor, waar de bommen schade aangericht hebben, heeft men 
de muren door kleine kolommen van rode steen geschraagd. De 
kostbare vensters in de zuidelijke zijbeuk der kerk en in de apsis zijn 
zorgvuldig met papier bedekt en met houtwerk beschut, zodat men 
die in gunstiger tijd kan restaureren. 

30 januari 1915 

Men meldt ons: 



 

De vesting Antwerpen, waaraan de Duitsers nu sinds drie maanden 
dag in dag uit gewerkt hebben, is weer voorzien van alle mogelijke 
versterkingswerken, die de moderne oorlogstechniek vereist. 

De honderden werklui, die tegen 40 centiemen per uur aan de 
zuidelijke forten maandenlang 8 uur per dag werkten, hebben de 
sporen van de beschieting doen verdwijnen: de metersdiep 
omwoelde aarden wallen zijn weer geëffend, de stukgeschoten 
stalen koepels zijn verwijderd, de opengereten betonmuren door 
nieuw pantserwerk vervangen. In de forten van Walem en St. 
Katelijne Waver, in de forten van Liezele en Breendonk, die ten 
zuidwesten van de stelling de Rupel en de Schelde beheersen, is 
reeds sinds enige tijd het zwaar geschut geplaatst, dat gedurende 
de laatste maand is aangevoerd. 

Maar vooral de forten ten noorden van Antwerpen gelegen zijn 
duchtig versterkt. Het is opmerkelijk, dat de verdediging langs die 
kant aan de Duitse staf onvoldoende scheen. Het is een feit, dat snel 
na de bezetting van Antwerpen dadelijk werd begonnen met diepe 
loopgraven aan te leggen tussen de forten van Kapellen en Stabroek 
in, voorzien van ruime onderaardse kamertjes van enige meters in 
het vierkant, met uitgegraven en bevestigde plaatsen om geschut 
op te stellen. Sinds de vorige week moeten de noordelijke 
Scheldeforten ook goed voorzien zijn van zwaar geschut, want 
geregeld worden vanuit die forten schietoefeningen gehouden. 

Het beheersen van de Schelde wordt door de Duitse staf van het 
grootste gewicht beschouwd; en nog schijnt hij niet tevreden over 
de verkregen uitslag. Vandaar de vestingoefeningen, waarbij al de 
Scheldeforten soms dagenlang in volle actie zijn. 



 

Vrijdag jl. werd een honderdtal personen, mannen, vrouwen en 
kinderen, opgebracht, die hadden willen vluchten over de 
Hollandse grens. Telkens als deze droeve karavanen, omringd door 
gewapende soldaten, te Antwerpen aankomen, gaat er een 
gemompel van verontwaardiging op bij het publiek. Die vrouwen en 
kinderen, soms met zware pakken beladen, slepen zich voort, 
afgemat door de lange tocht, een afstand van meer dan veertig 
kilometer, die zij te voet moeten afleggen. Te Antwerpen worden 
zij naar de gevangenis gebracht, waar zij soms dagenlang 
opgesloten blijven. De mannen komen meestaal niet meer op vrije 
voeten. 

Het Antwerpse stadsbestuur doet het onmogelijke om door 
werkverschaffing de ellende, die van dag tot dag groter wordt, te 
lenigen. Het heeft o.a. een half miljoen uitgeschreven om de door 
het bombardement vernielde huizen weer op te bouwen. Ziehier 
onder welke voorwaarden: elke eigenaar kan een voorschot van ten 
hoogste 5000 F krijgen, slechts werklieden die ondersteund worden 
door de steuncomités zullen aan de heropbouw der huizen mogen 
werken. Men hoopt dat enige honderden werklieden aldus 
bezigheid zullen vinden. 

Voor het einde der maand zal de gemeenteraad van Antwerpen 
vergaderen om de begroting voor 1915 te bespreken. Het spreekt 
vanzelf, dat het een hele kunst zal zijn het budget in evenwicht te 
houden, daar de opvorderingen miljoenen hebben geslikt, en de 
inkomsten tot nul zijn gedaald. En toch is de schepen van financiën, 
Cools, bijgestaan door de nieuw benoemde gemeentesecretaris, 
Melis, met moed aan het werk gegaan. Zeker mag men verwachten, 
dat een oorlogslening zal gesloten worden, om het dekken der 
enorme tekorten zoveel mogelijk tot latere datum te verschuiven. 



 

Van een belasting op de ongehuwde mannen of op de afwezigen is 
geen sprake. 

31 januari 1915 

Een bladzijde geschiedenis van Antwerpen. 

Antwerpen, 16 januari 1915. 

Heden is de honderdste dag ingetreden sedert de Duitse troepen 
de stad Antwerpen hebben ingenomen. 

Nu ons gelegenheid gegund was om de nodige gegevens bij elkaar 
te brengen en de gewenste tijd om het verloop ervan op enige 
afstand te overzien, wordt het eindelijk mogelijk om een 
overzichtelijk relaas te schrijven van de werkelijke toedracht der 
gebeurtenissen. De feiten staan nog te dicht bij ons, en de 
omstandigheden zijn er momenteel nog niet naar, om uitvoerige 
eindbeschouwingen of gevolgtrekkingen toe te laten. Maar dat de 
feiten in hun onvervalst daglicht worden geplaatst, is om velerlei 
redenen dringend nodig. Aan de plicht, die feiten mee te delen, mag 
iemand die in een gezaghebbend blad de pen voert, zich niet 
onttrekken. Wat ik hier neerschrijf is historie. Het werd uit 
inlichtingen van verschillende zijden samengebracht. De lezer zal er 
zich rekenschap van geven, hoe het lot van Antwerpen inderdaad 
aan een zijden draadje heeft gehangen. Ook kan men er menige 
onjuiste lezing van de feiten uit verbeteren. Werd er niet ergens 
beweerd, dat te Antwerpen de havenbevolking aan het muiten was 
geslagen tijdens het bombardement en aldus de overgave had 
bespoedigd? Puur verzinsel: de bevolking is ontegensprekelijk kalm 
gebleven. Wordt er niet verteld, dat de burgerlijke overheid, met 
name de heer Louis Franck, die als voorzitter van de pas ingestelde 
intercommunale commissie, op verzoek van burgemeester De Vos, 



 

mee de leidende hand aan het roer had geslagen, tegen de inzichten 
der militaire overheid zou hebben gehandeld? Of nog, dat door een 
overhaaste overgave der stad het aftrekkende Belgische leger werd 
ingehaald, en zo de Hollandse grens over moest, om niet in handen 
van de Duitsers te vallen? De waarheid is heel anders: zoals uit wat 
volgt blijken zal. 

Op 4 oktober 1914 nam de gemeenteraad, in besloten vergadering, 
de volgende motie aan: “dat aan de regering en de militaire 
overheid mededeling zou worden gedaan van de vaste wil der 
bevolking, dat de verdediging van de verstekte positie van 
Antwerpen tot het uiterste zou worden voortgezet, met geen 
andere bekommering dan wat het algemeen nut en de verdediging 
vergden, en zonder zich door het gevaar voor de personen of 
eigendommen der ingezetenen te laten weerhouden”. 

Op woensdag 7 oktober brachten de ochtendbladen het officiële 
bericht van de bevelhebber van Antwerpen, dat de beschieting der 
stad aanstaande was; dit bericht was gedateerd van dinsdag 6 
oktober 10 uur ’s avonds. 

De aftocht van het veldleger begon op 5 oktober. Op woensdag 7 
oktober, om 11 uur ’s avonds, ving het bombardement van 
Antwerpen aan. Vrijdagochtend duurde het nog onafgebroken 
voort, terwijl de stad brandde op een twintigtal plaatsen. Op het 
stadhuis hield de stadsoverheid zicht sedert het begin der 
beschieting bestendig op: overdag op de eerste verdieping, waar 
een paar bommen zeer in de nabijheid terecht kwamen, en ’s nachts 
in de grote kelder, dezelfde nog steeds uit de tijd van de Spaanse 
furie. 



 

Omstreeks 4 uur in de morgen kwam aldaar het gerucht, dat ons 
leger aanstalten maakte om de pontbrug over de Schelde te laten 
springen. Weldra bleek inderdaad, dat het leger, met uitzondering 
van de bezetting der nog niet gevallen forten, Antwerpen had 
verlaten met opperbevelhebber en staf. Tevens, dat alle telefoon- 
en telegraafverbindingen afgesneden waren. 

Van genoemd voornemen der militaire overheid was aan het 
stadsbestuur niets bekend. Kort daarop dreunde de lucht van zware 
ontploffingen; het waren de pontons der brug die sprongen. 

Onder dit gedreun en het geluid van het bombardement 
vergaderden, onder voorzitterschap van de heer Franck, de 
volgende notabelen: burgemeester de Vos, baron van de Werve van 
Schilde, gouverneur der provincie; senator Rijckmans, de 
schepenen Albrecht, Cools, Strauss, de heer Carlier, beheerder der 
Nationale Bank, en de consul-generaal van Spanje, de heer 
Francisco Sebra y Saïz, als deken van het consulaire korps. 

Het was 5 uur in de morgen. 

Het zal wel niet vaak zijn voorgekomen, dat de burgerlijke overheid 
van een der machtigste vestingen der wereld voor een even 
hachelijke taak heeft gestaan. 

Twee oplossingen lagen voor de hand: ofwel men zou de 
gebeurtenissen afwachten, met de zekerheid der voortduring van 
het bombardement en de kans op een geweldige aanval misschien; 
ofwel handelen uit naam van de enige te Antwerpen aanwezige 
autoriteit, de burgerlijke overheid. Beide oplossingen boden 
bezwaren. Maar tegenover het bombardement dat voortging, de 
branden en het gebrek aan middelen om het vuur te bestrijden, viel 
er niet te aarzelen. Er was geen uur te verliezen. Enige bommen 



 

meer en een windvlaag waren voldoende om onherstelbare 
rampen te stichten. Er dienden onverwijld stappen aangewend om 
het bombardement te doen ophouden. Tot die prijs alleen kon de 
stad van een gewisse ondergang gered worden; ondergang die 
trouwens zonder enig nut voor ’s lands verdediging zou zijn 
geschied. 

De toestand werd rijp overwogen en besproken. Eindelijk werd er 
besloten, dat een afvaardiging, samengesteld uit burgemeester de 
Vos, de heer Franck, voorzitter, en de heer Rijckmans, 
ondervoorzitter der intercommunale commissie, waarbij zich de 
consul-generaal van Spanje welwillend aansloot, zich naar de Duitse 
opperbevelhebber zou begeven om te trachten het bombardement 
te doen staken. 

Terwijl deze beraadslagingen plaats hadden, was de brug over de 
Schelde vernield geworden. Het Belgische leger had hiermee 
voorsprong genoeg om zich in veiligheid te brengen, althans indien 
van uit de richting Dendermonde de aftocht niet werd afgesneden. 
Ondertussen woedden de branden en het leek niet mogelijk het 
gevaar nog te laten verergeren. 

Een korte tijd was er in het bombardement een zekere verstilling 
waar te nemen geweest, maar toen de afgevaardigden op de 
hoogte der Warande kwamen, herbegon het met grote heftigheid. 
Met als enig richtsnoer de sporen der bommen, reden zij 
rechtstreeks in de richting van waar gevuurd werd. Nabij het 
Nieuwe Park werden, in de onmiddellijke nabijheid van de auto die 
hen vervoerde, twee mannen gedood. 

Op hetzelfde ogenblik werd een der nabij liggende forten der 
tweede linie levendig door de Duitse artillerie onder vuur genomen. 



 

In de tussenruimten der forten waren geen troepen meer 
aanwezig.1 

De tweede fortenlinie voorbij, op de hoogte van de Boomse 
steenweg, stuitten de afgevaardigden, een paar honderd meter 
verder op de Duitse voorposten. 

Een officier verzocht hen zich te laten blinddoeken. De 
politieagenten met de witte vlag bleven ter plaatse en de auto reed, 
door de Duitse troepen heen, een uur lang verder. Te schatten naar 
de lengte van de rit was er een grote troepenmacht aanwezig. Te 
Mechelen aangekomen, vernam men, dat het Duitse hoofdkwartier 
te Tildonk (tussen Mechelen en Leuven) gevestigd was, en daar 
werd dadelijk de komst der Antwerpenaars aangekondigd. Het was 
toen half elf. 

Een auto met officieren erin reed voor en, niet geblinddoekt 
ditmaal, volgden de Antwerpse heren de baan naar Tildonk. 

Generaal von Beseler, omringd door zijn staf, ontving er de 
afgevaardigden in het Grote Klooster. De Consul-generaal van 
Spanje maakte de heren bekend en zette uiteen, dat zij de 
vertegenwoordigers der burgerlijke macht waren. Hij voegde er aan 
toe, dat zij kwamen aandringen om staking van het bombardement 
te bekomen. 

                                                           
1 Van die tocht door de vuurlinie heen hebben de politieagenten, 
die met de witte vlag voorop reden, een aardig verhaal gedaan aan 
een van onze bladen. 



 

Omtrent de nadere toedracht van die eerste onderhandelingen zijn 
mij geen uitvoerige bijzonderheden ter kennis gekomen; deze 
zullen natuurlijk later uit de bestaande oorkonden bekend worden. 

Alleen moet generaal von Beseler erg opgekeken hebben toen hij 
zich tegenover uitsluitend burgerlijke autoriteiten bevond, en hij 
wenste te weten, waar het Belgische leger verbleef. Een vraag, 
waarop de heer Franck, die namens de parlementairen het woord 
voerde, verklaarde niet te willen antwoorden. 

Ook is mij nog bekend, dat de Duitse opperbevelhebber één der drie 
onderhandelaars in zijn kamp wilde houden en de twee anderen 
naar Antwerpen terug laten gaan om een gevolmachtigd officier te 
halen, opdat de stad en de forten nog diezelfde avond in zijn bezit 
zouden zijn. Maar tenslotte gaf hij toe en stelde voor, dat de 
onderhandelingen te Kontich, dichter bij Antwerpen, zouden 
worden voortgezet. Meteen vernamen de parlementairen, dat het 
bombardement was geschorst, van het ogenblik af dat hun 
aankomst in de vijandelijke linie was gesignaleerd. Dit was dan een 
eerste resultaat en het te vernemen zal zeker voor hen een 
opluchting zijn geweest in een uiterst pijnlijk moment. 

Tegen vier uur ’s namiddags bereikten zij Kontich en de 
onderhandelingen werden hervat, ergens in een alleenstaande villa, 
half weggedoken onder verwelkend loof. Het was er doodstil, geen 
ziel roerde in het verlaten dorp, waar de Antwerpse afgevaardigden 
terug tegenover de Duitse opperbevelhebber stonden. 

Het bleek nu, dat reeds tussen twaalf en één uur, juist om de tijd 
toen de parlementairen Tildonk bereikten, de Duitse troepen, die 
geen weerstand hadden gevonden, na de val van fort 5, Antwerpen 
waren binnengereden. 



 

De stad bevond zicht dus reeds in handen van de vijand. 

Er werd bepaald dat privaat eigendom en vreedzame burgers en de 
ontwapende burgerwachten geen letsel te vrezen hadden. Ook dat 
de politie in handen der stedelijke overheid zou blijven. 

Maar nadat men het hierover zonder veel moeilijkheden eens was 
geworden, werden de onderhandelingen lastiger. 

Het gold de overgave van de nog overblijvende forten. Generaal von 
Beseler wilde de afgevaardigden verplichten om de forten over te 
geven. Dezen verklaarden, dat de civiele autoriteit te Antwerpen 
voor het behoud der orde kon instaan en beloven, dat de burgerlijke 
bevolking zich niet aan vijandelijke daden tegen de Duitse troepen 
zou overleveren, maar dat het hun onmogelijk was te antwoorden 
uit naam van de commandanten der forten. 

Eindelijk werd een redactie voorgelegd, waar de eis in werd 
uitgesproken, dat de forten onvoorwaardelijk zouden worden 
overgegeven voor ’s anderendaags om 12 uur ’s middags, en dat ze 
te dien einde tot overgave zouden gesommeerd worden bij monde 
van een Duits officier, die zou vergezeld worden door een Antwerps 
notabele. Geschiedde dit niet, dan zou het bombardement 
herbeginnen. 

De Antwerpse afgevaardigden gaven te kennen, dat zij niet wensten 
een stuk te ondertekenen, waarin van overgave der forten sprake 
was. De generaal antwoordde, dat het hem niet mogelijk was daar 
vrede mee te nemen. 

Nadat de bespreking enige minuten geduurd had, nam generaal von 
Beseler zijn horloge in de hand en verklaarde: “Met het oog op de 
mij toevertrouwde belangen heb ik tot plicht te handelen. Ik ga u 



 

enige minuten laten om te besluiten het document te 
ondertekenen, ja of neen. Ik geef u mijn woord als soldaat, dat zo 
gij het niet ondertekent, ik vanavond het bombardement laat 
herbeginnen, na aan de regimenten die in Antwerpen zijn de nodige 
orders gegeven te hebben om zich in veiligheid te brengen.” 

De afgevaardigden bleven alleen. Na onder elkaar beraadslaagd te 
hebben, besloten zij de conventie te ondertekenen om de 
voortzetting van het bombardement te beletten, die een ramp zou 
zijn voor de stad en haar kunstschatten, en zulks zonder enige 
militaire compensatie. 

Maar alvorens te ondertekenen verklaarde de heer Franck aan 
generaal von Beseler, dat hij toelating verlangde om dezelfde nacht, 
niet vergezeld, de nog stand houdende forten te bezoeken om vrij 
aan de commandanten de toestand uit te leggen. Dit werd hem 
toegestaan. 

Rond 7 uur kwamen de afgevaardigden terug te Antwerpen. De stad 
bood een tragisch schouwspel aan: in de straten geen leven. De nog 
aanwezige inwoners hielden zich in hun woningen opgesloten, 
Duitse soldaten overal. Over heel de stad, de gloed der laaiende 
branden. Op het stadhuis, het oude eerbiedwaardige gebouw, in de 
fraaie zalen op de eerste verdieping, overal officieren en soldaten, 
overal de vijand. De Duitse vlag op het stadhuis. In de trouwzaal 
lagen de Belgische vlaggen door de overwinnaar neergehaald. 

Aan het college van burgemeester en schepenen werd verslag 
gegeven. De conventie van Kontich werd goedgekeurd. 

De intercommunale commissie werd bijeengeroepen om, in de 
bijna ontvolkte stad, in de nachtelijke uren, de talrijke en 



 

hoogdringende maatregelen te nemen door de conventie opgelegd 
inzake rekwisities, automobielen, vaartuigen, enz. 

Een groot deel van de nacht werd daaraan besteed, en men zag 
aanzienlijke kooplieden, rijke bankiers, bekende advocaten, bij het 
krieken van de ochtend nog op weg, bellend aan verlaten huizen, 
om de trachten alles in gereedheid te krijgen op het bepaalde uur 
en aldus de eerste moeilijkheden te vermijden. 

Dezelfde avond, tegen 10 uur, vertrok de heer Franck naar de 
forten, ondanks de waarschuwing van zijn vrienden, die achtten, 
dat hij er nooit in zou slagen om de linies van een leger te 
overschrijden, hetwelk voor de eerste maal onder de wallen van 
een veroverde stad kampeerde, en dat hij in de Belgische forten ’s 
nachts groot gevaar liep om op geweerschoten onthaald te worden. 
De moeilijkheden om de Duitse posten te overschrijven bleken 
inderdaad groot. De heer Franck kon zich vergewissen, dat al de 
forten van de tweede linie reeds in handen van de vijand waren. 

Na ongeveer drie uur rijden over een afstand van zowat 14 
kilometer, bereikte de heer Franck tegen 1 uur ’s ochtends een der 
forten van de eerste linie, te Schoten. Hij werd ontvangen door de 
commandant en diens adjunct. Hij bracht hen op de hoogte van de 
toestand. 

Uit de beraadslaging bleek maar al te duidelijk, dat uit een militair 
standpunt, de afzonderlijke forten van de eerste linie, die nog 
overbleven, geen rol meer konden spelen. Het Duitse leger 
ophouden was een onmogelijkheid. Nochtans waren de officieren 
besloten zich niet over te geven, tenzij in geval van absolute nood. 
Was het gevaar om het bombardement van Antwerpen te laten 
voortduren zonder nut, niet de meest absolute nood? De officieren 



 

verklaarden, dat zij de mededeling van de heer Franck aan de 
overige forten in het noorden zouden overmaken en met de 
betreffende commandanten uitgebreid beraadslagen over het te 
nemen besluit. 

De heer Franck keerde tegen half vijf te Antwerpen terug. 

Kort daarop, te vijf uur, vergaderden het college en de 
intercommunale commissie om de delegaties aan te duiden die zich 
naar de onderscheiden forten zouden begeven ter begeleiding van 
de Duitse officieren, die ook op de vergadering aanwezig waren. 

Bekende figuren uit de hoogste kringen van handel, kunst en 
politiek, als senatoren Rijckmans en van Peborgh, 
volksvertegenwoordiger Delvaux, de heren Ed. Bunge, wijlen Ch. 
Corty, voorzitter der handelskamer, de heren Langlois, Carlier, Fob. 
Osterrieth, Frans Franck, stonden daar, met anderen meer, 
geschaard rond burgemeester en schepenen en de voorzitter der 
intercommunale commissie, als trouwe Antwerpenaren, handelend 
uit vrije wil en bereid tot een ondankbare en gevaarlijke taak. 
Stonden zij niet met hun leven in voor de veiligheid der Duitse 
officieren, die als parlementairen naar de forten zouden 
vertrekken? Geen onder hen aarzelde noch weigerde. 

De nodige maatregelen vereisten enige tijd. Op het ogenblik toen 
die gereed kwamen en de afgevaardigden gingen vertrekken 
werden twee Belgische officieren binnengeleid, die als 
parlementairen van de overzijde der Schelde waren aangekomen. 
Het waren generaal Werbroeck en een ander hoog officier. 

Generaal Werbroeck verklaarde, dat luitenant-generaal de Guise, 
opperbevelhebber van Antwerpen, achtende dat de weerstand lang 



 

genoeg had geduurd, wenste te vernemen, onder welke 
voorwaarden de versterkte stelling zou kunnen capituleren. 

De Duitse gezant, Fhr. von der Lancken, die daags tevoren van 
generaal von Beseler te Kontich opdracht had gekregen om de 
onderhandelingen met de vertegenwoordigers der stad te voeren, 
in bijzijn van generaal Fhr. Von Schütz, die tot commandant der 
plaats was benoemd, antwoordde hem, dat te Kontich een 
conventie was gesloten geworden met de enige autoriteit die ter 
plaatse gebleven was, nadat de opperste militaire overheid en het 
garnizoen de stad hadden verlaten. 

De heer Franck verklaarde hierop, dat indien generaal Werbroeck 
inzage wilde nemen van de voorwaarden der conventie van 
Kontich, hij zich overtuigd hield dat de generaal niet zou aarzelen 
deze overeenkomst te bekrachtigen. 

De gezant Fhr. von der Lancken las de tekst der conventie aan 
generaal Werbroeck voor. Deze nam kennis van het stuk en 
verklaarde, dat hij de termen ervan goedkeurde. Hij ondertekende 
vervolgens het stuk namens generaal de Guise en wel in de 
volgende bewoordingen: 

“Le lieutenant général de Guise, commandant de la position 
fortifiée d’Anvers, ratifie pour l’ensemble de la position les 
stipulations de la convention qui précède. 

Anvers, le 10 octobre. 

Le lieutenant général commandant 

Par ordre 

Le général major, chef d’état major 



 

Werbroeck.» 

Daarna overhandigde generaal Werbroeck geschreven order voor 
de overgave der verschillende forten en de Duitse officieren en de 
Antwerpse notabelen vertrokken, voorzien van deze orders. 

Tegen de middag keerden de delegaties terug. De Duitse officieren 
en de notabelen waren eensgezind om hulde te brengen aan de 
moedige houding der Belgische officieren, die zij nog in de forten 
hadden aangetroffen. Van het fort te Schoten en van de 
commandanten der overige forten van het noorden werd 
vernomen, dat zij de verdedigingswerken hadden onbruikbaar 
gemaakt en met hun troepen waren afgetrokken voor de komst van 
de Duitse parlementair. 

Wat generaal de Guise betreft, deze, ofschoon hij de middelen en 
het recht had om zich in veiligheid te brengen, gaf zich ridderlijk op 
het fort St. Marie over. 

Nadat enkele schoten van de linkeroever door enige 
achtergebleven manschappen naar deze kant van de stroom waren 
gelost geworden, hebben Duitse kanonnen daar gedurende een 
korte tijd op geantwoord, trouwens zonder belangrijke schade aan 
te richten. 

Een brug, die de Duitsers trachtten te bouwen over de Schelde, kon 
niet tot stand komen, vanwege de sterke tij van de oude 
landstroom. Ook kwamen er die dag, zaterdagmiddag 10 oktober, 
en volgende dagen slechts weinige Duitse troepen van uit 
Antwerpen over de rivier, niets meer dan garnizoenen voor de 
forten op de linkeroever. Maar een aanzienlijker Duitse 
troepenmacht was reeds over Dendermonde, vóór de val van 
Antwerpen, het Land van Waas binnengerukt. Deze troepen zijn 



 

het, en geenszins de Duitse troepen uit Antwerpen, die aan enige 
korpsen van het terugtrekkende leger de aftocht afsneden. Dit was 
gebeurd op vrijdag 9 oktober, omstreeks het middaguur, bij 
Kwatrecht en Moerbeke, juist om de tijd dat de eerste Duitse 
krijgslieden Antwerpens grondgebied betraden. Het aldus 
overvallen deel der Belgische troepen, een hopeloze minderheid, 
vond toevlucht in Nederland. 

Dit is het trouwe verhaal der gebeurtenissen. De lezer kan ze nu met 
één blik overzien. 

Om het leger te redden heeft Antwerpen zich van woensdag elf uur 
tot vrijdagochtend, met stoïcijnse berusting laten bombarderen, 
terwijl reeds het grootste deel der troepen, en tenslotte allemaal, 
haar muren hadden verlaten. 

Het is geen gewone zaak onder zulke omstandigheden 
verantwoordelijkheden, die de uwe niet zijn, te aanvaarden. Door 
te handelen zoals zij het deden, waar de laatste troepen vertrokken 
waren, hebben onze stadsautoriteiten onbetwistbaar aan de stad 
de gruwelen van een verder en nutteloos bombardement gespaard. 

Het binnenrukken der Duitse troepen, tussen 12 en 1 uur op vrijdag 
9 oktober en de bekrachtiging der conventie van Kontich namens 
generaal de Guise bewijzen wel, dat de door de burgerlijke overheid 
gekozen gedragslijn goed was en het energiek ingrijpen een wijze 
daad. Wie zal niet met dankbaarheid erkennen, dat dit moedig en 
schrander optreden, in de hachelijkste uren, onze stad voor de 
ijselijkste der ondergangen heeft behoed? 

Ik herhaal tenslotte wat ik reeds eenmaal schreef: “men heeft in 
bevoegde kringen geweten, dat koning Albert en zijn regering er 
geen geheim van hebben gemaakt, dat de burgerlijke overheid en 



 

de Antwerpse bevolking in de bekende bezwaarlijke 
omstandigheden geheel hun plicht hebben gedaan”. En de latere 
geschiedschrijver zal, daar durf ik u gerust de verzekering van 
geven, de bladzijde die ik u hier stuur in bijzonderheden behoorlijk 
aangevuld en met erkenning van ieders ware verdiensten, volledig 
en volmondig bevestigen. 

3 februari 1915 

Het gemeentebestuur van Antwerpen heeft bepaald dat in dit jaar 
geen vastenavond gevierd mag worden. 

“Het zal, zegt het besluit, aan niemand toegelaten zijn maskers te 
dragen noch zich te verkleden en er zullen geen publieke bals 
mogen ingericht worden. 

“De overtreders zullen, naar gelang de omstandigheden, 
aangehouden en in rechte vervolgd worden.” 

Antwerpsche Tijdingen is op bevel van de kommandantur voor drie 
weken geschorst. 

7 februari 1915 

Naar aanleiding van het artikel van onze correspondent omtrent de 
overgave van Antwerpen, schrijft het Handelsblad van Antwerpen: 

In de vergadering van notabelen, die besloot tot parlementeren 
met de Duitse militaire overheid, was de eenparigheid niet 
volstrekt, vermits ook de scheiding der machten werd verdedigd, ’t 
is te zeggen dat ook voorgehouden werd, dat de burgerlijke macht 
niet met de militaire te onderhandelen had of onderhandelen kon. 



 

Het feit bewijst volgens ons slechts dit: dat er mensen zijn die de 
beginselvastheid drijven tot beginseloverdrijving. 

Périsse la ville, pourvu que le principe soit sauf, zou men kunnen 
zeggen; de stad mag de ondergang tegemoet gaan, als de 
beginselen maar ongeschonden blijven. 

Een ding is maar goed, te weten dat generaal de Guise, en zijn 
gevolmachtigde, generaal Werbrouck, die de conventie van Kontich 
voor de militaire overheid bekrachtigden, zich niet zo beginselvast 
of liever zo beginseloverdreven toonden. 

Wij blijven dus bij de mening der bevolking, die de bange uren der 
beschieting heeft doorleefd, namelijk deze: dat Antwerpen nooit 
genoeg erkentelijkheid zal kunnen betuigen aan de mannen die, 
toen het lot van Antwerpen aan een zijden draadje hing, zich niet in 
de ivoren toren van beginselen hebben ingesloten; doch onder het 
vuur der bommen, het aanrukkend vijandelijk leger tegemoet 
renden om, als overheid van Antwerpen, te onderhandelen over de 
voorwaarden der capitulatie. 

Veronderstel dat een stormwind ware opgestoken in de morgen 
van vrijdag 10 oktober, toen de stad op vijftien plaatsen tegelijk 
brandde, en er noch water voorhanden, noch brandweer te vinden 
was. 

Zouden we dan met een academische beraadslaging over het 
beginsel van de scheiding der machten, de stad voor een ontzaglijke 
ramp hebben kunnen redden? Of zouden we misschien de brand 
met beginselen geblust hebben? 

In het geval van Antwerpen hebben de machten gedaan wat de 
omstandigheden vergden: de militaire overheid heeft het gevangen 



 

nemen van het vestingleger, wiens lot bezegeld scheen, voorkomen 
en bij ontstentenis van militaire overheid -  afzonderlijke 
bevelhebbers van eenheden waren geen feitelijke overheid meer – 
heeft de burgerlijke overheid gehandeld, als de enige autoriteit die 
kon handelen. 

Waar geen twee machten meer aanwezig zijn, kan het beginsel van 
de scheiding niet meer ingeroepen worden en het wordt iets geheel 
anders dan beginselvastheid haar nog mordicus te willen inroepen 
wanneer uw moederstad dreigt platgeschoten te worden of in de 
vlammen op te gaan.” 

Men meldt ons: Verleden week werden te Turnhout drie 
bestuurders van de Coöperatief aangehouden. Geboeid, onder 
sterk militair geleide, werden zij naar Antwerpen overgebracht. 

Zij worden beschuldigd Belgische dienstplichtigen over de grenzen 
geholpen te hebben. 

11 februari 1915 

Duits bestuur te Antwerpen. 

Karlsruhe, 10 februari. Professor von Oechelhäuser is tot adjudant 
van de militaire gouverneur te Antwerpen benoemd. 

14 februari 1915 

Het te Antwerpen verschijnende dagblad, Vlaamsche Nieuws, 
breekt de staf over die Antwerpse gemeenteraadsleden, die de stad 
Antwerpen verlaten hebben, nadat de gemeenteraad op 4 oktober 
een motie had aangenomen, waarin gezegd werd dat het de vaste 
wil was van de bevolking van Antwerpen, dat de verdediging der 
stelling en der stad tot het uiterste zou worden voortgezet, met 



 

geen andere bekommering dan wat het algemeen nut en de 
verdediging vergden, en zonder zich door het gevaar voor de 
personen of eigendommen der ingezetenen te laten weerhouden. 

Het Vlaamsche Nieuws brengt hulde aan burgemeester, schepenen 
en de meerderheid van de raadsleden der stad, die op hun post 
bleven onder de bommenregen en zegt dan: 

Des te schandaliger is de houding van de raadsleden, welke daags 
na hun stemming pak en zak maakten, met regeringsboten weg 
vaarden of naar Holland vluchtten, en tot hiertoe nog niet zijn 
weergekeerd. 

Het college heeft een paar honderd stadsbedienden, welke ook de 
vlucht namen, en nog niet op hun post verschenen, trots herhaalde 
oproeping, eenvoudig afgesteld. Andere bedienden, wiens 
wegblijven de stad in moeilijkheden bracht, maar die toch 
terugkwamen, werden min of meer zwaar gestraft. Hoe kleiner de 
bediening, hoe zwaarder de bestraffing. Op het onlogische van deze 
verhouding zullen wij nu niet verder ingaan: maar het blijft toch een 
feit, dat minderen zwaarder getroffen zijn dan lieden van hoge 
stand, en dat er voor de eersten geen genade, voor de anderen 
grote toegevendheid wordt getoond. 

Het college kan tegenover de “deserteurs” van de gemeenteraad 
geen maatregelen nemen. Immers, raadsleden zijn geen 
stadsbedienden. Zij worden niet aangesteld bij collegiaal besluit. 
Het is het kiezerskorps, vertegenwoordigd door verschillende 
politieke lichamen, welke de mensen zijn vertrouwen schonk, een 
vertrouwen dat zij thans schandelijk hebben misbruikt. 

Het Vlaamsche Nieuws stelt dan de vraag wat de kiezers tegenover 
de “weglopers” zullen doen en het antwoordt: 



 

De stad verwijdert uit haar dienst de nederigen, welke geen 
verantwoording te dragen hebben. Dat de kiezers nu eens tonen, 
dat ook de kopstukken, die hun plicht vergaten, met de bezem 
moeten worden behandeld. 

18 februari 1915 

De toestand te Antwerpen. 

Men schrijft ons uit Middelburg: 

Een juist uit Antwerpen hier teruggekeerde Belgische vrouw, die 
enige weken in de door de Duitsers bezette stad vertoefd heeft, 
deelde ons het volgende mede: 

Het verkrijgen van een pas om naar Nederland te gaan levert heel 
wat moeilijkheden op. Herhaalde malen had zij getracht er een 
machtig te worden, maar telkens tevergeefs, want iedere dag 
worden er ten hoogste tien verstrekt, terwijl er meermalen duizend 
personen onverrichter zake terugkeren van de kommandantur. 
Eindelijk behoorde ook onze tijdelijke stadsgenote tot de 
gelukkigen en zij ging deels per tram, deels te voet naar de grens, 
waar de pas door verschillende posten nauwkeurig werd 
onderzocht en zij zich voor een vrouw moest ontkleden, waarbij een 
uiterste nauwkeurige visitatie der kleren plaats had. In de stad is het 
druk als altijd, maar de Belgen slaan geen acht op de talrijke Duitse 
soldaten, die door de stad flaneren. Bij de muziekuitvoeringen op 
het plein voor het Centraal Station is altijd veel publiek, daar de 
werkloosheid groot is, maar als aan het slot de “Wacht am Rhein” 
gespeeld wordt, draaien de Belgen zich om en verlaten in een 
oogwenk allen het plein. Belgische vlaggen ziet men niet meer 
wapperen, maar wel zijn velen met de vaderlandse kleuren getooid. 
Aan de huizen achter het paleis van justitie, die verwoest werden, 



 

is men aan het restaureren, doch overigens ziet men niet werken. 
Wel herleeft de diamantslijperij. De kanonnen, die voor het station 
zijn opgesteld en die aanvankelijk gericht waren op de “Kaiserlei”, 
zijn thans meer opzij gezet, de kanonnen op de wallen zijn 
weggenomen. De Duitse soldaten geloven niet dat zij België zullen 
behouden. Aan voeding ontbreekt het de bevolking niet, zij wordt 
goed verzorgd door het gemeentebestuur. 

19 februari 1915 

De optelling der uitgebrande en onbewoonbare huizen te Lier bij 
Antwerpen, is reeds gedaan meldt de Nieuwe Gazet, en men heeft 
hier ter stede 697 dakloze huisgezinnen of beter gezegd vernielde 
huizen en 748 erg beschadigde woningen. Schier alle huizen hebben 
min of meer geleden, ook zullen er veel herstellingskosten vergen. 

Zoals men weet zijn talrijke Antwerpse notarissen afwezig, daar zij 
gevlucht zijn naar den vreemde en nog niet teruggekeerd. 

Belanghebbende familieleden van personen, van wie bij de 
notarissen kostbare stukken en waarden berusten, hebben zich, om 
desnoods voorzorgsmaatregelen te doen nemen, tot de rechter van 
kortgeding gewend naar wij in Antwerpse bladen lezen. 

Het geval is niet voorzien door de organieke wet van het notariaat, 
maar deze geeft aan de voorzitters het recht te voorzien in de 
tijdelijke bewaring der stukken welke in de studie van een 
overleden notaris berusten. Oordelend in overeenstemming met 
deze wet, heeft de rechter in twee zaken ambtgenoten van afwezig 
zijnde notarissen aangesteld tot tijdelijke bewaarders der minuten 
en documenten, welke de gevluchten achtergelaten hebben. 

 



 

22 februari 1915 

Telegrafische verbinding met een Belgisch kantoor. 

Als eigenaardigheid verneemt het Handelsblad, dat een Belgisch 
plaatsje telegrafische gemeenschap heeft gekregen met 
Amsterdam. De bevoorrechte gemeente is het bekende Baarle-
Hertog, dat geheel door Nederlands grondgebied omgeven, van een 
der thans buiten dienst zijnde telegrafische verbindingen tussen 
Amsterdam en Brussel te zijnen behoeve heeft gebruik gemaakt. 

Baarle-Hertog was nooit in telegrafische gemeenschap met ons 
land, doch profiteert thans van de omstandigheid, dat een der 
verbindingen Amsterdam-Brussel over Tilburg-Turnhout loopt en 
Baarle-Hertog dus gemakkelijk op die lijn kon worden aangesloten. 

Uit Antwerpen. 

Iemand, die juist uit Antwerpen terug is, deelt ons mede, daar uit 
bevoegde bron vernomen te hebben, dat bij de Cockerillwerf te 
Hoboken bij Antwerpen duikboten zijn gemaakt en nog steeds 
worden gemaakt. De werklui van een grote onderneming, grenzend 
aan deze werf, verwonderden er zich reeds lang over, dat men de 
werf met een hoge muur omgaf. Mijn zegsman, zo schrijft men ons 
verder, en enige anderen werden hiervan op de hoogte gesteld en, 
door de werklieden geholpen, slaagden zij erin spoedig te 
ontdekken  wat er aan de hand was. Op die onderneming namelijk 
was er een grote hijskraan, die zij wisten te gebruiken om een blik 
te werpen aan de andere zijde van de nieuwe muur. Mijn zegsman 
stelde de aanwezigheid vast van een groot aantal Duitse werklui, 
marinepersoneel en nog onafgewerkte duikboten. Enige dagen 
later werd de hijskraan opgeëist en nu bleek aan de bovenbedoelde 
getuigen, dat men daarmee duikboten in het water neerliet, ter 



 

vaststelling van de zeewaardigheid, proefstomen, enz. Bij nadere 
zijdelingse navraag bleek, dat men dan later de goedgekeurde, 
afgewerkt duikboten per spoor naar Zeebrugge of Oostende 
overbracht en wel onherkenbaar verpakt of verdeeld. 

Een briefkaart uit Holland. 

Onze correspondent schrijft uit Antwerpen d.d. 19 dezer: 

Gisteren bracht de brievenbus, wat een ongekende klank heeft dat 
woord, ons een verrassing; een briefkaart uit Holland, de eerste! 
Wie de goede vriend is, die zo hartelijk de eerste gelegenheid 
aangrijpt om een levensteken te geven, na het lange, gedwongen 
stilzwijgen, doet niets ter zake. Heuglijk en verheugend is het. 

De verrassing blijkt echter nog verrassender te zijn: de goede 
vriend, een Nederlander, die een goed deel van zijn leven wijdde 
aan Groot-Nederlandse belangen en die bij vele Zuid-Nederlandse 
schrijvers ook persoonlijk als een vertrouwd vriend te boek staat, 
de goede vriend dus schrijft me in het Frans. 

Ik ben niet onbescheiden als ik woordelijk de aanhef weergeef: 

“Je viens de lire dans nos journaux que dès aujourd’hui on peut 
enfin faire parvenir des lettres à Anvers, malheureusement pas 
dans notre langue”. (Ik lees zojuist in onze dagbladen, dat men van 
vandaag af eindelijk brieven naar Antwerpen kan zenden, 
ongelukkigerwijze niet in onze taal.) 

Vandaag echter toont een kennis me een briefkaart van een 
geïnterneerde uit Harderwijk: in het zuiverste Antwerps! 

Het verbod hoeft dus niet al te ernstig opgenomen te worden. Ik 
heb er de bladen op nageslagen, en waarlijk, in de N.R.C. van 12 



 

februari, ochtendblad, staat te lezen, onder de hoofding 
“Briefwisseling met België”: “De directeur-generaal der posterijen 
en telegrafie maakt bekend dat met ingang van 12 dezer, 
gelegenheid zal bestaan om over Aken gewone of aangetekende 
briefkaarten en open brieven, in de Duitse of Franse taal gesteld, te 
verzenden naar de navolgende plaatsen van het door de Duitse 
troepen bezette gedeelte van België”, enz. 

Ik heb er het mijne willen van weten, en liet informeren op het 
centrale postkantoor alhier. Daar werd verzekerd (van Duitse zijde 
dus), dat van dergelijk verbod niets is bekend, en dat men in 
Vlaams-België evenzeer als in Noord-Nederland dus gerust mag 
voortgaan in eigen taal te corresponderen. 

Laten onze vrienden er dus vooral gebruik van maken; iedere tijding 
van vriendenband is ons thans dubbel welkom! 

23 februari 1915 

In het avondblad van gisteren hebben wij, op gezag van iemand die 
juist uit Antwerpen was teruggekeerd, medegedeeld dat bij de 
Cockerillwerf te Hoboken bij Antwerpen duikboten worden 
gemaakt. In ons bericht werd ook vermeld, dat de genoemde werf 
met een hoge muur was omgeven, waarachter dan – enigszins 
bedenkelijk – de duikboten voor de Duitsers zullen worden 
vervaardigd. 

Thans wordt ons van ter zake bevoegde zijde met beslistheid 
medegedeeld, dat er aan de werf van Cockerill te Hoboken geen 
duikboten of onderdelen daarvan voor de Duitsers worden 
gemaakt. Omtrent de in ons bericht genoemde hoge muur werd ons 
nog verteld dat deze – er zal een hoge schutting bedoeld zijn – niet 



 

staat om de werf van Cockerill, maar om een daar vlakbij gelegen 
werf, de Chantiers navals Anversois. 

Belgen. 

Men schrijft ons: 

Weet u wat mij, als Hollander die lang in België gewoond heeft en 
deze week weer eens langs de Meir mocht flaneren, het meeste 
opvalt? Dat de Belgen toch zulk een knap slag van mensen zijn. Na 
een winter in Holland te hebben doorgebracht, het is waar, een 
miserabele regenwinter, heb ik telkens de indruk gekregen, dat er 
toch zoveel bleke, groezelige mensen in ons vaderland zijn. Waar 
zijn die zwierige, tintelende ridders van Frans Hals, die 
propagandisten voor volkskracht, welke Rembrandt schilderde, 
gebleven? Hoe dikwijls heb ik de laatste maanden, door 
Amsterdams straten baggerend onder een paraplu of in de tram 
tussen natte mensen geplakt, mij zelf afgevraagd: zijn ze zo lelijk of 
zie ik in dit regenweer alles zo lelijk? Maar te Antwerpen! Daar gaan 
ondanks regen en oorlogskommer nog altijd de modellen van 
Rubens en Jordaens bij honderdtallen. Er zullen neergeslagen en 
bezorgde mensen zijn, maar men ziet ze niet of het moesten de 
Beierse landstormsoldaten zijn, die deze lage Scheldeoevers gaarne 
zouden ruilen voor de bovenloop van de altijd blauwe Donau. Wat 
een kracht zit er in die Belgen! 

Een fabrikant in Mechelen verloor alles wat hij bezat, zijn huis, zijn 
fabriek, zijn voorraden. Hij was nog eigenaar van een huis te Lier. 
Ook dat verbrandde. Toch heeft de man kans gezien een huis te 
huren, een installatie over te nemen en zijn bedrijf weer in gang te 
zetten. Dat is ook een Belg. 



 

Dit verhaal en het voorgaande zouden geen bijzondere waarde 
hebben indien het bijzondere energieke mensen gold. Maar ik weet 
dat ze zich nooit door uitstekende eigenschappen onderscheiden 
hebben. Zij vertegenwoordigen simpel een grote meerderheid van 
hun volk. 

In een dorp in de Kempen droeg een ouderpaar mij op in Havre naar 
hun zoon te informeren. Sedert begin december hadden zij niets 
meer van hem gehoord. In augustus had hij als vrijwilliger dienst 
genomen. Bij de vlucht uit Antwerpen miste hij in Vlaanderen de 
aansluiting, trok ons Zeeuws-Vlaanderen binnen … niet in uniform. 
Van een boerenjongen had hij op de vlucht nog een pak weten te 
krijgen. Hij spoedde zich naar Tilburg, waar hij kon veronderstellen 
zijn ouders te vinden en hij vond ze. De volgende morgen was hij op 
weg naar Engeland. Mama had hem niet kunnen overreden. De 
laatste brief dateerde van begin december uit een dorp dicht achter 
het IJzerkanaal. Ik heb dit jongmens voor de oorlog gekend. Het was 
geen slechte jongen, maar er was toch ook helemaal niet bijzonders 
aan, in geen enkel opzicht. Zijn vader vertelt mij hoe in een gehucht 
niet ver van zijn woning af dozijnen arme jongens de grens over zijn 
getrokken om over Engeland naar het Belgische leger te komen. Zij 
hebben van die reis een vager begrip dan Columbus had van zijn 
eerste tocht naar Amerika. Zij wagen hun leven reeds dadelijk 
wanneer ze proberen de Hollandse grens over te komen. Wat zitten 
ze er mee in! Ze weten wel bij wie ze zich moeten melden om te 
horen wat er verder gedaan moet worden. “En wilt ge geloven,” 
zegde mijn zegsman, “dat er laatst een zestal in het holst van de 
nacht weer terug naar huis zijn gekomen, om aan moeder te 
vertellen, dat alles in orde was en om afscheid te nemen?” Toen zijn 
ze weer op de velos gesprongen en voorgoed vertrokken. Op de 
grens hebben ze de duttende schildwachten nog toegeroepen: 
“slaapzakken, luieriken!” 



 

Zo zijn de Belgen. Wij in Holland mogen dit wel dagelijks bedenken, 
omdat wij ons gemakkelijk een verkeerde voorstelling kunnen 
vormen van hetgeen de Belg ondervindt en presteert. Zeker, van 
het betrekkelijk klein aantal Belgen dat nog in ons land vertoeft, 
heeft zeker de grote meerderheid een afdoende reden om hier te 
blijven. Verder is er onder hen een klein getal sukkelaars en in hun 
zenuwgestel geschokte mensen, dat ook gelijk heeft te blijven. Rest 
dan nog een categorietje uitschot dat onder iedere natie te vinden 
is en op de gewone burger onwillekeurig een te grote indruk maakt. 

Daarom heb ik hier nog eens willen zeggen, wat uw lezers zeker heel 
makkelijk meevoelen, maar wat toch vooral de impressie is van 
iemand, die dezer dagen een reisje in België gedaan heeft. 

24 februari 1915 

De kinderen van het Joodse weeshuis te Antwerpen zijn enige tijd 
geleden allen naar Keulen overgebracht. Het gesticht was wegens 
de financiële toestand niet langer in staat voor de kinderen te 
zorgen. Onder deze kinderen zijn er vele, wiens ouders geen Belgen 
waren, maar Russen, Serviërs, Polen, enz. Dezer dagen heeft het 
bestuur van deze instelling uit Keulen het bericht ontvangen, dat 
alleen de kinderen van Duitse ouders mogen blijven. De andere 
kinderen mogen niet langer in Duitsland verblijven en zullen, indien 
het rabbinaat te Antwerpen niet in staat is om de zorg voor deze 
kinderen op zich te nemen, naar het land, waar hun ouders geboren 
zijn, worden teruggezonden. Het R.K. Huisvestingscomité zal echter 
pogingen in het werk stellen, om het vervoer van deze kinderen 
naar ons land mogelijk te maken. 

26 februari 1915 

De verdediging van Antwerpen. 



 

Berlijn, 25 februari. De gemeenteraad van Antwerpen is, volgens de 
Vossische Zeitung, voornemens een vervolging in te stellen tegen 
de schrijver van de in België verspreide brochure, welke de 
beschuldiging bevat dat het burgerlijk bestuur van Antwerpen de 
stad tegen de wil van de militaire overheid zou hebben 
overgegeven. 

27 februari 1915 

Onze correspondent te Antwerpen schrijft: 

Mag men uit Nederland in het Nederlands corresponderen naar 
België en omgekeerd? Ik schreef u (zie het avondblad van 22 dezer) 
dat, blijkens alhier op het postkantoor ingewonnen inlichtingen, dit 
wel mocht. Sedertdien kwam ook mij een postkaart onder ogen, 
door een Vlaming naar Holland gestuurd, en die terug belandde bij 
de afzender, met een stempel er op: Zurück weil Sprache 
unzulässig. Ueberwachungsstelle VIII. Armeekorps Aachen. Maar 
het was geen kalligrafie wat ik op de kaart geschreven zag! Van 
andere zijde toonde men me vanmorgen een kaart uit Holland, in 
het Nederlands gesteld, en die (het schrift was zeer leesbaar 
ditmaal) perfect terecht is gekomen … 

Besluit: brieven en kaarten, die duidelijk en leesbaar in het Hollands 
geschreven zijn, komen terecht. Moraal: Nederlanders en 
Vlamingen, schrijft duidelijk Nederlands! 

Onze Antwerpse correspondent komt aangaande het Hollands in de 
briefwisseling met België in het ochtendblad tot dit besluit: 
“Brieven en kaarten, die duidelijk en leesbaar in het Hollands 
geschreven zijn, komen terecht.” Die verklaring blijkt ons 
onvoldoende. Een Rotterdamse firma toont ons toch een briefkaart, 
de 23e dezer van hier “via Aachen” naar Antwerpen verzonden en 



 

bij haar terug ontvangen met het gestempelde opschrift: “terug taal 
niet toegelaten”, en die briefkaart is, in het Hollands, geschreven 
met machineschrift, zo duidelijk als het maar kan. 

Ook andere firma’s delen ons mee, dat ze hun in het Nederlands 
gestelde correspondentie naar België over Aken, ook briefkaarten, 
terug ontvangen hebben met de opdruk: Terug, taal niet 
toegelaten. 

Van bevoegde zijde vernemen wij nu in verband hiermee het 
volgende: 

Brussel en Antwerpen en een groot gedeelte van België zijn van 
Nederland uit per post bereikbaar voor zover de correspondentie in 
de Franse en Duitse taal gevoerd wordt. Alle in de Nederlandse taal 
gestelde brieven, die van Nederland uit via Utrecht-Emmerik-Aken 
verzonden worden, worden van laatstgenoemde plaats uit 
onherroepelijk teruggezonden met het stempel “Zurück weil 
Sprache unzulässig”. Het wonderlijke geval doet zich echter voor, 
dat brieven enz. van België uit via Aken en daar afgestempeld naar 
Nederland gezonden, wel in de Nederlandse taal en zelfs gesloten 
worden doorgezonden. 

5 maart 1915 

Paspoorten. 

De minister van buitenlandse zaken vestigt er de aandacht van de 
belanghebbenden op, dat naar hem gebleken is, reizigers wiens 
paspoorten de kenmerken vertonen, dat zij voor het verblijf in een 
land waarmee Duitsland in oorlog is, gediend hebben, daardoor 
moeilijkheden ondervinden bij het overschrijden van de Duitse 
grenzen. 



 

Gisterenmorgen hebben de Duitsers te Antwerpen weer iemand 
van de bemanning van de stoomboot Administrateur de Badts 
aangehouden. Hij wordt verdacht betrokken te zijn bij het 
smokkelen van brieven door middel van een kistje met een dubbele 
bodem, dat aan boord gebracht zou worden. De aangehoudene 
ontkende, daarvan iets te weten. 

6 maart 1915 

Uit Antwerpen. 

De burgemeester van Antwerpen, Jan de Vos, heeft in de 
vergadering van de Antwerpse gemeenteraad van 1 dezer een 
welsprekende redevoering gehouden om dank en hulde te brengen 
aan de Amerikaanse Commission for relief in Belgium en aan het 
Nationaal hulp- en voedingscomité “aan wiens edelmoedige 
werking het te danken is, dat de door de oorlog reeds zozeer 
geteisterde bevolking van Antwerpen thans voor de dreigende 
hongersnood kan behoed worden.” 

De raad heeft door het aannemen van een motie met de 
redevoering van burgemeester De Vos zijn instemming betuigd. 

7 maart 1915 

Men seint van de Belgische grens aan het Huisgezin: 

Met ingang van 1 maart is er weer een rechtstreekse verbinding van 
Antwerpen naar Keulen via Mol en Gladbach tot stand gekomen. Bij 
de inval der Duitsers in België en de daaropvolgende 
schermutselingen bij Mol en Aarschot had vooral de spoorweg 
tussen Lier en Neerpelt veel geleden. Ook was de spoorbrug bij Mol 
door de terugtrekkende Belgische soldaten opgeblazen. 



 

Onmiddellijk nadat de landstreek was bezet, zijn de spoorlijnen 
door de Duitse soldaten met behulp van werklieden der Duitse 
spoorwegen in orde gemaakt. De vorige week is de opgeblazen brug 
bij Mol in zoverre gereed gekomen, dat er treinen kunnen passeren. 

8 maart 1915 

Antwerpen. 

Burgemeester Jan de Vos van Antwerpen heeft op 27 februari het 
volgende manifest tot de bevolking van zijn stad gericht: 

De Duitse overheid heeft zich ten zeerste bij mij beklaagd nopens 
optochten, door kinderen ingericht en veelal door nieuwsgierigen 
gevolgd, terwijl zij tevens haar ongenoegen uitdrukte nopens het 
beschadigen van plakkaten, feit waartegen reeds vroeger de 
bevolking werd gewaarschuwd. 

Ik vestig de aandacht van mijn medeburgers op de zware geldelijke 
en andere straffen die de herhaling van dergelijke feiten, volgens de 
mij gedane mededelingen, na zich zou kunnen slepen, niet alleen 
voor de schuldigen maar ook voor gans de bevolking. 

Ik herinner er opnieuw aan dat samenscholingen van meer dan vijf 
personen verboden zijn, en dat het beschadigen van plakkaten 
strafbaar is volgens de wet. 

De burgers worden verzocht de politie te helpen in haar moeilijke 
taak en, in het belang van elkeen, mee te weken over de openbare 
rust en het nauwkeurig naleven van de bestaande 
ordemaatregelen, waarvan de handhaving ons aller belang is en 
niets afdoet aan onze eigenwaarde en vaderlandse gevoelens. 



 

Tevens heeft burgemeester De Vos het volgende ter kennis van zijn 
stadsgenoten gebracht: 

Er is vastgesteld geworden dat personen, met blijkbaar slechte 
bedoelingen, schimpschriften en spotprenten aanplakken. In 
aansluiting met mijn vorige aankondiging verklaar ik, dat deze 
handelwijze zeer laakbaar is, en van aard om zeer ernstige gevolgen 
voor de stad en haar bevolking met zich te slepen. 

De schuldigen stellen zich bloot aan gerechtelijke vervolgingen. 

Ik verzoek mijn medeburgers mij dadelijk te verwittigen, wanneer 
zij bemerken dat er ergens zulke aanplakkingen gebeurd zijn. 

9 maart 1915 

Berlijn, 9 maart. De Lokal Anzeiger verneemt uit Brussel: De stroom 
in de Schelde heeft het stoomschip Gneisenau, dat de bondgenoten 
voor Antwerpen midden op de rivier hadden laten zinken, 
verplaatst, zodat er nu aan beide zijden schepen van dertienduizend 
ton vrij kunnen passeren. Een Duitse maatschappij zal binnenkort 
de Gneisenau vlot brengen. Alle in de haven liggende schepen, die 
door Belgen en Engelsen beschadigd zijn, worden hersteld. 

10 maart 1915 

Ontploffing te Antwerpen. 

Brussel, 9 maart. In Antwerpen is gistermiddag in het zuider 
arsenaal aan de Herbouvillekade (de z.g. pyrotechnische school) 
een ontploffing voorgekomen, waardoor drie man zijn gedood en 
zeven gewond. Het ongeval geschiedde in een lokaal waar soldaten 
onder toezicht met opruimingswerk bezig waren. 



 

14 maart 1915 

De ontvangers der belastingen te Antwerpen hebben, vanwege de 
Duitse overheid bevel gekregen dadelijk over te gaan tot het 
opmaken der rollen voor de tienvoudige belasting op de afwezigen, 
aldus meldt de Nieuwe Gazet. 

Deze belasting zal dus worden toegepast. Na 15 maart zal er de 
betaling van geëist worden. 

De politie wordt gelast met het nazicht der afwezigen. 

Een bewijs dat het grootste aantal afwezige Antwerpenaren tot de 
gegoede burgers behoort, vindt men in het feit dat in de betalende 
gemeentescholen er het meeste kinderen ontbreken, schrijft 
Antwerpsche Tijdingen. Alleen voor deze scholen bedraagt het 
aantal ruim 2000! In de talrijke niet betalende gemeentescholen 
beloopt het aantal afwezigen nog ruim 5000! 

De Duitse overheid te Antwerpen wil blijkbaar het toezicht op de 
vijandelijke vreemdelingen verscherpen. Al de Franse, Engelse, 
Russische, Servische, Montenegrijnse en Japanse onderdanen van 
beide geslachten, ouder dan 15 jaar, moeten zich bij de overheid 
aanmelden met hun paspoorten en identiteitspapieren. 

15 maart 1915 

Een correspondent van de Times doen enige mededelingen over 
een Belgisch dorp in Nederland. Hij bedoelt de enclave Baarle-
Hertog in Nederlandse gebied, die daar veilig buiten bereik van de 
aanvallen der Duitsers ligt. 

Baarle-Hertog heeft evenals de dorpen in het IJzergebied een 
postkantoor dat zijn werk ondanks de moeilijkheden van de oorlog 



 

voortzet. Aan dat postkantoor heerst buitengewone drukte, omdat 
daar de postzegels van het Belgische Rode Kruis verkocht worden. 
Deze zegels hebben natuurlijk een grote aantrekkelijkheid voor 
verzamelaars. De nominale prijs ervan bedraagt 20 centiemen, 10 
centiemen en 5 centiemen. 

24 maart 1915 

Het bericht dat Antwerpsche Tijdingen zou hebben opgehouden te 
bestaan, blijkt op een misverstand te berusten. 

Uit Vlissingen meldt men ons: 

Hedenmorgen om 7 uur vloog over onze stad, op grote hoogte, een 
taube, die door een tweedekker achtervolgd werd. De vliegtuigen 
waren spoedig uit het gezicht verdwenen. 

Uit Nieuw Namen (gemeente Hulst): 

Hedenmorgen om half acht zijn hier drie vliegtuigen waargenomen, 
die van de kant van de Schelde kwamen. Zij koersten door het 
zuiden en verdwenen in westelijke richting. 

Uit Hansweert: 

Te Kruiningen (Zuid-Beveland) is een Engels vliegtuig neergekomen, 
dat is gemerkt n° 1001. De daarin gezeten officier, B. Crossley 
Meats, is ongedeerd. Hij werd geïnterneerd en heeft zijn erewoord 
gegeven. 

De Engelse vlieger was te Duinkerken opgestegen en had bommen 
op Hoboken geworpen. 

Wegens een defect aan de motor moest hij bij Kruiningen landen. 


