
 

24 september 1914 

Rond de Antwerpse forten nog steeds schermutselingen. Onder 
Broekem heeft het vuur der forten een Duitse positie vernietigd. 

Londen, 23 september. Hugh Martins beschrijft in de Daily News, 
hoe Mechelen weer het gewone uiterlijk begint te krijgen. Zelfs de 
winkels gaan open evenals de koffiehuizen. 

De bewoners verklaarden, dat hier niet meer gevochten wordt. 

Mechelen, zo zegde er een, is alleen gebombardeerd, omdat de 
toren van de kathedraal gebruikt werd als observatiepost. De toren 
is echter te sterk gebleken en staat nog. Daarom hebben zij het 
maar opgegeven als een lelijk geval. Dinsdagmorgen echter 
begonnen de zware kanonnen te dreunen, de granaten floten over 
het Hotel de la Gare uit de forten Walem en St. Katelijne Waver in 
de buitenste rij forten van Antwerpen, onderhielden een levendig 
vuur en schoten over de 320 voet hoge toren van de kathedraal 
bommen ten zuiden van de spoorweg. 

Troepen begonnen naar buiten te rukken, volle 5000 man zijn vóór 
acht uur langs het spoorwegstation gegaan: cavalerie, infanterie, 
veldartillerie met maxims, elk getrokken door twee honden, 
wielrijders-verkenners, een auto-mitrailleuse, een ambulance, een 
volledig leger in miniatuur. 

Met tussenpozen van 10 minuten floten de bommen, twee snel op 
elkaar, voorbij, onzichtbaar, ergens tussen de wolken en de aarde. 
Een priester die naast mij stond luisterde naar het doffe springen in 
het zuiden en kondigde met het voorkomen van een deskundige 
aan dat de gezochte plaats niet verder dan drie mijl in die richting 
moest zijn. 



 

Antwerpen, 23 september. 

In de nacht van dinsdag op woensdag is een Zeppelin gezien boven 
de eerste verdedigingslinie van de versterkte stelling van 
Antwerpen. Het luchtschip ging in de richting van Mol-Lier. Dank zij 
de zoeklichten der forten is de Zeppelin teruggekeerd. 

De Belgische troepen, die in een richting opereerden, welke wij niet 
bekend kunnen maken, hebben Duitsers ten getale van 2500 
ontmoet. Er volgde een hevige schermutseling. De Duitsers hadden 
veel doden, gekwetsten en krijgsgevangenen. De Belgische troepen 
waren in de minderheid, maar hun optreden werd door een 
geblindeerde trein gesteund. 

Te Borsbeek hebben gendarmen een klooster bezet van Duitse 
nonnen. Veertig geestelijke zusters zijn aangehouden en zullen 
België uitgezet worden. Deze maatregel is genomen naar aanleiding 
van de woorden, die één der zusters tot een arbeidster gesproken 
heeft. “Bid”, zegde zij, “voor keizer Willem; hij is een eerlijk man; 
maar uw koning, koning Albert, is onoprecht en weinig 
achtenswaardig.” 

Deze woorden hebben in het dorp grote opwinding veroorzaakt en 
de bevolking zou het klooster verwoest hebben zo de overheid geen 
maatregelen genomen had. 

25 september 1914 

Uit de Antwerpse Nieuwe gazet: 

Het is de eerste maal dat de vakantiekamer zetelende voor 
correctionele zaken, te vonnissen heeft gehad in een geval van 
smaad jegens het leger. 



 

Het zal wellicht het enige zijn. 

De eigenaar van een groot lokaal, dat in krijgslogement was 
veranderd, had zich waarlijk, al zij het ook, zoals de klager zegde, 
onder de invloed van kwaad humeur, op een lelijke wijze uitgelaten. 

Dat verveelt mij hier met al dat geloop! Seffens smijt ik heel de boel 
in de kelder! Daar kunnen ze stikken! 

Klager zegt: 

Dit was nog al te kras hé? 

Zeker, zeker, zegt de voorzitter, het kan bijkans niet zijn. 

En betichte, die niet verschenen en naar het buitenland vertrokken 
is, wordt bij verstek tot een maand en 200 frank boete veroordeeld. 

Het krijgsbedrijf in België. 

Sas van Gent, 23 september. De 22e deze is, naar het schijnt, een 
uitgebreide actie van het garnizoen van Antwerpen in zuidoostelijke 
richting begonnen, gericht tegen de verbindingen van het Duitse 
leger over Luik. 

De 23e zijn tussen Mechelen en Aarschot ongeveer 2000 man Duitse 
Landstorm buiten gevecht gesteld. Alle (1800) krijgsgevangenen, 
buiten de officieren, worden dadelijk naar Engeland vervoerd. De 
meeste officieren trouwens, die in de huidige oorlog gevangen 
genomen zijn, zijn niet doorgevoerd, doch te Antwerpen 
geïnterneerd. Tegen hen, in wiens bezit gestolen voorwerpen 
gevonden zijn, of tegen wie sterke vermoedens bestaan, dat zij de 
gruwelen in Aarschot, Leuven enzovoort hebben bevolen, wordt 
voor de krijgsraad rechtsingang verleend. 



 

Berlijn, 23 september. Onder het opschrift: “Aan het verkeerde 
adres”, schrijft de Schlesische Zeitung te Breslau, dat men in 
Nederland, welks kunst met die van de Vlaamse gedeelten van 
België een geheel vormt, gemeend heeft, dat het gevaar voor, of 
het behoud van de kunstwerken van het Duitse legercommando 
afhangt en men dus met een beroep op de kunstzin van de Duitse 
keizer, iets vermocht. 

De kathedraal van Mechelen is alleen niet gespaard, omdat de 
Belgen de toren, die uitzicht geeft over het gehele gebied der forten 
van Antwerpen, voor militaire operaties tegen de Duitsers 
gebruikten. 

Thans wordt zelfs beweerd, dat de Belgen de toren en de kathedraal 
van Antwerpen met machinegeweren en ander geschut hebben 
bewapend, om wanneer het geval zich voordoet, de Duitsers te 
beschieten. 

Hoe vreselijk de gedachte zou zijn, dit bouwwerk in puin te zien 
neerliggen en meesterwerken van Rubens te zien vernietigen, toch 
vraagt het blad zich af of iemand in ernst kan verlangen dat de 
Duitsers zich tegen dergelijk gevaar niet zouden weren? dan zou het 
oorlogvoeren de Fransen en Belgen al zeer gemakkelijk worden 
gemaakt. Zij behoefden achter hun machinegeweren en geschut 
slechts één van de vele meesterwerken der kunst op te stellen en 
konden dan naar hartenlust op de Duitsers schieten, zonder dat 
deze het zouden mogen wagen de vijandelijke machinegeweren en 
het geschut tot zwijgen te brengen.  

Aan de Indépendance Belge wordt geseind, dat er bij Putte ten 
noordoosten van Mechelen, gedurende twintig minuten een 



 

schermutseling heeft plaats gehad, waarbij de Duitsers 
teruggedrongen zijn. Ze moeten vele doden achtergelaten hebben. 

Bij Ename is het tot een botsing gekomen tussen Duitsers en 
Belgische burgerwacht. Aan Duitse zijde zijn drie man gedood en 
twee gekwetst en vijf Duitsers zijn krijgsgevangen gemaakt. Aan 
Belgische zijde geen verliezen. 

26 september 1914 

Uit België. 

Eergisteren is te Antwerpen een vergadering gehouden van de 
Chambre arbitrale et de conciliation pour grains et graines (Kamer 
van scheidsgerecht en verzoening voor de handel in granen en 
zaden), waarin een voorstel aan de orde kwam om te verklaren dat 
voortaan geen Duitser of Oostenrijker lid der Kamer kan zijn, en alle 
Duitsers en Oostenrijkers die, ofschoon als Belgen genaturaliseerd, 
bij bevel van de militaire overheid de stelling van Antwerpen 
wegens de oorlogstoestand hebben moeten verlaten, lid zijn, te 
schrappen. 

De stemming der vergadering bleek ten gunste der motie. Daar 
intussen veel leden te velde zijn, was de vergadering niet in staat 
een besluit te nemen, om welke reden maandag aanstaande een 
tweede vergadering zal worden gehouden. 

Het Duitse leger, dat voor Antwerpen ligt, beschikt, naar uit Brussel 
aan de Kölnische Volkszeitung wordt gemeld, thans over zwaar 
belegeringsgeschut. 

Van Belgische zijde. 

De Belgische legatie te ‘s-Gravenhage meldt: 



 

Het Wolff-bureau heeft een telegram gepubliceerd van 12 
september, hetwelk in de Hollandse pers is opgenomen en waarin 
bericht werd dat te Oostende een Duitser was gefusilleerd en dat 
men uit stellige bron wist dat deze man een zeer geacht koopman 
was, die te België verblijf hield voor zijn zaken en zich nimmer 
schuldig had gemaakt aan spionage. 

De inlichtingen, verstrekt door de auditeur-generaal bij het militair 
gerechtshof te Antwerpen en de Belgische minister van oorlog 
bewijzen dat zekere Paul August Ehrhard, geboren te Rümmingen, 
reservekapitein van het Duitse leger, zich noemende koopman te 
Hamburg, op regelmatige wijze is veroordeeld door de krijgsraad, 
te Sint Niklaas zitting houdende, op 31 augustus 1914: hij is in het 
fort van Zwijndrecht, op 5 september ter dood gebracht. 

Deze man was te Oostende gearresteerd ter zake van spionage; hij 
heeft bekend, in last te hebben de Duitse militaire autoriteiten te 
verwittigen van de aankomst van troepen, welke over zee mocht 
plaats hebben. Hiertoe was hij voorzien van een telegrafisch 
toestel. Er kon hoegenaamd geen twijfel bestaan omtrent de 
hoedanigheid van de verdachte. 

Het bericht van het Wolff-bureau is dus in flagrante strijd met de 
waarheid. 

Uit België. 

Een gesprek met een Duitse officier. 

Brussel, 21 september. 

Een onzer oorlogscorrespondenten schrijft: 



 

Mijn vermoeden, dat de Duitsers in deze nieuwe fase van de oorlog 
er alles op zullen zetten om zo spoedig mogelijk in het bezit van 
Antwerpen te geraken, is juist geweest. 

Was dat vermoeden, in mijn vorig schrijven uitgedrukt, gegrond op 
hetgeen ik had waargenomen door bestudering van de oorlogskaart 
en de algemene toestand op het operatieterrein in Frankrijk, 
bevestigd vond ik het in een gesprek, dat ik voerde met een 
hoofdofficier der Duitse artillerie. Het is wel de moeite waard u dat 
gesprek in korte trekken hier weer te geven. 

Natuurlijk dat mijn zegsman mij geen militaire geheimen verraadde, 
hij deelde mij alleen mee dat, wat hij kon en mocht verwoorden. 
Het gesprek werd dan ook van beide zijden gevoerd met de uiterste 
voorzichtigheid, van zijn kant door niet te veel in details te treden, 
van mijn zijde door niet teveel te vragen of te nieuwsgierig te willen 
zijn, zodat ik het zorgvuldig vermeed om de schijn op mij te laden 
van al te grote belangstelling in zaken die nu eenmaal de “civilist” 
niets aangaan. 

Het gesprek dan begon met een beschouwing over de algemene 
toestand welke in het oosten, aan de Russische grenzen, in zoverre 
ten gunste van de Duitsers was gewijzigd, daar deze het offensief 
hadden kunnen hernemen en de Russische troepen uit Oost-
Pruisen hadden kunnen terugwerpen. Dat de Duitsers daar 
numeriek ver in de minderheid waren werd mij grif toegegeven, 
evenwel werd dit goedgemaakt door het gemakkelijk te verdedigen 
terrein, dat, met onmetelijke bossen bezet, doorsneden wordt door 
talloze stromen die in meren en moerassen uitmonden, en die het 
mogelijk maken dat een geringe strijdmacht een veel sterkere 
gedurende lange tijd kan tegenhouden. Bij het begin van de oorlog 
waren slechts relatief zwakke krachten aan de Duitse grenzen 



 

geconcentreerd. Dit maakte, dat zij hebben moeten terugwijken 
door de zware druk op hen door de tegenstander uitgeoefend. In 
het krijgsplan der Duitsers was dit evenwel voorzien, men 
verwachtte daar in den beginne niets anders dan een voorlopig 
succes der Russen, dat echter, zo verwachtte men, zou ophouden 
zodra voldoende krachten waren tezamen getrokken om de 
indringer terug te werpen en hem een nieuw vruchtbaar offensief 
te beletten. 

Op het westelijk oorlogsterrein was de spoedige en totale 
vernietiging der Frans-Engelse strijdkrachten het enige, het 
hoofddoel. In plaats van door het belegeren van de talrijke 
vestingen en sperforten aan de Franse oostgrens veel tijd te doen 
verloren gaan en de hoofdkrachten te versnipperen, was, 
strategisch gesproken, een inval aan de minder sterk bevestigde 
noordgrens noodzakelijk geworden. Om een verder doordringen 
mogelijk te maken moesten nochtans enige vestigingen en 
versterkte punten worden genomen, een andere strijdmacht rukte 
intussen verder, de voortroepen waren reeds tot voor Parijs 
genaderd. Om de zich daar in de nabijheid bevindende Franse 
troepen weg te lokken, zo deelde mijn zegsman mij mee, hadden de 
Duitsers een achterwaartse beweging ondernomen en een 
afwachtende houding aangenomen in de grote stelling, die u allen 
bekend zal zijn. Deze beweging had ten doel om een hoofdslag uit 
te lokken die wellicht over het verloop van de oorlog zou beslissen. 

Merkwaardig klinkt het, dat een achterwaartse beweging werd 
bevolen, nadat reeds Duitse troepen tot in de nabijheid van Parijs 
waren opgerukt en enige versterkte punten, Maubeuge, Givet, enz. 
waren genomen. Na de berichten, die tot ons kwamen, klopt die 
voorstelling van zaken niet met de werkelijkheid, een succes der 
geallieerden is nauwelijks meer tegen te spreken, evenmin als het 



 

feit, dat de blijkbaar defensieve houding, die de Duitse troepen op 
dit gedeelte van het oorlogsterrein aannemen, een teken van kracht 
zou betekenen. Na de gebeurtenissen van de vorige week schijnt de 
voorwaartse beweging naar Parijs tot stilstand, de operaties op het 
dode punt gekomen te zijn, terwijl het terugwijzen van de aanval 
van de uiterste Franse rechtervleugel m.i. voor deze minder als een 
absolute nederlaag dan wel als mislukte poging ter omtrekking van 
de Duitse linkervleugel moet worden aangezien. Immers van een 
vervolging der Fransen, die op de nederlaag ter algehele 
vernietiging behoort te volgen, werd niets vernomen. Met andere 
woorden, ook de Franse voorwaartse beweging naar het noorden 
schijnt op dit ogenblik tot staan te zijn gekomen. 

Intussen bleef Antwerpen zich handhaven; deze stad, waarbij een 
belangrijk deel der Belgische troepen is samengetrokken, was 
ongevaarlijk, zolang de Duitse troepen zegevierend naar het zuiden 
voortdrongen. Een sterk observatieleger was voldoende om de 
Belgische troepen in bedwang te houden, vandaar dat ook geen 
pogingen werden gedaan de forten te belegeren of te nemen. 

Bij het gelukken van een Frans offensief in de richting naar België 
betekent Antwerpen, in de rug der Duitsers, een niet te 
onderschatten gevaar, hun troepen zouden van daar uit en uit het 
zuiden, dus van twee zijden, worden bedreigd, Brussel en daarmee 
een groot deel van België zou door de Duitsers moeten worden 
prijsgegeven. 

Ten einde nu dit nog steeds bestaande gevaar te voorkomen, schijnt 
de vernietiging der Belgische strijdkrachten thans geboden. Dat dit 
slechts door een in bezit nemen der forten kan geschieden springt 
in het oog, immers daardoor zal of de Antwerpse bezetting worden 
gevangen gemaakt, of zal deze, op welke wijze dan ook, een goed 



 

heenkomen moeten zoeken naar Noord-Frankrijk. In ieder geval zal 
zij in de rug van het Duitse leger niet meer kunnen opereren en zal 
dit slechts van één zijde een eventuele aanval, dus uit het zuiden, 
hebben te doorstaan. 

Zo is in ruwe trekken de toestand, zoals die mij werd geschetst. 

Dat er met dit voornemen haast wordt gemaakt is ook voor de 
outsider duidelijk waarneembaar. Het aantal troepen, dat in de 
laatste dagen naar Antwerpen is en nog wordt gedirigeerd, is niet 
te schatten. 

Zware artillerie, vuurmonden van reusachtige afmetingen, ten dele 
door Oostenrijkse troepen aangebracht en bediend, zullen aan de 
belegering deelnemen. Wel ondervinden het vervoer en de 
opstelling door het slechte weer en de drassige bodem wat 
vertraging en zijn de betonvloeren waarop deze machtige stukken 
worden opgesteld, nog niet geheel gereed. Lang kan dit echter niet 
op zich laten wachten, want de tijd dringt tot handelen. 

Hoewel, naar mij werd meegedeeld, en deel der belegerings-
artillerie van voor Maubeuge afkomstig is en dus tot de kern van het 
Duitse leger mag worden gerekend, zijn vele delen der andere 
troepensoorten uit de landstorm samengesteld. 

Het grijsblauwe velduniform, dat vermoedelijk voor deze troepen 
niet in gereedheid was, heeft plaats gemaakt voor het kleurrijke, 
zoals ieder dat van zijn reizen of uit zijn verblijf in Duitsland kent. De 
bewapening en bespanning is in de perfectie geregeld, hoewel de 
omkadering der onderdelen, hoofdzakelijk wat die der officieren 
betreft, mij voorkomt wel beter, of tenminste talrijker te kunnen 
zijn. Compagnieën en eskadrons met één of twee officieren nam ik 
herhaaldelijk waar: zij zijn geen zeldzaamheid, doch ook hierin zal 



 

de verbazingwekkende organisatie van het legerbestuur wel op 
andere wijze hebben voorzien. Duitsland is niet gewoon 
onvoldoende geschoolde en aangevoerde troepen in het veld te 
zenden of op te offeren en beloofde dit te minder te doen daar, 
naar mij werd verzekerd, een sterke reserve van meer dan een 
miljoen mannen nog binnen de landspalen beschikbaar is. 

Intussen bleef het Belgische bezettingsleger te Antwerpen in de 
laatste dagen werkzaam. Wel werden de herhaaldelijk met een 
meer of minder belangrijke troepenmacht ondernomen uitvallen 
teruggewezen, doch door al deze voorvallen wordt het tweeledig 
doel bereikt, zoveel mogelijk Duitse troepen van het belangrijkste 
operatieterrein af te trekken, deze voortdurend te verontrusten en 
de verbindingslijnen te bestoken of tijdelijk te vernielen. Bij één 
dezer ondernemingen heeft zich een zeer betreurenswaardige 
gebeurtenis voorgedaan, die mij door een ooggetuige werd 
medegedeeld. 

Ik moet dit feit vermelden omdat het in zekere zin een aanvulling, 
een nader bewijs is van hetgeen ik u herhaaldelijk meldde, namelijk 
dat in Belgische kringen nog steeds de jammerlijke dwaling heerst 
van de ongunstige houding te hunnen opzichte der Nederlanders. 
Bij een der ondernemingen van Belgische troepen in de nabijheid 
van Leuven werd het dorp Linden, ten oosten van die stad, door hen 
genomen. Het kasteel der Nederlandse familie van Blankenhagen 
aldaar was uit eigen middelen als ambulance ingericht, en een 
veertigtal Belgische gewonden vond de liefderijkste verpleging bij 
deze om hun filantropie in het dorp algemene bekende 
landgenoten. Van de daken van het prachtig kasteel waaide zowel 
de Rode Kruisvlag als de Nederlandse driekleur. Nauwelijks meester 
van het dorp, drongen de troepen het kasteel binnen, dat na korte 
tijd verwoest werd en in vlammen opging. 



 

Meer dan eens heb ik u gewezen op dergelijke, analoge gevallen 
door de Duitsers bedreven. Herhaaldelijk wees ik er op hoe de 
verbittering tegen de Duitsers door deze niet te rechtvaardigen 
handelingen aanwakkerde en er toe bijdroeg, dat de tot het uiterste 
gedreven bevolking kwam tot daden die haar noodlottig werden; 
doch dat de Nederlandse naam, zonder enige reden en alleen door 
het geloof aan dwaze geruchten, zozeer wordt miskend en dat de 
miskenning van het grote filantropisch werken dat door 
Nederlanders zowel hier ter stede als bij u ten voordele der 
Belgische bevolking wordt gedaan, zulke betreurenswaardige vorm 
zou aannemen, hebben met mij wel weinigen gedacht. 

De onpartijdigheid en objectiviteit geboden mij echter ook van deze 
gebeurtenis gewag te maken. Het is mij bekend dat de 
vertegenwoordiging der Nederlandse regering alles, schier het 
onmogelijke, in het werk stelt om de bevolking van het verkeerde 
hunner opvatting te overtuigen. 

Uit Antwerpen. 

Antwerpen, 20 september. 

Alle inrichtingen van onderwijs zijn gesloten; hun gebouwen zijn in 
gebruik gegeven aan de ministeries, de hospitalen, de inrichtingen 
van liefdadigheid. 

Waar blijven al die tienduizenden kinderen met hun speelsheid en 
baldadigheid, met hun anders in de klassen gedempt rumoer en 
door de tucht bedwongen levenskracht? Ziet nu al die kleine dwaze 
hersentjes ingenomen door enkel ideeën omtrent het bedreigde 
vaderland, en op hun eigen trant bezig met alles wat de groten alle 
uren van de dag in beslag neemt. Onnoemelijk veel boy-scouts 
rennen de stad door met boodschappen en tijdingen; ge vraagt in 



 

het als ministerie ingerichte atheneum naar het adres van een 
gezantschap, en een boy-scout, die naar voren getreden is, zegt u 
uit het hoofd en op staande voet straat en huisnummer. Nergens 
hinderlijke bendes loslopende en in de weg staande kinderen. Wilt 
ge weten, waar al dat kleine grut gebleven is, ga dan mee naar een 
der volksbuurten, bijvoorbeeld naar de Sint Jansplaats. 

Er zweeft daar niet weinig stof in de lucht, we zijn daar dan ook op 
het slagveld. Vier straten aan de ene kant hebben een gelijk aantal 
aan de andere kant uitgedaagd, en in afwachting van de 
oorlogsverklaring, wachten ongelooflijk lange rijen jongens en 
meisjes (die natuurlijk het vinnigst zijn), gewapend met sabels, 
geweren, stokken, op het uitbreken van de vijandelijkheden. De 
kinderen uit betere standen zijn in echte soldatenpakjes gestoken 
en daarom van nature als officieren aangewezen. Er wordt lang 
beraadslaagd, wie de Belgen zullen zijn en wie de “Alboches”. Er is 
niet veel animo voor de laatste rol, maar de liefde voor het spel wint 
het van de afkeer de “Duits” voor te stellen, en eensklaps begint 
een oorverdovend lawaai. De hele buurt komt er bij te pas, de 
moeders komen van heinde en verre en lachen zich de tranen uit de 
ogen. Wat een oorlogskreten, wat een geduikel en beweeg. Het 
klautert over elkaar, de een klemt zich aan de ander, er storten hele 
groepen over de grond, ademloos en zelfs hier en daar met ware 
verbittering, waar een robbedoes wat al te ernstig zijn rol opgevat 
heeft. Huilende kleine meisjes, gevoelig bestraft voor een al te grote 
ernst bij de uitoefening van het krijgsbedrijf, gaan zich vastklemmen 
aan de boezelaars van bezorgde, maar glimlachende moeders. 
Overal vallen gewonden neer, en nu komt de aardige kant van het 
spel. 

Er is namelijk een werkelijke ambulance ingericht. Er zijn tenten 
opgeslagen, waarin liefdezusters de konvooien met gekwetsten 



 

afwachten. Het zijn wat oudere meisjes in hun aardige zondagse 
kleedjes, die dan ook hun bewegingen belemmeren, maar aan hun 
gebaren tegelijk iets ingetogens geven. Ze zijn trouwens helemaal 
in hun rol; niet voor niets heeft de hele stad al die dagen in 
medelijden geleefd met de binnentrekkende en voorzichtig 
vervoerde gewonden. De meisjes hebben zich in de rol gedacht, die 
hen het liefst moest zijn, die der verpleegsters namelijk, en beelden 
die nu met grote nauwkeurige genegenheid uit. Ze hebben witte 
huiven om de aardige kopjes en rode kruisen daarop en op de 
mouwen gestikt. De gewonden worden uiterst voorzichtig - hoe 
keurig acteren die kinderen toch - in de tenten gedragen, waar 
etenswaren, flessen koffie, chocolade, opgehoopt zijn. Weldra 
overtreft het aantal gewonden dan ook de draagkracht van het 
fonds en wordt op proviand uitgegaan. 

Opeens een vreselijk geschetter: de “Duits” heeft het verloren, de 
gevangenen worden gebonden weggevoerd. Het spel is eigenlijk 
afgelopen, maar sommige gewonden schijnen nog niet genezen te 
zijn en blijven nog wat hangen in de ambulances. Ik verdenk er 
sommige jongens van, dat zij het niet kwaad vinden onder de zorg 
van een paar alleraardigste meisjes. Maar als het krijgsgewoel 
opeens een paar straten verder opnieuw begint, bezinnen ze zich, 
hun wonden zijn genezen, en ze lopen zich de zolen van de voeten, 
om van voren af de Duits te verjagen, die altijd het laatste loodje 
leggen moet. 

Komt men een paar dagen later terug, dan is het spel alweer 
vergeten, in de kinderkopjes is alles actualiteit, en omdat er geen 
gewonden in de laatste tijd binnengekomen zijn en de kranten vol 
gestaan hebben van het “geheim van Namen”, worden nu overal 
grote forten over de straat gebouwd, die bestormd worden, 
gebombardeerd, waaruit straks de vlammen opslaan en die dan 



 

met de aardbodem worden gelijk gemaakt. Daarbij doet een goede 
garde-ville een oogje dicht als het door de stadswerkers 
opgehoopte zand over de straat jaagt; het is oorlog en de kinderen 
mogen het weten. 

Volgens de Nieuwe Gazet beginnen de Duitsers nood aan officieren 
te krijgen. Ze doen pogingen om hun officieren, die gevangen 
genomen zijn, door uitwisseling met vreemde officieren, die zij 
gevangen houden, terug te krijgen. Het blad zegt van zeer 
betrouwbare zijde te weten, dat zij reeds op indirecte wijze 
geprobeerd hebben om kolonel von Bülow los te krijgen, die in 
handen der Belgen is, en dat de Belgische staf hun verzoek niet 
ingewilligd heeft. 

27 september 1914 

Men schrijft ons uit Vlaanderen: 

In de pers is er melding gemaakt van geruchten, volgens welke 
staatsminister Woeste als tussenpersoon gediend zou hebben bij 
besprekingen tussen von der Goltz en de regering van België te 
Antwerpen. 

Katholieke bladen hadden de onwaarschijnlijkheid van dit gerucht 
wel bepleit, maar doordat de staatsminister te Brussel was 
gebleven, had men nog geen definitieve bevestiging of tegenspraak 
kunnen ontvangen. 

Dit laatste brengt de Bien Public van hedenmorgen nu. Een der 
Brusselse correspondenten van dit blad heeft terstond toen hij de 
dagbladen, welke die geruchten vermeldden, in handen kreeg, bij 
Woeste een bezoek gebracht en ziehier wat deze hem verklaarde. 



 

Ik heb noch rechtstreeks noch onrechtstreeks maarschalk von der 
Goltz gesproken, evenmin een der personen verbonden aan het 
Duitse militaire of burgerlijke bestuur. Ik heb hen geen regel 
geschreven en zij hebben mij evenmin een regel geschreven. Dit is 
duidelijk, dunkt mij. In de tweede plaats heeft men mij geen enkel 
voorstel gedaan en ik zou, in geen enkel geval, op mij genomen 
hebben afgevaardigde te zijn van een vreemde regering. Ik ben te 
Brussel gebleven wegens mijn hoge leeftijd en omdat het niet te 
voorzien was hoe lang wij te Antwerpen zouden moeten blijven. Ik 
geloof bovendien dat de ministers van staat daar ter plaatse weinig 
belangrijks kunnen doen, aangezien de militaire overheid er alle 
macht in handen heeft. Anderen zijn blijkbaar dezelfde mening 
toegedaan, want noch baron de Favereau, noch Devolder zijn naar 
Antwerpen vertrokken. Drie andere staatsministers zijn naar 
Amerika, hetgeen wel een bewijs is dat hun aanwezigheid te 
Antwerpen niet onmisbaar was. 

De heer Woeste was wel naar Antwerpen gereisd om 
regeringspersonen te spreken, maar de koning heeft hij niet gezien. 

Tot slot gaf de heer Woeste nog eens verklaringen over zijn 
vroegere houding bij de bespreking der legerwetten. 

Een oorlogsmuseum. Ingezetenen van Antwerpen hebben het 
initiatief genomen een museum tot stand te brengen, dat in latere 
jaren, als de herinnering aan deze oorlog zal vervaagd zijn, tot een 
blijvend gedenkteken zal kunnen strekken, om aan landgenoot en 
vreemdeling de geschiedenis van deze benarde dagen te vertolken. 

De heer Claes, conservator van het museum Steen, dat na de 
oprichting van het Vleeshuis, uitsluitend historisch museum zal 



 

blijven, heeft daar een zaal opengesteld, waar een verzameling van 
alles wat op de krijg betrekking heeft zal worden tentoongesteld. 

Wij lezen in het Handelsblad van Antwerpen, dat de Engelse 
minister Mc Kenna te Antwerpen is aangekomen. 

Vrijdagnamiddag wilde een Engelse vlieger die een neef van de 
prins de Ligne als passagier meevoerde, op het Wilrijkseplein te 
Antwerpen landen, toen zijn toestel op een aanzienlijke hoogte 
omsloeg en naar beneden viel. Het vliegtuig werd verbrijzeld en de 
beide inzittenden werden zwaar gewond. De Engelsman had een 
voet gebroken, terwijl de neef van de prins de Ligne een breuk van 
de knieschijf opliep. Beide gekwetsten zijn naar het St. 
Camillusgesticht  overgebracht. 

28 september 1914 

Dumdumkogels. Het Rode Kruis. 

Men schrijft ons uit Antwerpen op 22 september: 

Uw Berlijnse correspondent heeft voor enkele weken een 
uitvoerige beschrijving van de dumdumkogels gegeven, die, in grote 
hoeveelheden door de Fransen gefabriceerd worden en zogenaamd 
aan de krijgvoerende troepen ten gebruik gegeven zouden zijn. 
Gisteren had ik de gelegenheid, in de ambulance op het 
Stuivenbergplein een dergelijk projectiel te zien, waarvan de 
brokken uit de wonden van een Belgische soldaat waren 
verwijderd. De “gestionneur” of administrateur van dit door de 
Antwerpse vrijmetselaars ingerichte hospitaal, de heer P ... die mij 
een uitnodiging had doen toekomen, leidde me rond. Het 
slachtoffer was in de arm gewond op de 12e van deze maand, in de 
buurt van Wijgmaal, vlak bij het Leuvense kanaal. De troep, 



 

waarvan hij deel uitmaakte, was tussen twee vuren gekomen. 
Plotseling was namelijk een flankaanval begonnen vanuit het 
naburige kasteel van de hertog van Aremberg. Ik merk hierbij tussen 
haakjes op, dat op de zeer uitgestrekte goederen van deze voor de 
oorlog in België aan het hof uiterst geziene heer, bijna alle om 
Leuven gelegen, door de Duitse troepen in het geheel geen schade 
is aangericht. Dit verklaart, waarom naast volkomen uitgebrande 
dorpen tussen Aarschot en Leuven ganse groepen hoeven gespaard 
zijn gebleven; deze waren het eigendom van de hertog. Tot 
onmetelijke ergernis van de Leuvenaars werden kort na de 
bezetting van hun stad op een der kastelen grote feestelijkheden 
gegeven. Maar ik keer tot de gewonde terug. De kogel was gelukkig 
niet in het been doorgedrongen, maar had in het vlezige deel van 
de bovenarm uitgebreide verwoestingen aangericht. Van de 
kogelmantel waren vier stukken teruggevonden, die door de 
operateur bij de directie zijn ingediend met bijvoeging van een 
officieel rapport, waarin het gebruikte projectiel als dumdum is 
aangeduid. Het lood, dat de kogel gevuld had, was niet meer in de 
wond teruggevonden. De vier stukken waren verwrongen, en 
vertoonden gescheurde randen. Gelijk men weet, kan van elk 
modern geweerprojectiel een dumdum worden gemaakt door 
eenvoudige doorsnijding van de uit een sterk koperhoudend alliage 
gefabrikeerde mantel. Ontmoet de kogel weerstand in het 
getroffen lichaam, dan zal die weerstand in de eerste plaats worden 
ondervonden door de kogelmantel: het lood, dat veelal gesmolten 
aankomt, zal een sterke drukking oefenen tegen het voorste deel 
van de mantel, op soortgelijke wijze als een passagier in een trein 
die te bruusk geremd wordt een krachtige voorwaarts gerichte 
beweging ten opzichte van de coupéwanden ondervindt. 

Het lood zal door de insnijdingen in de richting van het schot 
heendringen, met zulk geweld, dat de mantel in stukken zal 



 

gescheurd worden. Deze stukken brengen de beruchte 
verwoestingen in het lichaam teweeg. In een der stukken, die mij 
door de heer P. en een dienstdoende geneesheer getoond werden, 
is zeer duidelijk een vrij zuivere rechte insnijding zichtbaar, die 
echter zo oppervlakkig is geweest, dat zij niet tot een bredere 
inscheuring heeft aanleiding gegeven. Verder worden de stukken 
door lijnen begrensd, die rechte, kunstmatig teweeggebrachte 
gedeelten vertonen. Het staat voor mij vast, dat we hier te maken 
hadden met een dumdumprojectiel. Ook in andere Antwerpse Rode 
Kruishospitalen zijn dergelijke kogels geconstateerd. 

Men zou echter te ver gaan, indien men voor dit misbruik enige 
verantwoordelijkheid laadde op Duitse autoriteiten. Hoe licht komt 
niet een pervers individu op de gedachte, om met de wond, die hij 
veroorzaken wil, niet de dood of een buiten gevechtstelling maar 
een schrikkelijke en langdurige marteling teweeg te brengen. En 
hoe gemakkelijk is dit niet te bereiken. Ik voeg hier nog een 
opmerking bij van de geneesheer, die de operatie had verricht. 
Tijdens het zeer moeilijke zoeken en verwijderen van de gekromde 
en verwrongen metaaldelen uit de arm was de patiënt onder 
narcose gebracht; hij had in het geheel geen pijn gevoeld, en had 
alle symptomen vertoond van een diepe slaap. Alleen had hij op elk 
ogenblik geweten wat er met hem gebeurde, en had dit met een 
toonloze stem telkens gezegd. “Nu steken ze in mijn arm” “Nu 
snijden ze” “Ze halen ze er iets uit” enz. Het feit werd mij als 
medische curiositeit meegedeeld. 

Ik wil hier nog een paar opmerkingen aan vastknopen over de door 
mij bezochte ambulance en de aard der medewerking van 
particuliere verenigingen met het Rode Kruis. Meestal, gelijk bij vele 
kloosters, wordt daaraan een uitgebreide lokaliteit aangeboden en 
een aantal bedden. De verdere inrichting wordt aan het Rode Kruis 



 

overgelaten. De ambulance aan het Stuivenbergplein is een der zeer 
weinige, die in geheel gerede toestand aan de regering zijn 
aangeboden. De 150 bedden zijn eenvoudige, op schragen 
geplaatste matrassen, los, licht en stevig getimmerd. De inrichting 
telt tien dokters, waaronder een oogarts, een tandarts, en een 
specialist voor oor-, neus- en kinderziekten. 

Een inrichting voor radiografie met een eigen directeur treedt 
eerstdaags inwerking. Iets zeer bijzonders van deze inrichting is 
verder, dat alle verpleegsters, die zonder uitzondering tot de 
gegoede standen behoren, en het gehele estafettepersoneel, 
bestaande uit 14 jonge mensen uit dezelfde kringen, al hun 
werkkracht, die dag en nacht in beslag wordt genomen, belangloos 
en anoniem ter beschikking van de ambulance gesteld hebben. 
Anoniem, want anders zou ik gaarne vermelden hoe bv. de 
echtgenote van een grote fabrikant bij nacht de fornuizen bedient, 
en al het zware werk in handen genomen heeft. 

De nachtdienst wordt buiten de tien hoofdverpleegsters 
waargenomen door twee dames, 19 verpleegsters, en 3 à 4 leden 
van het bestuur. Opvallend is de gunstige toestand van de meeste 
gewonden. Ze voelen zich in de ruime, zindelijke lokalen achter de 
bloemen, waarvoor lieve handen zorgen, zeer op hun gemak. De 
enige gewonde waarover zorg bestaat, ligt te ijlen; de herstellenden 
zitten overdag in het zonnetje, enkelen biljarten, anderen lezen hun 
gazet, en alle tekenborden in de van bestemming veranderde 
schoollokalen zijn gevuld met karikaturen van de keizer en andere 
alboches. 

Onder de vele gekwetsten is opmerkelijk een broeder jezuïet uit 
Leuven, die opgeroepen was en aangewezen voor het Rode Kruis. 
Hij vertelde ons, hoe hij als brancardier op het slagveld een 



 

gewonde had opgenomen en ondertussen beschoten werd. Toen 
hij zich met de gewonde liet vallen, hield aanstonds het schieten op. 
De hoed, die hij tijdens het gevecht op had, een eenvoudig 
priesterhoedje, zag ik met de gaten van drie kogels. Twee hadden 
die doorboord, de derde had er een lange gleuf in geschoten. Hij lag 
met een beenwond in de ambulance. Te vermelden is, dat hij 
terstond na zijn komst in kennis is gesteld met de omstandigheid, 
dat hij verpleegd zou worden door vrijmetselaars, zonder dat hij 
daarin de minste reden vond om de ambulance te verlaten. Aan 
elke gewonde wordt direct bij opname de vraag gesteld, of hij 
geestelijke bijstand wenst, en zo ja welke. Reeds voor het in gebruik 
nemen van de inrichting was de aalmoezenier van het leger met 
deze maatregelen in kennis gesteld. Er blijkt, dat wel de meeste 
soldaten, die binnenkomen, katholiek zijn, maar slechts ongeveer 
een vierde van allen bijzondere bijstand stelt op geestelijke 
bijstand. 

Giften van de bevolking kwamen dagelijks in grote hoeveelheden 
binnen; daaronder waren er geen, die zo hoge waarde hadden als 
al die eenvoudige geschenken, waarmee in de linnenkamer een 
paar kasten gevuld waren. Toen op de 12e september ongeveer 130 
gewonden het hospitaal werden binnengedragen, stroomde de 
hele buurt uit. Tussen dichte rijen zwijgende mensen droeg men de 
arme jongens naar binnen. Er maakte zich eensklaps zulk een 
onbeschrijflijk gevoel van medelijden van al die kleine arbeiders, en 
oude wijfjes, en lieve meisjes meester, dat het opeens maar één 
beweging was van hen allen, om naar huis te lopen, de laatste 
spaarpenningen te halen, waaraan ieder toch zelf zulk een behoefte 
had, en de witgoedwinkels, de sigarenetalages, de 
chocoladevoorraden in het hele kwartier leeg te kopen. Met volle 
armen werden de schatten binnengedragen, en daar lag het alles 
bont dooreen: gekleurde wollen hemden, flanellen broeken, 



 

sigaretten, lekkernijen, want ieder naar zijn leeftijd en voorkeur had 
gebracht, wat naar zijn dunk voor de beste jongens het prettigste 
zou zijn. Een rimpelig, onbegrijpelijk oud vrouwtje had haar 25 
centimes gebracht, meer had ze niet in huis, en de gestionnaire had 
haar met tranen in de stem bedankt. 

Zo krijgt dan ook elke gewonde, die als genezen ontslagen wordt, 
behalve wat hij aan heeft, nog een stel nieuw ondergoed, 
aandoenlijk geschenk der barmhartige armen, mee. 

Het opkomen van de rekruten der lichting 1914 in de niet bezette 
provincies gaat geregeld zijn gang. 

Ze worden allen naar Lier gezonden. Van de lichting, die 33.000 man 
telt, rekent men een derde te kunnen bijeen krijgen. 

Breda, 28 september. De laatste dagen der vorige week zijn grote 
troepen van Aken uit in de richting Antwerpen vervoerd. In Noord-
België voeren thans kleine Belgische afdelingen een voortdurende 
krijg. 

Breda, 28 september. Zondag en in de afgelopen nacht zijn de 
Duitse troepen in Belgisch Limburg weer aanvallend opgetreden en 
hebben er talrijke schermutselingen plaats gehad. Een gevolg 
hiervan was, dat de Belgische bezetting uit Mol zondagnamiddag 
moest terugtrekken op Turnhout en de eerste plaats werd toen 
door de Duitsers bezet. 

In de afgelopen nacht probeerden de Belgen, die hulp kregen van 
verschillende posten in de omtrek, de Duitsers weer achteruit te 
drijven, hetgeen echter niet gelukt is, daar de Duitse soldaten over 
artillerie beschikten. 



 

Hedenmorgen om 4 uur kwam te Turnhout een trein aan met 
Belgische gekwetsten, welke in het hospitaal aldaar tijdelijk 
opgenomen werden. 

Zondagnamiddag stonden huizen in het dorp Meerhout, een uur 
boven Mol gelegen, in brand. De bewoners uit de omtrek vluchtten 
allen naar Turnhout en naar de verschillende grensdorpen. Met het 
oog op een bezoek van Zeppelins, zoals er de vorige week reeds een 
werd gezien, mag in Turnhout na 8 uur ‘s avonds nergens licht 
branden. 

Ook uit Mechelen, dat opnieuw gebombardeerd wordt, kwamen 
vele vluchtelingen te Turnhout aan. 

Antwerpen, 27 september. Gisteren is een detachement Duitse 
troepen, bestaande uit een brigade infanterie, twee regimenten 
cavalerie en zes batterijen, waarvan twee zware, bij zijn opmars van 
Brussel naar Dendermonde over Aalst verrast. Deze troepen zijn, 
nadat ze aan het front en aan de flanken aangevallen waren, in 
wanorde op Asse (tussen Aalst en Brussel) teruggetrokken, vele 
krijgsgevangenen en gewonden en verscheidene caissons in onze 
handen achterlatend. 

Vandaag, waarschijnlijk met de bedoeling voor dit echec wraak te 
nemen, is Mechelen met ver dragende kanonnen gebombardeerd 
en een belangrijke legermacht heeft een algemene beweging 
voortgezet. Op ons front tussen Mechelen en Aalst zijn 
verschillende aanvallen van de Duitsers afgeslagen. Bij Aalst is onze 
cavaleriedivisie er in geslaagd de Duitse linkervleugel in de rug aan 
te vallen. Alles bijeen genomen is de aanval der Duitsers mislukt. 
Onze troepen hebben zonder moeite de ingenomen stellingen 
behouden. 



 

Te Mechelen heeft het station veel geleden. Vele huizen zijn 
ingestort, andere staan in brand. Er zijn tien burgers gedood. 

‘s-Gravenhage. 

Hier ter stede zijn twee officieren van gezondheid van het Belgische 
leger aangekomen. De heren dr. Lucien van Hoof en dr. Armand 
Wathelet. 

Eerstgenoemde was vóór het uitbreken van de oorlog eerste 
assistent voor de pathologische anatomie aan het Institut 
Bactéréologique te Leuven, de andere geneesheer aan het Hopital 
Maritime te Brussel. Zij hadden zich als tijdelijk officier van 
gezondheid bij het Belgische leger verbonden en waren werkzaam 
te Namen, toen de Duitsers deze vestiging veroverden. 

Van Namen werden zij met de Franse officieren van gezondheid, die 
onlangs hier waren, en een aantal Belgische collega’s naar Luik 
gezonden, waar ze door de Duitsers werden opgehouden. 

Ze wisten echter Luik te verlaten en werden door boeren voort 
geholpen. In Maastricht verschafte de consul hun gelegenheid om 
naar Den Haag te reizen. 

Ze hebben hier hun opwachting gemaakt bij de Belgische gezant. 
Hoogst dankbaar waren zij over de vriendelijke wijze, waarop ze in 
ons land waren ontvangen. 

Ze verklaarden overtuigd te zijn van de onjuistheid van het bericht, 
dat Duitsland de Nederlandse neutraliteit geschonden had en 
verklaarden, dat hun reeds in België was gebleken, dat van de 
beweerde neutraliteits-schennis niets waar was. 



 

Morgen vertrekken zij naar Antwerpen om zich daar ter beschikking 
te stellen van het Belgische legerbestuur. 

Zaterdagmorgen heeft er een Taube gevlogen boven Duffel aan de 
Rupel in België. Het vliegtuig heeft twee bommen geworpen, die in 
het water vielen en dus geen schade veroorzaakten. Het heeft zijn 
weg vervolgd tot Kontich en is toen teruggekeerd in zuidelijke 
richting. 

Volgens de Nieuwe Gazet zou het de bedoeling van de Duitse vlieger 
geweest zijn de inrichting van de waterleiding te Antwerpen te 
verwoesten. 

Dumdumkogels. 

De heer Frans Van Cauwelaert schrijft uit Antwerpen aan de Tijd: 

Het is niet te loochenen dat de Duitsers zich herhaaldelijk van 
dumdumkogels hebben bediend en nog bedienen. 

Verschillende gevallen van verwondingen door dumdum 
veroorzaakt zijn ontegensprekelijk vastgesteld geworden bij 
Belgische soldaten, gekwetst in de gevechten welke van twee tot 
twaalf september tussen Mechelen en Leuven hebben 
plaatsgevonden. De gevallen zijn door verschillende dokters  
vastgesteld en officieel met naam en toenaam van slachtoffers en 
deskundige getuigen bekend gemaakt. Mij hebben deze 
bevindingen niet verrast. Reeds een achttal dagen te voren heb ik 
zelf in de handen van de secretaris van de commissie tot onderzoek 
naar de schendingen van het volkenrecht en van de krijgswetten 
dumdumkogels gezien, welke gevonden zijn bij een soldaat, die 
men te Werchter had gevangen genomen. En vandaag is bij de 
commissie een heel doosje met de kardoezen voor selbstlade-



 

pistole binnengebracht, dat gevonden is op de Hannoveriaanse 
Oberleutnant von Hadeln, de 24e ll. gevangen gemaakt te Ninove. 

Het pakje is ingestuurd door luitenant-generaal Clooten, 
krijgscommandant voor de beide Vlaanderen en is volgens de 
gedrukte aanduidingen op de buitenkant, afkomstig uit de Duitse 
Waffen- und Munitionsfabriken, Karslruhe. Het zijn patronen n° 403 
für die Mauser Selstlade-Pistole, Cal. 7,63. 

Wat ik hier mededeel heb ik met eigen ogen gezien. 

Bij de gedachtewisseling over dumdumkogels kan van belang zijn 
wat dr. Rochard dezer dagen in de Parijse New York Herald heeft 
geschreven, namelijk dat men onmogelijk uit de aard van de wonde 
wetenschappelijk kan vaststellen, dat zij door een dumdum is 
veroorzaakt. Het projectiel kan toch, voor het in het lichaam dringt, 
een hard voorwerp hebben geraakt, een geweer, een sabel, een 
uniformknoop, en daarbij aan de spits plat zijn gedrukt, zodat het in 
het lichaam als een dumdumkogel werkt. Alleen uit niet 
afgeschoten patronen, bij soldaten gevonden, kan men het gebruik 
van dumdums opmaken. 

Hier voegen we bij, dat wetenschappelijk is vastgesteld, dat de gave 
patronen van het moderne klein kalibergeweer wel zuivere wonden 
maken op grote afstand, maar van dichtbij, onder zekere 
omstandigheden net zo erge wonden slaan als een dumdum. 

29 september 1914 

In de buurt van Mechelen is de toestand onveranderd gebleven. 



 

Zaterdag en zondag hebben de Duitsers opnieuw de stad 
beschoten, wat een groot deel der teruggekeerde bevolking 
nogmaals heeft verdreven. 

Een bom is op het station ontploft nabij een stilstaande trein, de 
rails zijn daar ter plaatse verwrongen en de ruiten der rijtuigen 
gesprongen. 

Stukken van allerlei voorwerpen lagen bij aankomst van de trein te 
Antwerpen nog op de wagons. 

In de Hanswijkstraat is een bom op het huis van een barbier 
gevallen en heeft er veel schade aangericht. Men denkt ook dat er 
gekwetsten zijn, want men heeft gekerm onder het puin gehoord 

De oude kerk van Hanswijk en het nonnenklooster zijn vrij ernstig 
beschadigd. Op de Grote Markt heeft een granaat een grote kuil in 
de grond geslagen. 

Ook op de brouwerij-Van Diepenbeek is een bom gevallen en in de 
Hanswijkstraat werd brand veroorzaakt. 

Vluchtelingen uit Muizen en Buggenhout, die zaterdag hun vee 
poogden mee te voeren, werden door Duitsers achterhaald en 
beroofd van alles wat zij poogden te redden. 

Over het bombardement van Mechelen seint men nog aan het 
Nieuws van de Dag: 

Zondagmorgen om 8 uur 30 verlieten de burgers de kerk, toen een 
granaat te midden van een groep kerkgangers viel. Verscheidene 
personen werden gedood. Een onbeschrijflijke paniek maakte zich 
van de mensen meester. De meesten vluchtten in de nabij zijnde 
huizen. Ik zocht met vele tientallen een goed heenkomen in een 



 

café. Een ogenblik later viel een granaat in het café en verwondde 
verscheidene mensen. Toen volgde een regen van kogels en 
granaten, wel vijftig in het uur. Een der eerste was om ongeveer 8 
uur op het station gevallen, andere op het stationsplein en 
omliggende straten. Het vuur deelde zich mee aan het station, de 
kazerne der lansiers, een timmerfabriek, het hospitaal der arme 
zusters, de nationale fabriek van postzegels en verscheidene 
particuliere huizen. Het was ondoenlijk een wandeling door de stad 
te doen: overal lag het vol doden en gewonden. 

De forten van Walem en Waver beantwoordden het 
bombardement krachtdadig, tot de avond. 

De Sint Romboutskerk is thans volkomen verwoest, de toren is 
ernstig beschadigd. 

Niet goed te verklaren is de militaire noodzaak van de hernieuwde 
beschieting van het ongelukkige Mechelen, dat vandaag weer 
begonnen is. En dat juist nu, terwijl, zoals ik u voor enkele dagen 
schreef, in de stad van de aartsbisschop het gewone leven weer 
begon. Van de 60.000 inwoners waren er een 40.000 weer 
teruggekeerd. Wij weten er nog niets bijzonders over, maar rillen 
bij de gedachte aan de ellende die daar weer uitgestort is. 

Over enkele punten is nu reeds zekerheid te krijgen: het 
bombardement begon ‘s ochtends tegen 8 uur en kwam uit 
oostelijke richting; de zo merkwaardige kerk van O.L.V. van 
Hanswijk zou zwaar beschadigd zijn, ook mensenlevens vallen te 
betreuren. 

Met angst en vrezen zien wij nadere berichten tegemoet. 



 

Van de verschijning van vliegtuigen en Zeppelins in de laatste dagen 
zullen telegrammen u reeds op de hoogte gebracht hebben. Ziehier 
wat mij er van bekend is: zaterdag is Antwerpen tweemaal door een 
Taube bezocht zonder dat de stad evenwel blootgestaan heeft aan 
de ellende, die dergelijke bezoeken van Duitse vliegtuigen 
gewoonlijk meebrengen. 

In de morgen heeft een der Tauben bij Duffel twee bommen 
geworpen waarvan er een in de Nete, de andere op een weiland 
viel. Geweerschoten dreven hem op de vlucht. In Mechelen en 
Kontich is hij zeer goed gezien. 

De andere Duitse gast kwam wat later uit oostelijke richting, maar 
zijn komst was aangekondigd, zodat hij door het bijzondere korps, 
dat opdracht heeft de stelling Antwerpen tegen aanvallen uit de 
lucht te bewaken, warm ontvangen werd. Zodra het vuur geopend 
werd, steeg de Duitser tot grote hoogte en verdween spoedig uit 
het oog. Ook deze heeft, zonder andere dan stoffelijke schade aan 
te richten, drie bommen geworpen in de gemeente Schoten (ten 
noordoosten van Antwerpen). Toen hij boven de stad was, heeft hij 
daar onder de inwoners, die van zulke bezoeken ondervinding 
hebben, grote angst verwekt. Vliegers uit de stelling Antwerpen 
hebben hem vergeefs achtervolgd. 

30 september 1914 

Berlijn, 29 september. 

Het grote hoofdkwartier meldt vanavond: Gisteren heeft het Duitse 
belegeringsgeschut het vuur geopend op een deel der forten van 
Antwerpen. 



 

Een uitval van Belgische troepen gericht tegen de Duitse troepen, 
die Antwerpen insluiten, is afgeslagen. 

Uit België. 

Het bombardement van Mechelen (het derde) heeft ontzaglijke 
schade aangericht. Geen wijk is gespaard gebleven. 

Naar een katholiek blad meldt is kardinaal Mercier nog tot 
zondagavond half zeven te Mechelen gebleven. Toen is hij naar 
Antwerpen gekomen, waar hij zijn intrek genomen heeft in het 
Johannes Berchmans-gesticht op de Meir. 

Bij zijn vertrek was aan het aartsbisschoppelijk paleis nog weinig of 
geen schade toegebracht. Hoe het met de kerken gesteld was, 
wisten de geestelijken, die hem vergezelden, niet te zeggen. 

Het doel van de Duitsers met deze beschieting van Mechelen was 
de stad te doen ontruimen om er hun zwaar geschut op te stellen 
tegen de forten van Walem en St. Katelijne-Waver. 

Ze hebben maandagmorgen nog een tijd lang de beschieting van 
Mechelen voortgezet en hebben daarna hun kanonnen gericht op 
de bovengenoemde forten. 

Dit bombardement moet, naar wij in een later bericht lezen, geen 
noemenswaardige schade hebben aangericht en is, na beantwoord 
te zijn, tegen de middag opgehouden. 

Behalve Mechelen, hebben de Duitsers Heist-op-den-Berg, 
Westmeerbeek, Noorderwijk en Morkhoven bezet. 



 

Waarschijnlijk zijn het dezelfde troepen, die door Belgisch Limburg 
gekomen zijn, Beverlo en Leopoldsburg beschoten hebben en slag 
hebben geleverd met onze voorposten tussen Mol en Geel. 

Overal hebben ze de dorpelingen opgejaagd naar Antwerpen, waar 
zondag de hele dag weer vluchtelingen bij duizenden 
toestroomden, strompelend onder de droeve last van alles wat ze 
nog hebben kunnen redden. 

Zondag hebben de Duitsers een trein van Hamont naar Antwerpen 
onder vuur genomen. 

De Nieuwe Gazet vertelt daaromtrent: 

“De enkele vreedzame reizigers, die te Hamont waren ingestapt in 
de vaste overtuiging ongestoord Antwerpen te bereiken, waren niet 
weinig verwonderd te Balen-Wezel de trein te zien stoppen. Dit is 
de laatste halte voor Mol en de chef had bericht ontvangen dat de 
laatste plaats door Duitse troepen was bezet. 

Het oponthoud duurde niet lang, want na een half uur kwam er 
telegrafisch bericht uit Mol dat alle gevaar was geweken en de trein 
kon doorkomen. Dit was een list, door de bevelvoerende officier 
van de Duitse troepen te Mol gebruikt om de trein in handen te 
krijgen. 

Deze vervolgde dus zijn weg. Te Mol, naar gewoonte willende 
stoppen, werd men echter met geweervuur ontvangen, gericht op 
de locomotief en op de onmiddellijk volgende wagen. 

De machinist en de stoker toonden een heldhaftige koelbloedigheid 
en stoomden uit alle macht vooruit. Ondertussen hadden vier 
militairen, in de wagon gezeten, zich dapper teweer gesteld. Een 



 

hunner was boven op de wagen gekropen, drie anderen stelden zich 
voor de vensters en zo beantwoordden zij het vijandelijke salvo 
naar best vermogen. Van Mol tot even voor Geel doorstond de trein 
het vuur. 

De loopgang naast de compartimenten was gevuld met hulzen. De 
onzen hadden dus met voorbeeldige ijver de beleefdheden der 
Duitsers beantwoord. Ofschoon op hen niet werd geschoten, waren 
de weinige reizigers in de andere wagons natuurlijk ontdaan van 
schrik toen zij te Geel aankwamen. 

Men kan zich voorstellen met welke geestdrift het treinpersoneel 
en de soldaten hier werden ontvangen. Van hun heldhaftig gedrag 
zal aan de overheid verslag worden gedaan. 

De locomotief en de tender waren met een groot aantal sporen van 
de Duitse kogels versierd. Eveneens de wagen die daar achter 
volgde. 

De soldaten schatten het aantal Duitsers van Mol tot Millegem en 
verder tot Geel op wel tweehonderd. Het was een afdeling der 
troepen, welke de streek van Olmen, Balen en Leopoldsburg 
bezetten.” 

Bij Hoogstraten heeft men gisteren twee Duitse spionnen als 
boeren verkleed gevangen genomen. 

Uit Turnhout seint men aan de Limburgse Koerier: 

De Duitsers rukken geleidelijk op naar Antwerpen. 

Zij trachten alle zich nog in het veld bevindende Belgische troepen 
voor zich uit te drijven tot in de Antwerpse fortengordel, om 
vervolgens de belegering te beginnen. 



 

Van drie zijden rukken de Duitsers op Antwerpen aan: door hun 
operaties langs Aalst en Dendermonde uit het westen, door het 
nieuwe bombardement en de aanval op Mechelen uit het zuiden, 
en door het maken van een doorgang bij Turnhout uit het oosten. 

Volgens de Métropole heeft de Antwerpse kamer van 
scheidsgerecht en verzoening voor de handel in granen en zaden in 
haar tweede vergadering het voorstel aangenomen om 
Oostenrijkers en Duitsers van het lidmaatschap uit te sluiten. 

Over Mechelen is nog niet veel naders bekend. Wat het derde 
bombardement van deze open stad bijzonder hatelijk doet schijnen, 
is het feit, dat de beschieting begon op het uur dat alle kerken vol 
gelovigen waren. 

Welke paniek daardoor ontstond laat zich denken. De beschieting 
begon om acht uur ‘s ochtends, zonder dat enige waarschuwing was 
voorafgegaan, uit drie verschillende richtingen: Boskapelle, Muizen 
Hofstade. Zeker 45 tot 50 projectielen per uur werden over de stad 
uitgestort. 

De stoffelijke schade is groot en buitendien vallen vele 
mensenlevens te betreuren. 

De forten van Walem en St-Katelijne-Waver gelukte het door hun 
vuur de vijandelijke kanonnen het zwijgen op te leggen, doch hoe 
en wanneer eigenlijk aan de beschieting een einde is gekomen is op 
het ogenblik dat ik dit schrijf nog niet bekend. 

Uit Antwerpen komt het bericht, dat van het begin van de oorlog af 
36 Duitse schepen, gezamenlijk meer dan 100.000 ton metend en 
waarvan de waarde op 50 miljoen frank wordt geschat, te 
Antwerpen zijn opgehouden. De reden, dat zoveel Duitse 



 

vaartuigen aldus geïnterneerd konden worden, moet volgens het 
bericht hierin gezocht worden, dat Duitsland, bij het uitbreken van 
de oorlog overtuigd zijnde dat België onzijdig zou blijven, aan deze 
schepen geen orders gegeven heeft naar andere neutrale havens te 
gaan. 

Eindhoven, 30 september. In vervolg op mijn telegram van gisteren 
kan ik nog het volgende over de bezetting van Mol door de Duitsers 
melden. De Duitsers verschenen zondag om 4 uur voor genoemde 
plaats en na een korte schermutseling, eindigend met de terugtocht 
der Belgen, werd Mol door hen bezet. Maandag vertrokken ze weer 
in de richting Herentals (tussen Mol en Antwerpen), na eerst de 
spoorlijn opgeblazen te hebben. 

Mol is niet verwoest; alleen het station is beschadigd. 

Het aantal vluchtelingen, door de trams van de grens aangebracht, 
is minderend. 

Brussel, 30 september. Het hoofdkwartier van het Duitse 
belegeringsleger voor Antwerpen heeft ter kennisgeving aan de 
Belgische regering het volgende aan de Amerikaanse en de Spaanse 
gezant medegedeeld: 

Voor zover de Belgische regering zich ertoe verbindt om 
bouwkundige werken, in het bijzonder kerktorens, niet voor 
militaire doeleinden te gebruiken, zijn de Duitse 
belegeringstroepen bereid deze bouwwerken bij een beschieting 
zoveel mogelijk, dit wil zeggen in zoverre dat bij het geweldige 
ontploffingsvermogen der moderne granaten binnen hun 
vermogen is, te sparen. 

Het bombardement van Mechelen. 



 

Aan de Flandre Libérale van maandagochtend ontlenen wij nog het 
volgende over het bombardement van Mechelen: 

Het gewone leven was alweer zowat volkomen aan de gang. Stel u 
dus de ontroering der bevolking voor, toen zij gisterenochtend, 
tegen kwart over acht, een vreselijk geluid, helaas reeds al te 
bekend, hoorde. Het werd gevolgd door een paar andere van 
dezelfde aard; de Duitsers beschoten de stad voor de derde keer. 
De projectielen waren geweldig; als zij een huis troffen, richtten zij 
ontzettende verwoestingen aan, sprongen zij op de straat, dan 
vernielden zij de gevels in het ronde. Het was duidelijk, dat de 
Duitsers met zeer zwaar geschut werkten. Tot het middaguur 
aarzelden velen nog de stad te verlaten, maar na de middag 
regende het kanonskogels als hagel. Dit joeg eenieder op de vlucht. 
De meeste straten waren weldra versperd door de puinhopen, 
maar bij stoffelijke schade bleef het niet. Rode Kruismannen 
verzekeren dat tal van burgers gedood en gewond zijn; men kent 
ondermeer een gezin van vijf personen, dat op de drempel van het 
huis gedood werd, op het ogenblik dat zij vluchtten. In de kelders 
was men zelfs niet veilig, zo sterk was de kracht der kogels. De 
kerken werden vooral als doel uitgekozen, vooral Sint-Rombouts. 
Een manshoge bres is in de voet van de toren der kathedraal 
geschoten; een kogel doorboorde de toren. Het dak van het station 
heeft geleden en de staatsdrukkerij der postzegels is verbrand. 
Gedeelten van de werkplaatsen der spoorwegen zijn ernstig 
beschadigd. Een vreselijke bewaarplaats is in het stadhuis ingericht; 
men heeft daar bijeengebracht menselijke lichaamsdelen, hier en 
daar gevonden, en behorende aan verschillende door de kogels in 
stukken gescheurde lichamen. In de grote meubelfabriek van Van 
der Auwera is brand uitgebroken. De Hanswijkstraat heeft ook veel 
geleden, 14 personen werden daar bedolven onder de puinhopen 
van een koffiehuis. Men vermoedt, dat allen zijn omgekomen. De 



 

forten van Walem en St.-Katelijne-Waver hebben de aanvaller hevig 
bestookt en zijn geëindigd hem terug te drijven. De stoffelijke 
schade is aanzienlijk, maar het aantal slachtoffers is nog niet op te 
geven. 

Volgens latere berichten heeft het bombardement ‘s nachts 
voortgeduurd en was het maandagochtend nog aan de gang. 

1 oktober 1914 

Brieven aan de consul-generaal te Antwerpen. 

De minister van buitenlandse zaken brengt ter kennis van 
belanghebbenden, dat vele gedurende het tijdvak van 5 tot 17 
augustus aan de consul-generaal te Antwerpen gerichte brieven 
hun bestemming niet hebben bereikt en dat het derhalve 
aanbeveling verdient, van zulke brieven een afschrift aan 
genoemde consulaire ambtenaar te doen toekomen. 

Antwerpen, 30 september. Heden hebben de Duitsers het 
bombardement voortgezet van de forten Walem en Sint Katelijne 
Waver. Om 4 uur nam de beschieting in hevigheid af en te half vijf 
hield ze op. De aanvaller is er niet in geslaagd de actie der forten te 
doen verslappen. Af en toe was hij in rookwolken verdwenen. 

De beschieting heeft in genen delen invloed gehad op het moreel 
van het garnizoen der forten. 

De Duitse infanterie heeft op geen enkel punt een beweging tegen 
de eerste Belgische verdedigingslinie ondernomen. De enige poging 
was gericht op de forten Liezele en Breendonk. Onze troepen, die 
de open ruimten tussen deze forten bezet hielden, lieten de vijand 
naderen tot zij hem goed onder schot konden krijgen. Artillerie en 



 

infanterie begonnen toen op bewonderenswaardige wijze samen te 
werken en bedolven de aanvalscolonne onder een hagel van 
projectielen, welke wanorde brachten in de gelederen van de 
Duitsers en hen noodzaakten tot een overhaaste terugtocht. Deze 
poging is de Duitsers op grote verliezen te staan gekomen. Ze is dan 
ook niet hernieuwd. Kortom, de gebeurtenissen van heden sterken 
het vertrouwen in de weerstand van het nationale bolwerk van 
België. 

Berlijn, 30 september. Het grote hoofdkwartier meldt vanavond 
officieel: 

Voor Antwerpen zijn twee der onder vuur genomen forten vernield. 

Antwerpen, 30 september. Mechelen is opnieuw door de Belgen 
bezet. 

De Duitsers hebben vandaag het bombardement van Lier en Heist-
op-den-Berg hervat. 

Londen, 30 september. In een telegram uit Antwerpen aan de 
Morning Post van 29 september wordt melding gemaakt van het 
schrikkelijk lot van uitgewekenen te Duffel, 10 mijl ten zuidoosten 
van Antwerpen. Een grote menigte uitgewekenen wachtte in het 
station op een trein, die hen buiten de gebombardeerde zone zou 
brengen, toen de Duitse granaten op het station begonnen te 
vallen. Twintig granaten sloegen er in en de menigte uitgewekenen, 
mannen, vrouwen en kinderen, werd zo goed als vernietigd. 

Brussel, 30 september. Bij een bezichtiging van Mechelen, op 29 
september, onmiddellijk na de Duitse bezetting, door enige heren 
ondernomen onder leiding van geheimraad von Falke, die belast is 
met de bescherming van gedenktekens, kon worden vastgesteld dat 



 

de voornaamste bouwwerken der stad geen belangrijke schade 
hebben geleden. Slechts op enkele plaatsen zijn enige huizen, welke 
geen artistieke waarde hebben, door artillerievuur vernield. Het 
mooie huis van de grote raad met het aangrenzende museum en de 
huizen met de tuitgevels aan het grote plein hebben niet geleden. 
De hoog uitstekende kathedraal is op verscheidene plaatsen door 
kanonschoten getroffen. De Duitse troepen hadden strenge 
bevelen ontvangen om de kathedraal te ontzien, doch na de 
bezetting van de stad door de Duitse troepen hebben Belgische 
granaten de kerk herhaaldelijk getroffen, juist terwijl de heren van 
het burgerlijk bestuur haar bezochten. De schade kan echter 
gemakkelijk worden hersteld, met uitzondering van de moderne 
glasschilderingen, die, evenals alle vensters in de stad, door de 
luchtdruk zijn gesprongen. De andere kerken van Mechelen zijn 
gespaard gebleven. Alle schilderijen van waarde zijn, voor zover valt 
na te gaan vóór de bezetting van de stad verwijderd. De mooie oude 
huizen aan het kanaal zijn onbeschadigd. De Duitse 
stadscommandant heeft strenge bevelen gegeven ter bescherming 
van de kunstmonumenten. 

Uit België. 

Zondag, rond middernacht, zijn, door de duisternis gedekt, de 
Duitsers te Mechelen binnengedrongen, schrijft het Handelsblad 
van Antwerpen. 

Ze nestelden zich in sommige huizen en toen maandagmorgen de 
Belgische verkenners in de verlaten stad drongen, werden zij vanuit 
de huizen met geweer- en mitrailleurvuur beschoten. 

Onze troepen hebben daar enkele gesneuvelden en een twintigtal 
gewonden verloren. 



 

Van de kant van Hanswijk beschoten de Duitsers met artillerie de 
aftrekkende troepen, in de richting van Pennepoel. 

Intussen begon het fort van Walem onophoudelijk te vuren op de 
Duitsers, die in de omtrek van Mechelen verscholen lagen. 

Naar men zegt zijn verscheidene wagens met mond- en 
wapenvoorraad, voor de Duitsers bestemd, stukgeschoten door de 
Belgische artillerie. 

Tot tegen de avond hebben de forten van Walem en Sint Katelijne 
Waver onophoudelijk schoten gewisseld met de batterijen zware 
artillerie voorbij Mechelen. 

Tegen de avond stond heel de streek rond Mechelen aan de kant 
der Dijle in brand; de spinnerij van Battel was één vuurgloed. 

Maar de forten en onze andere werken hebben niets geleden; zij 
hebben integendeel verscheidene vijandelijke batterijen tot 
zwijgen gebracht. 

Het fort van Walem heeft, naar gemeld wordt, de Duitse 
vastliggende ballon neergeschoten. 

Ook dinsdag is het artilleriegevecht tussen de Duitsers en de forten 
van Walem en Sint Katelijne Waver voortgezet en met tussenpozen 
is ook geschoten op de forten van Liezele en Breendonk. 

Er is, volgens Belgische bladen, aan geen enkel vestingwerk echte 
schade aangericht. Bij een uitval van de Belgische troepen, die de 
tussenruimten der forten bezetten, moeten aan de Duitsers nogal 
ernstige verliezen zijn toegebracht. 



 

Te Lier en Willebroek hebben de Duitsers, naar de Belgische bladen 
mededelen, op de gasthuizen geschoten. Te Aalst zijn het begijnhof 
en het gasthuis getroffen en zwaar beschadigd. 

Op de weg van Duffel naar Waver is een auto-ambulancewagen, die 
gekwetsten vervoerde, door een granaat getroffen. 

De wagen werd in stukken geslagen en al die er zich in bevonden, 
voerder en gekwetsten, gedood. 

De Matin bevat bijzonderheden over de beschieting van Mechelen. 
Na zondag minstens 600 schoten op de stad te hebben afgevuurd, 
zijn de Duitsers er in de nacht binnen gedrongen en hebben zij er 
machinekanonnen opgesteld, die maandagochtend tegen de 
aanrukkende Belgische troepen in werking werden gesteld. Ook 
vanuit de noordelijkste stadswijk beschoten zij Walem, dat niet 
naliet van antwoord te dienen. 

Dit artilleriegevecht heeft gisteren de ganse dag geduurd en 
veroorzaakte in de tussenliggende strook geweldige schade. 

De prachtige Sint Romboutskerk ligt, aan de zijde van de Grote 
Markt, geheel in puin; de toren staat nog en werd door de Duitsers 
als observatiepost gebruikt. 

De kardinaal-aartsbisschop is eerst zondagavond, na gezwicht te 
zijn voor de meest dringende beden zijner omgeving, uit Mechelen 
vertrokken. Hij heeft te Antwerpen zijn intrek genomen in het 
bekende instituut Sint Johannes Berchmans, op de Meir. 

Er zit iets diep tragisch in het lot van deze kerkvorst, wie de Duitsers 
dwingen, zijn metropool te verlaten. Kardinaal Mercier, die uit 
Rome teruggekeerd, zijn stad voor een deel in puin en verlaten 



 

weerzag, zelf krachtig meehielp aan het herstel der verwoesting en 
het weder-opbeuren der bevolking, en zich onder de eersten weer 
in de stad vestigde, ziet zich nu terug genoodzaakt zijn zetel en de 
aan zijn zorg toevertrouwde kudde te verlaten. 

Men seint ons uit Breda: 

Ik was gisteren te Baarle-Nassau en Hoogstraten. 

Deze dorpen zijn vol vluchtelingen, die amper logies kunnen krijgen; 
voedsel is er ook bijna niet meer. Gehele karavanen passeerden mij. 
Zij kwamen voornamelijk uit de dorpen rondom Herentals, maar 
ook uit Turnhout. Te Turnhout zijn intussen nog geen Duitsers 
gezien. De Duitse soldaten hebben deze plaats laten liggen en 
trekken over Herentals op de stelling Antwerpen aan, waarheen de 
Belgische soldaten opgedreven worden. In de plaatsen, welke zij 
voorbijtrekken laten zij slechts kleine troepen als bezetting achter. 
Zo waren er te Geel niet meer dan een veertigtal Duitse soldaten. 
Herentals is niet geplunderd, zoals beweerd werd. Een paar huizen 
zijn door de kogels beschadigd en verbrand. Intussen heb ik nog 
vernomen, dat bij het beschieten der forten bij Waver het klooster 
aldaar ernstig beschadigd is. De nonnen zijn bijtijds naar Antwerpen 
kunnen vluchten. De treinen van Baarle-Nassau naar Tilburg zitten 
vol vluchtelingen. De comités tot hulpverlening te Tilburg en Breda 
kwijten zich uitstekend van hun taak. Te Breda zitten in de 
wachtkamers op het ogenblik talrijke Belgen, die wachten op de 
trein om ze via Vlissingen en Breskens naar Antwerpen te brengen. 

Zo langzamerhand waren de Duitsers tamelijk ver van Mechelen 
teruggedrongen. In een mijner vorige brieven heb ik u geschreven 
hoe ze dichtbij het dorp Zemst in de buurt van Mechelen lagen. 
Reeds twee dagen daarna werd Zemst door de Belgen bezet en 



 

weken de Duitsers enigszins terug, maar nog was hun 
hoofdkwartier in Hofstade, dat in de loop der volgende dagen 
vanuit het fort Walem, achter Mechelen, heftig beschoten werd. 

Waarschijnlijk vonden de Duitsers het daarom beter hun 
hoofdkwartier te verleggen naar het Ursulinen-klooster en 
pensionaat te Tildonk bij Wespelaar, dat bij de bekende uitval naar 
Leuven van negen tot dertien september reeds veel geleden heeft. 

Hier was vóór de oorlog een bloeiende kostschool, waarin een groot 
aantal Hollandse meisjes woonden. Die zijn nu wel grotendeels 
verdwenen, maar er bleven nog ongeveer vijftig meisjes over, die 
door de grote afstanden niet tijdig weg konden komen, daar hun 
ouders in Griekenland, Roemenië en dergelijke onbereikbare 
landen woonden. 

De heer van Vollenhoven, de ijverige gezantschapsraad, die op het 
ogenblik niet alleen de Hollandse belangen, maar ook nog die van 
ontelbaar vele andere landen en landjes behartigt, trok zich ook het 
lot van deze meisjes aan, wat wel nodig is, daar de omtrek van deze 
kostschool ook nog wel in de naaste toekomst als slagveld gebruikt 
zal worden, en zo zullen alle bewoners vandaar verwijderd en naar 
veiliger plaatsen overgebracht worden. 

Op enkele plekken zijn de muren van het klooster als het ware 
doorzeefd door de granaten der Belgen, die hier krachtig aanvielen, 
en, was de Duitse artillerie niet zo sterk geweest, zo hadden de 
Landstorm-regimenten, die hier lagen, zeker het onderspit moeten 
delven. Volgens het getuigenis der Duitsers zelf is het alleen aan het 
goede schieten van de artilleriebatterijen te danken, dat de Belgen 
Leuven, dat erg bedreigd werd, niet genomen hebben. 

 



 

De belegering van Antwerpen. 

Antwerpen, 30 september. De Duitse artillerie heeft heden het 
bombardement van de zuidelijke forten der eerste linie verder 
gezet. De verdedigingswerken hebben weinig geleden en blijven 
over hun strijdmiddelen beschikken. 

Tussen de Zenne en de Nete is de vijandelijke infanterie niet 
opgetreden. In de sector tussen Schelde en Zenne werden haar 
stoutmoedige en hevige aanvallen door de Belgen, die door de 
artillerie van de forten krachtig werden gesteund, afgeslagen. De 
verliezen van de Duitsers waren evenredig aan de vermetelheid van 
hun pogingen. 

Als samenvatting kan men zeggen, dat in weerwil van de hevigheid 
van het bombardement de door de Duitsers bereikte resultaten ver 
achter de aangewende krachtsinspanning zijn gebleven. 

Het moreel van de Belgische troepen is uitmuntend en hun 
koelbloedigheid bewonderenswaardig, zoals blijkt uit de 
volharding, waarmee zij alle aanvallen van de Duitse infanterie met 
algeheel succes hebben afgeslagen. 

De belegering van Antwerpen. 

Twee van de onder vuur genomen forten van Antwerpen zijn 
vernield, zo wordt kort uit het Duitse hoofdkwartier gemeld. 

Welke forten dat zijn, kunnen we slechts vermoeden; het zijn 
waarschijnlijk Walem en St. Katelijne Waver, de zuidelijkste forten, 
die van de kant van Mechelen ook het eerst onder vuur genomen 
zijn. Of de forten na de vernieling ook zijn bezet, meldt het Duitse 
bericht niet, het schijnt voorlopig nog niet geschied. Het officiële 



 

Antwerpse bericht zegt, dat de Duitsers er niet in geslaagd zijn, de 
actie der forten Waver en Walem te verslappen. 

Bedoelen de Duitsers deze forten, als ze zeggen dat er twee vernield 
zijn, dan zijn hier dus de Belgische berichten met de Duitse in 
flagrante strijd, een omstandigheid, die zich ook tijdens en na de 
overmeestering der Luikse forten door de Duitsers heeft 
voorgedaan. 

De Duitse infanterie, zeggen de Belgen, is nergens tegen de eerste 
verdedigingslinie opgetreden behalve tussen de forten Liezele en 
Breendonk. Te Breendonk schijnen de Duitsers een (mislukte) 
poging te hebben gedaan om tussen de forten door te breken. 

Zij volgen dus voor Antwerpen dezelfde strijdwijze, die ze bij Luik in 
toepassing hebben gebracht. 

Volgens een niet-officieel Reuter-bericht hebben later de Duitsers 
het bombardement van Lier en Heist-op-den-Berg hervat. Heist-op-
den-Berg is geen fort, maar een plaatsje ten oosten van Mechelen. 
Volgens hetzelfde bericht hebben de Belgen Mechelen weer bezet. 
De officiële berichten maken hiervan geen melding. 

Tussen Zenne en Nete, zo meldt het officiële Antwerpse bericht 
verder, is de vijandelijke infanterie niet opgetreden. De Nete is de 
rivier waar Boom aan ligt. De Zenne valt even boven Walem in de 
Nete. Zoals we hierboven aanstipten, hoeft zulks niet noodzakelijk 
in tegenspraak te zijn met de vernieling van Walem en Waver door 
de artillerie. 

2 oktober 1914 



 

Berlijn, 1 oktober. Het grote hoofdkwartier meldt vanavond dat de 
aanval op de stelling van Antwerpen met succes wordt voortgezet. 

Berlijn, 1 oktober. Hier is een niet officieel bericht ontvangen dat 30 
Franse vliegtoestellen door de Duitsers in België zijn veroverd. 

Berlijn, 1 oktober. In tegenspraak met geruchten dat prins Adalbert 
van Pruisen, de derde zoon van de keizer, op het Belgische 
oorlogstoneel is gevallen, kan worden meegedeeld dat geen enkele 
prins uit het keizerlijk huis is gesneuveld en dat prins Adalbert, die 
bij de marine dient, niet in België is geweest. 

De strijd om Antwerpen. 

Telegrammen in het ochtendblad van gisteren meldden de 
beschieting van enige Antwerpse forten op het zuidfront en zelfs 
reeds, althans volgens het bericht van Duitse kant, de vernietiging 
van een tweetal. De namen dezer laatste zijn niet genoemd, 
vermoedelijk zijn het de forten Walem en Sint Katelijne Waver. 

Van een krachtige infanterieaanval op dit vestingfront vernamen 
we echter niets, enkel van een beschieting door artillerie. 

De reden, waarom de Duitsers eerst nu tegen Antwerpen gaan 
ageren is niet met zekerheid vast te stellen. Nu de Duitsers er in 
Frankrijk allesbehalve rooskleurig voorstaan, kunnen we ons niet 
voorstellen, dat enerzijds een belangrijke krijgsmacht zal worden 
afgezonderd voor het beleg van Antwerpen. 

Dit zou in strijd zijn met de économie des forces. De Duitse strategie 
eist, dat eerst het Franse leger moet verslagen worden voor en aleer 
minder belangrijke doelen kunnen worden bestreden. 



 

We weten echter, dat de Belgen de laatste tijd weer actiever zijn 
geworden en die ondernemingslust kan de Duitsers veel nadeel 
berokkenen. Heel wel mogelijk is dus, dat van Duitse zijde 
demonstratief wordt opgetreden met het doel, de Belgische 
legermacht aan Antwerpen te binden 

Het vernielen van enige forten door artillerievuur kost de aanvaller 
slechts munitie, maar zou op de verdediger ongetwijfeld indruk 
maken. Intussen wordt uit Antwerpen gemeld, dat de forten weinig 
of niets geleden hebben, zodat het vertrouwen in het 
weerstandsvermogen der forten nog ongeschokt zal zijn. 

Het beleg van Antwerpen. 

Het Berliner Tageblatt schrijft: 

Sedert einde augustus trekken Duitse troepen dicht langs de 
zuidkant van Antwerpen. De 27e van dezelfde maand is niet ver van 
Mechelen een bloedig gevecht geleverd, waarbij een Belgische 
uitval achter de uiterste limiet teruggeslagen werd. Steeds enger is 
langzamerhand de gordel van Duitse troepen in het zuidwesten om 
België’s laatste toevlucht getrokken. En ook van het oosten uit 
wordt de insluiting steeds nauwer. De thans gemelde beschieting 
van de uiterste fortenlinie, welke in het geheel een omvang heeft 
van meer dan 130 km, wijst erop dat de Belgen de 
vooruitgeschoven steunpunten der forten niet meer kunnen 
houden. Zolang het enigszins mogelijk is, moet een vesting, welke 
een beleg tegemoet gaat, er aan denken de naderende 
tegenstander op te houden. Het kwam er dus ook voor de 
verdedigers van Antwerpen op aan dat de Duitse kanonnen zo laat 
mogelijk hun vuur op de verdedigingswerken zouden richten. Elke 
geregelde belegering leidt tenslotte tot de val van een vesting, en 



 

hoe later Antwerpen valt, des te beter is het voor de 
krijgsverrichtingen der verbonden Engelse en Franse legers. 

Daar Mechelen reeds ‘s nachts na het eerste bombardement door 
de Duitsers is bezet, blijkt de beschieting reeds doel te hebben 
getroffen. De oostkant van Mechelen ligt op slechts 3 km ten zuiden 
van de twee beschoten forten Walem en Sint Katelijne Waver. 
Achter deze forten stroomt de Rupel traag door het 
inundatieterrein, en ten oosten van de straatweg Mechelen-
Antwerpen de Nete door een hoger terrein, dat zich leent voor onze 
aanval. Onze beschieting van moderne vestingen heeft tot dusverre 
een schitterend resultaat opgeleverd, en we mogen ook nu weer 
succes verwachten, dat zwaar zal wegen, daar het ons van een 
lastige vijand in de rug zal bevrijden. 

Uit België. 

Aan het slot van een overzicht omtrent het bombardement der 
forten van Antwerpen zegt het Handelsblad van Antwerpen: 

“Geen enkel fort is erg beschadigd, geen enkel fort is gedeeltelijk 
vernield. 

“Tevens moet gezegd worden, en dat weten wij door de 
luchtverkenners, dat deze artillerie-demonstratie, door geen sterke 
infanteriemacht is gesteund. 

“Het grote doel dezer beschieting is te beletten, dat de Belgische 
troepen nog uitvallen doen en hun communicatielijn bedreigen. 
Van beleg van Antwerpen is er geen sprake. 



 

“Onder bescherming van het vuur onzer forten, hebben de 
Belgische troepen dan ook dinsdagnamiddag Mechelen weer 
bezet.” 

De beschieting van het fort van Lier heeft woensdag de ganse dag 
geduurd tot ongeveer half vijf. Bij tussenpozen lieten de Duitsers 
ook nog enige kogels op de stad Lier vallen. 

Een granaat is op het klooster der Zwartzusters, in de nabijheid van 
de kerk, neergekomen en heeft daar de hele boel in gruis geslagen, 
tot zelfs een gedeelte der kerk. 

In het klooster der paters Jezuïeten is een bom door het dak 
gevallen en heeft veel schade aangericht. De paters hebben het 
klooster verlaten, alleen de overste is er nog. Ook het gasthuis is erg 
gehavend. 

In de Eikenstraat is een huis in brand geraakt. 

Toen de Duitsers zich niet meer lieten horen, zwegen ook de 
Belgische kanonnen. 

Het geschut der vijandelijke kanonnen heeft geen schade 
aangericht aan het fort van Lier, en de andere forten hebben met 
evenveel succes gewerkt. 

De bevolking van Lier heeft de stad verlaten. 

Wat de beschieting van Heist-op-den-Berg, Herentals, Hallaar, 
Itegem, Meerhout en andere plaatsen in de Kempen betreft, deze 
is gebeurd door lichtere artillerie. 

Buiten de doden te Lier zijn er slachtoffers te Hallaar en te Itegem, 
neergeschoten door uhlanen of gedood door bommen. Doch men 



 

kan, zegt het Handelsblad van Antwerpen, niet altijd alles voor 
waarheid aannemen wat door vluchtelingen wordt verteld. 

Overal zijn er echter in die dorpen huizen afgebrand of vernield. 

De correspondent van de Times seint uit Antwerpen: 

De Duitsers zijn begonnen hun grote kanonnen op te stellen, maar 
of het hun zal gelukken is een andere vraag, die zeker ontkennend 
zal moeten worden beantwoord, indien de plannen der Belgen 
worden uitgevoerd. 

De overheden berekenen, dat de Duitsers enkel toegang tot de stad 
kunnen krijgen, mits zij een verlies van 100.000 man doden en 
zesmaal zoveel gewonden willen dragen. 

Verder beschrijft de correspondent de verwoestingen, die de 
Belgen rond Antwerpen hebben moeten aanrichten om alles 
gereed te maken voor de verdediging. 

De grootste moeilijkheden, gaat hij voort, worden met 
merkwaardige blijmoedigheid onder het oog gezien, en het voeden 
der troepen in de uiterste loopgraven geschiedt met het beste 
gevolg. Elke dag bezoekt de koning de vuurlijn, en de hartelijkheid 
van zijn ontvangst schijnt van dag tot dag toe te nemen. Ook de 
koningin speelt een grote rol in de algemene werkzaamheid en elke 
dag kan men haar zien in de straten van Antwerpen op weg naar 
een of ander liefdadig werk. 

In Mechelen, dat zondag zo hevig beschoten werd en waarover ik u 
reeds bijzonderheden berichtte, blijft van het station weinig meer 
over. De Belgische troepen hebben gisteren onder dekking hunner 
artillerie de stad weer kunnen bezetten. 



 

De beschieting van de puinhopen van Dendermonde is vanmorgen 
voor de zoveelste keer herbegonnen; om 11 uur stond hier het 
station in brand, terwijl gisteren het bombardement vooral aan 
verschillende fabrieken grote schade heeft aangericht. De Duitsers 
zijn meester van de stad, maar worden van de overzijde der Schelde 
bestookt. In de buurt van Antwerpen gaat het beschieten der 
zuidelijke forten steeds voort. Walem, Duffel en Sint Katelijne 
Waver antwoorden echter hardnekkig. 

Van Belgische zijde. 

De Belgische legatie te ‘s-Gravenhage deelt het volgende telegram 
dat zij van de minister van Buitenlandse Zaken ontvangen heeft 
mee: 

Antwerpen, 1 oktober, 6 uur ‘s avonds. 

De forten van het zuiden en het zuidoosten van Antwerpen zijn 
sinds 27 september met het zwaarste geschut gebombardeerd, 
doch bieden krachtige weerstand. De aanval heeft in het bijzonder 
plaats tegen de forten van Walem, Sint Katelijne Waver en Lier. Op 
het zuidwesten is de aanval van de Duitse troepen tegen Willebroek 
afgeslagen. 

De belegering van Antwerpen 

Antwerpen, 1 oktober. De Duitsers hebben de stelling Antwerpen 
de hele nacht gebombardeerd. Onze forten beantwoordden het 
vuur op prachtige wijze en leverden de aanvallers het bewijs, dat 
hun strijdmiddelen nog steeds ongerept zijn. 

Hedenmorgen is het artillerieduel over het gehele front voortgezet. 



 

Daar de Duitsers zich opnieuw in Mechelen gewaagd hadden, 
hebben onze troepen de stad gebombardeerd. 

Walem (zowel de naam van het fort aan het zuiderfront van de 
eerste linie der stelling als van het daarachter gelegen dorp) is 
zwaar beschoten. Te Rumst (dorp binnen de eerste linie, aan de 
samenvloeiing van Nete en Rupel en noordwestelijk van Walem 
gelegen) werd aan de Belgische troepen bevolen naar goeddunken 
te schieten. Dit duurde 2,5 uur, waarop de Duitsers zich in wanorde 
terugtrokken, reusachtig veel doden en gewonden achterlatend. 

Antwerpen, 1 oktober. Vannacht is achtereenvolgens te Mol, Retie, 
Turnhout, Leopoldsburg, Merksplas, Brecht, Oostmalle en 
Westmalle een Zeppelin gesignaleerd. Om 3 uur 30 ‘s morgens 
wierp het luchtschip bommen uit in de omtrek van het fort 
Broechem (fort van de eerste linie aan de oostkant van de stelling 
Antwerpen), zonder evenwel grote schade aan te richten. Daarop 
naderde de Zeppelin de stad, doch de forten dreven het luchtschip 
op de vlucht. 

De toestand te Antwerpen. 

Het Handelsblad van Antwerpen schrijft, dat hetgeen de Duitsers 
thans tegen de vesting ondernemen, niets anders is dan een 
demonstratie van de artillerie, door een sterke macht infanterie 
gesteund. Een demonstratie, die de Belgen zou moeten intimideren 
en hen zodanig bezig houden, dat zij van verdere uitvallen afzien. 

Dit is alleszins mogelijk en slechts de tijd kan leren, wat de Duitsers 
tegen Antwerpen in de zin voeren, omdat men over uiterst weinig 
zekere gegevens beschikt. Er zijn echter ook aanwijzingen, die 
schijnen aan te duiden, dat, wat de Duitsers met Antwerpen 
beogen, meer dan een demonstratie is. Er is in de eerste plaats het 



 

feit, dat het grote hoofdkwartier iedere dag een bericht over de 
strategische toestand van Antwerpen uitgeeft, tenzij men 
aanneemt, dat dit geschiedt om aan dit krijgsbedrijf grotere 
betekenis te laten hechten dan het toekomt. 

Voorts hebben wij gezien, dat de Duitsers bij hun opmars door 
Frankrijk er op uit zijn geweest tegelijkertijd alles in gereedheid te 
hebben gebracht voor een terugtocht, dat zij aan de Aisne sterke 
verdedigende stellingen hebben ingericht en daarachter weer 
hetzelfde gedaan hebben. Wordt een verdere ontwikkeling van het 
Duitse front in Frankrijk naar het noordoosten nodig, dan wordt 
Antwerpen voor de Duitsers uiterst gevaarlijk. Daar kunnen immers 
de bondgenoten voortdurend nieuwe strijdkrachten in gereedheid 
brengen, om de Duitse linies in de flank of de rug te bestoken. 

Weliswaar hebben de Duitsers een aanzienlijke troepenmacht 
nodig om Antwerpen nu te vermeesteren en zal hun dat op 
aanmerkelijke verliezen komen te staan, maar deze verliezen 
wegen waarschijnlijk niet op tegen het gevaar dat hen in een later 
stadium van de oorlog uit Antwerpen zou kunnen bedreigen. 

Voorts hebben de Duitsers bij de vermeestering van Luik, Namen en 
Maubeuge een betrekkelijk geringe hoeveelheid infanterie 
gebruikt. Ze hebben enige forten tot zwijgen gebracht en zijn 
vervolgens tussen de fortenlinie doorgedrongen. Al schijnt de 
stelling van Antwerpen veel sterker dan genoemde vestingen, de 
officiële Belgische berichten bevatten aanduidingen dat zij volgens 
dezelfde methode te werk willen gaan. Zo hebben we gisteren 
bericht ontvangen van een poging der Duitsers om tussen de forten 
Liezele en Breendonk door te dringen. Een telegram in dit nummer 
bevat een aanwijzing, dat zij bij Rumst iets dergelijks hebben 
beproefd. Bij Rumst, zo lezen wij, zijn de Belgische troepen 2 ½ uur 



 

met de Duitsers in gevecht geweest, waarop deze met grote 
verliezen aftrokken. Rumst nu, aan de samenvloeiing van Nete en 
Rupel, ligt ongeveer 3 km van Walem binnen de fortenlinie. 

 


