
 

18 augustus 1914 

De Belgische regering naar Antwerpen verlegd. 

Brussel, 17 augustus. Tegen de wens van de wetgever van 1859 is 
de regering te Brussel gebleven tijdens een fase van de oorlog, 
waarin ons leger zich alleen tegenover een vijand bevond. Thans, 
nu de bevriende legers zich op ons grondgebied bevinden, heeft de 
regering geoordeeld dat haar zetel zonder bezwaar naar Antwerpen 
kon worden overgebracht, in overeenstemming met de wensen van 
hen, die de grote versterkte stelling hebben tot stand gebracht. 
Niet, dat de gebeurtenissen nu ernstiger zouden zijn dan ze tot 
dusver waren. Integendeel valt een nieuw succes te melden van 
onze troepen, geholpen door Franse ruiterij. Daar het echter nodig 
is dat de overbrenging zich op normale wijze voltrekt, en er niet de 
minste onderbreking zij in de dienst, heeft de regering het het beste 
geacht eerst de verschillende ministeries over te brengen, terwijl de 
gezinnen der ambtenaren in de hoofdstad blijven. Enkele ministers 
gaan dus naar Antwerpen verhuizen, waar ook de dienst van het 
departement van oorlog beter op zijn plaats zal zijn terwijl het leger 
te velde is. Het is de wens der regering dat de koningin en de 
prinsjes hun intrek zullen nemen in het paleis te Antwerpen, terwijl 
de koning te midden van zijn dappere soldaten blijft toeven. De 
diensten van het koninklijk paleis zullen te Brussel blijven werken. 

Op verzoek van de regering zullen verscheidene staatsministers, in 
het bijzonder diegenen, welke tot de oppositie behoren, zich 
tijdelijk te Antwerpen vestigen. 

Brussel, 17 augustus. Een deel der regering en het beheer van het 
land hebben vanmiddag om 3 uur vanuit Brussel de nationale 
wijkplaats Antwerpen betrokken, waarheen het koninklijk gezin ze 



 

heeft gevolgd; de koning blijft natuurlijk aan het hoofd der troepen. 
Deze maatregel dient niet dan als voorzorg beschouwd worden. De 
toestand is voor België onveranderd en kan voortdurend als goed 
worden beschouwd. Dat men gisteren namiddag uhlanen heeft 
gezien te Waver, moet niet verontrusten; wij worden 
langzamerhand aan die verkenningen gewoon, die zelden te onzen 
nadelen uitlopen. Rondom Brussel worden op een afstand van 
enkele kilometers lichte versterkingswerken uitgevoerd, die voor de 
bevolking geruststellend moeten zijn. 

Brussel, 17 augustus. De Dernière Heure meldt dat de koningin 
hedenmiddag te 3 uur 17 met drie kinderen naar Antwerpen is 
vertrokken. De minister van oorlog en twee collega’s vertrokken om 
5 uur. 

Brussel, 17 augustus. Koning Albert, overwegende dat bij besluit 
van de president der Franse republiek aan de gezinnen van in 
Frankrijk gevestigde Belgische dienstplichtigen dezelfde steun is 
toegekend als aan de gezinnen van Franse militairen, heeft een 
besluit getekend, waarbij alle gezinnen van in België wonende 
Franse dienstplichtigen hetzelfde voorrecht wordt toegekend. Zij 
zullen daartoe aangifte moeten doen bij de burgemeesters. 

Brussel, 17 augustus. In overleg met de militaire overheden zullen 
geen vertegenwoordigers van dagbladen meer toegelaten worden 
tot het front, teneinde alle inlichtingen te vermijden, waarvan de 
vijand voordeel zou kunnen trekken. Later zullen zij de legers te 
velde kunnen volgen. 

Op verzoek van de directeuren der Belgische bladen, die zich 
formeel hebben verbonden niets te zullen publiceren zonder 
toestemming van de militaire autoriteiten, veroorlooft de minister 



 

van oorlog de uitgifte van twee edities per dag van elke krant, 
verschijnende op uren, welke door de directeuren zelf mogen 
worden vastgesteld. 

Antwerpen, 17 augustus. Merkwaardig is tegenwoordig het leven 
der kwajongens op straat; met benden lopen ze door de straat, 
soms met het roerendste unisono zingend de strijdkreet de 
Vlamingen van Peter Benoit: “Hoera! Wij wilden wat was recht, wij 
wonnen wat wij wilden!” Maar als het verder gaat wordt het 
onwillekeurig de Marseillaise, ofwel het zijn eindeloze en geweldige 
krijgertjesspelen. Glimlachend en toch angstig staan de moeders 
voor de drempel de jeugdige helden na te zien. 

De burgemeester maakt bekend dat vanaf 18 augustus van vijf tot 
negen uur ‘s morgens voor de stations van spoor- en 
buurtspoorwegen bijzondere markten voor eetwaren worden 
gehouden. 

Van de Brabantse grens. 

Men schrijft ons uit Weelde op 15 augustus: 

Wij zijn vanmiddag 12 uur met de trein uit Tilburg gegaan en aan 
het grote grensstation van Weelde aangekomen. Daar moesten wij 
uitstappen. De treinen lopen anders door tot Turnhout, thans werd 
het 1 uur wachten, en om de tijd te korten, wandelden we de weg 
naar Turnhout op. Onze passen werden nagekeken door de met 
geweren gewapende Belgische douane. Even had mijn collega wat 
moeilijkheden, daar hij slechts een binnenlandse pas kon vertonen, 
maar ten slotte mochten wij toch onze wandeling doen. Op de weg 
naar Turnhout werden we een paar keer door gewapende 
burgerwachten tegengehouden, kort nadien moesten we naar het 
station terug, waar de Nederlandse stationschef ons verzekerde, 



 

dat wij heel moeilijk in de stad zouden doordringen, ze zouden ons 
niet laten passeren. Hijzelf, die jarenlang zondags in Turnhout 
kwam, had de laatste keer onaangename ogenblikken 
doorgebracht, iedereen zag hem voor een spion aan, hij moest hard 
lopen om naar de trein te komen en hij durfde het niet meer te 
wagen, vertelde hij. 

Onze trein stond echter klaar aan het einde van het Belgisch perron; 
wij stapten in en voort ging het, een goede 25 minuten, dan rolden 
we langzaam het station van Turnhout binnen. Het was alsof met 
de schaduw van de overkapping, een donkere dreiging over ons 
heen boog, een dreiging die ons de enkele uren, die wij in de stad 
verbleven, niet verlaten heeft. 

Wij werden als het ware door de met geweren gewapende 
burgerwachten uit de trein geholpen en men verzocht ons mee te 
gaan naar een lokaal in het station. Daar werden eerst de papieren 
van een jonge alleen reizende Frans sprekende dame zeer hoffelijk 
door een glimlachende luitenant nagezien en in orde bevonden. De 
onze keek hij met zijn overige, zwaargewapende collega’s, eigenlijk 
burgerwachten, met de grootste nauwkeurigheid na. De mijne 
werden voor solide verklaard; wat wilden ze ook meer, de grote 
wapens en zegels van ons rijk met de handtekeningen van de 
commissaris der koningin, van de Belgische consul-generaal te 
Amsterdam, dan mijn perskaart, weer met meerdere zegels en 
handtekeningen. De papieren van mijn collega schenen echter geen 
genade te kunnen vinden in de ogen van de luitenant en zijn 
omgeving, het was een binnenlands paspoort, en daarmee kon hij 
alvast niet vrijuit gaan. Aanvankelijk hadden wij ons onze tocht veel 
groter voorgesteld, wij hadden namelijk helemaal naar Herentals 
willen reizen, dit was dichter bij het gevechtsterrein. Daar, stelden 
wij ons voor, zouden we in de hospitalen gewonden vinden, zij 



 

zouden ons weten te vertellen, en wellicht maakten we nog meer 
avontuur mee. Bij nader beraad besloten we eerst Turnhout te 
bezoeken, te zien hoe de ontvangst daar was, en, indien 
bevredigend, de tocht tot Herentals te vervolgen. 

Na ondervraging werden de papieren van mijn collega niet in orde 
verklaard, maar hij zou met mij mogen gaan naar degene, die wij te 
Turnhout wensten te spreken, echter onder begeleiding van een 
gewapend man van de burgerwacht. En dat terwijl wij gemeend 
hadden in Turnhout wat rond te zien, veilig onder onze rood, wit en 
blauwe lijntjes, die wij in het knoopsgat hadden gestoken, als 
tegenhangers voor de rood-geel-zwarte, die de Belgen in hun 
knoopsgaten hadden. 

Onze bedoeling was een voornaam en hoog aangeschreven 
ingezetene te Turnhout, aan een zeer bekende en geachte 
Nederlandse familie verwant, om enkele inlichtingen te vragen. 
Mijn collega was nog enigszins met zijn bloedverwanten bekend en 
dit moest in de gegeven omstandigheden onze inleiding zijn, we 
waagden het er op. 

Met onze gemoedelijke burgerwacht, naar verschillende uiterlijke 
tekenen te oordelen vermoedelijk een kantoorman, wandelden we 
de aangename, zonnige Merodelei af en kwamen aan het huis van 
de notabele heer. Nu vergat ik bijna te zeggen, dat op het ogenblik 
dat onze trein het station binnen reed, aan het einde daarvan, langs 
de hekken, een processie voorbijging. Het was namelijk een 
godsdienstige feestdag, Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart en de 
processie der grote kerk en die van het Heilig Hart trokken door 
Turnhouts straten. Het waren bidprocessies in verband met de 
oorlog en meer bedoelde notabele en zijn familie liepen in die 
optochten mee. Bij onze aankomst stond juist de hele burgerwacht, 



 

op een zestal na, naar de processie te zien bij de hekken en knielde 
eerbiedig neer, toen het Heilig Sacrament, gedragen onder statige 
wiegende baldakijn, daar langs ging. 

Toen wij na het onderzoek dus tussen al die gardes heen naar de 
woning van de notabele de Merodelei afliepen, terdege door onze 
geleider bewaakt, liepen wij die processie achterop, en passeerden 
ze. 

We hadden dus bij die heer te wachten en de garde verwijderde 
zich. 

In een pompeus gemeubeld vertrek bleven wij geruime tijd. 
Eindelijk hoorden wij een opgewonden stem, de deur ging open en 
de notabele trad binnen: 

“Mijne heren, wat wilt ge? Ik heb uw namen nooit gehoord en gij 
komt mij bezoeken, zeg mij, wat komt ge bij mij doen? Van de ene 
heer zijn de papieren wel, van de ander niet in orde, de garde heeft 
u hier gebracht. Ik begrijp niet wat ge wilt. Wat wilt ge?!” 

Deze woorden sprak hij zeer opgewonden. 

Wij antwoordden kalm, en dan voer hij weer voort: “Ik kan U geen 
inlichtingen geven. Ge vraagt mij berichten over de oorlog ... 
Pardon, viel ik hem in de rede, over de oorlog hebben wij niets 
gevraagd. 

“Ja maar, ik kan, ik wil u niet te woord staan. Ik weet niets, als ik iets 
wist, zou ik het nog niet zeggen, het is oorlogstijd, en daarom, mijne 
heren, ging hij zeer opgewonden door, ik stel u ter beschikking van 
de gardes hier!” 



 

Gezien de onmiddellijke bewaking na aankomst, hadden wij ons 
geen gastvrije ontvangst voorgesteld bij onze vrijpostigheid, maar 
die opgewondenheid bij een man van zijn invloed en gezag, was al 
zeer weinig geruststellend. Wat ging er nu met ons gebeuren? 

Onze kalmte verliet ons echter niet na zijn bedreiging. We legden er 
nog eens de nadruk op, dat het ons niet om strategisch nieuws in 
hoofdzaak was te doen, daar hadden we niet van gerept. 

Hij werd nu bedaarder en ten slotte kwam zijn gemoed geheel tot 
rust. Hij reikte ons zelfs de hand, bij het betuigen van zijn 
leedwezen, dat hij niets voor ons kon doen. Hij liet ons in persoon 
uit. 

Buiten stond nu een andere gewapende burgerwacht, thans met de 
bajonet op het geweer. Men scheen het dus in het geheel niet op 
ons voorzien te hebben. Met hem wandelden we weer naar het 
station. We zagen dat uit alle huizen het rood-geel-en-zwart hing. 

“Ge hebt met de heer X gesproken?” Vroeg ons daar ijzig kalm de 
luitenant. “Ja,” antwoordde ik “Met welke trein wilt ge dan terug?” 
“Met die van twee na zeven”, zegden we. “We zouden graag de stad 
nog wat doorlopen.” “Ja,” was het antwoord, “dat kunt ge wel 
doen, maar ge kunt geen twee straten verder gaan of ge zult oploop 
achter u hebben, en de wacht moet u hierheen opbrengen. Ge zult 
hier telkens terugkomen.” “Kunnen we wat rond het station gaan?” 
“Ja, dat kunt ge.” Dit deden we maar gauw, maar de belangstelling 
van de opgeschoten jongens, van de jonge meisjes, netjes in hun 
kleren en met geplakte haren was weinig aangenaam. We gingen al 
spoedig binnen in een restaurant. Met nog een heer waren wij de 
enige vreemdelingen in Turnhout. En zo aten we dan iets in het 
restaurant als gevangenen schier. Wij praatten wat met het meisje 



 

dat ons bediende en we hoorden, toen ze de kamer uitging, hoe ze 
ondervraagd werd. Even tevoren had ik mijn collega gezegd: ge zult 
zien, dat kind wordt dadelijk uitgehoord. En waarlijk, we hoorden 
de boze stem uit de gelagkamer en het woord Hollanders enige 
malen en een vrouwenstem die suste. Zo was ons bezoek te 
Turnhout, waren we tot Herentals doorgegaan, dan zou mijn 
metgezel zeker in de grootste moeilijkheden gekomen zijn om zijn 
niet-in-orde-zijnde-papieren. Toen we het station binnengingen, 
liepen we, onbekend als we met de gebruiken daar waren, door de 
onbewaakte hekken het perron op, maar dadelijk kwam de 
luitenant en wees ons naar de wachtkamers, waarvan de deuren 
gesloten bleven totdat de trein kwam en ons naar Weelde 
terugbracht. 

Zo waakzaam zijn de Belgen. Kwalijk is het hun in zulk een tijd niet 
te nemen. Te Weelde hebben wij vernomen, dat een Belgische 
troepenafdeling naar deze grensplaats wordt gestuurd, en we 
hebben na onze tocht gegronde redenen te veronderstellen, dat de 
Belgen, welingelicht als ze waarschijnlijk zijn door hun vliegers, het 
opdringen van grote Duitse legermachten verwachten langs hun 
noordelijke grenzen. 

Hier te Weelde komen nog herhaaldelijk vluchtelingen uit Frankrijk 
aan, waar alle Duitse en Oostenrijkse vreemdelingen worden 
uitgewezen. Wellicht zie ik deze ongelukkigen morgenochtend aan 
het grensstation. 

Antwerpen, 18 augustus. Bij besluit van de militaire gouverneur is 
van heden af de burgerwacht in de hele versterkte stelling van 
Antwerpen gemobiliseerd en op voet van oorlog. 



 

Antwerpen, 18 augustus. Een officieel bericht van gisterenavond 11 
uur behelst, dat Duitse cavaleriepatrouilles rond Geel en Mol (in de 
streek tussen Diest en Turnhout gelegen) zijn gesignaleerd. Kalmte 
wordt aanbevolen. 

Tilburg, 18 augustus. Langzamerhand heb ik nu de wegen langs de 
grens per fiets verkend. De rijwielbezwaren zijn door geld en goede 
woorden opgeheven en zojuist ben ik van een tocht over Baarle en 
over de Belgische plaatsen Weelde en Poppel thuis. Neen, van de 
verhalen der vluchtelingen, die op het grensstation Weelde met 
ochtend- en avondtrein aankomen, moet ik niets meer hebben. Die 
verhalen van ongelooflijke wreedheden, door de Duitsers begaan, 
zijn al te afschuwelijk, en omdat ze gedaan worden door mensen, 
die door hun rampspoeden geheel van streek blijken, niet te 
aanvaarden. 

Te Weelde kwam bij de pastoor na het gevecht bij Halen voor korte 
tijd zijn broer, een apotheker, aan. Deze heeft twee dagen en 
nachten gedurende het gevecht in de kelder van zijn huis 
doorgebracht. Een brouwerij, hem toebehorend, was door kogels 
doorzeefd. Hij wist, toen het vuur aanhield, naar het noorden te 
ontsnappen. Zijn kleren waren de enige have, die hij nog bezat. Hij 
trachtte reeds weer tot bij zijn huis door te dringen. De omgeving 
bleef hem echter nog te gevaarlijk. 

Ik verneem, dat te Turnhout nog geen gewonden aangekomen zijn. 

Terugrijdend door Weelde en Poppel, merkte ik weer het 
wantrouwen op, zodra men de minste inlichting verzocht. Met de 
grenswacht te Poppel ben ik thans op vertrouwelijke voet geraakt, 
voorts met de secretaris uit dat plaatsje. 



 

Antwerpen, 18 augustus. De koningin en de jonge prinsen zijn hier 
gisteravond kwart over zeven aangekomen en hebben hun intrek in 
het paleis op de Meir genomen. 

De ministers van oorlog, financiën en buitenlandse zaken, en drie 
staatsministers zijn ook hier. 

Antwerpen, 18 augustus. Betwistingen aangaande inbeslagneming 
van schepen en koopwaren worden onwederroepelijk geslecht 
door de rechtbank in eerste aanleg. 

19 augustus 1914 

Antwerpen, 18 augustus. De regering is gevestigd in het koninklijk 
atheneum; groepen nieuwsgierigen staan almaar te kijken naar de 
verlichte ramen van het koninklijk paleis op de Meir, waarachter zij 
de koningin en de prinsjes vermoeden. 

Antwerpen, 18 augustus. Half elf op de Keyserlei: veel volk voor het 
station omringt vluchtelingen, die de avondtrein aanbrengt. Ik 
spreek met mensen uit Scherpenheuvel (Mont Aigu bij Diest); heel 
hun dorp is leeg. Anderen uit Heist-op-den-Berg zeggen dat de 
uhlanen op een uur afstand zijn. 

Indrukken van een burgerwacht. 

Een Antwerpse burgerwacht schrijft ons op 12 augustus: 

Het Belgisch nationalisme ontwaakte, 14 dagen geleden, met 
enkele vlaggen in de voornaamste straten van de stad. Een 
Fransman overschilderde het uithangbord van zijn café met “au 
drapeau français” en hing een splinternieuwe driekleur uit aan een 
blinkende witte stok. De Franse vlag, vooral als het blauw 
hemelsblauw is en het rood enigszins rooskleurig, is lieflijk, evenals 



 

veel wat Frans is. De “Pruis” daarentegen is aan onze bevolking 
nooit sympathiek geweest. Daarbij komt dat onze 
handelsbedienden sedert tientallen jaren door de drukkende 
concurrentie van de Duitse, beter onderlegde collega’s hebben 
geleden. 

Alle uren doorliepen haastige dagbladventers de stad en 
verspreidden er koorts met hun “bijzondere uitgaven.” Tot laat in 
de avond waren de terrassen van de koffiehuizen vol volk. Op een 
zaterdagavond werd het nieuws verspreid van de mobilisatie. 
Jongemannen zag men naar elkaar toegaan, elkaar de hand reiken, 
en zich dan met hun echtgenoten verwijderen, die zich inniger 
tegen hen aandrukten. Ieder verwachtte spoedig grote 
gebeurtenissen. 

Maandagmorgen doorliepen trommelaars en clairons de stad, om 
de burgerwachten op te roepen. Wie naar zijn dagtaak ging maakte 
rechtsomkeert en ging zich naar huis kleden en wapenen. 
Verslagenheid verspreidde zich door de stad. Het nieuws werd 
genomen, toen nog voorbarig, dat Duitsland de oorlog had 
verklaard aan België. De familievaders vreesden een 
bombardement van Antwerpen. Misschien reeds overmorgen? 
Thuis wachtten de moeders angstig bij een haastige voorraad 
levensmiddelen. 

Van toen af komen de burgerwachten, nagenoeg alles wat 
weerbaar is in de burgerij en niet bij het leger ingelijfd, nog enkel 
om de 24 uren naar huis om wat te slapen of even in de huiselijke 
kring te verademen. Zij houden de wacht op de oude vestingwallen 
en bij belangrijke plaatsen. 



 

Merkwaardig hoe deze instelling, die vroeger alleen spot verwekte 
en inderdaad een weinig ordelijk en militair uitzicht had, aan 
prestige gewonnen heeft bij de bevolking en bij de individuen zelf 
die er deel van uitmaken. Ook hierin kunnen we een teken zien, dat 
na de oorlog het militarisme, samen met het conservatieve 
katholieke gouvernement, aanzienlijk zal worden versterkt. We 
ontmoeten in de stad belangrijke troepen van burgerwachten, 
begeleid door officieren, met Belgische en Franse vaandels voorop 
en met bloemengarven, voor wie? Dit laatste detail leek ons wel 
enigszins misplaatst in deze ernstige tijden. Ingetogenheid en nog 
eens ingetogenheid past aan de burgerwachten, die totnogtoe 
veilig in hun stad zit, al is die dan ook zwaar bedreigd, terwijl hun 
armere broeders, die meestal tot lagere standen behoren, tussen 
vijandelijke vuren ronddolen. 

Die eerste uitbundigheid behoort nu echter tot het verleden. Reeds 
begint de nood te nijpen; kantoren en werkplaatsen liggen stil en 
menige “wacht” zit met het hoofd in de handen aan de toekomst 
de peinzen. Verveling, slechte nachtrust en ongeregelde maaltijden 
maken mede hun slachtoffers, alhoewel menige Antwerpse jongen 
zijn gewoonte niet kan laten om zo dikwijls mogelijk eruit te wippen, 
en een potteken gersten te drinken, om zijn miserie te vergeten. 

Rond de scholen, waar de strozakken in de klassen liggen, ziet ge 
wie nog zakgeld heeft zijn glas bier drinken. In de feestelijke blauwe 
lucht ronkt nu en dan een vliegtuig. Blonde volksmeisjes wandelen 
arm aan arm voorbij. Af en toe wordt een “piket” van zes wachten 
bijeen geroepen om een verdwaalde, achtergebleven “Duits” op te 
sporen en te vangen, daar zijn altijd liefhebbers genoeg voor. 

Op de koer van de scholen en kazernen is het treuriger, verlatener. 
Daar denkt ge noodzakelijk meer aan de oorlog. Ge mist er de 



 

afleiding van de nog altijd kleurige en zonnige hemel en aarde. De 
geweren staan er in bundels bij elkaar. 

‘s Nachts wordt de wacht verdubbeld op de vestingen. In de 
stromende regen of onder een helder gesternde hemel wachten we 
dan op dingen die niet komen en op gebeurtenissen die 
onvermijdelijk zijn, en misschien nog wie weet hoe lang al het leven 
zullen stremmen en nog lang nadien verlammen. Een schrikachtige 
of al te ijverige wacht schiet soms op een schaduw. Dan laden de 
anderen spoedig hun geweren en zijn een minuut beangst en op 
hun hoede. Gelukkig degenen, die een sterke stem hebben en 
contemplatief genoeg geaard zijn, om in afwachting van wat er 
boven ons hoofd hangt, van elk ogenblik nog te genieten, de goede 
lucht in te ademen die uit de velden waait, naar de sterren te kijken 
en bij gelegenheid te praten over wat alle burgerwachten gemeen 
is. 

De morgens zijn soms prachtig, wanneer de stad aan onze voeten, 
omgord door vestingen met een kroon van ommantelde mannen, 
het geweer aan de voet, roze gekleurd wordt en zijn grijs en blauw 
ontworsteld aan de nacht. Wij herkennen de verre torens en 
koepels weer één voor één en gissen de straten en lanen. Daar 
tegenover strekken zich de velden uit met nieuwe huizen die 
misschien spoedig zullen verdwijnen, met wachtende 
korenschoven en weelderige bomengroepen. Enkele vogels 
ontwaken en laten van zich horen. Moe zinken onze oogleden neer 
en in ons hoofd roezemoezen de bevelen en de wachtwoorden. Het 
noodlot hangt boven ons hoofd. We kunnen er niets aan verhelpen. 
Onder onze eigen medeburgers voelen we ons soms vreemd en 
beangstigd. De ziel van dit volk verandert. En in wiens handen zal zij 
geraken? 



 

Maar ziet, terwijl we ons hart voelen droever worden, de 
schemering trekt verder en verder weg van de vlakte, gaat een 
venster open in de nabije stad op een schot afstand en een 
onbekende zusterziel zingt ons toe: 

Vlaanderen, 

Dag en nacht denk ik aan u! 

Wij waken ... wat is er voor ons weggelegd in deze weken van 
beroering? 

Verbroedering 

Men schrijft ons uit Antwerpen: 

Uit burgers van goede wil is er te Antwerpen een korps van 
vrijwillige politieagenten gevormd, teneinde door raad en daad de 
orde onder de bevolking te handhaven. De eerste oproep was zo 
gretig beantwoord, dat gisteren, op de eerste bijeenkomst, de 
raadzaal van het stadhuis overvol was. De burgemeester sprak er 
enige woorden van hartelijke dank voor al die toewijding en al 
dadelijk werd tot de inschrijving der burgers overgegaan. Nu 
gebeurde het, dat ook Nederlanders zich hadden aangeboden. De 
beambte, met de inrichting bijzonder belast, deelde dadelijk mede, 
dat, naar de bestaande voorschriften, enkel Belgen van de politie 
deel mogen uitmaken en hij dus, tot zijn groot leedwezen, de 
inschrijving der Nederlandse broeders moest weigeren. En hij 
drukte op het woord broeders en voegde er te gunstiger 
gelegenheid enige woorden van warm samenvoelen met de 
Nederlanders bij. Hij wees op het misverstand, dat uit een eerste 
onnauwkeurig bericht verkeerde opvattingen omtrent de 
gevoelens der Nederlanders had ingegeven, misverstand, dat wel 



 

was opgehelderd, zodat de aloude banden van taal- en 
stamverwantschap zich onder de drang van dit ogenblik nog inniger 
dan vroeger deden voelen. Hij wees daarbij op het prachtige bewijs 
van sympathie, door de Nederlandse overwinnaar in de stedelijke 
toneelprijskamp gegeven, die het bedrag van zijn onderscheiding, 
500 frank, juist kwam beschikbaar stellen als steun voor de door de 
oorlog getroffenen. 

Een geestdriftig hoerageroep begroette deze woorden, 
hoerageroep, dat de aanwezige Nederlanders gold. 

Antwerpen, 19 augustus. De bladen, daartoe door de censuur 
aangezet, stellen de mensen zoveel mogelijk gerust. Men leest nu 
meer tussen dan in de regelen, ofschoon ook dat heel weinig is. 
Geruchten bereiken me af en toe, maar het baat weinig die te 
seinen, daar de kans gering is, dat ze toekomen. 

Vanochtend zijn hier Amerikaanse schepen met mondvoorraad 
binnengelopen. Van Engelse soldaten merkt niemand een spoor. 

Antwerpen, 19 augustus. De prinsenkinderen wandelen af en toe 
door de stad met strakke gezichtjes en worden door de 
toestromende menigte toegejuicht. Gisteren gingen zij naar de 
dierentuin. De koningin maakte per auto een toer door Wilrijk en 
bezoekt heden ambulances en gasthuizen. 

Uhlanen boden zich aan op een hoeve te Noorderwijk, bezuiden 
Herentals. Een van hen vroeg aan de bazin in gebroken Vlaams: 
“Herkent gij mij niet? Wacht, ik zal mijn hoed afdoen.” En zij 
herkende de man, die als agent van een fabriek daar herhaaldelijk 
zeisen te koop had aangeboden. 



 

Officiële berichten melden, dat gisteren te Herenthout een treffen 
heeft plaats gehad tussen een aanzienlijk getal Duitse ruiterij en een 
deel van de Antwerpse bezetting. Urenlang werden van weerszijden 
geweerschoten gewisseld. Geen der onzen werd geraakt. De 
Duitsers hadden vele gekwetsten. 

Te Turnhout heeft de burgerwacht een Duitse patrouille op vurige 
wijze begroet en een officier gevangen genomen. Aan alle kanten 
worden dergelijke gevalletjes gesignaleerd. 

Van militaire zijde schrijft men ons: 

Niet de hoofdstad Brussel, maar de handelsstad Antwerpen is door 
België als centraal reduit der landsverdediging ingericht. Antwerpen 
biedt in deze belangrijke voordelen boven de hoofdstad. Ten eerste 
is de teruggetrokken ligging ten opzichte van Duitsland en Frankrijk 
van veel belang Antwerpen ligt laag en kan gemakkelijk door 
overstromingen gedekt worden. Het heeft bovendien als 
handelsstad steeds grote voorraden levensmiddelen en materialen 
in de magazijnen opgestapeld, die het in staat stellen bij een beleg, 
lange tijd in het onderhoud van bezetting en bevolking te voorzien. 
Daarbij komt nog, dat Antwerpen moeilijk is in te sluiten en het via 
de Westerschelde aanvoer vanuit de Noordzee kan krijgen, voor 
zover dit is overeen te brengen met de neutraliteit van ons land. 

Bij de wet van 30 maart 1906 is voor de verbetering van de stelling 
65 miljoen frank gestemd. Zoals dat meer bij vestingwerken gaat, 
bleek deze som niet toereikend en is deze som nog verleden jaar 
aanzienlijk verhoogd. Volgens de plannen moesten alle werken 
reeds zijn voltooid; of het zover reeds is menen we te moeten 
betwijfelen. 



 

De stad wordt beschermd door twee fortengordels. De buitenste is 
van 10 tot 16 km vooruitgeschoven en voor zover gereed, heel 
modern. De binnenste fortengordel, eertijds de buitenste, is 
verbonden door een brede wal, geschikt voor opstelling van 
infanterie. Voor die wal ligt een brede gracht. 

Wij willen de lezer verder niet vermoeien met een droge 
opsomming van de verschillende forten noch hun bestemming 
aangeven, maar volstaan met enkele opmerkingen. De voor ons 
Nederlanders interessantste is wel, dat de noordelijkste forten op 
ongeveer 2 km van de grens liggen. 

Mocht de vijand de stelling van Antwerpen willen insluiten, 
waarvoor een veel ruimere afstand dan 2 km nodig is, dan zou die 
vijand, dus het Nederlands grondgebied moeten schenden en 
daardoor Nederland, indien onzijdig, oorlogspartij maken. Het 
middel wordt daardoor erger dan de kwaal, met andere woorden 
de korte afstand van de noordelijke forten tot de Nederlandse grens 
is een groot voordeel voor België. 

Op enkele fronten kunnen, zoals gezegd, overstromingen gesteld 
worden, het middel, ook door ons toegepast, om het 
verdedigingsvermogen krachtig te verhogen. De forten Doel en 
Blauwgaren zijn nog geheel onvoltooid, wel zijn de kanonnen reeds 
drie jaar geleden door Krupp geleverd. De lezer zal zich de 
behandeling van deze kwestie, in de Belgische kamer, herinneren. 

Luitenant-generaal Dufour, de militaire gouverneur van Antwerpen 
heeft generaal Mols benoemd tot opperbevelhebber der vesting. 
Generaal Mols is de neef van generaal Brialmont, die door generaal 
Dufour in de toespraak, waarmee hij generaal Mols met zijn nieuwe 



 

ambt bekleedde, de grootste militaire ingenieur van de 19e eeuw 
genoemd werd. 

De Nieuwe Gazet schrijft: 

De Engelse regering heeft de Antwerpenaar Willy Walford 
aangewezen als lid van de Engelse generale staf in België. Maandag 
laatstleden is de benoemde naar zijn post vertrokken. Willy Walford 
is de zoon van de gekende scheepsreder Walford van Antwerpen en 
broeder van de Engelsman Francis Walford, van Laveleye, thans 
verblijvend te Oostende. De keus van de Engelse regering is op hem 
gevallen wegens zijn schitterende daden in Albanië en om zijn 
grondige kennis van België en de Vlaamse taal. Hij zal uitstekende 
diensten kunnen bewijzen aan de Engelse staf, bij de studie der 
krijgsplannen. 

20 augustus 1914 

Brussel, 19 augustus. Het persbureau seint uit Londen: Het voor de 
dienst in het buitenland bestemde Engelse expeditiekorps is in 
goede orde op Frans grondgebied geland. Het inschepen, vervoeren 
en ontschepen der manschappen en voorraden is met de meeste 
stiptheid en zonder ongeval gebeurd. 

Hier kan aan toegevoegd, dat dit sedert enkele dagen al is geschied 
en al de Engelse troepen zich op de hun gewezen post bevinden. 
Emile Vandervelde, die een lange autotocht door België heeft 
gedaan en gisteren op verzoek van de regering te Antwerpen is 
aangekomen, heeft een talrijk en sterk leger gezien. Overal 
verwekte het grote geestdrift. De voorposten ervan zullen eerlang, 
in samenwerking met de Belgische en de Franse, handelend 
optreden. 



 

Brussel, 19 augustus. Klobukowski, de Franse gezant te Brussel, 
heeft zich in de middag naar Antwerpen begeven. 

Antwerpen, 19 augustus. Een straat wordt gedoopt naar generaal 
Brialmont, de ontwerper der forten te Antwerpen, Luik en te 
Namen. 

Een bericht van vanmiddag meldt, dat bij nieuwe schermutselingen 
in de Kempen de vijand geduchte verliezen heeft geleden. Men 
verwacht een trein Duitse gekwetsten, wie hier de eerste zorgen 
worden toegediend en verder naar het binnenland gaan. 

Antwerpen, 19 augustus. 10 uur ‘s avonds op de Keyserlei. Bij de 
aan beide zijden der Lei geschaarde menigte heerste buitengewone 
spanning. De berichten die uit het binnenland komen, hoezeer ook 
door officiële geruststelling getemperd, stemmen pessimistisch. De 
talrijke geruchten zijn niet te controleren. Men verwacht die 
opstelling; ik zag een kleine groep soldaten, de enigen van een hele 
compagnie, die aan het moorddadige vuur te Diest zouden ontsnapt 
zijn. 

De Belgische regering heeft maatregelen genomen om machtiging 
te verlenen tot de uitgifte van voorlopige verblijfpassen aan 
verschillende categorieën van Duitse onderdanen, die verblijf 
houden in bepaalde delen van België. 

Deze tijdelijke verblijfpassen (permis de séjour) zijn geldig tot 1 
september 1914, maar kunnen verlengd worden en zullen worden 
uitgereikt door de burgemeester der woonplaats van de Duitse 
onderdaan en zijn alleen geldig voor die gemeente. 

De verblijfpassen zullen slechts worden uitgereikt: 



 

1,̊ aan te goeder naam bekend staande Duitsers, die hun land 
hebben verlaten zonder de bedoeling er weer terug te keren; 

2,̊ aan de Duitsers, die gehuwd zijn met Belgische vrouwen of die in 
België geboren kinderen hebben; 

3,̊ aan religieuzen van Duitse nationaliteit, behorende tot een in 
België gevestigde orde, mits zij een zekere tijd in het land verblijf 
hebben gehouden en sedert hun komst zijn ingeschreven in de 
bevolkingsregisters; 

4,̊ aan gezelschapsdames, gouvernantes, vrouwelijke bedienden 
van te goeder naam bekende meesters, als zij zijn ingeschreven in 
de bevolkingsregisters. 

De Duitsers, die behoren tot een van deze categorieën, moeten zich 
rechtstreeks wenden tot de burgemeester van de Belgische plaats, 
waar ze woonplaats hebben. Na aldus een verblijfpas te hebben 
gekregen, zullen zij goed doen met een pas (laisser-passer) aan te 
vragen aan de militaire gouverneur der provincie, door welke zijn in 
België willen terugkeren. 

Het Belgische leger trekt terug op Antwerpen. 

Antwerpen, 20 augustus. Vannacht om 1uur  werd na de 
kabinetsraad, bijgewoond door de staatsministers, alhier de 
volgende officiële mededeling gedaan: 

In de loop van de dag van 18 augustus is het Belgische leger, liggend 
op de stellingen, die het verscheidene dagen dapper en met 
welslagen verdedigd had, plotseling aangevallen door Duitse 
strijdmachten, aanzienlijk sterker dan die der Belgen. 



 

Na een moorddadig gevecht werd besloten het hoofdkwartier over 
te brengen naar Mechelen, vervolgens naar Antwerpen, en het 
veldleger te doen aftrekken op de omheining van Antwerpen, spil 
der nationale verdediging. 

Deze schikkingen stemmen overeen met de traditionele 
verdedigingsplannen, die sedert 1859 vastgesteld zijn. Ze stellen 
België in staat een leger te behouden, dat hoezeer beproefd, door 
talrijke en dappere gevechten toch ter vrijwaring van de 
onafhankelijkheid zou kunnen voortgaan doeltreffende hulp te 
verlenen, bij de verwachte krijgsverrichtingen, aan de legers der 
waarborgende mogendheden. Aanzienlijke krijgsmachten 
verzekeren trouwens de verdediging van de stelling te Namen, die 
de overtocht over de Maas beheerst. Overtuigd van de 
rechtvaardigheid zijner zaak en gesterkt door de goedkeuring van 
het geweten der gehele wereld, zal België, dank zij aller vaderlandse 
eendracht, voortgaan te strijden voor het recht, en de 
onafhankelijkheid van zijn grondgebied verdedigen. 

De burgemeester van Heist-op-den-Berg, die gisterenochtend hier 
is gekomen, verklaarde volgens een blad, dat de Duitsers hem 
beleefd de kas hadden afgenomen. Ook is door hen een hoeve in 
brand gestoken. De meesten schijnen goed Vlaams te spreken. 

De aanstaande slag. 

Een medewerker van het Handelsblad van Antwerpen heeft een 
onderhoud gehad met een gezaghebbend man, van welk 
onderhoud hij als volgt een verslag geeft: 

Wat denkt u van de toestand? Vroegen we hem. 



 

Ik geloof dat we te midden van de droeve gebeurtenissen toch veel 
redenen hebben om tevreden te zijn. Voor mij staat het vast dat, 
wat ook de uitslag van de oorlog zijn mag, onze onafhankelijkheid 
een zekere zaak blijft. 

Ook zelfs als, wat God verhoede, als de Duitsers op het slagveld 
meester blijven? 

Ja, dan nog. De Duitsers kunnen misschien op oorlogsterrein 
meester blijven, dat is niet waarschijnlijk, maar we moeten het 
ergste durven voorzien, maar hun overwinning zal nooit zo 
overwegend zijn, dat ze als oorlogsbuit de vernietiging van onze 
onafhankelijkheid zouden kunnen vergen. Blijven de Franse en 
Engelse legers, gesteund door onze troepen, overwinnaars, dan is 
de onafhankelijkheid van ons land voor zeer lange tijd 
gewaarborgd. 

Door de flinke houding onzer soldaten te Luik, hebben wij aan 
Frankrijk en ook aan Engeland een dienst bewezen, die hun, ze 
verklaren het zelf, een eeuwige schuld van dankbaarheid tegenover 
ons land oplegt. De onafhankelijkheid van ons België wordt dus 
onaantastbaar. Dat zou, mijns inziens, voor ons de einduitslag zijn 
en daarover ben ik zeer tevreden, want onafhankelijk blijven is voor 
ons land de hoofdzaak. 

Maar intussen zal er op Belgisch grondgebied nog lang gevochten 
worden? 

Misschien neen, misschien ja. De grote slag die op handen is, zal dat 
moeten uitmaken. Als de Duitsers in deze slag de nederlaag krijgen, 
dan bestaat er alle kans dat ze er voor goed moeten van afzien langs 
België naar Frankrijk te trekken. We hebben alle redenen om te 
hopen dat ze hier de nederlaag krijgen, want de grote slag zal 



 

aangevangen worden in voorwaarden, die voor de Duitse troepen 
volstrekt niet gunstig mogen geheten worden. (Onze bevoegde 
zegsman trad toen in bijzonderheden die volkomen zijn mening 
staven, maar die we voorzichtigheidshalve niet meedelen). 

Maar moesten de Duitsers deze grote slag tegen alle verwachting 
in, toch eens winnen, wat dan? 

Ja, dan zullen we niet meer kunnen beletten dat ze langs ons 
grondgebied naar Frankrijk trekken. 

Hecht gij aan deze slag een bijzonder groot belang? 

De slag zal belangrijk zijn voor wat betreft de uitgestrektheid van 
het front en de manschappen in de strijd gewikkeld. Voor ons zal de 
slag uitmaken of de Duitsers al dan niet langs België Frankrijk 
binnen trekken. Dat is al wat die slag ons leren kan. 

Deze slag zou dus geenszins op de einduitslag van de Europese 
oorlog invloed oefenen? 

Volstrekt niet! Vergeet niet dat de gevechten die tot hiertoe 
plaatsgrepen maar schermutselingen zijn van eerste 
verkenningstroepen. De slag die nu zal geleverd worden zal een 
ontmoeting zijn tussen de voorposten der beide legers. De actieve 
legers, de echte krijgsmacht van Duitsland, noch van Frankrijk 
komen niet in deze strijd. Het zou belachelijk zijn te denken dat deze 
slag een einde zou stellen aan de Europese oorlog. 

Ten hoogste zal deze slag het gevechtsterrein naar andere 
gewesten kunnen verplaatsen. Ofwel worden de Duitsers 
teruggedreven en dan zullen ze moeten trachten langs een andere 
kant in Frankrijk te geraken. Dat zou hun positie zeer verzwakken: 



 

ofwel blijven ze meester en dan trekken ze zeer waarschijnlijk 
aanstonds het noorden van Frankrijk binnen in de richting van 
Parijs. 

Denkt ge niet dat ze dan eerst naar Antwerpen zouden komen ? 

Neen; ik geloof dat niet. Toen de Duitsers onze grens overtrokken 
was dit vooral om langs hier spoedig in Frankrijk te kunnen vallen. 
Ze zullen wel verstandig genoeg zijn om hun krachten niet te 
verspelen door Antwerpen te belegeren. Zulke belegering zou 
tenminste 700.000 man vergen en deze zouden nog niet in staat zijn 
op zes maanden tijd Antwerpen in te nemen. Maar nog eens, er 
bestaat veel kans dat we samen met de Franse en Engelse troepen 
de Duitsers terugdrijven. 

Wat is uw besluit voor deze slag? 

Hij zal zeer ernstig zijn voor wat betreft het aantal mensenlevens 
die op het spel staan. Wat ook de uitslag weze, hij is volstrekt niet 
beslissend! Winnen we dan is de oorlog daarom niet gedaan en dan 
hebben de Duitsers enkel een goede kans verloren. Verliezen we 
dan is volstrekt alles niet verloren. 

Voor allen is het ordewoord nu: moed houden; 80 kansen op 100 
zullen we winnen, en verliezen we dat is de ramp niet 
onherstelbaar. De einduitslag, wat er ook gebeurt, is voor ons zeker: 
België blijft onafhankelijk. 

21 augustus 1914 

De Duitsers in Brussel. 

Berlijn, 20 augustus. De Duitse troepen zijn vandaag Brussel 
binnengetrokken. 



 

Parijs, 20 augustus. Een officiële bekendmaking luidt: Duitse 
cavalerie heeft Brussel bezet. 

Het Belgisch leger is op Antwerpen teruggetrokken. 

Terneuzen, 20 augustus. Ik ben nog juist door de mazen van het net 
geslopen, door uit Brussel over Gent naar Sas van Gent te gaan. Op 
die manier heb ik tenminste nu eens eindelijk wat kopie kunnen 
wegkrijgen, want van mijn tochten door België is blijkbaar per brief 
en per telegram zo goed als niets overgekomen en het moge 
interessant zijn om de bezetting van Brussel bij te wonen, of het 
beleg van Antwerpen, maar van zoiets zijn alleen maar memoires te 
schrijven. 

Reeds toen de treinen Brussel-Essen nog liepen en de telegraaf nog 
werkte, nam de post met een vriendelijk gezicht wel alles aan, maar 
zond niets door; voor de telegrammen moest men natuurlijk 
betalen, maar als ze niet doorgezonden werden, kreeg men daarvan 
geen mededeling en werd ook geen geld vergoed. Enfin, à la guerre 
comme à la guerre. Maar toen ik woensdagavond op de perrons van 
de Gare du Nord te Brussel met de stationschef sprak, kon die me 
reeds mededelen dat ik geen gelegenheid meer zou hebben Brussel 
per trein te verlaten, vandaar dat we de auto charterden en met zijn 
zevenen Gent bereikten. 

Vanochtend was het aan het station in Gent weer het ellendige 
aanzien, dat ik de laatste paar weken al zo iedere dag zag, waar ik 
haast al gewoon aan raakte en ongevoelig voor werd. Telkens weer 
die jammerende vrouwen met van angst verwilderde gezichten, 
voortvluchtig zonder te weten waarheen, kinderen die huilend naar 
moeder of zuster zoeken en oude mensen beladen met pakken en 
zakken. Man, broer, zoon of vader is in de oorlog, misschien al 



 

gevallen of gewond, terwijl het huis is verlaten en men met wat te 
dragen was, vluchtte naar waar men hoopt een toevlucht te vinden. 
Als men die mensen maar aanspreekt, komt er al een zichtbare 
schrik over ze. En het is aandoenlijk die gewonden te zien, 
doodsbleek op de brancard, vaak met de dood al over het gelaat, 
anderen voortstrompelend met een lichte schotwond door het 
been of het gezicht, omwikkeld met zwachtels. Moeders en 
vrouwen wachten uur na uur buiten het station of haar zoon of man 
ook kan zijn bij het nieuw transport gewonden; dan barsten ze uit 
in tranen, als daar werkelijk de gezochte voorbij gedragen wordt. 

Aan het station te Gent waren verscheidene Nederlanders, die deze 
laatste gelegenheid nog wilden waarnemen om terug te keren naar 
hun land. Het treinverkeer in de richting Antwerpen en Brussel 
stond totaal stil, alleen naar Oostende kon men nog vertrekken. Om 
die reden ook besloot ik niet te blijven achter de barrière Belgisch-
Duitse leger. men heeft er ook trouwens in Nederland geen 
denkbeeld van hoe men als niet erkend oorlogscorrespondent 
behandeld wordt in een land dat in oorlog is. Het is weliswaar 
begrijpelijk, maar vervelend en afmattend, telkens weer dat 
aanhoudende ondervragen. Er zijn nu eenmaal geen 
oorlogscorrespondenten toegelaten bij de oorlogvoerende partijen 
en dus heeft men geen enkel recht, waarop men zich beroepen kan 
en het is merkwaardig hoe elke omstandigheid, elk ding verdacht 
wordt, wanneer men “verdacht” is. Het feit dat bijvoorbeeld een 
burgerwacht vindt dat men ergens niet had moeten zijn, doet de 
volgende burgerwacht u arresteren; immers als alles in orde was, 
had de eerste u toch niet lastig gevallen. 

Men begrijpt de ontzaglijke consternatie die zich van de bevolking 
meester heeft gemaakt, onmiddellijk na het aanrukken van de 
Duitsers en dat het terugtrekken van het Belgisch leger tot dusver 



 

nog niet anders inhoudt dan tactiek. Immers grotere gevechten 
hebben steeds nog niet plaatsgehad en verliezen, die terugtrekken 
zouden rechtvaardigen, evenmin. En toch, hoewel de Belgische 
regering officieel verklaart dat men zich houdt aan het defensieplan 
van 1859, het volk begrijpt daar natuurlijk niet veel van. Immers de 
Duitsers rukken door hun dorpen! 

Het gehele terugtrekken van het Belgische leger gebeurt intussen 
tactisch en regelmatig, zoals ikzelf heb kunnen constateren. Op mijn 
autotochten door België kon ik de laatste drie dagen waarnemen 
hoe de terugtocht regelmatig begon, ook daar waar het nog niet 
nodig was; het aantal gewonden aan Belgische zijde is tot dusver 
niet groot en de grote slag zal nog moeten komen. Daarvoor hoop 
ik voor de derde maal België binnen te kunnen trekken, maar dan 
aan de kant die me mogelijk maakt af en toe van mijn kopij af te 
komen. 

Antwerpen, 20 augustus. Voor middernacht zal ons leger hier 
geconcentreerd zijn. Automobielen met Franse soldaten snorren 
voorbij, opfleurend gezicht. Vanavond op de Keyserlei 
buitengemeen druk, maar geen nieuws. 

Londen, 20 augustus. Philip beschrijft in de Daily News hoe hij op 
zijn terugkeer van Brussel naar Antwerpen een hele compagnie 
Belgische infanterie en artillerie heeft ontmoet, die van Leuven 
wegtrok. Ze marcheerden in volmaakte orde. 

Het gerucht ging dat het hoofdkwartier was verplaatst. Ik ging, aldus 
de correspondent, ijlings op weg naar Leuven en vernam daar 
spoedig wat er aan de hand was. Een troepenmacht van 8000 man 
of misschien meer was in de loopgraven achtergelaten om de 
terugtocht te dekken tegen de Duitsers, die van drie kanten 



 

aanrukten, van Diest, Tienen en Hamme Mille (ten zuiden van 
Leuven). 

Antwerpen, 20 augustus. 5 uur 30. We lopen nog vrij over de Meir 
en kopen ieder avondblad; alle bevatten dezelfde proclamaties: 
kalm blijven, geen paniek! “De eerste fase is voorbij” schrijft een 
blad, “dankzij de onzen hebben de legers onzer bondgenoten tijd 
gewonnen. Het Belgische bloed zal niet vruchteloos gevloeid heb.” 

Burgemeester Max’ proclamatie is ontroerend: “Zolang ik in leven 
en in vrijheid ben, zal ik uit al mijn krachten de rechten en de 
waardigheid mijner medeburgers beschermen”, zegt hij daarin. De 
parlementsleden vergaderen iedere dag in het Grand Hotel. 

Londen, 20 augustus. In een telegram uit Oostende aan de Daily 
News beschrijft Smith de vlucht uit Brussel, die was aangevangen, 
toen bekend werd gemaakt, dat de zetel van de regering naar 
Antwerpen zou worden overgebracht. Ofschoon de uittocht door 
geruststellende mededelingen van de regering wat tot staan was 
gebracht, werd hij hedenmiddag met nieuwe kracht hervat. Treinen 
vol vluchtelingen kwamen in Oostende aan, en het kostte grote 
moeite, daar een onderkomen voor hen te vinden. 

Antwerpen, 21 augustus. Maatregelen worden genomen, om alle 
openbare gebouwen met het oog op een mogelijke aanval, van een 
bijzonder kenteken te voorzien. 

Van militaire zijde schrijft men ons: 

We hadden ons artikel voor morgen reeds klaar, toen het bericht 
tot ons kwam, dat het Belgische veldleger teruggetrokken is op de 
stelling van Antwerpen. Dat artikel, vergezeld van een keurig 
schetsje, ligt nu in de prullenmand. Om de waarheid te zeggen, 



 

hadden we ons het verloop van de zaken in België anders 
voorgesteld. Op ons schetsje stond het Belgische veldleger ten 
oosten van Leuven, in onze gedachte keurig versterkt in het terrein, 
met de gedetacheerde divisie ten zuiden van Herentals. De Fransen, 
bij Gembloux, gereed om de Belgen te hulp te komen. Weg artikel, 
weg schetsje, weg Belgisch veldleger, uit de omgeving van Leuven. 
Naar Antwerpen. 

Volgens de officiële verklaring is er een moorddadig gevecht 
geleverd, blijkbaar geen slag. Wat de reden is geweest tot deze 
terugtocht, zonder eerst slag te leveren? We verwachten, dat de 
overmacht der Duitsers te groot is geweest of de te verwachten 
steun van Franse troepen te gering. Onder die omstandigheden is 
het te begrijpen, dat een leger, opgesteld met een breedte van 
misschien 20 a 25 km, het raadzaam achtte, geen slag te leveren om 
het gevaar van omtrekking, dubbele omvatting, omsingeling te 
ontlopen. Voor een behoorlijke verdediging van de stelling van 
Antwerpen zijn zeer veel troepen nodig, de aangewezen 
bezettingstroepen zijn daarvoor geheel onvoldoende. 

Beter dan het veldleger bloot te stellen aan vernietiging of 
insluiting, heeft het Belgische legerbestuur het nodig geoordeeld, 
deze troepen te bestemmen voor verdediging van het bolwerk der 
landsverdediging. Het verdwijnen van het Belgische veldleger uit 
het open veld is voor de Duitsers een groot succes. 

Na afzondering van een leger (misschien wel een groep van 
reservedivisies) ter observatie van de stelling van Antwerpen, 
kunnen voor de opmars naar Frankrijk nu ook ongehinderd, via Luik, 
de wegen ten noorden van de Maas gebezigd worden. Van uit het 
zuiden, we bedoelen de Trouée de la Moselle en omgeving van 
Metz, komt maar geen belangrijk nieuws. Zouden we daar geen 



 

belangrijke actie te verwachten hebben en zou het Duitse offensief 
enkel worden ingezet op Frankrijks noordgrens? 

Men schrijft ons uit Ravels op 20 augustus. Zo trekt dan het Belgisch 
leger zich op Antwerpen terug en verschijnen de Duitse ruiters tot 
op weinige kilometers van onze Brabantse grens. In de doodse 
brede dorpsstraat van Ravels, waar een paar kippen in de droge 
groten rondscharrelen, spraken groepen vrouwen, 
samengeschoold voor de kleine huisjes, met zachte stem. De angst 
voor de naderende wraak der Duitsers was op hun gelaat te lezen, 
en allen staarden ze naar mij, toen de garde mij deed afstijgen en 
naar mijn papieren vroeg. Het was alsof een ademloze spanning al 
die wezens zwijgen deed, toen de man de passen nakeek, nadat hij 
mij zijn kaart, met naamtekening en portret, van spuitgast en wacht 
in het dorp had getoond. In een doodse stilte onder al die zwijgende 
achterdocht, hoorde ik zijn ondervraging aan. Hij sprak met een 
trillende, wat hese stem en zijn oog keek donker van kwalijk 
bedwongen toorn. 

“Dus je gaat niet buiten Ravels?” 

“Neen, in Turnhout ben ik al geweest.” 

“En het is voor de krant?” 

“Ja, misschien zie ik onderweg iets van belang.” 

De doortocht was vrij, maar aan het eind van het dorp, dat in een 
grote bocht ligt, hield een groep zeer arm volk, dat op een kruispunt 
bij een handwijzer te praten stond, mij weer tegen. 

Daar weer een ondervraging. 

“Hé, de papieren.” 



 

“De wacht heeft ze al gezien.” 

Ik wilde doorgaan. 

“Neeê, loa-kijken, dèr is veul kwoad volk tewege, ik ben hier 
veldwoachter.” 

Zwijgend werd nogmaals de pas vertoond. 

De man wist er blijkbaar niets mee aan te vangen en zacht nam ik 
het papier hem uit de handen. 

“Voor mij hoeft ge niet bang te zijn.” 

“Ja, maar de Duitsers.” 

“Wat zouden ze hier zoeken” en weg was ik alweer. 

Zo ging het door tot vlak onder Turnhout, waarvan in Poppel 
vreselijke verhalen gingen, de stad zou reeds in brand staan. 

Maar geen rookwolk steeg op in de zomerlucht, strak hieven de vele 
fabrieksschoorstenen zich ten hemel en ook daaruit kronkelde geen 
smook. Dan kwam heel in de verte een armzalig troepje 
vluchtelingen, heel hun hebben en houden in een grote bonte doek 
gebonden; met strakke, duistere gezichten trokken zij langs me 
heen in de richting van onze grens. 

De terugtocht was beklemmend. 

De grote troep bij het kruispunt stond er nog, ze riepen mij toe, wat 
ik niet verstond; een smidsjongen schreeuwde: 

“Hed-de ales goed afgekeken.” “Hed-de uhlanen gezien?” Nog 
schreeuwde hij dreigend iets. 



 

Neen, schudde mijn hoofd maar en mijn hand wuifde blij dat ik door 
dat dorpje was. 

Tegen de nog altijd in het dorp samengeschoolde vrouwen, 
waarvan de meeste mij nu groetten, moest ik nog enkele malen 
ontkennend antwoorden op hun angstige vragen of ik geen Duitsers 
had gezien. 

De garde in Ravels liet mij langs gaan met onbewogen gelaat en 
donker, achterdochtig oog. De enige, die mij op dit ogenblik 
welgezind schijnt te zijn, is de brave ontvanger uit het laatste 
grensplaatsje. 

En toch, al zijn thans de versperringen aan de grenzen door de 
Belgen opgeruimd, vast is het, dat in de arme Kempen de bevolking 
tegenover de Hollandse zeer gespannen staat. Bij het minste wat er 
aan onze grenzen gebeurt loopt de burgerwacht, een vijftal 
mannen, waarvan drie gewapend met jachtgeweren en twee met 
knuppel, te wapen; men vertrouwt ons niet. Waarom niet? 

De bevolking van de Kempen is arm en ongeletterd. 

De misleidende Antwerpse afkondiging kennen ze nog slechts bij 
gerucht, de tegenspraak zullen ze ook alleen bij gerucht kennen, 
maar in deze tijden blijft wat het eerste gerucht was, het meest vast 
in hun geheugen, helaas. 

22 augustus 1914 

Frans oorlognieuws. 

In België zijn belangrijke Duitse troepenmassa’s op de linkeroever 
van de Maas opgehoopt. 



 

Het Belgische leger heeft zich zeer krachtig verdedigd en trekt zich 
langzaam en in goede orde samen op Mechelen, in de richting van 
het versterkte legerkamp van Antwerpen. 

Het binnentrekken van de Belgische troepen in de stelling 
Antwerpen is voltooid. 

Antwerpen, 22 augustus. De gemoederen te Antwerpen zijn heel 
kalm en uiterlijk merkt men hoegenaamd geen verandering in het 
dagelijkse leven op. 

De Moniteur is vandaag met drie bladzijden verschenen, te 
Antwerpen gedrukt. 

De kwade behandelingen, ondergaan door de bewoners der reeds 
bezette streken, deden onze gemeentebestuurders vrezen, dat 
wettelijke verdedigingsmaatregelen door onze vijanden 
leugenachtig zouden voorgesteld worden. Daarom raden zij de 
burgers aan kalm te blijven, opdat opstokers geen voorwendsel 
zouden vinden om een bloedige, door niets te rechtvaardigen 
weerwraak uit te lokken. 

De twee uhlanen, die ik hier zag binnen voeren, rond halfzeven, 
behoorden tot een patrouille, die bij Mechelen door de onzen 
verrast werd. Onze gewapende automobielen schoten de meesten 
neer en namen 10 krijgsgevangenen naar Antwerpen mee. 

Antwerpen, 22 augustus. Een officiële mededeling van het 
ministerie van oorlog luidt: 

De regeringen der verbonden legers beoordelen de terugtrekkende 
beweging onzer troepen niet anders dan wij. Zij waren de eersten 
om te zeggen, dat de Belgen, na met de bekende dapperheid de 



 

eerste operaties hunner legers te hebben gedekt, niet beter doen 
kunnen dan een weinig rust te verschaffen aan hun soldaten, om 
nadien een krachtdadig offensief te hervatten, dat allen tot de 
zegepraal zal leiden. De verstandhouding tussen de kabinetten en 
de hoofdkwartieren is volledig. Het operatieplan in België is 
vastgesteld, en hoezeer het ons pijnigt, de vijand op een zo 
aanzienlijk deel van ons grondgebied te weten, we moeten 
vertrouwen hebben in de moed van ons heldhaftig leger en in de 
loyauteit onzer geallieerden, die in de neteligste uren ons hun 
dankbaarheid betuigden en van hun krachtige voornemens blijk 
gaven. In de oorlog moeten sentimentele beschouwingen zwichten 
voor het te bereiken eindresultaat. Wij dienen nu geduld te oefenen 
en vol vertrouwen te blijven. Het leger, liggend onder Antwerpen, 
heeft zijn plicht vervuld. De hoogste Franse overheden rekenden 
het zich ten plicht het luide te verklaren. Onze troepen wachten dus 
enkel het bepaalde ogenblik af, om terug in het veld te komen en 
voor recht en rechtvaardigheid te strijden. 

Parijs, 22 augustus. Volgens een officiële mededeling is de 
concentratie van de Belgische troepen op Antwerpen heden in 
volmaakte orde voltooid. Het Belgische leger is ongerept. 

Baarle-Nassau grens, 22 augustus. Een van de ontslagene 
burgerwachten uit Turnhout, met de trein van één uur aan het 
treinstation te Weelde aangekomen, deelt mij mee dat om 12 uur 
te Turnhout een telegram ontvangen is, meldende dat tussen Bourg 
Leopold en Balen een veertigtal uhlanen op weg naar Turnhout zijn. 
Uit de omgeving van die plaats verzamelen zich thans de nog 
dienstdoende gewapenden om zich hedenmiddag, in hinderlaag 
liggend, tegen de uhlanen te verdedigen. 

Van militaire zijde schrijft men ons: 



 

Het vraagteken, geplaatst bij het Belgisch-Frans-Engelse leger in 
centraal België (zie avondblad van maandag), kan nu doorgeslagen 
worden, maar ook het Frans-Engelse leger. Uit de, steeds 
aanhoudende berichten van opmars van Franse en Engelse troepen 
naar België, dachten wij ons daar een gecombineerd leger. Men ziet 
nu weer, hoe weinig waarde aan die berichten is te hechten. Zelfs 
aan de officiële. 

Het Belgische veldleger teruggegaan op Antwerpen, de Duitsers in 
Brussel! Brussel is geheel zonder versterkingen. Gelukkig, dat de 
barricades en loopgraven, door de bewoners aan de rand de stad 
aangelegd, zijn ontruimd. Weerstand hier geboden, had veel bloed 
gekost, zonder merkbare voordelen, en had waarschijnlijk van 
Duitse zijde tot krasse maatregelen aanleiding gegeven. 

Wat nu? Zullen de Duitsers pogen, zich ook van de stelling van 
Antwerpen meester te maken, of zullen ze, onder achterlaten van 
een leger, dat het Belgische binnen Antwerpen moet opsluiten, 
doortrekken in zuidwestelijke richting naar de Franse grens? 
Mogelijk is ook, het één en het ander. De wens, zich meester te 
maken van Antwerpen, wordt niet enkel beheerst door militaire, 
maar ook door politieke en economische overwegingen en op dit 
gebied wagen wij ons niet, omdat we voelen terzake niet deskundig 
te zijn. 

Antwerpen heet zeer sterk, maar we weten, de nieuwe forten aan 
de buitengordel zijn nog niet alle gereed. Wat er in het voorterrein 
is opgeruimd, is ons natuurlijk niet bekend, ook niet of de 
tussenruimten der forten nu vrij zijn van dekkinggevende 
terreindelen. Bestaan deze wel, zoals hier en daar bij Luik het geval 
is geweest, dan is het de aanvaller mogelijk zonder bevuurd te 
worden, door te dringen. 



 

Wij hopen niet, dat er onder u, lezers, iemand is, die uit de 
gebeurtenissen bij Luik de conclusie trekt, dat forten heel weinig 
waarde hebben. Meer in het bijzonder niet, omdat wij, 
Nederlanders, zoveel permanente versterkingen bezitten. Laten 
we, die scepticus, indien hij onder u schuilt, mededelen, dat in ons 
verdedigingstelsel forten worden beschouwd als steunpunten van 
de daartussen gelegen, doorlopende linie, die met geweren bezet, 
het daarachter gelegen terrein afsluit (wat eveneens het geval is 
met Antwerpens tweede linie, betrekkelijk dicht op de stad 
gelegen). Wij zijn in deze tijd natuurlijk extra huiverig over eigen 
verdedigingsmiddelen te spreken, misschien is daartoe later 
gelegenheid. Wat wij onze belagers zullen presenteren, lezers, is 
beslist “etwas nie dagewesenes”. 

Wat er ook met of tegenover Antwerpen gebeurde, de grote 
opmars der Duitsers naar Frankrijk zou worden voortgezet, en wel 
in breed front. Dit breed front is verkregen, nu ook de wegen noord 
van de Maas beschikbaar zijn. Tegenover dit nu verkregen voordeel, 
staat het nadeel van een week tijdverlies, een periode die de 
tegenstanders zich zullen hebben ten nutte gemaakt, tot betere 
voorbereiding op de grote gebeurtenissen, welke nu spoedig zijn te 
verwachten. 

De militaire medewerker van de Daily News zegt van het Duitse 
leger in België, dat het tracht te doen wat Napoleon altijd een der 
hachelijkste bedrijven in een oorlog heeft genoemd, namelijk een 
ongeslagen leger in de flank achterlaten. Indien de Fransen, in 
samenwerking, naar de schrijver hoopt, met de Engelse troepen 
sterk genoeg zijn om de Duitsers te treffen, terwijl ze met die 
beweging bezig zijn, kan de uitslag zijn dat de rechtervleugel wordt 
afgesneden en hetzij tot overgave gedwongen of op onzijdig gebied 
teruggedrongen wordt. 



 

De rechtskundige raadsman van een grote Duitse firma te 
Antwerpen, die naar ons land is uitgeweken, schrijft onder meer het 
volgende aan de Kölnische Zeitung over schending van het Duitse 
kerkhof te Antwerpen: 

“In de eerste ochtenduren gingen wij op weg naar de haven. Maar 
hoe kromp ons hart ineen, toen wij voorbij het grote centrale 
kerkhof kwamen. Zo menig prachtig gedenkteken, dat Duitsers aan 
de nagedachtenis van hun verwanten in het vreemde land 
opgericht hadden, was geheel verwoest. Hier hadden Hunnen huis 
gehouden. Het was bitter pijnlijk om te zien, dat niet eens de 
rustplaatsen der doden veilig geweest waren voor een waanzinnige 
haat. 

“Doch verder naar de haven. Op de Ortelius-kaai waren de horden 
juist met hun schandelijk werk bezig. Deze tonelen waren vreselijk. 
Vlaamse en Franse deernen maakten er jacht op de arme Duitse 
herbergvrouwen. Lang opgekropte en reeds dikwijls opgevlamde 
haat brak hier op teugelloze wijze los. Wij zagen hoe deze hyena’s 
de arme meisjes de kleren van het lijf rukten en ze naakt aan de 
haren over de straat rondsleepten. Niemand had medelijden, de 
dierlijke menigte gaf veeleer slechts brullend instemming. En de 
politie dan, de burgerwacht, die voor de bescherming aangewezen 
was? Ze deed voor een deel zelf mee aan de plunderingen. Wij 
zagen leden van de burgerwacht toekijken alsof ze er niet mee te 
maken had. Men wilde niet zien. Op de Groenplaats hetzelfde 
toneel. Daar werd een winkel van twee bejaarde Duitse dames, die 
het tot grote welstand gebracht hadden, geplunderd. Daar zagen 
wij voor het eerst de politie ingrijpen, maar niet met de brutale 
energie, waarmee ze anders tussenbeide pleegt te komen. 



 

“Wij gingen over het Meir-plein en zagen er het lijk van een vrouw, 
die met messteken afgemaakt was. Ontmenste vrouwspersonen 
spuwden de dode in het gezicht en traden haar met de voeten. 

“Hier toonde zich een beestelijkheid, die men zich nooit voor had 
kunnen stellen.” 

Aldus schrijft de rechtskundige raadsman van een grote Duitse 
firma te Antwerpen. Wij vertaalden zijn mededelingen zoals we die 
vonden in de Kölnische Zeitung. Zonder commentaar. 

23 augustus 1914 

Antwerpen, 22 augustus. Vandaag is bij Mechelen geschermutseld. 
Zes uhlanen, enkele Belgische gendarmen en drie Duitse soldaten 
zijn gedood, drie anderen gevangen genomen. 

Antwerpen, 22 augustus. Volgens het Handelsblad van Antwerpen 
is geen beleg van Antwerpen te verwachten, het Duitse leger trekt 
dwars door België naar de Franse grens. Het heeft eerst al de 
dorpen tussen Leuven en Aalst bezet, waardoor het gros van het 
leger ruim baan kreeg. De Duitsers hebben Brussel links laten liggen, 
zich bepalend tot het zenden van een detachement. Het leger is 
verder over Ninove, Zottegem, naar Oudenaarde opgerukt, waar 
men het vrijdag zag. Men verwacht dat het over Avelgem naar 
Frankrijk gaat. Te Gent was vanochtend nog geen pinhelm te zien; 
te Oudenaarde zag men vele soldaten die van vermoeienis 
neervielen. Het is een geforceerde mars. Het blad besluit: “Gelukte 
het de bondgenoten op de Maaslinie een overwinning te behalen, 
dan zal dit Duitse leger een lelijke pijp roken.” 



 

Officieus wordt medegedeeld, dat langs de noordergrens in de 
afgelopen nacht troepen oostwaarts, dus naar Brabant zijn 
vervoerd. 

30 Duitse schepen zijn te Antwerpen aangeslagen die alle in de 
nieuwe zijdokken liggen. 

Met het oog op de orde in de versterkte stelling is zondag het 
verkeer tussen de stad en de omliggende plaatsen verboden aan 
personen die er geen bezigheid hebben. 

Een legioen Kongolezen is te Namen onder bevel van kolonel 
Chaltin; ik heb er hier te Antwerpen ook reeds gezien, als brave 
jongens lopen ze te midden van hun blanke broeders. 

Baarle-Nassau, 22 augustus. De machinisten van de om half vijf uit 
België hier binnengekomen trein melden dat heel het personeel van 
het station Herentals zijn post verlaten heeft nadat de 
correspondentie nog meegekomen is tot Turnhout en vandaar naar 
de Nederlandse grens. 

Antwerpen, 23 augustus. Ik heb gisterenavond twee Antwerpse 
jongens gesproken, die de grote terugtocht hebben meegemaakt, 
de ene als mitrailleur, de andere als ambulancier. De eerste was 
door vermoeienis overmand. Men denkt aan geen dood, als men in 
het gevecht is, zegt hij, en men went weldra aan het gesis der kogels 
om uw hoofd. Ergerlijke oorlogslisten vermeldde hij van de 
Duitsers. Ze zonden een huifwagen met de vlag van het Rode Kruis 
voorop, gevolgd door een troep der hunnen als Belgische piotten 
verkleed. De onzen vuurden dus niet. Opeens wordt de huif 
opgetrokken en de mitrailleurs worden zichtbaar, maaien onze 
jongens met dozijnen weg. De ambulancier verklaarde, hoe menig 
gewonde uren lang in koorts ijlde . “Couragie, commandantje” was 



 

het enige wat een van hen nog zeggen kon. Ik heb aangrijpende 
verhalen gehoord over de afmatting van verplegers, maar beperk 
me tot de mededeling, dat de stemming onzer manschappen aldoor 
uitstekend is gebleken. 

Bij de terugtocht op Antwerpen zijn, volgens een telegram van 
Alfred J. Rorke, een correspondent van Central News in België, drie 
Belgische regimenten vernietigd, namelijk het 1e regiment gidsen 
en het 3e en 9e linieregiment. 

William Maxwell, die in België werkt voor de Daily Telegraph, 
schrijft over de grote geheimzinnigheid, die betracht wordt omtrent 
de bewegingen van het Engelse landingskorps. Wel zijn er allerlei, 
weinig controleerbare geruchten over in omloop. Enkele vermeldt 
hij ervan. Onder andere dit verbluffende praatje, dat de Britten in 
Antwerpen waren geland, niettegenstaande daarmee de 
neutraliteit van de Schelde was geschonden. Ooggetuigen (!) 
hadden hem dit bevestigd. 

Dit is dus weer een bewijs van het onverklaarbare gemak waarmee 
in oorlogstijd praatjes in de wereld worden gebracht en verspreid. 

24 augustus 1914 

Antwerpen, 23 augustus. Officieel is bekend gemaakt dat sedert 
zaterdag de zaken rondom Antwerpen er veel beter voor staan. 
Belgische vliegende colonnes hebben het terrein volkomen schoon 
geveegd. Alle Duitsers, die Antwerpen genaderd waren, zijn 
verjaagd, verslagen of krijgsgevangen gemaakt Belgische troepen 
hebben in de Kempen, het land van Waas en de omstreken van 
Mechelen nergens een spoor van de vijand gevonden. 



 

Ulicoten, 23 augustus. Het dorp Retie, op 4 uur afstand van 
Turnhout, is in de afgelopen nacht door een troep uhlanen in brand 
gestoken, waarop zij weer aftrokken. In Turnhout is alles rustig. 

Antwerpen, 23 augustus. Onze vliegers werden in hun 
verkenningstochten gisteren door de mist gehinderd. Toch konden 
zij enige aanwijzingen bezorgen, die stroken met de berichten over 
de opmars der Duitsers zuidwaarts. 

De bewoners der Antwerpse omgeving wordt streng stilzwijgen 
aanbevolen, vooral waar het gelden zou inlichtingen te bezorgen 
aan uhlanen of huzaren. In het bijzonder moet hun niet, als heden 
nog te Opwijk gebeurde, de weg getoond worden. 

Een Antwerps handelsman, agent van een bekende Duitse 
scheepvaartlinie, is erin geslaagd van Brussel tot Antwerpen te 
komen, daar de Duitse generaal von Arnim, die op het stadhuis te 
Brussel zetelt, hem wegens de zorg voor Duitse lading vrijgeleide 
had gegeven. Onderweg ondervraagde hij alle Duitse krijgslieden, 
van wie hij vernam, dat de over Ninove (ten westen van Brussel) 
vertrokken troepen behoorden tot de 3e legerkorps uit Saksen. 
Donderdagochtend verlieten die Leuven en leggen 35 km per dag 
af. 

De houding der Duitse soldaten te Brussel was correct. 
Burgemeester Max houdt zich kranig. Hij loopt zelf voor de politie 
uit en tracht ieder standje te voorkomen. 

De auto van de handelsman werd alleen tegengehouden te 
Eppegem en bij Mechelen. Te Walem stonden de Belgen en de 
verdere weg was veilig. 



 

Londen, 23 augustus. Young, de correspondent van de Daily News, 
seint uit Oostende: zaterdag is de Duitse voorhoede in 
zuidwestelijke richting afgebogen, gaande dicht langs Waterloo en 
door Halle. De voorhoede wordt naar de grens gevoerd tussen 
Valenciennes en Maubeuge. Een colonne lichte cavalerie trekt 
verder zuidelijk voorbij als in de richting van Rijsel. Met uitzondering 
van een kring van Mechelen tot Antwerpen is België overgeleverd 
aan de Duitse troepen. 

Een tegenspraak. 

Antwerpen, 24 augustus. Ik logenstraf het bericht uit de Kölnische 
Zeitung betreffende het Duitse kerkhof. Dit ligt op een uur afstand 
van de stad en leidt zeker niet naar de haven. 

25 augustus 1914 

Antwerpen, 24 augustus. De militaire gouverneur beveelt dat al wie 
van 9 tot 22 augustus brieven van Duitse onderdanen heeft 
ontvangen, die dient in te leveren op straffe als spion beschouwd te 
worden. 

Antwerpen, 21 augustus. De Engelse consul heeft aan Engelse 
schepen tot nader order verboden de haven van Antwerpen te 
verlaten. Dit verbod berust op een nota van de Britse admiraliteit, 
waarin de gevaren worden aangeduid welke de vaart door de 
Noordzee oplevert doordat de Duitsers maar steeds voortgaan met 
het leggen van mijnen. 

Te Antwerpen. 

De Nederlandse consul-generaal te Antwerpen seint ons, ten 
stelligste het aan de Kölnische Zeitung in ons blad van zaterdag 



 

ontleende bericht omtrent een schending van het zogenaamde 
Duitse kerkhof, die zou hebben plaats gehad, te moeten 
logenstraffen. Een Duits kerkhof bestaat niet eens te Antwerpen. 
Ook wat van slechte behandeling en vermoording van Duitse 
vrouwen in dat bericht wordt gemeld, moet worden gelogenstraft. 
De orde wordt te Antwerpen uitmuntend gehandhaafd tot alle eer 
der autoriteiten. 

Onze correspondent te Antwerpen meldt ons nog, dat al wat te 
Antwerpen in de aanvang van de oorlog is gebeurd zich bepaald 
heeft tot enige gebroken ruiten. 

Ik kan ook verzekeren, voegt hij hieraan toe, dat hier niet een 
persoon wegens spionage of om andere redenen is gefusilleerd. 

We behoeven niet te zeggen, dat het ons leed doet, het bericht van 
de Kölnische Zeitung, dat van a tot z onjuist blijkt, in onze kolommen 
te hebben overgenomen. 

Roosendaal 25 augustus. Vannacht om 1 uur heeft een zeppelin 
boven Antwerpen zes bommen op de Meir geworpen. Alle zijn 
ontploft. Er is veel materiële schade; enige burgerwachten werden 
gedood. 

Berlijn, 25 augustus. De hele Belgische pers, met uitzondering van 
de bladen, die in Antwerpen verschijnen, komt uit in het Duits. 

De door Duitsland benoemde gouverneur heeft bekend gemaakt, 
dat naast het Duits ook de Franse taal gehandhaafd blijft. 

Het bekende vliegveld te Berchem is thans ingericht als vliegveld 
voor Duitse “tauben”, waarvan er reeds een zevental zijn opgesteld. 



 

De krijgsoverheid heeft zaterdagmorgen op de markten die in onze 
stad worden gehouden nogmaals een groot getal trekhonden, 
opgeëist voor de dienst der mitrailleusen in het leger. ‘s Namiddags 
werden de dieren reeds naar verschillende bestemmingen 
gezonden. 

Verscheidene automobielen stonden nog aan de Sterre. Die, 
waarvoor nog geleiders waren, werden geladen met een groot 
aantal luchtkamers en buitenbanden en vertrokken naar 
Antwerpen. De overigen werden op bevel van de generaal-
plaatsbevelhebber buiten gebruik gesteld. Te Antwerpen kwamen 
zij zaterdagmorgen aan en reden in een lange stoet door de stad. 
Men heeft er 130 geteld. 

Zondag te Antwerpen. Aan alles voelden we de ontspanning der 
gemoederen. Hoe weinig nog de algemene staf ook laat doorlekken, 
toch wordt het volk als bij ingeving gewaar, wanneer het gevaar 
wijkt of weer naderbij komt. Alleen bij de grootste feestelijke 
gelegenheden hebben we een zo ontzaglijke menigte op de straat 
gezien. Tussen zes en negen uur ‘s avonds kont men van de statie 
tot aan de Schelde slechts voetje voor voetje vooruit. Het scheen 
wel alsof gans de bevolking in de middenstad was 
samengestroomd. Zeer veel mensen van de buiten. De meeste 
vluchtelingen uit de omliggende dorpen zijn reeds teruggekeerd, 
doch nu liep de stad vol met familieleden van hier gelegerde 
soldaten, van wie de meesten reeds duchtig in het vuur zijn 
geweest. Zeer veel gendarmen ook, die ongewapend, met hun 
politiemuts, de stad doorkuieren. Dat zijn natuurlijk de gendarmen, 
die in de kleine steden van Oost-Vlaanderen, bij het naderen der 
Duitsers, het kamp hebben moeten opbreken. 

Een zeppelin boven Mol. 



 

Uit Mol werd op 21 dezer aan de Nieuwe Gazet gemeld: 

Het was zowat 5 uur in de namiddag, toen het gerucht zich 
verspreidde, dat de Duitsers te Mol waren aangekomen. 

Na de eerste schrik, nam de nieuwsgierigheid de overhand en op 
een twee drie kwamen de inwoners te voorschijn. Toen bleek dat 
hier inderdaad Duitsers waren. Maar alles bepaalde zich bij een 
uitstapje van een half dozijn officieren der kurassiers. Een hunner 
scheen vanwege zijn gezellen het onderwerp van veel 
voorkomendheid. Hij droeg een witte helm en een lange witte laken 
mantel. Het groepje had zich aan de stoep neergezet van het hotel 
der weduwe Cools. Doch plots werd ieders aandacht van de 
schitterende officieren afgetrokken. 

Het geronk van een motor deed ieder opzien, en daar dreef statig 
een formidabele Zeppelin. Voor wie nooit een Zeppelin gezien 
heeft, is zijn verschijning in de blauwe lucht iets enigs en kan bijna 
gelijkgesteld worden met het verbazend effect dat het zicht van een 
eerste ijsberg teweeg brengt. 

De Zeppelin scheen iets te zoeken en was slechts 150 meter hoog, 
zodat, waren hier enige schutters geweest, hij het daarboven niet 
lang had volgehouden. De Duitse officieren waren opgesprongen en 
zwaaiden met hun zakdoeken. Toen begon van aan boord des 
Zeppelins een heliotelegrafie te werken en toen ze blijkbaar deze 
seinen begrepen hadden, sprongen de officieren terug op hun 
paard en reden in volle vaart terug van waar ze gekomen waren. 

Ik leg dit geval zo uit: dat in de groep een lid de keizerlijke familie 
aanwezig was en de Zeppelin opgedragen was, hem het gevaar van 
zijn uitstapje te laten zien en hem van hogerhand bevel te geven om 
terug te keren. 



 

26 augustus 1914 

Antwerpen, 25 augustus. De vestingwerken alhier worden, dankzij 
het goede weer en het onder onze muren aanwezige veldleger, dag 
en nacht verbeterd. De koning heeft de derde legerafdeling eervol 
onderscheiden. 

Antwerpen, 25 augustus. Onze troepen hebben de vijand bij 
Mechelen op de lijn Hofstade-Elewijt aangetast. De Duitse 
kanonnen hebben Mechelen beschoten en de beroemde 
Romboutskerk, waar men de prachtige stompe toren van ziet uit de 
trein, op ettelijke plaatsen beschadigd. Op de Grote Markt werden 
verscheidene huizen geraakt. Na een gevecht van vier uren heeft 
onze artillerie de vijandelijke troepen met grote verliezen achteruit 
geslagen. 

Terneuzen, 25 augustus. Uit Mechelen zijn hier berichten 
aangekomen, behelzende dat de Duitsers vanochtend uit enige 
batterijen geschut een bombardement op de stad hebben geopend. 
De Duitsers werden later door Belgische troepen, die in de 
omgeving waren opgesteld, omsingeld. De kanonnen werden door 
de Belgen veroverd en de Duitsers tot vluchten gedwongen. Zij 
werden door de Belgen achtervolgd. 

De zeppelin boven Antwerpen. 

Antwerpen, 25 augustus. Even na 1 uur vannacht heeft een zeppelin 
de stad zes of zeven malen met bommen beschoten. Het was een 
knaleffect van belang, eerst als raketvuur, daarna gelijk aan een 
kanonschot. Vlak in mijn buurt, in de Lozanastraat, is een 
granaatscherf in de slaapkamer van uw landgenoot Pijl 
terechtgekomen. Ik heb het stuk in mijn hand gehad. Naar de 
eigenaar zegt was het eerst gloeiend heet. Verder meldt men 



 

ernstige ongevallen op verscheidene punten van de stad, in de 
Justitiestraat, de Schermersstraat, de Twaalfmaandenstraat (dicht 
bij het koninklijk paleis), in de Minerva automobielwerkplaats, op 
de Stadswaag, waar meest alle huizen beschadigd zijn. Er moeten 
doden en gekwetsten zijn. Op de Stadswaag heeft de bom een put 
van 1 m² gemaakt en is op een verhuiswagen terechtgekomen. 

Een agent vertelt, dat de zeppelin boven de forten heel hoog heeft 
gezweefd en daarna tot 150 m is gedaald, zodat een geweerschot 
hem had kunnen raken. Onnodig te zeggen welke beroering dit 
hoge bezoek hier heeft gebracht. In een oogwenk lagen uit alle 
ramen wit gejaponde gedaanten, die angstig elkaar ondervroegen. 
Sommigen hebben een rode gloed gezien in de richting van het 
justitiepaleis en, wakker bij de eerste knal, hoorde ik in de straat 
roepen: “Vliegmachine! Ginder valt er een!” De beschadigde 
plaatsen worden door soldaten en burgerwachten afgezet. De stad 
is er vol van, maar paniek is er niet. 

Antwerpen, 25 augustus. Uit officiële bron meld ik u over de 
gebeurtenis van hedennacht het volgende: 

De zeppelin moet een rechte lijn gevolgd hebben, uitgaande van de 
kant der dokken boven de volgende straten: Stadswaag, 
Katelijnevest, Twaalfmaandenstraat, Huidevetterstraat, 
Leopoldstraat, Schermerstraat, Justitiestraat en Lozanastraat, om 
nabij de werkplaatsen van de autofabriek Minerva te verdwijnen. 
Hij werd niet neergeschoten. 

De Stadswaag nabij de Paardenmarkt werd het meest geteisterd. Er 
vielen zes doden, namelijk een politieagent, van Cotthem; de 
dokwerkers Jan Janssens, Arthur Van Hecke en Pieter De Backer; 
Joanna de Bruyn, herbergierster, en Hubertine Ramaekers, 



 

huisvrouw. Een agent werd dodelijk, een erg, vijf andere personen 
minder zwaar gekwetst. 

Op de Stadswaag, in de Raapstraat en de Hoornstraat werden vele 
huizen beschadigd. In de Twaalfmaandenstraat werden twee 
vrouwen gekwetst en drie huizen beschadigd. Op de broeikasten 
van de Kruidtuin is een bom gevallen. Verder werden in de 
Leopoldstraat nog enige huizen beschadigd. In de Verdussenstraat, 
de Justitiestraat en nabij Minerva zijn ook bommen gevallen, maar 
alles bepaalt zich bij stoffelijke schade. In de Schermerstraat werd 
een dienstmeid gedood, een andere gewond. Aan het Willemdok 
werden drie stukken van een ontplofte bom gevonden. 

Men kan geen ander doel van dit brutale stuk vermoeden dan 
schrikaanjaging. Daar is men slechts matig in geslaagd. De stad zal 
vanavond niet verlicht worden. 

Antwerpen, 25 augustus. De Zeppelin heeft zeven of acht bommen 
geworpen. Vele huizen hebben ervan geleden. Sommigen zijn half 
verwoest. Zeven mensen zijn gedood en zes zwaargewond. Een 
bom vernielde een deel van het Sint Elizabethsgasthuis, maar trof 
gelukkig geen gewonden. Antwerpen protesteert met alle kracht 
tegen deze ellendige, barbaarse daad. Het gasthuis voerde op de 
nok de vlag van de conventie van Genève. De ontroering is groot in 
de stad. De ontploffing van de bommen was verschrikkelijk. 

Londen, 25 augustus. De Evening ontvangt een telegram uit 
Antwerpen, meldende, dat de Zeppelin, die de bommen heeft 
geworpen, vermeesterd is en de bemanning van 15 koppen 
gevangen is gemaakt. 

(Naar alle waarschijnlijkheid gaat dit bericht aan de tegenspraak van 
onze Antwerpse correspondent vooraf. Redactie) 



 

Antwerpen, 25 augustus. De bladen staan natuurlijk vol met relazen 
over de afschuwelijke aanslag van deze nacht. In het zuidkwartier 
alleen werden 104 huizen beschadigd; er werden zeven bommen 
geworpen, die alle het beoogde doel bleken gemist te hebben. Één 
ervan viel op een paar honderd meter van het koninklijk paleis en 
vernielde een huis op 20 m van de Beurs. Jan Olieslagers deed 
dienst met zijn auto en hielp de gewonden vervoeren. Dit gebeurde 
in de stad die aan 10.000 Duitsers gastvrijheid verleende; het zal 
nooit vergeten worden. 

Antwerpen, 25 augustus, half negen; alle lichten uit, de trams rijden 
niet meer. Antwerpen lijkt een spookstad; wonderlijk fantastisch is 
het om te zien hoe de krioelende menigte als in een droom aftrekt. 

Antwerpen, 25 augustus. Er komt geen nieuws voor 10 uur; het 
motregent over de donkere stede en de knielende menigte doet 
denken aan die Nibelungen. Af en toe schicht een automobiel en 
werpt een schel licht op de natte weg; men zou zich in Londen 
wanen of in een onderaards verblijf. Onze toren tegen de vaag 
lichtende grauwe lucht spitst tragisch omhoog. Als dit juweel ons 
maar gespaard blijft; het beiaardspel tintelt nu zwaarmoedig. 

Antwerpen, 25 augustus. In de bladen verschijnt een lange brief van 
burgemeester de Vos, waarin hij het uit de Kölnische Zeitung 
vertaalde bericht van de nieuwe Rotterdamse Courant terechtwijst. 
Het Handelsblad van hedenochtend bevat de terechtwijzingen van 
uw correspondent en van de consul-generaal. 

De burgemeester schrijft onder meer: de genomen maatregelen 
waren volstrekt afdoende, en, de opwinding van het eerste ogenblik 
daargelaten, werd de orde te Antwerpen niet gestoord, ondanks de 
ontroering, die elkeen hier aangrijpt bij het horen der gruweldaden 



 

in verscheidene Belgische gemeenten door de Duitse soldaten 
gepleegd. Ondanks de talrijke aanslagen op het volkenrecht blijft de 
bevolking van Antwerpen voorbeeldig kalm en waardig. 

De Belgische legatie te ‘s-Gravenhage deelt het volgende mede : 

In de nacht van 24 op 25 augustus heeft, gelijk reeds gemeld werd, 
een Zeppelin-luchtschip op enige hoogte boven Antwerpen 
gemanoeuvreerd en achtereenvolgens acht bommen geworpen 
van grote explosieve kracht. Blijkens het onderzoek van het parket 
zijn 10 personen, allen onschadelijke burgers, waaronder vier 
vrouwen, gedood en acht gewond, waarvan verscheidene dodelijk. 
Een bom is ontploft boven het paleis, waar de koningin en haar 
kinderen verblijf hielden. De materiële schade is aanzienlijk. Dit 
bombardement vormt een schending van artikel 26 van het vierde 
Haagse verdrag (reglement betreffende wetten en gebruiken van 
de oorlog te land). 

De Duitse legatie maakt een communiqué openbaar, waarin gezegd 
wordt dat volgens de jongste berichten te Antwerpen paniek 
heerst, men vreest voor belegering, terwijl de vestingwerken ten 
dele niet gereed zijn; de pers is ondanks de censuur verbitterd over 
het volkomen uitblijven van de bescherming van Frankrijk en 
Engeland. 

Parijs, 25 augustus. 2 u 45 in de namiddag. In het noorden schijnen 
de Duitsers het offensief, waarin zij gisteren door onze legers waren 
gestuit, te hervatten. Zij worden door onze legers, in vereniging met 
de Engelse troepen, tegengehouden. Het Belgische leger deed bij 
verrassing een uithaal uit Antwerpen, dreef de Duitsers terug en 
rukte op tot voorbij Mechelen. 



 

Antwerpen, 26 augustus. Een Havas-bericht van hedenochtend 
behelst het volgende: 

Sinds enige dagen had men patrouilles uhlanen bemerkt in de 
omtrek van Mechelen, voornamelijk in de omstreken van Hombeek, 
Weerde, Eppegem, Hofstade en omliggende dorpen. Deze 
patrouilles naderden al meer en meer de stad Mechelen, doch 
telkenmale werden zij op de vlucht gedreven met grote verliezen. 

Maandagavond kreeg men bericht te Mechelen, dat een sterk 
detachement Duitse troepen gekampeerd was tussen Zemst en 
Hofstade. De gewapende macht van Antwerpen begaf zich naar de 
aangeduide plaatsen. Om half zes ‘s morgens hoorde men hevige 
kanonschoten van de kant der Duitsers, die stelling hadden gekozen 
aan de overkant van het kanaal van Leuven, ten zuiden van 
Mechelen, tussen de dorpen Zemst en Hofstade. De Belgische 
troepen, die reeds stelling hadden genomen aan die kant, 
beantwoordden het vuur der Duitsers met veel hevigheid. De vijand 
mikte dan op de Sint Romboutstoren, die licht beschadigd werd. Zes 
bommen vielen op het dak der kerk. Ongeveer 200 huizen werden 
beschadigd. De kogels vlogen op de daken. Twee personen, die te 
bed lagen, werden gedood. Een hardnekkig gevecht had plaats en 
onze wakkere soldaten slaagden er in, de vijand achteruit te drijven 
naar Brussel. 

De verliezen zijn aan beide kanten groot. Rond 9 uur 30 hield het 
kanongebulder op. De schade, in de stad Mechelen aangericht, is 
aanzienlijk. Men zegt, dat de Duitsers meer dan 2000 in getal waren. 
Een kanon werd door de Belgen veroverd. 

De Amerikaanse gezant heeft aan de keizerlijke Duitse regering te 
Berlijn een krachtig protest gezonden tegen het werpen van 



 

bommen uit een luchtschip op de huizen van vreedzame bewoners 
te Antwerpen. 

Een bevel van de rijksoverheid houdt het sluiten in van alle publieke 
lokalen van 8 uur ‘s avonds af. Na die tijd wordt ook de tramdienst 
geschorst en de verlichting tot het strengste minimum herleid. Alle 
muziek in koffiehuizen is verboden. 

Parijs, 26 augustus. De correspondent van de Daily Mail te 
Antwerpen gelooft niet, dat de Zeppelin, die bommen in Antwerpen 
geworpen heeft, te Hemiksem naar beneden is geschoten, zoals de 
Franse bladen zeggen, dat gebeurd is. 

Dezelfde correspondent zegt, dat krachtige pogingen, om de 
koningin der Belgen over te halen het belegerde Antwerpen met 
haar kinderen te verlaten, geen resultaat hebben gehad. De 
koningin wil blijven. Ze bewijst grote diensten aan het Rode kruis. 

Telegrammen in ons ochtendblad hebben reeds melding gemaakt 
van de verschijning van een Zeppelin boven Antwerpen in de nacht 
van maandag op dinsdag. Zoals men weet hebben de bommen der 
Zeppelin zeven mensen gedood, verscheidene mensen gekwetst en 
voorts veel materiële schade aangericht. Aan het Handelsblad van 
Antwerpen ontlenen wij nog de volgende bijzonderheden: 

Een onzer medewerkers zo schrijft het Handelsblad van Antwerpen, 
keerde rond 1 uur huiswaarts, naar de Lozanastraat. Voorbij de Van 
Schoonbekestraat gekomen, zag hij het Zeppelin-luchtschip op een 
zeer grote hoogte in de heldere sterrenhemel met totaal 
uitgedoofde lichten naderen. Ter hoogte gekomen van het 
huisnummer 242, hoorde hij de eerste slag nabij de Minerva. 



 

Hij had nog juist de tijd zich in de opening der deur te werpen, toen 
de tweede bom met een hels lawaai terechtkwam op de hoek van 
de Lozana- en Harmoniestraten, in de voorhof van het huis dat over 
een maand nog bewoond was door de familie Ruys, vlak tegenover 
256. Zware stukken ijzer en planken van de afsluiting van 
voornoemde hof, vlogen gans de straat door. Een dikke 
verstikkende rook vulde de straat, zodat onze medewerker op de 
vlucht moest gaan om aan verstikking te ontkomen. Toen de rook 
door de wind wat was weggedreven, kon onze zegsman zijn woning 
bereiken, te midden van balken, platen ijzer en uitgerukte kasseien. 
Bij hem thuis, een twintigtal meters voorbij de plaats waar de bom 
was neergeploft, was geen enkele ruit meer heel, evenals in al de 
omliggende gebouwen. 

De meeste huizen waren ook door stukken ijzer doorboord 
geworden. De leegstaande woning van de heer Ruys ziet eruit alsof 
zij een ganse dag door de Pruisische kanonnen was beschoten 
geworden. Een put van wel 2 m op 3 m doorsnee werd door de bom 
gegraven. Een nevenstaande boom werd geveld en kwam terecht 
op de hoek der Lozanastraat en de Harmoniestraat. In de put werd 
een zak van ongeveer 2 m gevonden, waarin de bom moet 
gewikkeld zijn geweest. Deze bom, evenals als de andere die op de 
stad neerkwamen, had een stalen omhulsel van, naar schatting, 
zowat 3 à 4 cm dikte op een doorsnede die minstens 70 cm moet 
bedragen hebben, volgens de stukken die onze medewerker ervan 
in zijn huis opraapte. Het moorddadig luchtschip verwijderde zich 
toen in de richting van de binnenstad en telkens het een bom 
uitwierp  kon men een bliksemschicht het luchtruim zien 
doorklieven. 

Het Handelsblad van Antwerpen meldt verder: 



 

Het is op de Stadswaag dat de achtste bom de grootste vernieling 
aanrichtte en ook de meeste slachtoffers heeft gemaakt. De adjunct 
van politie, M. Hermans, van de tweede wijk, was deze nacht op 
ronde met een politieagent, toen hij nabij de Stadswaag het geronk 
der schroef van het luchtschip hoorde en hij de agent in een andere 
richting zond, terwijl hij zijn weg voortzette. Een minuut later 
volgden de eerste ontploffingen en zag M. Hermans de Zeppelin zo 
laag, dat hij werkelijk meent de stem der inzittenden gehoord te 
hebben, alhoewel dit wegens het gerucht van de motors en 
schroeven weinig waarschijnlijk is. Op hetzelfde ogenblik waren 
veel inwoners op straat gelopen of aan hun open venster komen 
staan en geen twee seconden daarna viel er een bom op de 
Stadswaag. 

De bom viel midden van het plein en richtte haar verwoestingen 
aan naar de noordelijke kant, waar juist de twee politieagenten van 
wacht waren en ook veel bewoners buiten of aan hun venster 
stond. 

Tot zover het Antwerpse blad. 

In ons ochtendblad is reeds melding gemaakt van de verwoesting 
aan mensenlevens door de bommen der Zeppelin aangericht. 

In het Handelsblad van Antwerpen treffen wij een brief aan van de 
burgemeester van Antwerpen aan ons blad, waarin de 
burgemeester een overzicht geeft van hetgeen in de eerste dagen 
na de oorlogsverklaring te Antwerpen is voorgevallen. Wij hebben 
de brief, waarschijnlijk ten gevolge van gebrekkige postverbinding, 
niet ontvangen. Wij nemen het tot ons gerichte schrijven dus maar 
uit het Handelsblad van Antwerpen over : 



 

De heer hoofdopsteller van de nieuwe Rotterdamse Courant, 
Rotterdam. 

In uw avondblad van 22 augustus 1914 werd een artikel vertaald 
van de Kölnische Zeitung, waarin zulke ongehoorde 
beschuldigingen nopens de houding onzer bevolking tegenover de 
Duitsers voorkomen, dat ik mij verplicht voel die aangehaalde feiten 
met beslistheid en krachtdadigheid te logenstraffen. 

Ik heb dus de eer u te verzoeken mij toe te laten, de ware toestand 
voor uw lezers bloot te leggen. 

Bij het nieuws dat ons grondgebied door de Duitsers geschonden 
was, maakte zich een pijnlijke ontroering van de bevolking meester, 
een ontroering die des te begrijpelijker was, daar de Duitsers in 
onze stad altijd de breedste gastvrijheid hadden ondervonden. 

De gramschap van het volk was zo hevig, dat de benden het midden 
der stad en het havenkwartier doorliepen, betogingen houdende 
tegenover de Duitse huizen. Enkele kleine winkels en herbergjes 
door Duitsers gehouden, werden stukgeslagen. De politie en de 
burgerwacht zijn onmiddellijk tussengekomen en hebben al 
dadelijk de orde hersteld, maar de betogingen barstten zo plots en 
zo op verschillende plaatsen uit, dat het niet mogelijk is geweest, 
enkele inbreuken op het gemeenrecht te voorkomen, mogelijk 
gemaakt door de eerste verwarring van de volkstoeloop. 

Aanhoudingen bleven echter niet achterwege en deze waren talrijk. 
De overtredingen waren dadelijk het voorwerp van een nauwgezet 
onderzoek en verscheidene gevallen werden bij hoogdringendheid 
naar bijzondere zittingen verwezen. Aldus heeft de boetstraffelijke 
rechtbank van Antwerpen de 17e augustus 1914 twee kerels, ieder 
opgesloten sedert de vijfde augustus, tot acht en negen maanden 



 

gevangenisstraf veroordeeld wegens poging tot diefstal met 
beklimming of inbraak, ten nadele van Duitsers, en in zitting der 
zelfde rechtbank werd de 20e augustus 1914 een boosdoener, 
insgelijks sedert de dag der betogingen opgesloten, tot zeven 
maanden opsluiting veroordeeld, om verscheidene kleine 
voorwerpen gestolen te hebben in een kroeg, door een Duitser 
verlaten. Het is volstrekt onnauwkeurig, dat aan wie ook de kleren 
van het lichaam zouden gescheurd zijn. 

Er is geen enkele gewelddaad tegen vreemdelingen vastgesteld. 

Er is geen enkele messteek toegebracht. 

Door geen enkele betoger werd er gebruik van vuurwapens 
gemaakt. 

Het is volstrekt vals, te beweren, dat de beschadigingen zouden 
toegebracht zijn aan het kerkhof. Er is een grote begraafplaats te 
Antwerpen, deze van het Kiel. Zij ligt op ongeveer 5 km afstand van 
de plaats waar de volksbetogingen geschiedden, en waar er geen 
kerkhof is. Niet de minste beschadiging werd er aan het kerkhof 
aangericht; aan geen bloem werden er geraakt! 

Voor wat de schade aan de herbergen aangaat, valt er op te 
merken, dat deze bijna algemeen aan de brouwers toebehoren, die 
zelf eigenaar zijn van de inboedel. Verscheidene brouwers hebben 
reeds bij de burgerlijke rechtspleging verhaal tot schadevergoeding 
tegen de stad Antwerpen aangetekend, uit hoofde van het verlies, 
dat zij leden. 

Ten einde nog doeltreffender de onrust en de opwinding bij de 
menigte te keer te gaan, heb ik ogenblikkelijk een besluit genomen, 
de samenscholingen van meer dan 10 personen te verbieden, en 



 

heb ik verder al de koffiehuizen om 10 uur doen sluiten. Voor het 
overige deed ik bij wijze van plakbrieven, over gans de stad 
uitgehangen, een dringend beroep op de bevolking, opdat zij de 
grootste koelbloedigheid zou bewaren en zich onthouden van elke 
aanslag tegen personen of eigendommen. 

De genomen maatregelen waren volstrekt afdoende en, de 
opwinding van het eerste ogenblik daargelaten, werd de orde te 
Antwerpen niet gestoord. Ondanks de ontroering, die hier elkeen 
aangrijpt bij het horen der gruweldaden, in verscheidene Belgische 
gemeenten door de Duitse soldaten gepleegd, ondanks de talrijke 
aanslagen op het volkenrecht, blijft de bevolking van Antwerpen 
voorbeeldig kalm en waardig. 

Onder dank voor de verleende plaatsruimte heb ik de eer, mijnheer 
de hoofdopsteller, u de betuiging mijner hoogachting aan te bieden. 

Burgemeester van Antwerpen. 

De Belgische staatscourant bevat een koninklijk besluit van 24 
dezer, waarbij wordt vastgesteld, dat het niet door de Duitsers en 
de verbonden legers bezette grondgebied een enkel militair district 
vormt. Luitenant generaal Clooten is tot militaire gouverneur over 
dat district benoemd. 

Uit Antwerpen. Men meldt ons op 25 dezer uit Antwerpen: 

Ik vertrok zondagavond om 7 uur naar Roosendaal, met 
bestemming naar Antwerpen. In Roosendaal wachtte mij al een 
grote teleurstelling, daar de trein niet verder ging dan tot Essen. Ik 
heb dan ook de nacht doorgebracht in laatstgenoemde plaats, en 
ben maandagmorgen te voet van Essen op weg gegaan. Van Essen 



 

tot Kalmthout ging het nogal, hoewel ik onderweg veel last had met 
mijn papieren te laten zien. 

Een andere Hollander, die met mij optrok, werd aangehouden, 
omdat hij niet alleen zonder papieren reisde, maar een koffertje 
met een fotografietoestel in zijn bezit had, naar het heette, om 
opnemingen te doen voor een geïllustreerd blad. Wat er van hem 
geworden is, weet ik niet, daar hij opgebracht is naar het Belgische 
legerkamp. 

Ik ben dan van Kalmthout te Putte aangekomen, zonder oponthoud 
en dwars door de velden en onder de forten door verder gegaan. 
Op de weg van Kalmthout tot Kapellen toe zag ik nog hevige 
branden en ik hoorde de kanonnen donderen. Dat waren echter 
niet de Duitsers, maar wel de Belgen zelf, die alle huizen, die in de 
vuurlinie van de forten stonden, vernield hadden, ook met behulp 
van de forten van Brasschaat en Erlbach, die tot de geduchtste 
versterkingen rondom Antwerpen behoren. 

Nadat ik nu in Kapellen aangekomen was, werd ik in een café, waar 
ik een glas gedronken had, aangehouden door een piket infanterie 
met geladen geweer en werd ik onder hun geleide voor de 
commandant der stelling Antwerpen gebracht. Na daar circa 3 uur 
gevangen geweest te zijn, en na veel formaliteiten te hebben 
ondergaan, werd ik losgelaten. 

Zonder moeite en voorzien van een laisser passer, bereikte ik het 
station te Kapellen, en ik kon dan ook naar Antwerpen vertrekken, 
waar ik om 6 uur ‘s avonds aankwam. 

Als men u weet dat Essen van Antwerpen circa drie kwartier met de 
trein verwijderd ligt, en ik er ongeveer 12 uur voor nodig had, om 
dat traject te voet af te leggen, dan kan men wel enigszins nagaan, 



 

hoe bezwaarlijk het in oorlogstijd is om te voyageren! 
 

In Antwerpen aangekomen, werd ik niets anders gewaar, dan dat 
het vreselijk druk was, vooral in de stationskwartier. 

Duizenden en nog eens duizenden, allen getooid met een nationaal 
strikje, flaneerden hier rond. Van Duitse troepen was in en rond de 
stad niets te bespeuren. 

De Duitsers zijn zelfs niet rond Antwerpen geweest, zolang de 
oorlog aan de gang is. Zelfs te Brussel is geen belangrijke Duitse 
troepenmacht meer; de hoofdmacht is van daar opgetrokken over 
Vilvoorde naar Oudenaarde en Kortrijk. En ook over Nijvel naar 
Charleroi, waar de grote klappen dan ook te verwachten zijn en men 
reeds twee dagen bezig is. 

Maar in Antwerpen was totnogtoe niets ongewoons, en men dacht 
er ook algemeen, dat men van de oorlog, althans voor het ogenblik, 
en ook voor later, verschoond zou blijven. 

Totdat in de afgelopen nacht die illusie van de Antwerpenaren 
vreselijk verstoord is geworden. Het zal zowat omstreeks 1 uur 
geweest zijn vannacht, toen geheel Antwerpen uit de slaap 
opgeschrikt werd door een vreselijk geraas in de lucht, gevolgd door 
hevige ontploffingen, en daartussendoor geweervuur. Uit het 
venster van het huis kijkende waar ik gelogeerd was, bemerkte ik 
een grote bestuurbare luchtballon (zoals later bleek een Zeppelin), 
die ontplofbare stoffen naar omlaag gooide. De Duitsers hadden 
het blijkbaar op de Meir voorzien. De grootste verwoesting werd 
echter in de Twaalfmaandenstraat vlakbij aangericht. 



 

Daar zijn twee grote gebouwen door de vreselijke bommen die uit 
de zeppelin geworpen werden, verwoest, en helaas zijn ook 
verschillende mensenlevens te betreuren. De mensen zijn in hun 
slaap door de dood verrast. Ik heb vanmorgen de gebouwen gezien, 
die geheel in puin liggen. Verder zijn ook nog vernield al de huizen 
in de zogenaamde Paleisstraat op het Zuid en de vier huizen in de 
Schermerstraat, bij de Nationale Bank. 

Blijkbaar was het de bommengooiers er ook om te doen om de 
Nationale Bank aan de boulevard in de lucht te laten springen. 

Zoals men begrijpen kan was iedereen direct op de been, 
waaronder ook schrijver dezes. 

Ik zag het gevaarte, nadat het ongeveer zeven bommen vlak boven 
de stad uitgegooid had, met grote snelheid in de richting van 
Brussel verdwijnen. 

Het luchtschip werd door al de omliggende forten van Antwerpen 
met kanonnen en mitrailleurs hevig beschoten. 

Dat dit feit een hele consternatie heeft gegeven hier ter stede, kunt 
u wel denken. 

Iedereen is er dan ook vol van, en men verkeert nu te Antwerpen in 
een zenuwachtige opwinding, want wat zal er nu de volgende nacht 
gebeuren, vraagt men zich af. 

Inderdaad is het, gegeven de versterkte ligging van Antwerpen, met 
zijn 32 machtige forten in de omtrek, de vijand niet mogelijk in de 
stad te dringen, zonder opoffering van duizenden mensenlevens. 
Wil men nu op zo’n manier als de vorige nacht de stad tot overgave 
dwingen? 



 

Ik vertrek heden naar Mechelen om zo verder het oorlogsterrein 
binnen te dringen, alles te voet, daar er geen treinen meer rijden. 
Ik zal u zo spoedig mogelijk meer nieuws doen geworden. 

P.S. Bij het einde van deze brief verneem ik nog dat twee employés 
van het huis Mallinckrodt, een voornaam Duits handelshuis op de 
Suikerrui in Antwerpen, hedenmorgen gearresteerd zijn. Hun wordt 
ten laste gelegd dat ze met rode lichtseinen de Zeppelin tekens 
gegeven zouden hebben. 

 


