
Donderdag 5 december 1918 – ochtendeditie 

Het vluchtoord Gouda. 

Het Handelsblad meldt, dat de heer I. Yssel de Schepper gevolg heeft 
gegeven aan het door de burgemeester van Gouda indertijd tot hem 
gericht verzoek om zijn ontslagneming als voorzitter der commissie 
van toezicht op het vluchtelingenoord Gouda in te trekken. 

Dit terugnemen van het ontslag geschiedde op verschillende 
gronden, onder andere als gevolg van een onderhoud met de 
minister van Binnenlandse Zaken, waarop de toezegging kwam van 
de vorige minister tot die medewerking, welke misschien tot 
opheldering van de heersende misverstanden zal leiden, verder 
doordat overleg heeft plaatsgehad tussen de regering en de N. V. 
Snijgroenkwekerij voorheen gebrs. Steensma, als resultaat waarvan 
de instelling van een commissie is bevorderd, welke tot haar taak 
heeft om na te gaan, of en zo ja, op welk bedrag de huurprijs van de 
door de N.V. Snijgroenkwekerij voorheen gebrs. Steensma aan de 
staat verhuurde terreinen en inrichtingen moet worden 
teruggebracht. 

Deze commissie, bestaande uit een vertegenwoordiger voor de staat, 
waarvoor is aangezocht Mr. J Korthals-Altes, accountant te 
Amsterdam, en vertegenwoordiger van de N.V. Snijgroenkwekerij 
voorheen gebrs. Steensma, waarvoor is aangezocht de heer E. H. 
Krelage, voorzitter van de Nederlandse Tuinbouwraad te Haarlem en 
een door deze beide heren aan te wijzen derde lid, zal een, zowel 
voor de staat als voor de genoemde N. V. bindende uitspraak doen. 

Comité voor België. 



Naar wij vernamen, is het totaalbedrag, door het comité voor België 
door bemiddeling van de Belgische gezant baron Fallon aan koningin 
Elizabeth overgemaakt, thans tot 1.000.000 F gestegen. 

Het comité is voornemens de lijst te sluiten en een album met de 
namen der contribuanten te doen vervaardigen, teneinde dit met de 
alsnog disponibele gelden aan de koningin der Belgen aan te bieden. 

Belgische geïnterneerden. 

Maandag en dinsdag zullen de gehuwde geïnterneerde Belgische 
militairen, wiens gezinnen te Harderwijk verblijven, naar België 
vertrekken. 

Krijgsgevangenen. 

Te Oldenzaal zijn gisteren over de grens gekomen 12 ontvluchte 
Franse, 6 Engelse en 5 Belgische krijgsgevangenen. 

Het graf van mej. Cavell. 

Brussel, 4 december. Het Belgisch koninklijk echtpaar heeft zich naar 
de nationale schietbaan begeven, waar de personen begraven zijn, 
welke tijdens de Duitse bezetting zijn gefusilleerd. De koningin heeft 
een krans op het graf van mej. Cavell gelegd. 

België. 

Havas seint uit Brussel, dat volgens de Gazette de Bruxelles de Duitse 
spionagedienst, ondanks de wapenstilstand, in België voortduurt. In 
een gemeente in de nabijheid van Brussel hebben de veldwachters 
twee Duitse soldaten aangehouden, die als vrouwen waren 
vermomd en fotografische opnamen van Franse troepen maakten. 



President Wilson heeft de burgemeester van Brussel telegrafisch in 
hartelijke bewoordingen met de bevrijding van België en Brussel 
gelukgewenst. 

De Amerikaanse gezant Whitlock te Brussel heeft aan een 
medewerker van Havas verzekerd zich gelukkig te achten weer in 
Brussel te zijn teruggekeerd, waar hij tijdens de Duitse bezetting 
zoveel met de bevolking heeft doorgemaakt. Ge weet niet, zegde hij, 
welke grote sympathie België in Amerika heeft gewekt. De 
heldhaftige figuren van de koning, van kardinaal Mercier, de houding 
van het roemrijke Belgische leger en van de Belgische magistratuur 
hebben grote indruk gemaakt op de Amerikanen, voor wie België de 
verpersoonlijking is geweest van de zaak, waarvoor ze ten strijde 
trokken. 

 

Donderdag 5 december 1918 – avondeditie 

Nederland en België. 

Er is in België een vijandige stemming tegenover Nederlanders aan 
het opkomen, en een deel van de Belgische pers werkt dit in de hand. 
De geprikkelde gezindheid schijnt nog niet algemeen te zijn verbreid, 
verschillende Nederlanders, die België nog onlangs hebben bezocht, 
zijn er vriendelijk bejegend, doch de houding der Belgen schijnt met 
de dag minder te worden, en we kregen reeds meer dan een brief 
van Nederlanders, die in de laatste dagen in België bittere ervaringen 
hadden opgedaan. 

"Belgische militairen, wordt ons onder meer geschreven, namen in 
een café tegen ons een dreigende houding aan, omdat wij Hollanders 
waren. Wij wilden ons natuurlijk verdedigen tegen de 
beschuldigingen, maar ze waren van oordeel, dat spoedig de tijd zou 



aanbreken, waarop wij voor onze wandaden zouden worden 
gestraft. Toen wij onze vertering wilde betalen en ze een briefje van 
20 F in onze handen zagen, heette het: "Zie je, daar is ons geld 
gebleven, in Holland"… We wilden Hollands geld wisselen en gingen 
daartoe een bank binnen. Hier hoorden we, dat een gulden niet veel 
waarde had, wegens een op handen zijnde oorlog met Nederland … 
Overal viel ons de verandering van houding op, wanneer de bevolking 
bemerkte, dat wij Nederlanders waren … Diep getroffen – besluit de 
schrijver – door de dingen die we ondervonden hadden en de valse 
inlichtingen die in België omtrent ons volk gegeven worden, keerden 
wij huiswaarts." De schrijver spreekt ten slotte de hoop uit, dat 
degenen, die in ons land gastvrijheid hebben genoten en ons volk 
beter hebben leren kennen, juiste inlichtingen over ons land in België 
zouden verspreiden, zodra ze in hun land zijn teruggekeerd. 

Inderdaad laat de voorlichting over ons land in België tot nu toe veel 
te wensen. De herleefde Belgische pers schijnt er veeleer haar 
behagen in te vinden, de Belgen tegen ons land op te zetten, dan 
pogingen aan te wenden, om tussen de beide landen een goede 
verstandhouding te doen ontstaan. In een blad lazen wij, dat 
Nederland zich met 300.000.000 F van de Belgen verrijkt had. Welke 
indruk moet dit op de lezers maken! Blijkbaar is het de redactie 
onbekend gebleven, dat de rijke Belgen, toen zij hun land vier jaar 
geleden verlieten, op enkele zeer zeldzame uitzonderingen na, naar 
Engeland en Frankrijk zijn doorgereisd, en te Londen en Parijs goede 
sier hebben gemaakt, doch dat de overgrote massa Belgische 
vluchtelingen, die hier te lande zijn gehuisvest, voortgeholpen en 
gesteund nu niet precies veel hebben bijgedragen tot verhoogde 
welvaart van ons land. 

In andere Belgische bladen worden de lezers onthaald op artikelen 
over het Scheldevraagstuk, waarvan een "onmiddellijke categorische 
oplossing" geëist wordt, en wordt de "Limburgse kwestie" 



besproken, een "kwestie", waarvan we hier te lande nooit hebben 
vernomen, doch die hierin schijnt te hebben bestaan, dat Nederland 
een deel van "ons" – dit is Belgisch – Limburg op onrechtvaardige 
wijze heeft "geannexeerd"! "Nu iedere nationaliteit zich wil 
manifesteren, zou het wel eigenaardig zijn om, bij middel van een 
correct referendum, te weten te komen of de huidige bewoners van 
Nederlands Limburg wensen Nederlanders te blijven of weer bij hun 
oude vaderland willen gevoegd worden". Men ziet, dit is nu niet 
precies taal, om de gemoederen tot rust te stemmen, en tussen 
België en Nederland goede nabuurschap te doen ontstaan. 

Nu weten we wel, dat we dit alles niet al te tragisch moeten opvatten. 
Het Belgische volkskarakter is niet zo nuchter van aard als het onze. 
Belgen plegen zich over het algemeen wat krachtiger in rede en 
geschrift uit te drukken, dan wij dat zouden doen. Het is, zouden wij 
haast zeggen, het nationale recht van de Belgen wat overdreven 
woorden te bezigen, en het, gelijk wij dat noemen, er wat dik op te 
leggen. Men behoeft dat alles dus niet letterlijk op te vatten. 

Men zal dat te minder, wanneer men overweegt, dat zulke 
hoogdoelende plannen als in sommige Belgische annexionistische 
kringen althans met de mond worden beleden toch niet uitvoerbaar 
zijn, zonder dat Nederland zelf, dat er toch óók altijd nog is en niet 
van zins schijnt, zich maar goedschiks aan de Belgische 
imperialistische fantasieën over te geven, erbij een woordje zal 
hebben mee te spreken. Maar het is ons ook bekend, dat er in de 
boezem van de tegenwoordige Belgische regering zeer krachtige 
invloeden zijn, die van het annexionistisch gedrijf niets willen weten; 
ja, sterker, er het onrechtmatige en onwenselijke van inzien. "De 
annexionistische propaganda – werd nog onlangs van die zijde 
verzekerd – gaat alleen van onverantwoordelijke zijde uit: elke 
poging tot verwezenlijking ervan zou in België zelf op weerstand 
stuiten. Nederland moet weten, dat ons rechtsbesef niet alleen 



boven onrecht uitgaat, maar zelfs boven eigenbelang". Wij hebben 
geen reden, om te veronderstellen, dat deze inderdaad fiere en van 
gezonde nationale trots getuigende woorden, niet vrijwel algemeen 
in de verantwoordelijke Belgische kringen zouden bijval vinden. 

Zien we dus vooralsnog in de gemoedsstemming in België geen direct 
gevaar, te ontkennen valt niet, dat een propaganda als bij onze 
zuidelijke buren gevoerd wordt weinig dienstig kan zijn, om tussen 
de beide landen die vriendschappelijke verhouding te doen ontstaan, 
waarnaar voor de oorlog reeds werd gestreefd, doch die in de 
toekomst, in het belang van Nederland en België beiden, 
noodzakelijk zal zijn. 

Wat ons in de Belgische, Holland-vijandige en annexionistische, 
propaganda het meeste treft, is haar kortzichtigheid. Bedriegen de 
voortekens niet, dan zullen in de naaste toekomst en wellicht nog 
lange tijd daarna Nederland en België in menig opzicht op elkaar 
aangewezen zijn, en elkaar op menig gebied economisch en 
geestelijk hebben aan te vullen. Het lot van Duitsland zal 
waarschijnlijk zowel op België als op Nederland een tamelijk 
gelijkwaardige terugwerking hebben, dit wil zeggen voor beide 
landen zal een zeer moeilijke tijd aanbreken, waarin zij veeleer elkaar 
zullen hebben te steunen, dan te pogen elkaar in naijver te 
versmoren. Goede vriendschap, wederzijds hulpbetoon zal niet 
alleen in de officiële betrekkingen moeten worden betracht. Ook in 
de maatschappelijke en particuliere relaties zal daarnaar moeten 
worden gestreefd, zal er van de gemeenschappelijke belangen iets 
wezenlijks kunnen terechtkomen. 

Daarom behoort men beiderzijds er op uit te zijn, de goede 
gezindheid niet te verstoren, doch aan te wakkeren. We moeten niet 
zoeken naar hetgeen scheidt, doch naar hetgeen ons kan verenigen. 
De vier jaar oorlog hebben in dit opzicht geen kwaad gedaan. 



Vergissen wij ons niet, dan moet menige Belg, die in deze jaren in ons 
land heeft vertoefd, wel een betere kijk hebben verkregen op 
hetgeen er in het gemoed van ons volk omgaat, dan hij voorheen 
onder oppervlakkige voorlichting van een weinig ontwikkelde pers 
had. Wij van onze kant zijn in de gelegenheid geweest verscheidene 
vooraanstaande mannen uit het Belgische politieke en geestelijke 
leven te ontmoeten en, we mogen er bij zeggen, te leren waarderen. 
De grondslag tot toenadering is dus sterker geworden, dan hij 
voorheen was. Maar laten wij dan nu ook niet pogen, die bodem te 
ondermijnen en de twee volkeren weer van elkaar te vervreemden. 
Daaruit immers kan voor beide landen slechts schade ontstaan. 

Het bovenstaande was geschreven, en voor de zetterij gereed, toen 
ons Het Laatste Nieuws, het dagblad van de heer J. Hoste, van 2 en 3 
december, in handen kwam, waaruit wij het volgende met genoegen 
overnemen, een bewijs, dat ook in België stemmen als de onze 
geenszins ontbreken: 

"Geen landhonger! – Iedereen is het erover eens om te verklaren, dat 
het wenselijk is de beste betrekkingen tussen Nederland en België te 
bewaren. 

Ook kunnen wij niet zonder een woord van protest de verklaringen 
laten voorbijgaan van de heer Delleur, die het in de Brusselse Kring 
van de zeevaartinrichtingen op de linker Scheldeoever en op een 
gedeelte van Nederlands Limburg gemunt had. 

Valt er in verband met de Scheldekwestie, ten voordele van onze 
handelsmetropool iets te regelen, dan kan zulks best in 
gemeenschappelijk overleg gebeuren, maar landhonger ten nadele 
van onze noorderburen moet ons vreemd blijven. 



Het Vlaamse volk zal in geen geval dulden, dat er onder welk 
voorwendsel ook tussen Nederland en België een afgrond gegraven 
wordt." 

Krijgsgevangenen. 

De Enschede zijn gisteren twee treinen met ongeveer 3000 
krijgsgevangen Fransen en Belgen aangekomen. Hiervan zijn er 1200 
te Boekelo ondergebracht, al de overigen te Enschede. 

In de loop van de dag vertrokken er 1000 Fransen naar Dordrecht en 
260 Belgen naar Zeist. 

Het bezoek van koning Albert te Parijs. 

Parijs, 5 december. Naar aanleiding van het bezoek van koning Albert 
der Belgen schrijft St. Brice in het Journal: het bezoek van de koning 
zal een feest zijn van eer en dankbaarheid. De eer heeft aan koning 
Albert, als tolk van zijn volk, een der edelste gebaren ingegeven, die 
de geschiedenis der wereld siert. België heeft zich opgeofferd zonder 
bijgedachten, in een opdrift van verzet tegen de belediging. Wij 
begrijpen thans beter de onschatbare waarde van de tegenstand van 
België en deze schuld zal door de beschaafde wereld nooit vergeten 
worden. De Duitsers hebben zonder het te willen krachtig 
medegewerkt aan het wapenverbond tussen België en Frankrijk, 
waardoor aan België de onwankelbare steun van Frankrijk verzekerd 
wordt. 

Bij de soldaten raakten der vierde armee en het Duitse hoofdkwartier 
te Spa. (Slot). 

Na ons bezoek aan het hoofdkwartier hebben wij enige uren in Spa 
rondgewandeld. Eén overeenkomst was er nog met vroeger: het 
publiek was zeer internationaal. Men zag op de boulevards alle 



nationaliteiten vertegenwoordigd: Roemeniërs, Russen, Italianen, 
Engelsen, Amerikanen, Serviërs, Fransen en Duitsers. Maar in plaats 
van mondaine badgasten waren het nu voornamelijk uitgeteerde, 
bleke krijgsgevangenen, die hier ronddoolden, in afwachting van de 
komst der geallieerde troepen, welke over enkele dagen de stad 
zouden binnenrukken. 

Het meest beklagenswaardig waren wel de Russen, Serviërs en 
Armeniërs, die zich niet verstaanbaar konden maken en tegen de 
huizen neergehurkt zaten, met onverschillige gezichten voor zich uit 
starend, nauwelijks beseffend wat er om hen heen gebeurde en waar 
ze waren. 

Amerikaanse, Engelse, Franse, Belgische en Duitse legerauto's tuften 
af en aan en het was een kleurige drukte in de straten. Maar als 
geheel maakte Spa de indruk van een vervallen grootheid. "Net een 
mooie vrouw, die in een paar jaar erg oud is geworden!" was de zeer 
juiste opmerking die een van mijn vrienden maakte. 

Van het vroegere casino was weinig meer over dan een uitgebrande, 
zwarte ruïne. Men deelde ons mede, dat het gebouw door de 
Duitsers beschoten en vernield was, omdat de eigenaar zou hebben 
geweigerd, aan de officieren eten te verstrekken. Overigens had de 
stad weinig of niets geleden. Wanneer de badgasten volgend jaar 
weer door Spa flaneren, zullen ze waarschijnlijk aan niets meer 
merken, dat de oorlog vier jaar lang ook over deze badplaats is 
gegaan. 

Op onze terugreis naar Verviers zagen we vanuit het raam beneden 
ons het kasteel liggen, waar de keizer verblijf had gehouden, voordat 
hij naar Nederland was uitgeweken. 



Toen wij in Verviers terugkwamen, waren de meeste Duitsers reeds 
vertrokken. Enige afdelingen der achterhoede werden de volgende 
dag nog verwacht; daarna zouden de geallieerden hun intocht doen 
en zou het Duitse bewind tot het verleden behoren. Aan de bevolking 
was het duidelijk te merken, dat zij haar bevrijding elk ogenblik 
verwachtte; de stemming tegen de Duitsers werd met het uur 
vijandiger. 

De hotels waren niet meer zo overvol en het kostte ons geen moeite 
logies te bekomen. Wij namen onze intrek in het hotel St. Jean, waar 
wij enige zeer merkwaardige medegasten aantroffen. Aan een 
tafeltje naast ons zaten namelijk vier soldaten met zulke ongunstige 
gezichten, dat wij dadelijk begrepen met achterblijvers van de 
grondtroepen te doen te hebben. Zodra we dat in onze journalistieke 
neus hadden, besloten wij met de heren aan te pappen. 
Soldatenraden en attachés hadden hun hart voor ons uitgestort, 
waarom zouden maraudeurs niet hetzelfde doen. 

Zoveel journalistieke flair hadden we al, dat we begrepen deze vier 
types op andere wijze te moeten aanpakken. We zetten onze hoed 
wat scheef op ons hoofd, trokken onze dassen een beetje naar 
beneden en boden de heren een glas bier. Bij het tweede glas bleek 
ons reeds, dat we goed hadden gezien. 

Twee van hen waren uit de militaire gevangenis te Brussel ontvlucht. 
Zodra ze in de gaten hadden gekregen dat er een revolutie was 
uitgebroken, hadden ze de boel kort en klein geslagen en waren ze 
met nog 30 anderen ontsnapt. 

Nog nooit hadden ze zo’n goed leven gehad! Overal viel te "bikken" 
en wat overgelaten werd, was voor hen. De andere twee waren 
gedeserteerd van de garde. Ze hadden er nu meer dan genoeg van 
en vertikten het om nog langer "met de bende mee te sjouwen". Zo 



op hun eentje kwamen zij er veel gemakkelijker. En het was vrij wat 
voordeliger ook! Waarom zouden ze niet meenemen, wat de 
anderen achterlieten. Moest je het aan de Fransen en de Belgen 
geven? Zo kwam het tenminste nog in de heimat, deed je nog een 
werk van liefdadigheid! Het werd nu toch immers armoe troef! 

De oorlog had deze mannen psychisch geheel ontwricht. Een 
mensenleven – ook hun eigen – had voor hen geen waarde meer. Ze 
hadden de dood immers elke dag rond zich zien waren. Dit waren de 
kerels, die langs zijpaden slopen en met een Browning eisten, wat 
niet vrijwillig werd afgegeven. 

Een van hen had het maartoffensief bij St. Quentin meegemaakt en 
later de aanval over de Chemin des Dames tot aan Château Thierry. 
Dat was een goede tijd! "Da habe ich gelebt wie ein junger Gott!" Het 
was alles zo vlug gegaan, dat het eten der Fransen nog warm op de 
fornuizen stond en champagne dronk je er als water. Met een 
compagnie van 120 man was hij in juli over de Marne getrokken, met 
10 man waren ze teruggekeerd. Vijftien km teruggemarcheerd en 
geen plekje, waar niet de Amerikaanse granaten vielen! Je begreep 
nog niet goed, dat je er levend was afgekomen. Maar nu had hij er 
genoeg van, vier jaar lang had hij voor het plezier van de keizer 
gevochten, nu deed hij het voor zijn eigen genoegen! 

Opmerkelijk was het, hoe trots deze kerels nog op hun grote 
offensieven waren "Solche Offensiven haben die Franzosen und 
Engländer nie gemacht! 20 Kilometer in einem tage!" 

Volgens hen – en ook volgens andere manschappen en officieren, 
met wie wij gesproken hebben – waren de Fransen en Turco’s als 
soldaat "ganz ebenbürtig" aan de Duitsers. Prachtige soldaten! De 
Engelsen en Amerikanen vooral waren veel minder. "Maar voor de 
"zwarten" waren we als de dood, omdat die – als je in hun handen 



viel – je gewoonlijk de nek afsneden. Je begrijpt, dat bij ons geen 
zwarte er levend afkwam, als wij er een te pakken kregen! 

"De tanks waren het allerergste geweest. Die dingen kwamen altijd 
maar vooruit, wat je er ook tegen deed. In het begin ging je er vlak 
voor staan, gooide je je handgranaten er tegenaan, maar je had net 
zo goed met een steentje kunnen gooien. Later wist je beter, viel je 
aan op de flanken en wierp je je handgranaten onder de kettingen, 
zodat deze sprongen en de tank niet verder kon!" 

Zo zaten ze uren te praten en hun ogen schitterden, als ze vertelden, 
hoe ze een Engelsman of een zwarte met een bajonet tegen de kant 
van een loopgraaf hadden "gespietst". Zulke kerels komen nu met 
duizenden in Duitsland terug. Dit heeft de oorlog van hen gemaakt! 
Hoe groot is de schuld van hen, die een volk moreel zo ontwricht 
hebben! 

Laat in de avond voegde zich nog een landgenoot bij dit illustere 
gezelschap. Nog nooit hadden wij zulk een "sjap" gezien. "Auch ein 
Holländer!" stelde de uit de gevangenis ontvluchte met een zekere 
trots voor. Ons "aangenaam kennis te maken!" Klonk niet erg 
gemeend. 

Onze nieuwe kennis bleek een Amsterdammer te zijn, die gedurende 
de oorlog voor Duitsland in België spionnendienst had verricht. 

"Ze hadden mij al maanden in de smiezen!" zegde hij heel 
openhartig, "en als ik vijf minuten langer in Brussel was gebleven, 
hadden ze mij te grazen genomen. Dan lag ik nu al onder de groene 
zoden!" 

Onze landgenoot vond het nodig ons een rondje te offreren. Toen we 
bedankten, zegde hij lachend: 



"Geneer je anders maar niet hoor! Ik heb ze plenty!" En hij haalde 
een handvol goudstukken uit zijn zak. Hij was absoluut niet gebelgd, 
dat we voor het hartelijk aanbod bedankten. 

"Als jullie er vies van bent, ik niet. Centen benne centen!" En hij 
bestelde een fles champagne. Maar de hotelier kwam met de 
mededeling, dat hij al in geen vier jaar champagne meer in zijn kelder 
had. 

De vijf heren waren dankbare sujetten geweest om te interviewen, 
maar als hotelgasten bevielen ze ons minder. Toen het later bleek, 
dat mijn twee collega's op onverklaarbare wijze in hun kamer waren 
opgesloten – of dit door de logés dan wel door de hotelier was 
gedaan is niet bewezen – besloten wij onze rekening te vragen en 
een ander logies te zoeken. 

In het andere hotel werden wij met duidelijk uitgesproken 
wantrouwen ontvangen. De eigenaar zag ons voor Duitsers aan en hij 
had blijkbaar meer dan genoeg van deze ongewenste gasten. Met 
moeite kregen we twee kamers en de volgende morgen weigerde 
men ons een ontbijt te geven. Toen wij echter onze namen in het 
vreemdelingenboek hadden geschreven, was hij merkbaar 
opgelucht. 

Bent u Hollanders? O, dan is het wat anders. Dan heb ik nog wel een 
ontbijt voor u!" 

De laatste troepen trokken uit Verviers weg en wij vonden het 
wenselijk ook naar Duitsland terug te keren. Doordat wij telkens in 
gezelschap van Duitsers waren geweest, zag men ons voor "Deutsch-
freundlich" aan en het leek ons niet raadzaam om de komst der 
geallieerden af te wachten. We klampten daarom maar weer een 
soldatenraad aan, maar deze verklaarde ons niet te kunnen helpen. 



Toen wij hem van ons gesprek met de vijf maraudeurs vertelden, 
zegde hij: 

Die kerels hebben onze naam al wat een kwaad gedaan. Bij de 
etappetroepen had je verscheidene van die schurken. Bij hen ging de 
terugtocht ook lang zo geregeld niet. Daarom hebben wij zoveel 
moeten achterlaten. En nu hebben we geen transportmiddelen 
genoeg om alles mee te nemen. Alleen in Verviers moeten we 
duizenden zakken meel achterlaten en dat, terwijl in Duitsland de 
honger voor de deur staat. "Glauben sie mir, die ganze letzte 
Kriegsanleihe bleibt in Belgien zurück!" 

Maar intussen hadden we nog maar steeds geen gelegenheid om 
naar Aken terug te gaan. We besloten nog eens van onze 
persvoordelen gebruik te maken en klopten daarom maar direct aan 
bij de divisiegeneraal, die nog in Verviers was. De woorden 
"Holländische Presse" verschaften ons onmiddellijk drie plaatsen in 
de laatste soldatentrein, die uit Verviers zou vertrekken. Maar toen 
wij om 12 uur – Belgische tijd – aan het station kwamen, bleek het 
ons, dat de Duitsers nog steeds alleen met de Duitse tijd rekening 
hielden en we waren dus precies te laat. 

Weer was het een soldatenraad, die ons te hulp kwam. Om 1 uur ging 
er nog een goederentrein naar Eupen; daarin was voor ons nog wel 
een plaatsje. We dachten, dat wij er nu waren, maar nog geen 50 
meter buiten het station ontspoorde de trein. De Belgen hadden de 
wissel omgegooid. 

Van woede was bij de Duitsers geen sprake. Ik zag de soldatenraad 
met de grootste kalmte te midden van vijf Belgen staan. 

"Hoe kan er nu ooit een goede verstandhouding tussen ons komen, 
als jullie zo doen!" betoogde hij. "Nu hebben wij het vervloekte 



militarisme overwonnen en nu beginnen jullie met dat vervloekte 
bolsjewisme!" 

De Belgen stonden meesmuilend naar hem te luisteren. Op hun 
gezichten zag je, dat ze dachten: "Praten jullie maar raak. Over een 
paar dagen zullen wij wel met elkaar afrekenen!" Wie zulke staaltjes 
heeft meegemaakt, kan moeilijk geloven aan een spoedige 
verbroedering der volkeren. 

Maar ondertussen stonden wij nog maar steeds op het station te 
Verviers. De vier laatste wagons van onze goederentrein waren 
afgehaakt; het voorste gedeelte zette zich in beweging. 

"Als je nog weg wil, vooruit dan!" schreeuwde de soldatenraad. 

We holden de trein achterna, sprongen op de treeplank van de 
achterste wagen. 

"Was ist denn das?" Klonk het heel onvriendelijk uit de 
goederenwagen, toen wij naar binnen klauterden. 

In de wagen zaten twee matrozen en twee leden van de 
soldatenraad, die wij nog nooit hadden gezien. Erg aanmoedigend 
was de ontvangst niet. Wij legden de situatie uit en na veel heen-en-
weer gepraat – en op voorspraak van een der matrozen, die ons in 
gezelschap van de soldatenraad te Aken had gezien – werd ons 
toegestaan mee te rijden, mits wij stil in een hoekje bleven zitten en 
ons niet verroerden. Dat deze waarschuwing gemeend was, bleek 
mij, toen ik tijdens de reis even iets tegen mijn vrienden zegde en op 
wilde staan om naar buiten te kijken. 

"Halt’s Maul, Kamerad! Das machen Sie nicht wieder, sonst gehen Sie 
hinaus!" Klonk het zo bits en kortaf, dat een luitenant uit de goede 
oude tijd het niet had kunnen verbeteren. 



In de andere hoek zaten zes padvindertjes van 13 tot 14 jaar met 
Rode Kruisbanden om de arm. Drie dagen en twee nachten waren die 
kinderen voor treinbewaking gebruikt te Verviers en te Aken en ze 
deden het met een ernst, dat grote mensen het hen moeilijk hadden 
kunnen verbeteren. 

Wat de heren van de soldatenraad bespraken, weet ik niet, maar erg 
vertrouwd leek het ons niet. Wij hoorden tenminste telkens: "Alzo 
funfzig Pfennige, zwei Mark, zehn Mark!" En ik dacht aan onze 
matroos uit Kiel, die ons op onze autotocht naar Verviers had gezegd: 
"Er zijn er helaas! ook, die het om het geld doen!" 

Bij Herbesthal stopte de trein en stapten wij uit. Waarschijnlijk om 
het weer goed te maken, bood de soldatenraad ons tot afscheid een 
fles wijn aan. 

"Haben Sie noch Geld, so können Sie auch noch Zigaretten 
bekommen." 

Wij meenden met de fles wijn tevreden te moeten zijn. Naast het vele 
goede, dat wij van de soldatenraden hadden gezien, was deze laatste 
ondervinding voor ons een teleurstelling. 

Twee uur later betraden wij bij Kerkrade weer de Nederlandse 
bodem op dezelfde plek, waar wij vier jaar geleden de grens waren 
overgetrokken. Aan de Hollandse grenskomies, die ons toen zo 
vriendelijk had behandeld, offreerden wij de fles wijn. De twee 
stukjes Kwatta, die we nog over hadden, gaven wij hem er bij cadeau. 

"Twee stukken, die wij de vorige keer vergeten hebben aan te 
geven!" 

De grenskomies lachte zo gemoedelijk als alleen een Hollandse 
grenskomies kan lachen. 



Zo was het einde van onze vierdaagse tocht en tegelijk van onze 
journalistieke loopbaan. De soldatenraad van de vierde armee en het 
Duitse hoofdkwartier te Spa mogen ons onze brutaliteit vergeven! 
Met het publiceren van deze brieven menen wij een gedeelte van 
onze schuld te hebben ingelost!1 

Ieper. 

De bijzondere medewerker van Het Laatste Nieuws, het Brusselse 
blad, geeft de volgende beschrijving van het vernietigde Ieper. 

Diep ontroerd sta ik hier te Ieper… 

Een groot plein … Dat is de markt. Een stomp stuk toren, aan 
weerskanten een brok muur en daarachter een reusachtige stapel 
stenen. Dat is die wonderbare halle met haar kloek belfort. 

Nog een stuk toren en een brok muur met een gehavend portaal, en 
weer ook een geweldige hoop puin. Dat is de kathedraal, Sint 
Maartenskerk, eens de schoonste gotische tempel van België. 

En verder wat stukken nog van huizen, waar tussen ruïnes het gras is 
opgeschoten. 

Zo is Ieper! 

De dood van Ieper. Ge weet, hoe in de middeleeuwen Ieper in een 
ongezonde omgeving lag. Nu en dan werd de stad door de pest zwaar 
geteisterd. Men sprak over de dood van Ieper en zegde van iemand, 
die er slecht uitzag: "hij is als de dood van Ieper". 

                                                           
1 Ons kwam ter ore, dat er lezers zijn, die menen, dat in deze brieven 
enige fantasie schuilt. We kunnen hen de verzekering geven, dat het 
alles "werkelijk gebeurd" is. 



Dit was zelfs in een schilderij op de halle voorgesteld, door de 
uitbeelding van een pestlijder. 

Maar Ieper was heel gezond geworden en lag daar in zijn kloeke 
schoonheid te midden van een heerlijk gewest met de Kemmelberg 
in het verschiet, met welige akkers, schone bossen en lachende 
dorpen tot onder de muren. 

Thans hebben we weer de dood van Ieper gezien. De bomen zijn 
dode stokken als in de grond gestoken. De dorpen liggen in puin. 

– Ik moet hier toch wel te Zonnebeke zijn, vroeg ik aan een Engelse 
soldaat. 

– Yes … this is Zonnebeke. 

Maar ik zag zelfs geen puin meer. 

– Look! en Tommy wees naar een plank en daarop las ik de naam van 
het dorp. Dat was het enige wat ons aan Zonnebeke herinnerde. 

Zo zijn de dorpen rond Ieper. En het land is een woestenij, met 
granaatput naast granaatput vol vuil water, en waar nog wat grond 
ligt groeit hoog wild gras en daartussen staan kruisjes met namen van 
gevallenen, en liggen gebroken wagens, neergeschoten tanks, lege of 
nog volle granaathulzen, kogels, ransels, stukken geweer, 
bajonetten, veldflessen, prikkeldraad, eetbakjes, zelfs kadavers van 
paarden, waarop vogels azen. 

Duitse krijgsgevangenen ruimen die chaos op, en waar de troepen 
van de keizer eens meenden de weg naar het kanaal en naar 
Engeland te banen, herstellen soldaten van die troepen nu de wegen 
van Vlaanderen. 



Maar ons schoon Ieper, dat ze met hun dom grof geweld vernielden, 
kunnen ze niet terugschenken. 

Ieper is dood, doch zijn dood bracht België nieuw leven. De stad, die 
zo heerlijk was in haar oude koninklijke mantel, door de vaderen met 
wonderbare kunstzin geweven, is als martelares gevallen gelijk al die 
duizenden welke om Iepers ruïnes sluimeren. 

 


