
Vrijdag 1 november 1918 – ochtendeditie 

Vluchtelingen uit Noord-Frankrijk en België. 

De koningin is gisteravond om ruim kwart voor zeven, een uur na de 
vastgestelde tijd, met de torpedoboot G 16 te Vlissingen 
teruggekeerd. Op het perron onderhield hare Majesteit zich met 
enkele heren, inzonderheid geruime tijd met de heer J. N. Pattist, 
regeringscommissaris voor de vluchtelingen in Zeeland. 

Hare Majesteit heeft gisteren te Breskens en Sluis de 
vluchtelingeninstellingen bezocht en ging vervolgens naar 
Aardenburg, waar ze in het burgergasthuis de daar verpleegd 
wordende gewonde Nederlandse officieren bezocht. 's Middags ging 
het van Breskens per torpedoboot naar Terneuzen, waar hare 
Majesteit bij aankomst luid werd toegejuicht door de op de wal 
geschaarde menigte, en van daaruit ging het per auto naar Axel en 
Hulst. Vooral in laatstgenoemde plaats was de ontvangst door de 
bevolking zeer hartelijk. Hier werden behalve de loodsen voor 
vluchtelingen, ook het doorgangshuis voor vluchtelingen en de 
voorraden voor de vluchtelingen in ogenschouw genomen. 
Herhaaldelijk toonde de koningin grote belangstelling in het lot der 
vluchtelingen. 

Men meldt ons uit Roosendaal: 

Na een tocht van de koningin en haar klein gevolg in militaire auto's 
door geheel Zeeuws Vlaanderen, om zich te overtuigen van de 
doeltreffendheid der maatregelen, door burgerlijke en militaire 
autoriteiten getroffen voor de ontvangst van de vluchtelingen, 
vertrok de koninklijke trein hedenavond 75 minuten te laat uit 
Vlissingen. Aan het station Woensdrecht werd waargenomen, dat 
een der rijtuigen van deze trein was warmgelopen, en dit werd 



aanstonds naar het station Roosendaal geseind. Verschillende 
spoorwegautoriteiten, de stationscommandant en de stationschef, 
benevens het nodige personeel waren aan het vierde perron 
aanwezig om van advies en hulp te dienen. Inmiddels had de trein 
een kwartier vertraging opgelopen. 

Te Roosendaal bleek, dat twee kappen van het tweede rijtuig, als 
slaapwagen bestemd voor de heren van het gevolg, verbrand waren, 
en dat dit rijtuig uit de trein verwijderd moest worden. De koningin 
en haar omgeving zaten bij de binnenkomst nog aan tafel. Bedienden 
haastten zich, het slaapgerief en het toiletgerei uit de defecte wagen 
in het derde rijtuig over te brengen. Dat gaf een zenuwachtige 
drukte. De harmonicaverbinding werd inmiddels losgemaakt, en na 
enige tijd reed de locomotief met de keukenwagen en het 
warmgelopen rijtuig weg, om dit laatste er af te rangeren. 

De koningin vertoonde zich aanvankelijk niet achter de neergelaten 
gordijnen. Maar de heren van het gevolg stapten uit en vertelden, 
dat de tocht door Zeeuws Vlaanderen veel geestdrift gewekt had bij 
de bevolking. Op verschillende plaatsen had de donder van het 
geschut zwaar doorgeklonken. 

Niettegenstaande het ongeluk met de koninklijke trein van enige tijd 
geleden, was hare Majesteit niet in het minst verontrust, toen ze het 
ongeval bemerkte. De deskundigen schreven het hieraan toe, dat dit 
rijtuig in geen anderhalf jaar had gereden. De koningin maakt slechts 
in hoogst nodige gevallen gebruik van haar trein, met het oog op de 
kolenschaarste. Bovendien zou de smeerolie van slecht gehalte zijn. 

De koningin vroeg inmiddels naar het avondblad van de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant, dat aan het station uitverkocht bleek. Toen 
werd haar een ander dagblad overhandigd, waarin ze zich aanstonds 
verdiepte. 



De koninklijke trein had hier om 7 u 24 moeten vertrekken naar 
Eindhoven, waar koningin en gevolg in de slaapcompartimenten 
zullen overnachten, om morgenvroeg de tocht langs de Brabantse en 
de Limburgse grens te ondernemen, met hetzelfde doel. Het was 
echter 9 uur, toen het slaaprijtuig door een D-rijtuig was vervangen, 
en de trein naar Eindhoven vertrok. Anderhalf uur vertraging dus. Te 
Eindhoven zou de harmonicaverbinding hersteld worden. Het 
warmgelopen rijtuig blijft hier achter. Het zal niet voor maandag 
hersteld kunnen zijn. 

Uit Breda meldt men ons: 

Heden zijn hier opnieuw 173 vluchtelingen uit Noord-Frankrijk 
aangekomen, onder wie twee zieken. Heden vertrokken van hier 
naar Zwolle 186 uitgewekenen, onder wie negen zieken, die beslist 
bij hun families wilden blijven, en daarom, onder transport van twee 
verpleegsters van het Rode Kruis, de reis meemaakten. Verder zijn 
vandaag van hier 179 vluchtelingen naar Aardenburg vertrokken. 

Met het oog op de rooms-katholieke feestdagen – Allerheiligen en 
Allerzielen – komen hier morgen en overmorgen geen uitgewekenen 
aan. 

De minister van binnenlandse zaken, jonkheer Mr. Ruys de 
Beerenbrouck, is voornemens zaterdag een bezoek te brengen aan 
het vluchtelingenkamp te Zeist. 

Dezer dagen heeft mr. J. B. Kan, secretaris-generaal in algemene 
dienst, aan dat kamp een bezoek gebracht. 

De minister van buitenlandse zaken heeft zijn ambtgenoot van 
justitie medegedeeld, dat zijn aandacht erop gevestigd is, dat de 
vermelding van de eventuele aankomst van vluchtelingen naar 
Noord-Frankrijk te Roosendaal en in andere plaatsen van de 



Nederlands-Belgische grens, blijkbaar de komst heeft 
teweeggebracht van agenten van zekere Nederlandse niet 
genoemde financiële instellingen, welke hopen goedkoop een grote 
menigte gemeentelijke geldbons te kunnen kopen, welke de 
vluchtelingen bij zich hebben. Deze agenten zouden de vluchtelingen 
in de waan brengen, dat deze bons hun waarde verliezen, zodra ze 
de plaats, die ze uitgegeven heeft, verlaten en dat deze bons niet 
meer waard zijn dan de agenten er voor willen geven. De bedoelde 
banken zullen later de bons inwisselen en zich zodoende ten koste 
van de vluchtelingen aanzienlijk kunnen bevoordelen. 

Dezelfde agenten speculeren tevens op de koersverandering van het 
gewone geld. 

De minister van justitie heeft nu het voorgaande onder de aandacht 
gebracht van alle ambtenaren en beambten van politie, onder 
uitnodiging om in het belang van de vluchtelingen ter zake naar 
bevind van zaken te handelen. 

Volgens mededeling van het Duitse commando te Zelzate zullen 
vandaag, morgen en overmorgen aldaar 5000 vluchtelingen over de 
grens worden gelaten. 

Te Winschoten zullen 1700 vluchtelingen worden ondergebracht. 

Te Stratum zijn gisteren 500 Franse vluchtelingen in boerenkarren 
aangekomen. Bij Valkenswaard waren ze over de grens gekomen. 

Nader meldt men ons uit Maastricht: 

Heden en morgen komen geen vluchtelingen hier aan. 

In het Rode Kruislokaal zijn thans 31 zieken; twee zieken zijn 
overleden. 



Londen, 31 oktober. Officieel avondbericht. Het 2e Britse leger heeft 
hedenochtend een aanval zuidwestelijk van Oudenaarde ingezet en 
al zijn doelen ingenomen. Het maakte 1000 gevangenen. 

Onze vliegers hebben gisteren 67 Duitse vliegtuigen neergeschoten 
en 15 stuurloos tot dalen gebracht. 

Londen, 31 oktober. Officieel Belgisch bericht: Ten gevolge van 
plaatselijke krijgsverrichtingen hebben wij ons vrijwel overal op de 
westelijke oever van het afwateringskanaal van de Leie genesteld. 
Het gerucht Daalmen werd bezet. 

Berlijn, 31 oktober. Officieel avondbericht. Nieuwe gevechten in 
Vlaanderen. Vijandelijke aanvallen van de Nederlandse grens tot aan 
de Schelde en voor de Leie zijn mislukt. Tussen Deinze en de Schelde 
hebben wij de vijand, die op enige punten onze linies binnendrong, 
aanstonds tot staan gebracht. 

De Duitse aanvoering en de dienstplichtige Belgen. 

Berlijn, 31 oktober. Bij de ontruiming van een deel van het vijandelijk 
gebied staat de aanvoering voor een buitengewoon moeilijke 
kwestie, namelijk betreffende de Belgische dienstplichtigen, ten 
getale van meer dan 100.000. Ofschoon onze tegenstanders al 
dadelijk bij het begin van de oorlog algemeen tot een nergens 
rekening mee houdende internering van de dienstplichtige Duitsers 
besloten en die ten dele op de ruwste wijze hebben toegepast, zou 
het opperbevel zich zo enigszins mogelijk liefst niet bij zulk optreden 
tegenover deze dienstplichtigen aansluiten. 

Aan de andere kant is het om militaire redenen onmogelijk, de 
Belgen, die de wapens kunnen voeren, de vrijheid te laten om 
aanstonds na de ontruiming van de steden in vijandelijke krijgsdienst 
te treden. 



Daarom is de Belgische en ook de Franse regering verwittigd, dat het 
opperbevel bereid is, de hele bevolking van het ontruimde gebied 
niet achterwaarts mee te voeren, maar ze met inbegrip van de voor 
de krijgsdienst in aanmerking komende mannen in hun 
woonplaatsen te laten. 

Daarvoor verwacht het evenwel de waarborg, dat alle mannen 
tussen de 18 en de 35 jaar niet in Belgische, Franse of geallieerde 
strijdkrachten worden ingedeeld, ook niet, waar het een vrijwillige 
aanmelding betreft. Het is te hopen, dat de Belgische en de Franse 
regering hierin zullen treden. 

Vluchtelingen uit Noord-Frankrijk en België. 

De aartsbisschop van Utrecht heeft aan de in het aartsbisdom 
verblijvende vluchtelingen dispensatie in het onthoudingsgebod 
verleend. 

Men meldde ons woensdag uit Aardenburg: 

De hele middag en avond donderde het kanon, zo nabij als we het 
nooit hoorden. De geallieerden schijnen hier voortdurend meer 
geschut te krijgen, de Duitsers brengen het hunne vooruit, zodat het 
nu zelfs in "Vrij België" aan deze zijde van de draad staat. 

Uit Sluis schijnen alleen maar de ijzeren schuiten deze week naar 
België te gaan en de andere voorlopig te blijven liggen. 

Uit de Vlaamse beweging. 

Bij het mislukken van het activisme. 

Onze medewerker schrijft ons: 



Meermaals is in mij een opwelling gekomen om de verrichtingen van 
het activisme gedurende de oorlog te plaatsen in het licht van het 
verleden. Meermaals wou ik wijzen op het tragische van het geweldig 
en haast wanhopig pogen der overtuigden onder hen om miljoenen 
taalgenoten tot een geheel en gaaf maatschappelijk leven te 
brengen, grotendeels tegen de wil in van die taalgenoten zelf. 
Telkens werd ik weerhouden door de aanblik van de onbesuisde aard 
van het optreden der activisten. Ik heb niet gewacht tot heden om te 
zeggen hoezeer hun strijdvoering zelf hun poging moest verijdelen. 

Er is, zeer zeker, veel goeds in wat de activisten willen bereiken, er is 
goeds ook in wat ze tot stand brachten, inzonderheid op het gebied 
van het onderwijs, en ik kan ook aannemen dat uit hun ondervinding 
meer dan één nuttige les zal te halen zijn door hen, die de Vlaamse 
kwestie tot een oplossing willen brengen. Maar wie in deze tijd zijn 
kalm oordeel blijft bewaren, kan onmogelijk veel waarde hechten 
aan de overhaaste hervormingen, die de activistische raadgevers der 
Duitsers mochten invoeren. Ze berusten op een tijdelijke macht, in 
plaats van op de brede volkswil. En ik heb er dan ook niet uitvoerig 
over gesproken. 

Nog is de oorlog niet geheel ten einde, en daar stort reeds het gehele 
gevaarte neer, dat de activisten met solide ijver optimmerden. 

De 15e oktober opende men nog plechtig het academisch jaar aan de 
nieuwe hogeschool te Gent, – en de 13e oktober kwam reeds dr. 
Kopsch, vertegenwoordiger van prof. von Dyck, referent voor het 
hoger onderwijs in bezet België, mededelen in de academische raad 
dat de hogeschool zou worden gesloten en dat de professoren, die 
wilden uitwijken, konden gaan met behoud van hun bezoldiging. Een 
deel van de hoogleraren week voorzichtigheidshalve 's anderendaags 
naar Nederland. 



De Raad van Vlaanderen heeft sedert zijn laatste vergadering op 17 
en 18 oktober, waar een oproep aan de Vlamingen werd opgesteld 
die de vredevragende Duitsers niet wilden laten verschijnen, virtueel 
opgehouden te bestaan. 

En dat activistische leiders verklaren nog vast te houden aan hun 
verlangen om van een vredesconferentie een afzonderlijke 
wetgevende, bestuurlijke en rechterlijke macht voor Vlaanderen in 
een hernieuwd België te bekomen, kan alleen nog gelden als een 
gedekte aftocht van het activistisch leger. 

Het verdwijnt nu allemaal: Vlaamse hogeschool, bestuurlijke 
scheiding, schijn van Vlaams zelfbestuur met de naam Commissie van 
Gevolmachtigden – onlangs nog gewijzigd in Commissie van 
Zaakgelastigden. En de schim van een soeverein Vlaanderen 
verdwijnt meteen. Men kan moeilijk zeggen, dat deze dingen tot 
ontbinding overgaan. Feitelijk hebben ze nooit vaste en wettige vorm 
gehad: men zal zich onder meer herinneren hoe de leden van de Raad 
van Vlaanderen "verkozen" werden bij toejuichingen op meetings 
van louter activistische flaminganten. 

Het gaat niet aan, deze mislukking geheel op rekening te schrijven 
van de tijdsomstandigheden. Ongetwijfeld hebben de Amerikanen 
en wat verder in Foch verpersoonlijkt wordt, daartoe bijgedragen. 
Doch de schuld ligt in de eerste plaats bij de activisten zelf en, hoe 
vergevingsgezind men ook kan zijn, men zal toch moeten erkennen 
dat het activisme, door zijn aard en uiting zelf, gedoemd was tot 
mislukken. 

De activisten steunden niet op de volkswil. Ze hadden het volk niet 
achter zich, ook niet de uitsluitend Vlaams sprekende massa in 
België. Daarvan waren ze zich wel bewust, doch ze wilden 
Vlaanderen met machtsmiddelen vervlaamsen, en hoopten de 



mindere man naar zich toe te halen door de tastbare voordelen, die 
ze hem zouden kunnen verschaffen. 

Ze meenden te moeten gebruik maken van de macht der Duitse 
autoriteit, die tijdelijk over hun volk heerste. Nu kregen we 
daaromtrent zeer handig opgestelde vertogen te lezen, waarbij men 
ons voorhield, dat het halen van hulp bij de bezettende macht 
gewettigd was door allerlei staatsrechtelijke teksten. Het geldt hier 
echter minder een rechtskwestie, dan een morele kwestie. De vraag, 
die de activisten zich te stellen hadden, vooraleer ze hun actie 
aanvingen en wilden doordrijven, moest niet luiden: kunnen wij 
rechtvaardiging van ons optreden vinden in wetteksten? maar: 
mogen we in geweten iets doen, waartoe de landsvijand ons aanzet 
en helpt, met het doel de Belgen onderling te verdelen en België, 
gedurende en na de oorlog, te verslappen, om het tot een 
gemakkelijke prooi te maken voor de Duitse hebzucht? 

Deze vraag hebben de meest verstandige activisten zich zeker 
gesteld. Zij hebben hun geweten gesust en getracht aan deze 
spannende vraag te ontkomen, door te zeggen dat het belang van 
Vlaanderen en dat van Duitsland konden parallel lopen, maar dat ze 
zich uitsluitend bekommerden om het belang van Vlaanderen. 

Het kon hen geenszins verholen blijven, hoe de Duitsers hun 
aanvallen tegen het Belgisch regime en hun wensen en eisen, in dit 
tijdsgewricht zo krachtdadig geuit, zouden uitbuiten tegen België zelf 
en ze werkelijk uitbuitten. 

Alleen maar wat hun tactiek betreft, is dit dan een grove fout 
geweest: deze fout heeft hen gehaat gemaakt bij de eigen bevolking, 
en de flaminganten zullen, na de oorlog, heel wat omzichtigheid 
moeten aan de dag leggen, willen zij het oordeel, dat daardoor 
gekomen is over de Vlaamse beweging zelf, willen doen verdwijnen. 



Zal men het dan de flaminganten kwalijk nemen, dat ze gedurende 
de oorlog, bij de bezettende macht aandrongen op eerbiediging van 
de reeds bestaande taalregeling ten gunste van het Nederlands? Dit 
kan niet, vooral waar de Duitse overheid aanvankelijk ook in 
Vlaanderen aan het Frans de voorkeur verleende. De bezetter moet 
de landswetten eerbiedigen, en men mag en moet hem vragen, dit 
stipt te doen. Maar toen de Duitse overheid, met begrijpelijke 
bedoelingen, kwam aanzetten met rechten voor de Nederlandse taal, 
die in België nog zeer bestreden werden, moesten zij dan deze 
geschenken aanvaarden? De activisten zijn bezweken voor de 
verleiding. Ze hebben gepoogd zich blind te staren op de geschenken 
en de hand niet te zien, die ze hun aanbood. En terwijl ze toegrepen, 
hebben zij, alweer om hun geweten te sussen, de Belgische regering 
gevloekt: waarom moest deze ook weigerachtig blijven? Ze kon hen 
toch terughouden van een aanraking met de Duitsers, als ze maar 
onverwijld enige Vlaamse eisen inwilligde, of zelfs maar een plechtige 
belofte voor de toekomstige vervlaamsing in Vlaanderen aflegde. 
Waarom sprak ze niet en wilde ze de beslissing hieromtrent overlaten 
aan het parlement? Wat kon men ten slotte vertrouwen op een 
regering en een volksvertegenwoordiging, die beide al zo dikwijls in 
gebreke gebleven zijn tegenover de rechtmatige verlangens van de 
Vlaamse Vlamingen? 

Wij staan hier weer voor dezelfde fout, waarin, gedurende deze 
tijden evenals in vroegere eeuwen, de Vlaamse politiekers 
herhaaldelijk vielen: steeds het ogenblikkelijk bereikbare te willen 
veroveren, zonder zich rekenschap te geven van de verdere 
mogelijkheden. Wie in dit opzicht de geschiedenis van de Vlaamse 
steden en de geschiedenis van de Vlaamse Beweging wil 
onderzoeken, zal tot de slotsom komen, dat deze kortzichtige 
voortvarendheid de Vlamingen meermaals noodlottig is geweest. 



In het optreden van de activisten heeft zich nog een andere 
hebbelijkheid geopenbaard, die ik echter weiger toe te schrijven aan 
de Vlamingen in hun geheel, doch alleen aan vele flaminganten onder 
hen: het is hun geest van geliefhebber. Zoals zij liefhebberen aan 
taalkunde, aan economie, aan kunst en wetenschap, hebben de 
activisten onder hen nu geliefhebberd aan werkelijkheidspolitiek. Dit 
is echter ook een kunst, en een zeer moeilijke kunst. De activisten, 
die zich geroepen achtten, het lot van hun taalgenoten in handen te 
nemen, hadden hun kansberekening wel met meer zorg mogen 
opmerken, en niet alleen rekenen op een Duitsland, dat machtig 
genoeg uit de wereldstrijd zou komen, om op een vredesconferentie 
de Belgische kwestie naar het inzicht der activisten te beslechten. 

 

Vrijdag 1 november 1918 – avondeditie 

Vluchtelingen uit Noord-Frankrijk en België. 

Men meldt ons uit Eindhoven: 

De koningin is gisteravond met een extra trein om half tien 
aangekomen en heeft in het salonrijtuig overnacht. Om half acht 
reden vanmorgen drie auto's uit, voor de tocht van hare Majesteit 
naar de grens. Te Gestel kwam juist de tram van Reusel aanrijden, 
terwijl de auto’s van de andere kant aankwamen. De mensen 
kwamen alle naar buiten stormen en letten niet op de komst der 
auto's. Een negenjarig meisje van C., te Gestel, werd dientengevolge 
door de voorste auto, waarin de kapitein der marechaussees hier en 
enige officieren zaten, aangereden en aan een been gewond, terwijl 
het kind werd weggeslingerd met het hoofd tegen de trottoirband. 

Toen het kind in een groentewinkel was binnengebracht, kwam 
spoedig de koningin kijken met freule van de Poll en generaal 



Terwisga. Dr. Diepen, onmiddellijk door hare majesteit ontboden, is 
zelf ziek en een andere geneesheer was er nog niet. Het kind had zich 
van de arm van haar vader losgerukt om nog de tramlijn over te 
steken. De chauffeur trachtte nog krachtig te remmen, waardoor de 
auto bijna met de tram in botsing kwam. Hare majesteit zette haar 
tocht voort en heeft bij haar terugkeer weer persoonlijk naar het kind 
geïnformeerd. 

Men meldt ons uit Maastricht: 

Prins Hendrik is heden, vergezeld van schout-bij-nacht Vorstman, 
adjudant von Mühlen, generaal-majoor Collette en baron van Voorst 
tot Voorst hier aangekomen en door burgemeester van Oppen 
ontvangen. In het hotel Du Levrier is een eenvoudig noenmaal 
gehouden, waarna de prins het Rode Kruishospitaal en de 
noodziekeninrichtingen is gaan bezoeken. De koningin werd 
hedenmiddag om 3 uur verwacht. 

In het Rode Kruishospitaal zijn nog twee patiënten overleden. De 
regeling der voedselvoorziening van de vluchtelingen, die in militaire 
handen is, laat veel te wensen: de ene dag krijgen ze teveel, de 
andere dag niets. 

In de vluchtoorden zijn op het ogenblik alleen de familieleden van 
zieken. In het Rode Kruishospitaal is een kindje van anderhalve 
maand, waarvan de moeder in Nazareth overleden is. 

Gisteravond te ruim half twaalf kwamen te Groningen met een extra 
trein weer 1033 vluchtelingen aan. Ze werden met de nodige zorg 
ontvangen en ondergebracht in de dressuurschool, het 
gymnastieklokaal in de Parklaan en bij de firma R. S. Stokvis & Zonen 
Ltd., waar er eergisteren ook reeds 685 werden gelogeerd. De firma 



heeft ƒ 1000 beschikbaar gesteld voor de lotsverzachting der 
ongelukkigen. 

Gisteravond zijn terug 700 vluchtelingen te Meppel aangekomen, die 
nog 's avonds over verschillende dorpen in de omtrek werden 
verspreid. 

De Franse gezant, die zeer dankbaar is voor de schenkingen aan 
boeken en geïllustreerde bladen, die hem door een groot aantal 
Nederlandse families zijn toegezonden, ten behoeve van de Franse 
vluchtelingen, verzoekt de schenkers hun zendingen rechtstreeks te 
zenden aan de militaire commandant van het kamp te Zeist. 

Te Leeuwarden zijn gisteravond terug ruim 300 vluchtelingen 
aangekomen. 

Londen, 31 oktober. Officieel Brits bericht over Vlaanderen: de 
Belgische, Franse en Britse legers in Vlaanderen hebben enige 
vooruitgang gemaakt. Er is een aantal gevangenen. 

Londen, 31 oktober. Officieel Amerikaans bericht: wij hebben de 
vijand uit het dorp Brieulles ten westen van de Maas geworpen. Op 
het Leiefront hevig artillerievuur. 

Berlijn, 1 november. Officieel: Legergroep Rupprecht: in Vlaanderen 
heeft de vijand zijn grote aanvallen hervat. 

Tussen de Nederlandse grens en Deinze tastten Belgen en Fransen 
het Leiefront, en met name onze bruggenhoofdstellingen op de 
westelijke oever der rivier, aan. Aan weerszijden van Zomergem 
heroverden wij de tijdelijk verloren gegane bruggenhoofden in een 
tegenaanval. Aan het overige front sloegen wij de vijand voor onze 
linies terug. 



De hoofdaanval deden Engelsen en Fransen tussen Deinze en de 
Schelde. Ten zuiden van Deinze, bij Zulte en Anzegem drong de vijand 
onze linies binnen. Ten zuiden van Deinze wierpen onze troepen de 
over de weg Deinze-Kruishoutem doorgedrongen vijand terug. Aan 
weerskanten van Anzegem brachten achterwaartse gevechtstroepen 
de vijand voor onze artilleriestellingen tot staan. Onze ten noorden 
van de spoorweg Kortrijk-Oudenaarde strijdende troepen, die de 
vijand voor hun linies afweerden, zijn in de loop van de dag – 
teneinde hun aansluiting bij de naburige troepen te behouden – op 
de hoogten aan weerskanten van Nokere teruggetrokken. De 
gevechten zijn tegen de avond geëindigd; onze linie loopt thans ten 
westen van de weg Deinze-Kruishoutem en op de hoogten in de linie 
Nokere-Kerkhove, zomede 1 tot 3 km ten oosten van onze oude 
voorpostlinie. 

In het Scheldedal heeft de vijand de vernieling van plaatsen 
voortgezet. De steden Doornik, Valenciennes en Peruwelz lagen 
onder Engels vuur. 

Uit België. 

Berlijn, 1 november. Daar een deel van de teruggebrachte Belgische 
dienstplichtigen tracht, zich met geweld te verzetten tegen het bevel 
der ontruiming, zullen waarschijnlijk de Duitse militaire autoriteiten 
binnenkort gedwongen zijn om, ten einde de aangegeven orders te 
kunnen uitvoeren, tot krachtige maatregelen hun toevlucht te 
nemen, daar de militaire operaties dit onvoorwaardelijk noodzakelijk 
maken. 

Het zou te betreuren vallen, indien het uitblijven van een antwoord 
van de Belgische en de Franse regering het nemen van 
dwangmaatregelen noodzakelijk zou maken. 



Havre, 31 oktober. De minister van binnenlandse zaken Derryer 
installeert zich heden in België om de goede gang van de provinciale 
en gemeentelijke diensten en de ravitaillering van de burgerlijke 
bevolking te verzekeren. Van der Velde, Cooreman en Segers hebben 
eveneens Havre vandaag verlaten. 

Er had hier heden op het kerkhof een plechtigheid plaats ter ere van 
de soldaten der geallieerden, die voor hun vaderland gestorven zijn. 
Tal van kransen werden neergelegd op het graf van de Belgische 
soldaten, die omgekomen zijn bij de ontploffing van Graville. 

Aan een particulier schrijven naar België ontleent het Handelsblad 
het verheugend nieuws, dat Hugo Verriest en Stijn Streuvels aan de 
verwoesting van hun dorp Ingooigem ontkomen en in veiligheid zijn. 

 


