Zaterdag 12 oktober 1918 — ochtendeditie
Franse en Belgische vluchtelingen.
Van de Brabantse grens wordt ons gemeld:

Heden werd officieel aan de militaire bevelhebbers medegedeeld,
dat ongeveer 200.000 vluchtelingen uit Noord-Frankrijk en Belgié
tussen Antwerpen en Brussel op weg naar Nederland zijn. Er worden
kwartieren voor hen in gereedheid gebracht.

De verloven van het Rode Kruispersoneel werd ingetrokken.
De Duitsers aan de Belgische kust.

Londen, 11 oktober. De laatste verkenningen (in de lucht) hebben
uitgewezen, dat de Duitsers op het ogenblik doende zijn met de
havens van Qostende en Zeebrugge te versperren.

Berlijn, 11 oktober. De oorlogscorrespondent van de Berliner Zeitung
am Mittag meldt: De ellende van de Franse en Belgische bevolking,
die door de langzame opmars der geallieerden wordt bevrijd, neemt
van dag tot dag toe en onze militaire autoriteiten zijn nauwelijks in
staat de groeiende paniek te stuiten. Tot dusver hebben wij de
bevolking uit de onmiddellijk in het oorlogsgebied liggende plaatsen
en steden kunnen wegvoeren, doch natuurlijk zijn onze
transportmiddelen, die reeds door onze noodzakelijke militaire
maatregelen tot het uiterste in beslag zijn genomen, geenszins
voldoende om de honderdduizenden in veiligheid te brengen, die
zich in weerwil van onze nadrukkelijke waarschuwingen bij de
algemene vlucht uit de nog niet rechtstreeks bedreigde steden
aansluiten. Rijsel, Roubaix en andere plaatsen worden langzaam
ontvolkt. Alle straatwegen zijn met vluchtelingen opgepropt, die al
hun have en goed achterlaten en dakloos en aan de grootste nood



prijsgegeven door het land trekken. Ze vrezen het lot dat St. Quentin,
Kamerijk en Douai heeft getroffen en wijzen met stelligheid onze
aansporing van de hand om in de plaatsen te blijven, totdat wij hen
op regelmatige wijze naar het achterland overbrengen. Alleen in het
bereik van één leger zijn 100.000 vluchtelingen geteld en op het
gehele ontzaglijke slagfront van Vlaanderen tot de Maas zijn
honderdduizenden betreurenswaardige offers van het vijandelijk
offensief van hun woonsteden verdreven.

Vrij Belgié van elf dezer schrijft:

Alle inlichtingen wijzen op een ontruiming van de Vlaamse kust door
de Duitsers. Te Brugge zijn de duikboten uiteengenomen en
opgeladen. Enige werven aan Brugge’s dokken zijn in brand gestoken.
Van Knokke heeft men zwaar geschut weggevoerd. Onder toezicht
van soldaten hebben burgers allerlei werktuigen moeten vernielen,
als pompen, leidingen, benodigdheden voor bouw- en smeedwerk,
enz. Het werk bij Zeebrugge is stilgelegd en de burgers zijn er
afgedankt.

Uit alle kustgemeenten en ook verder het land in hebben de Duitsers
de weerbare jongelingen en mannen weggevoerd. Tragisch zijn de
tonelen die zich afspelen in de beproefde landstreek.

Men meldt ons uit Sluis:

Langzaam aan neemt de spanning toe onder de bevolking hier langs
de grens van Zeeuws-Vlaanderen. De harten der Belgen, Hollanders,
Fransen en een enkele Engelsman worden ongedurig door de wilde
geruchten, die telkens opduiken. De oorlog is het een ogenblik uit,
om het volgend ogenblik weer volop aan de gang te zijn. Wat ik zelf
kon constateren is dat de Duitsers klaar zijn om op het eerste teken
Belgisch Vlaanderen te ontruimen. Langs de grens hebben de weinige



troepen de kanonnen weggehaald en het vee op enkele koeien na
weggevoerd, en de enkele malen dat een geallieerde vlieger boven
Zeebrugge komt, zijn er maar enkele afweerkanonnen die spreken,
in plaats van de vele vuurmonden van kort geleden. Dat alles geeft
groeiende hoop in de harten van de vreemdelingen hier. De
eerstkomende dagen zullen die hoop versterken, misschien geheel in
vervulling doen gaan.

Uit Sluis meldt men ons:

Het wegvoeren van de burgerbevolking uit West-Vlaanderen
oostwaarts gaat nog geregeld door. Deze dagen trokken bijvoorbeeld
grote troepen Belgen onder militair geleide naar de Nederlandse
grens, bij het Vlaamse dorp Middelburg, onder het zingen van
vaderlandslievende  liederen. De enorme  hoeveelheden
telefoonmateriaal namen de Duitsers zorgvuldig, onder toezicht van
officieren, weg.

Frans van Cauwelaert schrijft in Vrij Belgié van 11 dezer:

De voorspoedige militaire gebeurtenissen van de laatste weken
hebben Wilson niet genoopt tot overvragen, maar hij kan ook niet
dalen beneden een programma, dat door het wereldgeweten op
voorhand is bekrachtigd. Wat Wilson nodig heeft van Duitsland is
klaarheid, klaarheid over zijn inzicht om zich volledig neer te leggen
bij de beginselen, welke aan een statenverbond der toekomst zijn
duurzaamheid moeten geven, klaarheid en zekerheid dat de vrede
niet zal worden gesloten met de Duitse machthebbers, die de wereld
vier jaar geleden hebben veranderd in een roverskuil. Als de Duitse
regering oprecht was in haar verzoek om vrede, dan kan zij de vragen
van Wilson niet onbeantwoord laten. Ze dient voldoende bekend te
ziin met de stemming onder de volkeren en regeringen der
geassocieerde mogendheden om te hebben geweten dat de tijd der



dubbelzinnige verklaringen voorbij is en Wilson heeft er geen twijfel
over gelaten dat aan enig vergelijk noch gemarchandeer over zijn
voorwaarden te denken viel. Ze zou, naar ons voorkomt, zelfs
tegenover de Duitse bevolking moeilijk haar beleid kunnen
verdedigen indien ze een zo gewichtige stap als deze van 6 oktober
had ondernomen zonder zich op voorhand klaar rekenschap te
hebben gegeven, van de consequentie die van haar door Wilson zou
worden geéist.

Ook het antwoord van Wilson betreffende de wapenstilstand is zo
redelijk als logisch. Het is niet alleen zake van voorzichtigheid, het is
ook zake van eer dat Duitsland geen wapenstilstand krijgt binnen de
grenzen van de landen, die het verraderlijk onder de voet kon lopen
maar die het door hun onverwoestbare heldhaftigheid in hun vuist
houden om de Duitse legers met de bajonet in de rug uit hun land te
jagen. Het is niet volkomen duidelijk of Wilson bereid is de Duitsers
een vrijwillige ontruiming toe te staan, als inleiding tot definitieve
onderhandelingen, maar het komt ons voor dat deze opvatting het
best overeenkomt met de geest van zijn antwoord. De zorg voor de
miljoenen mensen, voor de economische toestand en de grote
kunstschatten van de nog bezette streken, bijzonder van Belgié, zal
natuurlijk ook in deze een woordje meespreken. Het is aan de Duitse
regering om vooreerst haar bereidheid om te ontruimen uit te
spreken, en naar de voorwaarden te informeren op welke de
terugtocht van haar legers kan plaats vinden.

Bij Enschede is gisteren een uit Duitse krijgsgevangenschap
ontvluchte Belgische soldaat over de grens gekomen.

Gisterennacht is een Belg, die gummischoenen had en van gummi
beenkappen was voorzien, over de Zeeuws-Belgische grens
gekomen.



Zaterdag 12 oktober 1918 — avondeditie
Franse en Belgische vluchtelingen.
Uit Zeeuws-Vlaanderen wordt ons gemeld:

Ten einde vast te stellen, welke maatregelen uitgevoerd dienen te
worden, als eventueel een groot aantal vluchtelingen Zeeuws-
Vlaanderen binnenstroomt hebben gisteren de militaire en
burgerlijke  autoriteiten uit het gewest vergaderd, in
tegenwoordigheid van de commissaris der koningin in Zeeland, mr.
H. J. Dijckmeester.

Aan de grens.

De commandant van Zeeland heeft een nieuwe verordening op het
verblijf in de grensstreek vastgesteld en bepaald, dat binnen 100
meter van de rijksgrens niemand mag verblijven zonder bijzondere
vergunning. Toegang voor deserteurs en vluchtelingen is toegestaan
langs een der daartoe ingestelde doorlaatposten.

Parijs, 11 oktober. Officieel Belgisch bericht. Na een hevige
voorbereiding door de artillerie hebben de Duitsers vanochtend
vroeg een aanval gedaan op onze linies voor Roeselare. Deze aanval
is volkomen afgeslagen.

Enige patrouilles, die ten zuidoosten van Zarren onze linies trachtten
te naderen, zijn tot de aftocht gedwongen. Ze lieten talrijke doden
en gewonden achter.

Nederland en de oorlog.

Franse en Belgische vluchtelingen.



Naar aanleiding van de berichten betreffende Belgische en Franse
vluchtelingen, merkt de Belgische gezant te 's-Gravenhage, baron
Fallon, op, dat het noch op verzoek der Franse, noch op dat der
Belgische regering is geweest, dat de Nederlandse autoriteiten de
kwestie der geévacueerden hebben besproken met de leiders van
het Belgische nationale comité en met de Belgische reliefcommissie.

De Franse vluchtelingen, die zich op het ogenblik in Belgié bevinden,
voornamelijk in de provincies Henegouwen, Namen en Brabant,
worden gehuisvest en gevoed door bemiddeling van het nationale
comité en de Belgische autoriteiten.

De gezinshoofden ontvangen boven die levensmiddelen nog eens
1,50 F per dag. De Belgische bevolking bereidt die geévacueerde
Fransen de beste ontvangst. Te Brussel wordt huisvesting in
gereedheid gebracht voor 150.000 geévacueerden. Alle maatregelen
zijn door de Belgische reliefcommissie genomen voor de aanvoer van
de nodige levensmiddelen en hun verdeling onder de
geévacueerden.

De Belgische gezant stelt vast, dat de Nederlandse regering opnieuw
het bewijs geleverd heeft van haar beste bedoelingen om nogmaals
huisvesting te verlenen aan ongelukkige landgenoten en aan Franse
geévacueerden, maar hij koestert de hoop, dat de toekomstige
gebeurtenissen niet zulk een zware last voor Nederland en zijn
edelmoedige bewoners zullen meebrengen.

De bevoorrading van Belgié.

Havre, 12 oktober. De interministeriéle commissie van onderzoek
naar het vraagstuk der bevoorrading van Belgié na de oorlog heeft
maandag onder leiding van minister Carton de Wiart, Belgisch
gedelegeerde bij de reliefcommissie, vergaderd.



Alle betrokken departementen waren vertegenwoordigd. Secretaris-
rapporteur is Grégoir, directeur van het bevoorradingsbureau te
Havre.

Strategische beschouwingen.
Luitenant-kolonel der artillerie H. C. C. Hackstroh schrijft ons:

Er is vooralsnog geen reden het standpunt te verlaten, dat
aangegeven is in onze populaire strategische verhandeling® ten
aanzien van de sterkte aan personele en materiéle krachten van de
centralen op het westfront. Dezen zullen daar nog over goed
geoutilleerde miljoenenlegers beschikken.

In hoeverre de legers daar moreel verzwakt zijn, en zij
dientengevolge minder defensieve of offensieve kracht kunnen
ontwikkelen, kan bezwaarlijk worden beoordeeld. Zeker achten wij
het mogelijk, dat een Duitse legerleiding, die beschikt over de
karaktereigenschappen, waarover zij moet beschikken, die legers tot
een offensief in een of andere richting kan aanzetten, wanneer een
groot militair succes is te bereiken.

Zo achten wij een Duits offensief tussen Diksmuide en de Scarpe in
de richting van Duinkerken en Calais niet geheel onmogelijk. Dit
offensief zou — bij slagen — o.a. tot het afsnijden van belangrijke
Engelse en van alle Belgische krachten kunnen leiden. Of dit offensief
zal kunnen lukken, zal o.a. moeten afhangen van de mate waarin
Foch reeds maatregelen heeft genomen om een dergelijke operatie
van de centralen te doen mislukken door een strategische

1 Avondblad N.R.C. 27 september, ochtend- en avondblad 28
september jongstleden.



flankaanval uit Artois of Picardié in noordelijke en noordoostelijke
richting.

We hebben het ver vooruit dringen van de Belgische en Engelse
legers tussen Diksmuide en de Leie, in verband met het achterblijven
van het front Armentiéres-Scarpe, buiten strategisch oogpunt steeds
gevaarlijk voor de entente geacht.

De door ons gedachte — en hierboven aangegeven — offensiefstoot
van de centralen wordt daardoor als het ware uitgelokt. We menen
dan ook, dat in deze gedachtegang past de stilstand, welke reeds
sedert verscheidene dagen is ingetreden aan het front Diksmuide-
Scarpe.

De centralen hadden waarschijnlijk niets liever gewild, dan dat de
Belgen nog verscheidene kilometer waren vooruit gerukt. Een
afsnijding had dan met te meer kans op succes kunnen worden
ondernomen.

Men moet voorzichtig zijn uit de berichten van de grenzen omtrent
het terugvoeren van het legermateriaal, omtrent vluchtelingen en
omtrent het ontwaren van enkele branden en zelfs uit de teruggang
bij Armentiéres en La Bassée af te leiden, dat de centralen het terrein
daar prijs willen geven. De centralen zouden zulks expres kunnen
doen om de tegenpartij in de waan te brengen, dat ze zich voorgoed
terugtrekken, om haar tot overijlde handelingen uit te lokken.

Mocht de Duitse regering als antwoord op Wilson’s nota niet
onvoorwaardelijk de 14 punten van diens boodschap enz.
aanvaarden, omdat ze zulks acht de erkenning te zijn van de
volkomen nederlaag, dan is het psychologisch moment daar om,
wanneer zij zich voldoende krachtig voelt, reeds thans de door ons



mogelijk geachte offensieve stoot in de richting Duinkerken uit te
voeren.

Leiden de politieke omstandigheden er toe, dat Foch de centralen al
strijdend uit Frankrijk en Belgié dringt, ook dan nog achten wij het
mogelijk?, dat de centralen militaire voordelen van betekenis weten
te bevechten, al zal dan ook tenslotte ten gevolge van de krachtige
steun van Amerika, de kans op de eindoverwinning voor de entente
het grootst zijn. En bedenk hierbij toch, dat voor het behalen van
grote voordelen niet altijd overmacht aan personeel en materieel
vereist wordt, maar dat zelfs bij geringere kracht dan de tegenpartij
het genie en het talent van de legerleiding de doorslag voor het
behalen van succes kunnen geven. Zo zou bijvoorbeeld de Duitse
legerleiding over een breedte van verscheidene tientallen kilometer
kunnen afzien van het vormen van zich in de diepte uitstrekkende
verdedigingsstelsels, ten einde de tegenpartij tot verder voorwaarts
gaan uit te lokken, om haar vervolgens met beschikbaar gehouden
krachten op een of beide flanken aan te vallen en af te snijden.

In dit verband wordt opgemerkt, dat krachtig versterkte en diepe
loopgravenstelsels door de verdediger in het leven worden
geroepen, niet door de aanvaller. Zulks toch is niet te verenigen met
het wezen van de aanval.

Mochten de centralen in Frankrijk en Belgié niet voldoende krachtig
zijn om thans of in de eerstkomende tijd militaire voordelen van
betekenis te behalen, dan zou kunnen worden aangenomen, dat hun
zaak het best gediend wordt, door de legers al vechtend met de minst
mogelijke verliezen — indien mogelijk — naar Duitsland terug te

2 Zie ook de opmerking aan de voet van onze populaire strategische
verhandeling in het avondblad van zaterdag 28 september
jongstleden.



voeren, ten einde daar de eigen bodem tot het uiterste tegen de
opdringende ententelegers te beschermen. De centralen zullen niet
dan noodgedwongen buiten de grenzen van het eigen land hun
legers laten verslaan of vernietigen. In elk geval zal het niet te
ontkennen zijn, dat het moreel respectievelijk, dus ook de prestaties
van een op vaderlandse bodem vechtend centraal leger hoger zal
staan respectievelijk van meer betekenis zullen zijn dan wanneer
datzelfde leger op vreemde bodem strijdt.

Het geval, dat de legers der centralen, zoals velen menen, tot geen
enkele grote prestatie meer in staat zouden zijn, dit wil zeggen geen
militair voordeel van betekenis op de ententestrijdmacht meer
zouden kunnen behalen, acht ik ondenkbaar.

Al het bovenstaande gaat van de veronderstelling uit, dat de
economische toestand voorlopig het voortzetten van de oorlog
toelaat.

In welke mate de verandering van de binnenlandse politieke
toestand invloed zal uitoefenen op de duur van de oorlog kunnen wij
niet beoordelen. Alleen komt het ons voor, dat, als het gaat om het
blijven voortbestaan van een machtige staat als Duitsland het er in
het algemeen weinig toe doet of het volk al of niet van een
democratische geest is doordrongen.

Belgié vrij.

Professor Leo van Puyvelde schrijft ons:

Het lijkt zeer aantrekkelijk het Belgisch grondgebied, dat steeds een
verlokking is geweest voor de hebzucht van de omliggende grote
mogendheden, opnieuw te maken tot een geneutraliseerde zone,

beschermd door tal van mogendheden. In het belang van Belgié zelf
en van de wereldvrede is het best, dat dit land staat buiten de kring



van verlangens en invloeden der grote buren. Tegenover deze mooie
theorie staat echter de werkelijkheid van het ogenblik: de idee zelf
van het opnieuw instellen van een "perpetuele" neutraliteit, die in
1914 zo weinig in acht genomen is door twee van de garanderende
mogendheden, bevat al een contradictio in terminis; iets wat zo
weinig "eeuwigdurend" bleek te zijn, zelfs in de ogen van hen, die het
tot stand brachten, moet men niet meer opnieuw beproeven
eeuwigdurend te maken.

Mochten — wat niet te verwachten is — de mogendheden zo
kortzichtig zijn om de proef nog eens te wagen, dan zouden de Belgen
met de meeste beslistheid de nieuwe voogdij van de hand wijzen.

Het zal in het belang van Belgié zelf zijn, zegt men, als het land weer
kan ontwikkelen onder de bescherming van een algemene garantie
ten aanzien van zijn neutraliteit. Dit zien de Belgen geheel anders in.
Geen bindende beloften, geen plechtige verklaringen, in de loop der
tijden herhaald tot op de dag zelf, waarop het ultimatum werd
overhandigd in augustus 1914, hebben kunnen beletten, dat het
Belgié, dat al te zeer vertrouwd had op het gegeven woord van
anderen, onder de voet werd gelopen en vertrappeld. Moet men
nieuwe beloften voor de toekomst beter vertrouwen, nadat de oude
verbintenis door een van de machtigste garanderende
mogendheden met zoveel erkende moedwil verbroken is? Maar er
zullen sancties zijn ... Wie zal ze toepassen, wanneer nieuwe
voorwendsels uitgevonden worden, die men eerst op onpartijdige
wijze wil onderzoeken, terwijl men de gebeurtenissen hun gang laat
gaan? Men zal Belgié te hulp komen ... Kan die hulp tijdig komen,
wanneer Belgié er niet op tijd voor mag zorgen? Er zal een
Volkerenbond komen en een nieuwe koers ... We kunnen niet
afwachten tot wij weten wat die Volkerenbond en die nieuwe koers
feitelijk zullen geven, en willen zekerheid nu.



Een opnieuw uitleggen van de blijvende en gegarandeerde
neutraliteit zou trouwens in Belgié de vrede en de rust, die het zozeer
nodig zal hebben tot zijn heropleving, in de weg staan. Moesten er
verplichtingen opgelegd worden, dan zou dat neerkomen op een
blijvend toezicht van de garanderenden: men denke aan de drukte,
die Duitsland maakt over niet bindende eenvoudige besprekingen
tussen Engelse en Belgische legeroversten. En zelfs al werden geen
verplichtingen opgelegd, dan nog zou dit neerkomen op een
onduldbare "belangstelling" en bedilling — al was het ook
onrechtstreeks — van vreemde machten in de eigen zaken van Belgié.
Na wat gebeurd is in 1914 en na de langdurige bezetting door de
Duitsers gepaard met ondraaglijke inmenging in de binnenlandse
kwesties, zou dit een toestand van prikkelbaarheid in het leven
roepen, die zeer hinderlijk zou zijn voor het voorspoedig ontwikkelen
van de eigen energieén en de uitoefening van de eigen
volkssoevereiniteit, ook in de zaken van inwendige aard.

De Belgen willen meer: geen banden meer, die de natie beletten haar
eigen doeleinden te bepalen op internationaal gebied.

Belgié zal, in zijn eigen belang, zich voorzichtig houden buiten het
internationale gedrang: het zal zijn open, vrije weg bewandelen.
Vertroebelt weer de gezichteinder, dan zal het wel ver van de
verwikkelingen blijven. Maar wordt het zelf bedreigd, dan moet het
kunnen beschikken, vrijelijk beschikken over het recht om al de
nodige maatregelen te nemen, die door de omstandigheden
aangewezen zijn, en hulp te vragen, waar die het voordeligst te halen
is, ten einde de bedreiging af te wenden.

Niet alleen in het voordeel van Belgié zelf is de meest volstrekte
zelfstandigheid van dit land een gebiedende eis; deze zelfstandigheid
dringt zich op in het belang van de Europese vrede in de toekomst.



De voorstanders van de neutralisering van Belgié, dat te allen tijde
een verleiding was voor zijn grote buren, willen nogmaals trachten
het land buiten aller bereik te houden en beletten, dat de begeerte
ernaar een oorzaak van twist zou worden. De feiten echter hebben
aangewezen, dat een gedwongen neutraal gebied in de eerste
toekomst minder nog dan vroeger zal gespaard blijven voor invloed
van buiten, en dat de toestand van onzekerheid, die daaruit moet
ontstaan, hoogst nadelig werkt op het behoud van de vrede. De
werkelijke vergevensgezindheid der mogendheden zal stellig beter
gebaat zijn bij het bestaan van een geheel vrij en een sterk
georganiseerd Belgié, dat zijn eigen belangen boven alles behartigt.

In deze harde strijd, die bij pozen hopeloos leek, hebben de Belgen
zo hardnekkig doorgestreden, hebben zij tot het einde toe willen
volhouden ondanks allerlei verlokkende aanbiedingen, omdat zij er
zich bewust van waren, dat het ging om hun volledige vrijmaking.
Zolang de vijandelijkheden duurden, zolang nog geen nieuwe
regeling getroffen is, hechten zij er aan, dat hun regering zich nog
steeds beperkt binnen de rol van de volstrekte neutraliteit, door de
traktaten van 1831 aan Belgié opgelegd, en die zij steeds beschouwd
hebben als heilige verbintenissen. Ze verdedigen nog altijd die
neutraliteit en hun onafhankelijkheid tegen de overweldiger, maar
zijn geen gewone oorlogvoerders, en hebben zich daarom niet
aangesloten bij de Londense conventie. Doch zodra de centralen een
onschuldig slachtoffer zullen vergoed en hersteld hebben, en de
nieuwe orde aan de vredestafel zal opgemaakt worden, zullen zij er
op staan, dat de rechtspositie van hun land vernieuwd zal worden en
dat Belgié een land zal zijn als een ander. Ze zijn niet meer de Belgen
van 1830, ze zijn zich bewust geworden van hun waarde, en 1914
heeft hen genoeg geleerd om hen te doen eisen, dat men het goed
recht erkent, dat hun natie, als elke andere, heeft op zelfstandigheid
in de ruimste zin van het woord. Vrij als de Hollanders, vrij als de



Denen willen ze zijn, zelfstandig beslissend over de inwendige
kwesties, zonder enige belangstellende bemoeiing van vreemden,
zelfstandig beschikkend ook over hun eigen economische en
politieke betrekkingen naar buiten.



