
Zaterdag 24 augustus 1918 – ochtendeditie 

Havre, 23 augustus. De ministerraad, onder voorzitterschap van 
Cooreman, heeft na een bespreking over de politieke en militaire 
toestand, een besluitwet aangenomen, waarbij het militaire en 
burgerlijke wetboek voor strafrecht wordt gewijzigd of aangevuld. 

In de volgende bijeenkomst, onder voorzitterschap van de koning, zal 
de ministerraad over een besluitwet beraadslagen nopens het 
gebruik der nationale talen in de militaire rechtspraak. Vervolgens zal 
het vraagstuk betreffende de regeling van het alcoholgebruik worden 
onderzocht. 

Gisterochtend tussen acht en negen uur is te Roermond en omgeving 
een uit westelijke richting komend bombardement gehoord, zoals 
sedert de duur van de oorlog nog niet vernomen werd. 

Zonder tussenpauze hield het geweldig gerommel ruim een uur aan. 

Men meldt ons uit Oostburg: 

Ook in de afgelopen nacht van donderdag op vrijdag hebben er 
tussen elf en twee uur vele bomaanvallen plaats gehad op 
Zeebrugge, Brugge en in de richting van Ieper. 

Van Oostburg uit wordt het bericht uit Middelburg over het 
brandend in zee vallen van twee vliegtuigen, opgenomen in het 
avondblad van 22 augustus, tegengesproken. Deze berichtgever 
heeft in de nacht van 21 op 22 dezer tot één uur op de rede te 
Cadzand gestaan en daarvan niets bemerkt. 

 

Zaterdag 24 augustus 1918 – avondeditie 



Londen, 24 augustus. De militaire medewerker van de Times schrijft: 
Het plan van de vijand is in het westen tot het defensief over te gaan 
en in het oosten zijn winsten te vermeerderen en zodoende zijn 
vredesoffensief in dit najaar te steunen. 

In het westen trekt hij terug op een linie, die behalve de terreinwinst 
bij Ieper, welke hij zal trachten te houden, ongeveer zal samenvallen 
met de oude Hindenburglinie. Hij wilde deze linie bereiken met het 
begin van de winter om dan in staat te zijn zich op zijn gemak in te 
richten en zich voor te bereiden op onze tegen het voorjaar te 
verwachten aanvallen. Hij is er echter veel sneller heengedrongen 
dan hem lief was en met zware verliezen aan manschappen en 
oorlogstuig. Hij zal de linie dan ook voor de winter bereiken, voor zijn 
versterkingen klaar zijn en misschien voor zijn troepen tijd gehad 
hebben om zich te herstellen van de schok van deze terugtocht. 

De nieuwe Hindenburglinie zal eigenlijk meer een versterkte zone 
zijn, zo diep dat zij – naar de vijand althans hoopt – niet bij verrassing 
kan worden doorbroken. Onze aanvallen op die zone zullen voor de 
vijand het sein zijn om min of meer aannemelijke 
vredesaanbiedingen op het westelijk front te doen, meer 
aannemelijk als de aanvallen goed opschieten, minder als ze slecht 
gaan. 

Ondertussen zal hij alles wat hij kan missen in het oosten 
concentreren. Het zal zang en tegenzang zijn. Zang voor zover betreft 
het terugnemen van troepen in het westen en min of meer 
verleidelijke vredesaanbiedingen. Tegenzang de winsten in het 
oosten, die alleen door Duitsland behouden moeten blijven met 
uitzondering in zoverre als zij het kapitaal vormen, waarop zijn 
vredesoffensief kan trekken. Er is dus, zoals steeds, een politieke kant 
aan de Duitse strategie. Een belangwekkend feit, dat men door alles 
heen moet blijven bedenken is, dat, als steeds, de militaire 



terugtocht in het westen thans een politiek militair offensief in het 
oosten inhoudt. We zijn natuurlijk verblijd door de keer der 
gebeurtenissen aan het westelijk front, want sedert het begin van de 
oorlog is er niet zulke wisseling in de fortuin geweest als in deze 
maand heeft plaats gehad. Maar dit succes houdt de waarschuwing 
in: pas op voor het oosten, pas er voor op in militaire zin, maar pas er 
zelfs meer voor op in politieke zin, want de drijfveer van de huidige 
omwenteling in de Duitse oorlogspolitiek is voor meer dan de helft 
politiek. 

 


