Donderdag 27 juni 1918 — ochtendeditie

Londen, 26 juni. Volgens een officieel bericht van de admiraliteit
heeft de Britse vliegdienst, voor zover die met de vloot samenwerkt,
tussen 22 en 23 juni, ofschoon gehinderd door het weer, behalve
verkenningswerk aanvallen gedaan op de havens van Zeebrugge en
Oostende en 4 ton aan bommen op de kade en de loodsen laten
vallen. Ook is het vijandelijk vliegkamp van Mariakerke bestookt.

Luchtschepen, watervliegtuigen en gewone vliegtuigen hebben in dit
tijdperk in de wateren om Groot-Brittannié hun strijd tegen de
duikboten voortgezet. Schepen werden tot zinken gebracht,
duikboten aangevallen.

De bestuurder van een groot watervliegtuig, dat in de nabijheid van
Nederland heeft moeten landen, heeft tevoren een vijandelijk
vliegtuig geveld, zodat er bij die gelegenheid drie zijn vernield.

Havas verneemt uit Havre dat, volgens verschillende "zeer bevoegde
bronnen" de keuze van koning Albert op de heer Cooreman als
opvolger van minister-president de Broqueville, door de gehele
nationale mening in het bezette gebied van Belgié wordt
goedgekeurd.

Men meldt ons:

Een persoon, die uit Belgié kon ontsnappen, heeft hier medegedeeld,
dat de 1° april laatstleden, de mijnwerkers van het kolenbekken van
Bergen de algemene werkstaking uitgeroepen hadden, om op die
wijze te protesteren tegen de deportaties naar het front bij Douai van
de mannen van 14 tot 50 jaar en van vrouwen boven 16 jaar. Op een
ogenblik was de verbittering van de bevolking zo onweerstaanbaar,
dat de Duitse overheid ertoe overging, althans de jongelieden van 14
tot 17 jaar terug te laten komen.



In dezelfde maand werden de veldarbeiders en zonen van
landbouwers uit de omgeving van Zele in Oost-Vlaanderen
gerekwisitioneerd en vervoerd naar het front in de streek van
Hooglede, Staden, Zarren en Komen, waar ze behulpzaam moeten
zijn bij het aanleggen van loopgraven en spoorwegen.

Ingezonden stuk.
's-Gravenhage, 25 juni 1918.
Geachte redactie,

In het nummer van 23 juni jongstleden schrijfft de Nieuwe
Rotterdamsche Courant:

"In de Echo Belge verklaart Charles Bernard met nadruk, dat de heer
Frans van Cauwelaert zich wel degelijk tot de Engelse regering heeft
gewend, om steun te vragen voor het verwezenlijken van de Vlaamse
eisen. Zulks in strijd met de mededeling, welke de heer Julius Hoste
jr. donderdag laatstleden tot ons blad heeft gericht, waarin hij
uitdrukkelijk ontkende, dat van Cauwelaert de inmenging in de
Vlaamse aangelegenheden of de internationalisering door de
tussenkomst van Engeland heeft voorgestaan."

Mag ik u vragen, in verband daarmee, onder de ogen van uw lezers
te brengen wat ik schreef in "Vrij Belgié" van 21 juni, dat mede als
aanvulling kan beschouwd worden van een ingezonden stuk in de
Nieuwe Rotterdamsche Courant van 20 juni:

"Laat ons de rollen toch niet omkeren. De zaken doen zich voor als
volgt: in allerlei bezoldigde diensten zijn verkapte of onbeschroomde
tegenstanders van het Vlaamse volk ingeslopen, die er des te slechter
werk verrichten, daar zij de Belgische nationaliteit bezitten en de
toestand gebruiken om zelfs bij vreemden voor hun anti-Vlaamse



denkbeelden stemming te maken en hun bedreigde
kastenvoorrechten door verwerpelijke middelen te verdedigen. Die
"vaderlanders" zijn er op uit in die kringen een rol te spelen, maar zo
de wereld zelfs in oorlogstijd.... een schouwtoneel is, dan zijn het
vooral de Vlamingen, die vanwege die heren hun deel krijgen.

Indien men de franskiljons moest involgen, — wij bedoelen hier niet
de Walen, want deze laatsten hebben door de band rasgevoel
genoeg om dergelijke praktijken te veroordelen —, dan zou gans de
macht van de entente tegen het Vlaamse volk moeten gekeerd
worden. Die ongezonde neiging bestond trouwens reeds voor de
oorlog, toen de tegenstanders van de Vlaamse beweging er maar
voortdurend Frankrijk bij sleurden.

Wat was daarvan het gevolg? Bij de Vlamingen een heropgewekt
wantrouwen tegenover Frankrijk, een vertroebeling der wederkerige
verhoudingen, waartegen zelfs helderziende Fransen, zoals de heer
Roland, voorzitter van de kamer van koophandel te Brussel,
opkwamen, die de Vlamingen in het gelijk stelden. Zo daaraan hier
herinnerd wordt, dan is het ook, omdat ik onder de meest besliste
flaminganten behoorde, die op de Vlaamsgezinde betogingen, o.m.
op de Guldensporenfeesten, de vooroordelen tegenover het Franse
volk bestreden en elk romantisme hadden afgezworen om de opbloei
van het Vlaamse volk te betrachten als zaak van diep menselijk recht
en algemeen sociaal belang.

En thans, al gaat de Vlaamse kwestie rechtstreeks alleen onze
landgenoten aan, zou het dan geen dubbele plicht zijn, tegen alle in
het donker wroetende invloeden in, onze Vlaamse zaak te
verdedigen en voor te staan, opdat ook de wereldopinie haar des te
beter zou leren kennen als een drang naar recht geboren uit de ziel
van een volk?



Indien van Cauwelaert zulks gedaan heeft tegenover de Engelse
regering, uit spontane wil of daartoe uitgenodigd door een
vertegenwoordiger van de regering, dan verdient hij onze dank. Alle
Vlamingen zullen het daarover eens zijn.

We hebben inderdaad tot plicht ridderlijke bondgenoten voor de
Vlaamse gedachte te zoeken overal, — overal behalve bij diegenen,
die de Vlaamse vlag willen gebruiken om ons te verknechten of die
er slechts op uit zijn hun plannen op onze rug te verwezenlijken.

Langsheen de Noordzee moeten vrije volkeren leven. Dat vergt de
wereldvrede, en er is niets, dat de Vlamingen meer kan steunen, dan
een belangloos meevoelen met hun heiligste verzuchtingen.

Zich in dat meevoelen verheugen is allesbehalve een vreemde
inmenging willen uitlokken. Hebben we hier, in Nederland, terwijl de
omstandigheden het zo gemakkelijk maakten, aan het stamverwante
volk gevraagd zich in onze zaken te mengen? We deden het niet,
zowel op grond van het nationaal belang als van praktische
overwegingen. Er is niets gevaarlijker dan vreemden in zijn zaken te
brengen. Zelfs wanneer ze het goed menen, begaan ze noodzakelijk
blunders, omdat ze zich in de gemoedsstemming niet kunnen
inwerken van degenen, die ze willen helpen.

Maar het kan niet genoeg herhaald worden, dat er tussen een
politieke bemoeizucht en een sympathiek meevoelen, dat kan
groeien tot een morele steun, een merkelijk verschil bestaat.

Een volk, dat in oorlog is, verspeelt geen enkele sympathie, die zijn
vrijheid, zijn recht en faam kan ten goede komen. Waarom zouden
wij, Vlamingen, het doen?

Wat de aanleiding tot het misleidend geschrijf betreft, — het stuk, dat
"L’Echo Belge" verklaart gelezen te hebben en waarvan het "Belgisch



Dagblad" getuigt, dat het onder de hoede van diplomaten berust —
zal Frans van Cauwelaert zelf wel beantwoorden.

Maar, vermits "L’Echo Belge" beweert een stuk in zijn bezit te hebben
(wat voortvloeit uit de verklaring van het blad, dat het aan de heer
van Cauwelaert overlaat "om in zijn artikel de aanhalingstekens te
plaatsen bij de zinnen, waarin hij de tekst van het memorandum
herkent"), is het middel zeer eenvoudig, om op die zaak het volle licht
te laten schijnen. "L’Echo Belge" moet het stuk openbaar maken in
zijn geheel.

Daaruit zou blijken:

1°. Dat "L’Echo Belge" en andere bladen, die sinds jaar en dag ten
dienste staan van de meest verwerpelijke plannen, welke tegen het
Vlaamse volk gesmeed worden, en slechts hun tegenhanger vinden
in het activisme, nauwe voeling houden met personen, die inzage
hebben van stukken, die in gezantschappen berusten. Wat een zeer
bedenkelijk verschijnsel is.

2°. Dat er voor ondergetekende, die de opvattingen van Frans van
Cauwelaert voldoende kent, geen aanleiding kan bestaan, om op zijn
verklaring terug te komen, dat van Cauwelaert "bij geen enkele
gelegenheid de inmenging van Engeland in de Vlaamse
aangelegenheden of de internationalisering van de Vlaamse kwestie
door de tussenkomst van Engeland voorgestaan heeft."

Het spijt mij de Nieuwe Rotterdamsche Courant om opneming van
dit nieuw stuk te moeten vragen, maar het was immers uw
medewerker, die tegen Frans van Cauwelaert het nieuwe
tendentieuze werk heeft ingeleid, waarvan van Cauwelaert zelf
wellicht tot dusver nog niet eens kennis heeft kunnen nemen.

Hoogachtend,



Julius Hoste Jr.

(Het geldt hier meer een "nuance". In de mededeling, die de heer
Hoste aan het blad heeft gezonden schreef hij dat de heer van
Cauwelaert "bij geen enkele gelegenheid de inmenging van Engeland
in de Vlaamse aangelegenheden heeft voorgestaan”, terwijl hij in zijn
artikel in vrij Belgié, hetwelk hij citeert, de mogelijkheid niet ontkent
dat de heer van Cauwelaert tegenover de Engelse regering, "uit
spontane wil of daartoe uitgenodigd door een vertegenwoordiger
van die regering" de Vlaamse zaak heeft verdedigd. — Redactie
Nieuwe Rotterdamsche Courant)

Donderdag 27 juni 1918 — avondeditie

Berlijn, 27 juni. Officieel. Gedurende de nacht nam de werkzaamheid
van de artillerie ook aan de overige fronten tussen lJzer en Marne in
verband met verkenningsgevechten weer toe.



