
Maandag 13 mei 1918 – enige editie 

Berlijn, 12 mei. Officieel middagbericht: Op het gevechtsterrein bleef 
aan de slagfronten de gevechtsactie beperkt tot ondernemingen 
door de vijand. Ten noorden van de Kemmel en aan de zuidelijke 
oever van de Leie viel de vijand op verscheidene plaatsen aan na 
hevige artillerievoorbereiding om krachtige verkenningspogingen uit 
te voeren. Ten noorden van de Kemmelberg deden wij de vijandelijke 
aanval in een gevecht van man tegen man in de voorste linies 
mislukken. Elders legden zijn stormtroepen het reeds af in ons vuur. 

Berlijn, 13 mei. Officieel: In de streek van Kemmel heeft de levendige 
vuurstrijd voortgeduurd, in samenhang met plaatselijke 
infanteriegevechten. 

Londen, 12 mei. Officieel middagbericht: Bij een geslaagde 
plaatselijke operatie, die gisteren door Franse troepen werd 
volbracht om hun posities ten noorden van het dorp Kemmel te 
verbeteren, maakten wij meer dan 100 gevangenen. 

Bij het kanaal van Ieper naar Komen werd gistermorgen een 
vijandelijke strooppatrouille teruggedreven; we kregen enige 
gevangenen in handen. 

In de loop van de nacht namen wij bij patrouillegevechten in de buurt 
van Meteren verscheidene gevangenen en maakten wij 
machinegeweren buit. 

De aanval op Oostende. 

Berlijn, 12 mei. De militaire medewerker van de Deutsche 
Tageszeitung schrijft in een artikel, getiteld "Engelse benauwdheden" 
over de tweede Engelse vlootaanval op Oostende het volgende: in de 
eerste plaats bewijst de totaal mislukte tweede Engelse vlootaanval 



op Oostende met de schijnaanval op Zeebrugge, hoe erg de schoen 
knelt. Een beter bewijs voor de onweerlegbare doeltreffendheid van 
onze duikbootoorlog, dan deze wanhopige aanvallen op onze 
zeeflanken, die de Engelsen tot dusver niets dan zeer aanzienlijke 
verliezen hebben opgeleverd, zou men niet kunnen wensen. 

Indien het waar is, dat het rapport van de Britse admiraliteit reeds 
donderdagavond sprak van een zogenaamde geslaagde actie tegen 
Oostende, terwijl die aanval zelf pas vrijdagochtend vroeg plaats 
vond, kan men daaruit best opmaken, hoe erg Engeland liegt. In dit 
geval was de leugen om redenen van binnenlandse politiek en om de 
stemming in het land te verbeteren, wel zeer dringend nodig. Maar 
het blijft pijnlijk, dat het bericht de gebeurtenissen een halve dag 
voor was, zodat geen mens in de hele wereld nog geloof kan hechten 
aan dit soort van berichtgeving. Enkel ontbreekt nog het telegram 
van gelukwensen van de koning, dat misschien reeds op woensdag 
verstuurd is. 

Kortom, Engeland heeft zich geblameerd en dat wel terdege. 

In verband met het bericht uit Duitse bladen overgenomen in het 
ochtendblad van gisteren alsof de Belgische burgerlijke overheid van 
Ieper te Saint Omer is aangekomen, mag nog even medegedeeld 
worden dat daaraan geen militaire betekenis kan gehecht worden. 
Ieper is nu reeds twee jaar door de burgerlijke bevolking ontruimd; 
er is geen Ieper meer, alleen nog muren en kelders zijn er, door de 
geallieerde soldaten betrokken. Het gemeentebestuur, onder 
voorzitterschap van burgemeester Collaert, lid van de kamer, 
vergaderde geregeld te Parijs, doch heeft er de voorkeur aan gegeven 
te vergaderen in de nabijheid van de gevluchte bevolking van Ieper, 
grotendeels ondergebracht in het noorden van Frankrijk. 

 


