Dinsdag 5 maart 1918 — ochtendeditie

Geen berichten over Belgié.

Dinsdag 5 maart 1918 — avondeditie
's-Gravenhage.
Vlaams Belgisch Verbond.

De vereniging in de Willemstraat was te klein om plaats te kunnen
verlenen aan alle belangstellenden in de feestavond, welke gisteren
door het Vlaams Belgisch Verbond ter sluiting van de eerste landdag
van het Verbond was georganiseerd.

Het eerste gedeelte van het driedelig programma was ter uitvoering
opgedragen aan mej. Edith Buyens, van de Nederlandse Opera en het
Lyrisch Toneel te Antwerpen, die, begeleid door Emiel Hullebroeck,
liederen zong; aan Modest Lauweryns, die een fragment uit De
Wandelende Jood van August Vermeylen voordroeg en aan Emiel
Hullebroeck, die de door hemzelf gecomponeerde liederen Danklied
aan Nederland en Wat Moeder Schreef ten beste gaf.

Het tweede gedeelte werd in beslag genomen door de rede van dr.
Frans van Cauwelaert over de Vlaamse Beweging en de oorlog.

Spreker herinnerde er met voldoening aan, dat het Vlaams Belgisch
Verbond, hoewel nog maar één jaar bestaande, ondanks vele
moeilijkheden, thans reeds 6000 leden telt, en dus meer leden heeft
dan enige andere Belgische vereniging in Nederland.

Het zou, betoogt spreker verder, een verkeerde voorstelling zijn,
indien men het uitgroeien van het Vlaams bewustzijn, van het Vlaams



leven, toeschreef aan de oorlog; indien men zou menen, dat de
Vlaamse Beweging een politieke beweging, een oorlogsbeweging zou
zijn. Reeds verscheidene jaren voor de oorlog was het Vlaamse
bewustzijn op de weg der herleving. De thans zo duidelijk merkbare
beweging is de voortzetting van een beweging, welke slechts enige
tijd door de oorlog tot stilstand werd gebracht. Niettemin staat het
vast, dat de Vlaamse Beweging door de oorlog is bevorderd. De grote
offers, van het Vlaamse volk gevraagd, hebben de Vlaamse gedachte
verdiept en verruimd. Evenwel, spreker herhaalt het, de Vlaamse
strijd is niet in zijn wezen, zoals sommigen beweren, een politieke
strijd, een strijd tot afscheuring van Vlaanderen van Belgié. De
Vlamingen vragen alleen zichzelf te mogen zijn, hun gezond leven uit
te leven, de volksklassen te verheffen, de Vlaamse kunst groot, en
hun land geestelijk gezond te maken.

Om dit grote doel te bereiken is het noodzakelijk, dat het Vlaamse
volk zijn eenheid van taal terugvindt. Een kunstmatige politiek,
aangekweekt door een bevoorrechte kaste, heeft de kloof doen
voortbestaan tussen de hogere standen en het volk zelf, doordat de
vertegenwoordigers van die standen een taal spreken, die het volk
niet verstaat. Het hoofddoel der Vlaamse Beweging is daarom een
einde te maken aan de kunstmatige politiek, waardoor uitwisseling
van gedachten en denkbeelden tussen hoog en laag wordt belet.
Geéist wordt door de Vlaamse Beweging de meest volledige
erkenning der gelijkheid van rechten voor de Vlaamse en Waalse
taaleenheden.

Uit deze hoofdeis vloeien alle andere wensen van de Vlaamse
Beweging voort. Daartoe is geen scheuring nodig in het Belgische
volk. Men heeft daartoe slechts rekening te houden met de historisch
geworden werkelijkheid. De Vlaamse taaleenheid bestaat in
Vlaanderen onbetwistbaar zeker. Het aantal doorgaans
Franssprekende Vlamingen in Vlaanderen is niet groter dan het



aantal Vlaamssprekenden in Walenland; evenwel is het Frans
sprekende deel der bevolking van Vlaanderen financieel krachtiger
dan het Vlaams sprekende deel der Waalse bevolking van ons land.
Het is dus geen overdreven eis, dat de culturele eenheid van het
Vlaamse volk onaangetast zou blijven.

Ook het verleden der Vlamingen geeft hen daarop aanspraak. En
niettegenstaande dit gaan, zelfs tijdens de oorlog, de Fransgezinden
voort met het wapen van de leugen en de laster tegen de Vlaamse
Beweging te gebruiken. Men heeft haar zelfs
onvaderlandslievendheid, althans gebrek aan vaderlandsliefde
verweten.

Spreker weerspreekt dit verwijt met grote nadruk. In en door
Vlaanderen willen de Vlamingen het vaderland zijn schoonheid en
zijn roem verzekeren. Oude en verouderde voorrechten mogen
echter niet beletten, dat nieuwe kracht en nieuwe schoonheden naar
voor dringen. Het oude verfransingssysteem moet verdwijnen. Het
enige wat de Vlamingen verlangen is Belgen te zijn in onverminderde
waardigheid en onverminkt in hun karakter van Vlamingen. De
Vlaamse gezindheid is de beste waarborg voor de kracht van het
verzet tegen de buitenlandse vijand; de Vlaamse vrijheidsliefde is het
krachtigste motief voor onverzwakte strijd tegen de overweldiger. En
meer dan de Walen zouden de Vlamingen verliezen bij de
overweldiging van Belgié. Zij toch zouden gevaar lopen hun ziel te
verliezen.

Onder hen die de Vlaamse Beweging op zichzelf niet afkeuren, zijn
er, die zich afvragen, of het nu wel het juiste ogenblik is voor het
aanbinden van de taalstrijd. Hen antwoordt spreker dat er onder de
leden van het Vlaams Belgisch Verbond niemand is, die ook maar één
daad zou willen stellen, waardoor de oorlog ook maar één ogenblik
zou kunnen worden verlengd. Evenwel niet de Vlamingen hebben de



strijd gewild in deze tijden. De tegenstanders hebben niets
onbeproefd gelaten om de Vlaamse Beweging verdacht te maken als
landverraders.

En als ze hadden bereikt, wat ze schijnen te wensen, dan zouden nu
alle Vlamingen Duitsgezind zijn. De Vlamingen zullen aan hun
tegenstanders de vreugde niet geven iets te doen, wat strijdig zou
zijn met de liefde voor het vaderland en zullen aan dit vaderland de
droefheid niet veroorzaken van het ontrouw te worden. Belgié's lot
is in handen der Vlamingen veilig. Ze zijn het vaderland trouw tot in
de dood. In het volle bewustzijn der verantwoordelijkheid, welke zij
daarbij op zich nemen, verklaren ze daarbij echter ook, dat ze niet
zullen rusten, voordat aan het Vlaamse volk, hun moedervolk,
volledig recht zal zijn gedaan.

Het is het goed recht der Vlamingen om nu reeds hun eisen voor de
toekomst voor te stellen. Ze vinden evenwel niet ieder middel goed,
omdat het doel, dat er mee bereikt wordt, goed is. Hun ideaal is
zuiver, en ook hun middelen blijven zuiver. Het Vlaams Belgisch
Verbond keurt dan ook onvoorwaardelijk af alle activisme en alle
maatregelen, door de Duitse overweldiger, om de Vlamingen te
believen, tot stand gebracht, zoals de vervlaamsing der Gentse
hogeschool.

Misleiding noemt spreker het, dat het Vlaams Belgisch Verbond niet
eensgezind zou zijn met de Vlamingen aan de lzer en de
zogenaamde passieve Vlamingen in het bezette gebied. Door de
Vlamingen in het vrije Nederland wordt niets anders gedaan dan het
beginsel uitwerken, dat door Vlamingen in het bezette gebied
onafgewerkt moet worden gelaten.

Is eenmaal Belgié weer vrij, dan zal Nederland trots kunnen zijn op
zijn Belgisch broedervolk, dan zal weer in eendracht worden gewerkt



aan de grootmaking van het volk, dat geregeerd wordt door koning
Albert, die dezelfde liefde koestert voor Vlamingen en Walen.

De meermaals door bijvalbetuigingen onderbroken rede werd
langdurig toegejuicht.

De avond werd besloten door zang en voordrachten.



