
Zaterdag 26 januari 1918 – ochtendeditie 

Havre, 25 januari. Het ministerie van nationale wederopbouw is uit 
de volgende personen samengesteld: secretaris-generaal der 
oorlogscomités, Dejace, hoogleraar aan de universiteit te Luik; 
directeur van het levensmiddelenbureau, Gregoir, koopman te 
Antwerpen; secretaris van de oorlogscomités, de Visscher, 
hoogleraar aan de Universiteit Gent, Corbian en Dupriez, 
hoogleraren aan de universiteit te Leuven; technisch raadsman, 
Galopin, directeur van de wapenfabriek te Herstal. Het kabinet van 
baron de Broqueville staat onder leiding van Van der Essen, 
hoogleraar aan de universiteit te Leuven. Bovendien werken 
Bourquin, van het instituut Solvay en Louis de Brouckère eveneens 
aan het nieuwe departement mee. 

Men schrijft ons: 

Men weet, dat de Duitsers de verwoeste steden en dorpen in België 
willen laten herbouwen. Ze hebben daartoe verordeningen 
uitgevaardigd en bovendien beloofd, uit de Belgische staatskas, de 
helft in de onkosten bij te dragen. Verscheidene gemeenten 
weigeren echter halsstarrig daartoe, om begrijpelijke redenen, over 
te gaan, onder meer Battice bij Luik. Deze gemeente heeft om haar 
weigerachtigheid een boete van 75.000 mark te betalen. 

 

Zaterdag 26 januari 1918 – avondeditie 

Berlijn, 26 januari. Officieel: Legergroep kroonprins Rupprecht: aan 
het front in Vlaanderen, tussen de Blankaart en de Leie, zijn gisteren 
van 's middags af geschutgevechten geleverd. 

Het optreden van de Raad van Vlaanderen. 



Vrij België en De Toorts bespreken beiden de jongste daad van de 
zogenaamde Raad van Vlaanderen, die, gelijk een telegram ons blad 
gemeld heeft, in zijn algemene vergadering van 22 december 
eenstemmig tot Vlaanderens volledige zelfstandigheid besloten 
heeft. 

Vrij België herinnert aan het bezoek, dat een afvaardiging van de 
Raad van Vlaanderen aan Berlijn gebracht heeft, waar zij door dr. 
Wallraf de Duitse staatssecretaris van binnenlandse zaken ontvangen 
is. Tot deze heeft de woordvoerder van de Raad onder meer gezegd: 

"Allen, die ons volk kennen, zullen u bevestigen, hoe overweldigend 
de versterking van de nationale Vlaamse wil zich doet kennen. De 
duizenden, die in vergaderingen het recht van hun stam, hun taal, en 
hun vrijheid eisen, zijn slechts een deel van hen, die in hun hart 
hetzelfde eisen, zwijgend, daar ze moeten zwijgen, doch ook de ogen 
op de nabij zijnde beslissing hebben gericht, eveneens hopend en 
hun uur afwachtend. Moge het een gelukkige beschikking blijken, die 
uwe excellentie naar Vlaanderen heeft gevoerd." 

Naar aanleiding hiervan schrijft Vrij België: 

Dat de Vlaamse volkswil ondanks het gesukkel van de zogezegde 
"Raad van Vlaanderen" machtiger geworden is, zal iedereen als een 
waarheid belijden, maar dat die Vlaamse volkswil zou ontaard zijn tot 
een smeekbede aan Berlijn is een leugenachtige en schandelijke 
voorstelling die haar verkondigers zelf zal beschamen. 

Ja, duizenden en duizenden Vlamingen wachten met ongeduld op de 
grote tijd, waarop ze los van Duitse aanleuningsplannen en vrij van 
elk zelfzuchtig Duits gekonkel, hun Vlaamse volk terecht zullen 
kunnen verheffen tot een zaak van vaderlandse en Europese 
gerechtigheid. Maar wij dienen geen Pruisische of andere 



oorlogsgoden. We dienen uitsluitend ons lijdende en strijdende 
Vlaamse volk. 

Het uur van Vlaanderen zal komen, maar Vlaanderen zal zijn uur zelf 
bepalen en niet afhankelijk stellen van een keizerlijke beslissing, 
waarop alleen door onze jongens op het front naar behoren wordt 
geantwoord. De zogezegde "Raad van Vlaanderen" mag blijven 
voortbestaan, zelfmoord plegen of "herkozen" worden, dat is in dit 
geweldige proces van een zeer gering belang. 

Dr. Wallraf heeft er trouwens voor gezorgd, op gans het treurige 
gedoe de Ludendorff-stempel te drukken. In zijn antwoord zegde hij 
inderdaad: 

"Ge zijt op het punt deze zelfstandigheid uit te breiden en verdere 
kringen van het Vlaamse land om uw vrijheidsbanier te scharen. Wat 
volgens de wil van onze keizerlijke heer de onvergetelijke baron von 
Bissing begon, dat zet de nieuwe gouverneur-generaal, baron von 
Falkenhausen, doelbewust en krachtig voort." 

"De onvergetelijke baron von Bissing …", onvergetelijk inderdaad, 
want wij, Vlamingen, wij vergeten niet waartoe wijlen generaal von 
Bissing zijn "Flamenpolitik" wou gebruiken; we vergeten niet, dat het 
er voor hem slechts op aan kwam de Duitse machtspolitiek op ons 
land te verzekeren en aan de Duitse Tirpitz-partij het bezit van de 
Vlaamse kust te verzekeren. 

En meer dan ooit zal er een afgrond gapen tussen de werkelijke wil 
van het vrijheidlievende Vlaamse volk en al het geknoei – hoe 
schijnheilig verbloemd ook – dat aan de militaire partij van Duitsland 
welgevallig is. Dezelfde afgrond scheidt ons van de politiek van de 
"Raad van Vlaanderen". 

De Toorts schrijft: 



Tot dusver blijkt het niet, dat aan de erkenning der zelfstandigheid 
(van Vlaanderen) door Duitsland enige voorwaarden verbonden zijn, 
die Vlaanderens bewegingsvrijheid op internationaal gebied zouden 
belemmeren. Vooralsnog zou het trouwens voor Vlaanderen 
onverantwoordelijk zijn deze prijs te geven, al zou dan nog, tenslotte, 
het probleem der zelfstandigheid naar binnen van meer en 
dringender belang blijken dan dit der internationale verhoudingen, 
waarbij op een gegeven ogenblik Vlaanderen niet langer een andere 
keuze zou hebben, dan zich neer te leggen. Middelerwijl moet 
Vlaanderens vrijheid van handelen volledig blijven, om de volgende 
redenen: 1° omdat de volksraadpleging waarvan de hierboven 
staande proclamatie gewag heeft gemaakt nog niet plaats heeft 
gehad; 2° omdat het wenselijk schijnt, dat er ook gelegenheid 
gegeven zou worden aan het Waalse volk om zich te uiten omtrent 
zijn bereidwilligheid, of omgekeerd, om in een Vlaams-Waalse 
verhouding de Vlaamse zelfstandigheid ten minste even streng te 
eerbiedigen en even zeker te waarborgen als de verhouding dit zou 
doen die Duitsland aan Vlaanderen zou willen opleggen; 3° omdat er 
voorafgaandelijk moet zekerheid bestaan omtrent de algemene 
strekkingen die voortaan de internationale verhouding der volkeren 
zullen beheersen. 

Nu is het nog de tijd voor alle Vlamingen, voor de Belgische regering 
en voor de Walen, om zich op het standpunt van het 
nationaliteitsbeginsel en van de noodzakelijke neutraliteit en 
alzijdige ontwikkeling der Belgische gouwen te verenigen, teneinde 
van vriend en vijand te verlangen, dat de status van de geografische 
driehoek, die België genaamd werd, op die grondslagen in het nieuwe 
Europa gevestigd zou worden. 

Uit de verwerping van het principe der Vlaamse zelfstandigheid en 
uit verdere steun of tolerantie van de eenzijdige Fransgezinde 
politiek, van België naar binnen en naar buiten, blijft het gevaar 



dreigen dat een overwinnend Duitsland of een overwinnende 
Entente uit de houding der Belgische elementen zelf munt zullen 
kunnen slaan om Vlaanderen als onrijp voor zelfstandigheid, België 
als noodlottig gedoemd tot de rol van voorpost van de ene op de 
andere machtsgroep te beschouwen, met consequenties, die voor de 
hand liggen en allerminst, noch uit Vlaams noch uit Belgisch oogpunt, 
wenselijk zijn. 

Wie deze eensgezindheid der Belgische elementen in de weg blijft 
staan, moet aan die consequenties denken en tevens klaar beseffen, 
dat de drang der zelfstandigheid in Vlaanderen, en dit wil zeggen in 
een unitaristisch België, de gang naar de revolutie voortaan niet meer 
zal te stuiten zijn. Ook nog dat, eer aan de wereldoorlog een einde 
zal gekomen zijn, er in Vlaanderen een legermacht zal bestaan, die 
de afgekondigde zelfstandigheid zal handhaven, en waartegen de 
overgrote meerderheid van het Belgische leger voor de vernietiging 
van deze zelfstandigheid zal weigeren te vechten. 

De kwestie is of weldra de openbare mening werkelijk bezield zal 
blijken te zijn door deze nieuwe geest van recht en verzoening, opdat 
hij kan gelden als de beslissende factor in de oplossing van het 
Belgische vraagstuk, dan wel, of zij het op de steeds gevaarlijke 
uitslag van de strijd van imperialistische krachten zal laten 
aankomen. 

Het bestuur van de Raad van Vlaanderen is als volgt samengesteld: 
prof. dr. W de Vreese, voorzitter; dr. René De Clercq en prof. dr. de 
Keersemaecker, ondervoorzitters; mr. van den Broeck en prof. mr. A 
van Roy, secretarissen, Mr. Maesfranckx, quaestor. 

 


