
Zondag 6 januari 1918 – enige editie 

Consul-generaal van België. 

Bij koninklijk besluit van 28 december, is de heer F. Van der Heyde 
erkend en toegelaten als consul-generaal van België te Rotterdam 
voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland en de 
arrondissementen 's-Gravenhage en Rotterdam. 

Londen, 5 januari. Officieel avondbericht: Het vijandelijk geschut was 
overdag ten noordoosten van Ieper tot zekere hoogte in de weer. 

Havre, 5 januari. Officieel weekbericht van 29 december tot 4 januari: 
Gedurende de afgelopen week is de geschutwerkzaamheid normaal 
geweest. De buitenwijken van Diksmuide en het terrein tussen 
Luigem en Bikschote waren het doelwit van heftige beschietingen der 
Duitsers. In de nacht van 3 op 4 januari heeft de vijand in de richting 
van Ramskapelle een groot aantal vergiftigde granaten afgeschoten. 
De Duitse batterijen werden door rake schoten van onze kant 
spoedig buiten werking gesteld. Bovendien werden schansen en 
gewichtige verbindingsknooppunten met succes beschoten. In de 
nacht van 29 op 30 december werd een Duitse verkenningsafdeling, 
die een van onze vooruitgeschoven posten ten zuiden van Diksmuide 
poogde in te nemen, afgeslagen. 

De 3e januari was de vijandelijke afdeling er na een hevige 
beschieting en onder dekking van een krachtig spervuur in geslaagd 
om tijdelijk een van onze vooruitgeschoven posten bij Bikschote 
binnen te dringen. Ze werd evenwel in haar voortgang gestaakt en 
een tegenaanval, welke door de bezetting der naburige posten werd 
ondernomen, bracht ons opnieuw in het bezit van het verloren punt. 
Verscheidene Duitsers werden gevangen genomen. 

Ondanks het ongunstige weer waren de vliegtuigen vrij bedrijvig. 



Havre, 5 januari. In een interview, dat wij, naar aanleiding van de 
ministeriële wijzigingen, met de heer Paul Hymans (minister van 
buitenlandse zaken) hebben gehad, heeft deze ons medegedeeld, 
dat de wijzigingen het wezenlijk karakter van de Belgische regering 
bevestigen en verstevigen, welke onder leiding van de Broqueville 
een concentratieregering van nationale eenheid zou blijven. Deze 
eenheid is dringend noodzakelijk en beantwoordt aan de gevoelens 
van de Belgen, zowel van die in het leger, als van hen, die ginds lijden 
en een schitterende morele tegenstand bieden aan de overweldiger. 
Het is eveneens in volkomen overeenstemming met de wensen van 
de hele natie, dat onze politiek een politiek zou blijven van een innige 
en royale verstandhouding met onze grote bondgenoten, wiens 
troepen aan de zijde van de onzen een bewonderenswaardige 
heldhaftigheid tentoon spreiden en samen strijden voor de zaak van 
het recht en voor het herstel en de waarborgen, welke de 
rechtvaardigheid en de veiligheid van de toekomst eisen. 

Havre, 5 januari. De heden bijeengekomen ministerraad heeft over 
het vraagstuk van de levensmiddelenvoorziening in bezet België 
beraadslaagd. 

Naar aanleiding van de wijziging in de Belgische regering te Havre 
schrijft het hier ter stede verschijnend Belgisch Dagblad, dat het, 
getrouw aan zijn programma, elke nationale regering, die het gezag 
in België vertegenwoordigt zal steunen: "België voor en boven alles 
is onze enige politieke leidraad, zolang ons rampzalig land tussen 
hemel en aarde blijft zweven en de vijand te Brussel is." 

Het blad zegt de ontknoping van de ministeriële crisis te Sainte-
Adresse (Havre) om reden van nationale eendracht niet te willen 
bespreken, doch doet opmerken dat men in regeringskringen te veel 
belang hecht aan de zogenaamde Belgische wereld te Londen en te 
Parijs, en te weinig aan de Belgische kringen in Zwitserland en 



Nederland. De Belgen van hier, die nochtans beter in voeling kunnen 
komen met hun broeders van België dan bedoelde Belgische wereld 
van Londen en Parijs, zijn tamelijk goed ingelicht over hetgeen te 
Antwerpen, te Brussel, te Luik en zelfs te Gent omgaat. De hervormde 
regering zal stellig rekening houden met die opmerking, die geen 
klacht is, al mopperen de Belgen al eens in Holland, dat ze vergeten 
schildwachten schijnen te zijn. We hopen dat er voortaan veel meer 
voeling zal ontstaan tussen de gewijzigde regering en de Belgen in 
Nederland." 

Aan het slot dringt het blad erop aan bij ministeriële wijzigingen acht 
te geven op de bevoegdheid: het is er niet om te doen, menen wij, 
elk kamerlid in de gelegenheid te stellen eens minister te worden 
zoals het nu de schijn heeft. De Belgen vragen bevoegde mannen, 
specialisten, energieke en schrandere werkers. Dat men nooit 
vergete, dat de thans gevangen Belgen ons allen, te beginnen van de 
ministers, strenge rekening van onze daden zullen vragen. Ons diep 
getroffen België verwacht niets van politiekers, ideologen en, wat 
men heet, advocaten of van de parlementaire camaraderie. Tot zijn 
schade heeft het helaas, ondervonden wat ze waard zijn." 

 


