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Londen, 3 november. Officieel avondbericht. Hedenochtend vroeg 
werden vijandelijke tegenaanvallen op onze stellingen ten zuiden en 
ten westen van Passendale na een vinnige strijd door onze troepen 
afgeslagen. Tijdens deze gevechten slaagde de vijand er in één van 
onze vooruitgeschoven posten in de nabijheid van de spoorweg 
Ieper-Roeselare te veroveren. Hedenmiddag werd deze post door 
onze troepen heroverd, waarbij enige gevangenen werden gemaakt. 
Het vijandelijke geschut toonde overdag een aanzienlijke 
bedrijvigheid ten noorden van Ieper. 

De 2e november belemmerde het ongunstige weer onze 
vliegwerkzaamheid aanmerkelijk. Er valt niets te melden. 

Uit België. 

Het Eindhovens Dagblad deelt mede, dat te Arendonk van alle 5 paar 
schoenen van dezelfde maat 4 paar opgevorderd zijn. 
Schoenfabrikanten mogen slechts 5 kg leer behouden. 

Te Retie is het vervoeren, drogen, braden, malen of gisten van eikels, 
kastanjes en beukennootjes op boete van 10.000 mark of een jaar 
gevangenisstraf (of beide) verboden. 

Te Turnhout zijn alle honden van 40 tot 60 cm hoogte opgevorderd. 

Beetwortelen, rapen en wortelen mogen slechts vervoerd worden in 
de gemeente, waar ze zijn gewonnen. 

Aan het slot van een artikel in De Toorts, dat getiteld is: België, steen 
des aanstoots voor de oorlog of hoeksteen voor de vrede, schrijft mr. 
Van Es: 



Zelfs al wilde Duitsland België herstellen, Vlaanderen wil dit niet 
meer. Het actieve Vlaanderen kan niet terug zonder zijn aanhangers 
bloot te stellen aan dood, verbanning of dwangarbeid. Dat is het 
minste. De vlucht kan iedereen redden. Maar Vlaanderen zou de 
dupe worden. Want was in waarheid het wezen van passivisme is, 
dat is het grote heir van de oude parlementair versufte Vlamingen, 
dat in compromis met beginselen heil zoekt, terwijl Vlaanderen ten 
onder gaat. 

Maar wat geen der passieven ook maar kon denken, doch wat de 
kracht van het activisme uitmaakt, dat is, dat aan de zijde van de 
activisten de mannen stonden van het geloof en de daad, met 
scherpe blik. De profeten met zienersblik. Lange tijd hebben zij als 
zovele andere profeten geen brood kunnen eten. Dat zijn juist de 
ware. Immers het volk spreekt van valse profeten, als profeten, die 
brood eten. 

Dergelijke profeten, die geen Belgisch regeringsbrood aten, maar het 
manna van hun overtuiging, waren Borms, Jacob en De Clercq en 
zoveel anderen. Dat is het gehele activisme, over de ganse lijn. Zij 
geloven en zagen naderen de vrede en met die vrede het nieuwe 
Europa, waarvan thans de staatslieden van de grote rijken spreken 
als van een naderende werkelijkheid. Welnu, aan wie zal de toekomst 
zijn? Aan de passieven, die dromen van de verpletterende 
overwinning der Entente en het onverwijld herstel van België – weg! 
Vlaamse hogeschool van Gent – weg! bestuurlijke scheiding! – of de 
actieven, die lang voordat anderen daaraan dachten aan de zijde van 
Romain Rolland en de besten en grootsten der aarde, zagen 
voltrekken het wereldgericht over het oude Europa, waaruit een 
beter, nieuw Europa zal verrijzen. In dat Europa zal voor “België” 
geen plaats zijn. Daar zal het Vlaamse volk soeverein autonoom zijn 
naast Fin en Pool en Ier en “Boche” en Fransman. In dat nieuwe 
Europa, dat zeker zal komen en moet komen, omdat een ander einde 



Europa’s ondergang zou zijn, zal al wat het activisme thans onder 
hoon en spot van Holland, onder misprijzen van “Belgen” en 
passieven tot stand brengt, niet voortleven als een geschenk door 
overwonnenen oneervol aanvaard van de overweldiger, maar als 
Godsgeschenk, als beloning der mensheid voor zoveel lijden en 
beproeving, als uitvloeisel van de beginselen van volkenrecht, 
geldend in gans Europa. 

Verbetering. In ons ochtendblad van 2 dezer is, als ontleend aan het 
Nieuwsblad van Antwerpen, nog een en ander medegedeeld over de 
jongste vliegeraanval op Antwerpen. Het bericht was ons door een 
correspondent toegezonden. Deze heeft zich blijkbaar vergist in de 
naam van het blad, waaruit hij zijn mededeling geput heeft, want de 
bestuurder van het Nieuwsblad van Antwerpen bericht ons, dat de 
mededeling niet in zijn blad gestaan heeft. 

 


