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Parijs, 28 oktober. Officieel. In België bleven de Fransen op de 
linkervleugel vorderingen maken op het schiereiland van Luigem en 
veroverden enkele eilandjes, welke in bezit der Duitsers waren 
gevallen. Het aantal gevangenen der Fransen bedraagt meer dan 
200. 

Londen, 28 oktober. Officieel: In de loop van de nacht hebben wij 
onze stellingen in de buurt van de spoorweg Ieper-Roeselare 
enigszins verbeterd. 

In de nacht van de 26e op de 27e voerden Belgische troepen met 
succes een uitval uit ten noorden van Diksmuide, waarbij zij zestien 
gevangenen maakten en een machinegeweer veroverden. 

Gistermorgen staken Belgische troepen, samen met de Fransen, het 
verdronken land over en bezetten het schiereiland van Merkem in de 
buurt van Vijfhuizen. 

Londen, 28 oktober. Officieel avondbericht. In de loop van de dag zijn 
de operaties van de Franse en Belgische strijdkrachten met succes 
voltooid. De Fransen hebben vanochtend het dorp Luigem bezet en 
het hele schiereiland van Merkem is nu in handen van de 
geallieerden. Er is weer een aantal gevangenen gemaakt. Op het 
slagfront duurt de wederzijdse werkzaamheid van de artillerie voort. 

Londen, 29 oktober. Officieel: Vannacht hebben wij de vijandelijke 
schansen tegenover Waasten overvallen en bij Reutel een 
vijandelijke verkenningsafdeling afgeslagen. 

Ten noorden van Merkem heeft een Belgische patrouille gisteren een 
Duitse post van 21 man gevangen genomen. 



Gisteravond hebben Belgische troepen ten noorden van Diksmuide 
een geslaagde overval gedaan en zijn met 23 gevangenen en een 
machinegeweer teruggekeerd. 

Berlijn, 28 oktober. Officieel. Rupprecht. In Vlaanderen was de 
vuuractie langs het IJzerdal weer krachtiger dan tevoren, vooral bij 
Diksmuide. Tussen de Blankaart en de straatweg Menen-Ieper zwol 
de artilleriestrijd af en toe aan tot grote hevigheid. In de ochtend viel 
de vijand aan bij de vlakke ingangspoort  ten zuidwesten van het 
Houthulsterbos, en terug zonder grotere voordelen te behalen dan 
de vorige dagen. 

Berlijn, 28 oktober. Officieel avondbericht: In Vlaanderen levendige 
vuuractie bij Diksmuide en het Houthulsterbos. 

Berlijn, 29 oktober. Officieel: Legergroep prins Rupprecht: Wazigheid 
en mist beperkten de gevechtsactie in Vlaanderen. Toch was het vuur 
langs de IJzer hevig en bereikte het vooral bij Diksmuide ’s nachts een 
grote hevigheid. Voorwaartse bewegingen van vijandelijke 
afdelingen ten noorden van die stad mislukten. Tussen het 
Houthulsterbos en de Leie richtte de vijand verscheidene sterke 
vuurgolven op onze gevechtszone. De Engelse infanterie rukte achter 
een roffelvuur van rookgranaten ten aanval op ten noorden van de 
spoorweg Boezinge-Staden. De stormgolven braken in ons 
afweervuur. 

Havre, 29 oktober. De regering heeft inlichtingen ontvangen omtrent 
de toestand der kolenmijnen in België. De opvorderingen van de 
Duitsers bedragen 80 tot 90 procent van de gehele productie. De 
kolen worden met 89 frank per ton betaald, terwijl de burgerlijke 
bevolking, bij gebrek aan transportmiddelen, drie- en viermaal zoveel 
betaalt. Daar de Duitsers het gebruik van ontplofbare stoffen 
verboden hebben, kunnen er dus geen voorbereidende 



werkzaamheden meer gedaan worden en nieuwe putten gemaakt, 
noch nieuwe aders in exploitatie gebracht worden. De huidige 
productie bedraagt 50 tot 60 procent van de normale productie. In 
het land van Luik is de arbeidersbevolking tot minder dan de helft 
verminderd. 

Van de grens meldt men ons, dat gisteravond om half negen een 
vliegeraanval op Antwerpen heeft plaats gehad, en daarna nog een 
om half een ’s nachts. Het sociaal huis Hulp en Onderstand is totaal 
ineengestort. Daar alleen zijn 18 doden gevallen. Ongeveer zes 
huizen zijn getroffen. De aanvallen waren, naar het scheen, op de 
Zuider- en op de Middenstatie gericht. 

Reuter seint ons uit Londen: De nadering van de derde verjaardag 
van de eerste slag bij Ieper, op 31 oktober, wordt ingeluid met 
dagbladartikelen, waarin wordt herinnerd aan de prestaties van het 
oude leger, die Engeland en het Britse rijk hebben gered en de gehele 
loop van de oorlog hebben veranderd. Lord French schrijft in een 
mededeling aan de Observer: “De algemene erkenning door hun 
landgenoten, van de daden, door het oude leger in 1914 verricht, is 
naar waarde en rechtmatigheid geschonken. Het waren de 
hardnekkige vasthoudendheid en de prachtige geest van geen 
nederlaag te willen erkennen, welke de Britse legers steeds hebben 
bezield, die het land er in die donkere uren van 31 oktober en 1 
november 1914 hebben doorgehaald. Het waren de mannen in de 
loopgraven, die het Rijk hebben gered.” 

French brengt op 31 oktober een bezoek aan zijn oude regiment, de 
Ierse garde, om de grote daden te vieren, toen verricht. Hij stemt in 
met het voorstel dat de 31e moet worden beschouwd als een 
nationale dankdag, al is het mogelijk dat dit niet voor het einde van 
de oorlog zal kunnen worden geregeld. 



Men meldt ons uit Oostburg: 

Het hevige schieten, dat wij hier sedert de laatste drie dagen hebben 
gehoord, is gisteren, zondag, in de namiddag opgehouden. 
Zondagavond tussen half acht en acht uur vlogen hier in de nabijheid 
vliegmachines. Om 10 over 8 kwamen er uit het westen twee 
vliegmachines en gingen naar het zuiden; om kwart voor tien 
keerden deze uit die richting terug over deze gemeente. Men kon ze 
duidelijk zien, zo laag vlogen zij. Bij hun terugkomst werd er op 
geschoten, het waren tweedekkers. De nationaliteit bleef onbekend. 

In Vlaanderen. 

De Engelse oorlogscorrespondent Gibbs seinde gisteren, volgens een 
telegram van onze Londense correspondent: 

Bij de laatste aanval had men vreselijk met de modder te kampen. 
Het transport was zo moeilijk, dat men soms de gewonden aan het 
front geen water kon brengen, de mannen dikwijls hun laatste 
patronen moesten verschieten en met ongeladen geweren de 
tegenaanvallen moesten afwachten. Beenwindsels en bandeliers 
kleefden vast van de modder, zodat de dokters de kleren van de 
gewonden stuk moesten snijden. De mannen hadden de grootste 
moeite, om het vooruitschuivende afsluitingsvuur van dichtbij te 
volgen, daar de bodem onbegaanbaar was. 

 


