Dinsdag 25 september 1917 — ochtendeditie

Berlijn, 24 september. Officieel. Legergroep Rupprecht: In
Vlaanderen verkreeg de geschutstrijd 's middags aan de kust en van
het Houthulsterbos af tot aan Westhoek een grote kracht. Op het
gevechtsfront bleef de gevechtswerkzaamheid ook ’s nachts en in de
vroege ochtend levendiger, zonder dat tot dusver nieuwe Engelse
aanvallen volgden. De goede uitwerking van ons afweergeschut kon
worden vastgesteld aan de houding van de door ons beschoten
batterijen en aan de vernietiging van talrijke munitieopslagplaatsen.

Berlijn, 24 september. Officieel avondbericht: Levendige strijd in
Vlaanderen en aan de oostelijke oever van de Maas.

Londen, 24 september. Officieel: De artillerie van de vijand was
vannacht ten noordoosten van leper in de weer.

Londen, 24 september. De Britse admiraliteit spreekt de mededeling
tegen, dat de kathedraal te Oostende bij het jongste bombardement
zou getroffen zijn. Ze wijst er op, dat blijkens foto’s een droogdok is
gezonken. Het helde over. Een werkplaats op een werf is volslagen
vernield. Zeven andere zijn beschadigd. Van de duikbootloods is een
stuk af.

Belgié en de antwoordnota van de middelrijiken op de
vredesvoorstellen van de Paus.

Havre, 24 september. Ik heb Carton de Wiart, minister van justitie en
ondervoorzitter van de ministerraad, naar zijn mening gevraagd over
het antwoord der middelrijken aan de Paus. Hij antwoordde: Ik heb
u persoonlijk niets te zeggen over een dergelijk antwoord, indien
men zulk een naam aan een dergelijk document kan geven. Zij, die
het zullen bespreken, zullen ongetwijfeld de nadruk vestigen op de
woorden: de maatschappij der mensen zal slechts kunnen genezen



door een vermeerdering van morele kracht en van het recht. De
oorlog is vruchtbaar aan buitengewone vertoningen, doch van al
deze vertoningen schijnt mij de vermetelheid van een dergelijke
verklaring niet de minst belangrijke. Men staat verbluft dat de
mogendheid, die een dergelijke verklaring opstelt, degene is die, na
bezworen te hebben de onafhankelijkheid en de onzijdigheid van
Belgié te beschermen, alle rechten tegenover ons land heeft
geschonden en alle misdaden op onze vaderlandse bodem
opgestapeld heeft.

Dit is de mening van de Belgische minister.
Uit de Vlaamse Beweging. — Nederlands-Belgische toenadering.
Van onze medewerker:

Was, om de aangegeven redenen, de belangstelling van vele
Nederlanders steeds wat kalm gestemd tegenover de Vlaamse
Beweging, op dit ogenblik is hun belangstelling voor het activisme in
de Vlaamse Beweging ingekrompen tot een afzijdig toezien. Men
hoeft de oorzaak daarvan niet ver te zoeken. De Nederlander is te
loyaal gehecht aan zijn vorstenhuis, aan zijn land, en ook, in benarde
tijden, aan zijn regering, dan dat hij de politiek van hinderlagen zou
kunnen billijken, die de activisten — welke rechtmatige klachten zij
ook kunnen uiten tegen hun regering — voeren tegen hun
landsbestuur, nu Belgié zichzelf niet is. Wat de activisten in deze te
horen kregen van mannen als dr. H. T. Colenbrander, Albert Verweij,
prof. A. H. Struijcken, prof. A. J. van Hamel en anderen, hoeft dan ook
niet de minste verbazing te wekken bij die Vlamingen, die,
ongeduldig, aangevlogen zijn op de rode lap, welke de Duitsers hun
voorhielden.



Nu sommige Vlamingen in hun strijd tegen hun landsregering zo ver
geraakt zijn, dat ze steun zoeken bij het militair sterkere Duitsland,
nu hun voorhoede reeds een revolutionaire houding aanneemt, zal
het zaak zijn dat de Nederlanders meer dan ooit van hun kalme
“degelijkheid” getuigen.

Laten de activisten nog zozeer verbitterd zijn op het “Holland, dat
zichzelf eerst met een praktisch brutaal egoisme liefheeft”. Holland
zegt: ik kan niet anders, mag niet anders, als politiek volgroeid land.
Hier mag nog even herhaald worden wat de N. R. C. schreef toen het
activisme nog maar een aanvang nam (24 augustus 1915): “Holland
kan thans voor Vlaanderen niets dan zichzelf te handhaven. Wie het
anders begrijpt, wie zijn raad opdringt en zijn bijstand, wie
Vlaanderen een uitweg wil wijzen en het daarop voortstuwen,
miskent en schaadt hoge belangen van Holland en dus van
Vlaanderen zelf niet minder.”

Eveneens mag er gewezen worden op het oordeel van dr. H. T.
Colenbrander, dat zeker wel kan gelden als dat van de overgrote
meerderheid der Nederlanders: “Men zou zo zeggen, dat het
ogenblik, waarin Belgié niet over zichzelf beschikt, niet juist het
aangewezene is om een binnenlandse kwestie tot oplossing te
brengen. Een binnenlandse Belgische kwestie; want wij mogen als
leden van de Dietse stam, in haar oplossing het levendigste belang
stellen, als burgers van de staat Nederland gaat ons de zaak niet aan,
ligt ze buiten onze bevoegdheid, en we hebben er heiliger dan ooit
voor te waken die bevoegdheid niet te overschrijden, nu elke stap
daarbuiten onberekenbare gevolgen kan hebben voor onszelf. “Je
maintiendrai” luidt onze wapenspreuk; niet “Je m’embourderai” (De
Gids, april 1916).

Naarmate de gebeurtenissen in Belgié hun verloop nemen, is er hoe
langer hoe minder behoefte om van dit standpunt af te wijken. Er is



geen enkele ernstige reden om de betrekkingen van goede
burenvriendschap tussen de beide kleine staten Belgié en Nederland
voor de toekomst te schaden. Er zijn redenen te over om op zijn
hoede te blijven voor allerlei politieke plannen, die bij het eindigen
van de oorlog zullen opduiken. In de laatste dagen wordt beproefd
om de idee van het scheppen van een Groot-Nederlandse staat in
Europa ingang te doen vinden. Tot nog toe hadden wij slechts bij
pozen een zwak gebaar waargenomen, dat die richting uit wees. Men
heeft die wegwijzers laten staan voor wat ze waren. Nu wordt de idee
in concrete vorm naar voor gebracht: van activistische zijde, in het
laatste nummer van De Toekomst; van Duitse zijde, in de onlangs
verschenen Kriegsziele van dr. A. Jaffé. Doe mee wie wil aan zulk een
avontuurlijke politiek in de huidige Europese verwikkelingen. Ik
geloof niet, dat er vele bezadigde Vlamingen voor zullen te vinden
zijn, hoe genegen ze Nederland ook zijn. Of er ook Nederlanders,
andere dan die van De Toekomst en De Toorts, zullen aan meedoen?

Dat de Nederlanders zich angstvallig van het terrein der politiek in de
Vlaamse Beweging willen weg houden, moet echter niet uitsluiten
dat zij op cultureel gebied aan de Vlamingen geven wat ze te geven
hebben, net als de Fransen het aan de Walen mogen geven. Er staan
in het boekje van K. van den Oever, tussendoor, harde waarheden
omtrent de wijze, waarop de Nederlanders, in deze kwestie, hun
morele plicht veronachtzaamd hebben. Mochten zij ter harte
genomen worden door de congressisten der Taal- en Letterkundige
congressen, de leden van de Maatschappij voor Nederlandse
Letterkunde, van de vereniging van Letterkundigen, de journalisten.
Ik vernoem hier slechts deze categorieén van Nederlanders ... De
andere moeten nog beginnen met even aan de taalgenoten in Belgié
te denken.

Het wordt tijd dat de culturele toenadering tussen de Nederlanders
en de Vlamingen ernstig bewerkt wordt. Dit kan, tot voordeel van de



Nederlanders, tot voordeel van de Vlamingen, en zonder dat de
staten, Belgié en Nederland er in enen dele geschaad worden.

Toenadering? Maar er is zoveel wat ons scheidt, ook als men de
geschiedenis en de politiek opzij zet ... Er is inderdaad een grondig
verschil in levensopvatting, in karakter, in temperament; en dat heeft
zich in deze tijden van wrijving meer dan eens zeer duidelijk
geopenbaard. Dit onderscheid is echter niet van die aard dat er van
geen culturele toenadering zou kunnen sprake zijn. Het is zelfs een
element dat de toenadering voordeliger kan maken: wat de ene te
veel heeft, ontbreekt grotendeels aan de andere, en een aanvullende
wisselwerking wordt aldus voor beiden een verrijking.

Het is wel erg jammer, dat deze toenadering zo lange tijd aan de
oppervlakte bleef, zelfs nu nog, nu zoveel Vlamingen over Nederland
verspreid leven. Het zou een daad van gulle gastvrijheid zijn, als van
Nederlandse zijde, zonder dralen, op intellectueel gebied, die
toenadering duchtig voorbereid werd. Er komt straks een tijd,
waarop men in het vernieuwde Belgié de twistvraag van de Vlaamse
Beweging in haar hoofdlijnen tot een oplossing zal willen brengen, en
waarop dan de Vlaamse Belgen zelf, op hun beurt, zich naar
Nederland zullen wenden om doeltreffende hulp voor het stevig en
blijvend opbouwen van de Nederlandse cultuur bij hen. Dan zal men
weer de vertrouwde stem horen van de vele gezaghebbende
Vlamingen, die nu niet mogen spreken. Er zullen dan raadgevers,
leerboeken, leerkrachten, sprekers, kunstenaars nodig zijn en men
zal ze in Nederland zoeken. Laten de Nederlanders die culturele
toenadering voorbereiden en reeds nu met de Vlamingen die hier
leven, het nodige fluidum tussen geesten en gemoederen wisselen.

Dinsdag 25 september 1917 — avondeditie



Londen, 25 september. Ten oosten en ten noorden van leper was de
vijandelijke artillerie ’s nachts roerig.

Londen, 25 september. Sir Edward Carson, die gast geweest is in het
hoofdkwartier van Haig, is te Londen teruggekeerd en heeft in een
gesprek met een journalist gezegd, dat twee dingen hem bijzonder
getroffen hadden. Het eerste was het volmaakt wetenschappelijk en
bewonderenswaardig karakter van de organisatie, die door de
Engelse bevelvoering is ingericht. Het tweede was de uitgestrektheid
van het gebied, dat beslagen wordt door een rusteloze
oorlogsnijverheid.

Carson sprak verder over de vreselijke verwoesting, die in Frankrijk
en Belgié is aangericht. Geen beschrijving kan er recht aan laten
wedervaren. “Het is moeilijk te geloven dat de streek die er uit ziet
als een uitgestrekte hobbelige heide of als veenland, dat bedekt is
met alle mogelijke rommel en vuilnis en zonder een spoor van
menselijke woonsteden of menselijke zorg, voor de komst van de
Hunnen een rijke hoogvlakte was, met tarwe, rogge, bieten,
aardappelen, hop, appel- en pruimenbomen, dat er vrolijke groepjes
huisjes met tuinen omheen lagen, waarvan men nu nauwelijks meer
een spoor kan vinden. Het spijt mij, dat niet elke Engelsman die
afschuwelijke verwoesting met eigen ogen kan zien”.

“Geen herstel,” besloot Carson, “kan ooit goed maken wat de Duitse
misdaad tegen de mensheid vernietigd heeft.” Niemand kon echter
het werk van de Hunnen aanschouwen, zonder de gelofte te doen,
dat het herstel zo volledig moet zijn als Frankrijk en zijn bondgenoten
maar bij mogelijkheid van de verwoester kunnen afdwingen.

De koning van Belgié te Verdun.



Parijs, 25 september. Vergezeld door de president der republiek en
door generaal Pétain, is de koning van Belgié te Verdun aangekomen,
heeft voor de stad de Franse troepen beschouwd die er zich hebben
onderscheiden en aan een aantal generaals, officieren en soldaten
de militaire orde uitgereikt.

Poincaré heeft Castelnau de militaire medaille overhandigd. Na de
troepenschouw hebben de koning en de president zich vanuit een
waarnemingspost overtuigd van de uitgestrektheid der Franse
terreinwinst en van de militaire waarde ervan.

Men meldt ons uit Oostburg.

Gisteren is de actie der vliegmachines boven Belgié weer druk
geweest. Men kon ook merken dat er bommen werden geworpen.’s
Namiddags nam de actie in de richting van leper ook hevig in kracht
toe. Ze werd tot laat in de afgelopen nacht voortgezet. In de richting
van Brugge werden ’s avonds bomaanvallen uit de lucht gedaan. De
gehele dag was het gesnor niet van de lucht.



