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Dankbare Belgen. 

De te Roosendaal vertoevende Belgen hebben gisteren dank en 
hulde gebracht aan die gemeente, door haar in een daartoe belegde 
buitengewone zitting van de gemeenteraad, bijgewoond door tal van 
genodigden, onder wie militaire en geestelijke autoriteiten, een 
geschilderd portret van de burgemeester, de heer A. L. G. H. M. 
Coenen, aan te bieden. De voorzitter van het huldigingscomité 
herdacht in een gloedvolle rede, wat de gemeente Roosendaal en 
inzonderheid haar burgemeester, voor de gevluchte Belgen heeft 
gedaan en nog doet. 

In de Katholieke Kring werd verder een cantate, Aan Nederland, ten 
gehore gebracht. 

Parijs, 23 september. Officieel. In België hebben onze vliegers de 
stations van Staden, Roeselare en Kortemark gebombardeerd. 

Londen, 23 september. Officieel. De vijandelijke artillerie is ’s nachts 
in het vak van Ieper erg in touw geweest. 

Londen, 23 september. Officieel. Vanochtend in de vroegte hebben 
wij een aanval van Duitse stormtroepen ten noordoosten van 
Langemark volkomen afgeslagen en 25 gevangenen gemaakt. Daarop 
zijn Engelse regimenten tot de aanval overgegaan en hebben na 
scherpe gevechten opnieuw een gedeelte van het Duitse 
verdedigingsstelsel in deze buurt ingenomen. Ook zijn hen een aantal 
gevangenen in handen gevallen. 

Op de rest van het slagfront vorderen wij goed met het versterken 
van het gewonnen terrein. De infanterieactie is er beperkt gebleven 



tot patrouillegevechten, waarin wij enkele gevangenen hebben 
gemaakt. Onze artillerie blijft in touw. 

Sedert het begin van ons offensief op het front bij Ieper hebben wij 
3243 gevangenen gemaakt, onder wie 80 officieren. 

Londen, 23 september. Officieel avondbericht. In de loop van de dag 
zijn weer hevige gevechten geleverd ten zuiden van de weg Ieper-
Menen. De vijand heeft met grote vastberadenheid, maar zonder 
succes gevochten, om de stelling van de hoogterand van de 
Torengehuchten te heroveren. In de loop van de dag zijn drie 
krachtige tegenaanvallen ten noorden van de Torengehuchten door 
de troepen uit Durham volkomen afgeslagen. 

Herhaalde aanvallen van de vijand verder naar het zuiden dwongen 
onze vooruitgeschoven troepen enigszins terug te trekken van een 
gedeelte, dat zij gisterenochtend in die streek veroverd hadden. De 
gehele stelling kwam later weer in ons bezit. (Deze zin is verminkt en 
het kan zijn, dat hij anders moet luiden – Redactie). 

Op het overige slagfront heeft de vijand geen nieuwe tegenaanvallen 
gedaan. 

De artilleriebedrijvigheid blijft aan weerszijden langs het gehele front 
groot. 

Berlijn, 23 september. Officieel: Legergroep Rupprecht: Een Engelse 
monitor, gesteund door waarnemende vliegers, beschoot 
gisterenmorgen Oostende. Enige granaten troffen de kathedraal, 
waarin een vroegmis gehouden werd. Zeven Belgen werden gedood 
en 24 zwaargewond. De monitor werd door het vuur van onze 
kustbatterijen verdreven. 



Aan het Vlaamse landfront bleef het artillerievuur na de plaatselijke 
gevechten van afwisselende sterkte. Tegen de avond steeg het ten 
noordoosten van Ieper weer tot roffelvuur. 

Er volgden krachtige, gedeeltelijke aanvallen van de Engelsen ten 
zuidoosten van St.-Juliaan. De vijand werd teruggeslagen. ’s Nachts 
hield het vuur op en kwam het niet tot bedrijvigheid van de  
infanterie. 

Berlijn, 23 september. Officieel avondbericht. Levendige 
artilleriestrijd in Vlaanderen. Van de fronten is voor het overige niets 
bijzonders gemeld. 

In de lucht. 

Berlijn, 23 september. Officieel: De vijanden verloren in het westen 
gisteren 14 vliegtuigen en een kabelballon. Luitenant Berthold 
behaalde zijn 23e overwinning in de lucht. Onderofficier Thom schoot 
terug twee vijandelijke vliegers in een luchtgevecht neer. 

Londen, 23 september. Officieel: Het weer verbeterde de 21e en 
grote bedrijvigheid in de lucht was daarvan het gevolg. Ten behoeve 
van de artillerie werd veel geslaagd werk gedaan. Onze vliegtuigen 
en ballons hielpen de kanonnen aan de schootsafstand tot 
vijandelijke batterijen, troepen in loopgraven en granaattrechters en 
andere wisselende doelen. Onze laag vliegende vliegtuigen bleven de 
infanterie en de konvooien van de vijand voor en achter het front 
beschieten. Ook het bombarderen werd voortgezet. Overdag werden 
vier ton bommen op het spoorwegstations van Roeselare, op het 
vliegveld ten zuidoosten van Kamerijk en op kantonnementen in de 
gevechtszone geworpen. ’s Nachts werden weer zes en een halve ton 
bommen geworpen op de spoorwegstations van Roeselare, Ledegem 
en Menen en op konvooien en troepen op de weg Menen-Ieper. Deze 



werden ook door de vliegers bestookt met machinegeweervuur. Ze 
schoten vele duizenden patronen af van een hoogte van 400 voet. 

De vliegtuigen van de vijand waren tot ’s namiddags buitengewoon 
bedrijvig. Daarna verflauwde die bedrijvigheid aanmerkelijk en 
bleven de vijandelijke vliegtuigen een heel eind ten oosten van onze 
linies en weigerden slag te leveren. 

Tien Duitse vliegtuigen werden in gevechten neergeschoten en acht 
andere stuurloos omlaag gedreven. Een ander vijandelijk vliegtuig is 
door onze infanterie op 20 dezer buiten de reeds gemelde 
neergeschoten. 

Twaalf van onze vliegtuigen worden vermist, waaronder er twee zijn 
die van een nachtelijke bombardeertocht niet zijn teruggekeerd. 

Londen, 24 september. Officieel: Eergisteren heeft het mistige weer 
de luchtactie belemmerd; niettemin hebben onze vliegers geslaagde 
bomaanvallen gedaan, 134 bommen zijn geworpen op vijandelijke 
kantonnementen, kampen en vliegvelden. ’s Nachts zijn 3 ton 
bommen geworpen op de stations van de spoorweg Roeselare-
Menen-Wervik. 

Wij hebben 4 vijandelijke toestellen geveld en vijf stuurloos naar 
beneden gedreven. Twee van onze toestellen zijn zoek. 

Londen, 23 september. De admiraliteit deelt mede: Onze 
marinevliegers hebben de 21e aanvallen gedaan op de stations van 
Torhout en Kortemark. Het station en de spoorweg te Torhout 
werden getroffen en geraakten in brand, evenals de 
stationsgebouwen te Kortemark. Gisteren zijn bommen geworpen op 
de havenwerken van Oostende. 

Al onze toestellen zijn behouden teruggekeerd. 


