Zaterdag 21 juli 1917 — ochtendeditie

Londen, 20 juli. Officieel: Vannacht hebben wij bij geslaagde
overvallen tegenover Gavrelle en ten noorden van leper
verscheidene gevangenen gemaakt.

Berlijn, 20 juli. Officieel avondbericht: In het westen slechts in
Vlaanderen sterke geschutstrijd.

Uit Belgié.
Het Vlaamsche Nieuws meldt:

De anders zo rustige streek van Haspengouw wordt steeds
voortdurend geteisterd door lieden van alle slag en elke ouderdom,
die vroeg en laat, komende ook soms van heel ver, de velden aflopen
op zoek naar al wat hun onder de handen valt; hoven worden
geplunderd, onrijp fruit en niet-volwassen aardappelen geroofd,
afsluitingen vernield, takken van bomen gerukt, halmen van aren
ontdaan, hooi meegenomen! Waar gaat het naar toe?

Voor de kleine landlieden en werkmanshoofden, vaders van talrijke
kleuters, bestaat soms een verontschuldiging, want velen van hen
lijden honger en hun bevoorrading is zeer slecht verzorgd.

Sedert geruime tijd werd de velden, bijzonderlijk de graanakkers,
gelegen in de omstreken van de gemeenten Landen, Attenhoven,
Rumpsdorp, Neerhespen, Laar, Neerwinden het mikpunt van de
nachtelijke dieven, welke het bijzonder gemunt hadden op de gerst-
en korenaren, die ze met messen en sikkels afsneden en meenamen.

Eindelijk gelukte het aan de plaatselijke nachtwacht, geholpen door
de Duitse veldgendarmen, een ganse bende nachtelijke schelmen te
vatten.



Negentien personen zijn reeds aangehouden en naar Landen
overgebracht.

Zaterdag 21 juli 1917 — avondeditie
De Belgische nationale feestdag.

Havre, 21 juli. De verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid is
vandaag op de gebruikelijke wijze met een huldiging van de vlag
gevierd. De plechtigheid werd geleid door generaal De Grunne, die
het Leve Belgié! Leve Frankrijk! Leve Engeland inzette.

De muziek speelde de volksliederen. Er waren afgevaardigden van
alle legers tegenwoordig en generaal Jungbluth deelde
onderscheidingen uit. Leden van de regering waren aanwezig. In het
Belgische hospitaal had een soortgelijke plechtigheid plaats.

Koningin Elisabeth der Belgen.

De koningin der Belgen zal woensdag haar 41°¢ verjaardag vieren.
Twee artikels in Vrij Belgié huldigen de nobele vorstin, het ene is van
de redactie van het weekblad, het andere van André de Ridder. Aan
het artikel van Vrij Belgié ontlenen wij het volgende:

Nobel en groot is het voorbeeld dat onze vorstin aan allen heeft
gegeven. Ze is haar volk voorgegaan op de weg der smart. Ze heeft
met een onwankelbare krachtsinspanning en een wilskrachtige
energie haar lot aanvaard. Moedig is ze haar Koninklijke echtgenoot
in de ballingschap gevolgd en waar zij het dank zij haar hoge
geboorte, zoveel makkelijker en beter kon hebben, heeft zij uit de
vrije wil van haar gemoed de zware taak op zich genomen. Fréle en
tenger, toch heeft haar niet sterke gesteltenis de lichamelijke en



geestelijke vermoeienissen gedragen. Zichzelf heeft zij geen ogenblik
ontzien, om daar te zijn, waar haar heerlijk volk voor de vrijheid
vocht.

Wat zij, zo eenvoudig en zo simpel, voor ons volk heeft gedaan; men
hoeft het slechts onze soldaten te vragen. Ze zullen ons over haar
spreken met de vrome eerbied, waarmee men van een heilige en een
zuivere liefde gewaagt. We wisten reeds uit haar daden van het
verleden hoe groot haar hart was voor de zwakken en de armen en
hoe haar barmhartigheid geen droefenis buitensloot. Wij konden van
haar veel verwachten en iedereen die wist hoe puur haar mildheid
was, begreep dat zij in dagen van nood voor haar volk een echte
moeder zou zijn. Maar niemand zal ooit weten wat deze vrouw
geleden heeft; geleden van de jammerlijke uittocht, waarvan zij al de
droevige episoden heeft meegemaakt; geleden van al de smarten,
die zij heeft getroost.

Ze leeft nu, al de smartelijke maanden reeds, te midden van de
gruwelijke oorlogsellende. Hoe diep moet haar hart gekwetst zijn; zij,
die zo oprecht in heel de tedere bekoring van kunst en schoonheid
geloofde. Was zij zelf niet een verfijnde artieste, vol belangstelling en
sympathie voor elke uiting van het intellectuele leven; leefde zij dan
niet in een gaaf en schoon geluk, te midden van haar kinderen, vol
innige genegenheid en belangstelling, delend in de taak van haar
gemaal, die met ernstige plichtsbetrachting en onvermoeide studie-
ijver, zijn volk voor ging en ons allen de weg naar een grote toekomst
wees?

Nu zijn de dagen vol rouw; nu is enkel nog droeve smart de enige
werkelijkheid.

En door heel de bange ellende, is koningin Elisabeth met stille
schreden gegaan. Overal is zij geweest waar de pijn om troost en



verzachting smeekte. Haar handen hebben aan zovelen verlichting
gebracht en niemand heeft tevergeefs om haar geroepen.

En waar de dood zijn taak volbracht, meedogenloos en
onbarmhartig, daar heeft zij de laatste stonden van de arme, moe
gevochten strijder, licht gemaakt.

Aan het artikel van André de Ridder ontlenen wij dit:
Heel de oorlogswerkelijkheid is veranderd.

Maar achter de l)zer rijst — niet minder schoon en innig dan vroeger,
omdat ze nooit leugen of mise-en-scéne nodig heeft gehad om ons
te ontroeren — de fréle gestalte van Elisabeth ... Dit jaar, gelijk de
vorige, verzoekt men ons, die de wankele pen hanteren van onze
liefde voor de koningin blijk te geven. En waar men aarzelt, omdat er
toch zo dikwijls en overal, in alle talen van de wereld, en op alle
tonen, bewijs van hulde is gekomen voor haar die zo eenvoudig haar
plicht vervult, de liefde dringt naar boven, welt toch nog in enkele
woorden los ... Liefde dwingt tot belijden, en in de avond zijn twee
minnaars nooit uitgepraat, herleeft steeds dezelfde vraag, dezelfde
belofte op hun lippen ...

Zo breekt uit onze liefde vol onderdanigheid en ontzag, nu ook dit
jaar zoals het vorige, de zang los, het ritme van vreugde omdat de
storm haar niet heeft geknakt en haar heeft laten bloeien in
Koninklijke schoonheid, deemoed en gelatenheid, naast Albert de
held ...

Ze ontroeren allebei wel het meest door de eenvoud van hun
dapperheid en de bescheidenheid van hun opofferend gebaar en hun
zwijgend volbrengen van de taak .. Geen interviews en geen
proclamaties, geen speechen en geen toasts, geen reizen langs het
front doch in deze tijd van zegevierende “praters” en op de trom van



de roem roffelende ministers, diplomaten, generaals en zelfs
vorsten, ligt hun leven in de schaduw en zingt slechts het zachte lied
van de Noordzee boven de gedoken stilte en de duistere rust van hun
villa-paleis in de duinen ...

En in de eerbied voor die vorstin en die vorst is geen de minste
verzwakking geslopen.

Doch ze stijgt met de dag, naarmate de oorlog een meer gewoon en
minder schokkend en minder theatraal gebeuren wordt ...

Vrij Belgié.

Van Vrij Belgié, het weekblad onder leiding van Frans van Cauwelaert
en Julius Hoste jr., is het 100° nummer verschenen. In een voor die
gebeurtenis geschreven artikel zegt de redactie van het blad o.m.:

Het geloof in de goede beginselen, die ons hebben geleid in de
politiek, door alle tijdelijke verwikkelingen heen, heeft ons niet
bedrogen. Langzamerhand immers werken zich, uit deze chaos der
zedelijke en stoffelijke vernielingen op zegevierende wijze de
onbedwingbare gedachten naar boven, welke wij steeds hebben
verdedigd. Het annexionisme heeft zijn nekslag gekregen; het
absolutisme, opgeworpen in het Duitse rijk, en de leuze van de
economische afsluitingen sterft uit voor de roep der volkeren naar
een wereldverbond van vrije en gelijkgerechtigde staten. Wij hebben
ons aangesloten bij de denkbeelden van Wilson, toen ze zowel in de
ententelanden als in de centrale rijken slechts wantrouwen en zelfs
verguizing vonden. Sindsdien is Amerika in het veld getreden aan
onze zijde, Rusland heeft het onbetrouwbare tsarisme afgeschud en
geheel de politiek van ons bevriende landen sluit zich meer en meer
aan bij de verheven beginselen van de grote staatsman van overzee.
En al heeft de rampspoedige bezetting, waaronder ons landje



zwoegt, het uur der afdoende hervormingen in ons eigen land
vertraagd, het zal niet met vermolmde theorieén zijn dat men ons
Vlaamse volk zal beletten zijn eigen plaats te veroveren in een vrij en
wedergeboren Belgié.”

Het Vlaamse zelfbesef is ondanks alles een groeiende werkelijkheid,
welke tegen elk gekonkel bestand is, van waar het ook moge komen.

Er is minder bijval nodig om te volharden op de door ons ingeslagen
weg en we hopen te volharden tot de laatste oorlogsdag met “Vrij
Belgié” om dan onmiddellijk met omvangrijker middelen en op
hardnekkiger wijze, de grootse strijd in te zetten voor Vlaanderens
heropleven in de schoot van een roemrijk Belgié en onder de regering
van een wijze vorst!

Bij het verschijnen van het 100° nummer van Vrij Belgié doen
verschillende “vriendenstemmen” zich horen. Zo bevat het weekblad
bijdragen van professor Treub, professor Struycken, Kruisheer
Linnebank, Hans, Janssens, Peeters, Waterschoot, prof. Forstmann
en Joh. De Maegt. Staatsraad Struycken schrijft:

“Vrij Belgié” was de leuze, waaronder gij als ballingen voor uw
vaderland hebt gewerkt. Leuze vol zin. Getuigenis, wat laster ook
mag zeggen, van onbesmet verleden, van trouw aan het gegeven
woord, van eer en recht en plicht. Gebaar van fierheid, de blik gericht
naar Luik, waar de uitslag van de oorlog werd bepaald, naar de lJzer,
waar op het laatste stukje vrije grond de Vlaamse jongens sterven
voor het vaderland, naar geheel het gebied, waar ondanks ellende en
verdrukking de vaderlandse geest niet voor de vijand buigt.
Onwrikbare eis van recht, die geheel de wereld tot de hare maakt,
tot herstel van al het onrecht en leed; het Belgische volk aangedaan.
Woord van verachting voor de weinigen, die in de bitterheid van het
gemoed om veel onrecht en smaad van de eigen taal geleden, in



dwaze verblinding onderdak hebben gezocht bij de vijand van hun
land. Bitter verwijt tot de verdwaalden, die ondanks al het bloed en
lijden van de uwen voor het gemene vaderland van iedereen nog het
licht niet willen doen schijnen over de toekomst van uw stam. “Vrij
Belgié” dat het weldra de kreet moge zijn van verlossing en jubel,
waarmee gij, de tranen in het oog, het vaderland wilt begroeten, een
vrij volk in een vrije staat.



