
Donderdag 5 juli 1917 – ochtendeditie 

Luchtaanval op de haven van Brugge. 

Londen, 4 juli. Naar de admiraliteit meldt, hebben Engelse 
zeevliegtuigen in de nacht van 2 op 3 juli de haven van Brugge en het 
munitiedepot van Lichtervelde gebombardeerd. Verscheidene 
tonnen bommen zijn met goed gevolg geworpen. De toestellen zijn 
ongedeerd ingerukt. 

De Vlaamse boeren en de Franse landbouwcrisis. 

St. Adresse, 22 juni 1917. 

Het aantal tot de landbouw behorende Vlaamse vluchtelingen in 
Frankrijk bedraagt vele tienduizenden, ja overschrijdt vermoedelijk 
belangrijk de 100.000. Bij de ontzaglijke omvang, die de 
landbouwcrisis daar genomen heeft, is het natuurlijk van zeer grote 
betekenis of van zulk een belangrijk aantal zeer geschikte 
werkkrachten wel al het profijt wordt getrokken, hetwelk er 
redelijkerwijze van mag worden verwacht. En nu kan reeds 
aanstonds worden gezegd, dat het inderdaad aan de Vlaamse boeren 
is gelukt tijdens hun ballingschap op zeer lofwaardige wijze niet 
alleen in eigen bestaan te voorzien, maar ook door hun arbeid te 
voorkomen, dat een zeer groot aantal hectaren vruchtbare bodem 
tot woestheid terugvielen. 

Een groot deel van de Vlaamse landarbeiders was reeds sinds jaar en 
dag gewoon naar de Franse landbouwprovincies van het 
noordwesten te trekken, om daar op de steeds meer ontvolkte 
hoeven als seizoenarbeiders een flink loon te verdienen. Die 
“Fransmans” – zoals zij in Vlaanderen worden genoemd – vonden 
ook nu spoedig de weg naar goed betaalde arbeid. Het merendeel 
van hen baarde dus weinig zorgen aan de overheid en de 



liefdadigheid die zich met het lot van de vluchtelingen bezig hielden. 
Alleen dat deel, hetwelke deze keer noodzakelijkerwijs van hun 
gehele familie was vergezeld, en niet in het seizoen was 
aangekomen, had wat moeite om onderdak te vinden. Maar gewend 
als zij waren, in den vreemde naar werk om te zien, geraakten ook zij 
weldra aan de slag, hoewel buiten hun “stiel”, zoals men in 
Vlaanderen zegt. 

Heel wat minder goed was het met hen gesteld, die anders allerminst 
neiging betonen om hun dorp te verlaten, de pachters en boeren, die 
thans met hun in de regel grote gezinnen de pachthoeve of het erf 
waren ontvlucht, om de dorpelingen te vergezellen naar den 
vreemde in de meest harde betekenis van het woord. Voor die 
mensen, die betrekkelijk aan meer welstand gewoon waren, werd de 
mogelijkheid om aan de slag te komen niet alleen bemoeilijkt door 
het grote gezin, maar vooral door het veel geringer 
aanpassingsvermogen en het gemis van bekendheid met het Frans. 
Hoewel de plaatselijke overheid, vooral de prefecturen, en ook de 
commissie, alles in het werk stellen, wat maar in hun vermogen was, 
om die boerenbevolking voor de landbouw te behouden, bleef zij 
zeer achter bij de “Fransmans”. 

Er was dus alle reden voor om zich in het bijzonder met het lot van 
die talrijke landbouwfamilies bezig te houden, waar hun ronddwalen 
ook voor de algemene landbouwtoestand zelf hoogst nadelig was. 
Hun verzeild raken in allerhande op zich zelf nuttige, maar voor hen 
zelf weinig geschikte arbeidsgelegenheden, (sjouwerswerk vooral, 
houthakken, wegwerk, enz.) deed voor de landbouw, die nog het 
meest dringend van al arbeiders nodig had, tal van goed bruikbare 
arbeidskrachten verloren gaan. Bovendien stond ernstig te vrezen, 
dat zo men niet organiserend optrad, ten gevolge van 
onoordeelkundige plaatsing de Vlaamse hulp voor de Franse 
landbouw beneden rechtmatige verwachting zou blijven. 



De crisis, waaraan de Franse landbouw bloot staat, openbaart zich 
niet alleen in het reeds voor de oorlog bestaande, en door de 
mobilisatie natuurlijk in ontzaglijke mate vermeerderd tekort aan 
arbeidskrachten, maar in even grote mate in het gebrek aan 
bedrijfsleiders en boerengezinnen, waardoor gehele hoeven verlaten 
blijven. En juist in de behoefte aan boerengezinnen konden de 
Vlaamse vluchtelingen voor een niet gering te schatten deel 
voorzien. Men kan zeggen, dat dit laatste sinds mei 1916 eerst goed 
is begrepen, want van die tijd af hebben de vluchtelingenzorg en de 
landbouwbelangen elkaar flink de hand gereikt. Sindsdien dagtekent 
de samenwerking van het vluchtelingencomité Schollaert met het 
Franse departement van landbouw en de prefecten van de 
landbouwgewesten en de landbouwsyndicaten. Zeer belangrijke 
diensten zijn ingericht, waarover de West-Vlaamse 
volksvertegenwoordiger, baron Gilles de Pélechy de hoede heeft. 

Men stond voor verschillende moeilijkheden. In de eerste plaats 
moest er naar worden gestreefd, dat tal  van personen, 
gezinshoofden en volwassenen, die allerhande werk, maar nu juist 
geen boerenwerk hadden opgevat, weer naar veld en boerderij 
terugkeerden. Een gehele wervingsarbeid moest met behulp van de 
werkbeurzen en haar vertakkingen worden ondernomen. Zij die tot 
landbouwwerk geschiktheid hadden, moesten met de 
arbeidsgelegenheid worden bekend gemaakt en bemiddeling vinden 
bij het onderhandelen met de werkgevers. Daarnaast moest getracht 
worden het verblijf bij de Franse boerenfamilie mogelijk te maken, 
want dikwijls gaf een luttel misverstand aanleiding tot het opnemen 
van de knapzak. Geschillen over loon en verblijfsgelegenheid werden 
onophoudelijk aan de besturen bekend gemaakt, zodat een 
afdoende regeling niet mocht uitblijven. 

De Belgische werkbeurs heeft aan deze moeilijkheden, die alle 
categorieën van landbouwers betroffen, het hoofd geboden, in de 



eerste plaats door bij de vluchtelingen-landbouwers, voor zover de 
omstandigheden het toelieten, een onderzoek in te stellen naar het 
werk hetwelk zij verrichtten. Door middel van vragenlijsten heeft de 
werkbeurs (die over geheel Frankrijk werkt) zich op de hoogte 
gesteld, waar en onder welke omstandigheden de boeren en 
landarbeiders zich in Frankrijk ophielden. Daarbij werd vooral gelet 
op de omstandigheid of zij al of niet door familieleden waren 
vergezeld. Betrof het een gezin of een familiegroep, dan werd ook 
ondervraagd naar het landbouwwerk, dat de vergezellende 
verwanten zouden kunnen verrichten. Ook werd natuurlijk 
omstandig gevraagd naar de soorten van boerenwerk waarvoor zij 
het meest in aanmerking kwamen, hun bekendheid met de moderne 
landbouwwerktuigen, en met bijzondere werkwijzen van het 
grootbedrijf. 

De werkbeurs verkreeg op die wijze een goed overzicht van wat de 
Franse landbouw van de Vlaamse werkkrachten zou mogen 
verwachten. Van de andere kant verschaften haar betrekkingen met 
de prefecten en besturen in de landbouwstreken haar de nodige 
bekendheid met de werkgelegenheid. De werkbeurs bracht weldra 
een ontzaglijk aantal werknemers en werkgevers tot elkaar, maar 
effende tevens de weg tot overeenstemming en tot behoorlijke 
verhouding. In de eerste plaats werd gezorgd voor een tweetalige 
arbeidsovereenkomst, die een einde moest maken aan de vele 
geschillen en misverstanden, die voor een niet gering deel 
voortsproten uit misverstaan in de letterlijke zin van het woord. Met 
de belangrijkste landbouwsyndicaten werd overeenstemming 
verkregen over enige, overeenkomstig de plaatselijke toestanden 
ingerichte, arbeidscontracten, waarin de loonregeling, vooral in de 
vele gevallen van stukloon, zeer minutieus was omschreven. Verder 
werd er steeds voor gezorgd dat de gezinnen bijeen bleven en een 
zeer behoorlijke huisvesting vonden, terwijl ook op de verdere 



verzorging, als voeding en rust, nauwlettend acht werd geslagen. 
Waar de werkbeurs tevens bij verplaatsingen kosteloos vervoer kon 
verschaffen en door haar inspectie in voortdurende aanraking kon 
blijven met de landbouwers en boerenknechten, daar duurde het 
niet lang of de schakel tussen de Vlaamse en de Franse 
belanghebbenden was spoedig zeer hecht. Het gelukte weldra een 
beduidende hoeveelheid landbouwers naar de landbouw terug te 
voeren en vooral velen een meer geschikte plaats te bezorgen. 

Maar de hoofdwerkzaamheid, die het meest van invloed zou zijn bij 
het verlenen van werkelijk afdoende hulp aan de Franse landbouw, 
lag in een andere richting. Zo spoedig men zag, dat inderdaad een 
zeer groot aantal pachters en kleine eigen boeren die in België een 
groter of kleiner bedrijf hadden geleid, zich onder de vluchtelingen 
bevonden en dat ook onder de overigen er tal van gezinnen waren, 
die gemakkelijk een niet al te grote boerderij zelf zouden kunnen 
drijven, is men pogingen in het werk gaan stellen die 
vluchtelingengezinnen aan te wenden voor de bevolking der verlaten 
hoeven. Ook in dat opzicht is men geslaagd. 

Een groot aantal grondbezitters en eigenaars van hoeven, die 
tengevolge van de mobilisatie het bedrijf hadden moeten opgeven, 
waren graag bereid hun hoeven te laten exploiteren. Men kon daarbij 
een stelsel volgen, dat in sommige landbouwstreken van Frankrijk 
nog zeer verbreid is, en waarbij de “pachter” over geen kapitaal hoeft 
te beschikken. 

De vluchtelingen-boeren die zo de zorg voor de goede gang van zaken 
op een hoeve op zich namen, deden dit in sommige gevallen als 
maitre-valet of gerant, maar in de regel als “pachter” volgens het 
stelsel van “métayage”, waarbij de eigenaar niet allen de grond en de 
hoeve, maar ook de levende have, de werktuigen en het zaad net als 
de meststoffen beschikbaar stelt, zodat de “pachter” over niets 



anders dan zijn werkkracht en die van zijn overige gezinsleden 
behoeft te beschikken. De opbrengst wordt tussen “pachter” en 
eigenaar ongeveer gelijk verdeeld. 

Dat de pogingen in die richting beproefd niet zonder goede uitslag 
zijn gebleven, moge blijken uit het hoge cijfer van hectaren grond op 
die wijze weer in cultuur gebracht. Niet minder dan 12.000 ha grond 
worden volgens dat stelsel door een 300 Vlaamse boerengezinnen 
bebouwd, voor de duur van de oorlog. Voor de duur van de oorlog, 
want de Belgische commissie, die er naar streeft alle gezinnen voor 
een vol jaar te plaatsen richt de overeenkomsten voor de 
“pachtende” gezinnen in voor de tijd van het gedwongen verblijf in 
het buitenland, daar zij natuurlijk in niet de geringste mate de eigen 
landbouw van boerengezinnen wil beroven. 

Ook bij deze pachtcontracten houden de werkbeurs en de 
vertegenwoordigers van het comité Schollaert zoveel mogelijk 
toezicht op de behoorlijke uitvoering en staan de boeren met raad 
en daad bij in de vele gevallen waarin hun verblijf op vreemde bodem 
zijn eigenaardige moeilijkheden vertoont. 

Nog in een ander opzicht tracht men van Belgische zijde tegemoet te 
komen aan het tekort van arbeidskrachten in Frankrijk. Er wordt 
namelijk een beroep gedaan op de oorlogsverminkten, waarvan een 
deel zeer goed geschikt is voor landbouwwerk, terwijl ook de beide 
grote invalideninrichtingen, die van Port Villez en die van St. Adresse, 
een groot aantal landbouwers teug voor hun arbeid geschikt hebben 
gemaakt. Naar wij juist hoorden verluiden, zal binnenkort worden 
overgegaan tot het pensioneren van een groot aantal invaliden en 
ongeschikten. Daarvan zal het overgrote deel aan het gewone 
arbeidsleven worden teruggegeven. Op het ogenblik staat door het 
“verlof zonder soldij” ook reeds de mogelijkheid open om voor de 



dienst afgekeurden naar het land te zenden. Ook hebben sommige 
depots grote “ontginningen” van verlaten akkers ter hand genomen. 

De genomen maatregelen werken alle tot grote tevredenheid, niet 
alleen van de Franse overheden en eigenaars, maar ook van de 
Vlaamse vluchtelingen. Wat de laatsten betreft, zij hebben er een 
middel tot betrekkelijk grote welstand door gevonden. Hun verspreid 
zijn, en de daarmee samenhangende hulpeloosheid is er door 
verminderd, want, in de Franse landbouwstreken, die voor hun hulp 
in aanmerking komen, dus in hoofdzaak Pas de Calais, , Seine et Oise, 
Seine Inférieure, en Calvados, daar voelen zij zich niet zo alleen, daar 
vinden zij overal “Fransmans” en Vlaamse boeren, en voor alles een 
werk dat hen naar de hand staat. En dat laatste is voor dit ijverig slag 
wellicht het voornaamste. Bovendien heeft het langdurig verblijf van 
de seizoenarbeiders reeds jaren geleden enig Vlaams verband doen 
ontstaan, waardoor de nieuw aangekomenen zich niet al te 
afgezonderd moeten voelen. Wat van Parijs uit door het uitgebreide 
werk “Ons Vlaanderen” voor hen wordt gedaan, zal blijken als wij 
over de morele toestand der Vlamingen een en ander kunnen 
mededelen. 

Uit Luikerland. 

Zo ik u heden over niets dan kleine dingen en beuzelarijen schrijf, 
alledaagse voorvalletjes en zaakjes, zoals ze zich gewoon of ergerlijk 
voordoen in oorlogstijd, waarin alles ondersteboven wordt geslagen, 
dan bekomt u heel zeker een schets van een deel van ons leven op 
de huidige dag. Wie dan meteen, voor zover hij zich nog de 
vredeszegen kan herinneren, een vergelijking maakt tussen zoveel 
moois dat tot het verleden behoort en zoveel groeiend kwaad dat 
alom gedijt en woekert, zoveel lijden dat wordt doorstaan, gans 
nieuw en vroeger ongeweten lijden, met allerhande ruwheid en 
boosheid gemengd, wie die vergelijking helder maakt verkrijgt een 



denkbeeld van wat de mensheid kan en moet, zo spoedig de 
maatschappelijke verhoudingen uit hun verband slaan en de tucht 
bedorven is tot zedeloosheid, tot ontucht. In deze omstandigheden 
moet de mens jammeren om de vervallen evenmens en bekennen 
dat de beestachtigheid grenzeloos kan voortwoekeren, wanneer de 
deugd maar al te vaak geen drijfveer meer heeft. 

Een menigvuldigheid mensen, die hier bedrukt leven onder het 
gewicht van de eindeloos droeve dagen – we zijn vandaag de 1053e 
oorlogsdag – niet zozeer omdat ze gebrek hebben, dan wel omdat 
zoveel roerloos ligt en zo weinig hoop daagt in de toekomst, kunnen 
zich niet voorstellen dat een andere menigvuldigheid langzaam meer 
met de tijd meegaat, speelt, lacht, danst, drinkt, veel geld verteert en 
gelegenheid zoekt om te verteren, juist alsof ze leefden in de 
heerlijkheid van een paradijs en er kommer noch gebrek was in geen 
van de talloze gezinnen, vroeger in de hemel vol alzijdig genot en 
thans verdoemd tot hellefoltering. Onze jaarlijkse kleine en grote 
kermissen komen weer aan de beurt in al onze gouwen. Er gaat geen 
zondag voorbij of de jeugd heeft gelegenheid tot voetbal spelen in 
menigvuldige dorpen, in al onze steden. In een gehucht van de grote 
boerengemeente Diepenbeek danste en zong en dronk men zo laat 
in de nacht, dat de politie moest tussenbeide komen en van het 
twintigtal jeugdige jongelingen en meisjes, die men in overtreding 
nam, was de grote meerderheid uit ondersteunde behoeftige 
gezinnen. Ondanks de strengheid van de Rijkswacht, hebben 
niettemin de hanengevechten in het geheim de ganse winter 
gewoekerd en ging er in het zuiden van Limburg, zomin als in het 
noorden van Luik, één zondag voorbij zonder dat een deel der 
jongelingschap van de ganse Haspengouwse streek haar drift tot 
geldverspilling kon botvieren aan het hanenperk, dat immer oorzaak 
is van geldwedden, braspartijen en vaak ruzie. De meest ernstige en 
zelfs zeer katholieke bladen dragen daartoe bij. Zo lezen wij: 



“Waltwilder kermis – Heden zondag vieren wij onze jaarlijkse kermis. 
Naar Waltwilder komt men van wijd en zijd, want men kan er zich 
eens goed vermaken, een stukje vlaai zal er ook wel zijn, niet al te 
wit, maar … Van hier maakt men een wandeling naar ons geliefd 
Amelsdorp, waar men nogal oude vrienden aantreft.” In het mooie 
stadje Loon klaagt men … 

We zullen alweer het blad maar laten spreken in zijn eigen taal. “De 
Loonse briefwisselaar heeft in een der laatst verschenen nummers 
melding gemaakt van het overtollig geldspelen dat de dorpsjeugd 
heeft aangetast en, onder zedelijk opzicht, een pijnlijke indruk op de 
eerlijke bevolking heeft gemaakt … Vorige zondag speelde men op 
verschillende plaatsen het geliefkoosd spel “Kruis of Munt”, en dit 
voor grof geld. Het ging zelfs zo ver dat men van 40 tot 50 mark de 
worp verwedde.” We kunnen getuigen dat er in onze steden geen 
marktdag voorbijgaat zonder dat, in steeds dezelfde drankhuizen, 
steeds dezelfde landslieden kaartspelen voor verbazend hoge 
sommen. Dit bewijst eenvoudig dat er, naast de erg getroffen en van 
alles beroofde noodlijdenden, anderen zijn zozeer met geld geladen, 
dat ze het laten vliegen als gewoon papier. 

Anderzijds kan de meest kortzichtige zonder bril vaststellen dat, wat 
sommigen er ook anders over mogen denken, de godsvrucht, de 
ware godsvrucht, verbazend is afgenomen. De boer, die gerust is en, 
zonder zich rijk te maken, er toch goed inzit, heeft nooit zozeer het 
besef gekregen – hij mag dan voor velen dwalen – dat de machtigste 
god het geld is en kerkbezoek twijfelachtig werkt. Hij stelt zich niet 
eens voor wat hij de hemel en zijn heiligen wel zou verzoeken om 
milder dan thans te worden bedeeld. Voor vrede zou hij wel bidden, 
doch hij merkt te duidelijk dat al de goden van de verschillende 
oorlogvoerenden nooit zo erg met elkaar hebben overhoop gelegen 
en het hun onmogelijk blijkt vrede te bekomen onder de mensen. 



Mensen, Walen uit Luikerland, die hij vroeger in lange tochten langs 
de Haspengouwse wegen zag bidden, bedevaarten in het gaan en in 
het keren, treft hij thans aan de poort van zijn boerderij. Ook zij 
bidden niet om kortweg hun gebrek te klagen en hem wat 
aardappelen of wat brood, milder nog, een vrachtje smokkelwaar te 
vragen. Ze trekken, deze lijders, zoals de beelden op de schilderijen 
van onze Laermans, door streken en straten. Als de avond valt, 
verdwijnen ze door stegen naar de wijde velden, opwaarts naar de 
Luikse hoogten, 35 kilometer ver, met hun last op de rug. Onderweg 
vallen ze wel uitgeput, als zware blokken, in een graanveld langs de 
binnenwegen of vinden een stal of schuur waar ze onder dak komen, 
totdat ze weer verder hun kruisweg kunnen doorsukkelen en in de 
vroegste morgenschemering bij vrouw en kroost het leven 
binnenbrengen voor luttele dagen. 

Intussen vieren de dieven hoogtij. De dorpsoverheden mogen 
nachtwachten inrichten, wiens zwaarste wapen een knuppel is, en 
verordeningen uitvaardigen, die, naar de letter meesterstukken zijn. 
Weinig of niets helpt. Geen week gaat er in een enkel dorp voorbij of 
er wordt gestolen. Sedert ik u daarover onlangs sprak, is het stelen 
een ware kunst, een behendige liefhebberij geworden. Hier steelt 
men uit het gebouw van de voedingsdienst, terwijl de wachters op 
hun post zijn. Elders berooft men klerenmagazijnen, men pakt 
schoeisel, men steelt halfrijp fruit. Een weduwe in de Maasvallei had 
een drachtige koe, tweeduizend frank waard, in een weiland. Zekere 
morgen vond ze er nog de kop, poten en ingewanden van terug met 
de huid van het kostbaar beest, waarin het ongeboren kalf was 
gewikkeld. Gebrek aan melk is geen gebrek meer. De boosdoeners 
melken de koeien ’s nachts, één na één, tot de laatste, en gaan met 
hun kostbare drank naar huis zonder enig spoor achter te laten. 

Ik verneem zoeven dat te Hasselt het goederenmagazijn van de 
buurttram werd opengebroken door het hangslot van de roldeur te 



verbrijzelen. Een kist voedingswaren, leer en modeartikelen werden 
geroofd. Het vroeg fruit dat reeds overal wordt geroofd kan moeilijk 
bepaald worden. 

 

Donderdag 5 juli 1917 – avondeditie 

Nederlanders te Antwerpen (van onze correspondent Emanuel de 
Bom). 

Antwerpen, 30 juni. 

De oorlog heeft veel uit elkaar gerukt en her en der verstrooid, 
onnoemelijk veel ellende gesticht, een massa laster, leugen en 
misverstand in de wereld geholpen: daarom ware het ook maar het 
beste, dat hij zo snel mogelijk uit de wereld zou zijn. Maar, naast veel 
lelijks en veel goors, bloeit hier en daar, als een bloempje tussen 
puinen, al eens iets op, waar we met sympathie en waardering op 
mogen kijken. Zo hebben, in deze tijden van volkerenhaat en 
ongekende beproevingen, onder de druk van gemeenschappelijk 
ondergane noden, mensen zich meer tot mensen aangetrokken 
gevoeld. De mens moet toch niet altijd en overal een wolf zijn voor 
zijn medemens. En wat moet er, grote God, van ons allen gaan 
geworden, als we niet eindelijk een einde gaan maken aan de grote 
verdwazing, die zulke verhoudingen aannam, dat we van een 
wereldondergang moeten gaan spreken? Wanneer komen we 
eindelijk tot inkeer, gaan we bevroeden, dat wij allen – groten en 
kleinen – een deel, hoe gering het ook zij, van de schuld op ons 
mogen nemen in de oorzaken, die de wereld tot de ontzettende 
misdaad, die deze oorlog is, geleid hebben? Hebben wij ons allen 
genoegzaam van het grote evangelische woord “gij zult niet doden!” 
doordrongen? Hebben wij overal tegenover het kwade wel het goede 



gesteld? Wie gaat vrijuit onder de razend verwoeden, die, in 
hopeloze warreling, elkaar de keel willen afbijten? Waar is de grote 
heilige man, die, naar het hoogste voorbeeld, het bevrijdende woord 
zal spreken, dat het mensdom uit de ban van ellende zal redden, 
waar het nu kreunend in te zuchten ligt? Is het mogelijk, dat, in deze 
tijd, uit gezalfde monden nog woorden van haat kunnen komen? Is 
iedereen zich bewust van de gruwelijke verantwoordelijkheid, die 
ieder woord, dat opnieuw haat aanvuurt, op zijn ellendig hoofd 
laadt? 

Mensen willen weer gaan tot mensen, er moet een einde komen aan 
al dat bloed, aan al die laagheid, aan die moorderij van ieder uur. Zijn 
er, die de droeve moed hebben, te beweren, dat wij niet snakken 
naar vrede, dan geef ik hun hier de stelligste logenstraffing: wij 
Belgen, wij smachten met heel ons verlangen naar een spoedige, 
naar een bestendige vrede. Uit alle monden heb ik het gehoord, uit 
de mond van duizenden, die gebrek lijden, zoals ze nooit geleden 
hebben, uit de mond van teringlijders, van verarmde, vervallen 
wrakken van mensen, uit de mond van vroeger sterke, gezonde, 
levensvreugdige mensen, uit die van hooggeplaatsten, maar vooral 
uit de mond van het volk. Ons volk heeft genoeg offers gebracht. 
Onze zonen, onze broers moeten niet verder geslachtofferd worden. 
Wij willen de vrede. 

Mensen, die vroeger met ogen van haat en wantrouwen elkaar 
beloerden, krijgen weer iets helders in hun blik. 

Hebt ge bemerkt, hoe, in de gruwelijke tijd, die we nu, hoop ik, 
welhaast geheel achter de rug hebben, in de oogopslag van de 
mensen iets innig-lelijks, iets, als ge er over denkt, om van het 
huiveren was? Georges Rodenbach schreef een bundel: Voyage dans 
les yeux. Er is een tijd geweest, dat de mensen elkaar niet meer frank 
en open in de ogen durfden kijken. Zochten ze niet overal het kwaad? 



Wat was er toch over ons gekomen, dat onze zielenspiegels zo 
besmeurd waren? Some rotting … ? Gelukkig zijn er tekens, dat het 
gaat luwen. En kijk, onmiddellijk wordt ge het gewaar, aan de 
dagelijkse omgang. Het komt me voor, dat er minder … gelasterd en 
belogen wordt, het vertrouwen keert weer, men wil weer broeders 
erkennen in anderen: is het geen teken, dat er iets in de lucht hangt, 
dat de vrede nadert? 

Mocht het zo zijn. 

Waar velen vroeger zich ongaarne buiten hun individualistische 
schulp waagden, geen aanbeveling meer zochten met anderen, daar 
is nu onwillekeurig de behoefte, het verlangen naar samenhorigheid 
ontwaakt. 

En wat voor het algemeen geldt, is ook waar voor afzonderlijke 
kringen. Zo hebben onder de Nederlanders, die sinds jaar en dag te 
Antwerpen gevestigd zijn en onze stad ook in de sombere uren 
getrouw zijn gebleven, enige vooraanstaande personen zich 
herinnerd, dat zij samen menig aanrakingspunt hebben, dat zij (als ik 
het zo eens mag zeggen) in zekere mate, een groot Hollands gezin 
uitmaken. Werkeloos zijn de Nederlanders, zoals u al weet, te 
Antwerpen niet gebleven, en, al konden zij voor de behoeftigen 
onder hen niet alles verkrijgen wat zij tot leniging van de noden 
hadden gewenst, het werk van het Nederlands Steuncomité bleef 
niet onvruchtbaar. Wie herinnert zich ook niet wat, onmiddellijk na 
de bezetting, hier door Noord-Nederlanders ten bate van de 
Belgische vluchtelingen en hun verwanten werd gedaan? Is het thans 
tot een prachtig werkend lichaam opgegroeide Land- en 
Tuinbouwcomité niet opgericht op het initiatief van één van uw 
landgenoten, de heer Van der Veen? 



En is in de zogenaamde Commission for Relief de Nederlandse 
medewerking, vooral nadat de Amerikaanse afgevaardigden zich 
moesten terugtrekken of op de achtergrond houden, niet van het 
allerbelangrijkste? Wij, Belgen, vergeten – hoop ik – niet, wat we aan 
hartelijkheid hebben ondervonden, toen zowat een miljoen van onze 
medeburgers over uw grenzen kwamen gevlucht, en, dank zij een 
schitterende organisatie (in weerwil van niet te vermijden 
tegenvallers vlak bij de grens) spoedig onder dak konden geraken en 
verzorgd worden. Ik ken mensen, die nog altijd (zo ver dat nu gaat!) 
een hartelijke briefwisseling onderhouden met de Nederlandse 
gezinnen, waar ze in die beroerde dagen als bloedverwanten werden 
onthaald en verpleegd. Ik ken helaas ook ondankbaren … Maar, daar 
nu niet over! Wij vergeten ook niet, dat als aan de meest 
behoevenden af en toe Hollands brood kan uitgedeeld worden, of 
vis, eieren, zetgoed, zaden konden verstrekt worden, wij daar de 
Nederlandse regering en het Nederlandse volk (dat het ook niet zo 
breed heeft) voor te danken hebben. Hebben wij niet bijna allen in 
Nederland nu nog dierbare verwanten, is er in Holland op dit ogenblik 
niet een talrijke kolonie van ettelijke duizenden uitgewekenen, die 
nu zowat drie jaar op de vrije Hollandse bodem gelukkig leven, zeker 
niet zonder de bittere bijsmaak van “ballingschap”, maar die dan toch 
door hun gerekt wegblijven het bewijs leveren, dat het bij u tamelijk 
goed uit te houden is? De meesten hebben daartoe trouwens 
gegronde redenen, al zijn er, die er een zonderling begrip op 
nahouden en de gastvrijheid hoofdzakelijk gebruiken om te 
schimpen op al wat Nederlands of Vlaams is. 

Ja, België heeft jegens zijn noorderburen voor altijd een ereschuld 
aangegaan, en de voorzitter van het Nationaal Comité voor Hulp en 
Voeding te Antwerpen, de heer Louis Franck, getuigde daarvan naar 
waarheid, enige weken geleden, in een openbare zitting van de 
Antwerpse gemeenteraad, toen hij hulde bracht aan uw regering, 



waar die, in een allerneteligst ogenblik, was bijgesprongen met de 
zending, in bruikleen, van 12.000 ton tarwe. 

De Nederlanders te Antwerpen – ongelooflijk zou ik het haast 
noemen, als men bedenkt, dat Antwerpen op enige kilometers van 
de Hollandse grens ligt, en de meest Vlaamse, d.i. Nederlandse stad 
van België is, waar Hollanders zich altijd na korte tijd thuis hebben 
gevoeld – hadden totnogtoe zo goed als geen geregeld onderling 
verkeer. Er bestonden wel enige verenigingen, zoals de Wilhelmina-
verenigingen (er waren er twee!), en de liefdadige kring Hulp in 
Nood. Er bestond zelfs, en wel sedert 18 januari 1879, een Hollandse 
club, indertijd gesticht door wijlen de heer Reinders-Bisdom. Maar 
dat bestaan was gaandeweg tot een flauwe schijn verbleekt; de club 
bestond hoofdzakelijk op papier. Maar op papier bestond hij dan 
toch, en het blijkt, dat de archieven prachtig in orde zijn. Maar nu is 
er dan toch iets beters mede te delen. Vandaag heeft de Hollandse 
Club zich weer tot nieuw leven ontpopt. Het mocht niet langer zo 
blijven, dat Nederlanders in het buitenland gaandeweg hun 
nationaliteit gaan vergeten en het bewustzijn, tot het moederland te 
behoren, kwijt gaan raken. Dat mocht vooral in Vlaanderen niet, waar 
Nederland zijn meest oprechte vrienden telt. Daar is natuurlijk geen 
kwestie van, dat in zo’n Hollandse club van enige politiek of 
staatkunde sprake zou zijn. De enige bedoeling is: de banden tussen 
Nederlanders weer wat nauwer aan te knopen. Hebben ze elkaar in 
de benarde uren niet nader leren kennen, en ook waarderen? 
Gemeenschappelijke noodweer leidde tot samenvoelen als 
landgenoten, en men ging levendig begrijpen, dat het nu niet goed 
meer ging, om het besef, te behoren tot de grote Nederlandse 
familie, verder te laten afslijten. Holland leeft weer, Holland streeft 
weer … 

Het is, in al zijn bescheidenheid, een merkwaardig gebeurtenisje, en 
ik ben er, als Vlaming, werkelijk gelukkig om, dat dit besef nu eindelijk 



voorgoed ontwaakt schijnt. De Hollandse mentaliteit, als bevriend 
toeschouwer mag ik het wel zeggen, onderscheidt zich van menig 
andere door trekken, die zich bescheiden voor het oog van de 
oppervlakkige beoordelaar verbergen: ernst, degelijkheid, 
bezonkenheid, volharding, een zekere voornaamheid, wars van 
uiterlijk vertoon en aanstellerij (een echt Hollands woord!) : ziedaar 
enige der prachtige eigenschappen waar wij velen onder uw 
landslieden (er zullen er ook wel onder zijn, die er maar naar 
streven …) mogen om benijden. En het blijft, al is er beterschap waar 
te nemen, onbetwistbaar, dat die voortreffelijke eigenschappen van 
de Nederlandse aard door de grote hoop hier niet opgemerkt of naar 
verdienste gewaardeerd worden. Ken ik er zelfs niet, onder mijn 
Flamingantische vrienden, die daar maar geen kijk op kunnen krijgen, 
en, onwillekeurig, allerlei verouderde legendarische praatjes in het 
leven helpen houden? Om van de andere vrienden maar te zwijgen … 

Ging daar van die oude Hollandse club een leven uit? Zeker, ook nu 
heeft die geen weidse bedoelingen. Maar “de gezelligheid” – weer 
zo’n onverbasterd Hollands woord! – was er zelfs niet altijd meer te 
vinden, naar het schijnt. 

Nu is dan op de eerste verdieping van het Café des Arts, Kunstlei 40, 
heden op enigszins plechtige wijze de herboren Hollandse club 
ingewijd. Het is er heel netjes, zonder enige praal, maar aantrekkelijk 
door de mooie ligging (uitzicht op de Keyserlei, de Vlaamse Opera, 
het Teniersplein, druk tramverkeer, enz.), volop in het centrum van 
de stad, op een paar honderd meter van het centraal station. De 
vertrekken zijn ruim en gezellig, aangenaam  versierd met wat 
Rembrandts, en fraaie gordijnen. Voor de gelegenheid was er een 
decoratief gordijn van Nederlandse driekleur. De koningin van 
Nederland beheerst een van de wanden. 



Een dertigtal aanwezige dames en heren – blijkbaar in uitnemende 
stemming – haalden hun hart op aan het stille feestje, waar het 
Nederlanderschap bescheiden maar vast werd bevestigd. Ik zag er de 
erevoorzitter, de heer J. A. van den Bergh, consul-generaal, met zijn 
echtgenote en zijn dochter, de heer M. Van Maanen, de preses, de 
heer J. de Lange, secretaris, de heer J. Pijl, waarnemend 
penningmeester. Verder noteerde ik vlijtig de namen van de heren 
M. Blaaubeen, dr. Brandes, Brandon, Cohen, Franken, Jansen, 
Marcos, Rogmans, Schellen, L. H. Smeding, Wijnperle e.a., de 
meesten onder hen vergezeld door hun dames, die voor de 
gelegenheid door het galante bureau met mooie bloemen waren 
vereerd. De theekopjes (nee maar, de thee … in deze dagen!) en de 
taartjes (zeg, denk hier lang over na!) gingen er rond: in één woord, 
zoals wijlen Thinens in “Er was eens een man, die een proper 
voorkamertje had …” zo in-Hollands knus verteld; “ze zaten in gloria, 
en de wijn was lekker en de sigaren waren ook goed.” 

Nadat voorzitter Van Maanen beknopt de wedergeboorte van de 
trouwens nooit overleden Hollandse club had gemeld en de nieuwe 
lokaliteit voor open verklaard, kreeg consul-generaal Van den Bergh 
het woord, die in een korte, geestige rede verhaalde van zijn goed 
gestoffeerde herinneringen aan Hollands clubleven te Antwerpen. 

Na een woord van herdenken aan de stichter, zijn vriend Reinders-
Bisdom, en uiting van zijn dankbaar gevoel voor wat hij persoonlijk 
aan die oude club te danken had, sprak hij van het lief en het leed, 
dat die in de 39 jaar van haar bescheiden bestaan had meegemaakt. 
Mettertijd was de bescheidenheid haast tot schimmigheid 
geworden, om eindelijk tot quasi niet-zijn over te gaan. Maar dat de 
Club zou opdoeken, dat wou hij niet gaarne hebben beleefd. Het 
droeve 1914 stortte over ons. Velen verlieten Antwerpen, keerden 
terug naar het vaderland, sommigen helaas om niet terug te keren. 
Maar toch heeft de oorlog in al zijn barheid, helpen nieuwe banden 



smeden. En toen we in de comités tot steun, die uit noodzaak 
ontstonden, die Hollandse mensen aan het werk zagen, kwam ook de 
oude gedachte bij de consul op: die kerels moeten we bijeen houden. 
Ere wie ere toekomt: het plan om de Club opnieuw te laten geboren 
worden komt de heer J. de Lange toe, hij die de pen van secretaris 
thans torst. De oude leden, de kern van de oude club, keerden terug. 
Dat wij nu zo netjes gehuisvest zijn, met die mooie gordijnen, dat 
fraaie tapijt, die wandbekleding, dat biljart, die leestafel, de gezellige 
stoelen (nog de oude van vroeger) het stemt tot dankbaarheid. 

Art. 1 van de statuten, dat zegt; “De vereniging de Hollandse Club 
stelt zich ten doel het gezellig verkeer onder de hier aanwezige 
Nederlanders te bevorderen”, blijft van kracht. Gezellig verkeer is 
hier inderdaad de hoofdzaak. Ik wens u, dames en heren, van harte 
toe wat ik zelf voor een deel aan de oude club te danken heb, nl. dat 
ik daardoor op en top Nederlander ben en de liefde tot het vaderland 
er warm in is gebleven. De Hollandse club moge leven en bloeien! 

We bleven er nog een lange poos bij mekaar en hopen er vaak terug 
te keren. 

Berlijn, 5 juli. Officieel. In Vlaanderen en Artois was de vuuractie 
gisteren meestal gering. Op verscheidene plaatsen werden 
vijandelijke verkenningsaanvallen afgeslagen. 

Berlijn, 5 juli. Terwijl het de 3e de gehele dag aan het front van Atrecht 
en aan het front van Vlaanderen rustig bleef, ging de vijand op de 
avond van die dag aan het Aisnefront tot verscheidene 
tegenaanvallen over. 

Uit België. 

Men schrijft ons uit België: 



Onder de titel “Een oorlogsverklaring van kardinaal Mercier”, deelt 
dr. Aug. Borms in het Vlaamsche Nieuws een reeks maatregelen 
mede, waardoor de aartsbisschop zich stelselmatig en beslist schrap 
zet tegen de bestuurlijke scheiding en de Vlaamse activisten. 

De bestuurder van het bisschoppelijk Sint Norbertusgesticht te 
Antwerpen heeft verleden week vanaf de kansel van zijn kapel aan 
zijn verbaasde studenten medegedeeld dat er thans, volgens de 
nieuwe leer van de kerk, twee “grove doodzonden” meer zijn: 1°. een 
activistisch dagblad lezen; 2°. een activistische vergadering bijwonen. 

Mechelen verklaart bovendien de oorlog niet alleen aan de 
flaminganten, doch meteen aan de bezettende overheid. Binnen dit 
strijdperk is er reeds scherpe tweespalt gerezen onder de 
geestelijkheid van het bisdom Mechelen en wel zo duidelijk dat het 
geestelijken zijn, die de pers hebben ingelicht, omtrent de 
uitgevaardigde ukaze van de heer Mercier, en nog geestelijken, die 
vlakaf weigeren hun studenten te kapittelen en tegenover hen te 
staan als een bietebouw in dienst van de hoogste kerkelijke overheid. 

Deze heeft verboden een diploma af te leveren aan al de 
normaalschoolstudenten, die dit jaar, na vier voltrokken studiejaren, 
als onderwijzer de katholieke gestichten van het bisdom zullen 
verlaten. Hetzelfde verbod geldt voor de colleges, waar ook zij, die 
hun studies hebben voltrokken, geen getuigschrift zullen bekomen. 

Het gevolg hiervan is dat geen enkel normalist een betrekking zal 
kunnen bekomen in een lagere gemeenteschool of in een door de 
staat ondersteunde katholieke lagere school en dat de 
collegeleerlingen in geen geval zullen kunnen worden aanvaard in om 
het even welke hogeschool. Daar nu eigenlijk slechts één hogeschool, 
die van Gent, in België open is, kan een blinde zien dat Mercier’s 
maatregel enkel tegen Gent is gericht. 



Wat zullen verder andere gevolgen zijn? Door de leerplichtwet van 
1914 op het lager onderwijs, zijn er veel leerkrachten te kort in ons 
land en zal dit tekort nog stijgen. 

Bovendien moet worden rekening gehouden met de wijze, waarop 
de ouders zullen staan tegenover deze ergerlijke belemmeringen. 
Zullen zij hun kinderen, na jaren geldelijke opofferingen en harde 
arbeid, zo maar laten in het wild lopen, nu zij juist de blijde 
verwachting komen koesteren hen een loon te zien verdienen in een 
niet te onderschatten betrekking als onderwijzer? Zullen zij, na 
voltrokken collegestudies, en terwijl de hogeschool van Gent 
wachtend en wagenwijd openstaat voor een onbeperkt aantal 
studenten in veel vakken, zich zo maar neerleggen bij het tsarisme 
van de aartsbisschop en hun zonen wetenschappelijk laten 
verlammen, hun alles laten vergeten, terwijl zij weten en voelen dat 
het land dringend behoefte heeft en na de oorlog nog meer zal 
hebben aan wetenschappelijk onderlegde hulpkrachten in al de 
vertakkingen van middelbaar en hoger onderwijs? 

Op die vragen is moeilijk te antwoorden. Al deze katholieke ouders, 
die toch onder kerkelijk gezag hebben gezwicht om hun kinderen 
naar kerkelijke scholen te zenden en thans die scholen wel weinig 
moeten vertrouwen, bevinden zich in een hachelijke toestand. Geen 
diploma als onderwijzer, geen getuigschrift voor de hogeschool 
neemt alle uitzicht voor de toekomst weg. Zullen ze nu examen 
afleggen voor een centrale jury door de regering ingericht, zo kunnen 
ze wel een diploma als onderwijzer, een getuigschrift van hogere 
middelbare studiën bekomen, aangesteld worden in een 
gemeenteschool om het even waar in het land, of, zo de andere 
Vlaamse bisschoppen met hun aartsbisschop niet willen meegaan, 
wat heel mogelijk schijnt, ook worden benoemd in een katholieke 
school. De kandidaat-hoogstudenten kunnen naar Gent gaan. Doch 
we weten hier te lande dat de vrijzinnige gemeenten er niet op 



gesteld zijn katholieke onderwijzers in hun scholen te aanvaarden, en 
in de andere bisdommen de katholieke gemeenten liefst binnen 
eigen gebied onderwijzers zoeken. Dan zijn er ook nog de vinnig 
“patriotards” die de primaat van België wel een handje zullen 
toesteken. 

Mechelen blijft dus gesloten. De provincies Antwerpen en Brabant 
zullen zonder onderwijzers in hun katholieke gemeente- en 
aangenomen scholen zitten. Er zal een bijzondere vergunning van 
staatswege nodig zijn om een niet gediplomeerde leerkracht in een 
school te mogen aanvaarden. Zal de regering die vergunning 
verlenen? Wie zal dit geloven? En zo staan we dan voor een nieuwe 
schooloorlog, toch zeker in het bisdom Mechelen. Een oorlog, niet in 
dezelfde aard als de godsdienstoorlog van 1879-1884, doch heel 
mogelijk scherper, daar de regering niet anders kan, menen wij, dan 
met hand en tand de hinderpalen van Mechelen uit te weg te ruimen. 
Want Mercier hindert zich veel minder zelf dan hij de velen 
honderden ouders zal hinderen, die, vertrouwend in hem, hun 
kinderen hebben toevertrouwd aan zijn leer en zijn opvoeding. 

Zal men algemeen gehoorzamen? We zegden hoger reeds: neen. De 
zeer katholieke heer dr. Borms zelf bevestigt, dat hij wel een gedwee 
schaap is in de kudde van de prins van de kerk, doch dat hij op 
wereldlijk gebied niet zal bukken onder de dwang, waarin men 
Vlaanderen meent dood te knellen. Een aantal weerbarstige priesters 
– en dit is veel erger – schijnen evenzo te zullen handelen. 

Kardinaal Mercier tast verder door. Geen priester mag als lid deel 
uitmaken van een staatsjury. Geen afgevaardigde van het 
middenbestuur – versta: van het Vlaamse ministerie – mag in de 
katholieke gestichten worden toegelaten. Geen leraar in godsdienst, 
door de kerkelijke overheid aangesteld, mag voortgaan te 
onderwijzen in de normaalscholen, welke afhangen van het Vlaamse 



ministerie van wetenschap en kunst. Daar godsdienst een verplicht 
vak is, tenzij de normalist zou vrijgesteld zijn, kan zo geen enkel 
diploma op grond van de schoolwet worden uitgereikt. Hier ook zal 
men het wel regelen tegen de verwachting van Mechelen. 

Zeggen we nog, dat mgr. Mercier alles heeft in het werk gesteld om 
te beletten, dat Vlaamsgezinde priesters als aalmoezeniers zouden 
optreden in de Duitse gevangenkampen. 

Tegen die kracht rijst de heldenmoed van dr. Borms: “Waar de 
kardinaal, meegesleept door zijn Waals bloed, de geestelijkheid in 
slagorde schaart tegen de Vlaamsgezinden, daar verplicht hij ons, 
katholieke Vlamingen, hem op dat wereldlijk terrein te bekampen uit 
al onze krachten. We zullen dan ook niet rusten, alvorens we in het 
Vlaamse Mechelen een Vlaamse aartsbisschop zullen verkregen 
hebben. Een, die zoals de Ierse, Poolse en Finse bisschoppen, met zijn 
stamgenoten meevoelt en meestrijdt.” 

Bij Kessenich is gisteren de landbouwer A. K. uit Thorn, aan de 
elektrische draad dood gebleven. 

Uit Luikerland. 

Hasselt, 30 juni. 

Ik heb u iets belangrijks, iets ontzettends en kinderachtigs tevens, iets 
buitengewoons en ook meteen eerbiedwaardigs mede te delen. 
Mogelijk zult ge er niet aan geloven, daar ge wellicht niet behoort tot 
dezen van wie Jezus zegde: “Zalig zijn de armen van geest, want het 
rijk der hemelen hoort hun toe. Zalig zijn zij, die geloven zonder 
gezien te hebben … Ik echter heb achting voor de scharen duizenden, 
eenvoudig van hart en kinderen tot de dood, daar ze niet zelfstandig 
kunnen leven en als schapen herders nodig hebben om hen in de 
hemel van bedwelming te leiden en te behouden. 



Ge kent toch wel de heilige Januarius, bisschop van Benevento, in 305 
als martelaar gestorven? Hij is de patroon van Napels, waar men een 
flesje van zijn gestolde bloed bewaart. Nu, zo spreekt de gelovige – 
de legende ook, zegt men – wordt dit bloed telkens vloeibaar op de 
feestdag van de heilige en ook in zeer gewichtige andere 
omstandigheden. Is het een droom van mij? Zekere Franse generaal 
kon zich moeilijk meester maken van Napels, zonder erge 
moordpartijen. “Laat het bloed van Januarius vloeibaar worden”, riep 
hij de geestelijkheid toe, “dan zal de stad zich overgeven”. Doch het 
bloed roerde niet. Na zijn geduld te hebben verloren, gebood hij met 
klem: “Zo deze middag het bloed niet vloeibaar wordt, zal Napels met 
de grond worden gelijk gemaakt.” Januarius verhoorde de 
aanroeping van zijn dienaren, het bloed vloeide en Napels gaf zich 
over. 

In dezelfde zin, zonder mijn droom, bezit Hasselt een even grote, 
misschien minder ver beroemde kostbaarheid: Het Heilig Sacrament 
van Mirakel. In 1317 werd deze hostie naar een zieke gedragen, doch 
onderweg aangeraakt door ongewijde handen. Zij stortte bloed en 
kleefde zo aan het klein linnen doekje dat in de ciborie lag. In 1804 
werd daarover schriftelijk een officieel stuk opgemaakt. Dit is meer 
dan 100 jaar geleden, en 1317 is nog verder in het verleden. Daar er 
nu onder de mensen veel ongelovigen zijn, die met dergelijke religie 
spotten, half gelovigen en twijfelaars ook, die er zich niet om 
bekreunen, en die twee de ware gelovigen maar onrustig en 
ongelukkig maken, heeft de opperherder van Luikerland, zijne 
hoogwaardigheid bisschop Rutten, van de voordelige stemming van 
de bevolking bij gelegenheid van zijn 50-jarig priesterschap gebruik 
gemaakt om spot en twijfel voorgoed een deuk te geven. Daarin 
slagen zal hij wel niet, doch de gelovigen sterken zal lichter vallen. En 
hij is methodisch en verstandig te werk gegaan. 



Bij gelegenheid van de 600e verjaardag van het wonder was 
monseigneur Rutten naar Hasselt gekomen, werd stoetsgewijze naar 
de hoofdkerk gebracht, waar hij in pontificale assistentie de hoogmis 
bijwoonde. De kerk was natuurlijk propvol. Een welbespraakt 
kloosterling hield er een rede over het mirakel en de priesterwijding 
van de “geliefde Vlaamse kerkvoogd”. 

Dit was de inleiding van de grote plechtigheid door de bisschop zelf 
verricht. Hij zou de H. Hostie onderzoeken, die van 1317, in 1804 door 
bisschop Zaepffel officieel als echt erkend. Om 4 uur in de namiddag 
trok men dan weer in stoet kerkwaarts. Gedurende de dienst werd 
de Heilige Hostie uit de monstrans genomen door monseigneur 
Rutten, die haar godvruchtig en nauwkeurig onderzocht en met 
aandoening bekende dat zijn, zoals hij haar in handen had, dezelfde 
is als die van 1317: dat zij nog altijd aan het doekje kleeft, “maar door 
het opdrogen gebarsten is, en dat de bloedvlekken, bruin geworden 
na zeshonderd jaar, toch nog goed zichtbaar zijn.” 

Na deze verklaring kwamen de heren kanunniken ook naar voren en 
bevonden juist hetzelfde als hun bisschop. De heren geestelijken uit 
de stad, enige geestelijken uit de omtrek, de gemeenteraad, de 
kerkfabriek en enige aanzienlijke burgers kwamen ook de Heilige 
Hostie vereren. Tot betuiging dat allen het zonder verdere redetwist 
eens waren, ondertekenden ze allen het officieel verslag, dat 
opgemaakt was, en waarvan de zeer eerwaarde heer deken een 
Vlaamse vertaling gaf van de preekstoel af. 

Nu kwam de kudde der gelovigen, der echt gelovenden. Voor haar 
blijkt het geschreven stuk niet nodig. Zij ook mag de wonderbare 
hostie zien. Haar geloof zal er des te vuriger om worden. 

Kortweg zijn zelfs te Hasselt en onder de andere Limburgers, allen 
Vlamingen, verscheidene vragen gesteld. In welke taal werd het 



officieel stuk opgesteld, daar het moest vertaald worden in het 
Vlaams, de taal van al de echte Limburgers? In het Vlaams alleen – 
lees het Nederlands – zou het getuigschrift toch kunnen gelezen en 
vereerd worden door iedereen, terwijl nu de gelovige menigte schrift 
en hostie moet beschouwen zoals beide haar zeer oppervlakkig 
werden voorgesteld. Want onder de gans eenvoudigen van harte, we 
zijn niet meer in 1317, zullen er toch velen naar voren komen met 
een doorslaand praatje, waardoor ze willen bewijzen, dat de 
bewijzen bij het onderzoek, en heel zeker ook bij het schriftstuk, wat 
al te zeer in het duister zijn gebleven. Kan er iets gevaarlijker zijn om 
het geloof aan het wankelen te brengen, het geloof van de zoete 
kudde? Oh! Onze hogere wereld heeft niet te veel last met haar 
kinderlijk geloof. Ze zorgt alleen dat de kerk in het dorp blijft. Dit is 
voor de geestelijkheid ruim voldoende. 

Niettemin is zo’n plechtigheid in de 20e eeuw wel belangstelling 
waard. Ze tekent een toestand bij de herders zowel als bij de 
schapen. 

 


