
Dinsdag 3 juli 1917 – ochtendeditie 

De bommen op Zierikzee. 

(Officieel). Het ministerie van buitenlandse zaken deelt mede, dat de 
Britse regering zich bereid verklaard heeft, een nieuw onderzoek in 
te stellen naar de vraag, of de op Zierikzee gevallen bommen door 
een Brits vliegtuig geworpen konden zijn. 

De Nederlandse regering heeft aan de Britse aangeboden om haar de 
te Zierikzee gevonden bomscherven te doen voorleggen en haar 
tevens verzocht aan een Nederlandse deskundige toe te staan bij het 
onderzoek van die scherven tegenwoordig te zijn. De Britse regering 
heeft geantwoord, dat zij daartegen geen bezwaar had; derhalve zal 
luitenant-kolonel van de generale staf C. van Tuinen zich voor het 
bedoeld onderzoek naar Engeland begeven. 

De Belgische en de Franse regeringen hebben in antwoord op de 
vraag der Nederlandse regering, of het mogelijk was, dat het voorval 
te Zierikzee aan een Belgisch of Frans vliegtuig te wijten is geweest, 
medegedeeld, dat blijkens ernstig onderzoek die mogelijkheid was 
uitgesloten. 

Brussel, 2 juli. Dagelijks komen er meer bewijzen voor, dat de 
ontslagneming van een deel der ambtenaren aan de Belgische 
ministeries, volstrekt niet in alle gevallen vrijwillig is geschied. 
Veeleer schijnen zekere eerzuchtige personen, die zichzelf 
voorzichtig op de achtergrond houden, uit hun veilige schuilplaats 
anderen in het vuur te sturen. Deze lieden laat het koud, dat enkel 
de gezinnen van die beambten en het Belgische volk daarvan schade 
hebben. Natuurlijk wordt door deze Belgische dwarsdrijverijen de 
tenuitvoerlegging der bestuurlijke scheiding noch gestremd noch 
verhinderd. Het Duitse bestuur heeft zijn maatregelen genomen. 



Toch zal de gouverneur-generaal waar verzet zich mocht openbaren, 
met strenge hand optreden tegen klaarblijkelijke tegenwerping. 

De Belgische ultrapatriotten zullen spoedig gewaar worden dat zij 
met hun politieke dwarsdrijverij enkel maar aan het eigen land 
nadeel toebrengen. 

Protest van kardinaal Mercier tegen de deportatie van Belgische 
ambtenaren. 

De Tijd wordt in staat gesteld, de volgende brief te publiceren, welke 
kardinaal Mercier aan de gouverneur-generaal van België, 
betreffende de aanhouding van ambtenaren van de ministeriële 
departementen heeft gericht: 

Aartsbisdom Mechelen. 

Mechelen, 6 juni 1917. 

Mijnheer de gouverneur-generaal, 

Sinds de aanvang van de bezetting van het Belgisch grondgebied door 
de gewapende macht, hebben de afgevaardigden van het keizerlijk 
gezag begrepen, dat zij tot plicht hadden, het bestuur van ons land, 
overeenkomstig het internationaal recht, in te richten. 

Tot de verschillende categorieën van ambtenaren, die tot het 
burgerlijk bestuur behoorden, richtte baron von Bissing, met een 
beroep op de Haagse conventie, een uitnodiging, wiens inhoud, 
behoudens enkele varianten in de vorm, voor allen op het volgende 
neerkwam: 

“Stemt u er in toe, onder mijn algemeen bestuur, het ambt waar te 
nemen, dat ge in dienst der Belgische regering bekleedde? Evenmin 
als mijn voorganger, baron von der Goltz, vraag ik u afstand te doen 



van uw vaderlandlievende gevoelens; ik doe beroep op uw 
medewerking in het belang van het algemeen welzijn; de Belgische 
financiën, die ik voorlopig beheer, zullen u de bezoldiging blijven 
verzekeren, die ge voor de bezetting genoot, op de enkele 
voorwaarde, dat ge u schriftelijk verbindt om loyaal uw ambt waar te 
nemen en niets te ondernemen tegen het Duits bestuur in de 
Belgische gebieden.” 

Verscheidene staatsambtenaren legden bij die gelegenheid hun 
gewetensbezwaren aan de geestelijke overheid bloot. Mochten zij, 
zonder afbreuk te doen aan het patriottisme en de trouw tegenover 
de wettige regering, een vreemd bestuur steunen? 

De vraag was ernstig en kies. 

Op de eerste Haagse vredesconferentie (1899), verklaarde de 
Nederlandse afgevaardigde, mr. Van Karnebeek, “dat hij elke 
schikking verwierp, die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de 
ambtenaren van een overweldigd land machtiging zou schijnen te 
verlenen, om zich in de dienst van de overwinnaar te stellen”. De 
vergadering echter betoonde zich minder eenzijdig. Ze begreep, dat 
zekere ambtenaren zich dikwijls beter van hun plicht – althans van 
hun zedelijke plicht – ten opzichte van de bevolking kwijten, door op 
hun post te blijven in tegenwoordigheid van de overweldiger. 

Niettemin eisten en op de Brusselse conferentie in 1874, en op de 
Haagse conferentie in 1899, de officiële afgevaardigden voor de 
codificatie van het internationaal recht met speciale nadruk voor de 
ambtenaar de vrijheid op niet alleen om het hernemen van zijn 
functies te aanvaarden of te weigeren, wanneer de bezetter hem 
aanzet ze te hernemen, maar daarenboven het eenmaal aanvaardde 
ambt neer te leggen. 



Ik wou uwe excellentie uitnodigen, om zich te doen voorleggen 
artikel 43 van de Brusselse conferentie van 1874 en de protocols van 
deze conferentie. Ze zou er, ter bevestiging van de vrijheid van de 
ambtenaren, de uitdrukkelijke verklaringen in aantreffen van mr. 
Beernaert en baron Lambermont voor België; van mr. Le Landsberge 
voor Nederland; van mr. Vodel voor Denemarken; van kolonel Staaf 
voor Zweden en Noorwegen. Ik beroep dit getuigenis in de neutrale 
staten, die de onbetwistbare scheidsrechters blijven van het 
internationaal recht. 

Tevens wilde ik uwe excellentie verzoeken zich het protocol van de 
Haagse conferentie van 1899 te doen overhandigen, alsmede het 
verslag Rolin, authentieke commentaar van de artikelen ter 
conferentie gestemd. Uwe excellentie zou er nogmaals in bevestigd 
vinden, dat deze vergadering eenparig aan de bezettende macht het 
recht ontzegt “om rechtstreeks of niet rechtstreeks de bedienden 
van alle rang van de bezette staat te dwingen hun ambt te 
hernemen”. 

Aangezien het algemeen gouvernement te Brussel, omstreeks het 
einde van het jaar 1914, zijn uitnodiging tot de Belgisch openbare 
besturen onder de hoede plaatste van de Haagse conventie, nam ik 
deze tot maatstaf voor mijn onderzoek en antwoordde ik aan de 
verontruste ambtenaren: 

“Het huurcontract, u ter ondertekening voorgelegd, is geenszins in 
strijd, noch met uw geestelijk en godsdienstig geweten, noch met uw 
vaderlandse waardigheid. Ge moogt het dus onderschrijven, zonder 
tekort te komen aan de eer, noch aan het patriottisme. 

“Uw diensten komen inderdaad ten goede aan het algemeen welzijn. 
Indien de Belgische regering door u kon geraadpleegd worden, zou 
ze, ik twijfel er niet aan, uw aanvaarding bekrachtigen. Aan uw 



vaderlandse verplichtingen komt ge niet te kort. Wat de u gevraagde 
verbintenis betreft, “om niets te ondernemen tegen het Duits 
bestuur in de Belgische bezette gebieden”, ze legt u de eerbied op, 
zowel van de uitwendige orde als van de reglementen tot haar 
handhaving vereist. Niemand onder u zal ongetwijfeld het inzicht 
koesteren ze te schenden. Mochten nu de voorwaarden van het 
contract, dat men u voorlegt, een gegeven ogenblik een gewijzigd 
karakter aannemen, dan zou het u steeds vrij staan het contract op 
te zeggen. Het natuurlijk en het internationaal recht geven en 
waarborgen u deze vrijheid.” 

De hypothese, die ik in december 1914 voorzag, heeft zich helaas 
verwezenlijkt. 

De verordening betreffende de bestuurlijke scheiding, die er naar 
streeft, om het algemeen bestuur van ons land ondersteboven te 
keren en onze nationale eenheid te breken, plaatst de 
staatsambtenaren in een toestand, die talrijken onder hen 
onverenigbaar beschouwen met hun waardigheid en hun geweten. 

Ze maken gebruik van hun recht om hun ambt neer te leggen. 

En men straft, noch met verbanning, noch met gevangenis, de 
rechtmatige uitoefening van een recht. 

Het reglement, aan de Haagse conventie toegevoegd, bepaalt bij 
artikel 4, dat de bezetter, behoudens volstrekte onmogelijkheid, de 
in het land in voege zijnde wetten moet eerbiedigen. 

De vraagstukken van inwendige politiek van België betreffen enkel 
de Belgen, mogen slechts door de Belgische kamers, door de 
Belgische regering en door de koning worden opgelost. 



Uwe excellentie moet ongetwijfeld verkeerd ingelicht zijn nopens de 
redenen van het aftreden der ambtenaren, die hun bestuur hebben 
vaarwel gezegd. Wanneer zij zich zal verwaardigen de edele houding 
van deze dapperen uit een verhevener oogpunt te beschouwen, zal 
zij beseffen, dat zij, ver van strafmaatregelen tegen hen te nemen, 
met alle rechtschapen zielen, hulde moet brengen aan hun 
bescheidenheid en onbaatzuchtigheid: aan hun bescheidenheid, 
omdat zij verkozen zich terug te trekken in de onthouding, liever dan, 
in de schaduw, een bestuur te dienen, met hetwelk zij niet meer 
loyaal konden medewerken; aan hun onbaatzuchtigheid, omdat zij 
hun persoonlijke belangen en de veiligheid van hun familiehaard ten 
offer brachten op het altaar van het vaderland. 

Excellentie, gelieve geloof te hechten aan de personen, die het 
Belgische volk en zijn geschiedenis kennen: geen enkel geweld zal 
over zijn patriottisme zegevieren. 

Aanvaard, mijnheer de gouverneur-generaal, de uitdrukking van mijn 
bijzondere hoogachting. 

(getekend) D. J. Kardinaal Mercier, 
Aartsbisschop van Mechelen 

Zeer geloofwaardige personen, uit Noord-Frankrijk en België 
gevlucht, hebben, naar wij vernemen, enige bepaalde gegevens 
meegebracht betreffende de nieuwe wegvoering van Belgische 
burgers, ditmaal naar plaatsen achter het westerfront. De 16e april 
zijn de 600 inwoners van Bergen, die opgeroepen werden door de 
ordonnantie, vermeld in de N.R.C. van 27 juni ll., naar Douai gestuurd 
als militaire gevangenen. Onder hen waren vele studenten, wiens 
namen over de grens gebracht zijn. Achter het westelijk front moeten 
zij aan loopgraven werken. Velen onder hen zijn aangetast door 
ingewandsziekten. 



In dezelfde streek arbeiden vele Vlaamse gedeporteerden aan de 
loopgraven. Ze zijn ingedeeld in groepen van tweehonderd en zijn 
tewerkgesteld o.m. te Beaumont in Artesië, te Flers en Escrebieux. 
Meerderen zijn reeds als slachtoffer van de artillerie der geallieerden 
gevallen, en men kent o.m. de namen van hen, die aldus gedood 
werden in de loopgraven te Harnes. 

 

Dinsdag 3 juli 1917 – avondeditie 

Berlijn, 3 juli. Officieel. Eerst tegen de avond begon de algemene 
vuuractie; ze bereikte in het vak van Ieper aanzienlijke kracht. 

Berlijn, 2 juli. Terwijl de hevige artilleriestrijd in Vlaanderen 
voortduurde, namen de Duitsers o.a. de voornaamste opslagplaats 
van de Engelsen, Ieper, onder vuur met zwaar en allerzwaarst 
geschut. In de stad, waarin, zoals nauwkeurig bekend, grote Engelse 
reserves liggen, werden talrijke ontploffingen en branden 
waargenomen. Overigens werd de strijd tegen de Engelse artillerie 
voortgezet. In tal van batterijstellingen konden ontploffingen en de 
vlucht der kanonniers waargenomen worden. 

Londen, 2 juli. Reuter’s bijzondere correspondent bij het Engelse 
leger in Frankrijk seint de tekst van een Duitse brief die op de rug van 
Mesen gevonden is. Men leest er in: “Ik ben nog wel, maar volkomen 
ontmoedigd. Je hebt er geen denkbeeld van, wat het betekent, om 
14 dagen lang dag en nacht bij dit heerlijke weer in een hels vuur 
doorgebracht te hebben. Wij kruipen bij elkaar in holen en wachten 
ons lot af. De doden liggen hier opgestapeld. De vijand bereikt dit 
alleen met zijn artillerie, die de onze verreweg de baas is. De hele 
nacht liggen wij klaar voor het gevecht, met onze gasmaskers voor, 



daar Tommy heel de nacht door gasgranaten en luchttorpedo’s van 
300 of 400 pond afschiet. 

Gewonden en door gas vergiftigden worden voortdurend in groepen 
verzameld en weggezonden. Velen zijn ook aan gasvergiftiging 
bezweken. Totnogtoe heeft onze divisie (slechts 3 regimenten), 3400 
man in nauwelijks 3 maanden verloren. Het 4e regiment is in 
Macedonië. Dertig man zijn in mijngalerijen bedolven. De Engelsen 
komen elke dag enigen van hen halen, die in de voorste loopgraaf 
zitten, een loopgraaf, die meer een hel is geworden. Wat moeten de 
arme kerels doen? Iedereen weigert om naar de voorste linie te gaan. 
We wachten de hele nacht, klaar voor het gevecht. We hebben 
hoofdpijn van het gas. De stalen granaat van 23 cm zou zelfs een 
leeuw gek maken en de uitwerking ervan is onbeschrijflijk. Onze 
artillerie kan overdag niet vuren. Tommy merkt dit anders dadelijk en 
brengt haar tot zwijgen. 

Nog 3 dagen en we zullen weer voor 5 dagen naar de voorste linie 
gaan. We zien allen met vreugde uit naar het ogenblik, dat we 
gevangen genomen zullen worden. De handgranaten raken we niet 
aan, het zou tot niets dienen. Je kunt er nergens erger aan toe zijn, 
zelfs niet onder de Hottentotten, zo’n ellendig leven is het. Heel de 
dag geen eten en geen drinkwater terwijl de zon brandt. Om 12 uur ’s 
ochtends middageten, om 3 uur ’s ochtends koffie, maar niet altijd, 
want bij elke beweging loopt je leven gevaar. Als we niet spoedig 
afgelost worden, worden we krankzinnig. We zijn reeds allen in de 
war. 

De Engelsen willen ons doodschieten en geen vrede sluiten. Ze 
hebben geen infanterie nodig, hun artillerie is voldoende. Overdag 
durven wij geen tipje van ons te laten zien. Vijftien tot vijfentwintig 
vliegers zijn 15 tot 30 meter boven onze stelling voorbijgekomen. 
Zodra ze iemand te zien krijgen, seinen ze en een half uur lang vliegen 



dan de zwaarste projectielen over de stelling heen. Ik heb vreselijke 
hoofdpijn van al dat gas.” 

Ongetwijfeld worden er veel zulke brieven in deze dagen in de Duitse 
linie geschreven, maar er is reden om er aan te twijfelen of de censor 
er wel één van door laat. 

 


