
Donderdag 24 mei 1917 –  ochtendeditie 

Rusland en België. 

Havre, 23 mei. Baron Beyens, Belgisch minister van buitenlandse 
zaken, heeft een telegram gekregen, op 21 dezer uit Sint-Petersburg 
verzonden door Terestsjenko, de minister van buitenlandse zaken in 
Rusland. Het luidt als volgt: 

Nu ik de leiding van de buitenlandse aangelegenheden in de opnieuw 
samengestelde voorlopige regering van Rusland op mij heb 
genomen, is het mij een behoefte, uwe excellentie de gevoelens van 
warme genegenheid te vertolken, die de Russische democratie, thans 
meesteres in eigen huis, onveranderlijk de zaak van uw edele natie 
toedraagt, waarvan de geest van offervaardigheid en heldenmoed 
voor altijd de bewondering zullen waardig blijven. Het bevrijde 
Rusland zal, vol vertrouwen in de uiteindelijke zegepraal der 
rechtvaardigheid, de strijd voortzetten, niet belust op verovering of 
uit hebzucht, maar ten einde aan het volk het recht deelachtig te 
doen worden om vrij hun lot te bepalen en een vrede in het leven te 
roepen, die voor elke aanranding in de toekomst veilig is. 

Baron Beyens heeft daarop geantwoord: 

Ik heb het telegram ontvangen, dat uwe excellentie mij na haar 
ambtsaanvaarding heeft gestuurd, om mij te verzekeren van de 
warme genegenheid, die de Russische democratie voor de Belgische 
natie koestert. Mijn ambtgenoten en ikzelf danken uwe excellentie 
voor de gedachte, die haar deze boodschap in de pen gaf. België, 
slachtoffer van de gruwelijkste aanranding en in een strijd om zijn 
bestaan gewikkeld, neemt verheugd kennis van de verzekering, door 
Rusland, thans baas over zijn lot, afgelegd om door te vechten tot de 
overwinning voorgoed is behaald en een vrede gevestigd, die voor 



elke nieuwe aanranding is gevrijwaard. De Belgische regering drukt 
haar beste wensen uit voor de roem en de voorspoed van de verloste 
Russische natie en voor de overwinning van haar wapens. 

 

Donderdag 24 mei 1917 – avondeditie 

Berlijn, 24 mei. Officieel: Legergroep prins Rupprecht: Bij Wijtschate 
was de artillerieactie tot in de nacht levendig. 

Drankmisbruik in België. 

In België is, blijkens een koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad 
van 6-12 dezer – gezien de maatregelen, genomen sedert het begin 
van de oorlog in de door de Belgische troepen bezette streek, ten 
einde de gezondheid van de soldaten te beschermen tegen het 
gevaar dat voorkomt van het gebruik van sterke dranken; 
overwegende, dat het betaamt, deze maatregelen samen te schikken 
en, zo nodig, ze te vervolledigen, en dat het ogenblik gunstig is om 
eveneens te beraadslagen over de maatregelen, geschikt om het 
alcoholisme in het bevrijde België te bestrijden en te vernietigen – 
een commissie ingesteld, aan wie is opgedragen: 

- Aan de Belgische regering voorstellen te doen, strekkende tot het 
samenpassen en het vervolledigen van de maatregelen, die tegen 
het alcoholisme in de door de Belgische troepen bezette streek 
genomen werden, met het oog op hun trapsgewijze toepassing 
op het gezamenlijke grondgebied, naarmate het vrijgemaakt 
wordt; 

- Een ontwerp van wetsvoorstel tot regeling van het definitief 
alcoholstelsel, in bevrijd België, voor te bereiden. 



Tot voorzitter van deze commissie is minister Vandervelde benoemd 
en tot de leden behoort dr. Van de Perre, lid van de Belgische kamer, 
van wiens artikelen in Vrij België over de alcoholplaag in België in ons 
blad een overzicht gegeven is. 

 


