
Donderdag 29 maart 1917 – ochtendeditie 

Havre, 28 maart. Renkin, de minister van koloniën, is uit Engeland 
teruggekeerd en heeft koning Albert in het grote hoofdkwartier de 
uitslag van zijn met een ambtelijk doel ondernomen reis 
medegedeeld, zomede van de uitstekende stand van zaken in Afrika 
verslag gedaan. 

Men meldt ons uit Oostburg: 

Gisteravond tussen 10 en 11 uur heeft een eskader vliegtuigen op of 
nabij Brugge bommen geworpen. Zodra de zware ontploffingen 
werden gehoord zag men het zoeklicht de lucht ingaan en lichtkogels 
opwerpen om de vliegers te ontdekken, onderwijl werd er hevig 
geschoten en zag men ontelbare granaatkartetsen in de lucht 
ontploffen. Tegen elf uur ging er over deze gemeente een vliegtuig, 
dat zeker afgedwaald was; het verdween in westelijke richting. 

 

Donderdag 29 maart 1917 – avondeditie 

De Belgische regering en de Raad van Vlaanderen. 

Havre, 29 maart. De Belgische ministerraad heeft zich, onder 
voorzitterschap van baron de Broqueville, bezig gehouden met de 
door de Duitsers in België aangekondigde bestuurlijke scheiding en 
de oprichting van de Raad van Vlaanderen. De Belgische regering 
heeft besloten als eerste onmiddellijke straf de Belgen, die er voor te 
vinden zijn geweest deel uit te maken van de Raad van Vlaanderen, 
wegens onwaardigheid van de nationale onderscheidingstekenen 
vervallen te verklaren, onverminderd nader te nemen maatregelen 
van ontslag en bestraffing. 


