
Donderdag 22 maart 1917 – ochtendeditie 

De Belgische regering heeft in de nabijheid van Lyon een sanatorium 
voor teringlijders uit het niet-bezette deel van België opgericht. Het 
zal eerstdaags worden geopend. 

 

Donderdag 22 maart 1917 – avondeditie 

Men meldt ons uit Vlissingen: 

Hier is bericht ontvangen, dat het Belgische stoomschip Narcis is 
getorpedeerd en gezonken. De opvarenden zijn gered; tot hen 
behoort de hier wonende Belgische zeeloods R. Verstraten. 

Volgens nadere berichten was het stoomschip Narcis van Noord-
Amerika naar een Franse haven gestoomd. 

(De Narcis van de Société Anonyme d’Entrepassage et de Transport 
te Antwerpen werd in 1912 te Hoboken gebouwd en was groot bruto 
3490 en netto 2614 register ton. Volgens te Rotterdam ontvangen 
berichten moet de torpedering reeds lang geleden hebben plaats 
gehad. De bemanning is in Amerika geland). 

 


