
Zondag 31 december 1916 – enige editie 

Het antwoord der entente op het vredesvoorstel der Centralen. 

Parijs, 30 december. Vanavond is het uitvoerig antwoord der entente 
aan de vertegenwoordigers van de onzijdige landen, die belast zijn 
geweest met de overbrenging van het Duitse voorstel, ter hand 
gesteld. Hier volgen de hoofdzaken ervan: 

De regeringen van België, Frankrijk, Groot Brittannië, Italië, Japan, 
Montenegro, Portugal, Roemenië, Rusland en Servië, verenigd ter 
verdediging van de vrijheid der volken, getrouw aan de 
overeenkomst om niet afzonderlijk de wapens neer te leggen, 
hebben besloten gezamenlijk de zogenaamde vredesvoorstellen, van 
de zijde der vijandelijke regeringen tot hen gericht, te beantwoorden. 

Het antwoord richt zich in de eerste plaats tegen twee punten van de 
vijandelijke nota, die de verantwoordelijkheid voor de oorlog op de 
geallieerden tracht te schuiven en de overwinning van de centralen 
verkondigt. 

Deze nota is gegrond op een stelselmatige miskenning van het 
karakter van de strijd in het verleden, het heden en de toekomst. 

Wat het verleden betreft ignoreert de Duitse nota de feiten, die 
bewijzen, dat Duitsland en Oostenrijk-Hongarije deze oorlog hebben 
gewild, uitgelokt en verklaard. Ter vredesconferentie in Den Haag 
was het de Duitse afgevaardigde, die elk voorstel tot ontwapening 
weigerde. In juli 1914 was het Oostenrijk-Hongarije, dat, na Servië 
een ongehoord ultimatum te hebben gezonden, het de oorlog 
verklaarde, ondanks de onmiddellijk verkregen voldoening. De 
middelrijken hebben toen alle pogingen, door de entente in het werk 
gesteld om aan het locale geschil een vreedzame oplossing te geven, 
van de hand gewezen, te weten het voorstel van Engeland om een 



conferentie bijeen te roepen, dat van Frankrijk tot instelling van een 
internationale commissie, het door de tsaar van Rusland kenbaar 
gemaakt verlangen naar scheidsrechterlijke beslissing, de 
gedachtewisseling tussen Rusland en Oostenrijk-Hongarije vlak voor 
het conflict uitbrak, al deze pogingen heeft Duitsland onbeantwoord 
gelaten of er geen gevolg aan gegeven. 

België is overrompeld door het rijk, dat zijn (België’s) onzijdigheid had 
gewaarborgd en dat niet geschroomd heeft zelf te verklaren, dat 
verdragen vodjes papier zijn en nood geen wet kent. 

De zogenaamde aanbiedingen van Duitsland zijn uitsluitend 
gebaseerd op de oorlogskaart van Europa, die slechts een uiterlijke 
en voorbijgaande voorstelling geeft van de toestand, doch die niet de 
uitdrukking is van de werkelijke wederzijdse kracht der 
tegenstanders. 

Als er vrede werd gesloten, uitgaande van die gegevens, zou hij enkel 
voordelig zijn voor de aanvallers, die – na gedacht te hebben hun doel 
in twee maanden te zullen bereiken – na twee jaar bemerken, dat zij 
het nooit zullen bereiken. Voor de toekomst is het nodig, dat de 
vernielingen, die door de Duitse oorlogsverklaring zijn veroorzaakt, 
en de ontelbare misdaden, die door Duitsland en zijn bondgenoten 
zijn begaan, worden beboet, dat vergoeding wordt gegeven, en dat 
er waarborgen worden gesteld. 

Duitsland ontwijkt zowel het een als het andere. 

Het is in het volle besef van de ernst van hun besluit, maar ook van 
de eisen van het ogenblik, dat de regeringen der geallieerden, 
onderling nauw verbonden en in volmaakte overeenstemming met 
hun volken, weigeren rekening te houden met een onoprecht 
voorstel, dat zonder bepaalde strekking is. 



Opnieuw verklaren zij, dat er geen vrede mogelijk is, zolang zij niet 
verzekerd zijn van het herstel der geschonden rechten en vrijheden, 
van de erkenning van het nationaliteitsbeginsel en het vrije bestaan 
van de kleine staten, zolang het niet vaststaat, dat er een regeling zal 
tot stand komen, waardoor de oorzaken, die reeds zolang de volken 
hadden bedreigd, voor goed worden weggenomen, en die de enige 
doeltreffende waarborgen kan geven voor de veiligheid van de 
wereld. 

Gisternacht zijn, naar de Dordrechter Courant meldt, aan de grens 45 
Belgische mannen over de draad gekomen. Ze hebben zich aan het 
consulaat te Bergen op Zoom aangemeld om naar het front te 
vertrekken. 

Eén is aan de draad blijven hangen. 

Men meldt ons van de Zeeuws-Vlaamse grens: 

Van 2 tot 3 uur gistermiddag werd zwaar kanongebulder uit 
zuidwestelijke richting gehoord. Vermoedelijk werd Zeebrugge van 
uit zee gebombardeerd. Vanuit Vlissingen was niets zichtbaar. 

Men meldt ons van de grens dat de Belgische gemeente 
Erembodegem tot 5000 mark boete is veroordeeld, daar in die 
gemeente een Duits soldaat is vermoord. 

 


