Donderdag 14 december 1916 — ochtendeditie
De Koningin-Regentes.

De bemanning van de mailboot Koningin-Regentes, van de
maatschappij Zeeland, vertrekt vrijdag naar Belgi€, om hun boot, die
op 10 november werd aangehouden, naar Vlissingen terug te
brengen.

Belgische kinderen.

In Den Haag heeft zich een Nederlands-Belgische centrale commissie
gevormd voor de Belgische kinderen in Nederland. Voorzitter van die
commissie is het tweede kamerlid jhr. mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck,
regeringscommissaris, voor de vluchtelingen in Noord-Brabant en
Zeeland.

Het secretariaat is voorlopig gevestigd Hugo de Grootstraat 48, Den
Haag.

Londen, 13 december. Officieel avondbericht: wij hebben vijandelijke
schansen bij Nieuwkapelle en leper gebombardeerd.

Engeland en Belgié.

Havre, 13 december. Lloyd George heeft aan baron de Broqueville
geseind: De Engelse regering doet alle verplichtingen, door mijn
voorganger jegens Belgié aangegaan, gestand en zal al het mogelijke
doen om de innige en vriendschappelijke betrekkingen met uw land
te ontwikkelen.

De Broqueville heeft geantwoord: Het sedert twee jaar zo zwaar
beproefde Belgische volk, dat thans het slachtoffer wordt van een
wandaad, die alles overtreft, wat men van de wreedste vijand had



kunnen verwachten, zal met dankbaarheid uw flinke woorden
vernemen, die de dag van rechtsherstel doen voorzien.

Van de grens.
Uit Essen wordt op 12 december aan De Grondwet gemeld:

De Duitsers schijnen de laatste tijd wat makker. Men hoort van geen
aanhoudingen meer en evenmin van deportaties naar Duitsland.

Wat ze wel doen is de smokkelhandel vanuit Nederland ten zeerste
begunstigen, wie of wat er over komt, het komt er niet op aan, alles
is welkom.

Sinds een paar dagen is de toevloed van gesmokkelde olie, boter,
meel en andere levensmiddelen sterk toegenomen, maar jammer
genoeg zien wij, bewoners van Essen, daar al bedroevend weinig van.
Het grootste gedeelte pikken de Duitsers zelf in en de rest wordt door
de heren smokkelaars vastgehouden en tegen zeer hoge prijzen aan
de bewoners achter de draad verkocht.

Met de bewoners achter de draad, onze buren van Kalmthout,
Wildert, Wuustwezel, Kapellen, enz. is het nl. nog slechter gesteld
dan hier, daar kost alles nog 100 procent duurder dan hier vlak aan
de grens. Dat komt omdat die van alle verkeer met de grens zijn
afgesneden.

Gisteren had ik het geluk een goede kennis van me te ontmoeten, die
ik sinds de oorlog nog maar eenmaal, gedurende de grote trek in
augustus 1914 gezien had. Hij woont thans te Beert, ten zuiden van
Brussel bij Halle, had nu een pas voor Nederland en wist me nogal
een en ander interessants uit die streek te vertellen. Het meest
natuurlijk over het wegvoeren van Belgen naar Duitsland; dat moet
in die streek nogal raak geweest zijn. Zo wist hij zeker dat alle



weerbare mannen, werklozen of niet, tot 65 jaar uit de dorpen La
Hulpe, Waterloo, Braine I'Alleud, Wauthier-Braine, Ophain, Lillois,
Clabecq, Ittre, Virginal, dorpen waar hij dikwijls kwam, naar Duitsland
waren weggevoerd. Daarentegen was de bevolking in zijn dorp en in
de omtrek ervan in het geheel niet lastig gevallen.

Enkele dagen nadien kwamen er een 100-tal terug, meest beambten
bij de post, belasting en uitdeling van levensmiddelen.

Ook wist mijn zegsman uit goede bron, dat sinds enige tijd duizenden
krijgsgevangenen langs de spoorweg van Doornik-Leuze-Ath-Brussel
reusachtige versterkingen aanleggen waarbij ook honderden
Belgische werklieden gedwongen zijn mee te arbeiden.

Langs deze gehele linie worden bovendien nog een smalspoor
aangelegd en betonblokhuizen gebouwd.

Sinds de vorige week was het gedonder van het zware geschut niet
van de lucht en was de doorvoer van Duitse troepen weer zo enorm,
dat elk ander verkeer daardoor dagen aaneen was stopgezet. Over
het algemeen waren het jonge mannen van omstreeks 18 jaar.

Over de noodtoestand van de bevolking wist mijn vriend nog heel
wat pakkends te vertellen. Toch wordt er de laatste tijd door de
Duitsers onder de bevolking veel voedsel verdeeld, o.a. elke dag
grote hoeveelheden soldatenbrood, dat niet smakelijk, maar toch
wel te eten is.

Van het een op het andere, zojuist vernam ik, dat dezer dagen bij
Elshout, even ten oosten van Brasschaat, een ongeluk is
voorgekomen, dat misschien de arme bevolking nog heel wat
angstige ogenblikken kan bezorgen. Een luitenant van een
landstormdetachement was daar aan het jagen en nu heeft men hem
met een schot in het hoofd dood langs de weg gevonden.



Men vermoedt, dat hij zelfmoord heeft gepleegd, maar wee, als dat
niet het geval is, dan zal het er weer duchtig spannen en zou ik er niet
graag wonen.

Van de grens wordt aan de Meierijsche Courant gemeld: De Belgen
geven hun pogingen niet op. In de afgelopen week is het aan
tenminste 200 gelukt de grens te passeren. Sommigen vinden de
dood aan de elektrische draad. Gisternacht zijn weer 3 vluchtelingen
aan de draad blijven hangen.

Uit Belgié.

De financiering der Belgische oorlogsschatting is, naar de Frankfurter
Zeitung meldt, voor 6 maanden zeker. Een bankconsortium, waartoe
71 firma’s behoren, heeft een 5 procent lening tot het nodige bedrag
overgenomen.

Donderdag 14 december 1916 — avondeditie
Belgische kinderen.

Een vertegenwoordigster van het R.K. Huisvestingscomité te Leiden
is gisteren met 156 kinderen uit Luik te Maastricht aangekomen, die
voorlopig zijn ondergebracht in het asiel daar. Voor 100 van deze
kinderen heeft het comité nog geen onderdak.

Uit het Belgische Staatsblad.

Het Belgische Staatsblad van 26 november tot 2 december bevat een
koninklijk besluit, waarbij de datum voor dewelke de opgeroepenen,
welke zich in Canada bevinden, gehouden zijn zich te doen
inschrijven, wordt verschoven op 15 december 1916.



Van de inschrijvingen worden ontslagen, de opgeroepenen welke
zich in Canada bevinden, indien zij voor 15 december 1916, als
vrijwilliger dienst nemen in het Canadees leger.

Ingevolge besluit van koning Albert der Belgen zijn, in verband met
de algemene oproep tot de dienst van het land, de heren J. Corbiau,
hoogleraar aan de universiteit van Leuven, voorzitter der
Wervingscommissie nr. 3 van Londen; G. van der Meeren, advocaat
bij het Beroepshof van Brussel, secretaris-verslaggever der
wervingscommissie nr. 3 van Londen, en M. de Cock, advocaat te
Antwerpen, benoemd tot toegevoegde burgerlijke leden der
rechtbank van uitstel van Londen.



