Zaterdag 25 november 1916 — ochtendeditie
De wegvoering van Belgen.

Havre, 24 november. Minister Vandervelde, voorzitter van het
internationaal socialistisch bureau, richt tot dit bureau een protest
tegen de wegvoering van Belgen naar Duitsland. Na gewezen te
hebben op de verschillende protesten, die de Belgische regering
reeds heeft verzonden, zegt Vandervelde dat het er om gaat het
Belgische proletariaat te redden. Ik doe een beroep — eindigt hij— op
de leden van de Internationale en de onzijdigen, op de
oorlogvoerenden, en hen die met ons strijden en zelfs op hen die
tegen ons strijden, want tenslotte en ondanks alles zijn het toch
socialisten.

Londen, 24 november. Minister Grey heeft de volgende brief gericht
aan de Belgische gezant:

Ik heb de eer de ontvangst te erkennen van uw nota van 16
november, waarin u mededeling doet van het plechtige protest der
Belgische regering tegen de maatregelen van dwangarbeid en
wegvoering, door de Duitse autoriteiten ten opzichte van de
Belgische bevolking genomen.

Uw regering zal van haar bondgenoten geen omstandige uitdrukking
verwachten van de verontwaardiging, welke zij met de gehele wereld
voelen tegenover deze praktijken, waartoe tot dusver allen in de
slavenhandel werd overgegaan.

Het is voldoende, u te verzekeren dat de Engelse regering bereid is
de Belgische regering te helpen bij elke stap die zij wenst te doen om
te verkrijgen dat er een einde komt aan deze wreedheden en dat de
bedrijvers worden gestraft.



De Engelse regering kan echter op dit ogenblik één verzekering aan
de Belgische regering geven, namelijk dat zij haar uiterste kracht zal
inspannen om de oorlog tot een spoedig en zegevierend einde te
brengen en aldus Belgié eens en voor altijd te bevrijden van alle
gevaren, die het voortdurend blijven bedreigen zolang de vijand het
Belgisch grondgebied bezet houdt. Dit is een hoofddoel. Dit laatste
bewijs van Duitse barbaarsheid heeft het besluit hernieuwd om er
alles op te zetten ten einde dit doel te bereiken.

Van bevoegde (Duitse) zijde wordt aan het Haagse
correspondentiebureau uit Brussel, naar aanleiding van de
verwijdering der werklozen uit Belgié, het volgende medegedeeld:

Principieel worden slechts zij, die zonder werk zijn verwijderd. Indien
enkele vergissingen mochten voorkomen, dan dragen de Belgische
gemeentebesturen daarvan de schuld als zij weigerachtig blijven om
ambtelijke lijsten der werklozen samen te stellen.

Desniettegenstaande is er reeds voor gezorgd geworden, dat in
Belgié werkzame arbeiders, die bij vergissing, als gevolg van de
tegenwerking van de burgemeesters naar Duitsland overgebracht
waren, naar Belgié kunnen terugkeren.

De werklozen worden in Duitsland niet tot oorlogsarbeid
gedwongen.

Wat het door Reuter verspreide telegram van de “Chicago Daily
News” over de gebeurtenissen in Belgié betreft, valt op te merken
dat de verhalen van bloedige botsingen en van familieleden, die zich
voor de treinen werpen, van begin tot eind gelogen zijn.

Zolang de naam van de bewuste Amerikaanse koopman, van wie
deze bijzonderheden afkomstig heten te zijn, niet bekend wordt
gemaakt, moet om die reden zijn gehele bestaan betwijfeld worden.



Te Dinxperlo zijn gisteren over de grens gekomen een Belg en een
Hollander, die door de Duitse overheid uit Belgié naar Duitsland
waren ontvoerd om in de mijnen te Bottrop te werken.

Naar De Grondwet mededeelt is te Essen de kennisgeving
aangeplakt, dat de werklozen, behorende tot de Belgische spoorweg,
zich kunnen aanmelden bij de Bahnhofs Kommandantur, waar zij een
benoeming zullen krijgen.

Algemeen verwacht men opzending naar Duitsland.

De Kolnische Zeitung verdedigt de wegvoering van werkloze Belgen
naar Duitsland en komt op tegen de woorden van baron Beyens, de
Belgische minister van buitenlandse zaken, die de weggevoerden
blanke slaven heeft genoemd. Dat is laster, zegt de Koélnische, want
in werkelijkheid houden deze mannen op, slaven te zijn van hun
lediggang, die henzelf zedelijk en hun land economisch schaadde. De
Belgische werklieden zijn in Duitsland volkomen vrij. Zij kregen een
hoger loon dan ze in Belgié ooit gehad hebben. Zij kunnen wat zij
overhouden, naar hun verwanten sturen; zij mogen af en toe hun
land bezoeken en voor zover zij getrouwd zijn hun gezinnen naar
Duitsland laten komen. Natuurlijk worden zij niet te werk gesteld in
bedrijven, die oorlogsmateriaal vervaardigen. In het algemeen
krijgen zij werk, waaraan zij zelf de voorkeur geven, en waarvoor zij
geschikt zijn.

De Kélnische ziet in de maatregel slechts een uitbreiding van het in
Belgié toegepaste stelsel, om arbeiders daarheen te zenden, waar zij
werk kunnen vinden, een stelsel dat reeds voor de oorlog bestond en
waarvan de uitbreiding slechts kan strekken ten bate van gezonde
economische en zedelijke toestanden.



Zaterdag 25 november 1916 — avondeditie
Uit de lucht.

Berlijn, 25 november. Naar wij van bevoegde zijde vernemen, is er bij
de aanval der Engelse vliegers op Zeebrugge in de namiddag van 22
dezer geen materiéle schade aangericht. Er zijn ook geen
mensenlevens te betreuren.

Het wegvoeren van Belgische burgers.

Parijs, 25 november. De socialist Vandervelde, de Belgische minister
van staat, heeft een protest openbaar gemaakt tegen het wegvoeren
der Belgische burgers, dat hij een niet te kwalificeren aanslag noemt
op de vrijheid en de waardigheid van de mensheid en een
schrikwekkende poging tot knechting van vrije burgers. Vandervelde
doet een beroep op de socialisten in de hele wereld.

Wegvoeren van Belgische arbeiders.

Tot nu toe is enige uitvoerige verdediging van de wegvoering van
Belgische arbeiders naar Duitsland achterwege gebleven. Een
Belgische correspondent van De Toekomst heeft thans deze taak op
zich genomen. Wij menen haar aan onze lezers niet te mogen
onthouden, en ontlenen aan zijn brief het volgende:

Om de zaak zuiver te bezien, is het nodig terug te keren tot na de
inname van Antwerpen, in oktober 1914.

De forten van de vesting waren min of meer beschadigd. Er heerste
een onbeschrijflijke chaos. Er moest gewerkt en geruimd worden.
Velerlei werkkrachten waren er nodig. De leiding der werken kwam
in handen van militaire bouwmeesters. Een aannemersfirma uit
Berlijn werd met de uitvoering belast. Toen moesten de



werkkrachten komen. Zij werden op de gemeenten gevraagd en
duizenden boden zich aan. Zonder enige dwang was het de Duitsers
mogelijk zoveel werkkrachten te bekomen, als zij begeerden. Er
waren er teveel! Ja, het was zo erg, dat er op verscheidene plaatsen,
zoals te Melsele, Beveren, Haasdonk e.a., ontevredenen waren,
omdat zij aan de versterkings- en opruimingswerken niet mochten
werken. Toen zond de dienstdoende burgemeester van Beveren zijn
politiecommissaris naar de ingenieur Rheinbay met het verzoek om
toch het volk uit zijn gemeente te nemen en niet dat uit de omgeving.
Er was dan ook armoede bij de bevolking; de gemeenten hadden
geen geld en de rijken zaten in Engeland of Nederland.

Deze werken werden na verloop van tijd gestaakt of waren voltooid.
Militaire werken werden op andere plaatsen in bezet Belgié
aangelegd. Wat geschiedde? De werklieden gingen vragen om toch
te mogen meegaan, hetgeen aan goede werkkrachten werd
toegestaan.

Intussen was de organisatie van het Nationaal Hulp- en
Voedingscomité tot stand gekomen. Een soort Belgisch
gouvernement ... franskiljonistisch van onder tot boven. Er werd aan
hulpbehoevenden onderstand verleend. In de aanvang was die reeds
onvoldoende, thans na twee jaar des te meer.

Een ongehuwde werkloze ontving 3 frank per week; een gehuwde
man met vrouw en twee kinderen 5,50 F per week. En toch kostte die
onderstand ruim 25 miljoen per maand! Hoe dat mogelijk was?
Omdat er zoveel misbruiken waren.

In de aanvang waren er verschillende lieden, die op drie, vier plaatsen
onderstand ontvingen; anderen werkten en werden evengoed
ondersteund en dan was er nog een categorie, die met medewerking
van de patroons fraudeerden. Zij deelden als broeders, hetgeen men



aan de liefdadigheid kon ... ontstelen. Valse papieren en verklaringen
werden voor die praktijken gebruikt. Het bedrag van de onderstand
werd herhaaldelijk door het Nationaal Comité gewijzigd, d.w.z. min
of meer verhoogd, echter niet voldoende om aan de werkelijk
hulpbehoevenden een behoorlijk bestaan te geven.

In die tussentijd waren de Duitsers opnieuw met grotere werken
aangevangen. Een groot aantal werklieden ging aan de arbeid, terwijl
zij, die een hoger loon wensten, in Duitsland gingen werken. Hiervoor
tekenden zij een contract met het te Antwerpen gevestigde
Industrie-Biro, om voor de tijd van drie maanden in Duitsland te
gaan werken. Verscheidene hebben mij later verteld, dat zij daar in
fabrieken werkten, die niets met de oorlogsnijverheid te maken
hadden. Zij verdienden een goed loon, voedden zich naar de
omstandigheden voldoende, zeker beter dan thuis, terwijl zij
bovendien voor vrouw en kinderen zoveel geld konden zenden, dat
ook dezen geen gebrek hadden. Eén ding beviel hen niet. Dat was de
orde en tucht, die binnen Duitsland heerst. Een Belg is op dat punt
verwend!

Doordat er steeds meer fabrieken, bij gebrek aan grondstoffen
moesten stoppen, vermeerderde het aantal werklozen schrikbarend.
In de kleine nijverheid werd hier en daar nogal gewerkt. In steden als
Antwerpen, waar de werkloosheid bij de oorlogsaanvang reeds groot
was, werd de toestand onhoudbaar. Het havenverkeer lag stil. Er was
voor die duizenden, voor de dokwerkers, geen werk. Het was vooral
deze soort van mensen, die vanaf het ontstaan van het nationaal
comité tot die zogenaamde bevoorrechten behoorden, die op drie,
vier plaatsen frauduleus onderstand ontvingen. En het zijn deze
lieden plus de mensen, die in deze droevige tijden even goed hun
loon behouden hebben, zoals bedienden op handelskantoren en
banken, regerings- of gemeenteambtenaren, die mede de oorzaak
zijn, dat men thans zoveel mensen naar Duitsland heeft moeten



voeren. Zij waren de mensensoort, die er zich toe leenden, om de
werklozen op te warmen om toch vooral niet naar Duitsland te gaan.
Het is erg gemakkelijk om, zelf voldoende hebbende, tegen anderen
te zeggen: je moet niet gaan werken, het is beter honger te lijden.
Jawel, dat is een prachttheorie.

En hoe werd er opgetreden tegen de vrouwen en kinderen van die
lieden? Men trachtte ze zoveel mogelijk in eer en goede naam te
benadelen. Ondanks deze propaganda nam toch het aantal
werkwilligen toe. Men zocht naar krassere maatregelen, die dan ook
bij geheim rondschrijven door het Nationaal Hulp- en
Voedingscomité ingevoerd werden. Er werd voorgeschreven, dat
mensen, van wie een huisgenoot voor de Duitsers werkte, niet meer
gesteund mochten worden en dat zij eerst vier weken na afloop van
het dienstverband opnieuw steun mochten ontvangen. Ook had men
reeds meer dan een jaar geleden zogenaamde zwarte registers
gemaakt. Hierin werden de mensen ingeschreven, die in Duits
dienstverband gewerkt hadden of nog werkten. Deze laatste
maatregel was onder de werklieden onbekend gebleven.
Vertrouwensmannen van het Nationaal Comité maakten hem
bekend .. toen kwam de schrik onder de werklieden. Geen
ondersteuning meer en dan later, na de oorlog, nog gestraft
worden .. dan maar niet voor de Duitsers werken. Al die
bedreigingen waren mede oorzaak, dat de werklieden, die door het
grondstoffengebrek werkloos werden en wiens getal dagelijks
aangroeide, zich niet meer durfden aanbieden om in Duitsland te
gaan werken.

Natuurlijk zijn er mensen, die om al die bedreigingen gelachen
hebben en rustig doorgegaan zijn. Een werkman schreef een dezer
dagen nog zo kernachtig aan Le Bruxellois, dat de staatsambtenaren
wel met grote woorden konden schermen en zeker die van de
spoorweg. Zij weigeren te werken en ontvangen van de Belgische



regering, door bemiddeling van het Nationaal Hulp- en
Voedingscomité, minstens zestig frank per maand, welk bedrag stijgt
in verhouding tot de voorheen verdiende lonen .. deze zelfde
categorie krijgt nu weer 2000 kilo steenkolen per huisgezin en wij —
zo vervolgt hij — bekomen niets.

Zo was dan het stichtelijk schouwspel te zien, dat er grote massa’s
mensen bezig waren zich moreel uit te putten en uit te hongeren ...
dag in dag uit over de straat liepen en dat de openbare veiligheid hoe
langer hoe meer verloren ging. Die lieden werden een gevaar en voor
zichzelf en voor anderen.

Oorspronkelijk moesten zij voor de ontvangen onderstand enig werk
verrichten. In de steden was dit niet mogelijk. In de dorpen gebruikt
men hen om de wegen te verbeteren. Aanvankelijk ging dat goed.
Toen zij echter hoorden, dat de stadsbewoners niet behoefden te
werken, toen was het gedaan. Het werd een allerbedroevendste
lijntrekkerij, zodat verschillende gemeentebesturen de arbeid lieten
staken, enkel en alleen, omdat zij zich tegenover de Duitsers
schaamden. Het was dan ook niet om aan te zien.

Men zal nu toch wel moeten begrijpen, dat ingrijpen hier
noodzakelijk was. Er moest iets gebeuren.

En dan ... men schermt in Nederland altijd met die Haagse conventie.
Bestaat die soms uitsluitend om tegen de Duitsers uitgespeeld te
worden? Is de bezettende macht niet verplicht, om zoveel mogelijk
de openbare orde en het openbaar leven in evenwicht te houden?

Als men weet en ondervindt op welk een droevige wijze Belgische
rechtbanken — die natuurlijk uitsluitend uit Belgen zijn samengesteld
— tegenwoordig werken, dan is dat reeds genoeg om de gedwongen
werkneming van het volk goed te keuren. Er wordt niet meer



gestraft, tenzij men van iemand weet, dat hij “Duitsgezind” is of voor
de Duitsers gewerkt heeft ... ja dan zijn alle middelen geoorloofd.

De Belgische burgerij zag met angst de winter naderen, bevreesd als
zij was voor diefstallen en wat dies meer zij.

De berichten in de Telegraaf e.a. over het gedwongen wegvoeren der
burgers uit Antwerpen berusten voor een groot deel op
moedwillige ... “onwaarheden” is ditmaal het goede woord niet!

Bij besluit van de gouverneur hebben de werklozen zich moeten
aanbieden nabij het zuidstation. Daar is hun de gelegenheid gegeven
om vrijwillig met het Industrie-Biiro een arbeidsovereenkomst aan te
gaan. Velen hebben hiervan gebruik gemaakt, toen zij toch voor het
“moeten” stonden en aldus uit deze hopeloze toestand werden
verlost. Zij die weigerden zijn gedwongen vervoerd. Echter zijn alleen
gezonde mensen opgeroepen.

En dat alles ware onnodig geweest ... indien Engeland slechts
grondstoffen voor Belgié doorgelaten had.

Engeland! ... Engeland! ... Engeland! ... daar zit de oorzaak van al de
arbeidsmoeilijkheden, die de Belgen ondervinden.

Misschien treft ook Duitsland een verwijt, al zou het dan maar dit zijn:
dat men zolang met ingrijpen gewacht heeft en door de franskiljons
van het nationaal comité zolang een schrikbewind heeft doen
voeren.

Baron Beyens, de tegenwoordige minister van buitenlandse zaken,
moge door bemiddeling van Havas de Moriaan willen wassen; hij
moge Engeland in de rij der belanglozen willen zetten — wie lacht
daar? — hij moge de Duitsers beschuldigen van het demonteren van
machines en koperen ketels, zodat zij de schuldigen zijn voor het



stopzetten der fabrieken ... dat is alles: diplomatie. En dat soort
diplomatie is minstens gebaseerd op onwaarheid!

lkzelf weet en heb ondervonden, dat er door Duitse soldaten in een
grote stilliggende industriéle onderneming te Antwerpen, waarvan
het aandelenbezit in Engelse handen is, verschillende onderdelen
van machines in beslag genomen werden. De oorzaak was: bij een
huiszoeking naar wapens, die men dan ook vond, werden die
onderdelen onder de grond verstopt aangetroffen. Er was dus
voldoende vermoeden om aan fraude te denken. Bij nader
onderzoek bleek, dat het koper inderdaad niet was aangegeven en
met opzet verstopt. Wat gebeurt echter? Op bevel van de
Kommandantur werd het koper, ongeveer 300 kilo, teruggegeven,
omdat het onderdelen van machines waren, die bij de uitoefening
van het bedrijf moesten gebruikt worden.

Dat koper was nog wel Engels bezit!

De mededeling van baron Beyens is niet voldoende om Engeland
schoon te wassen van de schuld, dat er in Belgié veel ellende geleden
is en dat er veel misdaden gebeurd zijn, doordat het volk honger had.
Engeland heeft deze wantoestanden in de hand gewerkt door het
niet doorlaten van de benodigde grondstoffen.

Het gedwongen wegvoeren der Belgen naar Duitsland is Engelands
schuld.

Van je vrienden moet je het maar hebben!

In antwoord op een brief van kardinaal Mercier van 10 oktober inzake
het wegvoeren van Belgische burgers, had de Duitse gouverneur-
generaal in Belgié een brief aan de aartsbisschop van Mechelen
teruggezonden. Deze heeft daarop de 10° dezer weer een antwoord
teruggeschreven, waarvan wij de vertaling in De Telegraaf



aantreffen. De brief past ook merkwaardigerwijze op de
beschouwingen van de schrijver in De Toekomst. Hij luidt als volgt:

Mechelen, de 10® november 1916.
Mijnheer de gouverneur-generaal,

Ik houd mij in, om geen uitdrukking te geven aan de gevoelens, die in
mij gewekt zijn door de brief van uwe excellentie, in antwoord op het
schrijven, dat ik de 19¢ oktober de eer had tot u te richten over de
wegvoering der “werklozen”.

Met droefheid in het hart herinnerde ik mij het woord, dat uwe
excellentie, nadruk leggend op iedere lettergreep, mij toesprak bij
uw aankomst in Brussel: “lIk hoop, dat onze betrekkingen eerlijk
zullen zijn ... Ik heb tot taak gekregen, de wonden van Belgié te
helen.”

Mijn brief van de 19¢ oktober herinnerde uwe excellentie aan de
verbintenis, door baron von Huene, militair gouverneur van
Antwerpen, aangegaan, en enige dagen later bevestigd door baron
von der Goltz, uw voorganger als gouverneur-generaal te Brussel. Die
verbintenis was uitdrukkelijk, volstrekt, zonder beperking van tijd:
“De jongelieden behoeven niet te vrezen naar Duitsland gevoerd te
worden, noch om er in het leger te worden ingelijfd, noch om er
dwangarbeid te verrichten.”

Die verbintenis wordt sinds veertien dagen, iedere dag, duizenden
malen geschonden.

Baron von Huene en wijlen baron von der Goltz hebben niet
voorwaardelijk gezegd, zoals uw dépéche van de 26° oktober te
verstaan wil geven: “Indien de bezetting niet langer duurt dan twee
jaar, zullen geen mannen, die voor de militaire dienst geschikt zijn,



gevangen genomen worden”: maar zij hebben onvoorwaardelijk
gezegd: “De jongelieden, en te meer de mannen van rijpere leeftijd,
zullen op geen enkel tijdstip van de duur der bezetting, hetzij
gevangen genomen, hetzij voor dwangarbeid gebezigd worden”.

Om zich te rechtvaardigen beroept uwe excellentie zich op “de
gedragslijn van Engeland en Frankrijk, die, volgens uw zeggen, van
neutrale schepen alle Duitsers van 17 tot 50 jaar hebben
meegenomen, om ze in concentratiekampen te interneren.”

Indien Engeland en Frankrijk onrecht bedreven hadden, moest gij u
wreken op Engelsen en Fransen, maar niet op een onschadelijk en
weerloos volk.

Maar is er onrecht geschied? Wij zijn slecht ingelicht over hetgeen
buiten de muren van onze gevangenis voorvalt, doch ik ben sterk
geneigd te geloven, dat de gevangen genomen en geinterneerde
Duitsers behoorden tot de reserve van het keizerlijk leger: zij waren
dus militairen, die door Engeland en Frankrijk met recht naar de
concentratiekampen konden gestuurd worden. Belgié daarentegen
had eerst sinds de maand augustus 1913 de algemene, persoonlijke
diensplicht ingevoerd.

De Belgen van 17 tot 50 jaar, die binnen bezet Belgié wonen, zijn dus
burgers, non-combattanten. Het is woordenspel op hen de
dubbelzinnige benaming: “mannen, die geschikt zijn voor de militaire
dienst”, toe te passen, om hen gelijk te stellen met de Duitse
reservisten.

De besluiten, de aankondigingen, de besprekingen in de pers, die de
openbare mening moesten voorbereiden op de maatregelen die op
het ogenblik uitgevoerd worden, beroepen zich vooral op twee



overwegingen. De werklozen, zo zegde men, zijn een gevaar voor de
openbare veiligheid, een last voor de openbare liefdadigheid.

Het is niet waar, schreef ik reeds in mijn brief van de 19¢ oktober, dat
onze werklieden ergens de openbare orde verstoord of zelfs maar
bedreigd hebben. Vijf miljoen Belgen en honderden Amerikanen zijn
vol bewondering getuige van de waardigheid en het voorbeeldig
geduld van onze arbeidersklasse.

Het is niet waar, dat de werkloze arbeiders ten laste komen van het
bezettend gezag of van de openbare liefdadigheid, die door dit gezag
bestuurd wordt. Het nationaal comité, waarin dat gezag onder geen
enkel opzicht werkzaam deel neemt, voorziet alleen in het
onderhoud der gezinnen, die lijden onder de gedwongen
werkloosheid.

De brief van 26 oktober beproeft een andere wijze van
rechtvaardiging: hij beweert, dat de maatregel tegen de werklozen
berust op “maatschappelijke” en “staathuishoudkundige” oorzaken.

Omdat de Duitse regering warmer en verstandiger dan wij voelt voor
het belang van het Belgische volk, wil zij de werkman behoeden voor
vadsigheid en beletten, dat hij zijn bedrevenheid in zijn vak verliest.
Dwangarbeid is de tegenwaarde voor de economische voordelen,
welke ons handelsverkeer met het Duitse rijk ons verschaft.

Daarenboven, als Belgié te klagen heeft over deze toestand, dan
moet het zijn klachten richten tot Engeland; dat is de grote schuldige:
“Engeland heeft door zijn afsluitingspolitiek deze gedwongen
toestand geschapen.”

Tegen dit pleidooi, dat gedwongen en verward is, kan het volstaan
kort en klaar te antwoorden:



ledere Belgische arbeider zal een Duitse arbeider vrijmaken, en dit
betekent een soldaat meer voor het Duitse leger. Ziedaar, in al zijn
eenvoud, het feit, dat de toestand beheerst. De schrijver van de brief
voelt zelf dit brandend feit, want hij zegt: “De maatregel houdt
evenmin verband met de eigenlijk gezegde oorlogsvoering.” Zij houdt
dus wel verband met de “oneigenlijk gezegde” oorlog. Wat betekent
dit anders dan dat de Belgische arbeider niet de wapens opneemt,
maar een Duitse arbeider vrij maakt, die ze zal opnemen? De
Belgische werklieden worden gedwongen om, weliswaar zijdelings,
maar toch klaarblijkelijk, mee te werken aan de oorlog tegen hun
eigen land. Dit is duidelijk in tegenspraak met de geest van de Haagse
conventie.

Een tweede verklaring: De werkloosheid is noch de schuld van de
Belgische arbeiders, noch van Engeland: zij is het gevolg van de
handelswijze der Duitse bezetting.

De bezetters hebben zich meester gemaakt van aanzienlijke
voorraden grondstoffen, die bestemd waren voor onze nationale
nijverheid; zij hebben de machines, de werktuigen, de metalen van
onze fabrieken en werkplaatsen aangeslagen en naar Duitsland
gevoerd. Toen zodoende de mogelijkheid om hier te lande te werken
was weggenomen, bleek voor de werklieden slechts de keuze:
Werken voor het Duitse rijk, hier of in Duitsland, ofwel niet werken.
Enige tienduizenden werklieden namen, onder de druk van vrees of
van de honger, meestal met weerzin, werk aan van de vreemdeling;
maar vierhonderdduizend arbeiders of arbeidsters, getroosten zich
liever de werkloosheid met haar ontberingen te verdragen, dan te
handelen tegen het belang van het vaderland; zij leefden in armoede,
met behulp van de schrale steun, hun verschaft door het “Nationaal
Comité voor Steun en Voeding”, dat werkte onder toezicht en
bescherming der gezanten van Spanje, Amerika en Nederland. Met
kalmte en waardigheid droegen zij zwijgend hun zwaar lot. Nergens



was er oproer, of ook maar een schijn daarvan. Werkgevers en
werklieden wachten met volhoudend geduld op het einde van onze
langdurige beproeving. Intussen poogden de gemeentebesturen en
het particulier initiatief de onloochenbare nadelen der werkloosheid
te verzachten. Maar het vreemde gezag verlamde hun pogingen. Het
nationaal comité beproefde het vakonderwijs ten nutte der
werklozen op touw te zetten. Dat praktisch onderwijs, dat de
waardigheid der arbeiders eerbiedigde, moest dienen om hun
vaardigheid te onderhouden, hun grotere vakkennis te verschaffen
en de opheffing van ons land voor te bereiden. Wie verzette zich
tegen deze edele pogingen, waarvan onze grootindustriélen het plan
hadden uitgewerkt? Wie? Het bezettend gezag.

Intussen beijverden zich de gemeenten, om door hun werklozen
werken van algemeen nut te laten uitvoeren; de gouverneur-
generaal eiste voor die ondernemingen een voorafgaande
machtiging, die hij als algemene regel weigerde. De gevallen zijn niet
zeldzaam, verzekert men, waarin het generaal-gouvernement
dergelijke werken toestond, onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat
zij niet uitgevoerd zouden worden door werklozen.

De werkloosheid was derhalve gewild. Er werden rekruten gemaakt
voor het leger der werklozen.

En daarna durft men onze werklieden de belediging toeslingeren:
Luiaards!

Neen, een Belgisch werkman is geen luiaard. Hij arbeidt met
toewijding. In de edele wedijver van het economisch leven heeft hij
zijn sporen verdiend ... Als hij het werk tegen hoog loon, dat hem de
bezetters aanboden, van de hand wees, dan deed hij het uit een
gevoel van waardige vaderlandsliefde. Wij, de herder van ons volk,
die het meer van nabij dan ooit in zijn smarten volgen en in zijn



benauwing, wij weten hoeveel het hem soms gekost heeft, om
onafhankelijkheid en ontberingen te stellen boven welvaart in
onderworpenheid. Neen, werp op hen geen steen, zij hebben recht
op uw eerbied.

De brief van de 29¢ oktober zegt, dat Engeland de hoofdschuldige aan
de werkloosheid van onze arbeiders is, omdat het geen grondstoffen
in Belgié laat binnenkomen.

Engeland laat edelmoedig, onder toezicht der onzijdige staten,
Spanje, Amerika en Holland, de voorziening der levensmiddelen toe.
Zeker zou het, onder datzelfde toezicht, ook de nodige grondstoffen
voor de nijverheid toelaten, indien Duitsland zich wilde verbinden, ze
aan ons te laten en geen beslag te leggen op de voortbrengselen van
onze nijverheid.

Maar Duitsland slorpt, op verschillende wijzen, met name door de
oprichting van zijn “Centrales”, waarover noch de Belgen, noch de
beschermende gezanten een weldadig toezicht kunnen uitoefenen,
een aanzienlijk deel op van de voortbrengselen van landbouw en
nijverheid in ons land. Daaruit volgt een onrustbarende duurte, die
oorzaak is van pijnlijke ontberingen voor al degenen, die geen
spaarpenningen hebben of die ze niet meer hebben. De
“gemeenschap van belangen”, waarvan het voordeel voor ons in de
brief zo hoog geprezen wordt, is niet het normale evenwicht van het
ruilverkeer, maar het overwicht van de sterkere over de zwakkere.

Maar stel ons dan die toestand van economische inzinking, waartoe
wij gebracht zijn, niet voor als de reden, die dwangarbeid ten gunste
van de vijand, en wegvoering in ballingschap van duizenden zou
rechtvaardigen.



Slavernij is de zwaarste straf van het Wetboek van Strafrecht na de
doodstraf: “deportatie!”

Heeft Belgi€, dat u nooit enig leed deed, van u deze behandeling, die
om wraak ten hemel schreit, verdiend?

Mijnheer de gouverneur-generaal, bij de aanvang van mijn brief,
herinnerde ik aan het nobele woord van uwe excellentie: “Ik ben naar
Belgié gekomen met de opdracht de wonden van uw land te helen.”

Indien uwe excellentie, gelijk onze priesters, kon doordringen in de
woning van onze werklieden, de weeklachten horen van vrouwen en
moeders, die door uw verordeningen in rouw en angst gedompeld
worden, dan zou u zich beter rekenschap geven, hoe gapend de
wonden van het Belgische volk zijn.

Voor twee jaar, zo hoort men herhalen, was het dood, plundering en
brandstichting; maar toen was het oorlog! Thans is het geen oorlog
meer, maar koude berekening, gewilde vernietiging, verkrachting
van het recht door de macht, verlaging der menselijke waardigheid,
een uitdaging aan de mensheid.

Van u hangt het af, Excellentie, die kreten van het tot opstand
gebrachte gemoed tot zwijgen te brengen. Moge de goede God, die
wij met al de vurigheid van onze ziel aanroepen voor ons verdrukt
volk, u het medelijden inboezemen van de barmhartige Samaritaan.

Aanvaard, mijnheer de gouverneur-generaal, de verzekering van mijn
hoogachting.

Vlamingen en Walen.

De Toorts schrijft:



Onlangs is de vierde officiéle lijst van Belgische gesneuvelden
verschenen. Het percentage daarop is voor de Vlamingen 70,9
procent, voor de Walen 29,1 procent. Voor de gesneuvelden van de
klas van 1914 is de verhouding 88,5 procent Vlamingen, voor 11,5
procent Walen.

Het Davidsfonds, de katholieke Vlaamse vereniging, die 15.000 leden
telt, heeft, naar De Toorts mededeelt, een omzendbrief
rondgestuurd, die de veroordeling van het passivisme inzake de
Vlaamse beweging inhoudt. Het document is ondertekend door prof.
dr. E. Vliebergh, hoogleraar te Leuven en door prof. dr. K. Heyndrickx,
hoogleraar aan de universiteit te Gent.

“Verleden jaar, zo luidt de aanhef van de circulaire, hebben wij u
aangezet te beletten dat, door onbedachte moedeloosheid, zou ten
onder gaan wat onze afdelingen, voor het uitbreken van de oorlog,
door taaie werkzaamheid, ten bate van het zelfstandig cultuurleven
van het Vlaamse volk hebben tot stand gebracht. Bij het aanhouden
van de oorlog en het naderen van de winter komt het ons nuttig voor
die oproep te hernieuwen.

Uit Gent.

In De Toorts lezen wij, dat de meeste professoren aan de vervlaamste
universiteit te Gent nu begonnen zijn met het geven van hun
colleges. Bij de Noord-Nederlandse hoogleraren, zo meldt het blad,
gaf de eerste les telkens aanleiding tot een hartelijke betoging van
sympathie en dankbaarheid vanwege de Vlaamse studenten.
Bijzonder prof. dr. Godee Molsbergen heeft zich reeds thans een
ruime plaats veroverd in het hart der Gentse studentenschap. Bij zijn
inleidingsrede verklaarde hij, na een terugblik op zijn werk in Holland
en in Zuid-Afrika, voortaan zijn leven te willen wijden aan
Vlaanderen, ten einde zo de Groot-Nederlandse zaak te dienen.



Het grootste aantal studenten werd ingeschreven voor de colleges
van prof. dr. Godee Molsbergen en van prof. dr. A. Jolles, zijnde een

vertigtal.

Wij lezen verder in De Toorts, dat te Gent Fransgezinde professoren

“geheime” Franse colleges ingericht hebben.



