
Vrijdag 17 november 1916 – ochtendeditie 

De Koningin-Regentes. 

Uit Vlissingen meldt men ons: 

Volgens een nader bericht is de Koning Regentes, die uit Zeebrugge 
was vertrokken en stomende was gezien, uit het gezicht verloren, en 
is het dus nog onzeker, of de boot naar Vlissingen zal terugkeren. Het 
is ook mogelijk, dat de boot naar Oostende is gebracht, omdat ze te 
Zeebrugge wegens de breedte van het schip door de raderkasten niet 
door de sluizen kan. 

Uit Havre. 

Havre, 16 november. 

Koning Albert heeft op het telegram van de Belgische ministers ter 
gelegenheid van zijn naamdag geantwoord: Ik zeg mijn regering dank 
voor de vaderlandslievende gevoelens in haar telegram uitgedrukt. Ik 
deel haar verontwaardiging over het steeds nijpender lot, dat de 
bezettende macht doet ondergaan aan een bevolking, die na de 
geduldig gedragen rampen zich thans onderworpen ziet aan de 
ruwste slavernij, aan dwangarbeid en ontvoering. Wij mogen niet 
nalaten een heftig protest te richten tot de onzijdige staten, ten einde 
hen te bewegen al hun invloed aan te wenden om in naam der 
menselijkheid een einde te doen maken aan de onduldbare willekeur. 
Uit de weerstand van ons volk, de dapperheid van ons leger en de 
steun van onze regering put ik een diep en onwankelbaar vertrouwen 
in de toekomst van België. 

In gelijke geest heeft koning Albert kamer en senaat beantwoord. 

De Koningin-Regentes. 



Uit Vlissingen meldt men ons: 

Met de laatste trein zijn hier enkele leden der bemanning van de 
Koningin-Regentes aangekomen. De rest was al te Middelburg 
uitgestapt. De gehele bemanning bestond ui 52 koppen. De Koningin-
Regentes werd woensdagmorgen door de kapitein en de vier man, 
die met hem aan boord waren gebleven, verlaten. Ze zijn toen ook 
naar Brugge gegaan, waar ze de andere mannen aantroffen. 
Hedennamiddag om 1 uur werd allen aangezegd dat zij om 1 u 50 met 
de trein moesten vertrekken. De drie mannen, die zich verstopt 
hadden, de twee koeriers en een Belgische jongen, zijn volgens onze 
zegslieden nog te Brugge. 

Te Brugge hadden de mannen zich vrij kunnen bewegen, alleen 
mochten zij de stad niet uit en ’s avonds om 9 uur, Duitse tijd, 
moesten zij allen te bed zijn. De levensmiddelen waren duur en 
slecht. Het wemelt te Brugge van de soldaten; iedere dag vertrekken 
er zeer veel naar het front, terwijl treinen vol gewonden aankomen. 

Op het perron werd de administrateur-kwartiermeester en een 
hofmeester gelast achter te blijven omdat hun nog een verhoor 
moest worden afgenomen. Het was de bemanning bekend, dat de 
boot naar Oostende zou worden gebracht, omdat hij niet door de 
sluizen kon. Naar wij vernamen, wapperde de Nederlandse vlag 
gisteren voor de Duitse op de boot. Over de behandeling door de 
Duitsers waren de mannen zeer tevreden. 

De mail van de Koningin-Regentes is, volgens onze zegslieden, naar 
Berlijn vervoerd. 

Vandaag ging de reis over Brussel en Antwerpen van daar met een 
extra trein naar Essen, waar een extra trein der staatsspoor de 
zeelieden afhaalde. Te Roosendaal wachtte de laatste trein naar hier 



hen op. Er was te Middelburg en Vlissingen niets bekend van hun 
terugkomst en er waren dan ook maar weinig belangstellenden om 
de mannen te verwelkomen. 

 

Vrijdag 17 november 1916 – avondeditie 

De Koningin-Regentes. 

Gelijk onze lezers uit ons ochtenblad zullen hebben gelezen, is de 
Koningin-Regentes, de mailboot van de Maatschappij Zeeland, 
gisteren van Zeebrugge naar Oostende vervoerd; de bemanning is 
naar ons land teruggezonden. Hieruit moet worden afgeleid, dat het 
voorlopig niet in de bedoeling van de Duitse autoriteiten ligt, deze 
boot, die geen lading vervoerde, dus zeker ook geen contrabande, 
aan zijn bestemming terug te geven. Het schip schijnt, niet slechts, 
zoals aanvankelijk werd vermoed, ter onderzoek opgebracht, doch in 
beslag genomen te zijn. 

Omtrent de reden van deze handelwijze verkeren wij volmaakt in het 
duister. Onder deze omstandigheden moeten wij melding maken van 
een gerucht, dat ons dezer dagen bereikte, doch dat wij, aangezien 
het ons volstrekt ongeloofwaardig leek, tot nu toe niet verder 
meenden te moeten verspreiden. 

Gelijk men weet, zijn in de Koningin-Regentes, evenals in de andere 
boten van de Maatschappij Zeeland, lege vaten gestuwd. Deze vaten 
zijn daarin gebracht, nadat aan enkele schepen van de maatschappij 
een zeeongeval was overkomen. Zij dienen, om, ingeval de schepen 
op een mijn lopen, het drijfvermogen van de schepen te verhogen, 
en zijn dus als niets anders te beschouwen, dan als een deel van het 
schip, waarop, door de goede zorgen der maatschappij, aldus het 



leven der opvarenden beter verzekerd is, dan anders het geval zou 
zijn. 

Nu behoren echter volgens de laatste wijziging van de Duitse 
Prisenordnung vaten tot de absolute contrabande. En ziehier nu het 
gerucht, waarop wij boven zinspeelden: de Duitse autoriteiten 
zouden de aanwezigheid van deze vaten willen aangrijpen, om het 
schip voor de oorlogsbuitrechter te brengen. 

Klinkt het niet verbijsterend? De vaten, waar het om gaat, zijn reeds 
maanden lang in de boten gestuwd. Ze komen er niet uit. Er is geen 
ogenblik aan gedacht, ze in Engeland te lossen. De schepen varen 
onveranderlijk ermee heen en weer. Nooit is daarop aanmerking 
gemaakt, en, wat meer zegt, er is enige tijd geleden een aldus met 
lege vaten volgestouwd schip van dezelfde maatschappij naar 
Zeebrugge opgebracht en na enkele uren, gelijk het behoorde, weer 
vrijgelaten. Zou men dan nu de aanwezigheid van deze vaten, 
waarvan nooit een geheim is gemaakt, als voorwendsel willen 
gebruiken, om het schip in beslag te nemen? Dit zou zo vierkant in 
strijd zijn met de regels van de goede trouw, die zelfs in een oorlog 
nog worden in acht genomen, dat wij ook thans nog aan het gerucht 
geen geloof kunnen hechten. Wij vertrouwen dan ook, dat, nu wij 
daartoe de gelegenheid openen, een onomwonden logenstraffing 
van dit gerucht ons weldra zal bereiken. 

Doch wat is dan de reden van de opbrenging van de Koningin-
Regentes naar Oostende? Het lijkt ons niet minder gewenst, dat ook 
daaromtrent duidelijke inlichtingen zullen worden verschaft. De 
nieuwe fase, waar het geval van de Koningin-Regentes door de 
overbrenging naar Oostende in is gekomen, heeft natuurlijkerwijze 
de ongerustheid hier te lande verhoogd, en men verlangt te weten te 
komen, of daarvoor grond is. De Koningin-Regentes heeft 
verscheidene dagen te Zeebrugge gelegen; er is niet overijld 



gehandeld; er was tijd tot onderzoek te over geweest; men moet dus 
een bepaalde, weloverwogen reden hebben om te handelen gelijk 
men nu doet. Dan is het eis van goede nabuurschap, dezelfde goede 
nabuurschap, waarop men zich in het geval van de Tubantia beriep, 
dat wij ook hier te lande die reden zullen vernemen. 

Uit Vlissingen meldt men ons dat de mailboot Koningin-Regentes 
naar Oostende is overgebracht. 

De Verenigde Staten en de weggevoerde Belgen. 

Washington, 17 november. De Belgische gezant heeft bij het 
departement van buitenlandse zaken een beroep gedaan om actieve 
interventie ten einde het wegvoeren van Belgische arbeiders naar 
Duitsland te beletten. 

Volksopbeuring in Vlaanderen. 

Het Nederlandse Comité voor Volksopbeuring in Vlaanderen, 
verzoekt ons het volgende mede te delen: zo langzaam aan beginnen 
de verschillende afdelingen van Volksopbeuring in Vlaanderen hun 
eigen weg te vinden en blijkt van een veelzijdige, nuttige en – we 
herhalen het nog eens nadrukkelijk tegenover allerlei valse 
geruchten, die men steeds wil verbreiden – volkomen neutrale 
werkkring. Ze werkt ten bate van het Vlaamse volk opvoedend, 
steunend, zedelijk en geldelijk. Antwerpen bv. heeft een volkomen 
toegerust inlichtingsbureau omtrent gesneuvelden, gekwetsten, 
zieken, vermisten en krijgsgevangenen. In augustus verstrekte het 82, 
in september 718, in oktober 2416 inlichtingen, alle natuurlijk in de 
volkstaal. 

Deze afdeling zond boeken uit naar de gevangenkampen en zorgde 
voor Vlaamse muziek voor het hoofdkamp Göttingen, waar een 
Vlaams orkest tot stand kwam. Zij steunde met geld reeds bestaande 



sociale instellingen als de Katholieke Schoolkoloniën, Diesterweg’s 
Schoolkoloniën, Algemeen Kledingswerk, het Antwerps Noenmaal en 
de Spijszalen, alles met 250 frank. 

Behalve eigen beschermelingen, die voor Stille Hulp in aanmerking 
kwamen, steunde de afdeling de Armenkas van de burgemeester 
(100 F), Liefdadige Kring Leonidas, Syndicale Kamer voor Handel en 
Nijverheid, Klerkenvereniging Unitas, de Samaritanen, alles met 250 
frank. 

De volksvoordrachten werden gegeven vanwege de afdeling Hoger 
Onderwijs voor het Volk, van het A. N. V., dat daartoe met 500 frank 
gesteund werd. De zo geslaagde verteluurtjes voor kinderen, 
alsmede de liederavonden van het A. N. V. werden eveneens met 
geldelijke bijdragen van betekenis gesteund. 

Over de tentoonstelling van werk van Belgische krijgsgevangenen, 
door de afdeling Antwerpen georganiseerd, is reeds in verschillende 
Nederlandse dagbladen prijzend geschreven. 

Brussel legt zich allereerst toe op het Volkshogeschoolwerk, dat daar 
tot dusver alleen in het Frans gebeurde. 

Er worden deze winter cursussen gegeven in Nederlandse 
letterkunde, Hollandse moesteelt en landbouw, wijsbegeerte, 
rechtsgeleerdheid, werktuigkunde, geschiedenis, lessen in Engels, 
Duits en Nederlands en handelswiskunde. Dan ook de in Antwerpen 
zo geslaagde kinderverteluurtjes, waarvoor mevr. Ressles het 
voorbeeld kwam geven; en eindelijk voordrachten over sociale 
onderwerpen. 

Mechelen legt zich voorlopig nog in hoofdzaak toe op het juist in 
Vlaanderen met zijn nog vele ongeletterden, nu zo treffende werk: 



het schrijven van brieven voor ongeletterden aan krijgsgevangenen. 
En het verstrekken van inlichtingen zoals te Antwerpen. 

Zo vindt iedere afdeling haar eigen taak, waarvan we de betekenis en 
het nut niet behoeven te schetsen. En daarbij nemen alle afdelingen 
bestellingen op voor de pakjes aan krijgsgevangenen, welke door 
bemiddeling van het Nederlandse Comité vanuit Den Haag verzonden 
worden. 

Dat comité besluit met een dringend beroep op meer steun voor het 
voortreffelijke werk ten bate van het Vlaamse volk. Want het 
genoemde is slechts een begin van wat er te doen valt. 

Men kan zijn bijdrage ook zenden aan de administratie van het 
Algemeen Nederlands Verbond, te Dordrecht, die zich voor 
Volksopbeuring met het in ontvangst nemen van de gelden heeft 
belast. 

Het algemene secretariaat van Volksopbeuring is gevestigd 
Daguerrestraat 35, Den Haag. 

Koning Albert der Belgen heeft, met herziening van het koninklijk 
besluit van 1 november 1914, “waarbij te Londen een comité wordt 
gesticht gelast om, in overleg met de Engelse officiële overheden en 
private inrichtingen, de belangen te behartigen van de naar Engeland 
uitgeweken Belgen”, benoemd tot leden van het officieel comité voor 
Engeland: de heren H. Coullier de Mulder, senator; L. de Brouckère, 
plaatsvervangend lid der kamer van volksvertegenwoordigers; P. 
Duchaine, advocaat bij het Beroepshof van Brussel; P. May, 
buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister; de eerwaarde 
pater Rutten, van de orde der Predikheren; Van der Meiren, advocaat 
bij het Beroepshof van Brussel. 

“Volksopbeuring en het “Vlaamse activisme” (ingezonden). 



In het stuk van de heer L. Picard (avondblad van 13 november) treffen 
wij aan: “in alle steden (in Vlaams België) zijn de besturen van de 
afdelingen (van het A. N. V.) de ziel van het Volksopbeuringswerk, dat 
weliswaar aan geen politiek doet, maar toch geheel in activistische 
handen is. Het centrum van al die afdelingen is het secretariaat van 
Groep België, dat geleid wordt door Dr. Hippoliet Meert, die zeer 
activistisch is.” 

Deze voorstelling is niet de juiste. Wel is echter waar dat 
“Volksopbeuring” aan geen politiek doet. Maar juist daarom staat het 
buiten elke strijdbeweging. Volksopbeuring is een liefdadige 
instelling die in een ware behoefte voorziet (wie daar meer over wil 
vernemen, kan het brochuurtje vragen dat uitgegeven werd door het 
Nederlands comité voor Volksopbeuring, secretariaat: 
Daguerrestraat 35, Den Haag). 

Hoe het hoofdbestuur te Gent (waarvan wel degelijk passieve 
Vlamingen deel uitmaken) hierover denkt, blijkt uit het volgende 
uittreksel, dat wij knippen uit een rondschrijven door het 
hoofdbestuur van Gent, rondgestuurd aan al de afdelingen in België: 

“Volksopbeuring heeft noch met passivisme, noch met activisme iets 
te maken. Zij heeft haar eigen duidelijk programma van 
werkzaamheden en beperkt haar bedrijvigheid daartoe. Onze (de 
Belgische) afdelingen en medewerkers werden dus aangemaand, 
zolang als zij voor Volksopbeuring optreden, zich streng te houden 
aan ons programma van werkzaamheden, en “Volksopbeuring” niet 
te misbruiken voor nevendoeleinden. Het programma van 
werkzaamheden is schoon en uitgebreid genoeg om veel 
bedrijvigheid in beslag te nemen! Deze positieve arbeid is per slot van 
rekening toch de degelijkste en meest vruchten dragende, die kan 
verricht worden.” 



Aan de personen, die aan Volksopbeuring willen medewerken wordt 
liefde gevraagd voor het Vlaamse volk, dat in de geweldige tijden 
dubbel zwaar beproefd wordt. Volksopbeuring verschaft stoffelijke 
en zedelijke hulp en biedt die hulp in de eigen taal. Dat is alles! Nooit 
kwam het in ons op de vraag te stellen: Bent u dit? of bent u dat? Zij 
die pro-Nederlands voelen, zijn ons welkom: of hun bijkomende 
sympathieën dan pro-Engels ofwel pro-Duits zijn, gaat ons niet aan. 
Wel menende Vlaamsgezinden zijn ons welkom, of ze passief zijn of 
actief. 

Namens Volksopbeuring, Comité in Nederland, 
Leo Meert, 

Tweede voorzitter 

Den Haag, 16 november 1916 

 


