
Woensdag 15 november 1916 – ochtendeditie 

De Koningin Regentes. 

Uit Vlissingen meldt men ons: 

Hedennamiddag zijn hier ongeveer 20 passagiers van de mailboot 
Koningin Regentes aangekomen, welke boot vrijdag naar Zeebrugge 
is opgebracht. Enigen van hen hebben de volgende bijzonderheden 
medegedeeld. 

De Koningin Regentes vertrok vrijdagmorgen om 6 uur uit Vlissingen. 
Om half acht werden enige watervliegtuigen waargenomen, die 
seinen gaven. De mailboot vervolgde haar reis, maar korte tijd 
daarna verscheen er een Duitse duikboot. Nadat er seinen gewisseld 
waren, ging de eerste stuurman van de Koningin Regentes in een 
sloep met de nodige papieren naar de duikboot; na ongeveer een half 
uur keerde hij terug, waarop de commandant van de duikboot 
opdracht gaf, in de richting van Zeebrugge te stomen. De duikboot 
volgde achter de mailboot. 

Toen de Koningin Regentes koers zette naar Zeebrugge, verschenen 
er twee Nederlandse torpedoboten, welke langszij van de duikboot 
kwamen. De besprekingen tussen de Nederlandse en de Duitse 
commandant duurden geruime tijd. Tenslotte vertrokken de 
Nederlandse torpedoboten, en werd de reis naar Zeebrugge 
voortgezet. Een half uur voor Zeebrugge kwamen twee man van de 
Duitse marine aan boord van de Koningin Regentes, teneinde de 
mailboot door het mijnenveld te brengen. Toen kwamen er ook twee 
Duitse torpedoboten aangestoomd, die de mailboot verder 
escorteerden. De Duitse vlag werd gehesen, terwijl de Nederlandse 
ook nog van het schip wapperde. Zo werd de haven van Zeebrugge 
binnengestoomd. Bij aankomst te Zeebrugge werden onmiddellijk de 



papieren en alle passagiers nagezien en 31 mannelijke passagiers van 
boord gehaald. Het bleek toen evenwel, dat er nog 3 passagiers 
vermist werden, die zich verborgen hadden. Deze passagiers zijn 
zaterdagmiddag en zaterdagavond voor de dag gekomen. De 
mailboot werd voortdurend door Duitse militairen, die aan boord 
kwamen, bewaakt, en alle bagage werd van boord gehaald en zo 
nauwkeurig mogelijk onderzocht. De passagiers en de bemanning 
bleven aan boord van de mailboot tot maandagmorgen ongeveer 8 
uur. Toen zijn de meesten per trein naar Brugge vertrokken. Bij hun 
vertrek van de boot zagen de passagiers, dat er twee Duitse vlaggen 
van de boot wapperden; geen Hollandse vlag meer. De kapitein, de 
eerste machinist en twee stewards bleven aan boord; de andere 
leden van de bemanning zijn te Brugge achtergebleven. 

Van Brugge reden de passagiers naar Gent en van daar naar 
Mechelen. Maandagavond om 9 uur kwamen zij te Antwerpen aan, 
ver buiten het station. Een officier, die voor inspectie kwam, wist 
niet, wat hij met hen moest doen. De reizigers bleven in de trein en 
kwamen eindelijk om half twaalf aan het centraal station aan. Dit 
station mochten zij niet verlaten; ze konden op matrassen in de 
wachtkamer of anders in de trein overnachten. Eten was er zo goed 
als niet te krijgen, alleen slecht brood en dito koffie. Hedenmorgen 
werd over Essen de terugreis naar Roosendaal aanvaard. 

Van andere zijde meldt men ons: 

De Duitse vliegtuigen, die om de Koningin Regentes heen vlogen, 
wierpen lichtkogels naar beneden, en spoedig daarna werden er 
twee duikboten waargenomen. 

De commandant van een der duikboten zegde, dat de kapitein van 
de Koningin Regentes verdachte handelingen had gedaan, en dat de 
post overboord was gegooid. 



In de haven van Zeebrugge lag ook de Brussels van de Great Eastern 
Railway Company (Harwichlijn) gemeerd. 

Onmiddellijk toen men in Zeebrugge aankwam, werden de mannen 
en de vrouwen van elkander gescheiden en werden alle mannen 
ondervraagd, van welke nationaliteit zij waren. De mannen die 
behoorden tot de geallieerde landen (ongeveer 45 personen), 
werden weggevoerd in sloepen. 

Er ontbraken echter 3 mannen. Er werd medegedeeld, dat, zodra 
deze gevonden waren, het schip vrijgelaten zou worden. De volgende 
dag, zaterdag, werden ze gevonden. Een had zich verscholen achter 
de postzakken en twee zaten achter de lege vaten (het schip 
vervoerde 3600 lege vaten). 

Ook werden de mannen en vrouwen afzonderlijk door de Duitsers 
gefotografeerd. 

Te Essen werden de passagiers nog eens grondig onderzocht, in het 
bijzonder een Noor; een pak, waarin hij een Delftse schaal had 
verpakt in zaagsel en watten, werd geheel en al nageplozen. 

De behandeling van de Duitsers was stug, maar correct. 

De passagiers van de Koningin Regentes hebben niet waargenomen, 
dat er te Zeebrugge iets van de lading van boord is gehaald. 

De mailboot, die aanvankelijk aan de pier te Zeebrugge lag, moet 
thans voor de haven van die plaats liggen. 

De wegvoering van Belgen. 

Havre, 14 november. De Belgische regering heeft de onzijdige 
mogendheden een protest gezonden tegen de wegvoering door de 



Duitsers van Belgische burgers, die tot dwangarbeid worden 
genoodzaakt. 

Het protest herinnert aan het besluit van het Duitse hoofdkwartier 
van 3 oktober 1916 en zegt, dat de Belgische regering uit stellige bron 
weet, dat Duitsland in groten getale burgers uit België wegvoert. De 
regering vreest dat de deportatie zich weldra over alle provincies zal 
uitstrekken. 

Duitsland voert ter rechtvaardiging aan, dat deze maatregel strekt 
om luiheid te voorkomen en schuift de verantwoordelijkheid voor de 
werkloosheid in België op Engeland. Het voegt er bij, dat de Belgen 
in de takken van nijverheid, die met de oorlog geen verband houden, 
te werk worden gesteld. 

De Belgische regering antwoordt daarop, dat er geen gebrek aan 
werk zou zijn, indien Duitsland de nijverheid in België niet had 
ontredderd, eerst door de inval zelf, vervolgens door de wegneming 
van grondstoffen en machines en tenslotte door beperkende 
bepalingen voor de uitvoer van voortbrengselen naar Nederland, de 
enige nog open markt. De Belgische werkman is heel ijverig en als hij 
geen werk heeft, dan is dat omdat hij niet wil werken voor de vijand, 
ten nadele van zijn vaderland. De Duitse regering wil nu de Belgische 
werklieden dwingen, Duitse werkkrachten te vervangen, die dan naar 
het front kunnen gaan. 

De Belgische regering geeft de beschaafde naties kennis van deze 
onrechtmatige handelswijze en tekent daartegen protest aan. 

Uit Havre. 

Havre, 14 november. De leden der regering hebben ter gelegenheid 
van de naamdag van de koning het volgende telegram tot zijne 
majesteit gericht: Voor de derde maal tijdens de lange en 



hardnekkige strijd tussen de legers, die het recht verdedigen en de 
Duitse legers, werktuigen van verovering en verdrukking, bieden de 
leden van de regering, als vertegenwoordigers van een volk, dat 
gedoemd is tot de stilzwijgendheid des doods, uwe majesteit de 
hulde van hun trouwe en eerbiedige toewijding aan. Zij betuigen hun 
ontroerde bewondering voor zijn edele koning, die sedert twee jaar 
met een onwrikbaar gemoed op de Vlaamse duinen wacht, totdat 
eindelijk de dageraad der bevrijding zal gloren. 

De huidige tijd is bij uitstek verontrustend voor ons rampspoedig 
vaderland. De bezetting door vreemden wordt van dag tot dag 
ondraaglijker en wreder. Na de nijpende belastingen, de willekeurige 
veroordelingen, de terechtstellingen, gaat de Duitse militaire 
overheid thans over tot het wegvoeren op grote schaal van gezonde 
burgers, zij sleept ze zonder mededogen van stad en land weg en 
vervoert ze als menselijk vee, om hen over te leveren aan 
dwangarbeid. Deze barbaarse wijze, om aan het Vlaamse ras te 
bewijzen, hoe vals zijn bezorgdheid was voor de levenskracht en de 
rechten van dit ras, toekent de schaamteloze huichelarij van de 
civiele gouverneur. De aanslag, thans tegen de vrijheid der Belgische 
burgers begaan, logenstraft de leugenachtige beloften van de vijand. 

De regering lijdt smartelijk met de koning mee onder elke nieuwe 
wonde, waarmee het land geslagen wordt, doch ten spijt van het 
bittere martelaarschap, dat door het Belgische volk manhaftig wordt 
gedragen, zijn regering en koning zeker van de overwinning en de 
wraak. Zij geloven in het onverwoestbare voortbestaan van België en 
zien helder in de duistere nacht, die ons thans omhult, de roemrijke 
toekomst van het vaderland glanzen. 

Het telegram is getekend door de Broqueville, Carton de Wiart, 
Beyens, Berryer, Poullet, Van de Vyvere, Helleputte, Hubert, Renkin, 
Segers, Goblet d’Alviella, Hymans, Vandervelde. 



Een tweede telegram, van kamer en senaat, ondertekend door 
Schollaert en Goblet d’Alviella, vertolkt dezelfde gevoelens van 
verontwaardiging en van verknochtheid aan het vaderland. 

De vervlaamsing van de hogeschool te Gent (ingezonden). 

Geachte redactie, 

U was zo welwillend in uw avondblad van zaterdag 11 november het 
grootste gedeelte over te drukken van mijn laatste artikel in “Vrij 
België” over de vervlaamsing van de Gentse hogeschool. 

De laatste zinnen, met welke uw citaat sluit, kunnen echter zonder 
de beschouwingen, welke erop volgden, tot een verkeerde verklaring 
aanleiding geven, en dat ligt natuurlijk niet in uw wens. Daarom durf 
ik zo vrij te zijn ook voor het laatste gedeelte van mijn artikel om de 
gastvrijheid van uw blad te verzoeken en laat er hier de tekst van 
volgen: 

“Mijn hoofdzorg is om de Vlaamse Beweging niet in botsing te laten 
komen met het volksgemoed, waarvan de stemming tegenover de 
overweldigers voor niemand een geheim kan zijn en om elke 
tussenkomst te weren, welke onder een schijn van welwillendheid, 
onze toekomstige zelfstandigheid, geestelijk en staatkundig tegelijk, 
in gevaar wil brengen. Maar mijn troost is ook de overtuiging, dat de 
Vlamingen door hun eigen kracht tenslotte over elk verzet zullen 
zegevieren. Mijn vertrouwen in de toekomst is eerst en meest 
Vlaams zelfvertrouwen, en dit zelfvertrouwen bouwt vooral op u, 
jonge mannen, welke in vuur en water aan de IJzer geleerd hebben, 
wat vastberadenheid is en zelfopoffering. Terwijl anderen zullen 
zoeken naar hun weg, zullen wij eendrachtig en beslist de onze 
opgaan. Wij wilden de vervlaamsing van de hogeschool te Gent en 
niets anders. Men verwachte van ons niet, dat wij deze eis voor een 



slap vergelijk zullen ruilen, dat tenslotte niemand zou bevredigen en 
de verbittering der gemoederen slechts zou bestendigen. Wij kunnen 
om de mensen te believen de beginselen van het recht niet 
weerleggen, wij kunnen om afgestorven voorrechten te redden de 
levenseisen van ons volk niet verminderen. Maatschappelijk, 
wetenschappelijk, financieel en nationaal is de enige echte oplossing 
deze, welke door de Vlamingen wordt voorgesteld en voorgestaan. 
En zolang niet Gent aan de Vlaamse wetenschap toebehoort, zal de 
gelijkheid, welke alleen het rechtsgevoel van het volk bevredigt en 
welke bij onze grondwet wordt verlangd, niet tot stand komen.” 

Met dank voor plaatsing en oprechte hoogachting. 

Frans van Cauwelaert 

 

Woensdag 15 november 1916 – avondeditie 

De Koningin Regentes. 

Naar wij vernemen, behoorden tot hen, die bij het opbrengen van de 
Koningin Regentes van de Maatschappij Zeeland zijn aangehouden, 
de koeriers van de gezantschappen te ’s Gravenhage van Engeland 
en België. 

De koerier van de Amerikaanse legatie, die ook aan boord werd 
aangetroffen, is terug vrijgelaten. 

Heden is door het Comité belge en de Cercle belge in de feestelijk 
met bloemen versierde kerk der paters Jezuïeten aan de Westzeedijk 
op plechtige wijze de naamdag van koning Albert van België 
herdacht. Op het altaar stond de Belgische vlag. 



Een H. Mis is opgedragen door pater Ch. De Temmermans, 
aalmoezenier van de Belgen in deze stad, bijgestaan door de paters 
Hulsman en Hendricks. Er werd ook een te deum gezongen. 

In de dichtbezette kerk werden opgemerkt luitenant-kolonel 
Declercq, kapitein-commandant Stevens, commandant Gorren en 
een 20-tal andere Belgische officieren in burgerkleding, de heren van 
Cutsens, voorzitter van de rechtbank te Antwerpen, Vandenbrande, 
afgevaardigde bij het Relief Comittee, een vertegenwoordiger van 
het Comité National de Secours et d’Alimentation en verder enige 
heren van het Comité Belge en de Cercle belge. Mede waren daar 
een 600 kinderen van de Belgische scholen aan de Maaskade en op 
het Stationsplein en de hier verblijf houdende geïnterneerde 
Belgische soldaten. 

Bij het eindigen der plechtigheid werd op het orgel de Brabançonne 
gespeeld. 

De Verenigde Staten en het wegvoeren van Belgen uit hun land. 

Washington, 15 november. Tengevolge van het wegvoeren van 
Belgen, heeft het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken zijn 
zaakgelastigde te Berlijn opgedragen persoonlijk met Bethmann-
Hollweg over de zaak te spreken. De zaakgelastigde is verzocht aan 
Bethmann-Hollweg mede te delen dat zulke wegvoeringen niet 
anders dan een zeer ongelukkige invloed op de mening van de 
onzijdigen konden oefenen, met name van de Verenigde Staten, wie 
het welzijn van de Belgische burgerlijke bevolking zeer ter harte gaat. 

Werkloosheid in België. 

Berlijn, 15 november. Het vraagstuk van de werkloosheid in België, 
dat de Duitse overheid thans zo goed als mogelijk tracht op te lossen, 
is herhaaldelijk in de Belgische, Franse en Nederlandse pers ter 



sprake gebracht. De correspondent te Brussel van Het Vaderland, 
een Haags blad, wees er reeds op, dat de werklozenondersteuning 
slechts de luiheid bevorderde. De correspondent in België van De 
Maasbode meldde de 7e juni, dat er, volgens een Duitse opgave, in 
België 666.349 mannen, 552.000 vrouwen en 142.000 kinderen 
ondersteund werden. In het geheel was daarvoor toen 
145.551.601.48 frank uitgegevens. Reeds de 30e maart had “een 
arbeider, die niet luiert” aan het blad La Belgique een mededeling 
gezonden, waaruit blijkt, dat het hem beter zou gaan wanneer hij 
werkloos was. Veel werklozen toch hadden het zoveel beter dan tal 
van kleine burgers, staatsbeambten en anderen. In het Gentse blad 
Bien Public werd de opmerking gemaakt, dat veel werklozen hun 
uitkering verspeelden. Daarom had de gemeente Koekelberg het 
navolgenswaardige besluit genomen om in plaats van geld bons voor 
een tweede maaltijd uit te reiken. Het Parijse blad La Croix berekende 
de 20e juli, dat een vijfde deel van de bevolking van het bezette België 
geregeld ondersteuningen ontving. De XXe Siècle berichtte in 
augustus, dat het aantal direct ondersteunde personen in België 
meer dan 1.360.000 bedroeg. De Belgische Standaard te De Panne 
deelde de 9e augustus mede, dat er van de 1,2 miljoen Belgische 
arbeiders 700.000 weigerden te werken, omdat ze er de voorkeur 
aan gaven van ondersteuning te leven. 

Uit Havre. 

Havre, 15 november. Door prachtig weer begunstigd is er 
vanochtend een saluut aan de Belgische vlag gebracht bij 
gelegenheid van de verjaardag van de koning. De Belgische ministers, 
het diplomatieke korps, de admiraal-gouverneur, de prefect, enz. 
woonden de indrukwekkende plechtigheid bij. Deze eindigde met het 
uitreiken van onderscheidingen aan gekwetsten door generaal 
Jungbluth en minister Schollaert. Een te deum besloot de 
bijeenkomst. 



Vlaams in het Belgische leger. Er bestaat te Havre een bureau voor 
verzending van pakken aan Belgische soldaten. Onlangs maakte dit 
bureau een lijst openbaar van pakketten, die bij gebrek aan juist 
adres niet hadden kunnen verzonden worden. Op de lijst komt voor 
de naam “Beste groeten van B. 175, 2/21”. 

De officier, die aan het hoofd van dit bureau staat, had “Beste 
groeten” voor … een familienaam aanzien!!! 

Uit de Vlaamse Beweging. 

De heer L. Picard schrijft ons (zie de vorige artikelen in onze bladen 
van gisteren en eergisteren). 

III (Slot) 

De Fransgezindheid, evenals het annexionisme, is in België niet iets 
toevalligs. Beide zijn integendeel zeer nauw verbonden met het leven 
van de Belgische staat en de groei en samenstelling van de Belgische 
maatschappij. 

Om dit goed te kunnen begrijpen, zal men niet te veel waarde mogen 
hechten aan de uiterste uitingen van annexionistische of 
franskiljonse zijde. Zolang men het eerste slechts wil leren kennen uit 
politieke curiosa als “Le Catéchisme National” of de anti-Hollandse 
artikelen van “La Belgique” te Rotterdam, zal men de toestand zeer 
onvolledig overzien en zou men bv. in Nederland wel eens zeer 
bedrogen kunnen uitkomen. En wie in het franskiljonisme slechts de 
persoonlijke hebbelijkheid of onhebbelijkheid van enkele Belgische 
burgers zou zien, wie niets zou weten van het verband tussen de 
verfransingsactie en de Belgische natie-idee, zou voor de huidige 
Vlaamse strijd niet de minste waardering kunnen voelen. 

Doch dit verband is makkelijk aan te wijzen. 



De Belgische staat met zijn uiterst dichte bevolking, zijn jonge, 
arbeidslustige burgerij en zijn grote rijkdom aan grondstoffen in het 
Walenland en nu ook in de Kempen, lijdt aan een gemis aan 
evenwicht tussen de mogelijkheden die hij in zich voelt en de 
werkelijke macht, die hem in het internationale leven is toegekend. 
Die macht heeft men dan ook altijd getracht te vergroten. Onder de 
regering van Leopold I is men er in geslaagd feitelijk alles wat onder 
de naam van neutraliteit, afbreuk deed aan België’s soevereiniteit te 
doen vervallen, en Leopold II heeft de staat tot een koloniserende 
mogendheid verheven: doch nog voelde men zich steeds in het 
nauw: het afzetgebied der Belgische nijverheid was te klein. De 
“mouvement expansioniste” ontstond en vond enthousiaste bijval bij 
vele Belgische intellectuelen die, eindelijk ontgroeid aan het 
kleinburgerlijke dat lange tijd het kenmerk van het Belgische 
geestelijke leven was geweest, er van droomde om tussen de Franse 
en Duitse beschavingen een derde geestelijke macht, de Belgische 
cultuur, die beide anderen enigszins zou synthetiseren, te doen 
oprijzen. 

De kapitalisten ter verovering van nieuwe markten en de 
intellectuelen ter bevruchting en bevestiging van hun jonge cultuur, 
hadden de staat nodig en wilden hem zo sterk mogelijk. 

Een der factoren van de kracht van elke staat is echter de 
eensgezindheid der leidende standen; partijen kunnen wel geduld 
worden, maar slechts als gedifferentieerde uitingen van eenzelfde 
gedachte over de voornaamste belangen van de staat, slechts als 
verscheidene wijzen waarop de ene natie zich voordoet. Een staat is 
sterker naarmate zijn burgers meer genationaliseerd zijn; te weten 
naarmate zij een groter fonds van gemeenschappelijke ideeën en 
wilsbetrachtingen hebben. 



Het vormen der nationale eenheid is sinds 1830 voor alle Belgische 
staatslieden een der belangrijkste problemen geweest. Ch. Rogier, 
een der invloedrijkste staatsmannen uit België’s eerste periode, zegt 
reeds de 11e augustus 1835 in de kamer van 
volksvertegenwoordigers: 

“Een staatkundig geheel wordt slechts een natie wanneer er een 
nationale ziel geboren is en tot nu toe – wij moeten het bekennen – 
is die nationale geest er nog niet in ons land … Naar ik meen zouden 
alle instellingen, met eerbiediging van onze zeden en gewoonten en 
van de waarborgen der lokale vrijheid, ten doel moeten hebben om 
al de Belgische burgers één van zin te maken door 
gemeenschappelijke gevoelens en belangen …” 

De raad van Ch. Rogier hebben al onze regeringen met geestdrift 
gevolgd en niet het minst in de laatste jaren is er heel wat gedaan om 
Vlamingen en Walen tot één volk te maken. Prof. H. Pirenne gaf aan 
die werking een historische grondslag, die officiële waarheid werd en 
met trots kon men reeds wijzen op enkele resultaten: de schepping 
der Kongo-kolonie, de (Frans) Belgische literatuur, de grote 
bedrijvigheid van Belgisch kapitaal in den vreemde, enz. 

Bij dit nationaliserende werk stootte men natuurlijk op het feit dat 
België een Vlaams en een Waals land omvat. In den beginne werd 
getracht die moeilijkheid uit de weg te ruimen door alle Vlamingen 
te verfransen, doch de taal is te zeer een natuurlijk gegeven, dan dat 
men er zo makkelijk mee zou omspringen. In de laatste tijd is de 
“Belgische” theorie omtrent het talenprobleem in ons land dan ook 
uiterlijk minder radicaal alhoewel in de grond en voor de praktijk veel 
gevaarlijker geworden: De Belgische nationalist weet ook nu nog, dat 
het volk niet één van zin te maken is, zonder eenheid van taal. Doch 
hij wil die eenheid niet meer betrachten voor het gehele volk: slechts 
wie gezag heeft en een deel van de macht, moet worden 



genationaliseerd, dit is tevens verfranst; de burgerij in Vlaanderen zal 
tweetalig zijn; Vlaams naar onder, en Frans in eigen kring en wanneer 
zij zich richt tot hoger. De Belgische beschaving zal Frans zijn van taal; 
in Vlaanderen mag daarnaast een deel van het dagelijkse leven 
Vlaams zijn. 

De vraag is nu niet of bij het vormen van die Belgische natie het 
Nederlands geen rol had kunnen vervullen bij uitsluiting van, of in 
samenwerking met Frans. Dit is een zuiver theoretische vraag en het 
is ons hier te doen om de toestand te doen kennen zoals hij tot 
hiertoe was. 

Alle voorvechters der Belgische natie-idee willen de prioriteit van het 
Frans ook in het Vlaamse land gehandhaafd zien: de Broqueville, 
Poullet, Carton de Wiart, Hymans, Vandervelde, Mercier, Pirenne (ik 
noem slechts enkele voorbeelden) zijn allen tegenstanders der 
vervlaamsing van de Gentse hogeschool (een goed criterium). 

De flaminganten voelen zich door de verfransing in hun geestelijke 
leven aangetast. Men hoeft volstrekt geen oude romantieker te zijn 
en nog te geloven aan de oude spreuk “de taal is gans het volk” om 
te beseffen dat de taal in grote mate het geestelijke leven bepaalt. 
Het geestelijke leven is echter in deze tijd op de duur onmogelijk, of 
kan althans niet opbloeien zonder dat het kan steunen op de staat, 
die zorgt voor de nodige sociale organen ter ontwikkeling der cultuur, 
en tevens die cultuur in alles doet doordringen, waardoor zij eerst 
echt vruchtbaar wordt. 

Dit nu heeft de Belgische staat tegenover de opkomende Vlaamse 
cultuur nooit gedaan, daardoor is die cultuur zo arm gebleven. En 
door de beste en verst ziende onder de flaminganten werd ons alle 
hoop op beterschap ontzegd, juist door de actie van de Belgische 
natiemensen en door de groeiende invloed van de staat. Macht wil 



zich immer door meer macht bevestigen. De Belgische staat, stilaan 
een mogendheid geworden, wilde op de Belgische natie kunnen 
steunen. 

De vijand van Vlaanderen was niet de zogenaamde “Franse partij” 
(aanhangers van Frankrijk), die, als ze nog bestaat, in de laatste tijd 
toch slechts weinig invloed kan gehad hebben; die vijand was ook 
niet de Waalse burger, die slechts vroeg zichzelf te mogen blijven; de 
vijand van Vlaanderen, het was de regerende en besturende klasse, 
het Belgische grootkapitaal, de Belgische bewindsmannen, de 
intellectuelen, die hen dienden, allen die het volk tot één natie 
wilden maken om de staat te versterken. 

Is het dan te verwonderen, dat vele flaminganten tijdens de eerste 
dagen van de oorlog reeds met zeer gemengde gevoelens bezield 
waren: Duitsland had het vreedzame leven in onze provinciën door 
zijn inval verstoord en was daardoor de gehate vijand van de menigte 
geworden, maar daartegenover stond immers dat, mocht de 
Belgische staat ooit versterkt uit de strijd komen, dit voorgoed de 
triomf der Belgische natie-idee, dus de dood van Vlaanderen zou 
meebrengen. 

Op de vraag, die Prof. Pirenne mij eens stelde, doelende op de Duitse 
soldaten: “Kan u dat zo kalm aanzien al die kerels, die hier rondlopen” 
hadden immers alle flaminganten kunnen antwoorden zoals ik, 
“Nous sommes habitués à vivre sous l’oeil des barbares”. Wij zijn 
gewend aan vreemde overheersing. 

Het is dan ook zeer natuurlijk dat er Vlamingen tot de Duitsers zijn 
gegaan (het staat historisch vast dat de Vlamingen zich tot de Duitse 
overheid gewend hebben voor er sprake was van “Flamenpolitik”) 
met het doel hen op de hoogte te brengen van de Belgische 
taaltoestanden en hun mede te delen dat, wel niet het invloedrijkste, 



maar toch nog een belangrijk deel der burgerij, - o.m. de 
flaminganten – het zeer zouden betreuren dat de Belgische staat op 
welke wijze dan ook zou versterkt worden, omdat daardoor 
tegelijkertijd de Belgische natie-idee ten koste van Vlaanderen in 
kracht zou winnen. 

Zo is dan stilaan een samenwerking tussen Vlamingen en Duitsers 
ontstaan. De meeste Vlamingen houden daarbij vast aan de Belgische 
rechtsgemeenschap, die zij uit de wereldbrand zouden willen 
redden, doch zoeken vooral de geestelijke belangen te dienen van 
een bevolking van vier en een half miljoen Vlamingen, waarvan zij de 
enige rechtmatige vertegenwoordigers zijn, op alle wijzen willen zij 
beletten, dat de Belgische natiegedachte ten koste van Vlaanderen 
zou zegevieren. 

Welke vormen die samenwerking in het vervolg zal nemen, wat er 
nog uit groeien kan, vooral bij het vredesherstel, is nu niet te 
voorzien. Geen enkele regering heeft reeds een vast omschreven 
doel bekend gemaakt, geen enkele internationale organisatie heeft 
een bepaald programma voor bij de vrede doen kennen; de 
katholieke kerk niet, de sociaaldemocratie niet, de 
vredesgenootschappen niet; met welk recht wordt zulk een 
programma dan van de Vlamingen geëist? 

Alleen de richting, waarin de Vlaamse actie werkt, kan als volgt 
worden aangegeven: 

1. De Vlamingen trachten tijdens de bezetting zoveel mogelijk de 
Belgische staat in de Vlaamse provincies te vervlaamsen en 
aldus de sterkste verfransingsmachine te verbrijzelen; 

2. Zij doen wat zij kunnen, opdat bij de vrede België zou hersteld 
worden, maar op zulke wijze, dat het geen nationaliserende 
kracht meer zou in zich hebben. 



Wat er dan later uit worden zal, blijft aan de toekomst 
voorbehouden. 

De enkele Vlaamse leiders, die die politiek niet goedkeuren, hebben 
slechts argumenten tegen de opportuniteit in te brengen: “Het volk 
is anti-Duits, zo spreken zij, en wie nu met de Duitsers samenwerkt, 
zal later voor verrader gelden.” 

Onze eigen geschiedenis toont ons, hoe weinig waarde wij aan dit 
argument moeten hechten. 

De verfransing, waaronder wij lijden, is immers voor een groot deel 
het gevolg van de nog steeds doorwerkende invloed der Franse 
overheersing in onze Vlaamse gewesten, waar de toenmalige 
overheerser stellig nog meer gehaat was dan de huidige: daaruit 
leren wij de macht van het “fait accompli”. 

De hele Vlaamse strijd sinds 1830 en niet het minst in de laatste jaren, 
wijst er overigens op, dat, niettegenstaande alle democratische 
beginselen, zeer veel toch nog buiten het volk om gebeurt in ons land 
en men dus niet te veel van het volk moet vrezen of verwachten. 

Een tweede argument dat men dikwijls tegen ons wil aanwenden, is, 
dat wij de buiten- en binnenlandse politiek niet zouden gescheiden 
houden. Maar zijn die dan ooit gescheiden geweest? Had de 
Belgische natie-idee dan geen buitenlandse kant? Bewijst juist al het 
grote dat er ooit in de wereld is gebeurd, niet de onafscheidbaarheid, 
de eenheid van buitenlandse en binnenlandse politiek: de daden van 
Artevelde, Willem de Zwijger en van Cromwell, de reformatie, de 
Franse revolutie, de vestiging van de Duitse en van de Italiaanse 
eenheidsstaat, ja, de stichting van het koninkrijk België zelf? 



Neen, die argumenten evenmin als de bedreiging van zekere andere 
zijde zullen de Vlamingen doen terugdeinzen; met gerust geweten 
dienen zij hun Vlaams ideaal. 

Om te eindigen, wil ik het woord van een bekend Nederlands 
historicus aanhalen. Nadat ik hem lang over onze beweging had 
zitten vertellen – internationale antipathieën stonden hem blijkbaar 
in de weg om direct met Vlaanderen mee te voelen, al had hij 
weleens op Vlaamse congressen gesproken – zegde hij eindelijk: “Het 
is overigens ondenkbaar dat een zo sterke beweging als het 
flamingantisme, in het huidige wereldgebeuren niets van zich zou 
hebben laten horen.” 

Zo is het! Het activisme, dat iets van Vlaanderen liet horen, is de 
sterkte der Vlaamsgezindheid. Al mag het hier en daar gefaald 
hebben en zich vergist, al zal niet alles wat de actieven hebben 
gedaan, zelfs later onder de flaminganten goedkeuring vinden, toch 
heeft het voor de hele wereld bewezen, dat Vlaanderen nog leeft, 
dat het nog niet helemaal verbelgiest is naar taal en geest. “S’il 
n’existait pas, il faudrait l’inventer.” 

 


