
Maandag 6 november 1916 – ochtendeditie 

Gisternacht is bij Sittard een smokkelaar, die trachtte zes koeien over 
de grens te brengen, doodgeschoten. 

Voor de tabak van de Belgische soldaat. 

Er is een Nederlands-Belgisch werk, dat hoogst nuttig is, opgericht 
onder de naam van “Voor de tabak van de Belgische soldaat”. 

Het werk heeft voor doel tabak te sturen aan de Belgische soldaten 
aan het front en aan de Belgische krijgsgevangenen in Duitsland. 

De tabak is hun zo noodzakelijk als het voedsel en de kleren. 
Ongelukkiglijk treft men velen onder hen aan die over de middelen 
noch over de gelegenheid beschikken er zich aan te schaffen. 

Het werk bestaat onder de hoge bescherming van zijne eminentie 
baron A. Fallon, gezant van België in Den Haag. 

Voorzitter is de heer Cyriel Buysse en leden zijn: 

Mevrouw de douairière Hoeufft van Velzen, freule Lita de Ranitz, 
gravin M. A. van Hogendorp, graaf O. van Bylandt, advocaat A. 
Dupont, president van het Belgisch comité in Den Haag, ridder A. de 
Selliers de Moranville, Léonce du Castillon, Louis Piérard, René 
Belinne, secretaris, en Fernand Henckaerts, schatbewaarder. 

Het werk “Voor de tabak van de Belgische soldaat” zal dezer dagen 
te koop aanbieden, een artistieke postkaart aan 10 cent, getekend 
door de heer J. M. Canneel, verzen van de heren du Castillon en 
Piérard. 

Wij hopen, dat iedereen in Nederland het menslievend werk zal 
willen ondersteunen, opdat het zou groeien en bloeien. 



De giften in natura of in geld zullen met dank aanvaard worden, 
Seinpostduin 13 te Scheveningen. Voor de postkaarten en de 
inlichtingen, gelieve men zich te wenden tot de heer R. Belinne, 
Harstenhoekweg 121, Scheveningen. 

Voor de Vlaamse krijgsgevangenen in Duitsland. 

De heer Constant Cleiren schrijft mij op 15 oktober ll., uit naam der 
Vlaamse krijgsgevangenen te Parchim (Duitsland): “Ik vrees dat ge 
mij zult beschuldigen veeleisend te zijn, doch daar ik slechts handel 
tot welzijn van mijn lotgenoten, hoop ik recht te hebben op 
verzachtende omstandigheden; een groot aantal nl. van onze 
vroegere lezers bevinden zich werkzaam buiten het kamp. Waar er 
twee, drie verenigd zijn, zenden wij nu regelmatig pakjes met een half 
dozijn boeken, die hun een onbeschrijflijk genoegen doen. Een 
tweede pakje krijgen zij slechts, wanneer de gelezen werken 
terugkomen. Door deze dienst wordt het aantal voor het kamp hier 
beschikbaar blijvende boeken steeds geringer, derwijze dat ik de 
vrijheid neem, u te vragen onze kleine boekerij met enige werken van 
Vlaamse schrijvers te willen verrijken (Streuvels, De Clerck, 
Vermeersch, Verschooren, Gezelle, of ook der Nederlandse auteurs: 
Kloos, van Wouwe, Reyneke van Stuwe, van Gogh, enz.) 

Wie wil mij helpen de wens der wakkere mannen te vervullen? 

Vlaamse en Nederlandse boeken worden gaarne ontvangen, met het 
opschrift”: “Voor de Vlaamse krijgsgevangenen” aan het bureau: 
Malakkastraat 22, Den Haag. 

Marie Berdenis van Berlekom 
Presidente “Comité der Nederlandse ambulance in België” 

 



Maandag 6 november 1916 – avondeditie 

De Meijerijsche Courant deelt van de Belgische grens mede: 

De smokkelaars v. L. en K., te Weelde in België woonachtig, zijn met 
de elektrische draad in aanraking gekomen en op slag gedood. 

De dagelijks opnieuw binnengekomen rapporten bevestigen, dat in 
een aanzienlijk deel van België de toestand aanmerkelijk is 
opgeklaard. 

Werklozen – anders dan de lichamelijk ongeschikten – zijn er schaars. 
In Brussel bedroeg het aantal werklozen in januari 1915 ruim 70.000; 
thans is dat getal op 500-600 teruggebracht. Dit aantal is zeer gering 
te noemen, daar in normale tijden Brussel veel meer werklozen 
heeft. In het overig deel van Brabant zijn thans nog 200-300 
werklozen ingeschreven, en in de provincie Henegouwen, waar eens 
bijna 150.000 werklozen rondslenterden, is dit aantal door Duitse 
tussenkomst tot beneden de 800 geslonken. 

De mijnbezitters van Henegouwen werken thans met enige 
duizenden arbeiders meer dan in normale tijden. Er worden over het 
algemeen hoge lonen verdiend. 

In midden België duurt met betrekking tot de volksvoeding een 
algemene malaise voort … Er is gebrek aan alles, behalve aan 
aardappelen, bonen, brood en melk. De boter is schrikbarend duur; 
tot 5 frank per pond; koffie kost van 4 tot 6 frank per pond; spek en 
vlees is een luxeartikel. De voorziening van de Amerikaanse en 
Hollandse commissies kan de toestand onmogelijk redden. 

 


