Vrijdag 3 november 1916 — ochtendeditie

Londen, 2 november. Officieel bericht van vanavond: Onze artillerie
is in de weer geweest ten noorden van leper.

In het bezette gebied van Belgié.

Havre, 2 november. Hier ontvangen berichten bevestigen dat de
Duitse regering van 23 oktober af op grote schaal werklozen heeft
weggevoerd om werkkrachten aan het Duitse leger te verschaffen.
De Spaanse gezant heeft zich dienaangaande tot zijn regering
gewend. Zo ook de gezant der Verenigde Staten en de apostolische
nuntius. Men hoopt dat door deze tussenkomst de maatregel, die
sterke opwinding wekt, zal worden ingetrokken.

Uit de Vlaamse beweging.
Onze medewerker schrijft:

De hogeschool te Gent is geopend door de Duitsers, die er het
Nederlands als onderwijstaal hebben ingevoerd.

Of het een gebeurtenis van belang mag heten?

Laten wij het hoofd koel houden en ons hoeden voor de opwinding,
die evenzeer uitgaat van de verguizende verwensing van zekere
vluchtelingenpers, als van de victoriekreten der doordrijvende
flaminganten.

Het volgende is een feit: met de hulp van een aantal Vlamingen heeft
de Duitse militaire overheid in Belgié het kunnen bewerken de
Gentse hogeschool te vernieuwen en te vervlaamsen. Zij heeft de 21¢
oktober Il. deze Vlaamse hogeschool, naar het woord van het Wolff-
bureau, plechtig “overgedragen”, en de 24€ oktober is de hogeschool
geopend in de tegenwoordigheid van een paar honderd



flaminganten, waaronder, naar de bladen melden, Vvijftig a
vijfenzeventig uit Brussel en evenveel uit Antwerpen, die dus voor de
gelegenheid mochten binnendringen in het etappegebied, anders
voor alle verkeer hermetisch gesloten. Er waren ook, zeggen de
correspondenten van Hollandse bladen, 150 studenten, en voor die
150 studenten ongeveer 40 hoogleraars.

Deze hogeschool, zoals zij tot ontstaan gebracht is en leeft, waarvan
mag zij een verwezenlijking heten?

Allereerst, van de wil en de politiek der Duitse regering, die — dit
spreekt vanzelf — in de eerste plaats haar eigen voordeel zoekt im
Feindeslande.

Dan eveneens van het verlangen van een groep doordrijvende
flaminganten, die wantrouwig zijn tegenover hun eigen regering, en
al evenmin vertrouwen lijken te hebben in hun eigen kracht om hun
recht te verwerven in gewone omstandigheden.

Het is echter niet te bewijzen dat het stichten van de Vlaamse
hogeschool in de huidige omstandigheden en op de wijze, zoals het
geschiedde, in het verlangen van het Vlaamse volk ligt. Naast de lijst
van 106 personen, die het manifest van de Vlaamse Hogeschoolbond
ondertekenden, en de lijst der leden van de Katholieke Oud-
Hoogstudentenbonden, die een dergelijke verklaring aflegden,
drukken nu de Vlaamse bladen, die de Duitsers in het bezette gebied
toelaten, ook een volkspetitionnement voor de onverwijlde
vervlaamsing der Gentse hogeschool: elke dag worden vijftig namen
van toetreders “uit het volk” bekend gemaakt. Dit wijst er op dat de
“actieven” niet geheel alleen staan, zoals wel meer beweerd is
geworden, maar dit is nog lang niet het Vlaamse volk. En ik kan me
niet goed voorstellen dat het volk in Belgié, ook het Vlaamse
gedeelte, veel zal voelen voor iets wat de Duitsers ingericht hebben.



Laten we niet vergeten dat er nog steeds oorlogstoestand heerst in
Belgié — hoe zonderling het ook klinkt, dit wordt uit het oog verloren
door de “actieven” — en dat tijdens de week, waarin de Gentse
hogeschool geopend werd, duizenden werkloze arbeiders uit
datzelfde Gent en uit de omstreken, tegen wil en dank, weggevoerd
werden naar Duitsland, om daar in de oorlogsnijverheid ten voordele
van hun vijanden werkzaam te worden gesteld.

Het ligt in de aard van de zaak dat het volk in Belgié gedurende de
eerste tijden zal ingaan tegen al wat van de Duitsers is. Op zijn best
genomen ziet de massa in de Vlaamse hogeschool een geschenk van
de Duitsers en het zou iemand, die het Belgisch volk kent, niet
verbazen als het een volkseis werd in Belgié: de hogeschool der
Duitsers moet vernietigd worden. Het staat trouwens al vast dat de
Belgische regering het besluit genomen heeft dat hetgeen de
Duitsers ingericht hebben te Gent als ongedaan zal beschouwd
worden en dat de kwestie der Vlaamse hogeschool, die door de
Vlaamsgezinde Vlamingen zelf, voor de oorlog, bij het parlement
aanhangig gemaakt werd, door de vertegenwoordigers der natie, na
de oorlog, tot een oplossing moet gebracht worden.

Het zal er dan voor de Vlaamsgezinden op aankomen de gunst der
natie en van haar vertegenwoordigers niet verloren te hebben door
een onhandig optreden. Zover echter denken de vooruit stormende
flaminganten niet. Ze menen dat alleen de Belgische machthebbers
de vernietiging van de reeds bestaande Vlaamse hogeschool zullen
bewerken. Laten we hen bij deze redenering volgen. Om te
verhoeden dat de Belgische regering de nieuwe Vlaamse hogeschool
zou aantasten, rekenen zij er op dat ze het leger der Vlaamsgezinden
zullen kunnen mobiliseren en dat dezen dan gezamenlijk de nodige
drukking zouden uitoefenen om te redden wat de “actieven” hielpen
oprichten.



Mochten zij er in slagen de grote meerderheid van de
Vlaamsgezinden in hun richting over te halen, dan zouden zij alvast
een kracht zijn, waarmee duchtig valt af te rekenen. Zij hebben al
mensen voor hun werking aangeworven, wiens namen een goede
klank hebben in de Vlaamse Beweging en gedragen worden door
personen van onkreukbare trouw. Hun hoop om een belangrijker
aanhang te winnen, zullen ze echter binnen bescheiden grenzen
moeten beperken, als zij in overweging nemen welk een
overweldigend aantal Vlaamsgezinden volstrekt geweigerd hebben
met hen mee te gaan, en hoe scherp velen, die zij gaarne in hun
gelederen hadden, stand hebben genomen tegen hen.

Want het honderdtal van heus niet allemaal bekende namen van
gestudeerden, die het manifest ondertekenden van de Katholieke
Oud-Hoogstudentenbonden en van de nieuwe Vlaamse
Hogeschoolbond, is toch maar een gering deel van de tweeduizend
hogeschoolgediplomeerden, die voor de oorlog, hun handtekening
gaven ten gunste van de vervlaamsing van de Gentse hogeschool.

Tegenover de vijftig namen van mensen van allerlei gehalte, die
sedert veertien dagen Het Vlaamsche Nieuws dagelijks publiceert als
ondertekenaars van het volkspetitionnement voor de huidige
vervlaamsing der hogeschool, kunnen de namen gesteld worden van
de 20.000, die, voor de oorlog, een dergelijk volkspetitionnement
ondertekenden.

Tegenover hen staat ook de overwegende meerderheid van erkende
leiders der Vlaamse Beweging en Vlamingen van onbetwist gezag op
allerlei gebied, die betere tijden willen afwachten, en die verklaard
hebben volstrekte tegenstanders te zijn van alle actie op het
ogenblik.



Ik wil hier niet wijzen op hen, die in Holland gebruik maken van het
vrije woord en op het Vlaams Manifest ondertekend door F. van
Cauwelaert, A. Buysse, C. Buysse, J. Hoste Jr., A. de Swarte, L. van
Puyvelde, L. du Castillon, A. de Ridder.

De aandacht verdienen vooral de stemmen uit het bezette gebied,
waar velen voorzichtigheidshalve zwijgen, maar ook zeer velen de
moed hadden door te spreken. Onder dezen was eerst de groep van
hen die, met Louis Franck aan de spits, de gouverneur-generaal
verzochten, zijn plan om de Gentse hogeschool nu te vervlaamsen
niet door te voeren. Daar waren zij, die aan de gouverneur-generaal
en aan de Duitse pers de volgende verklaring mededeelden, en onder
hen waren de beste Vlaamse letterkundigen, als Karel van de
Woestyne, August Vermeylen, Herman Teirlinck, Alfred
Hegenscheidt, Nestor de Tiere, en nog een honderdtal aanzienlijke
Vlamingen.

Ondergetekenden, Vlaamse Belgen, hechten eraan het volgende te
verklaren:

l. Gunsten, die de Duitse regering, buiten de Belgische
wetgeving om, aan een deel der bevolking zou willen
verlenen, achten zij ongewenst en onaanneembaar.

Il.  Zij stellen vast dat zekere alhier opgeschoten bladen, die
onder de dekmantel van Vlaamse taalstrijd, andere belangen
dienen dan Belgische, geen enkele fractie der Vlaamse
Beweging vertegenwoordigen.

lll.  Zij doen een beroep op hun Vlaamse en Waalse landgenoten,
om alle taalgeschillen te laten rusten, zolang Belgié’s vrijheid
belemmerd is door vreemde bezetting.

Van de vele volksvertegenwoordigers, die voor de zaak der Vlaamse
hogeschool gewonnen waren, gaan er nu slechts twee mee, en de



drie voornaamste strijders voor de Vlaamse hogeschool, Franck, Van
Cauwelaert, Huysmans hebben alle drie de “actieven” om hun
inopportuun streven bestreden.

Bovendien missen wij onder de aanhangers van de jongste beweging,
op twee na, alle Vlaamsgezinde hoogleraars, en een groot deel van
de leden der Vlaamse Hogeschoolcommissie. We missen de meest
bekende letterkundigen, schilders, beeldhouwers, toondichters en
hen, die wij op de Nederlandse congressen gewend waren te
begroeten als de vertegenwoordigers van het intellectueel jong
Vlaanderen.

Hun werking is, in het voorbereiden van de opening der Vlaamse
hogeschool, tot het toppunt van haar bedrijvigheid gestegen. Nieuwe
argumenten, om aanwinsten te maken, kunnen zij moeilijk
bijorengen. Aan belangrijke fluctuaties moet men zich dus in de
eerste tijden niet verwachten. Alleen zou kunnen voorspeld worden,
dat, tengevolge van de uitleggingen, die gegeven worden over de
maatregelen, genomen door de Belgische regering, de “actieven”
een reactie zouden kunnen verwekken, die een gelegenheid bood
voor het winnen van nieuwe aanhangers. Dit kan evengoed het geval
zijn als het feit, dat er reeds onder de actieven, die in Holland
verblijven, een paar waren, welke rechtsomkeer maakten, zodra zij
iets vernamen van de maatregelen der Belgische regering. Doch dit
laatste zal zich in Belgié wel niet zo gauw herhalen. Totnogtoe
hebben de Vlaamse bladen in het bezette gebied geen woord gezegd
over het optreden der Belgische regering ...

Om aanhang te winnen kunnen de “actieven” stellig rekenen op de
verbittering, die verwekt wordt door de waarlijk laag bij de grondse
campagne der Frans-ijveraars, die van de toestand niets afweten, en
maar raak tegen de hele Vlaamse Beweging praten en schrijven.



Zij vestigen blijkbaar ook hun hoop op diegenen onder de
“passieven”, die hun hulp en steun later ongaarne zouden ontberen
en die hun de weg, welke tot eendracht leidt, willen openhouden; en
van hun kant beijveren ze zich om alles weg te nemen wat een
toenadering naar hen belemmeren kan.

Hun hoop om vele “passieven” naderhand ter redding op te roepen
heeft echter totnogtoe geen stevige grond. De standpunten staan te
ver van elkaar af. Nog onlangs schreef een van de leiders der politieke
Vlaamse Beweging, Camille Huysmans, in de Belgische Socialist van
21 oktober Il.: “Zo de passieve flaminganten de Vlaamse zaak willen
redden, dan is het hun plicht niet de minste verantwoordelijkheid
voor het activistisch gedoe op zich te nemen “en hij verklaarde reeds
uitdrukkelijk nooit meer samen met een der “actieven” te willen
optreden; hij wil, naar de uitdrukking van Karel van de Woestijne en
August Vermeylen, evenals zij, “zijn handen zuiver houden”.

Het kan niet betwist worden, dat dit nog steeds de mening is van de
overgrote meerderheid der Vlaamsgezinden, die hun recht zelf willen
verwerven in een vrij land, en ik ben overtuigd dat die mening van
bestendige aard is.

Vrijdag 3 november 1916 — avondeditie

Te Roosendaal kwam hedenmorgen weer een extra trein met
Belgische kinderen aan.

De toestand der Belgische nijverheid.

Een bericht omtrent de toestand der Belgische nijverheid in de
Vossische Zeitung meldt, dat de prijzen voor ijzerwaren stijgende zijn
en dat de kolenmarkt onveranderd vast is. De toestand der



glasnijverheid, zo zegt het bericht, is in zoverre verbeterd, dat uitvoer
naar Nederland weer plaats vindt.

Men meldt ons uit Maastricht:

Les Nouvelles van gisteren bevat een artikel over de Duitse werken
in Limburg, dat luidt:

Wij ontvangen nieuwe inlichtingen over de werken, uitgevoerd door
de Duitsers op de linkeroever van de Maas, juist tegenover de vlakte
van Geul, een weinig ten noorden van het Nederlandse dorp Itteren.

Dicht bij de kanaalbrug van de Zuid-Willemsvaart hebben de Duitsers
een aanlegplaats gebouwd van 130 meter lang, van het kanaal af is
er een weg aangelegd van 10 meter breed, die naar de Maas leidt,
waar hij eveneens uitkomt bij een aanlegplaats van 150 meter. Op de
Maas drijven thans verschillende pontons van ijzer en van hout, deze
laatste voorzien van dikke houten planken, die hun gebruik voor een
vervoer van lasten onmogelijk maken.

Op de helling van het kanaal en van de Maas zijn een groot aantal
planken, houten en ijzeren balken gestapeld. Een kleine Decauville
(smalspoorweg), die beschikt over 4 locomotieven en een groot
aantal wagentjes brengt deze materialen van het kanaal naar de
Maas, waar een groot aantal Duitse arbeiders werken.

De Duitsers hebben deze laatste dagen, bij afzonderlijke stukken en
door middel van vrachtauto’s, twee baggermachines aangevoerd.
Maar deze zijn van klein model en niet in staat, van nu af, door het
wassen van het water, hun werk te doen, omdat de duikladder te kort
is.

De Duitsers doen het gerucht lopen, dat de werken, die zij uitvoeren
op de Maas en het kanaal bestemd zijn om kiezel uit te halen, dat zij



voortaan door het kanaal naar Antwerpen, Gent en verder zouden
vervoeren, om de transportkosten te verminderen, van de vrachten
die per tram naar Maaseik plaats hebben. Maar de pontons, die zij
op de Maas bouwen, zouden tot geen goederenvervoer kunnen
dienen en de baggermachines zijn onbruikbaar. Er zijn bovendien
enorme reserves kiezel bij de kolenmijnen dicht bij Eisden, aan de
oever van het kanaal, waaraan de Duitsers niet raken, omdat zij er
natuurlijk geen behoefte aan hebben. De werken aan de Maas en het
kanaal moeten een andere bestemming hebben.

In de Kempen.
Men meldt ons:

In de bossen ten noorden van (Belgisch) Mechelen aan de MaasFout!
Bladwijzer niet gedefinieerd., die men de rug van Limburg noemt,
zijn de Duitsers bezig uitgestrekte verdedigingswerken aan te leggen.
Het is aan de Belgen streng verboden in de buurt te komen. De
boeren uit de streek zijn opgeroepen met kar en paard en vervoeren
dagelijks hoeveelheden betonblokken, planken, balken, enz. maar
kunnen onder geen voorwendsel in de buurt van de werkzaamheden
komen. Op enige afstand nemen de Duitsers de vrachten over en
brengen de lege wagens weer terug. Men beweert, dat de vijand
loopgraven maakt van Mechelen naar Eisden en vervolgens dwars
naar Leopoldsburg, Hamont en Lommel. Wat in alle geval zeker is, is
dat te Eisden, in de hoek, begrensd door de nieuwe weg van
Mechelen naar As en die van Mechelen naar de kolenmijnen
Limburg-Maas, de Duitsers boven op de heuvel vanwaar men het
prachtige panorama van de Maas overziet, grote kanonnen hebben
neergezet, op diepe betonfunderingen.

Het Belgisch Staatsblad heeft een vierde Belgische verlieslijst
gepubliceerd. Daarop zijn de namen vermeld van 45 gesneuvelde



officieren en 1492 gesneuvelde minderen. Wij vinden op de lijst
namen zowel van in augustus 1914 gevallenen als van gesneuvelden
in 1915 en in de eerste maanden van 1916.

Van de Belgische grens.
Uit Arendonk-grens wordt aan het Eindhovens Dagblad gemeld:

Geregeld kwam sedert enkele maanden de tram dagelijks aan de
grenzen, de Duitsers waren niet zo streng. Nu echter komt de tram
zeer weinig over het kanaal. Eens hij over de vaart is, rijdt er een
Duitser met de fiets voorop en, vergezeld van vier soldaten, die ook
plaats hebben genomen op de machine, komt de tram aan de grens.
Hier moet het Belgische personeel, dus de stationschef, de
treinoverste, de machinist en de stoker, een tiental meter van de
grens blijven. Zij staan onder bewaking van de Duitsers. Zij mogen
hoegenaamd niet met mekaar spreken.

Enige tijd geleden kwam er nogal veel goed uit Belgié. Thans nog
slechts stenen. Maar dan ook bijna dagelijks. Deze stenen worden in
het grensgebied aan het tolkantoor door Belgische werklieden
overgeladen.

Niettegenstaande de vele in beslag genomen wagens, waarover de
algemene maatschappij voor de dienst van de buurtspoorwegen
beschikt, hebben de Duitsers nog steeds gebrek aan wagens.

Binnen in het land is het erg druk met het vervoer van soldaten, vee
en levensmiddelen. Ook aardappelen en stro worden veel
ingezameld tegen de naderende winter.

Tot heden liepen er dagelijks drie trams op het vak Turnhout-
Arendonk-grens. Van heden af zal op deze lijn slechts ’s middags een



tram rijden. Men zegt, dat de beperking ligt in het gebrek aan
machineolie.

De Duitse overheid heeft bij de directie van de Belgische tram de
lijnen komen opnemen.

Daar op vele tramlijnen het vervoer stil ligt, vreest men, dat zij de
lijnen zullen opbreken.

Belgische politiek.
Men meldt ons uit Leiden:

De heer Camille Huysmans, Belgisch volksvertegenwoordiger en
secretaris van de Internationale Socialistische Partij, heeft
gisteravond op uitnodiging van de Studentenvereniging tot Studie
van het Socialisme in het klein auditorium van de universiteit een
redevoering gehouden over Belgische politiek.

Spreker zou achtereenvolgens deze vraagpunten behandelen:
waarom in Belgié de socialistische partij zich heeft gesteld en nog
staat op het standpunt van de Godsvrede; waarom zij gekant is tegen
het flamingantisch activisme en tegen die Belgen, die zich in de
laatste tijd, ook in ons land, hebben ontpopt als annexionisten.

Spreker zette uiteen, dat Belgié onzijdig was in die zin, dat het
maatregelen genomen had om zich te beveiligen tegen een inval van
welke zijde ook. De legende, dat Belgié zich aan de Entente heeft
verkocht, mag, na hetgeen nu langzamerhand gebleken is, wel
worden beschouwd als te hebben afgedaan. Trouwens bij het
uitbreken van de oorlog kwam duidelijk aan het licht, dat Belgié
minder vreesde voor een inval van Duitsland dan van een inval van
Frankrijk. Aan de Duitse grens stond namelijk slechts één Belgische
divisie opgesteld, terwijl er tegenover Frankrijk twee stonden.



Sprekers partij voelde, dat bij de overrompeling door Duitsland de
Godsvrede moest tot stand komen, ter wille van het onafhankelijk
voortbestaan van Belgié. Deze houding is volkomen in
overeenstemming te brengen met de verschillende resoluties, die op
de congressen der Internationale zijn aangenomen, en welke
resoluties zeggen, dat iedere natie haar eigen bestemming mag
bepalen, zichzelf in staat van verdediging mag stellen tegen een
aanval en bij een aanval recht heeft op steun van een ander.

Spreker gaf vervolgens een overzicht van de politieke constellatie in
Belgié in 1914. Ook daar had men twee tegengestelde stromingen,
links en rechts, evenals in Noord-Nederland, evenwel met dit
voordeel, dat er in Belgié geen Calvinisten waren. Want dat dit een
voordeel is, staat voor spreker onomstotelijk vast. In Belgié is echter
de socialistische partij niet, zoals hier te lande, verdeeld. In Belgié
bestaat zij hoofdzakelijk uit praktische, opportunistische arbeiders.

Spreker komt vervolgens tot de vraag, waarom de socialisten in
Belgié gekant zijn tegen de Vlaamse activisten, de poppen der Duitse
politiek. Het Vlaamse activisme had 3 fasen. De eerste was de tijd van
het bestaan van de Vlaamsche Post, die betoogde, dat Belgié moest
verdwijnen, omdat het een samenraapsel was. Toen verscheen —en
dit was de tweede fase — de Vlaamsche Stem van dr. Jacob, met het
idee van een zelfstandig Vlaanderen. Waarom eigenlijk! Hij heeft
nooit begrepen, dat de sociaal-democratie van een zelfstandig
klerikaal Vlaanderen niets wilde weten. Deze achtte voor de
gezondheid van de democratie een samengaan van Vlamingen en
Walen noodzakelijk. Door een zelfstandig Vlaanderen meende men
gevrijwaard te zijn tegen de invloed van het socialisme en de
tegenkanting tegen een afzonderlijke Vlaamse hogeschool is alleen
daarom ontstaan, omdat men vreesde, dat zij in Vlaanderen een
ruggensteun zou worden voor het socialisme.



Toen kwam de derde fase. De Duitsers zegden voldoening te willen
geven aan de grieven der Vlamingen door de oprichting van een
Vlaamse hogeschool. Hoe daar Hollanders aan hebben kunnen
meedoen, is voor de spreker een raadsel. De Vlaamse activisten toch,
die de Duitse plannen steunden, waren niet anders dan agenten,
voor een deel althans, van de Duitse annexionistische politiek.
Daardoor, door de handelwijze der Vlaamse activisten, is aan de
Vlaamse Beweging grote schade gedaan. Het enige middel, om de
Vlaamse Beweging te redden, is, dat de socialisten verklaren, dat zij
met de Vlaamse activisten niets gemeen hebben.

Bijna alle Vlaamse activistische voormannen zijn nu met een
professorstoga omhangen. Als hij denkt aan de bekwaamheid van
mannen als Frédéricq, dan zijn de nieuwe proffen er maar kinderen
bij. Hier hebben we Belgen gevonden, die tegen Belgié hebben
geintrigeerd.

Na deze uiteenzetting omtrent het Vlaams activisme meent spreker
duidelijk gemaakt te hebben, waarom de socialisten ook staan
tegenover deze richting.

Thans komt spreker tot de annexionisten, die, al zeggen ze het niet,
een stukje van Holland willen afnemen, of eigenlijk twee stukjes, een
deel van Zeeland en een deel van Limburg, verder een stuk van
Duitsland en een stuk van Luxemburg. Dat dit voor de beveiliging van
Belgié is, is absoluut uitgesloten. Na de oorlog zal niemand er meer
aan denken om Antwerpen tot een militaire reduit te maken,
omgeven door een reuzenvesting van forten. Bij het tegenwoordige
geschut is gebleken, dat forten geen waarde meer hebben. Spreker
hecht echter weinig waarde meer aan de invloed van de
annexionisten. Deze zouden misschien betekenis gehad hebben,
indien de entente ineens een grote zege had behaald. Nu zij echter
slechts geleidelijk vordert, kunnen de annexionisten niet voldoende



voor de dag treden. Dat die zucht tot annexatie echter een
beveiliging van Belgié beoogt tegen aanvallen van buiten, zoals de
annexionisten beweren, daarvan gelooft spreker niets. Het doel, dat
zij met de annexatie beogen, is louter een anti-socialistisch doel.
Door de annexatie van de zoeven genoemde landen, die
voornamelijk katholiek zijn, hopen de klerikalen in Belgié over een
overgrote meerderheid tegenover het steeds wassende socialisme te
kunnen beschikken.

Het socialisme heeft zicht tegenover deze annexatiepolitiek nog niet
kunnen uiten. Maar als de Internationale in 1917 bijeenkomt, dan zal
blijken dat de socialisten geen annexatie willen, evenmin als een
economische oorlog. Trouwens, de Belgische regering heeft de
economische conventie te Londen niet mede ondertekend, omdat
eigenlijk Belgié geen oorlog voert, maar het slachtoffer is van de
oorlog. Wat dus de annexatieplannen betreft, kan Nederland gerust
zijn: de socialisten zullen niet toelaten dat het ook maar één
vierkante meter grond wordt ontnomen.

In politiek opzicht komen de activisten en annexionisten hierin
overeen, dat zij een overrompelingspolitiek voeren, doch niet een die
grondt in de natie zelf. Een overeenkomst echter met dit verschil, dat
sommigen hopen op de hulp der Duitsers, en anderen op die van de
Fransen. Wanneer echter de socialisten een Vlaamse hogeschool
willen, dan komt dit, omdat daar de mannen kunnen worden
gekweekt, die de Vlaamse arbeiders zullen leiden. Zo heeft dan de
Godsvrede een zuivering teweeggebracht, waardoor alle onzuivere
elementen naar boven zijn gekomen.

Wat betreft de toekomst van Belgi€é, heeft men het probleem der
nationalisten onderschat. In het verleden heeft Belgié reeds meer
dan eens getoond dat het niet te overweldigen is. De weg van de
Spanjaard, de Oostenrijker, de Fransman en de Nederlander zullen



ook de Duitsers opgaan. Lloyd George zegde kort geleden, dat de
grote landen nooit de waarde van de kleine naties hebben begrepen.
Nu zullen ze het toch moeten begrijpen. Belgié blijft Belgié, dat
denken de Duitsers nu ook wel. En de arbeidende klasse van helden,
zal, als er betere tijden gekomen zijn, de klassenstrijd hervatten. En
al zijn er ook duizenden kameraden omgekomen in de orkaan, dan
zijn zij gevallen voor het recht, voor het recht op vrijheid. In de oorlog
hebben zij zich goede soldaten betoond voor het nationale recht. Na
de oorlog zullen zij goede soldaten zijn voor hun economisch en
sociaal recht.

Hierna had er een debat plaats.

De Vlaamse toondichter Emiel Hullebroeck, heeft, zoals onze lezers
weten, een reis door ons Indié gedaan, waarover hij in Vrij Belgié
geschreven heeft. In het jongste nummer van het weekblad vertelt
Hullebroeck van zijn terugreis uit de tropen naar ons land en hoe hij
aan boord met de medepassagiers veel over de Vlaamse Beweging
moest praten. Hullebroeck schrijft:

“De Vlaamse Beweging is trouwens, gedurende mijn Indische reis,
zowat overal opgeworpen geweest. |k mag zeggen dat ik, geheel
Indié door, altijd en terug ons streven heb moeten duidelijk maken:
in de hotels, in de treinen, op de boten, na afloop van de
liederavonden, steeds werden er vragen gesteld, welke ik niet kon
beantwoorden zonder het gehele vraagstuk te berde te brengen en
zeer dikwijls duurde zulke toelichting tot diep in de nacht ...

Het is mij, helaas! overal opgevallen, dat de Nederlander weinig of
niets afweet van de Vlaamse Beweging. |k ben meermaals in de
gelegenheid geweest het brandend onderwerp te bespreken met
zeer ontwikkelde mensen, bij dewelke men toch enige kennis ervan
zou mogen verwachten, maar telkens werd ik teleurgesteld, ja,



somtijds hoorde ik zo’n ellendig verkeerde meningen uitspreken, dat
ze mij niet alleen verbaasden, maar in hoge mate ergerden.

Sympathie, belangstelling en steun voor de Vlaamse Beweging, maar
het is een dringende noodzakelijkheid, dat wij ze eerst en vooral op
de hoogte brengen van de zaak. Ik heb nooit iemand onder mijn
gehoor gehad die, na gegeven toelichting, niet ten volle overtuigd
bleek van de rechtvaardigheid van onze strijd en die niet tevens
bereid was om met woord en daad mee te werken.

Het is voorwaar een verheugend verschijnsel, dat de toenadering
tussen noord en zuid door de oorlog groter is geworden; dat het
bewustzijn, dat Hollanders en Vlamingen behoren tot dezelfde
Nederlandse stam, steeds sterker wordt: dat de vriendschapsbanden
tussen beide, op vastere gronden gebouwd, een meer algemene
belangstelling in het leven hebben geroepen, maar wij, Vlamingen,
moeten ervoor zorgen, dat de Hollanders ons de steun kunnen
verstrekken, waarop wij door de taal recht hebben. Wij moeten,
zowel in Indié als in Holland, ijveren om dat doel te bereiken; wij
mogen ons niet vergenoegen met een paar stukjes over
algemeenheden, maar onze mannen van de pen moeten overal waar
het kan, ons streven duidelijker maken, onze beweging beter doen
kennen, de mensen systematisch op de hoogte stellen.

Voor Indié meen ik de grondslagen van dat werk reeds te hebben
gelegd. Opstellers van grote bladen en tijdschriften hebben zich
bereid verklaard hun kolommen open te stellen en zelf ook mee te
werken. Aan ons om daar thans gebruik van te maken. De morele
steun, die voor onze beweging van de Hollanders kan uitgaan, is
voorwaar niet gering te schatten en, trouwens, het aantal
Nederlandssprekenden in de wereld is waarlijk niet zo groot, dan dat
wij die steun zouden mogen verwaarlozen.



Laat ons dus de voorlichting, die thans zozeer gewenst wordt, flink
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aanpakken! Het zal onze Vlaamse Beweging ten goede komen



