Dinsdag 3 oktober 1916 — ochtendeditie

Het Belgische departement van oorlog verspreidt het volgend
overzicht over de Belgische krijgsverrichtingen van 24 tot 30
september:

Het artillerievuur, dat de laatste week enigszins verzwakt was, is
weer in hevigheid en veelvuldigheid toegenomen. Deze toeneming
van ons vuur was vooral merkbaar in de streek van Diksmuide en
meer noordelijk. Belgische kanonnen van elk kaliber hebben in de
laatste dagen de vijandelijke batterijen en waarnemingsposten op de
rechteroever van de lJzer hevig onder vuur genomen, vooral bij
Diksmuide. Het Belgische vernielingsvuur was vooral doeltreffend in
de sector van Het Sas, waar een deel der Duitse verdedigingswerken
werd vernietigd. Meer naar het zuiden, in de richting van Boezinge ,
is het kanaal van leper naar de lJzer het toneel geweest van hevige
en herhaalde artilleriegevechten met loopgraafmortieren en
veldgeschut, waarbij de Belgen in de meerderheid bleven.

Dinsdag 3 oktober 1916 — avondeditie
Belgische kinderen.

Per extra trein zijn heden te Roosendaal 928 Belgische kinderen
aangekomen.

Berlijn, 3 oktober. Officieel: Leger prins Albert van Wurtemberg: Bij
Lombardsijde in de nabijheid van de kust hebben onze matrozen van
een geslaagde patrouilleonderneming 22 gevangen Fransen
meegebracht.

Uit Belgié.



Het Vlaamsche Nieuws bevat een verordening van generaal von
Bissing, de Duitse gouverneur-generaal in Belgi€é, betreffende de
voorraadaangifte van zwavel, zwavelhoudende grondstoffen,
zwavelzuur, asbest, asbest-fabrikaten en sodium-vloeispaatkiezel-
zuurzout.

Het keerpunt der Vlaamse Beweging.

Onder dit opschrift bevat de Gids van deze maand een artikel van Leo
van Puyvelde, waaraan wij het volgende ontlenen. Vooreerst dit:

Vooral bij de zelfbewusten onder ons (het Belgische) volk is in deze
tijden een deugd naar voren gekomen, die van grote betekenis kan
worden voor de verwezenlijking van al wat er aan mogelijkheden in
ons volk opgesloten ligt: het is de zwijgzaamheid, ook in het lijden,
de stille en gestage accumulatie van krachten, die zullen uitstralen in
de dagen der vrijwording. Veruit de overgrote meerderheid der
Vlaamsgezinden heeft zich een vast oordeel gevormd over wat haar
te doen staat nu en na de oorlog. Zij blijft, als de volksmassa, getrouw
aan haar aard en getrouw aan haar land, getrouw ook aan de
godsvrede, die de Vlamingen als de Walen, zonder dat daar
onderlinge afspraak voor nodig was, gezworen hebben tot redding
van hun besprongen land, - en zij wachten hun tijd af.

Maar de misverstanden, de verdeeldheden, de scheidingen? Laten
wij de vooruitzichten betreffende de toekomst van een geheel volk
niet bepalen naar de enkele individuele uitlatingen. Uit het bezette
Belgié kunnen wij, daarbuiten, slechts de stem vernemen van hen,
wiens gezegden de Duitsers kunnen uitbuiten ten voordele van hun
politiek demonisatiesysteem: de verzwakking van Belgié door het
stoken van tweedracht.



Laten wij ook niet te licht oordelen. Ons trouw gebleven volk onder
de bezetting en aan het front zal mondiger uit de strijd te voorschijn
komen, en wij kunnen het aan dat volk overlaten om ter
verantwoording op te roepen de Vlaamsgezinden, die niet zouden
gezwegen hebben wanneer zwijgen een teken van sterkte, trouw en
doorzicht was, en de Vlaamsgezinden, die niet zouden
doorgesproken hebben, wanneer spreken hun plicht was om de
eersten tot zwijgen te brengen.

Zoveel trouwens van wat wij afkeuren — als het berekenen van het
dralen van leiders die naar uitwegen zochten, de argeloosheid
waarmee sommigen zich als kinderen lieten verschalken, het vooruit
hollen van anderen in onbestemde ..., het enggeestig wanhopen, dat
enkelen deed dolen en groot spel wagen — vindt het niet zijn
oorsprong in de gebreken van de Vlaamse taalstrijd zelf, zoals die
voor de oorlog in de grote Vlaamse Beweging gevoerd werd op
politiek gebied, naast de meer culturele werking van de
intellectuelen?

Het wil van Puyvelde voorkomen dat in deze beroering de Vlaamse
Beweging een zuiveringsproces doormaakt en hij acht het nu de
geschikte tijd om objectief tegenover haar te gaan staan en een
ernstig onderzoek te doen.

Vervolgens maakt van Puyvelde deze opmerking: In het ijveren voor
een eigengeaarde beschaving in Vlaanderen kwam natuurlijkerwijze
het meest op de voorgrond de taalstrijd, die het luidruchtigst was. In
de taalstrijd werkten alle krachten centrifugaal. Wat gedaan werd,
deed men aan de opperviakte en het ontbrak die strijd aan de
verdieping en de condensering, die bij elke volksopbeuring
onmisbaar is. Het is dit gemis aan diepte, dat door de Nederlanders
steeds zo sterk gevoeld werd en dat belet heeft dat onze zaak in
Holland de warme en algemene sympathie verwierf, waarop zij recht



heeft. Dit gemis kunnen nu ook de Vlamingen, in deze tijd, pijnlijker
dan ooit vaststellen.

Van Puyvelde gaat vervolgens de uitwerking na van het uitbreken van
de oorlog op de leiders der Vlaamse Beweging en schetst dan hoe
voor de oorlog de werkelijkheid in Belgié was.

De werkelijkheid?

De lagere volksklassen, waaraan de Vlaamse taalstrijd zich met
altruistische bedoelingen het meest gelegen laat zijn, bleven hun
gang gaan, gebogen over de grond en de dagelijkse arbeid. Daar is
het harde werken om de korst brood, het voortbrengen van grove
producten, die weinig winst opleveren. Daar is het gebrek aan
verlangen naar geestelijke ontwikkeling en de zucht naar grove
ontspanning. De arbeiders wilden haast niet weten van de Vlaamse
Beweging, die zij niet begrepen en niet konden begrijpen, omdat zij
in hun dagelijks leven zo veraf stonden van de flaminganten.

De kleine burgerij had alle gevoel van eigenwaarde haast geheel
verloren en zocht naar geluk, in een dwaas navolgen van de hogere
standen.

De geleerden, de grootnijveraars, de handelaars, de magistraten, de
rijken, de politiekers, - de werkelijke bestuurders van het volk, zij
waren niet steeds onwillig om voor het mindere volk te zorgen, maar
begrepen niet altijd hoe de wisselwerking moest gebeuren, en bleven
opgesloten in hun Franse beschaving. Naar de Vlaamse Beweging
keken zij omlaag, vernamen er niets van dan, wanneer bij vlagen de
weergalm van een luid rumoer tot hen doordrong. Zij kenden de
Vlaamse Beweging niet. Slechts de politieke leiders neigden bij
pozen, noodgedwongen, het oor naar de stem der taalstrijders. De
Vlamingen, die in de beschaafde stand van hun eigen volk wilden



verkeren, namen de algemeen geldende Franse beschavingsvorm
geheel over. En de Vlaams blijvende Vlamingen die, in de beschaafde
omgeving, niet hun eigen aard wilden verloochenen, waren gedoemd
om er een tweede Franse beschavingsvorm op na te houden, wilden
zij zich niet vooralsnog tevreden stellen met hun eigen kring.

Het was nu de taak van de Vlaamse Beweging om met praktische
middelen wijziging te brengen in deze werkelijkheid en de
voorspoedige ontwikkeling van ons volk op verstandelijk,
economisch en zedelijk gebied te bewerken. Met pathos kon men in
zulke werkelijkheid niet ingrijpen. De opvatting, die vele taalstrijders
nog van de Vlaamse Beweging hadden, was niet geschikt om hun veel
praktisch werk voor de ontwikkeling van hun volk te doen verrichten.

“Aldus, zegt van Puyvelde verder, ontbreekt er diepte in de leidende
begrippen bij de massa in de Vlaamse Beweging.”

Dit gemis aan diepte wordt men nog erger gewaar in de tactiek zelf,
die door vele Vlaamse strijders gevolgd wordt om in het Vlaamse volk
weer gezonde toestanden te doen heersen.

Men klaagt aanhoudend steen en been over het lijden en de
achterlijkheid van het Vlaamse volk en werpt daarvan de schuld voor
een klein deel op de historische omstandigheden en voor een groot
gedeelte op de staatsregering — en tevens verwacht men alle heil van
een woord en een daad van het gezag.

Wij kunnen historische bedenkingen daarlaten en de toestand
beschouwen zoals hij nu eenmaal geworden is.

De schuld van de regering? |k waag het te zeggen: de schuld van
onszelf. Een volk heeft de regering die het verdient. Dit is een axioma
zo oud als de straat, en in een land, waar alle macht uit het volk komt
en de burgers hun vertegenwoordigers zelf verkiezen, is dit zeker



waar. Maak uw volk beter, en de regering wordt vanzelf beter. Hebt
ge daartoe te weinig vat op uw volk, tracht dan van zulk een gehalte
te worden dat uw volk zich in werkelijkheid door u laat leiden. Nu
loopt ge langs omwegen. Wat ge door voorbeeld en overreding, door
gestage invloed van persoon op persoon moest bewerken, wilt ge
bereiken door het opleggen van wetten. Ge dwingt de regering de
vervlaamsing op te dringen aan de verbasterde en onverschillige
Vlamingen — die alsnog de meerderheid zijn in Vlaanderen. Hoe kan
het u dan verbazen dat ge aanhoudend te klagen hebt over het niet
eerbiedigen van die wetten door de geboren Vlamingen zelf, over de
geweldige tegenstand van de Frans sprekende Vlamingen? Hoe
deugdelijk de Vlaamse wetten ook zijn en hoe goed ook bedoeld — ze
kunnen niet het gezag hebben van een noodwendigheid die het
gehele Vlaamse volk zou voelen.

Uit de volkskern zelf moet de volkskracht zich ontwikkelen. Uit het
volk zelf moet de kracht opgroeien om iets te zijn dat wat betekent,
dat achting afdwingt. Als al de Vlaamsgezinden het er eens op
toelegden om met aanhoudende inspanning, vooreerst elk in
zichzelf, een vruchtdragende groei van het eigen volkswezen direct
te bespoedigen, dan zou dit volkswezen uit eigen drang en macht wel
alles breken wat zijn groei belemmert — en alle taalwetten kon men
meteen opbergen.

Waarom steeds de schuld van onze verbastering en halfslachtigheid
van ons afwentelen? Waarom beschuldigen wij uitsluitend de
regeerders het volk te verdrukken, als dit volk zichzelf in de hoek
duwt? Met welk recht eisen wij van anderen oprechte eerbied voor
onze taal op, als wij zelf niet ons ten uiterste inspannen zo te spreken
en te schrijven dat iedereen er eerbied moet voor hebben? Waartoe
die stereotype klachten over de achterlijkheid van ons volk, als wij
allen rechtstreeks zo bitter weinig doen om het vooruit te stuwen?
Waarom wordt naar de Vlaamsgezinden te weinig geluisterd en door



de regeerders, en door de leidende standen, en door de massa? Waar
is ons prestige? Wat schenken wij, Vlaamsgezinde Vlamingen, aan de
wereld? Geen beroep op ons groot verleden kan hier helpen; de
huidige zwakkere Vlamingen komen er door in het ongelijk. Laten wij
ook niet te zeer roemen op onze “gelijken” in andere landen en
bescheiden werkzaam blijven aan onze eigen ontwikkeling. Dan
wordt het volk gebaat met onze invloed — en zal het zelfbewust willen
worden als wij.

Minder negatief werk, meer positieve daden: dat zou aan de
Vlaamsgezinden en aan hun beweging uitstekend te pas komen.

Aan het laatste gedeelte van het artikel ontlenen wij nog het
volgende:

Een feit dat men niet kan wegcijferen is dat de Vlaamse Beweging
geen zin heeft zonder het Vlaamse volk, en dat dit Vlaamse volk zelf
zich niet kan houden en niet wil houden buiten de samenleving in het
Belgisch vaderland: de mislukking van de pogingen der Duitsers om
de Vlamingen tot ontrouw jegens Belgié te verlokken is daar om het
nogmaals te bewijzen. De trouw der Vlamingen heeft de scherpste
beproeving doorstaan. Uit zijn weeén zal ons vaderland een
toekomst baren, die zich — naar het rustig oordeel althans van
vooraanstaande Belgen — zal moeten aanpassen aan de diepere
strevingen van de samengestelde aard van het Belgisch wezen. Wij
zien het onder onze ogen gebeuren. Reeds zijn vele verhoudingen
gewijzigd, de politiek is aan het keren en de volksgeest vernieuwt zich
in de besten onder ons.

Het is een onafwendbare noodzakelijkheid voor de Vlaamse
Beweging dat zij zich op haar beurt zou vernieuwen. Ik vertrouw dat
zij dit zal kunnen. De groep Vlaamsgezinden, die op het huidig
ogenblik de wanhoopspolitiek voorstaan om van de landvijand, die



daarbij de bedoeling heeft Belgié te verzwakken door burgertwist,
een Vlaamse hogeschool te aanvaarden, welke zij in Belgié door hun
eigen kracht konden veroveren, zij zijn de hekkensluiters van de
politieke periode der Vlaamse Beweging, die gevolgd is op het
historisch letterkundig tijdperk. Na hen zullen er geen flaminganten
meer voorkomen van het gehalte, waarover de scherp ziende Guido
Gezelle al moest klagen in zijn “Rond den Heerd” van 1882-1883: “’k
En kenne geen dwazer krijgslieden als deze die, om naar eene stad te
gaan, zelve de weg vol doollagen of vol barrikaden zetten, voor ‘'t
vermaak alleen met lichten tred erover te geraken of behendig er op
te klauteren, met gevaar den den nekke te breken of de hersens in
de keel te stuiken, en alzoo nooit nievers te komen. Zulke koenheid
heet de valsche munte der dapperheid.”

Voor ons ligt nu open het wijde veld van een nieuw tijdperk, waarin
wij de eigengeaarde cultuur van ons Vlaamse volk zullen te bewerken
hebben. Ons doel zal zijn de krachten, die in ons en in ons volk
sluimeren, te ontwikkelen — natuurlijk, waar taal bij te pas komt, door
middel van onze moedertaal — en ze zo te richten dat zij ons volk
sterker maken; bij zulk een Vlaams volk zal ook de Belgische staat
gebaat zijn. Het zal er op aankomen ons in te spannen, maar niet
langer aan de taalstrijd, die tot dit doel maar een ondergeschikt
middel is en ondergeschikt moet blijven, het leeuwendeel van onze
krachten te schenken.

Tot dit werk staat een grote menigte trouwe Vlamingen gereed. De
hogere stand, waarvan hierboven sprake was, is aan het worden. Er
waren reeds koele bewerkers van de zelfwording en de grootwording
van ons volk, die aanvingen met zichzelf en hun onmiddellijke
omgeving, en waar gezond makende invloed zich begon uit te
spreiden. Dit is de gave kern van de Vlaamse Beweging; de groep der
gestage werkers. Ze wint aan ontzag in eigen kring: zij zal de clubjes
overgroeien, de sprongen in het wilde beletten, de geest van



verbittering en beknibbeling uitbannen en hem vervangen door de
ruime geest van gezonde kracht; zij wint in betekenis voor het
Belgisch vaderland, aan welke hoogste belangen deze vooruitziende
Vlamingen zich toewijden. In het vrije en vernieuwde Belgié zal men
naar hen moeten en willen luisteren, en zullen zij verkrijgen wat zij
nodig achten tot de voorspoedige ontwikkeling van het Vlaamse volk
in het gemeenschappelijk Belgisch staatsverband.

Ik heb vooral vertrouwen in hen, omdat zij daartoe hun arbeid niet
zullen beperken, doch dan eerst het belangrijkste deel van hun taak
zullen aanvatten: Vlaanderen te leren woekeren niet slechts met zijn
verkregen recht maar voor alles met zijn ingeboren recht.



