
Maandag 2 oktober 1916 – ochtendeditie 

Brood naar België. 

Men meldt ons uit Maastricht, dat er vandaag weer een begin zal 
worden gemaakt met de uitvoer van brood naar België. 

Het Belgisch communiqué van 30 september luidt: Hevige 
artillerieactie aan het Belgische front, waar onze batterijen de 
vijandelijke inrichtingen rond Het Sas krachtdadig beschoten. 
Omstreeks het einde van de dag had een hevig gevecht van veld- en 
loopgraafartillerie plaats in de omstreken van Boezinge. Het gevecht 
duurt voort. 

Het Belgische ministerie van koloniën doet mededeling van het 
volgend telegram, door de koning gericht aan generaal Tombeur, 
bevelhebber over de Belgische troepen in Duits-Oost-Afrika: 
“Waarde generaal. Ik verneem dat, na hardnekkige en bloedige 
gevechten onze dappere Afrikaanse troepen in het bezit zijn 
getreden van Tabora, het voornaamste middelpunt der verdediging 
van Duits-Oost-Afrika. Ik neem de gelegenheid te baat om u, evenals 
de officieren, onderofficieren en soldaten onder uw bevelen, mijn 
hartelijkste gelukwensen toe te sturen om de onophoudende reeks 
successen, behaald in deze verre veldtocht, die zulk machtig 
organisatietalent, zulke lange en vermoeiende marsen vereist en die 
welhaast met volledig welslagen bekroond zal worden, dank zij de 
laatste gevechten, waarin uw dappere troepen zulke merkwaardige 
hoedanigheden van taaiheid, heldenmoed en opofferingsgeest 
openbaarden. Gelieve hun daarenboven de uitdrukking van mijn 
diepe dankbaarheid mede te delen om de schitterende wijze waarop 
zij op Afrikaanse bodem de eer en de goede naam van onze wapens 
handhaafden. Albert.” 



 

Maandag 2 oktober 1916 – avondeditie 

Men meldt ons uit Oostburg: 

Gisteren is van het westelijk front af een allerhevigste roffelkanonade 
gehoord, die tot laat in de avond aanhield. Ramen en deuren stonden 
soms te trillen. In de richting, waar geschoten werd, was de lucht ’s 
avonds hel verlicht. Op de kust te Knokke en Oostende werd veel met 
zoeklicht gewerkt. 

 


