Zaterdag 16 september 1916 — ochtendeditie

Minister Vandervelde heeft, naar onze correspondent te Havre seint,
een brief ontvangen van prof. Pirenne, die samen met prof. Fredericq
— beiden zijn hoogleraren van de Gentse Hogeschool — in Duitse
gevangenschap verkeert. De brief is uit Holzminden verstuurd. De
gezondheidstoestand der gevangenen is goed.

Tegenspraken.

De Norddeutsche Allgemeine Zeitung spreekt een Havas-bericht, dat
Belgen van 18 tot 35 jaar uit de streken van Antwerpen en Gent zijn
of worden weggevoerd, tegen.

Een Wolff-telegram uit Brussel verwijst het bericht, dat Belgische
gijzelaars in de Zeppelinloodsen en munitiefabrieken in Belgié
worden geplaatst om aanvallen daarop te voorkomen, naar het rijk
der fabelen.

De Vlaamse Hogeschool.

Julius Hoste jr. bespreekt in Vrij Belgié het manifest van de Vlaamse
hogeschoolbond, dat in zijn geheel in de N.R.C. vermeld is. Hij vat dat
manifest als volgt samen:

1°. De vervlaamsing van de Gentse hogeschool is en blijft een
levenseis van het Vlaamse volk.

2°. De door de Duitse overheid getroffen maatregel is geen
afgebedelde gunst of een gevraagd geschenk, maar een
rechtsherstel.

3°. De bezettende macht is gehouden het openbaar leven te
herstellen in het bezet gebied; in verband daarmee is ook de opening
der hogescholen gewettigd.



4°. Door de tussenkomst van het bezettend gezag in deze
aangelegenheid wordt geen Belgische wet gekrenkt, aangezien de
voertaal der Gentse universiteit door het koninklijk besluit van 9
december 1849 bepaald werd, en een nieuw koninklijk besluit of een
daarmee gelijkluidend besluit van de bezettende macht bedoeld
besluit kan wijzigen.

Hoste tekent hierbij aan:

1°. Aangaande het eerste punt zijn alle Vlamingen het eens. De
Gentse universiteit moet tegenover het Vlaamse volk haar
maatschappelijke rol vervullen; dat is slechts mogelijk, wanneer zij
vervlaamst wordt. Indien deze oorlog voor ons, Vlamingen, geen
leugen is, dan moet ook ons “kleine volk” in zijn zelfbesef door de
strijd versterkt worden; dus kunnen wij met nog meer recht en klem
dan voor de oorlog opeisen wat ons toekomt; de vervlaamsing van
de Gentse universiteit volgens het wetsontwerp, dat door de
Vlaamse hogeschoolcommissie vastgesteld werd.

2°. Een recht is inderdaad nooit een gunst, maar de inwilliging van
een recht kan ook gebeuren op een wijze, die de mening opwekt, dat
er een groter onrecht kan aan vastgeknoopt worden.

ledereen zal toegeven, dat de bezettende macht in Belgié vooral
handelt uit politiek belang en stellig zal het de schuld der Duitsers
niet zijn, zo de verantwoordelijke Vlaamsgezinde leiders het
vertrouwen zullen bewaard hebben van het Vlaamse volk.

Zou het dan een misplaatste gissing zijn, wanneer door sommigen de
mening wordt vooruitgezet, dat de vervlaamsing van de Gentse
universiteit zoals die thans gebeurt, als een der eerste schakels te
voorschijn komt van de ketting, welke men van Duitse zijde gereed
houdt om Belgié aan het keizerrijk vast te klinken?



Men kan hierover twisten, zoveel men wil, maar de omstandigheden
brengen mee, dat een vervlaamsing der Gentse hogeschool tijdens
de bezetting van Belgié door de Duitsers het gevaar meebrengt in de
Arteveldestad een brandpunt van Duits-kiljonisme te doen ontstaan,
zoals we voor de oorlog aldaar een universitair onderwijs hadden
welgevallig aan de tegenstrevers van de Vlaamse Beweging.

Dat gevaar kan bijvoorbeeld het rechtstreeks gevolg zijn van de
benoeming van Nederlanders, wiens Duitsgezindheid hen heeft doen
aanvaarden in de huidige omstandigheden naar Gent te gaan.

Zo er argumenten zijn, die pleiten voor een heropening van de
universiteiten, dan zijn er ook beweegredenen, die men van
vaderlandse zijde daartegen kan inroepen. Een oplossing ware
geweest, het houden van lessen door de hogeschoolleraars buiten de
universiteiten om; de universiteiten moeten niet noodzakelijk
geopend worden, opdat de professoren hun veredelende taak ook in
deze treurige omstandigheden zouden kunnen behartigen.

3°. De bewering, dat de bezettende macht een onderscheid zou
mogen maken tussen de wetten en de Koninklijke besluiten, die in
het bezet gebied van kracht zijn, gaat niet op.

Artikel 43 van het reglement betreffende de wetten en gebruiken van
de oorlog te land bepaalt, dat de bezettende macht “alle
maatregelen neemt, die in haar vermogen staan ten einde voor
zoveel mogelijk de openbare orde en het openbaar leven te
herstellen en te verzekeren, en zulks behoudens volstrekte
verhindering, met eerbiediging van de in het land geldende wetten.”

Gesteld zelfs, dat men aan de bezettende macht het recht erkent de
hogescholen te heropenen, dan nog kan het in haar bevoegdheid niet
liggen de wetten en de koninklijke besluiten weg te cijferen, welke



de inrichting van het hoger onderwijs beheersen. In dat opzicht een
onderscheid maken tussen de wetten en de koninklijke besluiten is
een spitsvondigheid.

De eerlijkheid gebiedt te erkennen, - al geldt hier ook het: summum
ius, summa iniuria — dat de kwestie der voertaal geregeld is door het
koninklijk besluit van 9 december 1849 en de bezettende macht
daaraan geen afbreuk mag doen.

Bovendien, zoals het wetsontwerp van de Vlaamse
hogeschoolcommissie voorziet, moeten er ook te Gent een
mijnschool, een hogere landbouw- en tuinbouwschool, alsmede een
veeartsenijschool tot stand komen. Kan dat alles gebeuren door een
eenvoudig koninklijk besluit?

De wet van 15 juli 1849 bepaalt het aantal faculteiten en de inrichting
van het technisch onderwijs. Toen er te Luik een vijfde, technische,
faculteit bijkwam, gebeurde zulks door de wet van 30 juni 1893.

Trouwens al zou de Belgische regering het zelfs eens zijn met de
ondertekenaars, dat alles kan geregeld worden bij koninklijk besluit,
dan nog zou ik daarmee geen vrede hebben. De leden der Vlaamse
hogeschoolcommissie wisten zeer goed waarom. In “Het
Volksbelang” van 12 december 1903 schreef de betreurde L. de Raet
het volgende:

“Ik was echter van mening dat op juridisch gebied de oplossing elders
ligt, namelijk in het stemmen van een wet. Zou het niet gevaarlijk zijn
zulke gewichtige hervorming als de vervlaamsing der Gentse
hogeschool aan de uitvoerende macht toe te vertrouwen, die zaak
dus afhankelijk te maken van de min of meer goede gezindheid van
ministers, die elkaar opvolgen?”



Wij wilden duurzaam werk en de beste krachten in het
hogeschoolonderwijs; geen lapwerk zoals er thans moet gebeuren,
waar professoren hun benoeming krijgen, veertien dagen alvorens
de universiteit moet opengaan!

Aan het artikel van Hoste ontlenen wij verder nog het volgende:

Toen de Franse minister David op een zo ongelukkige wijze
verklaarde, dat Frankrijk een ruim aandeel moest nemen aan de
Gentse tentoonstelling om te beletten, dat de Gentse universiteit zou
vervlaamst worden, deed hij een storm opgaan in het Vlaamse land
en gaf hij een machtige stoot aan de beweging tot vervlaamsing van
de Gentse hogeschool.

Evenzeer als wij destijds elke Franse inmenging veroordeeld hebben
die een onrecht wou helpen bevestigen, en zullen blijven
veroordelen, evenzeer moeten wij Vlamingen, tot zelfs de schijn van
een Duitse inmenging vermijden, al geldt het ook het herstel van ons
onbetwistbaar recht.

Wanneer de bezettende macht onze wetten doet naleven, dan
vervult zij haar plicht en de slechte vaderlanders zijn uitsluitend zij,
die zelfs tijdens de Duitse bezetting niet inzien van welk nationaal
belang het is dat de wetten van het land ook op taalgebied zo trouw
mogelijk worden geérbiedigd.

De verbittering in Vlaamsgezinde kringen ontstaan is grotendeels te
wijten aan de driestheid van de franskiljonse oligarchie, die niet
onvaderlandser zou kunnen optreden, indien zij er door de Duitsers
voor betaald werd.

Maar door een strijd te laten ontbranden rond de kwestie van de
Vlaamse hogescholen, geven wij aan de tegenstanders van de
Vlaamse Beweging een kans om ons op een zijspoor te duwen, terwijl



zij de brede baan voor zich houden langs waar zij ook op de
buitenlandse politiek van Belgié hun invloed kunnen versterken.

Wie de geringste kans op een blijvende Duitse inmenging, bewust of
onbewust, aanmoedigt, verbeurt inderdaad het recht om te zeggen:
wij willen geen Belgié dat opgenomen wordt in economische
verbonden, dat zich laat inrichten tot een bruggenhoofd en waardoor
ons land een soort “marche du Nord” zou worden tot grote schade
van de Vlaamse geest.

Wat moeten wij Vlamingen betrachten en trouwens eisen met volle
recht, daar Belgié zoniet ontrouw zou worden aan zichzelf? Wij
moeten bekomen, dat zo Belgié te gepasten tijde de gedwongen
onzijdigheid afschudt, het alsdan uit vrije keuze en vrije wil zou
verklaren, volkomen onafhankelijk te willen zijn: onafhankelijkheid,
die men zich niet kan indenken zonder een vrij gekozen neutraliteit,
zoals Zwitserland die destijds verkondigd heeft. Elke andere
oplossing stond gelijk met een afhankelijkheid en zedelijke
opslorping, waarvan het Vlaamse volk vooral de nadelige gevolgen
zou dragen.

Omdat de Duitsers de puinen hebben opeengestapeld in ons land,
daarom zullen wij nooit aan onze eigen regering gedwee toelaten,
dat zij onder die puinen de Vlaamse geest zouden bedelven.

Vlamingen, die in welk opzicht ook een Duitse voogdijschap op ons
land zouden in het verschiet stellen, sluiten zichzelf uit de Vlaamse
Beweging, vermits zij nieuwe voogden en voor de Vlaamse landaard
zeer gevaarlijke voogden in het land brengen. Men zal zich
herinneren wat Stijn Streuvels schreef in “De Nieuwe
Amsterdammer” van 3 juli 1915 over de mogelijkheid dat wij aan
Duitsland zouden verbonden worden: “Mijn heilige overtuiging is,



dat in dit geval niettegenstaande alle mogelijke rechten en vrijheden
het onherroepelijk met onze Vlaamse zelfstandigheid over en uit is.”

lk beweer niet, dat de ondertekenaars van het hogeschool-manifest
door de band de mogelijkheid inzien van een Duitse inmenging in
onze zaken, maar wij moeten voor die inmenging deuren en vensters
gesloten houden.

Ter staving van mijn opinie zou ik hier kunnen wijzen op al de
schone ... Duitse vooruitzichten, welke ook in verband met deze
kwestie uit Duitse geschriften stralen.

Indien wij, Vlamingen, thans nog niet moesten weten wat
voogdijschap betekent, dan waren wij reddeloos verloren.

Wij zijn immers de slachtoffers van de stelselmatige politiek van
verfransing, welke van het huis van Bourgondié al op het
geestesleven van het Vlaamse volk heeft gedrukt als een pletmolen.

Onze correspondent te Havre meldt: De ministers van binnenlandse
zaken en van financién zullen in de eerstvolgende kabinetsraad
voorstellen, de vergoeding aan gezinnen van Belgische militairen —
op de voet van het Franse stelsel — van 75 centiemen op 1,25 F per
dag te brengen, verhoogd met 50 centiemen in plaats van 25
centiemen per kind. Voor de gezinnen, die in Frankrijk hun toevlucht
hebben gezocht, zal van de vergoeding worden afgetrokken hetgeen
de Franse regering hun toekent, maar de Belgische regering zal aan
deze gezinnen de kosten van huisvesting kunnen vergoeden.

Zaterdag 16 september 1916 — avondeditie

Belgische geinterneerden.



Bij de maatschappij Nutricia te Zoetermeer zijn 7 Belgische
geinterneerden te werk gesteld.

Berlijn, 16 september. Officieel:

Front kroonprins Albert van Wurtemberg. Gelijk op de voorafgaande
dagen is ook Westende gisteren uit zee vruchteloos beschoten.

In de boog van leper en op het noordelijke gedeelte van het front van
de legergroep van kroonprins Rupprecht van Beieren ontwikkelde
zich een levendig vuur en patrouille-werkzaamheid.

De Duitsers in Belgié — Van Engelse zijde.

Londen, 16 september. Naar Reuter verneemt, heeft de Duitse
regering in Belgié beslag gelegd op 300 locomotieven, 2500 stuks van
het rollend materieel en verscheidene honderden kilometers rails
behorende tot de Belgische lichte spoorwegen, bekend als
buurtspoorwegen. Dit is slechts een bewijs te meer van de
onoprechtheid van de Duitse uitingen van sympathie voor de
bevolking der bezette landen. De bedoelde spoorwegen zijn een
eigenaardigheid van Belgié. In tal van districten nemen zij de plaats
in van spoorwegen met breedspoor. Als een netwerk liggen zij over
het gehele land en de bevolking is voor een groot deel daarvan
afhankelijk voor het vervoer van goederen en voedingsartikelen. Het
beslagleggen op het materieel van deze spoorwegen is juist thans
ernstig in verband met de bietenoogst, die begint en die van deze
spoorlijnen steeds het uiterste vergt. En het gevolg is, dat het
binnenlandse verkeer en het verkeer van voedingsartikelen, nodig
voor de bevolking die aan de rand van hongersnood staat,
afgebroken zijn. Een paar dagen geleden heeft de maatschappij, die
deze spoorwegen bestuurt, aan de Engelse regering verzocht koper,
tin, olie en andere stoffen in te voeren, die voor het functioneren van



de lijnen nodig zijn. Ze verzochten de Duitse gouverneur-generaal
een waarborg tegen opvorderingen te geven. Hij antwoordde met de
waarborg te geven, dat er op materieel, waarvan bewezen kon
worden, dat het uit het buitenland was ingevoerd, geen beslag
gelegd zou worden, aldus duidelijk het voornemen van de Duitsers te
kennen gevend, om alle materieel, dat reeds in Belgié was, op te
vorderen. Einde juni heeft de Engelse regering aan de Belgische
gezant geantwoord, dat zij bereid was de invoer van de nodige
stoffen toe te laten, zodra de Duitsers een waarborg gaven, “dat er
geen stoffen van dezelfde soort voortaan in Belgié opgevorderd
zouden worden en dat de eigendom van de lijnen nauwgezet
geéerbiedigd zou worden over het gehele land en dat er geen rails
noch rollend materieel, noch welke andere artikelen ook, aan de
spoorwegen behorend, opgevorderd zouden worden.” Het antwoord
van de Duitsers, als hierboven weergegeven, is juist ontvangen.

Van Onzen Tijd bericht:

Jozef Muis, in vredestijd Antwerps advocaat en Vlaams litterator,
heeft zich gedurende de oorlog, zwervend tussen Oxford, Barcelona,
de Kaukasus en Parijs, uitsluitend aan zijn lievelingsvak, de
letterkunde, kunnen wijden. Twee boeken, onder de gezamenlijke
titel De Gruweljaren 1914-1916, zijn van zijn treurige ballingschap
het resultaat. Van Dishoeck te Bussum zal ze achtereenvolgens
uitgeven. Het eerste, Steden en Landschappen geheten en door de
Mechelse schilder Albert Geudens voorzien van toepasselijke
bandversiering, verheerlijkt de schoonheid van het geteisterde eigen
land van de schrijver en van de oorlogende streken, waar hij de
laatste jaren verbleef: het wordt besloten door de dichterlijke
fantasie Kerstnacht in Vlaanderen, het eerst in Van Onzen Tijd
verschenen. Deze schetsen en verhalen vormen een boek, dat als
“oorlogskunst”, ook in vredestijd kunst zal blijven en geteld worden



onder het boeiendste en het beste, wat de Vlaamse geest in de
verdrukking van deze droeve jaren heeft voortgebracht.



