
Dinsdag 22 augustus 1916 – ochtendeditie 

Londen, 21 augustus. Officieel. Wij hebben drie vijandelijke aanvallen 
met handgranaten tegen het Hooge bos met gemak afgeslagen. 

Elders plaatselijke gevechten. 

 

Dinsdag 22 augustus 1916 – avondeditie 

De Achelse Kluis. Voor een strook van de Nederlandse grens is het 
passenstelsel ingevoerd, waardoor, zegt het Eindhovens Dagblad, het 
betreden van de kluis niet zonder moeilijkheden gaat. 

Als gastenmeester treedt in de kluis een Duitse geestelijke op. 

Behalve de reeds vermelde veranderingen, zijn in de omtrek van de 
kluis sloten gedempt, waardoor verschillende wateringen kunnen 
overstromen. De schade die aangericht werd aan de eigendommen 
van de paters is zeer groot. De Duitse grenswacht bestaat daar ter 
plaatse thans uit 23 personen. Verzekerd werd dat eerstdaags nog 80 
infanteristen verwacht worden. 

De Journal des Débats heeft onlangs de aandacht der Fransen 
gevestigd op het feit, dat de Commission for Relief in Belgium en de 
Belgische Nationale steun- en voedingscommissie hun hulp niet 
alleen verlenen aan de Belgische landgenoten, maar hun 
bescherming ook uitbreiden tot de Franse ingezetenen in België. 

Bij deze gelegenheid mag er op gewezen worden dat ook Frankrijk 
van zijn kant uit niet geaarzeld heeft om de Belgische vluchtelingen 
te laten delen in de voordelen, die zijn burgers genieten. Men telt in 
Frankrijk op het ogenblik 5300 Belgische families, die een 
ondersteuning ontvangen welke gelijkstaat met die van de 



huisgezinnen der gemobiliseerden. Andere ondersteuningen, die in 
alle delen dezelfde zijn als die aan de Fransen verleend, worden nog 
toegestaan in bijzondere gevallen: 1,25 F per volwassene, 0,50 F per 
kind beneden de 16 jaar, zonder te spreken van de hulp verschaft in 
de vorm van kleren, huisvesting, geneeskundige hulp, vervoer, enz. 

Daarenboven heeft de Franse regering een rijkelijke ondersteuning 
verschaft aan de werken ten voordele van de Belgen, en het bedrag 
van talrijke openbare en particuliere inschrijvingen werd 
overgemaakt aan de Belgische regering om onder de meest 
noodlijdende vluchtelingen verdeeld te worden. Bovendien heeft de 
Franse regering veel geschonken aan de kinderkolonies door de 
Belgen ingericht. 

Het aantal van de Belgische vluchtelingen, die Franse ondersteuning 
genieten, beloopt 150.000. 

 


