
Woensdag 16 augustus 1916 – ochtendeditie 

Geen berichten over België. 

 

Woensdag 16 augustus 1916 – avondeditie 

Belgisch Grijsboek. 

Wij hebben heden het Belgische Grijsboek ontvangen, dat een 
antwoord is van de Belgische regering op het Duitse Witboek van 10 
mei 1915. De inhoud van dit Grijsboek is uitvoerig besproken in onze 
krant van 23 mei. 

Een officieel Duits bericht van 3 dezer maakte gewag van een 
vliegeraanval op Merelbeke, een voorstad van Gent, waarbij zestien 
inwoners, o.a. negen vrouwen en kinderen, werden gedood of zwaar 
gewond. Een correspondent van de Strassbürger Post geeft van die 
aanval een beschrijving. 

Het was een drukkend hete augustusmiddag. In de kleine straten van 
de Gentse voorstad Merelbeke, beroemd om zijn bloemkwekerijen, 
vooral door haar azalea’s, araucaria’s en laurieren, heerst diepe 
vrede. Plotseling het geroep: de Engelsen komen! Er is haast gejuich 
in die stemmen. De hoop spreekt er uit, maar het blijken Engelse 
vliegers. Het zijn er een dozijn, die hoog vliegen. Reeds vallen de 
bommen. Een geloop en gejammer. Een soldaat roept: In de kelders! 
Een jong meisje roept lachend terug: We hebben er geen! 

Aan de wacht treden de manschappen aan. Het bevel klinkt: Laden 
met vliegerpatronen! In twee gelederen aantreden! Een pas 
tussenruimte! Vuur op de vliegers! Vizier 700! – Salvo’s of salvo’s 
kraken. Daartussen bom na bom. De vliegers stijgen hoger. 



Op een weg liggen reeds vrouwen en kinderen te bloeden. Naast de 
villa van een Hollander, een grote kweker, wordt een dood kind in 
een huis gedragen. De vrouw des huizes heeft een granaatscherf 
door de borst gekregen, door en door … 

Bijna veertig huizen, eenvoudige arbeidershuizen, zijn min of meer 
beschadigd. Enkele daken zijn weggeslagen. De Duitse officieren van 
gezondheid helpen de gewonden. “Daar kunnen jullie de Engelsen 
voor danken!” De Belgen halen hun schouders op. 

Na een kwartier is het afgelopen. Er is geen militaire schade 
aangericht, maar wel grote vernieling op de kwekerijen. 
Vermoedelijk hebben de vliegers de kassen voor kazernes aangezien. 

De bommen hadden een vreselijke uitwerking. De huizen zien er uit 
alsof ze de mazelen hebben gehad. Duizenden granaatscherven 
hebben gaten in de muren geslagen. 

Men meldt ons uit Vlissingen: 

Hedennacht is er gedurende geruime tijd zwaar gebulder 
waargenomen, dat, afgaande op de elkaar kort opvolgende slagen, 
vermoedelijk veroorzaakt is door een aanval uit de lucht op de 
Belgische kust. De ruiten rinkelden hier. 

 


