
Dinsdag 15 augustus 1916 – ochtendeditie 

Londen, 14 augustus. Officieel: Ten zuiden van Ieper hebben wij met 
goed gevolg een verrassende aanval gedaan. 

Het wekelijks Belgisch bulletin van 7 tot 13 augustus luidt: 

Gedurende de afgelopen week was de vijandelijke artillerie bijzonder 
werkzaam in de vakken van Steenstrate en Boezinge. De Belgische 
stukken van elk kaliber hebben in deze streek de vijandelijke werken 
met goed gevolg beschoten. Gevechten met bommen werden 
geleverd in de onmiddellijke nabijheid van Steenstrate, Het Sas en 
Boezinge. In de nacht van 8 op 9 augustus hebben de Duitsers op het 
Engelse front een aanval met stikgas gedaan. Een deel van de 
gaswolk dreef over de Belgische stellingen, welke tevens met veld- 
en loopgraafmortieren werden beschoten. De Duitsers gebruikten 
daarbij bommen met stikgas. In de nacht van 11 op 12 augustus heeft 
een kleine Belgische afdeling ten zuiden van het huis van de veerman 
een Duitse post aangevallen. De bezetting, ten getale van 12, is 
gevangen genomen. 

Men schrijft ons uit Koewacht: 

In de laatste dagen heerst aan de overzijde van de grens grote 
bedrijvigheid. Tal van Duitse soldaten zijn van de dorpen en steden 
uit de omtrek naar de grens gezonden tot het verrichten van allerlei 
veldarbeid. Thans is men bezig met het maaien van rogge tussen de 
eerste en tweede draadversperring. Dicht bij de grens staat een 
stormdorsmachine, die ook door Duitse soldaten bediend wordt. 
Zodra zij hier met de werkzaamheden gereed zijn, trekken zij weer 
verder tot de gehele oogst binnen is. 

 



Dinsdag 15 augustus 1916 – avondeditie 

Voor de Belgische strijders aan het front. 

Er is in De Panne, de thans zo beroemde plaats in het vrije hoekje van 
België, een militaire bibliotheek opgericht, om aan de moedige 
strijders, in de enkele rusturen, enige ontspanning te geven. De 
bibliothecaris, de heer A. Stolfs, schrijft mij: “Des livres néerlandais 
et flamands seraient des bienvenues. Excusez ma franchise. Je parle 
au nom de nos soldats-lecteurs.” 

Wie wil mij helpen om de wens van de wakkere mannen te vervullen? 
Goede Hollandse en Vlaamse boeken (vooral de handige uitgaven 
van de “Wereldbibliotheek”), tijdschriften, weekbladen, 
geïllustreerde bladen, worden gaarne ontvangen aan het bureel: 
Malakkastraat 22, Den Haag. 

Marie Berdenis van Berlekom 
Presidente “Comité Nederlandse Ambulance in België”. 

 


