
Donderdag 20 juli 1916 – ochtendeditie 

Parijs, 19 juli. Officieel bericht van hedenmiddag: De nacht is aan het 
grootste deel van het front rustig geweest. Een Duitse poging tot 
overrompeling van een kleine Franse post in de streek van 
Passendale is in het vuur der Fransen gebroken. 

De Belgische wachtgelders. 

Havre, 19 juli. Berryer, minister van binnenlandse zaken, heeft een 
commissie benoemd tot regeling van de positie der wachtgelders. De 
commissie bestaat uit de heren Berryer, voorzitter, Cooreman, graaf 
Goblet d’Alviella, Renkin en Vandervelde, leden. 

Aan de Middelburgsche Courant wordt van de grens gemeld: 

De Duitsers hebben nieuwe rekwisities van het vlas gedaan, dat nog 
aanwezig was. Het wordt betaald met 300 tot 330 F per baal. 

Dezer dagen hebben de cementfabrikanten in West- en Oost-
Vlaanderen aanzegging gekregen om zoveel mogelijk cement te 
fabriceren. Deze gaat langs de kanalen naar het front. 

Onze correspondent te Havre heeft een onderhoud gehad met de 
heer Fernand Neuray, de hoofdredacteur van het te Havre 
verschijnende Belgische dagblad Le XXe Siècle. Er bestaat, zoals men 
weet, een groepje Belgen – wij hebben van hun bestaan enige malen 
melding moeten maken – die het heil van België o.m. zien in 
uitbreiding van zijn grondgebied, ook ten koste van Nederland en 
Fernand Neuray werd als de leider van deze beweging beschouwd. 
Neuray ontkende echter aan Belgische annexatieplannen op 
enigerlei wijze leiding te geven. Ik verdedig, heeft hij gezegd, in de 
pers zo goed ik kan die denkbeelden, die ik deel met een menigte 
Belgen, dat is alles. Het bestuderen van de geschiedenis van België 



en de huidige oorlog heeft mij overtuigd, dat de vrijheid van de 
Schelde onmisbaar is voor de verdediging van België. Reeds lang heb 
ik deze overtuiging in de XXe Siècle uitgesproken, daarbij de bekende 
opvatting van Banning samenvattend en besprekend. Banning was 
van mening, u weet dat natuurlijk, dat het bezit van Zeeuws-
Vlaanderen nodig is voor de verdediging van Antwerpen en onze 
noordelijke grens. Zijn mening weergevend (XXe Siècle van 3 juni 
1915) schreef ik woordelijk: “Bezit is misschien overdreven, want het 
kan in niemands gedachten opkomen wat dan ook met geweld aan 
een bevriende natie te ontrukken.” 

Dit was de 3e juni. Sindsdien vindt men geen dreigend of zelfs maar 
bitter woord in de XXe Siècle tegen Nederland. Toch word ik er van 
beschuldigd een veldtocht tegen de onschendbaarheid van het 
Nederlandse gebied te voeren. Wij hebben nog in vredes-, noch in 
oorlogstijd de vrijheid van de Schelde. Die vrijheid is nodig voor ons. 
Zij zou in geen enkel opzicht de belangen van Nederland bedreigen. 
Wie zou de twee regeringen beletten zich op dit gebied met elkaar te 
verstaan? Alle Belgen en alle Nederlanders, die, evenals ik, 
aanhangers zijn van die “hartelijke verstandhouding” tussen de beide 
naties, moesten, dunkt mij, hun best doen om dit vraagstuk opgelost 
te krijgen.” 

Uit Luikerland. 

Luik, 15 juli. 

De onlusten en woelingen van onze stakende mijnwerkers zijn van 
hen en de bevolking heen gegaan. Elk jaar, in de lente, breken hier 
werkstakingen uit. Zelden komen ze zo laat, in juni, zoals dit jaar. Elk 
jaar ook, wanneer onze “houilleurs” staken, hebben ze altijd een zeer 
gegronde reden, een hoofdreden. Die is gewoonlijk het te laag loon 
of de te lange werkuren. Thans echter is er een derde factor 



bijgekomen: het voedsel, dat door de overheid wordt geleverd aan 
een man, die hard moet werken. Dit wil nu niet eenmaal betekenen, 
dat onze mijnarbeiders meer dan in vredestijd staken. Integendeel. 
Verleden jaar staakte men weinig of niet. Dit jaar is het “afleggen”, 
zoals de Vlaamse mijnwerker dit noemt, enkel van korte duur 
geweest. 

De koolput is hier als een onafhankelijk gebied, binnen het 
grondgebied van de ganse zich vrij ver uitstrekkende streek. Binnen 
dit gebied is de koolmijner alleen onafzetbaar meester, zo meester 
met alle rechten en voorrechten, dat hij zelfs zijn meesterschap niet 
meer voelt, er zelden aan denkt, er nooit met vreemden over spreekt. 
Op een koolput is een “hoofdbestuurder” in een ruim bureau, waar 
nagenoeg niemand binnen mag. Er zijn onder hem een aantal andere 
ambtenaren, bedienden, bureaujongens en –lopers, te veel om op te 
noemen. Wie naar de mijn om kolen gaat, zoals een goed huisvader 
dit meermaals per jaar doet, bekommert zich helemaal niet met de 
zwarte duivels, zo bekrast met kool, dat ze onherkenbaar zijn, zo 
bevuild over geheel hun wezen, van kop tot teen, dat het medelijden 
werkt. Wie kolen gaat kopen, stapt wel mijnwerkers voorbij, doch 
zonder er acht op te slaan. Hij moet de heren hebben van de mijn. 

De zwarte man echter kent zelfs de meeste van die “heren” niet. Hij 
bekommert zich niet om hen. Hij is overtuigd dat ze machteloos zijn, 
dat hun gezag van geen tel is, hun bevelend woord wordt weggejaagd 
als kaf door de wind. Niemand kan onze houilleurs “hoïeux” zeggen 
de Walen, wijs maken, dat de koolmijnmagnaat een wezen is dat, om 
het even waar, iets kan te zeggen hebben. Voor de hoïeux of de 
“putte” zoals de Vlamingen zeggen, is er maar één overheid, een 
invloed hebbend en albeslissend gezag, een macht, een almacht, 
boven dewelke niets of niemand met meer vermogen stijgen kan. Dit 
opperste alvermogen is – de koolmijner zelf. O! hij was in vroeger 
jaren, laat zijn nog voor een goede vijfentwintig jaar, een 



verworpeling in de samenleving.  Wie zeven uren in de omtrek zijn 
dorp, zijn streek, al zijn bloedverwanten moest verlaten, omdat hij, 
door ongeregeld leven bij iedereen onduldbaar was geworden, een 
verloren zoon, een ontaarde dronkaard, een ophelper, zij allen, die 
in de gouw door het dwangkleed van de algemene verachting op 
afstand werden gehouden van al de andere mensen, al dit galgenaas, 
dat men niet meer hangen wou, omdat het het touw van de strop 
niet waard was, zoals men dit hier uitdrukt, ging naar de koolput. Al 
wie in de menigvuldige landbouwdorpen, gelegen in de vier 
windstreken van het steenkolengebied van het Luikse, bij de vroeger 
meestal zelf zeer benauwd zittende en arme boeren, niets bekwam 
dan wat in de grote boerderijen kon worden uitgespaard op de 
slobbering van de zwijnen, of botermelk, of afgeroomde melk, of wei, 
of platte kaas, of zwoerd, of knuist, en daarbij toch nog hongerde met 
vrouw en kind, - zag uit naar beter. Hij legde zijn menselijke 
waardigheid niet af! Wie bukte werd opgewekt door een gezonde 
kracht, een buurman of verwant, die onder geen levenslast het hoofd 
kon bukken. Zo worden scharen opgewekt om ten noorden van Luik 
de Vlaamse landouwen en ten zuiden de Waalse velden al hun 
moedige en naar een betere en hogere toekomst doelende mensen 
te ontnemen en ze neer te zetten binnen het gebied van steenkool, 
ijzer en staal. Die hel was voor hen de hemel. Ze vonden er loon zo 
hoog als nooit werd gedroomd. Ze troffen er gemeenschap met de 
grote stad. Ze vonden er vooral een zo onafhankelijk en ongehinderd 
vrijheidsleven, dat ze vaak moesten nadenken om te begrijpen hoe 
ze uit de slavernij van hun dorpspastoor of van hun kasteelheer, als 
toch bij mirakel waren losgekomen, om ineens zelf mens te worden. 

Heel grote gemeenten, waar vroeger, voor een halve eeuw en 
minder, nauwelijks een arm Ardeens hutje stond rezen zo op naar de 
zon. Ze waren Vlaams op de linkeroever van de Maas en Waals op de 
rechter. Ze zijn het gebleven tot op heden. Deze nieuwe bevolking 



nu, geteeld op het dorp, in de slavernij van haar voorvaderen en 
thans volkomen onafhankelijk, vergeet toch nooit, zich vaak de 
slavernij van de verwanten in de Kempen of elders te herinneren. Des 
te beter schat ze haar verkregen vrijheid. Des te nauwer hecht ze aan 
haar recht. Des te fierder staat ze op haar veroveringen. 

Want hierin juist ligt haar kracht en de bron van de volkomen 
zelfstandigheid van onze mijnwerkersverenigingen. Ze achten zich de 
macht. Geen macht is boven de hunne. Zij, niemand dan zij, brengen 
alles tot stand wat als bron van rijkdom onder en boven de grond is, 
zover het mijnengebied zich uitstrekt door zijn kooladeren in de 
schoot der aarde. Het zijn de vakverenigingen, die over alles 
beslissen, en die dit kunnen, daar ze voorzien zijn van alles wat een 
dergelijke instelling aan beheer, bestuur, toezicht en geld moeten 
hebben om nuttig, snel, afdoende en met gezag te kunnen werken. 
Die zwarte mannen, zo zwart van kop tot teen, dat ge aan hen geen 
vormen meer onderscheidt en er geen verschil is tussen het zwart 
van het koolgruis op hun kleren en dit op hun gelaat, die mannen, 
met hun leren valhoed en soms een haak of kapbijl door de stad 
trekkend, akelig kijkend uit ogen, waarvan men niets dan het wit ziet, 
lichtende stippels, tussen al kool, die mannen, ja, hebben een heel 
ministerie boven zich geplaatst dat van hen afhangt en waarvan zij 
op hun beurt afhankelijk zijn. Elke vakafdeling van de mijnwerkers 
heeft haar hoofdman en boven alles staat een partijsecretaris, die 
bestendig zetelt in zijn lokaal in La Populaire, het gebouw der sociaal-
democraten, vroeger een aristocratische woning van een 
waardigheidsbekleder van de prinsbisschop en gelegen vlak bij de 
Place Saint-Lambert, in het volle centrum van de grote stad. 

Buiten dit hoofdsecretariaat, dat natuurlijk werkt met een grote 
verantwoordelijkheid op maatschappelijk gebied, en ook wel soms 
tegenover wetten en nationale instellingen moet terecht staan, heeft 
elke koolput zoiets als een hofhouding. Deze bestaat met 



toestemming van de werklieden. Haar leden noemt men “chef” 
onder de koolmijners, doch overal daarbuiten worden ze “meneurs” 
genoemd zonder nochtans aan dit woord zijn gewone slechte 
betekenis te hechten. Het zijn die chefs, welke de werkstaking 
uitroepen. Ze worden blindelings gehoorzaamd. Het zijn ten eerste 
gewiekste koppen. Daarbij hebben zij, door vertrouwensmannen, 
vertakkingen van hun macht tot in de verst afgelegen kooladers van 
de diepste mijn. Hun wil gaat als met telegraafdraden naar overal. 
Men mag  ook niet vergeten, dat onze arbeider af en toe een staking 
nodig heeft, zoals de gelovige een bedevaart, een lustig paartje een 
danspartij, een gemeente haar jaarlijkse kermis. Al die nodigheid 
wordt afgekeurd en onnodigheid, schadelijkheid, ellende, misdaad 
genoemd … en toch blijft ze nodigheid. 

Begrijpt men nu, waarom ook dit jaar de staking is uitgebroken? 
Daarbij had ze een bij voorbaat rijp overwogen doel: loonsverhoging. 

Doch nauwelijks lag de arbeid stil of de hele mijnersgemeente 
bevond zich nu gans dadeloos. Kan een mens zo leven? Kan vooral 
een gewoonlijk opgewekt en spierkrachtig putter, binnen een wijk, 
waar allen zijn als hij, waar de moeders en zelfs de dochters honderd 
maal per dag toch ten minste een paar passen dansen en zelfs nu nog 
zingen en lachen, waar daarbij nog een kudde kinderen de hele buurt 
vol joelt, kan een koolmijner in dergelijk midden zijn geest in slaap 
houden? Zo is dan de aandacht scherper gevallen op de duurte van 
de levensmiddelen van allergewichtigste belang: vlees, boter, eieren. 
Van belang, wel te verstaan voor onze hard werkende koolmijners. 
Zo zijn er dan maar met ganse stoeten naar de omliggende dorpen 
getrokken, hun vrouwen mee natuurlijk. Een koolmijner in optocht 
zonder zijn vrouw is niet denkbaar. In den beginne, ik schreef het u, 
werden zeer erge vergrijpen gepleegd. Doch zo spoedig ze hadden 
gehoord, de brave moedige jongens, dat zelfs de partijleiders hun 
handelswijze niet konden goedkeuren en dat alles wat zij aan 



levensmiddelen hebben vernietigd, toch aan de geschaden door de 
gemeenten moet worden betaald, kwamen ze tot inkeer. Bezadigd 
en beleefd gingen ze nu tewerk. Ze bereikten een prachtig doel. De 
dorpsburgemeesters riepen de landbouwers samen. Reeds zijn in 
veel gemeenten een aantal besluiten genomen, waarbij de boeren 
de verplichting op zich nemen, hen, allerminst tot september, boter 
te leveren tegen 3 tot 4 F per kilo, eieren tegen 10 centiemen, melk 
tegen 20 tot 25 centiemen. Of de boeren dit zullen kunnen 
volhouden is een vraag, waarop zij zelf wellicht thans nog niet 
kunnen antwoorden. Ons schijnt het onmogelijk thans niet gedoopte 
melk tegen 20 centiemen, eieren tegen 10 en boter tegen 3 frank te 
verkopen. 

De Duitse gouverneur in de provincie Luik, Generalleutnant Graf von 
der Schulenburg, heeft op 10 juli een “avis” laten aanplakken, waarin 
hij, met de heer Procureur des Konings, de daden, die hier en in de 
omgeving werden gepleegd, beschouwt als diefstal, vernietiging door 
benden gepleegd, aanslagen tegen de openbare veiligheid en andere 
misdaden en overtredingen. Hij kondigt aan dat weldra 
vergaderingen van verscheidene gezaghebbende besturen en 
overheden, in overeenkomst met het Duits bestuur, zullen 
onderzoeken, hoe men eetwaren, zoals boter en melk nog niet onder 
de voedingsbedeling begrepen, zal kunnen op een geregelde wijze 
tot beschikking van het volk stellen. De gouverneur waarschuwt 
bovendien tegen verdere handtastelijkheden, die onverbiddelijk en 
zwaar zouden worden gestraft. 

 

Donderdag 20 juli 1916 – avondeditie 

Belgische geïnterneerden. 



Wegens gebrek aan werkkrachten waren totnogtoe enkele Belgische 
geïnterneerden te Gouda aan het werk gesteld. Thans echter doet 
dat gebrek zich in die mate voelen, dat zoveel werklieden in dienst 
kunnen worden genomen, dat een interneringskamp kan worden 
ingericht. De definitieve beslissing volgt over enkele dagen. 

Belgische troepen hebben van de Tanganjikagrens van Duits Oost-
Afrika uit het Victoriameer bereikt. Zij sneden een afdeling Duitse 
troepen in het noorden van de kolonie af, die toen zij zich een 
doortocht trachtten te banen, volgens het Engelse bericht, een 
ernstige nederlaag leden. 

In De (Belgische) Legerbode is onlangs medegedeeld, dat de familie 
Desmul uit Lokeren zeven zonen op het front had, waarvan er een 
roemrijk te velde is gesneuveld. 

Naar men thans aan het blad schrijft, heeft echter de familie 
Moeyersoms-De Meyer, uit Berendonk (Antwerpen) het record. Van 
die familie zijn namelijk zeven zonen en een schoonzoon te velde. 

De koningin der Belgen op een Frans regimentsfeest. 

Uit het Bulletin des Armées de la République heeft De (Belgische) 
Legerbode het volgende vertaald: 

Een regiment van een van onze divisies die zich in de nabijheid der 
Belgen bevindt, gaf een dezer dagen aan de soldaten die met het 
oorlogskruis gedecoreerd zijn, een groot feest in een van planken 
opgetimmerde schouwburg, daar in een veilig beschut hoekje van de 
duinen. Op het vastgestelde uur was de zaal vol met geduldige en 
dicht op elkaar gepakte poilus; toch begon men nog niet en niemand 
toonde zich daarover verwonderd. 



Iedereen, van de generaal af die aan de deur heen en weer stapte, 
tot aan de laatste man achteraan in de zaal, wist, zonder dat er 
iemand een woord over had gerept, dat men iemand verwachtte. De 
koningin der Belgen ging komen. Inderdaad, enige dagen vroeger had 
de jonge vorstin, in gezelschap van de koning, de eerste linies, tot op 
dertig meter afstand van de Duitsers bezocht; zij had de mannen van 
dit regiment gezien en met hen gepraat, zoals slechts zij dat kan, met 
al haar takt en lieftalligheid, over de landen van Provence, van 
Lotharingen of Bretagne, waar de mannen van herkomstig waren. Zij 
wist dat dit feest gegeven werd en hedenavond werd de staf van de 
divisie per telefoon verwittigd dat de koningin het feest van haar 
wapenmakkers, die zich nu in rust bevonden, zou bijwonen. 

Ze kwam tegen het vallen van de avond helemaal in het wit, en 
vergezeld door twee Belgische officieren. Begroet door de generaal 
trad zij het reeds duistere barakkement binnen, waar slechts de 
duizenden gelaten van de aanwezigen zichtbaar waren; zohaast zij 
binnen trad weerklonk de Brabançonne; en zij leek heel groot, de 
kleine blonde koningin van België, daar te midden van al onze 
onbeweeglijke blauwe soldatenjassen. 

Het was een vrolijk en letterkundig schouwspel, met dol-vrolijke 
alleenspraken en operakomiek-liedjes, met een onweerstaanbaar 
lachwekkende zanger in zwarte jas, nu korporaal-mitrailleur, die 
onlangs te Verdun op kranige wijze het Oorlogskruis verdiende; 

Toen alles gedaan was stond de koningin op en vroeg om de 
kunstenaars geluk te wensen, want zij had een uitstekende avond 
doorgebracht, zo verzekerde zij. 

Langzaam ging zij het barakkement uit en trad voorbij de poilus die 
zwijgend in het port d’armes stonden, maar die zelfs, lijk echte 
Fransen, in hun reglementaire houding, in hun blik, als een 



bescheiden eerbied, nog ontroerender en inniger, tevens als een 
bescherming en een hulde weten te leggen. 

Terwijl zij, door al deze mannen, langzaam tot aan de deur ging, 
bemerkte zij een jongen van achttien jaar, zo blozend en zo kinderlijk 
van uitzicht dat zij hem aansprak; en toen zij vernomen had dat zijn 
moeder te Parijs woonde, zegde zij hem lieftallig, met een glimlach 
van moederlijke bezorgdheid: 

Je zou zeker tevreden zijn terug bij haar naar Parijs te kunnen gaan? 

Oh ja, mevrouw, antwoordde de kleine, maar de weg naar Parijs 
loopt tegenwoordig langs Brussel. 

 


