Maandag 12 juni 1916 — enige editie
Levensmiddelenvoorziening in Belgié.
Men meldt ons:

De voorzitter van de Nederlandse commissie voor het
approvianderen van Belgié (commissie Fleskens) vertoefde de laatste
dagen in Belgié ten einde in Brussel en in Antwerpen — respectievelijk
voor de provincies Brabant en Antwerpen — een subcomité te
installeren. Het comité voor de provincie Brabant bestaat uit de
heren van Vollenhoven, zaakgelastigde van de Nederlandse regering
te Brussel als erevoorzitter, G. N. van Stoppelaer, dr. H. Obreen, Hugo
Andriesse, R. C. Smit en J. R. baron van Keppel, allen te Brussel, het
comité voor de provincie Antwerpen uit de heren J. A. van den Bergh,
consul-generaal der Nederlanden te Antwerpen, als erevoorzitter, D.
H. J. van Maanen, A. J. Schrikker, mr. J. G. Blink en M. Blauwbeen te
Antwerpen en M. J. H. Leijendekkers te Mechelen.

Alle aanvragen om uitvoer uit Holland van die levensmiddelen
waarvoor een speciale ministeriéle vergunning wordt verwacht — ook
die van brood — moeten worden gericht aan een van deze comités
naar gelang de aanvragers in een der genoemde provincies
woonplaats hebben.

De aanvragen worden met het advies der subcommissie
doorgezonden aan de commissie in Holland, die voor verdere
afdoening zal zorg dragen.

De werkkring van deze comités zal verder bestaan in het distribueren
van de uitgevoerde levensmiddelen en in het houden van een
strenge controle daarop.



Londen, 11 juni. Brits stafbericht: Zware artilleriebeschietingen van
de streek rond leper, doch geen infanteriegevechten.

Ondermijningswerk bij de Hohenzollernschans, waardoor de
vijandelijke loopgraven zijn gehavend.

Naar het Petit Journal meldt, zullen van de opgeroepen Belgen de
gehuwden tot 40 jaar voor de dienst achter het front worden
gebruikt. Ze zullen nl. de ongehuwden in de munitiefabrieken, in de
hulpdiensten en bij de militaire administratie vervangen, opdat
dezen naar het front kunnen gaan. De ongehuwden van 35 tot 40 jaar
zullen ook slechts voor hulpdiensten worden gebruikt.

De oproeping van alle Belgen.
Men schrijft ons uit Havre, dd. 2 dezer:

Het is met algemene stemmen van het kabinet, dat de oproeping van
alle Belgen, getrouwd of ongetrouwd, gedecreteerd is.

Er is een commissie gevormd om de vorm van het besluit vast te
stellen. Dat besluit zal aanstonds in werking treden. Die commissie is
samengesteld uit de ministers Berryer, binnenlandse zaken, graaf
Goblet d’Alviella, handel, Helleputte, openbare werken, en Renkin,
kolonién. De heer Cooreman, minister van staat, is voorzitter.

Bij deze oproeping, die aanstonds bij wetsbesluit zal geschieden, zal
er op de volgende lichting vooruit worden gelopen in zoverre ook de
jongelieden van 18 jaar van het contingent deel zullen uitmaken,
terwijl tot nog toe eerst die van 19 jaar werden opgeroepen.

Het onder de wapens roepen van alle weerbare mannen is een hulde
die Belgié wil brengen aan de aanzienlijke inspanning van Frankrijk
en Engeland.



Memoranda (KVdW).
Brussel 25 mei.

Met de redenen en voorwendsels tot uitspanning en vermaak (er zijn
mensen die er blijkbaar niet buiten kunnen), groeit het getal der
gelegenheden ertoe aan. Nieuwe cinema's gaan open;
schouwburgen, waar revues en operettes en zelfs ernstige werken
worden vertoond, worden dag aan dag talrijker. Als
verontschuldiging - want het gebeurt dat zij zich verontschuldigen,
waar zij heel goed het abnormale van hun bestaan, en van hun
ontstaan vooral, voelen, - als verontschuldiging voeren deze oorden
van plezier aan, dat een acteur ook een mens is, met evenveel
rechten op leven als elk ander mens. Dat de schouwburgen er echter
niet alleen zijn voor de toneelspelers, bewijzen iedere avond de
talrijke bezoekers, zonder dewelke trouwens het voornoemde
levensrecht het niet verder zou brengen dan onvruchtbare theorie.
Het dient nochtans gezegd dat de Brusselaar zelf niet dan bij
zeldzaamheid uitgaat. Wie iedere avond de schouwburgen bevolken,
zijn, behalve de bende feestneuzen, die niet tot inkeer bij machte
zijn, vooral de kooplui uit de provincie die elke week of om de
veertien dagen een paar dagen in de hoofdstad doorbrengen, waar
voor hen veel geld te verdienen valt (Brussel heeft nooit veel voor
zichzelf geproduceerd), en die niet goed weten hoe de lange
avonden, te Brussel al niet veel vermakelijker dan in de mindere
steden, door te brengen. Voor dezen zijn de oude en nieuwe
schouwburgen een welkome gelegenheid tot het doden der lange
avonduren. En daar het leven in de provincie doorgaans nog heel wat
minder prettig is dan in Brussel, waar het nochtans reeds vervelend
genoeg is, kan men het deze lieden niet kwalijk nemen, een
onschuldig vermaak te zoeken, dat doorgaans naar hun maat is.



Bij al die theaters, ernstige en dartele, missen wij een opera. Wel was
er een gelegenheid tot het horen van operamuziek, voor wie daar van
houdt. Men voerde er echter niets dan fragmenten uit. Thans hebben
wij echter een echt en volledig gezelschap, dat gehele werken
uitvoert in passende decors, bij een degelijk orkest, in een zaal die er
wel niet voor gebouwd is, waar de akoestiek niet onberispelijk is,
maar die met wat goede wil toch kan voldoen. Men heeft geopend
met Gluck's “Orphée”: zo niet een modelvertoning dan toch een zeer
te waarderen prestatie; en van bij die eerste vertoning af is dit
gebleken: die opera was er nodig; de Brusselaar, die niet meer naar
theater ging, wil naar de opera komen.

Ik heb mij dikwijls afgevraagd welke de reden is van het voorrecht,
dat de muziek op het gesproken toneel geniet. Van bij de eerste
bezettingsdagen ging men naar het concert; voor dezen die ook
hiertegen bezwaren hadden werden gewijde concerten in kerken
ingericht, die nog steeds zonder ophouden plaats hebben. Muziek:
dat mocht dus; neen: men had er een wezenlijke behoefte aan. De
schouwburg echter, ook waar men er niet dan even deftige als
onschuldige draken opvoerde, was en bleef in de ban. Ziedaar een
psychologisch verschijnsel, dat de geschiedschrijver der zeden onder
oorlogsbezetting niet mag ontgaan.

Waarom ik het hier aanteken.
27 mei.

Alle baten helpen, zei de muis, en ... de rest van het spreekwoord
kent ge. De Duitsers van Brussel beoefenen muizen filosofie: “il n'y a
pas de petites économies”, zeggen zij de Fransman na (ze halen
dolgraag Frans aan!) en ze bewijzen het.



Bijvoorbeeld: Ge weet dat het hooitijd is; ik bedoel: ge weet het,
omdat ge een kalender rijk zijt, of omdat uw melkboer het u gezegd
heeft. Want in stad merkt men zoiets niet. Brussel is een stad, een
grote stad zelfs, en een doorgaans goed verzorgde stad. Er zijn te
Brussel talloze squares en andere begraasde oorden; maar die
worden natuurlijk even glad en zuiver gehouden als de kin van een
stambewust Engelsman: ze worden angstvallig geschoren, het gras
wordt er nooit langer dan enkele centimeters, zodat men daar nooit,
dan fel hyperbolisch, van hooi kan spreken.

Tot op het ogenblik dat de Duitser kwam, neen: dat de Duitser bleef.
Aan het stadstoilet hebben de Duitsers niets te zeggen. Maar er zijn
sommige oorden waar zij zich het uitsluitende vruchtgebruik van
verzekerd hebben, zo, bv., het Brusselse stadspark. Nu dient tot hun
eer gezegd, dat de Duitsers doorgaans zorg dragen voor de
gelegenheden die zij bezetten. In de aanvang was dat niet helemaal
zo; nu zij er echter in permanentie vertoeven geven zij blijk van
Germaanse zindelijkheid, wat ons Belgen, een troost is. Het stadspark
werd echter door hen in een toestand gebracht en gelaten, die vele
strenge blikken van afkeuring te verduren kreeg: de Brusselaar, die
op zijn mooie Warande fier is, zag er zich niet alleen uitgesloten: hij
moest gedogen dat er stallingen gebouwd werden in de mooiste
allee, dat men er garages optimmerde, dat de perken een manege
werden voor dartele paarden. - Hij zou er zich, bij lengte van tijd bij
neer hebben gelegd (zelfs aan smart went men), was het in de laatste
weken niet wat al te buitensporig geworden. — “Het park laat zijn
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haar staan, gelijk de artiesten!”, spotten de ketjes; en inderdaad, de
oplettende en afkeurende wandelaar zag het gras van wandelgangen
en bowlinggreens groeien als de nimmer meer geschoren baard van

een troosteloze weduwnaar.

Tot op het ogenblik dat wij van het verschijnsel de verklaring kregen:
eergisteren, en gisteren ook, en vermoedelijk vandaag zelfs, zag men



over de zoden, waar rozen en gouden gramineeén wuifden, grote
mannen in veldgrijs wandelen, dragers van grote zeisen, die ze
ritmisch bewogen door de grassen, dewelke gekwetst, onthoofd,
geveld, hun laatste en geurigste adem loosden. Zij gingen, de
mannen, in grote regelmatige stappen, en hun breed en blinkend
wapen schreef halve cirkels over het gras: telkens viel in halve cirkel
de lichte massa der kruiden voor hun schrijdende voeten (de overige
beschrijving laat ik aan uw overvloedige verbeelding over). Het gras
van de stadswarande had zijn bestemming gevonden: het was niet
langer meer een weeldegras. In deze tijd moet ieder maar zien dat hij
zich nuttig maakt: het stadsgras was hooi geworden, evenals eerlijk
en argeloos boerengras, dat van niets beters weet ...

“Alle baten helpen,” menen de Duitsers met de spreekwoordelijke
muis: het Brussels park zal eten opgebracht hebben voor wel drie
paarden, wel drie dagen lang!

28 mei.

lk ken ten minste tien mensen, die met ontgoochelde gezichten
lopen. En waarlijk is daar reden toe ...

Een dag of vier, vijf geleden vertelde ik u dat men zo goed als overal
de schildwachthuisjes met hun inhoud verwijderd had; dat er geen
Zeppelinloodsen meer waren in de omstreken van Brussel; dat men
er de aanstaande uittocht der Duitsers uit besloot, en zelfs met enige
onschuldige vreugde. Er liepen zelfs nog andere geruchten: baron
von Bissing voelde zich te Brussel en in het kasteel dat hij te Vilvoorde
betrekt, allesbehalve veilig: hij had dan ook een slot in pacht
genomen in het zeer onzijdige Groothertogdom Luxemburg, van
waaruit hij ons zou regeren, ... zolang dat nog duren zou. Want het
sprak vanzelf dat het niet heel lang meer zou wezen ...



Vandaag is helaas de ontgoocheling gekomen. De Duitsers zijn van
gevoelen veranderd: zij willen ons vooralsnog aan ons pijnlijk lot niet
overlaten, en ... blijven. De wagens, die de schildwachthuisjes
hadden weggevoerd, hebben ze terug op hun plaats gebracht. Weer
hebben de manschappen ze betrokken, verse manschappen nogal,
die het heel wat kunnen uithouden. Ik weet niet of de
Zeppelinloodsen al weer opgetimmerd zijn: het zou mij niet
verwonderen dat ze in één nacht weer uit de grond verrezen zijn. Wat
generaal baron von Bissing betreft: men vertelt mij, zonder dat ik de
echtheid van het feit controleren kan, dat hij met de eigenaar van het
Vilvoordse Schloss Trois-Fontaines een nieuw en lang huurcontract
heeft aangegaan ...

Alles is dus bij het oude. Mensen, die niet gaarne in hun gewoonten
gestoord worden, verademen. De meesten echter slaken zuchten.
Allen hebben nogmaals blijk gegeven van hun schitterende
verbeelding ...

lemand, die altijd angstvallig juist ingelicht is, fluistert in mijn oor:
“Weet ge wat het is? Zij hebben eenvoudig aftocht manoeuvre

1”7

uitgevoerd!”, en hij glimlacht triomfantelijk.

Nietwaar, dat onze imaginatie weergaloos is? ...

30 mei.

Ik moet bekennen dat de gebeurtenissen ertoe meewerken om ons,
Brusselaars, te doen geloven dat er iets, voor ons belangrijks, aan het
gebeuren is. In maanden hadden wij het liefelijk geluid van het kanon
niet meer gehoord, en, zou je het geloven?, ook daar hadden wij ons
aan gewend. Als vanavond, tegen zeven uur ongeveer, de
vensterramen aan het daveren gaan, plots, van het geluid dat men
nimmer meer vergeet. Hevig als onder het beleg van Antwerpen,



alleen bedaarder als het ware, met zeldzame regelmatigheid en de
precisie van een klok, vernemen wij het: telkens de bons en de
wederbons; twee minuten luisterend zwijgen; dan weer, lang niet zo
heel ver, bons en wederbons. Enzovoort, meer dan een uur lang.

Het was, zowaar, als een verademing: er gebeurde dan toch iets! -
ledereen aan zijn deur, natuurlijk. En de passende commentaren.

“Ziet ge wel dat men ons iets verzweeg!”, triomfeert de meneer die
goed ingelicht is. En met een venijnige blik aan mijn adres, smalend:
“ze zijn zo geloofwaardig, die Hollandse bladen!”

Als hij is zo goed als iedereen overtuigd dat de geallieerden in
aantocht zijn. Althans schijnt het hun niet uitgesloten. — “Ah! les
gaillards!”, meent iemand, zonder te preciseren wie aldus zijn
goedkeuring wegdraagt ...

lemand interviewt mij: ik ben immers journalist. Ik weet natuurlijk
niets meer dan iedereen, ben al even verwonderd. — “Misschien
eenvoudig schietoefeningen”, waag ik.

“Allo, kunnen ze nu nog niet schieten!”, wordt mij spottend
toegevoegd. - Intussen aldoor maar dat bedaarde kanon, dat zich
blijkbaar om ons niet bekommert.

En aldus beleven wij weer eens een verrassing: na de grijze
eentonigheid die maanden heeft geduurd nu dag op dag haast
telkens maar iets nieuws om onze nieuwsgierigheid aan te laven.
Maar telkens, ook, natuurlijk, de ontgoocheling ...

Helaas wij voelen er te beter aan dat de echte, de grote, de
uiteindelijke en beslissende verandering nog lang op zich kan laten
wachten! ...



31 mei.

Wij weten wel wat wij zoal moeten denken en geloven van de eerbied
die de bezetter van een vreemd land aan de grondwet en andere
wetten van dat land verschuldigd is. Van bij het uitbreken van de
oorlog, en zelfs daarvoor, hadden wij, Belgen, even goed als welk
ander volk ook ondervonden hoe precair een grondwettelijke vrijheid
is, bv., de vrijheid der drukpers, waar de moderne tijd nochtans het
fierst op is. Door de eigen regering verloochend, is het dan ook maar
natuurlijk dat de bezetter niet al te gewichtig doet als een van die
vrijheden hem bij het uitoefenen van zijn ambt of anderszins in de
weg staat. Men legt er zich bij neer: niet alleen omdat het moet en
weerstand onnodig is, maar omdat de oorlog soms wel een apathie
ten gevolge heeft, een verdoving die tevens een verharding is,
dewelke belet dat wij al te lang om de verloren vrijheid tobben
zouden. En nochtans: kunnen wij zeggen dat wij aan de krenking
onverschillig zijn geworden, ook waar wij er niet persoonlijk onder
lijden, en de maatregel geen pijnlijke gevolgen, ook niet voor het
algemene hebben kan? - Neen, wij zijn niet zo ongevoelig als wij
dachten, zelfs niet als het gaat om ideéle rechten, wiens schending
geen weerslag heeft op ons feitelijk of op ons gemoedsleven. En wij
ondervinden het weer vandaag.

Vandaag immers wordt ons officieel en bij plakbrief de vrijheid tot
vergaderen ontnomen; weer dus maar eens een grondwettelijke
vrijheid minder. In feite was die vrijheid natuurlijk al heel krank: het
spreekt vanzelf dat opruiende meetings perse uit de kring van
werkzaamheden gesloten waren. Veilig is men eigenlijk nergens, zelfs
niet in de familiekring: er is zo weinig nodig om u verdacht te maken.
Vertelde mij niet dezer dagen een dame, aan wie ik werd
voorgesteld, dat zij mij sedert ruim één jaar voor een Duits spion
hield? Ik weet niet of die dame praatziek is: zo ja, had haar vergissing
mij in een gesloten Belgischen kring een lelijke part kunnen spelen ...



Een paar nieuwe maatregelen meer, nog wat engere officiéle
beperking van het vergaderingsrecht hebben voor ons dan ook zo
goed als geen feitelijke betekenis, tenzij vanwege de nieuwe
formaliteiten, die ze kan meebrengen. En nochtans ... Nooit
misschien heb ik mij zo pijnlijk gegriefd gevoeld als daareven toen ik
het nieuwe besluit over de vrijheid van bijeenkomen las.

Hetgeen natuurlijk niet de minste betekenis, niet het minste belang
oplevert! ...

Het leven te Antwerpen.

Van het poverke (van onze correspondent Emanuel de Bom).
Antwerpen, juni.

“Het poverke zingt zowel van armoe als van weelde.”

Ziedaar een Antwerps spreekwoord dat niet mis is. Wij weten er van
te spreken.

Zingen ... Wie zingt er nu? De nachtegaal, ja, en de merel, en de
wielewaal, en de hele dynastie der mezen en der vinken, de
pimpelmezen, de distel-, de bot-, de goud- en wat weet ik al voor
vinken: dat alles zingt gewonnen verloren, omdat het nu eenmaal
zomer en zonnetijd is en zij zangvogels zijn, zingend omdat en zoals
zij gebekt zijn. Het is een natuurwet dat zij zingen.

Ik heb eens ergens gelezen, dat, vlak bij loopgraven, waar de dood uit
verschrikkelijke vuurmonden ieder uur gebraakt wordt, de leeuwerik
— door zijn verbeelding gesteund, en hoger dan de toren van Babel,
die de menselijke dwaasheid is, zich verhief (om Potgieters woord uit
te breiden) — de leeuwerik stijgt, stijgt, en tiereliert naar het
zonnelicht toe. Is dat geen beeld van het eeuwig menselijke, dat



zegepraalt op dood en vernieling, en spijts alles blijft zingen en
zingen?

Het hart van ons volk horen zingen. Dat was in geen jaren meer
gebeurd. Hadden wij het verleerd? En het poverke, dat elders een
roodborstje is genaamd, deinst het terug voor armoe of weelde?

Diep in onszelf, uit eigen sterk bewustzijn, staande op onze eigen
poten, onverzettelijk, hebben wij de vijand die ons wil doden
overwonnen. Wij bestaan, dus wij zingen.

Het was iets aandoenlijks. Volksmeisjes en volksjongens,
aankomelingen met de eerste piephaartjes op de bovenlip, en blinde
maagden met leuke kijkers en het plezier van jong zijn op hun
aangename gezicht gesmeten. Zij waren bijeengekomen, ergens in
een stil lokaal, om zich weer als vanouds in het zingen van Vlaamse
liederen te oefenen. Het is de geniale gedachte van onze grote
Florimond van Duyse, die de “liederavonden” deed ontstaan, waar
sedert jaren aan ons volk het zingen wordt geleerd. Het geschenk van
het eigen lied aan het eigen volk, dat haast stom was geworden en
nog alleen zich uitte in brullende straatdeun, zo dikwijls met vieze
bijsmaak. Sedert april 1904 is dat werk hier aan gang, op touw gezet
door het Algemeen Nederlands Verbond. En loop nu door onze
straten. Voor het open raam zit een naaistertje, en ik hoor haar
zingen het fraaie lied van Sevens en Karel Mestdagh: de Schelde

Door de Nederlanden,

Naar de wijde, diepe zee
Stroomt de schone Schelde.
Heil en leven brengt ze mee.
Des juichen wij: o Schelde,
O machtige, prachtige vioed,
Wees gegroet!



O machtige, prachtige vloed, en ... Heil en leven ... daar zou heel wat
over te zeggen zijn nu, dat ik niet doen zal nu ...

Hoor hoe het verder klinkt:

Door de Nederlanden,

Waar de krijg heeft uitgewoed,
Stroomt de vrije Schelde;
Maar de vrijheid kostte bloed.
Toch juichen wij, o Schelde

O machtige, prachtige vloed,
Wees gegroet!

Zo’n naaistertje hé? En zij besluit:

Door de Nederlanden,

Vrolijk zingend eeuwen lang,
Stroomde de lieve Schelde,

Vrij van vreemde band en dwang!
Dan juicht ons kroost: o Schelde;
O machtige, prachtige vloed,
Wees gegroet!

Zo zaten daar in dat Antwerps koffiehuis met zijn 130 bij mekaar, links
de jongelui, rechts de fiere meisjes, en Nand Reynaers, de leider, met
een Stradivarius in de hand, hoog rood zijn kop, zwetend van
geestdrift, verhief de stok, en zij ... zij zongen dat het kletterde!

Wat zingen onze meisjes goed. Ik heb er een van naast me gehad,
wiens trillend keeltje de klanken uitgolfde. Haar stem klonk boven al
de andere uit; dat was ontroerend.

En de jonge mannen: koeler en rustiger, en zo zelfbewust, ook
ongeloviger. Maar ik heb er onder hen opgemerkt, die met bleke



gezichten, in diepe ernst de woorden zongen. En ik dacht erbij aan
Rodenbach’s verzen:

En hier staan we, 't hoofd omhoge,
Vuisten sidderend, kokend bloed,
Vlamme in ‘t harte, vlamme in de ogen
En ons naam ons trillen doet.

Ja, er wordt iets wakker in Vlaanderen: de borsten ademen weer
vrijer, we voelen dat we er nog zijn.

Die “Liederavonden voor het volk” is toch maar een prachtig ding.
Alles komt daar tot uiting; maandenlang verbeten leed, opgekropt,
zo dat ze er bij vals gingen; heel de trots van onze stam, en al de zo
menselijke gevoelens. Het eeuwig wiegeliedje van de moeder die van
het wiegen niet kan scheiden ... “Ik ken een lied”, de Vlaamse
gevoeligheid, die soms zou overslaan tot sentimentaliteit, indien
Willem de Mol niet zijn geniale klauw had op gedrukt.

De joligheid van het Vogelliedje, de naaistersweemoed van een
Liefdeslied, de sombere trots van het Kerelslied, het getjilp van het
Vinkje, en eindelijk de hymne van “Voor Vlaandrens gouden kusten,
klinkt aller lofgeschal”.

Sedert april van dit jaar zijn ze weer aan hun taak herbegonnen, en
het is een genot te zien, hoe het pakt en welk een steun ze er in
vinden.

lk dank de goede broeders van de “Liederavonden” voor wat zij doen
voor ons goede volk: ze zullen er goed voor beloond worden!

Uit Luikerland.

In het grensgebied.



Luik, 21 mei.

Uit het afgesloten grensgebied, linker Maasoever, in Limburg, een
strookje land toch wel vlak bij mijn dorp moet ik zeggen, ontving ik in
april een brief, die twee maanden tevoren te Maaseik was
afgestempeld. Ditmaal ben ik gelukkiger geweest. Heden wordt mij
een brief besteld, gedagtekend 3 mei. Hij draag op het omslag
tweemaal de stempel “Postiiberwachungsstelle, Maeseyck” en
binnen “Geprift — Post — Maeseyck”. Mijn lezers zullen reeds weten
dat de strook tussen de Maas en de vaart, in Limburg, grensgebied is
geworden, zowel als ten zuiden van Maastricht de Belgische dorpen
op de linker Maasoever en verder langs de Luikse grens, de gemeente
Lixhe, Moelingen, ’s Gravenvoeren, Teuven ook binnen deze strook
liggen. |k zag, niet lang geleden, de pastoor uit een dezer laatste
dorpen. De man was ziek. Hij kwam in Luik om zich te laten verzorgen.
Het had hem heel wat tijd gekost om buiten het gebied van zijn
parochie te geraken. Daar het toch moest, kreeg hij het nodige papier
en mocht hij naar Luik, doch niet terug vooraleer gans genezen. Er
zijn plaatsen, zoals te Moelingen en te Teuven, misschien nog andere,
waar de Belgen naar Holland mogen gaan. Ze komen dan veel
gemakkelijker in gemeenschap met het vreemd dan met het eigen
land. Echter niet overal zijn ze zo gelukkig. In Limburg, waar de Maas
tussen de beide landen stroomt, mag niemand de rivier over, doch
ook niemand mag links de vaart over. Zo is daar reeds lange
maanden, zonder dat iemand weet, wanneer deze gevangenschap
zal eindigen, een onzijdig land ontstaan dat echter maar ten hoogste
een vijftal kilometer breedte heeft. Heel in het begin was er het leven
bitter treurig. Veel behoeften konden niet voldaan worden. Er was
wel eens zulk gebrek aan levensmiddelen, dat men hongersnood
vreesde. In sommige gemeenten, te Lanklaar bv. werd verleden
maand januari, wanneer de tram werd stopgezet en de post niet



meer ging, alles verlamd, en de bloeiende teenvlechterij tot volslagen
werkloosheid gedoemd.

De voorraad voedsel ging zo snel op en kon zo traag, of niet, worden
vernieuwd, dat meer dan eens de voor de bevolking bezorgde
overheid hongersnood heeft gevreesd. Voor een Belg, vreemd aan de
grenszone, is het al zo lastig daarin te komen, als voor een
zonebewoner daaruit. Onze briefwisselaar schrijft toch af en toe en
kan, we zegden het, in nagenoeg één maand tijd een brief de reis
Maaseik-Luik laten doen.

De behoeften zijn er nagenoeg dezelfde als hier en worden thans op
dezelfde wijze verzorgd. Er is gebrek aan suiker, koffie, peterolie,
mais, zeep. Het gebrek zou minder nijpen, indien maar het comité
van Eisden (Belgié), waarover zeer wordt geklaagd, de zaken wat
beter ter harte nam en indien de voedingscommissie op meer dan
een plaats niet te veel uit leden van één familie, met haar hoofd aan
de spits, bestond. — Met het doel sommige misbruiken te doen
verdwijnen, heeft men in meer dan één gemeente een onderzoek
ingesteld naar de bestaansmiddelen van sommige ondersteunden.
Men meent algemeen dat te veel ondersteunden volstrekt geen
steun nodig hebben. Zo dit nu maar weer niet al te partijdig wordt
gedaan. In elk geval vermindert reeds het aantal werklozen, daar de
landbouw alles oproept wat thans kan werken. Het slecht en guur
weer heeft de lentezaaitijd tegengehouden. De arbeid dringt op het
veld. De wintergranen staan minder sterk dan verleden jaar. Het fruit,
toch zeker reeds de kersen, beloven veel. De weiden zijn vol met vee
en het gras komt overvloedig. Doch de landbouwer is achterdochtig,
met het oog op de winter. In het vooruitzicht van mogelijk
voedergebrek, spaart hij zijn gras voor winterhooi, zet minder vee uit.
Anderzijds zijn op enkele gemeenten vreemde veekwekers huurders
geworden van weilanden. Te Lanklaar bv. werden zo 80 to 100
hectaren hooiland door koeien ingenomen. Het vee wordt in het



grensgebied gemiddeld 1,40 F verkocht, per kilo levend gewicht.
Onze briefwisselaar bevestigt, dat de grenszone nog een zeer ruime
voorraad aan aardappelen heeft en hoopt dat ze zullen worden aan
de man gebracht. Zo hoopt hij ook dat spoedig wat meer vrijheid zal
worden geschonken aan de ingesloten bevolking, opdat haar handel
met het land zou kunnen herleven en zo de gevangenis, die veel
schade doet, wat lichter zou vallen.

Men schrijft ons uit Havre op 2 dezer.

Majoor Gordon, secretaris van de hertog van Wellington, is hier
sedert gisteren. Hij zal enige dagen de gast zijn van de minister van
binnenlandse zaken.

Men zal zich herinneren, dat de hertog van Wellington in Belgié veel
grond bezit. Hij trekt zelfs een jaargeld van 84.000 frank, dat in 1815
aan generaal Wellington werd verleend. Oorspronkelijk bedroeg het
168.000 frank. In 1831 werd het met Nederland gehalveerd.

Generaal Wellington ontving ook uit dankbaarheid vele hectaren
grond te Waterloo ten geschenke. Als goed huisvader heeft hij ze
ontgonnen en zijn ze aan de familie gebleven.

De erfgenamen van de beroemde veldheer van 1815 hebben te
Brussel een secretariaat, waardoor ze voortdurend met de bevolking
in aanraking zijn. Er heeft altijd de beste verstandhouding tussen
beide bestaan.



