
Vrijdag 26 mei 1916 – ochtendeditie 

Geïnterneerden. 

De te Deventer werkende geïnterneerde Belgen en Engelsen hebben 
twee dagen de arbeid gestaakt. Zij hadden verschillende grieven, 
over de voeding, het zakgeld, enz. Van militaire zijde is een 
onderzoek ingesteld, dat vermoedelijk tot de terugzending van 
enigen naar de interneringskampen zal leiden. De geopperde 
klachten werden voor het merendeel ongegrond bevonden. 

Parijs, 25 mei. Middagcommuniqué: Aan het Engelse en Belgische 
front op verschillende punten artilleriegevechten, vooral bij Souchez 
en Diksmuide. 

Hulde aan het Belgische koningspaar. 

Havre, 25 mei. Een afvaardiging van het comité voor de aanbieding 
van een eredegen door de Parijse bevolking aan koning Albert – 
welke aanbieding reeds heeft plaats gevonden – is gisteren door de 
koning en de koningin ontvangen. De koning toonde zich zeer 
getroffen door de hulde van de Parijse bevolking. De voorzitter van 
de afvaardiging bood vervolgens aan de koningin, die het 
oorlogskruis droeg, dat haar door de president der Franse republiek 
is toegekend, een kistje aan, vervaardigd van kostbare gekleurde 
houtsoorten, bevattende 15.000 frank, zijnde het overschot der 
inschrijving. 

Generaal Leman. 

Parijs, 25 mei. De Duitse regering moet generaal Leman aangeboden 
hebben hem naar Zwitserland over te brengen, wegens zijn leeftijd 
en zijn gezondheid, maar de generaal heeft geweigerd, daar hij geen 
enkele gunst wenst aan te nemen. 



Spionage? Men schrijft aan De Tijd van de Belgische grens: 

Enkele dagen geleden is aan de grens onder Goirle de Duitse 
commandant van het dragonderregiment uit Poppel, door de 
Nederlandse militairen gearresteerd onder verdenking van spionage. 
Hij was met zekere A. Geerlings, bijgenaamd Gust van de Panhoef, 
wonende op Belgisch grondgebied onder Poppel, over de grenzen 
geleid en was in het bezit van een Duits paspoort, ondertekend door 
de commandant te Turnhout, Winter genaamd. Bedoelde officier 
kwam herhaaldelijk uit Goirle en onderhield daar connecties met 
enkele families. De laatste maal echter, dat hij op Nederlands 
grondgebied kwam, weer vergezeld van bovenbedoelde Geerlings, 
had men hem gezien in het bezit van een fototoestel en begon men 
de Pruis te wantrouwen. 

Toen hij dan ook ’s avonds aan de grens verscheen om naar zijn 
heimat terug te keren, hield de militaire wacht hem aan en werd hij 
voor de kantonnementscommandant van Goirle geleid. Daar werd 
hem zijn fototoestel ontnomen en ook zijn pas, maar gefouilleerd 
werd hij niet. Zelfs werd hij niet tot nader order vastgehouden, maar 
hem werd gelegenheid gegeven met zijn trouwe geleider Geerlings 
weer over de Belgische grens naar standplaats Poppel terug te keren. 

Bij ontwikkeling van de platen van het fototoestel kwamen foto’s te 
voorschijn van de Lindeboom en het stadhuis te Tilburg, van een 
molen onder Goirle en van de woning van een der heren van 
Puyenbroek aldaar. 

 

Vrijdag 26 mei 1916 – avondeditie 



De (Belgische) Legerbode vertelt op de volgende wijze van een 
bezoek, dat koningin Elisabeth der Belgen aan de loopgraven 
gebracht heeft: 

De 4e mei laatstleden was een heuglijke dag voor allen die in de 
sector X… van wacht waren. 

De telefoon seint dat hare majesteit vermoedelijk een bezoek zal 
brengen en de tijding verspreidt zich als een vuurtje. Er komt dan ook 
wat meer beweging en druk in het gewone gedoe van onze jongens, 
nu zij de koningin gaan zien, waarover zij vaak met zoveel lof hebben 
horen spreken. 

In de loopgraven en hofjes wordt een laatste hand gelegd en alles 
opgeschikt; hier en daar nog wat opgekuist en opgeharkt. Ongeveer 
om 15 uur komt de koningin in een dwarsloopgraaf tussen de eerste 
en de tweede linie aan, vergezeld van de luitenant-generaal 
bevelhebber der divisie, zijn staf en de luitenant-kolonel du Roy de 
Blicquy. 

Enkele ogenblikken daarna, bereikt de Koninklijke bezoekster de 
eerste linie, waar de majoor van de wacht haar welkom wenst en 
haar zijn officieren voorstelt. 

Na zich enkele inlichtingen te hebben doen geven over de stelling, 
bezoekt hare majesteit de verbandplaats, en laat inzonderheid met 
belangstelling zich op de hoogte stellen van de eerste zorgen, die aan 
gekwetste en verstikte soldaten worden toegediend; bukkend dringt 
zij beurtelings tot in de dekkingen voor mitrailleurs en in die van de 
soldaten en van de officieren. Statig en eenvoudig stapt zij vooruit, 
en stelt in allen en in alles belang. Het is een moeder, die haar 
kinderen bezoekt en deze komt opbeuren en aanmoedigen. 



Op haar doortocht stellen onze jongens zich op rij en begroeten haar 
eerbiedig. Hun gelaat straalt van genoegen; zij zouden meer 
luidruchtig hun vaderlandsliefde, hun trouw aan het vorstenhuis 
willen betuigen, en de bewonderenswaardige vorstin willen 
toejuichen, maar de nabijheid van de vijand weerhoudt hen. Voor 
allen heeft zij een glimlach, een lieftallig woord. 

“Is dat het portret van uw familie?” vraagt zij aan een soldaat, die een 
medaillon draagt. 

“Het is mijn vrouw en mijn kind”, antwoordt deze ontroerd, “ginds 
ver achtergebleven en sinds tal van maanden heb ik van hen geen 
nieuws meer ontvangen.” 

“Ge zult er weldra hebben, vriend.” 

Terwijl de koningin verder stapt, ontploffen projectielen dicht bij en 
terwijl allen om hun welbeminde koningin angstig zijn, neemt zij kalm 
en onverstoord haar fototoestel en neemt een kiekje van de 
ontzaglijke rookpluimen, die de spetterende marmieten in de lucht 
verspreiden. 

Het is juist 17 u 30, wanneer de koningin, na haar bezoek te hebben 
afgedaan, de sector verlaat. 

In de avondschemering fluisteren de aan de deur van hun dekking 
gezeten soldaten over hetzelfde onderwerp en wanneer de nacht is 
ingevallen dromen zij van hun koningin, hun België. 

’s Anderendaags ’s morgens werden tabak, sigaretten, chocolade aan 
de wachttroepen uitgedeeld. Het was weeral een gift van de 
edelmoedige koningin voor haar jongens. 

België. 



Over België’s lijden, twee nieuwe boeken. Het ene is het derde deel 
van “De dood van Ieper”, Caesar Gezelle’s verhaal van al het lijden in 
die stad, met het tweede stuk van ambulancies beginnen 
(Amsterdam, L. J. Veen). Het andere is een vertaling van het 
hartstochtelijk mededogend verhaal, door de Deen Johannes 
Joergensen van het leed der Belgen opgesteld en “Klokke Roeland” 
getiteld. Dit heeft de heer Paul Brand te Bussum uitgegeven. 

 


