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Brood naar België. 

Op de schriftelijke vragen van het lid van de tweede kamer, de heer 
Juten, betreffende de uitvoer van brood naar België, ingezonden op 
18 dezer: 

Zeker is het de minister bekend, dat elke dag enige honderden 
duizenden wittebroden over onze grenzen gaan, om daarmee een 
deel der bevolking van België van voedsel te voorzien? 

Heeft de minister het niet noodzakelijk geoordeeld, nu over enige 
dagen de gehele bevolking van Nederland reeds verplicht zal zijn 
bruinbrood te eten, de uitvoer van brood geheel stop te zetten, of 
althans alleen die van bruinbrood toe te staan? 

Luidt het antwoord van de heer Posthuma, minister van landbouw, 
nijverheid en handel, ingezonden op 20 dezer: 

Het in de eerste alinea vermelde is de minister bekend. 

De minister heeft het vooralsnog niet noodzakelijk geoordeeld de 
uitvoer van brood voor een deel der bevolking van België stop te 
zetten. 

Door het verbod om wittebrood te mogen bakken zal van 24 dezer af 
alleen bruinbrood naar België kunnen worden uitgevoerd. 

Parijs, 22 april. Middagcommuniqué: 

In België heeft de Franse artillerie de sector ten oosten van de weg 
Ieper-Pilkem, tijdens het aan dit front door de Engelse troepen 
begonnen krijgsbedrijf, met kracht beschoten. 


