
Vrijdag 31 maart 1916 – ochtendeditie 

Kardinaal Mercier. 

Havre, 30 maart. In tegenspraak met een bericht uit Italiaanse bron 
verklaart de Belgische regering dat er geen onderhandelingen met 
het Vaticaan zijn begonnen om kardinaal Mercier hier te installeren 

Naar onze correspondent te Havre meldt is de zuster van de 
Belgische minister Renkin, die in Duitsland gevangen werd gehouden, 
op vrije voeten gesteld.  

 

Vrijdag 31 maart 1916 – avondeditie 

Parijs, 30 maart. Officieel Belgisch bericht: In de nabijheid van 
Diksmuide is de werkzaamheid van de artillerie groter dan gewoonlijk 
geweest. 

Cyriel Verschaeve huldigt in Vrij België de Belgische piotten in het 
volgende gedicht, dat “In ’t IJzerslijk” geheten is: 

Met knokkel, met knie en met been 
In ’t slijk verzinkende gaan wij, 
Tot dijen en navel en leen, 
In slijkwater plonsende staan wij. 
Doch Duitsland mag weten en ’t weet het, 
En nimmer vergeet het, 
Dat Vlaanderen vast als op IJzer hier stond 
In ’t slijk van zijn grond 
 
Wij staan hier besprenkeld, bespat. 
Van ’t hoofd tot de voeten vol more, 



Wij liggen beklijsterd, beklad, 
Al slijk zijn wij achter en voren. 
Doch Duitsland mag weten en ’t weet het 
En nimmer vergeet het, 
Dat bij ons slijk op de kleren slechts viel, 
Bij hem op zijn ziel. 
 
Wat vroeger gezeid is, werd waar, 
Al zei men het ook om te spotten: 
Zet al ons soldaten te gaar, 
De vuilsten zijn de piotten. 
Maar vraag het aan Duitsland, het weet het 
En nimmer vergeet het: 
Van Duits bloed zo vurig, van Vlaams slijk zo vrij, 
De vuilsten zijn wij! 
 
’t Versteef wel, dat slijk, onze voet, 
Nooit kon het ons harte verstijven: 
Soms zag het wel rood van ons bloed. 
Maar voelde ons toch staan en toch blijven 
En vraag het aan Duitsland, het weet het 
En nimmer vergeet het, 
Vlaams slijk met Vlaams volk er in, tegen zijn vuur 
Geen steviger muur! 
 
Geen slijk zag meer liefde en meer moed 
En geen had meer recht op de vrijheid; 
Geen dronk er dus edeler bloed, 
Geen geeft er meer glorie, meer blijheid 
En vraag het de wereld, dan weet ze, 
En nimmer vergeet ze, 
Geen slagveld droeg schoner slijk, geen had er meer, 



Geen geeft er meer eer. 

 


