Dinsdag 21 december 1915 — ochtendeditie

Londen, 20 december. Officieel bericht uit het Engelse
hoofdkwartier:

Hevig geschutvuur over en weer in de nabijheid van leper.

Het Vlaamsche Nieuws bevat de volgende mededeling van de Duitse
gouverneur van de vesting Antwerpen:

Op hoger bevel worden op dit ogenblik de wijnen (met inbegrip van
de champagnewijn en van de sterke dranken), die het eigendom zijn
van vijandelijke vreemdelingen en van Belgen, die uit het land
gevlucht zijn, ter bevoorrading van de troepen, tegen
ontvangstbewijs in beslag genomen. Moeten alleen als gevluchte
Belgen aangezien worden diegenen, welke uit eigen beweging
vertrokken zijn en nog afwezig zijn, echter niet, wanneer zij, door hun
plicht gebonden of daartoe gedwongen, zich als officier, beambte of
soldaat in het Belgische leger of als krijgsgevangene in Duitsland
bevinden. Op deze personen is de beslagneming niet toepasselijk.

De beslagneming zal geschieden door een commissie, en te
Antwerpen, op bevel van het Gouvernement, door twee
vertegenwoordigers van de stad, als getuigen, worden bijgewoond.
In de plattelandsgemeenten moet de beslagneming eveneens
bestendig door een vertegenwoordiger van de gemeente worden
bijgewoond.

Onder opschorting van de beslagneming, is de commissie
gemachtigd in bijzondere gevallen, aan de eigenaars, op hun verzoek
10 procent voor eigen gebruik te laten.



Voor de in beslag genomen wijnen, enz., zal overal een regelmatig
ontvangstbewijs worden afgeleverd, waarop de waarde van de
wijnen, enz., inkoopprijs, zal worden aangeduid.

Hierbij wordt het ten strengste verboden op het gebied van de
vesting Antwerpen, over de wijn, de Champagnewijn en de sterke
dranken te beschikken; dit slaat in het bijzonder op iedere afhaling
uit de wijnkelders of andere bewaarplaatsen van de voorraden, die
aan de vijandelijke buitenlanders en gevluchte Belgen toebehoren.

Overtredingen worden met een geldboete van ten hoogste 5000
mark of met gevangenis tot één jaar en met verbeurdverklaring van
de wijnen, enz., zonder ontvangstbewijs gestraft. De bestraffing zal
door het Gouvernementsgericht geschieden.

Bij een onlangs te Brussel gehouden godsdienstige plechtigheid heeft
ook de aartsbisschop van Mechelen, kardinaal Mercier, het woord
gevoerd. De Tijd bevat een verslag van zijn toespraak. Wij ontlenen
er het volgende aan:

Het verheugt mij, u te kunnen zeggen, hoe fier wij zijn op u. Er gaat
geen dag voorbij, waarop ik niet uit den vreemde, van vrienden uit
alle naties,brieven van deelneming in ons lot ontvang, die bijna altijd
eindigen met deze woorden: “Arm Belgié”; maar ik antwoord: “Neen,
neen, geen arm Belgié (toejuichingen); onvergelijkelijk Belgié
(nieuwe toejuichingen), heldhaftig Belgié (herhaalde toejuichingen).
Op de wereldkaart is het maar een klein puntje, dat vele
vreemdelingen nooit anders dan met de loep hebben gadegeslagen;
maar thans is er niet één natie ter wereld, die dat kleine Belgié geen
hulde brengt (langdurige toejuichingen).

Wat is Belgié groot en schoon! Indien vreemdelingen het zagen gelijk
wij het met onze ogen zien, zij zouden weten, dat er zelfs nu, na een



jaar lijden, nog geen Belg bestaat, die schreit of mort!
(toejuichingen). Ik heb op mijn weg nog geen arbeider ontmoet
zonder bezigheid, geen vrouw zonder hulp, geen bedrukte moeder,
geen rouwende weduwe, die morde! Men buigt het hoofd voor de
wil der voorzienigheid! (Toejuichingen).

Ziedaar, wat de mannen, die reeds een jaar onder ons verblijven,
ontstemt! Een jaar leven zij reeds onder ons en zij kennen ons nog
niet! Zij staan verstomd! Dat komt van de ene kant hierdoor, omdat
er niemand mort, omdat wij allen hun reglementen eerbiedigen en
zullen blijven eerbiedigen, maar van de andere kant is er niet één
hart, dat hun is toegedaan (langdurig applaus).

Wij hebben een koning! Eén enkele koning, en wij zullen er ook nooit
meer dan één bezitten! (donderend applaus, dat schier niet wil
eindigen).

Ge biedt, mijn broeders, heden een hartverkwikkend schouwspel
aan; ge zijt met duizenden hier gekomen, om de hulp van O. L. Vrouw
van Lourdes in te roepen. Heb nog een beetje geduld, en weldra zult
gij hier terugkeren op de plateaus van Koekelberg en Sint-Pieters-
Jette, om het H. Hart en O. L. Vrouw van Lourdes te bedanken. Het
plateau van het H. Hart te Koekelberg en het plateau van O. L. Vrouw
van Lourdes te Jette zullen dan één geheel vormen en zelfs nog een
te klein geheel, - men zal de afrastering moeten wegnemen!
(Minuten lange toejuichingen, welke eerst eindigen als de
geestdriftige menigte neerknielde en de kardinaal haar zijn zegen
geeft!).

Ter dood veroordeling in Belgié.



Wij lezen in Het Vlaamsche Nieuws de volgende bekendmaking van
de Duitse gouverneur van de vesting Antwerpen, gedagtekend 8
december:

De Belg Leon Parant is wegens krijgsverraad door het
Gouvernementsgericht der vesting Antwerpen ter dood veroordeeld
geworden. Hij heeft aanhoudend soldaten en krijgsvrijwilligers aan
het vijandelijke leger toegevoegd. Ook was hij in betrekking met
Franse spionnen, heeft hen bijstand verleend en een spion bij zich
opgenomen.

Het oordeel is heden door doodschieten uitgevoerd geworden.

Dinsdag 21 december 1915 — avondeditie
Belgische Rode Kruis.
Men verzoekt ons het volgende mede te delen:

In de loop van de maand november is een ontzettend groot aantal
vragen naar inlichtingen omtrent de gezondheidstoestand van
Belgische militairen gericht aan het Belgische Rode Kruis (Lange
Voorhout 86, Den Haag). Ten gevolge van onderbreking in het
postverkeer zijn deze vragen eerst op 18 december in Den Haag
gekomen. Daarom zal hun ontvangst niet aan de schrijvers worden
gemeld, en het antwoord zal later aan de belanghebbende families
worden toegezonden.

Naar de Nieuwe Groningsche Courant meldt, zal over het Belgische
rijtuigmaterieel, dat hier van het begin van de oorlog af aanweazig is,
in verband met de behoefte aan rijtuigen gedurende de kerstdagen
door de spoorwegmaatschappijen hier te lande worden beschikt, en



voor enkele dagen in gebruik worden genomen. Dit in overleg met de
Belgische spoorwegdirecties. Een groot aantal van deze rijtuigen
bevindt zich op de depotstations Appingedam en Delfzijl.

Uit Luikerland.
Luik, 18 december.

Onlangs, over de toestand van onze boeren sprekend, zegde ik, dat
de mooie medaille een keerzijde heeft. Die is lelijk en boezemt vrees
in voor de toekomst. Het is thans ook voor de landbouw het tweede
oorlogsjaar. De jonge wintergranen, die in hun fris ongerept groen op
onze uitgestrekte velden wuiven in de wind, of bibberen van de kou,
zijn gezaaid zonder kunstmest en missen dus voor gans hun groei
daarvan de versterking. De lentezaaitijd van haver, gerst, suiker- en
voederbieten zal moeten worden uitgedaan zonder iets van alles,
wat alsdan aan kunstmest zo levensnodig is: chilisalpeter,
superfosfaat, metaalslakken, die stikstof, fosfor en potas moeten
bezorgen. Zo wordt de teelt- en voedingskracht, die de aarde in haar
schoot moet bezitten, verminderd, uitgeput, sneller dan men over
het algemeen meent, doch niet sneller dan de verlichte landbouwer
het vreest en ondervindt. Het voorbij zijnde teeltjaar was reeds in dit
opzicht een duidelijk sprekend bewijs dat onze rijke gronden in
Haspengouw en de Condroz, sedert jaren reeds naar een
wetenschappelijk stelsel van krachtbouw beperkt, bemest, bezaaid
en tot de hoogste opbrengst geprikkeld, het niet volhouden kunnen
zonder toevoer van verbazende hoeveelheden handelsmest.

Algemeen was reeds in het verlopen jaar, de boomgaarden alleen
uitgezonderd, de opbrengst van al onze veldvruchten minder. De
suikerbieten, hier de hoofdopbrengst van elke wel ingerichte
boerderij, besloegen niet enkel slechts twee derden van de
oppervlakte in 1914, ook nog aan gewicht der wortels, aan



hoeveelheid loof en moes, twee kostbare veevoederstoffen,
brachten zij minder op. Hetzelfde kan gezegd worden van de granen
en met cijfers bewezen, zowel als van de gras- en klaverlanden,
alhoewel deze twee laatste het, dank aan juist op de gepaste tijd
gekomen zonneschijn, warmte en regen, het nog betrekkelijk goed
hebben doorgemaakt. Het gunstige weer heeft ook de groei van al de
veldvruchten bevorderd. Niettemin, er is vermindering van
opbrengst vast te stellen in alles wat uit onze landbouwbodem
gekomen is en komen moet, om onze hier zo ongewoon dichte
bevolking levensonderhoud te verschaffen.

Het gevolg nu vertoont zich onmiddellijk, duidelijk zichtbaar. De boer
is gedwongen geworden zijn veestapel te beperken. Omdat voedsel
hem ontbreekt en het ontbrekende ofwel te ongehoord duur kost,
ofwel niet voorhanden is, moet hij zich beperken en zorgen dat hij
maar juist op weide en stal houdt, wat hij met eigen voeder voordelig
houden kan. Rantsoeneren moet hij in elk geval. Maar nu zijn er
minder melkkoeien, die melk, room, boter en kaas op de markt
brengen; minder biggen en mestzwijnen, omdat er minder
moederzwijnen zijn, en minder zuivelafval en scheigoed van granen
en aardappelen. Er zijn minder hoenders, en die er zijn, moeten zich
nog vergenoegen met wat ze scharrelend kunnen vinden in de
omgeving van de boerderij. In weiland of boomgaard, op de
meststapel. De paardenkweek verzwakt ontzettend. De oorlog eist
het geschikte paard op, dat wel ruim vergoed wordt, doch de
aankoop van een ander is bijzonder moeilijk, daar de prijzen elke dag
stijgen en thans wel tweemaal hoger staan dan begin augustus 1914.
Een veulen van zes maanden, dat met duizend frank wordt betaald,
een gewoon gezond Vlaams trekpaard, zoals we hier overal hebben,
dat tweeduizend frank, verwekt geen verbazing meer. Met de ogen
toe zie ik nog een jonge boer, die zeventienhonderd frank gaf voor



een jaarling, in de vaste overtuiging, dat hij er schitterend bij zou
winnen.

Onze fruitoogst is buitengewoon mild geweest. Wat hier
boomgaarden zijn tussen Luik, Namen, Tienen, Hasselt tot Visé en
Aken toe, is onzeglijk En nooit zag iemand rijker fruitoogst dan dit
jaar. Doch dan kwam de regeling van de verkoop door de bezettende
overheid. Dank aan die overvloed, was het opgebrachte geld nog
voldoende, doch had die schat, zoals in vredestijd, zijn
zomeropbrengst naar Engeland kunnen zenden, zijn ingekuilde
wintervoorraad in december en januari aan de hier zo ruim tierende
Duitse mededinging kunnen aanbieden, dan zou er wat ander
gewicht aan klinkende munt zijn gewonnen. De geringe prijs van het
fruit, in verhouding tot de voorgaande jaren, wel te verstaan, dat
naar Duitsland gaat en tegen 10 en 12 frank wordt betaald, heeft nu
toch dit voordeel, dat onze werkende klasse ook ons eigen fruit kan
kopen en eten en er ruim wintervoorraad is gemaakt bij veel kleine
mensen, doch voornamelijk bij de burgerij van onze steden.
Vermindering van de veestapel, verslapping van de voedingskracht
hebben niet alleen de opbrengst verminderd van alles wat uit de
boerderij op de markt komt: zij hebben ook, als natuurlijk gevolg, de
prijzen van veel wat een burgerhuishouden moet kopen, wat de arme
moeder nodig heeft om zichzelf en haar kind te voeden, ongehoord
opgejaagd, de melk tot 30 centiemen, de eieren tot 30 centiemen, de
boter tot 7 frank het kilo. Wie nu de grote stad Luik bewoont en van
de landbouw net zoveel weet als de aap van Lafontaine, die
verwaarloosd had zijn lantaarn op te steken, loost tegen dergelijke
nooit gedroomde prijzen een schreeuw van wraak en roept over alle
daken, dat de boeren zich rijk maken. Een dwaling is dit zeker. De
boerderij brengt minder voort: ze verkoopt duurder. Ze heeft gelijk
inkomen. Een voorname boerin, die in vredestijd 200 biggen verkocht
tegen een gemiddelde prijs van 20 frank, bekende me, dat ze dit jaar



een zestigtal tegen 60 frank heeft gekweekt. Een grote boer,
industrieel, paarden- en veefokker, alcoholstoker, sprak in dezelfde
zin: “Voor de oorlog brachten we met gemak een os van 600 kilo op
de markt van Brussel. Men betaalde 1 F 20 per kilo. Thans moeten
we alles inspannen, eigen duur voeder gebruiken of nog duurder
kopen, om een beest van 500 kilo te hebben. Men betaalt ons thans
1 F 40. Zijn de hoge prijzen ons wezenlijk voordelig? Daarbij heeft
men ons de gerst nog afgenomen om de brouwers te voorzien. Is bier
nodiger dan viees?”

Algemeen is de vrees voor de toekomst, zo de oorlog nog moest
duren.”Onze akkers raken uitgeput, zeggen de boeren, en spoediger
dan men het wel wil geloven.” Men vraagt zich af: “Waarom krijgen
we, door bemiddeling van de Amerikaanse noodcommissie, geen
chilisalpeter, zoals we zoveel krijgen, dat ons onontbeerlijk is?”
Chilisalpeter is voor onze gronden onmisbaar.

Sinds enkele maanden leeft de boer in het dwangkleed van wat we
zullen noemen de opbrengstaanslag. In elke gemeente is een comité
tot stand gekomen, zo iets als een inquisitieraad, onder
verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. Dit comité heeft,
één na één, al de boerderijen van het dorp, tot de kleinste toe,
doorzocht, de boer onder verhoor genomen, en alzo uitgecijferd wat
hijj aan levensmiddelen bezit. In een daartoe opzettelijk
samengesteld register met veel kolommen, elke kolom voor één
soort veldvruchten, staat nu in mooie cijfers opgetekend, achter de
naam van elke inwoner, al bezit hij slechts één kuiltje grond, het
juiste bedrag van alles wat zijn hele onderneming op het veld heeft
voortgebracht. In elke gemeente staat de burgemeester tegenover
de overheid verantwoordelijk voor de juistheid van dit bijna oneindig
aantal opgaven. Niet alleen wordt de boer, die bedrog wilde plegen,
doch ook de burgemeester, die het wetend of onwetend laat plegen,
en het toch moet weten, met zware straf bedreigd. Hier zijn we nu in



een middelmatige “winning” — zo noemt de Haspengouwer zijn
boerderij. Ze verbouwt 30 hectaren. In 1914 verkocht ze, tegen
vastgestelde prijs, 2400 kilo rogge, nul kilo tarwe, 2200 kilo haver.
Deze tegen 40 F per honderd kilo. Ze leverde aan de noodcommissie
alles wat men haar vroeg: 900 kilo rogge, 900 kilo tarwe. In 1915 gaf
ze op, om te worden ingeschreven in het aanslagboek, 8 hectaren
rogge, 3 hectaren tarwe, 5 hectaren haver. Ze moet de
noodcommissie leveren 6486 kilo rogge, 3010 kilo tarwe en mag voor
eigen gebruik behouden 5760 kilo rogge, 1750 kilo tarwe. Het gezin
heeft nauwelijks aardappelen genoeg tot eigen behoefte. Daar de
hoeveelheid tarwe, waarover hij voor zichzelf mag beschikken, te
gering is, zal deze boer verplicht zijn tegen hoge prijs het tekort aan
te kopen. Tegen de hedendaagse verhoogde prijs, eet dit
boerengezin met zijn dienstvolk voor 4 duizend frank vlees,
voortgebracht door de boerderij zelf.

Aldus in het net, wordt de boer nog begekt, uitgescholden, belasterd,
bedreigd met rechtbank en gevangenis. Die vlaag krijgt hij sedert
lange weken dagelijks in verscheidene van onze grootste dagbladen.
Volgens hen zijn al de boeren dieven, uithongeraars, misdadigers.
Een blad schreef: “Na de oorlog van 1870 kochten ze rijpaarden, na
deze oorlog zullen ze een 30 paardenkracht auto hebben.” Kan het
mooier? Wellicht zal de storm wat bedaren. De Duitse overheid
vaardigt een besluit uit, waarbij de prijs van de boter wordt
vastgesteld: roomboter, 5 F; boter, boter, inhoudende 18 tot 50 %
water, 3 F; gezouten natuurboter, 1¢ kwaliteit, met 18 % water, 4,80
F; idem 2° kwaliteit, met 18 tot 50 % water, 2,80 F. Wie faalt krijgt
tienduizend mark boete. Een ander besluit verplicht iedereen, die
meer dan 50 kilo aardappelen rijk is, deze onmiddellijk te gaan
aangeven bij de gemeenteoverheid. De overtreder wordt ook hier
met boete als boven bedreigd en zijn knollen kunnen worden



verbeurd. Zal de boer er bij verliezen? Wellicht niet, doch de
ronselaars veel.

Zeker zijn er dieven onder onze landbouwers, zoals in alle rangen van
de samenleving, doch het overgroot getal van onze landslieden is
zeer eerlijk. Dat de boer graag geld verdient, is licht te begrijpen. Men
eist veel van hem. Nauwelijks hebben de kleine grondeigenaars, die
duur verhuren, onze pers horen tamboeren over de ongehoorde
winsten van de man van het veld, of ze zijn begonnen na te tellen met
hoeveel ze wel de landpacht van het naaste en de latere jaren zullen
verhogen. Enkelen hebben reeds opgeslagen. Zo men nu weet, dat
het overgroot aantal van onze landbouwers op een klein verbruikje
moet teren, waarvan ze geen lapje grond in volle eigendom bezitten,
en buiten hun woning alles duur moeten pachten, hoge belastingen
moeten betalen, allerhande onrechtstreekse lasten hebben te
verzilveren, mag het niemand verbazen, dat ze, om zich en hun
kroost te voeden, zelfs op onze rijke grond hard te slaven hebben om
de twee eindjes aan mekaar geknoopt te krijgen en Jan en alleman
tevreden te stellen: de landheer, de smid, de radenmaker, de
geneesheer, de apotheker, de veearts, pastoor en koster, wie weet
wat en wat nog.

De grote boeren hebben het wel beter. Over hen spreken we later.



